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ESER ve YAZARI HAKKINDA 


Yakın tarihimizin bunalımlarla dolu önemli bir dö- 
"neminde iki defa başmabeyincilik görevinde bulunmuş olan Lütfi Simavi Bey, o sıralarda tutmuş olduğu günlük notları, Cumhuriyetten bir yıl sonra, 1924 yılında, «Sultan Mehmet Reşat ve Halefinin Sarayında Gördüklerim» adlı bir kitapta yayınlamıştı. Aradan elli yıla yakın bir zaman geçtikten sonra bugün bu dikkate değer eseri «Osmanlı Sarayının Son Günleri» adı alfın- da yeniden Türk okuyucularına sunuyoruz. 

Eserin hayli ağır olan dil ve anlatımı sadeleştiri!- miş, ayrıca daha iyi anlaşılabilmesi ve yararlı olması için gerekli notlar ve açıklamalar ilâve edilmiştir. 

Lütfi Simavi Bey, Sultan Abdülmecit zamanının tanınmış vezirlerinden Süleyman Paşa'nın ikinci oğludur. 
İyi bir eğitim ve öğrenim görmüş, hariciye mesleğine 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girerek yurt içinde ve dışında çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Büyük kardeşi Hamdi Simavi Bey —ki Hürriyet gazetesinin kurucusu rahmetli Sedat Simavi’ nin babasıdır— bir süre İkinci Abdülhamit'in mabeyn kâtipliğinde, daha sonra Şurayı Devlet ikinci başkanlığında görev vermiş gerçek Türk aydınlarındandır. Sonraları bu Padişahın hışmına uğrayarak vali muavinliği ve mufasarrıflık gibi memurluklarla devamlı olarak İstanbul dışında dolaştırılmış, son görevi bulunan Sakız Adası Mutasarrıflığında iken de ölmüştür. Onun sürgün olarak bulunduğu bu adada ölümü, aynı adada sürgün mutasarrıfken ölen Namık Kemal'i hatırlatır. Lütfi Simavi Bey'in bir de kendinden küçük kardeşi vardır. 
Şükrü Paşa adındaki bu zat, ayan üyesiyken, 1919 yılı başlarında İstanbul'da vefat etmiştir. 


Lütfi Simavi Bey'in bu kitaptaki anılarına esas olan görevi 1909'da, «31 Mart Olayınndan hemen sonra başlamıştır. O sırada kendi Hariciye Nezarefi”nde önemli bir masanın başındadır ve bir elçilikle yeniden Avrupa'ya yollanmak üzeredir. Abdülhamit tahttan indirilip Sultan Reşat padişah olunca hükümet Lütfi Simavi'yi saray başmabeyinciliğine tayin eder. Bundan amaç, meşrutiyet sarayına yeni bir çekidüzen vermektir. 
Lütfi Simavi Bey, bu görevi kabul etmemek için direnir; fakat büyük ısrarlar karşısında kabul eder. Üç yıldan fazla kaldığı başmabeyincilikten, 1912 yılında kendi isteğiyle ayrılır. 

Bundan sonra allı yıl kadar herhangi bir memurluk almadan vaktini okuyup yazmakla geçiren bu değerli ve yurtsever adam, 1918'de ve yine arzusu dışında tekrar başmabeyinciliğe atanır. Sultan Reşat ölmüş, Vahdettin tahta çıkmıştır. 

Aslında Vahdettin onu, o da Vahdettin'i sevmemektedir. Hatta bu sırada yeni padişah, yakınlarına: 

— «Lütfi Bey biraz fazla garplıdır, biz onu düzeltiriz.» demekten kendini alamaz. 
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Sekiz ay süren beraberlikleri eserde de görüleceği üzere, gittikçe soğuyarak devam eder. 

Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilişinden kısa bir süre: sonra Damat Ferit Paşa sadrazamlık makamına gelir. Bu Paşa ile Lütfi Simavi Bey arasında Sultan Reşat zamanında bir tartışma geçmiştir. Eski kinini unutmayan Ferit Paşa, Lütfi Simavi Bey'i saraydan uzaklaştırmak ister. Bu durum zaten Padişahın da arzuladığı bir şeydir, en küçük nezaket kurallarına bile uymadan onu görevinden affeder. 

Lütfi Simavi Bey, mütareke yıllarında ve Cumhuriyeften sonra herhangi resmi bir görev. almamıştır. 
Çeşitli dergi ve gazetelerde tarihe, siyasete, protokol kuralları üzerine makaleler ve incelemeler yazmış, kitaplar yayınlamıştır. En ünlü eserleri şunlardır: «Suitan Mehmet Reşat ve Halefinin Sarayında Gördüklerim», «Devr-i İnkılâb», «Teşrifat ve Adâb-ı Muaşeret»... 

Onun (Osmanlı Sarayı'nın Son Günleri) adı altında yeniden hazırlayıp düzenleyerek okuyuculara sunduğumuz «Sultan Mehmet Reşat ve Halefinin Sarayında Gördüklerim» adlı eserinin pek çok özelliklerinden başlıcalarını şöylece özetlemek mümkündür: 


a) Eser, 31 Mart Olayı'ndan sonraki günlerden başlayarak Kurtuluş Savaşı belirtilerinin göründüğü günlere kadar uzanan on, on iki yıllık çok önemli ve çok bunalımlı bir dönemi kapsamakta ve bu dönem için belgesel bir değer taşımaktadır. 

b) Uzun ömürlü eski bir imparatorluğun can çekişmeleri ile, doğmak üzere bulunan yepyeni ve 

dipdiri bir devletin doğum sancılarını çok canlı ve çok belirgin izlenimlerle gözler önüne sermektedir. 

Yazar çok ölçülü ve ağırbaşlıdır. Olayları birtakım söz oyunlarına boğarak gereksiz ayrıntılarla anlatmayı değil, onları kısa ve özlü notlarla incelemeyi tercih etmiştir. Bunun sonucu 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olarak kitapta açıklık, rahatlık ve sağlamlık göze çarpmaktadır. 

Olayların sıralanışında ne klâsik tarih metodunun kuru ve yavan üslübu, ne duygusallık ve 

taraf tutarlık, ne de sansasyon havası vardır. 

Eser akılcı ve mantıklı bir görüşle kaleme alınmıştır. Hemen her bölümde düşünen, duyan: bir 

kalbin onurlu, fakat sıkıcı olmayan karakteri hâkimdir. 

e) Ustaca derlenip yerinde ve zamanında dile getirilen anılarla anekdotlar, ilgili olaylar ve kişiler için gerçek birer dayanak teşkil etmektedir. 

f) Yazar siyasal ve toplumsal konu ve sorunları ele alışında olduğu kadar, daha dar çevreye ve şahsa dönük konularda da daima iyi bir gözlemci ve iyi bir tasvircidir. Bunun sonucu olarak pek az ve sınırlı bazı bölümler hariç, hem okuyucularının kendisine olan güvenini daima canlı tutmasını bilmekte, hem de eserine hareketli bir romanın sürükleyiciliğini katmaktadır. 


— x* 


d 


.—. 


Lütfi Simavi”nin bu değerli eserini, ona gerekli noflar ve açıklamalar ekleyerek, günümüzün yaşayan diline aktarmayı üzerimize alırken, itiraf etmek doğru olur ki, konunun bu kadar zor ve sorumlu olacağını tahmin etmemiştik. Ancak işe koyulduktan sonra bunu daha iyi anladık. Eser, Türkiye'nin çok çalkantılı bir döneminin geniş bir anatomisini kapsıyordu. Her şeyden önce, bu anatomiyi ustalıkla başaran yazarının yaptıklarına sadık kalmak gerekiyordu. Öte yandan, aradan geçmiş bulunan şu yarım yüzyılda, dilinin ve anlatımının günümüze göre hayli eskimiş olması bir tarafa, kitapta yer yer öyle deyimler ve terimler vardı ki göçen imparatorluk, rejim ve zihniyetle birlikte onların da önemli bir kısmı ortadan kalkmış, unutulmuş, maziye karışmıştı. 


10 


Bunları bugünün, değil genç, orta yaşlı kuşakları- na bile gerçek havasında aktarabilmek, imkânsız değilse de, pek çetindi. Dolayısıyle ortaya bir sorun çıkıyordu: Bunları ya hiç ele almamak ya da her biri hakkında uzun uzadıya açıklamalarda bulunmak... Birincisi serin ruhunu ve özünü zedelemek, ikincisi ise işi birtakım bilimsel çalışmalara bağlayıp asıl amacı gölgeye itmek olurdu. Özellikle bir de protokol lisanı vardı ki, yukarıdaki yolların ikisi de gözönünde tutu!- duğu halde bile yine de onun havasını okuyucuya yeterince iletebilmiş olamayacaktık. 

Bütün bu hususları enine boyuna tarttıktan sonra yazarın diline, anlatımına, havasına, hatta inanç ve anılarına, ne kadar mümkünse o kadar bağlı kalmak suretiyle birleştirici ve ortalama bir yol izlemeyi uygun gördük. Onun kendine özgü üslübunu korumaya ça-İışmayı da başlıca görevlerimizden biri saydık. 

Üç yabancı dili çok iyi bilen yazar, kitabında, kendine özgü, hatta biraz da alışılmış kurallar dışında bir noktalama sistemi kullanmıştı. Bu hususlarda, zorunluluk olmadıkça, onun tutumunu aynen benimsedik. 

Eksiklerimiz ve kusurlarımız, elbette olmuştur. Bu hususu ilgililerin ve bilgililerin hoşgörürlüklerine ve bizi uyarıp aydınlatmalarına terkediyoruz. 


ŞEMSETTİN KUTLU 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


BEŞİNCİ SULTAN MEHMET'E NASIL BAŞMABEYİNCİ TAYİN EDİLDİM ? 


Sultan Abdülhamit'in Tahttan İndirilmesi . 
Konusu Üzerine Birkaç Söz: 


Çeşitli söylentilere rağmen, bugün bile karanlık- ta olan, tertipçilerinin kimler olduğu ve nasıl tertiplendiği gereği gibi aydınlanamıyan 31 Mart Olayı'ndan sonra, Milli Meclis'in âyan reisi eski sadrazamlardan Sait Paşa Yeşilköy'e gitmiş, Hareket Ordusu'na sığınmıştı. Meclis orada onun başkanlığı altında toplandı ve 14 Nisan 1909'da, İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesine karar verildi. Yine o gün, Veliaht Reşat Efendi «Beşinci Sultan Mehmet Han» adı altında padişah ilân edilip tahta çıktı. 

Selânik'e gönderilmesi kararlaştırılan eski Padişaha, tahttan indirilmiş olduğunu bildirmek üzere bir heyet seçildi. Seçilen kişiler şunlardı: Âyan üyelerinden ve onun eski yaverlerinden Arif Hikmet Paşa, jandarmalıktan yetişme Draç milletvekili Esat: Paşa Toptani, âyan üyelerinden Ermeni Katoliği Aram ve Selânik milletvekili Musevi Karasu Efendi . 


33 yıl halifelik makamında bulunmuş bir hükümdara böyle kimselerin nasıl gönderilebildiği, bu bağışlanmaz hata ve silinmez lekenin kimlerin oylarıyla ve düşünceleriyle meydana getirilmiş olduğu konusunu deşip derinleştirmek istemiyorum. Bu konunun enine boyuna açıklanmasını, buna sebep olanların meydana çıkartılıp herkese tanıtılması işini geleceğin tarihçilerine bırakıyorum. 


Gaye Beşinci Sultan Mehmet'in ve ondan sonra da Altıncı Sultan Mehmet'in (Vahdettin) başmabeyincisi sıfatiyle görüp öğrendiklerini ve o zamanlarda geçen olayları bizlerden sonra gelecek olanlara bildirmektir. Böylelikle konuya giriyorum. 


Beşinci Sultan Mehmet'in Başmabeyinciliğine tayinim 


Çeşitli memurluklarla yirmi beş yıl Avrupa'da bulunduktan sonra, 1908 yılında, Hariciye Tahrirat Kâtipliği ne tayin olunmuştum. Meşrutiyetin ilânı üzerine Osmanlı devletinin elçiliklerinde birtakım değiştirmeler yapılmaya başlandı. Bu değişmeler, değiştirmeler arasında benim de bir aralık Berlin, Viyana ya da Petersburg elçiliklerinden birine gönderilmem söz konusu oldu. Durum böyle iken, V. Sultan Mehmet'in tahta çıktığı gün, yeni sadrazam Tevfik Paşa"nın baş- 
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“kanlığı altında toplanan Meclis-i Vükelâ'ya (') çağ- 
.rıldım. Orada bana yeni padişahın başmabeyinciliği görevi teklif edildi 

Hariciye mesleğinde yetişmiş, ömrünün önemli bir kısmını Avrupa'da geçirmiş benim gibi bir adamın sarayda görev almayı hatır ve hayaline getirmeyeceği tabii idi. O nedenle şaşırdım, bu şaşkınlığımı ilgililere de belli ederek, böyle bir görevin üstesinden gelebilecek bir kimse olmadığımı açık açık söyledim. 
Söylediklerim, ileri sürdüğüm görüşler ve düşünceler bana bu öneriyi yapanlar tarafından benimsenmedi, kabule lâyık görülmedi. Bunun üzerine, kesin kararımı verebilmem için hiç olmazsa yirmi dört saatlik bir zaman vermelerini rica ettim. Cevap olarak yurtseverlik ve ulusseverlik duygularıma başvurdular ve isteklerinde ısrar ettiler. 

Meşrutiyet yönetiminin ilk padişahına başmabeyinci olacak bir kimsenin, yabancı diller bilen biri olması, diplomasi mesleğinden yetişmiş bulunması gerekliliğini hatırlatıyorlar, tereddüt etmemin asla yerinde bulunamayacağını ileri sürüyorlerdı. Direnmenin faydasız olduğunu anlayınca, hakkımda gösterilen yakınlığa ve güvene teşekkür ederek, ister istemez bu nazik görevi kabule mecbur oldum. 

Üç saat kadar önce Sirkeci'de bir eczanenin üst katından, karşısında Gazi Ahmet Muhtar Paşa oldu. 
ğu halde, saltanat arabası ve alayı ile geçtiğini seyrettiğim yeni padişahın bu kadar kısa bir süre sonra “böylesine yakınlığına erişeceğimi hiç bir zaman tah- 


e{1) Kabine, Bakanlar Kurulu. 
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min edemezdim. Vükelâ Meclisi'nden çıkıp, oturmak ta olduğum Şişli'ye gitmek üzere, Beyoğlu caddesin- den geçerken kalabalığa ve herkesin yüzünde görülen sevinç izlerine bakarak heyecanlandım. Bu değişikliğin vatan ve millet hakkında uğurlu ve hayırlı olması dilek ve dualarını içimden tekrarladım. 

O sırada yolda kendileriyle karşılaştığım bazı” dostlarla ayak üzeri sohbet ederken, olup bitenleri yakından bildiğini ileri süren bir arkadaş, yeni tayinlerden söz açtı. Başmabeyinciliğe Nazım Paşa'nın seçilmiş olduğunu kesin bir dille söyledi. Vükelâ Meclisi'nin, aynı göreve dair kısa bir süre önce bana yapmış olduğu tekliften vazgeçerek, son dakikada fikir değiştirmiş olduğu kanaatine vardım ve buna gerçekten memnun oldum. Çünkü kendimde bir türlü saray ` adamlığı için bir yetenek göremiyordum. 


Eski Sarayla Olan İlişkim 


Eski Padişah zamanında sarayla ilişkim pek sı nırlı ve yüzeydendi. On iki buçuk yıl kadar görev yapmış olduğum Budapeşte başkonsolosluğundan, Hariciye Tahrirat Kâtipliği ile, İstanbul'a çağırıldığım zaman o sıralarda sadrazam bulunan Avlonya'lı Ferit” Paşa bana şöyle bir öğütte bulunmuştu: 

Tahrirat Kâtipliği görevinde kendisinin yerini almış bulunduğum Şatonöf Nuri Bey (') Mabeyn-i Hü- 


(1) İkinci Mahmut zamanında M. Chateauneufe adında bir Fransız. Türkiye”de yerlesmiş, müslümanlığı kabul edip devlet hizmetine girmişti. Bununla birlikte, sadece yeni adı" 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į; mayun'un devamlı bir ziyaretçisiydi. Haftada hiç ol- 
. mazsa bir gün Yıldız sarayına gidip, eski deyimle, . «ispatı vücut» ederdi. Bu bir gelenek halini almıştı. 
' Şimdi onun yerine geçen benim de böyle yapmam . gerekiyordu. Bunu yapmadığım takdirde Padişah" gücendirmiş olacaktım. Hasılı benim de, Nuri Bey gibi, haftada bir kere saraya gitmem gerekiyordu. 

Ferit Paşa bu bilgiyi ve öğüdü verdikten sonra, «sarayda kendisini ziyaret edeceğimi ve saati kendi- 
“min seçebileceğimi de ilâve etti. Ben de bunun üze- 
- rine haftada bir kere saraya uğrayıp, ikinci mabeyin- 
«ci Nuri Paşa'yı ziyarete başlamıştım. Nuri Paşa, Abdülhamit zamanının suya sabuna karışmayan, namu- 
-su ve dürüstlüğüyle tanınmış insanlarından biriydi. 


Bir gün yine haftalık ziyaretimi yapmak üzere - saraya uğramıştım. Hariciye Nezaretine gitmek üze- 
. re oradan ayrılacağım sırada Mabeyin Başkötiplğine uğrayıp gelmiş olduğumu başkötip Tahsin Paşaya bildirdim. Çünkü bu da yine o ziyaretlerin gereklerindendi. Tahsin Paşa o gün beni özel bir ilgi ve ilti- 
“fatla kabul etti. Padişahın selâm ve iltifatlarını bana ev müideledikten sonra şu şekilde konuştu: 

—«Şevketmeâb efendimiz sizi çok takdir buyuruyorlar. Galiba yakında sizi Hariciye Nazırlığı'na getirecekler. Bu arada sizden bir de ricamız var: Elçiliklerden gelen bazı önemli evrakın, resmi formalitelerden geçtikten sonra Padişaha arzedilmesi çok za- 
«man kaybına sebeb oluyor. Tahrirat-ı Hariciye Kâtibi 


Reşat ile anılmazdı, çevresi kendisine «Şatonöf Reşat Bey» derdi. Bu Reşat Bey'in oğlu Nuri Bey de babası gibi anılmıştır. 
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sıfatiyle (U) sizin elinizden geçmekte olan bu evrakı: hemen tercümesini yaptırıp, doğrudan doğruya kendilerine arzetmenizi ferman buyuruyorlar.» o 

Padişahın iltifatlarına teşekkürlerimi arzedip Tahsin Paşa'nın odasından çıktım. Hariciye Nazırı Tevfik Pasa'ya — tabii bana nazırlık vermek istediklerinden bahsetmeyerek — olayı anlattım. 

Tevfik Paşa: 

— «Maaşınıza yeni yeni zamlar, ihsanlar, altın ve elmasla süslü nişanlar, konaklar almak isterseniz Padişah hazretlerinin buyruğu altında hareket etmeniz gerekir,» dedi. 

Ben ise kendisine, almış olduğum bu emir ve fermana göre hareket edecek karakterde bir adam olmadığımı, zaten böyle bir davranışın hükümetin ve hariciyenin geleneklerine de uygun düşmeyeceğini belirttim. Neticede sarayın istediği şekilde hareket etmedim. O yüzden herhangi bir kınama ve sitemle : de karşılaşmadım. 


Yıldız'ın Bir Hışmı 


Vaktiyle Yıldız'ın hışmına” da uğramıştım. Otuz yıl kadar önceydi. Petersburg Elçiliği müsteşarlığına tayin olmuştum. Bu sırada, eskiden bu şehirde elçilik yapmış olup da sonraları Mabeyn-i Hümayun'da — işinin ne olduğu pek de bilinmeyen — bir görevde, bir çeşit kızağa çekilmiş şekilde çalışan baba 


C) Bu görev, bugünkü Dışişleri Genel Sekreterliği'nin karşı » lığı idi. 
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dostumuz Müşir Şakir Paşa bana bir tavsiyede bulunmusştu: Yola çıkmadan önce Saraya gidip Padişah'a teşekkür ve veda etmeliydim. 

İstanbul'dan ayrılacağım gün sarayda Başmabeyinci Hacı Ali Paşa'nın yanına gittim. Teşekkür ve veda için gelmiş olduğumu söyledim. Odasında bekliyordum. 

Hacı Ali, Padişah'ın huzuruna gidip geldi. Döndüğünde, çeşitli sorunlar arasında, benim teşekkür ve veda için gelmiş olduğumu söylemeyi unuttuğunu bildirdi. Bu sırada odada bulunan Şakir Paşa'nın ve o aralık odaya giren Rüsümat Umum Müdürü, ikinci baba dostumuz Raif Paşa'nın ısrarıyla, istemeyerek tekrar Padişahın huzuruna gitti. 

Döndüğünde bana: 

—«Şevketmeâb efendimiz şimdilik görev yerine gitmemenizi ferman buyurdular,» dedi. 

Bu sözlerin üzerimde meydana getirmiş olduğu tesiri tarif ve anlatmama imkân yoktur. Ayrıca, benim Padişah tarafından iltifat görmem için bana böyle bir tavsiyede bulunan ve tabii beni o nedenle saraya götüren Şakir Paşa'nın ve onunla fikir birliği yapan Raif Paşa'nın da benizleri sarardı. Üzgün ve kederli bir şekilde başlarını önlerine eğip tek kelime bile söyleyemediler. Âdeta benden utanıyorlardı. 

O zaman ben, kendimden fazla, o iki muhterem adamın hallerine acıdım. Bir daha oraya ayak atmamaya içimden kesinlikle karar vererek o uğursuz odə?- dan ve Yıldız Sarayından çıktım. 

O gün hakkımda verilmiş olan bu Padişah emri ertesi gün hemen her tarafa yayılmış, duyulmuştu. 
Mimlenmiş olduğuma ve Padişah'ın gazabına uğradığıma şüphe kalmadığından, sokaklarda rastladığım bütün dostlar, tanıdıklar selâm vermeye zorunlu kalmamak için beni görmemezlikten geliyorlardı. 

Bir gün dar bir sokakta karşılaştığım Maarif Nezaretinin büyük memurlarından biri, mecbur kalıp acele acele bir iki cümle konuştuktan sonra, etrafına bakınarak âdeta koşmaya başladı. Onun bu çirkin davranışından dolayı çok sinirlenmiş olmama rağmen, adamın haline kahkahalarla gülmekten kendimi alamadım.” 

Arkasına baka baka adımlarını daha hızlılaştıran bu adam, hiç şüphesiz benim delirmiş olduğumu sanmıştır. 

Petersburg'a gitmekten öyle birdenbire alıkonmamın nedenini uzun zaman araştırdım. Sadrazam Cevat Paşa, Hariciye Nazırı Kürt Sait ve kardeşim Şükrü Paşa'nın kayınbabası olan Dahiliye Nazırı Halil Rıfat paşalar da, bir türlü, beni Petersburg'a gitmekten alıkoyan padişah emrinin sebep ve hikmetini anlamaya cesaret edemediler. 

Petersburg Elçiliği müsteşarlığı görevi üzerimde olduğu halde tam bir sene İstanbul'da bekledim. Nihayet Hariciye Nazırı Sait Paşa, kendi deyişiyle, «üzerime çökmüş bulunan uğursuzluğu gidermek için» başkonsoloslukla Barselona'ya tayinim hakkında Pa dişahtan ikinci bir emir elde etti. 

Aradan çok uzun bir zaman geçtikten sonra işin içyüzünü öğrenebildik: Huzura ilk çıktığı vakit benden bahsetmeyi unutan Hacı Ali Paşa, ikinci defa olarak Şakir ve Raif paşaların ısrarıyla, Padişahın huzuruna girdiğinde padişah hazretleri kendisine yine ne istediğini sormuş, o da: «Efendimiz, Moskof'a gidecek bir çocuk var da, onu arzetmeye geldim.» demiş: Bunun üzerine Hünkâr da: «Nasıl Moskof, nasıl çocuk? Şimdilik dursun da o işi sonra inceleriz,» cevabını vermiş. 

Yani düpedüz Petersburg'un nerede ve elçilik müsteşarlığının ne olduğunu bilmeyen ve sakalı olmayan gençlerin «çocuk» sayılmayacağını düşünemeyen, baltacılıktan gelme bir Başmabeyincinin cahilliğine kurban olmuştum. 


Saraya İlk Gidişim 


Yine konuya dönelim: Kardeşim Şükrü Paşa'nın evine gittim. Hükümet adına Sadrazam Paşa'nın bana yaptığı teklifi, epey tereddüt ettikten sonra kabule mecbur olduğumu, fakat Beyoğlu Caddesi'nden geçerken böyle işleri yakından izleyen ve kulakları- nın delikliğiyle tanınmış bir adamdan Başmabeyincilik görevine benim değil, Nazım Paşa'nın tayin edilmiş olduğu havadisini aldığımı anlattım. Bu arada: 

—«Çok şükür kurtuldum, benim gibi bir çeyrek yüzyıl Avrupa'da yaşamış bir adamdan zaten saray memurluğu yapabilmesi beklenemezdi,» diye ilâve ettim. 

Kardeşimle böyle günün olaylarından sözeder- ken, bir kavas gelip Sadrazam Paşa'nın beni çağırdığı haberini getirdi. Bir arabaya binip Tevfik Paşa'nın konağına gittim. Kendi, Vükelâ Meclisi kararıyla yeni padişahın Başmabeyinciliğine tayinim işinin Padişah tarafından da onaylanmış bulunduğunu, dolayısiyle derhal Mabeyn-i Hümayun'a giderek Padişahın 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huzuruna çıkmamı, şükran ve tâzimlerimi bildirmemin gerektiğini hatırlattı. 

Yanıma katılan bir yaverle birlikte GUNE Sarayı'na gittim. Akşam olmuş, hava iyiden iyiye kararmıştı. Koltuk Kapısı denilen yere geldiğimizde kapıcılar kim olduğumuzu ve kimi görmeye geldiğimizi sordular. Bunun üzerine, Sadrazamlık Yaveri onlara beni gösterdi: 

— «Yeni Başmabeyinci Bey,» dedi. 


Padişahın İltifatı 


Hemen o anda hürmetlerle karışık tebriklere boğuldum. Kapıcıbaşı önümüze düşerek bizi bir odaya götürdü. Beş dakika sonra Padişahın maiyet adamlarından biri gelip, Şevketmeâb'ın beni beklemekte olduğu haberini getirdi. O adamın yol göstericiliğiyle Padişahın huzuruna götürüldüm. Padişah hazretleri «Hünkâr Dairesi» denilen, alt kattaki, bir salonda bulunuyordu. Burasının bir kısmı öteden beri mabeyin görevlilerinin dairesi imiş. Şevketmeöb, iki gün sonra, «Hünkâr Dairesinin bütününü mabeyin memurlarına ve sarayda çalışan öteki görevlilere terketti. 

Ayakta bulunan Padişah hazretleri beni çok iltifatlı bir çehre ile kabul etti. Emirleri üzerine karşılarına oturdum. Kır bıyıklı, mavi gözlü, şişman, mütevazı ve gayet nazik olan hükümdarı ilk defa yakır- dan görüyor ve kendisiyle konuşma şerefine nail oluyordum. 

Tanrı'nın buyruğu neticesi, hiç beklemediği bir zamanda, ecdadının tahtına çıkmış olduğundan söz 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ediyor ve devamlı onun lütuflarına şükranlarını belirtiyordu. Bütün çabasını ve vaktini milletinin mutluluğu için harcamaya ayırmak azminde olduğunu söylüyordu. 

Ondan sonra, benden Avrupa saraylarındaki gözlemlerimi sordu. Bunlar içinde Osmanlı Sarayında da uygulanmaları mümkün ve yararlı olanlar varsa, bu uygulama konusunda bana her hususta kendisinin yardımcı olacağını, bundan emin olmam gerextiğini iöâve etti. Ayrıca benim için de çok iltifatlı kelimeler kulandı. Nail olduğum teveccüh ve iltifatlara ve hakkımda göstermiş bulunduğu büyük güvene teşekkür etmek için kelime bulamıyordum. Bunu kendilerine de arzettim. Nâçiz çalışma, çabalama ve hizmetlerimizle, son derece şerefli bulunan böyle bir göreve lâyık olmak azminde olduğumu kesinlikle bildirdim. 

Padişah hazretlerinin yanında yarım saat kadar kaldım. Ertesi gün gelip görevime resmen başlamak üzere, benim için hazırlatılmış olan saray arabasına binerek evime döndüm. V. Sultan Mehmet Han, üzerimde çok iyi bir etki bırakmıştı. İyi niyetliliğinden ve temiz kalpliliğinden hiç bir zaman şüphe etmediğim bu hükümdarın saltanatı boyunca milletin ve devtetin ilerlemesi, yükselip gelişmesi için elbirliğiyle çalışıp çaba göstermenin bir yurt görevi olduğuna kanaat getirmiştim. Ele geçmiş bu fırsatı kaçıracak olursak neticenin pek tehlikeli olacağına inanıyordum. 
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Başkâtip Halit Ziya Bey 


Mabeyin Başkâtipliği'ne tayin olunan Halit Ziya Bey de ertesi gün saraya geldi. 

İleri görüslü, çalışkan ve anlayışlı, ayrıca edebiyatçılık değerini çok takdir ettiğim bu zatın arkadaşlığı beni gerçekten pek memnun etti. Üç yıl, üç ay devam eden görev süremiz içinde onunla birbirimizi hiç bir zaman incitmedik. Hatta V. Sultan Mehmet Han, bir gün, ikimize dönerek: 

— «Başmabeyinci ile Başkâtip'in aralarının açık olması bizim saraylarımızın geleneklerindendir. Sizler ise gerçekten buna bir istisna teşkil ediyorsunuz.» Buyurdular. 

O zaman Halit Ziya Bey: 

— «Efendimiz. Başmabeyinci kulunuzla biz iki kardeş gibiyiz.» Cevabını verdi. 

Bunun üzerine, Şevketmeab: 

— «Kardeş gibi değil, dost gibi olunuz!» dediler. 

Konusma sırasında, Sultan Murat'la pek sevistiklerini, fakat öteki kardeşi Sultan Hamit"le yıldızlarının bir türlü barışmadığını söylediler. Yine anlattılar ki, Sultan Hamit, şehzadeliği yıllarında, Sultan Abdülaziz ile o vakitki Veliaht Murat Efendi'nin aralarını bozmaya çok çalışırmış. Kendi ise devamlı olarak her iki tarafı da birbirleriyle anlaşmaya zorlar ve bu hususta gayret gösterirmiş. Bir gün şehzade Hamit Efendi kendisini ziyarete gelmiş; o da ağabeysine nar şurubu ikram etmiş. Bu şuruptan midesi bozulan Hamit Efendi, şurada burada: «Kardeşimin evinde içtiğim nar şurubundan zehirlendim,ə yollu konuşmalar bile yapmış. 
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Beşinci Sultan Mehmet zaman zaman bizimle bu konüları konuşur, ağabeyisinden şikâyette bulunurdu. Bununla birlikte, bütün bu şikâyetlerine rağmen, o yine ağabeysine karşı daima saygı beslerdi. Bunu biz Rumeli gezisinde de gördük. Sırası gelince bunu anlatacağım. 


İngiltere Elçisinin Kutlama Yazısı 


Yeni görevimi kutlayanların ilki İngiltere Elçisi Sir Gerard Lawter oldu. Bu zat ile Budapeşte'de yıllarca arkadaşlık etmiştik. Hariciye Tahrirat Kâtibi bulunduğum sırada kendisiyle resmi ilişkilerimiz olmuş ve bazı karışık işleri dostluk havası içinde çözümlemiştik. 

Elçinin kutlama yazısının Türkçe'ye çevirisi şudur: 


l 29 Nisan 1908 
İstanbul İngiltere Elçiliği 


«Aziz dostum, tayin olunduğunuz büyük memurluk görevinizden dolayı samimi tebriklerimin takdimine müsaadenizi rica ederim. Dostlarımın ilerleyip yükselmesi benim için her zaman pek ziyade memnunluk verici olmuştur. Her türlü başarıya nail olmanızı en iyi niyetlerimle temenni ve dostluk duygularımın kabulünü niyaz ederim.» 

Eski Dostunuz 


Gerard Lawter 
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Cülüs (') Hediyesi Konusu 


Padişahın tahta çıkışından üç gün sonraydı. Bir şey arzetmek üzere huzura girmiştim. Yüce emirlerini alıp Padişahın yanından çıkacağım sırada hünkâr, Esvapçıbaşı Sabit Bey'e (2) şöyle diyordu: 

— «Söylediğim gibi, bu işi Başmabeyinci beyle birlikte düzenleyiniz.» 

O böyle diyerek bizi yalnız bıraktı. Sabit Bey, elinde tutmakta olduğu defteri bana gösterdi. Listenin en başında benim adım ve karşısında yüz elli lira (altın) yazılı idi. Ondan sonra, öteki arkadaşların adları ve karşılarındaki yerlerde de, mevkilerine gåre, bir takım rakamlar yazılı idi. Bir şey anlamadığım için soran gözlerle Sabit Bey'e baktım. 

Bunun üzerine, O: 

— «Şevketmeâb efendimiz cülüs hediyesi verilmesini ferman buyurdular. Zatıâlinizle birlikte kimlere ne miktar para verileceğini biz tesbit edeceğiz. 
Deftere yazılmış para miktarlarını uygun bulduğunuz takdirde bunun olduğu gibi kalmasını Padişah hazrotleri emir buyurdular.» Cevabını verdi. | 

Abdülhamit zamanında yersiz israfları ve bazı sarev memurlarına verilen lüzumsuz ihsanları halk unutmuş değildi. Şimdi bütün bunlar herkesin ağzın- da daha da büyütülerek dolaşıyor ve gazete sütun- 


C) Padişahların tahta oturmasına cülüs denirdi. 

(7) Esvapçıbaşılık: Padişahların saray içi giyim kuşam işlerine bakan ve saraylarda önemli bir yerleri bulunan bir memurluktu. Son zamanlarda esvapçıbaşılık, daha çok sembolik niteliği bulunan bir ünvan haline gelmişti ve padişahın en çok sevip güvendiği bir kişi bu göreve getirilirdi. 
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larında geniş yer alıyordu. Durum böyleyken bir meşrutiyet dönemi padişahının «cülüsiye» adı altında şuna buna hediyeler vermek istemesi bana çok garip geldi. Dostlarla, düşmanlarla ve yabancılarla yaptığımız konuşmalarda durmadan hep vatan ve millet sevgisinden, namustan, yurt meselelerinden söz ederken, hizmetine daha yeni girmiş olduğum bir padişahtan cülüs bahşişi almak bana pek çirkin geldi. 

Sabit beye: «Sabit Bey, siz Padişahın eski bir kölesi ve adamısınız. Yıllardır böyle bir günü, onun tahta çıkmasını bekliyordunuz. Bundan dolayı Padişahın size ve arkadaşlarına cülüs hediyesi vermesini ben normal bir olay olarak karşılarım. Bana gelince: Her şeyden önce ben Padişahı henüz şu son bir, iki gün içinde gördüm. Kendilerine belli başlı henüz hiç “bir hizmetim ve emeğim de geçmiş değildir. İkinci olarak, bildiğiniz gibi, yeni başmabeyinci ve başkâtibi padişah değil, hükümet tayin edip bunları padişaha arzediyor. Hatta maaşlarımız da, öteki devlet memurları gibi, maliye tarafından verilecektir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı ben kendi hesabıma, cülüs hediyesi diye bir şey kabul edemem. Bu sözlerimi uygun bir şekilde Padişah hazretlerine arzediniz.” 
Dedim. 

Bu davranışımın Padişahı gücendirmiş olduğunu daha sonraları öğrendim. Bu arada şunu da belirtmem gerekir: Vatanseverliği kendi inhisarları altına alan ve herkese bir kusur bulan bazı kimselerin, aradan “kısa bir süre geçtikten sonra, Padişahtan hediyeler çekmek için nelere katlanıp ne gibi bayağılıklar yaptiklarını da gördüm. 
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Hüseyin Hilmi Paşa'nın İkinci Sadrazamlığı 


İlk Selâmlık töreninin (') Ayasofya Camiinde ya: pılması için Padişah Hazretleri emir buyurmuşlardı. 
Henüz böyle törenler için küçük üniformalar diktirememiştik. O yüzden, Başkâtip Halit Ziya Bey ve ben, büyük ünifofmalarımızı giyinmiş halde Padişahın yanında hazır bulunduk. 

Ortalıkta birtakım dedikodular dolaşmaya başlamıştı. Bu dedikodulara göre, yeni Kabine meşru bir düzende kurulmamıştı. Bunun böyle olduğu yolunda gazetelerde ve halk arasında bazı kışkırtmalar yapılmaktaydı. Bunlara son vermek için Tevfik Paşa sadrazamlıktan alındı ve yerine, 31 Mart Olayı'nın öncesindeki Hüseyin Hilmi Paşa tekrar sadrazamlığa getirildi. Adet ve gelenek gereğince Mührü Hümayun'u almak üzere (?) Tevfik Paşa'nın konağına gittim. Eski amirimden, azil alâmeti olan, Padişahın mührünü istemek bana pek zor, pek acı geldi. Söze nasıl başlayacağımı bir türlü toparlayıp belirtemedim. 
Şuradan buradan birçok sözler ettikten sonra susup sıkıntılı bir şekilde hâlâ oturmakta devam edişimden şüphelenen Tevfik Paşa: | 

— «Yoksa Mührü Hümayunu mu almaya geldi- - niz?» Diye sordu. 


O) Aynı zamanda Halife sıfatını da taşıyan padişahların, özel bir törenle kıldıkları Cuma namazlarına «Selâmlık Resm-ı Âlisi» denirdi. 

(2) Padişahların mühürlerine bu ad verilirdi. Padişahın altından yapılmış mührü, sadrazam tayin edilenlere verilir ve onun sadrazamlığı süresince mühür kendisinde kalırdı. Bir sad. 
razamdan mührü istetmek, onun görevden uzaklaştırılması» demekti. 
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Durumu açıklamaktan başka çâre kalmamıştı. 
“Kendisinin büyük devlet adamlığından, ileriyi görüş .gücünden, vatanseverliğinden sözler ederek konuya giriştim. Son derece zor bir zamanda, sadece mem- 
“lekete hizmet etmek için, bu ağır sorumluluğu üzerine almış olduğunu, dolayısiyle artık daha fazla yoerulmasını efendimizin câiz görmediklerini, dilim döndüğü kadar, anlatmaya çalıştım. Öteden beri zaten titreyen elleri, daha şiddetli bir sarsıntıya uğramıştı. O titreyen elleriyle (") yeleğinin cebinden Mührü Hümayun'u çıkardı, gözleri yaşlarla dolu bir halde conu bana uzattı. 


Sadrazamlık Mevkiinin Çekiciliği 


31 Mart Olayı'ndan önceki hükümetin meşruti- 
“yet kurallarına aykırı bir tarzda iş başından uzaklaş- 
-tırılmiş olduğu yolunda çeşitli illerden İstanbul'a ar- 
“ka arkaya telgraflar çekiliyor ve bu telgraflar her gün “gazeteler tarafından yayınlanıyordu. İşte bundan do- 
"fayıdır ki Tevfik Paşa'nın her an işten çekilmeyi beklemesi lâzım gelirdi. Durum böyle olduğu halde kendisini gerçekten çok üzgün gördüğüm zaman sadra- 
-zamlık mevkiinin ne kadar büyük çekici bir güce sa- 
“hip bulunduğunu gözlerimle gördüm ve buna inandım. 

Tarihlerimizde, öldürülmüş sadrazamların ceset- 
“leri bulundukları yerden kaldırılmadan, onların yerini 


“(0) Lütfi Simavi Bey'in bu anıları 1924 yılında yayınlanmıştır. 
O tarihte Tevfik Paşa henüz sağdı ve 81 yaşındaydı. Tevfik Paşa, 93 yaşında, 1936 yılında ölmüştür. 
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almak isteyenlerin entrikalarının ancak bu çekici güçten meydana gelmiş olduğuna inandım. 
Mührü Hümayun'u alır almaz yanından çıkmayı 


la karşılıklı konuşmayı sürdürdüm. Bu arada Tevfik” Paşa, tedaviye ihtiyacı olduğunu, o nedenle Padişah. 
tan izin rica edip Avrupa'da kaplıcalara gitmek istediğini söyledi. O konuda benim aracılığımı istediğin? 
anladım. Tevfik Paşa'nın, sadrazamlığa getirilmeden önce, Londra Büyükelçiliğine tayin edilmiş olduğunu ancak bu görevi yüzünden oraya gidememiş bulunduğunu biliyordum. Bunu hatırlatmak isteyerek kendisine: 

— «Bana kalırsa,» dedim. «Londra'ya gitseniz de“ oradaki görevinizden izin alarak kür yapmak üzere bir kaplıcada istirahat etseniz daha iyi olur.» 

— «Fakat bu dediğiniz kabil değildir,» dedi. «Beni sadrazamlığa geçmekle Londra Büyükelçiliğinden avyrılmış bulunuyorum.» 

— «Efendim, aslında öyle ise de adı geçen elçilik henüz münhaldir ve bu göreve şimdiye kadar herhangi birinin tayini de söz konusu olmamıştır. Sizin gibi yüce ve değerli bir kimseyi nereden bulup da: oraya göndereceğiz? Ben, şahsen, Şevketmeâb Efendimizin sizi tekrar Londra Büyükelçiliğine göndermekten büyük bir haz duyacaklarından eminim.» 


Saraya döndüğümde, Padişah Hazretlerine müh rü takdim ederken, Tevfik Paşa ile aramızda geçen konuşmayı anlattım. Kendilerinin adına Paşa'ya bir çeşit söz vermiş olduğumu da ilâve ettim. Şevketmeâb Efendimiz, lütuf gösterip, bu yoldaki davranışı-- 


32 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ 


mı uygun buldu. Yeni sadrazama, Tevfik Paşa'nın elçilik göreviyle Londra'ya gönderilmesini tavsiye etti. 

Tevfik Paşa namuslu, nazik ve terbiyeli bir kimsedir. Bununla birlikte, yaratılış bakımından hemen hiç bir zaman aktif bir devlet adamı olmadığından kendisinden büyük ve hamleli işler yapmak hususunda istifade edilmemiştir. Bugün bile, hafıza gücü hâlâ çok mükemmel bulunan Tevfik Paşa'nın tecrübelerinden, gözlemlerinden, düşüncelerinden. her zaman vararlanılabilir (°). 


Sahip Molla”nın Seyhülislamlığı 


Hüseyin Hilmi Paşa'nın yeniden sadrazamlığa getirilmesi üzerine, eski Şeyhülislâm Ziyaettin Efendi görevinden ayrılmış, yerine Sahip Molla tayin edilmişti. Yeni sadrazamla birlikte Mabeyn-i Hümayun'a gelen ve Padişahın huzuruna çıkmak için bekleyen, Sahip Maolla'yı ilk defa o gün gördüm (2). Sahip Molla'nın, şeyhislâmların giymeleri âdet olan «beyaz kürkü» yoktu. Ziyaettin Efendi'den önceki Şeyhülislâm 


() Tevfik Paşa Mütareke yıllarında iki kere daha sadrazam oldu. Açıkça değilse bile, belirli oranda, Anadolu hükümetini destekledi. Tarihe Osmanlı İmparatorluğunun son sadrazamı olarak geçti. 

(2) Sahip Molla 1838 yılında İstanbul'da doğdu. Çeşitli görevlerde, Şurayı Devlet ve Ayan üyeliklerinde bulundu. Sekiz ay kadar şeyhislâmlık yaptıktan sonra görevinden çekildi. 
Kısa bir süre sonra, 1910 yılında öldü. Abdülhak Hâmit'in akrabalarındandı. 
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Cemalettin Efendi'ye haber gönderilmiş, geçici ola; rak kendi kürkünü göndermesi rica olunmuştu. 

Odada bekleyen Sahip Molla'yı inceliyordum. Bu zatı, her nedense, uzun boylu ve sarı sakallı ve son derece ağırbaşlı bir adam olarak hayal ederdim. Oysa düşündüğüm gibi çıkmamıştı. Kısa boylu ve kır sakallı olan Molla Bey'i doğrusu idealime uygun bulmadım. Kendisine tanıştırılıp gerekli tebriklerde bulunduğum zaman: 

— «Aman çocuklar, beni rahat bırakınız, ben Seyhülislâmlık istemem.» 

Diyerek ellerini dizlerine vurduğunu görünce hayretler içinde kaldım. Aslında kendisinin çok eskiler- den beri bu makamda gözü olduğunu birçok yerlerden duymuştum. 

Neyse «Beyaz Kürk» gelince Sahip Molla, Şeyhülislamlığın belirli ve özel kıyafeti olan o elbiseyi derhal ve kaparcasına giyindi. 

Padişahtan almış olduğum emir gereğince sadrazamın ve şeyhülislâmın önlerine düşerek kendilerini huzura kadar götürdüm. Şevketmeâb ikisini de tebrik etti, başarılarını temenni ederek bu konuda iltifatlı kelimeler söyledi. Sonra onlardan ayrılıp özel dairesine çekildi. 

Bu arada Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, yeni Şeyhülislâm efendinin birinci rütbeden Osmanlı nişanına sahip bulunmadığını, adı geçen nişanın bu zata da verilmesi için durumu Padişaha arzetmemi rica etti. Söylediklerini yapıp hemen o anda Hünkarın emirlerini aldım. Bunu kendisine müjdelemem üzerine Sahip Molla Bey: 
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— «İşte hak kazanarak nail olduğum ilk nişan,» dedi. 

Onun bu sözü önce beni hayrette bırakmıştı. 
Sonraları, Şeyhülislâmlığa atanan kimselere bu nişanın verilmesinin usulden olduğunu öğrendiğim vakit, Molla Bey'in sözlerinin anlamını anladım. 


Kılıç Kuşanma Alayı 


28 Nisan 1909 günü, tahta ilk çıkan Osmanlı padişahları için düzenlenmesi eski bir gelenek olan «Taklid-i Seyf», yani kılıç kuşanma alayı yapıldı. 

Sabah, program gereğince, Padişah Hazretleri Söğütlü vapuruna binerek Eyüp'e vardı. Şehzadeler, vükelâ, ayan ve milet meclisi üyeleri kendisini Eyüb vapur iskelesinde karşıladılar. 

Konya'dan bu iş için özel olarak gelen Çelebi Abdülhalim Efendi Padişaha kılıç kuşattı. Aslında kıliç kuşatma işi çelebilere verilmiş bir imtiyaz değildir. Tarihin bize gösterdiğine göre, bu vazifeyi — padişahların arzularına uyularak — Şeyhülislâmlar, çelebiler ya da nakibüleşraftan (') herhangi biri yaparlardı. Bu töreni daha yakından görebilmek için, zaten dar olan kalabalıktan dolayı da tam manasıyla balık istifi haline gelen Hazret-i Halidin türbesine girdim. Öğle namazını Eyüb Camii'nde kıldıktan son- 


(1) Konya'da Mevlâna'nın postunda oturan ve onun bir çeşit halifesi sayılan en büyük mevlevi şeyhine «Çelebi» denirdi. Sultan Reşat'ın mevlevi tarikatına bağlı olduğu söylendiğine göre, Abdülhalim Çelebiyi bu tarikata olan sevgisi nedeniyle getirtmiş olması akla gelmektedir. 
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ra Padişah Hazretleri arabaya binerek Topkapı Sarayına gitti. 

Kılıç kuşanma alayı tümü ile denizden yapılmış olsaydı; yani Padişah Eyüb'e deniz yoluyla gittiği, gibi, törenin yapılıp tamamlanmasından sonra, oradan yine deniz yoluyla dönüp Topkapı Sarayı'na gitseydi herhalde daha pratik olurdu zannederim. Çünkü, bilindiği gibi, padişahlarımız kılıç kuşanma ve cuma selâmlıklarında daima ata binmiş olarak bulunurlardı. 
Atla ya da araba ile çirkin, ahşap ve harap evlerle çevrili daracık sokaklardan ağır ağır geçmektense deniz yolunun tercih edilmesi padişahın ve devletin şanına daha lâyık düşecekti ('). 


Rahmetli Resneli Niyazi Bey 


Bir gün Kolağası (2) Resneli Niyazi Bey saraya geldi. Bu zata ve daha sonraları tümgenerallikle Harbiye Nazırlığı'na geçmiş bulunan Enver Bey'e, galiba dağa çıktıklarından dolayı, gazeteler tarafından «Hürriyet Kahramanı» ünvanı verilmişti. Haklarında: «Kimdir onlar, kimdir onlar-Enver'ler, Niyazi'ler» şeklinde 


() Kitabın yazarı Lütfi Simavi Bey, burada bir not inerek şöyle diyor: «Beşinci Sultan Mehmet Han, yaşlı ve şişman olduğundan kılıç alayında, ata değil, arabaya bindi. Ondan sonra padişah emriyle sadrazamlık alayları da arabayla yapılmaya başlandı. Bu tedbir yerinde oldu. Çünkü ömründe ata binmemiş, dizgin kullanmamış sadrazam ve şeyhislâmların, hayvan üzerindeki acayip tavırları ve bu arada beyaz donlarının görünmesi, doğrusu, pek gülünç oluyordu.» 

C) Kolağalığı, cumhuriyetten sonra kaldırılan bir askeri rütbedir. Bu rütbe, yüzbaşılıkla binbaşılık arasında idi. 
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şarkılar bestelenmişti. Bu şarkılar o zamanlar her çalgilt kahvede çalınıp okunurdu. «Hürriyet Kahramanı», «Hürriyet Mücahidi» ve bunlara benzer deyimler, yazik ki, birçok çevrelerde de kötüye kullanıldı. 

Neyse, Niyazi Bey, saraya geldiğinde vakit te öğle olduğundan kendisini yemeğe davet ettik. Niyazi Bey kısa boylu, uzun bıyıklı ve oldukça yakışıklı bir adamdı. Fakat kendisinde, değerli bir kişi olarak, hiç bir özellik göze çarpmıyordu. Önceleri çok mütevazi bir kimse olarak tanınmıştı. Ama yakın akrabasından biri kendisini kandırmış, âdeta sergilemeye başlamıştı. O heyecanla, her gittiği yerde de halk ona büyük sevgi gösterilerinde bulunuyordu. 

Bu olan bitenler yüzünden adamcağız yaratılıştan sahip bulunduğu tevazu ve saflık duygusunu kaybetmişti. Kendisinin Mabeyn-i Hümayun'a gelmiş olduğunu Padişah'a arzettik. Sultan Reşat onu huzuruna çağırdı. Bir hayli iltifat etti. O sırada İstanbul'un tanınmış fotoğrafçısı «Febüs» de sarayda bulunmaktaydı. Pedişahın emriyle Niyazi Bey'le birlikte resmimizi çektirdik. 

Padişah Hazretleri, erkek çocukları, mabeyin ileri gelenleri, geçici olarak yaverlik yapmakta olan Hasan Rıza ve Ali Rıza Paşa lar ve Niyazi Bey, sarayın büyük salonunda toplandık. Grup halinde herkes yerini alırken Padişah, kendi oğullarını bile ikinci plana bırakarak, Niyazi Bey'i yanına aldı. O pozda iki ayrı resim çekildi. Bu hal, orada bulunan herkesin ve benim də hayrette kalmamıza sebep oldu ise de, neşrutiyetin ilânından bu yana böyle olağanüstü şeyler görmeye artık alışmış olduğumuzdan dolayı, bu durumu da onlar arasına kattık. 
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Odama döndükten beş dakika sonra Hasan Rıza ve Ali Rıza Paşa'lar yanıma geldiler. Canları sıkılmıştı. Kişiliği ne olursa olsun bir kolağasının saltanat hanedanı üyelerinden bile daha öne geçirilmiş olmasını kınadılar; yarın öbürgün bu fotoğraf gazetelerde çıktığı zaman askerlerin üzerinde kötü bir etki meydana getireceğini ileri sürdüler. Netice olarak benden, münasip bir dille, bunu Padişaha anlatmamı istediler. 

Doğrusu ben de tamamiyle onların görüşüne katılıyordum. Bundan dolayı derhal Padişahın huzuruna girip paşaların bana söylediklerini kendisine arzettim. Akla yatkın gördüğü herhangi bir şeyi kabul etmekte hiç bir zaman tereddüt etmeyen Sultan Mehmet Reşat: 

— «Paşaların düşündükleri pek doğru, acaba ne yapsak?» diye sordu. 

Bunun üzerine, ben, emir buyururlarsa fotoğraf camlarını — o zamanlar resimler filimlere değil, camlara çekilirdi — kırdıracağımı ve şayet Niyazi Bey durumu soracak olursa negatiflerin bozulmuş olduğu cevabını vereceğimi söyledim. Padişah uygun gördü. Öylece de yaptık. 

Saraya sık sık gelen fotoğrafçı «Febüs» sonradan bize neticeyi anlattı. Niyazi Bey resimleri almak üzere birkaç kere onun atelyesine uğramış; Febüs de bizden almış olduğu direktife uyarak, resimlerin bozuk çıktığını ve o yüzden basmadığını bildirmiş. 


38 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ 
Fazla Ün Kazanmış Subaylar Hakkında 


«Hareket Ordusu» kumandanı Mahmut Şevket Paşa ile konuşuyorduk. Kendisine bir münasebetle yukarıda sözünü ettiğim olayı anlatırken dikkatimi çeken bir konu üzerinde durdum. Meşrutiyetin ilânı ve 
31 Mart Olayı'ndan bazı subayların yararlıkları görülmüş, bunlar halkın gözünde lüzumundan fazla büyütülmüştü. O yüzden kısa zamanda geniş bir ün kazanmış olan bazı subayların ilerisi için tehlike yaratmaları mümkündü. Bana kalırsa bu çeşit subaylara millet adına büyükçe bir emekli ikramiyesi ödenmeli, olmazsa isteyene yeterli toprak vermeli ve ordu ile ilişkileri kesilmeliydi. Bu, hem genel düzen, hem de ordunun disiplini bakımından hayırlı olacaktı. Ortada zaman zaman öyle durumlar göze çarpıyordu ki albay, tuğgeneral, hatta tümgeneral gibi büyük rütbeli subaylar, küçük rütbede bulunan böyle tanınmış subaylara âdeta yaranmak durumuna düşüyorlardı. Askerlik bakımından bu durum ilerisi için tehlike yaratabilirdi. 

Benim kişisel düşünce ve görüşlerim olarak ileri sürdüğüm bu fikirlere Mahmut Şevket Paşa tamamiyle katılıyordu. b 

— «Aynı fikirdeyim, efendim,» dedi. Hatta adlarını sizlerin de bildiğiniz böyle bazı subaylara, sizin söylediğiniz türden ya da buna yakın şekilde bazı önerilerde de bulundum. Ama bunların çoğu askerlikte kalmak istediklerini söyleyerek tekliflerimi reddettiler. İçlerinden yalnız Enver ve Hafız İsmail Hakkı beyleri, Berlin ve Viyana ateşemiliterliklerine tayin ederek ordu dışında kalmalarını sağlayabildim. 
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Bununla birlikte, ötekiler için de çâreler düşünmekteyim.» 


X* 


8 Mayıs 1909 günü padişah hazretleri, ilk resmi 
elbise ve gösterişli bir törenle Ayasofya yakınındaki . 
Meclisi Mebusan dairesine gitti. Kendisi adına hazırlanan nutuk Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa tarafından Mecliste okundu. O sırada Sait Paşa, Ayân (Senato) ve Ahmet Rıza Bey Mebusan Meclisi başkanı idiler. 

Nutkun okunması bittikten sonra Padişah kürsüye geldi. Bütün üyelere hitap ederek: 

— «Şeriat hükümlerine, Kanunu Esasi'ye ve milletin haklarına uygun olarak vazifemi yapacağıma dair padişah olduğum gün yemin etmiştim. Şimdi karşılık olarak sizlerin de yemin etmenizi arzu ediyorum,» dedi. 

Bu işler bittikten sonra Şevketmeab salona girdi. Hüseyin Hilmi ve Gazi Ahmet Muhtar paşalarla birlikte ben de huzurlarındaydım. Sadrazam, yeni padişahın tahta çıkışını usul ve gelenek gereğince, Avrupa milletlerine ve devletlerine bildirmek üzere gönderilecek heyetlerden söz açtı. Avusturya - Macaristan ile Almanva ve Rusya'ya ve öteki küçük kuzey ülkelerine Londra Büyükelçisi Tevfik Paşa'nın; İtalya, Fransa ve İngiltere ile öteki küçük hükümetlere de eski Paris elçilerinden Ziya Paşa'nın başkanlıkları altında seçilen heyetler hakkında yazılı olarak bilgi sunacağını arzetti. 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa öfkelenmiş gibiydi, Sadrazama dönerek: 
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— as Arzetmiş olduğunuz ikinci heyetin başkanlığına padişah efendimiz, ben kullarını tayin buyurup bu teveccühlerini, lütuf ve tenezzül göstererek bendenize de müjdelediler. Durum böyleyken şimdi bu şekilde konuşmanızın sebebini anlayamıyorum,» dedi. 

Padişah, Hüseyin Hilmi Paşa'nın cevap vermesine vakit bırakmayarak: «Evet, Muhtar Paşa'nın ikinci heyete başkan olmasını ben uygun gördüm, kendisine de söyledim,» buyurdu. 

Sadrazam: «Tabii ne yolda emir ve ferman buyrulursa öyle olur,» cevabı ile yetindi. 

Bu meselenin bir öncesi vardır ki, onu okuyuculara bildirmek isterim: 


Cülüs-ı Hümayunu Bildirmekle 
Görevli Heyetler 


Yeni padişahın tahta çıkışını batılı devletlere bildirmekle görevlendirilip Roma, Paris ve Londra'ya gönderilecek heyetin başkanlığına Padişah Hazretleri beni seçmiş ve bunu Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'ya da söylemişti. 

Hünkârın en fazla önem verdiği devlet İngiltere idi. Vaktiyle, daha veliaht iken, İstanbul'u ziyaret eden o günkü kral 7. Edward ile tanışmış ve dost olmuştu. Şimdi oraya tabiatiyle yakını ve kendisine büyük güveni bulunan Başmabeyincisini göndermeyi arzu ediyordu. Öteki tarafa da, Sadrazamın da görüşünü alarak, Gabriel Noradunkyan Efendi'nin başkanlığı altındaki bir heyet gidecekti. Bu iş böylece kararlaştırılmış olduğu halde, bir gün Sadrazam, Mabeyn-i Hümayuna geldiğinde, bu heyetler konusunda bana şunları anlatmıştı: 

Londra elçisi Tevfik Paşa, heyetlerin başkanlığına yaşlı kimselerin seçilmesinin, gidilen yerlerde iyi etkiler bırakacağı görüşünü ileri sürmekteydi. Sadrazam olarak kendi de bu görüşe katılıyordu. Bundan dolayı, zaten o günlerde görevinin başına gitmek üzere bulunan Tavfik Paşa'yı Viyana, Berlin, Petersburg'a gönderilecek heyete başkan tayin etmek niyetindeydi. Bu böyle olunca bizim heyete de yaşlı bir zatın başkan olması gerekiyordu. Ve bundan öyle bir sönuç çıkıyordu ki, ben gücenmemeliydim, fakat yine de bizim heyetin başkanını ben seçmeliydim. Sadrazamın o sözlerini normal karşıladım. Her ne kadar Frenkçesi zayıf ise de bu görev için en uygun kimsenin Gazi Ahmet Muhtar Paşa olduğunu bildirdim. 
Bu Paşa 1877-1878 Osmanlı - Rus savaşında büyük yararlık göstermiş, geniş ün kazanmıştı. Sadrazamla aramızda geçen bu durumu Padişaha da arzettim. O da kabul etmiş ve Gazi Muhtar Paşa'ya müjdeyi vermişti. Muhtar Paşa kendisinin heyet başkanı olacağını öğrenip sevindikten sonra şimdi ortaya bir Ziya Paşa adı atılınca öfkelenmekten kendini alamamıştı. 


Sarayda Tabldot Usulü 


Sultan Abdülhamit zamanında sarayda her büyük memurun ayrıca bir sofrası vardı. Pek çok masrafı gerektiren bu halin başlıca sebebi Mabeyn-i Hümayun memurlarının bir araya gelmemeleri Padişahın isteğiydi. Arkadaşım Halit Ziya Bey'le birlikte, saraya girer girmez, tabldot usulünü koyduk. Bütün saray görevlileri, yaverler ve kâtiplerle bir arada yemek yemeğe başladık. Böylelikle hem büyük bir tasarruf sağlanmış oldu, hem de ağız tadıyla ve medeni insanlara yakışan bir şekilde sofraya oturur olduk. 

Ancak saraydaki bütün görevlilere yaygınlaştırdığımız bu güzel yolu harem ağalarına bir türlü kabul ettiremedik. Öte yandan mutfak görevlileri, sarayın mutfağından aşırdıkları çeşitli yemekleri —âdeta açık bir şekilde— evlere sattıkları için sarayın yakınındaki evlerde neredeyse yemek pişirmek külfeti ortadan kalkmıştı. Ta Sultan Abdülmecit zamanında başlayıp ve saray bütçesini büyük sarsıntılara uğratan bu çirkin hırsızlığa son vermek istiyorduk. Onun için, artık saraydan izinsiz hiç bir şey çıkarılmamasını karar altına aldık. Bu tedbirin alınmasından üç gün sonra, sarayın bütün sofracılarının ortak imzasıyle bana verilen bir arzuhalde, padişahın özel sofracısının bu emre uymadığı ve eskiden olduğu gibi dışarıya yemek sattığı bildiriliyordu. Kendisine haber yollayarak bu işten vazgeçmesini ve bir daha böyle bir şeyini duyacak olursam saraydan kovduracağımı bildirdim. Devamlı ve şiddetli bir gözetim sürdürdüğüm- den, nihayet uzun yıllardan beri kökleşmiş olan bu çirkin gidişin önünü aldık. 


Dârüssaâde Ağasının (1) Tutumundaki Değişiklik 


Sırası gelmişken Harem ağalarının başı olan Da- 


C) Kızlar Ağası. 
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rüssaâde Ağası hakkında Padişah hazretlerinden kopardığımız önemli bir emirden de söz edeyim: 

Bilindiği gibi, kızlar ağaları saraylarımızda öteden beri önemli roller oynamışlardır. Eski Padişah Sultan İkinci Abdülhamit zamanında bu mevkide bulunan Behram Ağa'nın ne kadar nüfuz sahibi olduğunu, o zamanı yasayanlar bilirler. Saraylarda hala harem ağalarının görevli bulunmalarının içinde bulunduğumuz uygarlık çağında hiç de hoş görülmeyeceğini kabul etmeyecek bir insan düşünemiyorum. Bahtsız birtakım zencilerin barbarca bir operasyondan geçirilmeleri ise doğrudan doğruya insanlık için bir yüz karasıdır. 

Padişahın tahta çıkışından sonra artık bu Dârüssaâde Ağalığı mevkiinin yeri ve niteliği de kesinlikle belirlenmeliydi. Bu konuda Padişah adına bir ferman hazırladık. Bütün harem ağaları kendi dairelerinde toplandılar. Padişahın fermanı burada Başkâtip Halit Ziya Bey tarafından tantanalı bir şekilde onların yüzlerine karşı okundu. Bu küçük törende bazı arkadaşlar ve ben de hazır bulunuyordum. Harem ağaları camisinin içi bütün ocak ağaları ile dolmuştu. Ferman- da Dârüssaâde Ağası'nın «devletlü» su kaldırılıyor, bundan böyle sadece «inâyetlü» lâkabını taşıyacağı ve artık resmi törenlere katılamayacağı emrediliyordu. 

İşin gerçek niteliğini kavrayamayan ağalar, âmirlerine yeni bir imtiyaz ihsan buyrulduğunu sanarak, candan ve yürekten padişaha dualar ettiler. 

Bundan sonraki bir bayramlaşma töreninde, eskiden olduğu gibi, üniformasını giyerek salonda yer alan Kızlar Ağası'na teşrifatçılar aracılığı ile, orada 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yeri olmadığını ve salondan çıkmasını söylettimse de, bu sözüme önem vermediğini görünce bizzat yanıma gidip konuştum. 

Adam aynı hareketi ikinci bayramda da denedi. 
Fakat söktüremeyeceğini anlayınca itaate mecbur kaldı. 

Tahta çıkış töreni sırasında çeşitli nedenlerle bulunamayan bazı devlet ileri gelenlerinin padişaha tâzimlerini arzetmeleri ve padişahın da bunları tanımasına imkân hazırlamak için 10 Mayıs 1909 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nın muayede (bayramlaşma) salonunda genel bir kutlama töreni hazırlandı. 

Zaman öyle bir zamandı ki, aslında kolayca elde edilen Meşrutiyette her önüne gelen, kendini u işte gizli ve önemli roller oynamış gibi göstermeye çalışıyordu. Böylelikle kendinde hayali bir büyüklük kuruntusu hissedenler pek çoktu. Gazeteler de basın özgürlüğünü çok kötüye kullanıyorlardı. Meşrutiyet demenin kanun devri demek olduğunu bir türlü anlayamayan sayısız kimseler de akıllarına eseni yapmakta serbest oldukları kanaatindeydiler. | 

Hasılı düzen düzenlilik, emirlere itaat gibi şeyler büyük bir sarsıntı geçiriyordu. İşte böyle bir zamanda Saray'da bir kabul töreni düzenlemek gerçekten zor ve sorumlu bir işti. Bununla birlikte, her şeyin yolunda gitmesi için gerekli bütün hazırlıklar yapılmıştı. Davetlilerin gelme vakti bekleniyordu. Bunları, kendilerine ayrılan yerlere götürmek için memurlar görevlendirilmişti. Padişahın özel dairesinin kapıları tabii, kapatılmış ve bu kapıların önlerine konulan saray görevlileri ile bekçi ağalara gerekli tenbihler yapılmıştı. 
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Milletvekilleriyle Bir Tartışma 


Yavaş yavaş gelmeye başlayan davetlilerin ağırlanmaları işlerini gözden geçirdikten sonra, muayede salonuna gitmek üzere özel daireye geldiğim zaman kapıların açık ve milletvekillerinden bazılarının, ağızlarında sigaralar olduğu halde, salonlarda dolaşmakta olduklarını gördüm. 

Verilen emirleri yerine getirmedikleri için hizmetlileri ve bekçileri azarladım. Bunlar, milletvekillerinin kendilerini dinlemediklerini ve içeri zorla girdiklerini, bunu önlemenin de ellerinden gelmediği cevabını verdiler. 


Bunun üzerine, birbirleriyle yüksek sesle konu:-- şan, bir yandan konuşurken öte yandan da piyasa eder gibi salonda aşağı yukarı dolaşan milletvekillerine yaklaştım. Burasının padişahın özel dairesi olduğunu söyleyerek öteki tarafa geçmeleri gerektiğini kendilerine hatırlattım. 

Bunun üzerine, sonraları önemli mevkilere kadar yükselen bir milletvekili sesini yükselterek: 


— «Padişahın dairesinde gezmek neden yasak oluyormuş?» dedi. 

— «Bunun doğru olduğuna dair açık ve kesin bir kanun, şüphesiz, yoktur. Ancak bir ev sahibinin izni olmadan onun özel dairesine kimsenin girdiği de şimdiye kadar görülmemiştir. Terbiye ve saygı buna manidir. Özellikle bu ev sahibi rasgele bir kimse değil de, bir milletin başı ve hükümleri olursa mesele daha büyük önem kazanır sanırım» şeklinde hiddetli bir cevap verdim. 
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Söylediklerimin yerinde olduğunu takdir eden milletvekilleri derhal özel daireyi terkettiler. 


Yemin ve Cenaze Töreni 


12 Mayıs 1909 günü Vükelâ, Padişah'ın huzurunda yemin ettiler. 

Başkâtip Halit Ziya Bey'le ben de bu yemin etme törenine, kendi görevlerimiz konusunda, katıldık. 

3 Mart Olayı'nda şehit düşmüş subaylar için ihtişamlı bir cenaze alayı düzenlendi. Birçok şehzade, nâzırlar, devletin ileri gelen memurları ve yüksek rütbeli subaylar törende hazır bulunuyordu. Padişahın oğullari ile birlikte ben de, kendilerinin adına, bu törene katıldık. Hareket Ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Selânik milletvekili Cavit Bey nutuklar söylediler. 

Ertesi gün, Padişah Hazretleri Hamidiye Etfal Hastanesine (Şişli Çocuk Hastanesi) gidip 31 Mart Olayı "nda yaralanmış subaylarla erleri ziyaret ettiler, hatırlarını sordular. Padişahın maiyetinde Mahmut Şevket Paşa, Harbiye Nazırı Salih Paşa ve saray görevlileri vardı. 

Şevketmeab koğuşları ayrı ayrı gezip yaralılara babaca iltifatlarda bulundu. Hepsine münasip hediyeler ve sigaralar dağıtıldı. Padişah, yanındakiler, hastane hekimleri ve görevlileri hep birlikte grup halinde resimler çekildi. Oradan Kâğıthane Köşkü ne gidildi. 
Dönüşte Padişah, «Hürriyet-i Ebediye» tepesinde durup arabadan indi. Orada gömülü bulunan subayların ruhuna fatiha okudu. 
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Padişahın Yeni Yaverleri ve Başyaverlik Meselesi 


Geçici olarak yaverlik yapmakta olan Hasan Rıza ve Ali Rıza Paşalar başka görevlere tayin edildiklerinden, yerlerine —iki yılda bir değiştirilmek üzere— yenilerinin seçilmesi kararlaştırıldı. Bu arada, Hareket Ordusu ile birlikte İstanbul'a gelmiş olan Selânikli binbaşı Remzi Bey de başyaverliğe tayin olundu. 

Aslında bir hükümdarın başyaverliğine binbaşılık rütbesindeki bir kimsenin getirilmesi hiç de yerinde bir hareket değildi. Ayrıca bu Remzi Bey'in tavır ve hareketleri de Padişahın hoşuna gitmemişti. Padişahın emir ve fermanı üzerine, tayinden kısa bir süre sonra, Hareket Ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa'ya giderek Remzi Bey'in değiştirilmesi hakkındaki arzuyu kendisine ilettim. 

O siralarda genç subaylara lüzumundan çok fazla önem verilmekte olduğu için, Mahmut Şevket Paşa uzun uzun düşündü, tereddütler geçirdi. Nihayet iki hafta sonra Remzi Bey Petersburg elçiliği ataşemiliterliğiyle mükâfatlandırılıp yerine Hurşit Paşa tayin olundu. 


Resmi Kadrolarda Daraltma Yapmak Meselesi 


Resmi dairelerde yapılagelen birçok karışıklığı, haksızlığı, yolsuzlukları ve şikâyetleri, özetle her türlü yolsuzlukları düzeltmek için devlet görevlileri ve görevler üzerinde yeni bir ayıklama ve düzenleme yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat bu iş iyi yürütüleme- 


48 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ 


di. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa bu önemli konuyu, kanunu uygulama ile görevli kurullara değil de, kanun yapmayla görevli kurullara yani Ayan ve Mebusan meclislerinden seçtirdiği birer kişiye havale etti. Nezaretlerin yeni baştan düzenlenmesi işinden bu kişiler yeterince haberli ve bilgili değillerdi. Kendilerini dev aynasında gören bu efendiler, böylesine ağır bir yükü omuzlarına almakta tereddüt etmedikleri gibi, herhangi bir ilgili ile konuşup fikir danışmaya bile tenezzül etmediler. Bunun sonucu ise gerçekten korkunç oldu. 

Hüseyin Hilmi Paşa'nın: «Tensikat işini kanunu yürütme kurulları yaparsa Meclis tarafından bin bir türlü itirazlara uğrar. Bundan dolayı bu meseleyi ben kanun yapma kurullarına bıraktım,» dediğini kulaklarımla işitmişimdir. 


Esvapcıbaşı'nın Saraydan Çıkarılmak İstenilmesi 


Esvapçıbaşılığa tayin edilen Sabit Bey, Padişah Hazretlerinin kölesi olup yaratılış bakımından zeki bir insandı. Hareket Ordusu kumandanlığı —ki o sıralarda devleti âdeta bu kumandanlık idare ediyordu— bu adamın bir gün gelip sarayda nüfuz kazanması ve bilmediği işlere parmak sokması ihtimalini gözönüne alarak, kendisinin uygun bir memurlukla taşraya gönderilmesini rica etti. Hatta bu konuyu benimle ve Başkâtip Halit Ziya Bey'le yeniden gözden geçirmek üzere, Mahmut Şevket Paşa adına, Birinci Ordu kumandanı Mahmut Muhtar Paşa Mabeyn-i Hümayun'a geldi. 
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Mahmut Şevket Paşa bize bu hususu daha önce de açmış, fakat biz böyle bir tehlike olmadığına onu inandırmıştık. Bu defa, Mahmut Muhtar Paşa'ya da aynı şeyleri söyledik. Biz ikimiz sarayda bulundukça bir Kamarilia () meydana getirilmesinin imkânsız olduğunu kesinlikle bildirdik. Ayrıca ilâve ettik ki, bazı yakın adamlarının Selânik'e gönderilmesinden dolayı zaten kalbi kırılmış bulunan Padişah bu ikinci davran:ştan daha da fazla üzülecektir. 

Sabit Bey'in zaten böyle karakterde bir adam olmadığını, âdeta bir «İncili Çavuş» gibi padişahı şakaları ile eğlendirdiğini ileri sürerek adamcağızın sarayda kalmasını sağlamaya muvaffak olduk. 


Padişahın Orduya ve Donanmaya Bildirisi 


Beşinci Sultan Mehmet Han, ordusuna ve donanmasına hitap eden bir bildiri hazırlamıştı. O bildiriyi alarak, Başkâtip Halit Ziya Bey'le birlikte, Harbiye ve Bahriye Nezaretlerine yollandık. O bildirinin okunması törenleri dolayısıyle, o zamanın gazetelerinde geniş tafsilat vardır. 

Bu tafsilâtı onlardan alarak aynen buraya koyuyorum: 


«Padişah Hazretlerinin irâde-i seniyeleri gereğince Başmabeyinci Lütfi Simavi beyefendi ile Baş- 


C) Kamarilia, İspanyolca bir kelime olup, hükümdar üzerinde nüfuzu bulunan ve memleketin idaresine yerli yersiz karı. 
şan nedimler ve kölelerin bütününe verilen bir addır. (Bu not kitabın yazarına âittir.) 
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kâtip Halit Ziya beyefendi, resmi elbiselerini giyinmiş Bulundukları ve yanlarında Başyaver Remzi beyefendi ile başka bir yaver de olduğu halde, dünkü gün saat beşe doğru (alaturka saat) Dolmabahçe Sarayı Hümayunundan istimbot ile Sirkeci iskelesine varıp, iskelede askeri protokol reisi Halil Paşa ve bir ihtiram kıtası tarafından karşılanmışlar, bu arada askeri bando marşlar çalmıştır. Binmeleri için saray ahırından hazırlanan birinci arabaya Lütfi Simavi beyefendi ile bir yaver, ikinci arabaya ise Halit Ziya beyefendi ile başyaver Remzi beyefendi binerek, arabaların ön ve arkasında mızraklı süvari alayından alınmış bir kıta asker bulunduğu halde Babıâli, Sultan Mahmut Türbesi, Irgaipazarı Caddesi ve Beyazıt yoluyle Harbiye Nezaretine vasıl olmuşlardır. 

«Harbiye Nezareti meydanında Birinci Ordu'dan ve Hareket Ordusu'ndan piyade, mitralyöz, süvari topçu kıtaları, askeri okullar öğrencileri yer almış bulunuyorlardı. 

«Saat beş sıralarında Birinci, İkinci, Üçüncü Ordular müfettişi ve Hareket Ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa hazretleriyle, Üçüncü Ordu kurmay başkanı Pertev ve ikinci başkan Ali Rıza Paşalar hazretleri karargâhtan çıkarak bildirinin okunacağı yere gitmişler; bu sırada orada toplu olarak bulunan asker tarafından selâm resmi yerine getirilmiştir. 

«Saat beşi on geçe başmabeyinci Lütfi Simavi beyefendi ile başkâtip Halit Ziya beyefendiyi taşımakta olan arabalar, önlerinde ve arkalarında mızraklı süvari alayından bazı birlikler bulunduğu ve bando da Hürriyet Marsı'nı çaldığı halde Harbiye Meydanı- na gelmişlerdir. Kendileri burada Harbiye Nazırı Salih, Birinci Ordu Kumandanı Mahmut Muhtar Paşalar ve öteki askeri erkân tarafından karşılanmışlardır. 

«Bu sırada meydanın aldığı manzara son derece tantanalı ve göz alıcı idi. Kara kuvvetlerinin her sınıfından seçilmiş yiğit askerler ve kale nizamına uygun bir şekilde bir araya getirilmiş seçkin topluluk, Osmanlı askerlik hayatının gerçek bir örneğini meydana getiriyordu. 

«Boru vasıtasiyle verilen emir üzerine birlikler selâm vaziyeti aldılar. Bu sırada Beyazıt Kulesine de bayrak çekilmekteydi. 

«Bando Mecidiye Marşını () çalarken başkâtip Halit Ziya beyefendi, padişah hazretlerinin bildirisini önce öpün başına götürdükten sonra Harbiye Nazırı paşa hezretlerine teslim etti. Harbiye Nazırı paşa da aynı şeyi yapıp cnu Birinci Ordu kumandanı Mahmut : Muhtar Paşa'ya verdi. 


«Mahmut Muhtar Paşa da, o gün orada bulunan bütün yüksek rütbeli subaylar gibi, tören elbisesi giymiş bulunmaktaydı. Üzerinde bu elbise olduğu halde, bildiriyi okuması için önceden hazırlanmış bulunan kürsüye çıktı. Askerlere yakışır tok ve yüksek bir sesle padişah hazretlerinin bildirisini okumaya başladı. Bu sırada oradaki bütün paşalar, yüksek rütbeli subaylar ve her sınıftan askerler, birbirlerinden 


C) O zamanlar henüz bir milli marşımız yoktu. Her yeni tahta çıkan padişah Için özel bir marş düzenlenir, törenlerde bu marş çalınırdı. Abdülhamit zamanının «Hamidiye Mar-Şi»ni çaldırmak istemeyen, kendisi için daha bir marş yapılmamış olan Sultan Reşat, padişahlığının ilk günlerinde, bababı adına düzenlenen «Mecidiye Marştənt çaldırmıştı. 
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biraz aralıklı ve muntazam bir düzende kürsünün etrafinr sarmışlardı. 

Hepsi bildiriyi büyük bir dikkat ve saygı ile dinmlediler. 


Padişahın Bildirisinin Metni 


«Asker evlâtlarım!. 


Yüce Tanrı'nın lütuf ve yardımı, şanlı peygamberimizin sahipliği ve şefaatı, bütün Osmanlı halkının isteği ve egemenliği tanımaları, tarihi baştan başa zaferlerle dolu olan askerlerimizin vatanseverliği neticesi olarak atalarımın tahtına «Birinci Meşrutiyet Padişahı» olarak oturmuş bulunmaktayım. | 

Ulu Tanrı'ya sonsuz şükürler ederim ki, ömrümün bu dakikasına kadar, her türlü emellerimin ve amaçlarımın rehberi her zaman Hazreti Muhammed'in ortaya koymuş bulunduğu şeriat temelleri olmuştur. 
Simdi de milletimin ve memleketimin yükselişini ve kurtuluşunu sağlayacak tek yol olan mesrutiyetin kurulup geliştirilmesi için hizmet edeceğim. Meşrutiyet usulü islâm dininin temllerindendir. Bundan dolayıdır ki —padişahlıkla birlikte— halifelik ve bütün müslümanların imamlığını da üzerime “almış bulur» maktayım. 

Ker avuç toprağı evlâtlarının tertemiz kanlarıyle yuğrulen kutsal vatanımızın şanını ve şerefini daha da yükseltmek ve yurttaşlarımın refah ve saadetlerini sağlamak için her türlü yollara ve çarelere başvu racağım. Yardım Allah'tandır. 
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Şurasının bilinmesi gerekir ki, çok meşrü bulunan meşrutiyet hükümetimizin tabii sınırlarını, bugünkü sınırlarını, ele geçmez bir kale gibi, muhafaza etmek ve onu lâyık olduğu bayındırlık ve ilerleme derecesine ulaştırmak; vatanın ve milletinin her türlü menfaatlerini güven altına almak ancak ordumuzun ve donanmamızın, herkes tarafından kabul ve tasdik edilen, yüksek kabiliyetini hakkıyle ve yeterince artırmakla mümkündür. Bütün bunlar da önce askeri disiplinin istenilen derecede tutulmasıyle ve korunmasiyle kabil olur. Askerliğin, bütün gerçek yücelikleri ile, hakkı olan seviyeye gelmesini görmek isterim, Nasip Allah'tandır. 

- Dedelerinizin, o mert ve yiğit savaş adamlarının "başına geçmekle, Osmanlılığın o saygıdeğer yüce adını dost düşman herkese kabul ettiren ve hiç bir zaman yok olmayacak güçlü bir devlet kuran atalarıma lâyık bir torun olduğumu ispat edeceğim. İnâyet Allah'tandır... 

Ordumuzun kutsal görevini hakkıyle yerine getirerek itaatiyle, intizamiyle, yiğitliğiyle memleketin ve milletin sarsılmaz ve devrilmez canlı bir kalesi heybetliliğinde bulunduğu zamanlar devletimizin şa mi ve söhreti de ufukları tutmuştu. 

Ama bunun aksi de görüldü. Ordunun Allah'ın emrine, peygamberin rızasına, halifesinin ferman ve işaretine, subaylarının buyruklarına aykırı davrandığı, gaflet, fesat ve cehalet yollarına sapıp dinine ve mezhebine, memleket ve milletine, padisahına ve âmirlerine, babalarına ve analarına karşı saygı ve görevini unuttuğu da oldu. Artık itaatı gevşemiş, intizamı bozulmuştu. Kendisine emanet edilmiş bulunan, 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vatanının güvenini sağlamak hususundaki borcunu ödemedi, İşte o zamanlar bu büyük devlet tamamiyle devrilecek kadar sarsılmıştı. 

Ordunun başarı elde edebilmesi için her şeyden önce disiplinli olması gözden uzak tutulamayacak gerçeklerden olduğuna göre, bunun sağlanmasını ve sonra da devamını gerekli görürüm. Büyüklerin küçüklere şefkat göstermelerini, küçüklerin de büyüklere saygılı olmalarını emrederim. 

Kanunlara, iç ve dış nizamlara bütün varlıklarıyle ve bütün arzu ve vicdanlarıyle uyacak olan en yüksek kumandanlardan en rütbesiz erlere kadar bütün asker evlatlarımı övüp mükafatlandıracağım. Bunun tersini yaparları ise, bir babanın hırçın ve asi oğluna yapacağı ceza ile, cezalandıracağım. 

Meşrutiyetimizin büyük koruyucusu bulunan, kendilerine Tanrı'dan her zaman yardımlar dilediğim ordumuzun ve donanmamızın büyük şerefli gücüne dayanarak, şeriatın bütün hükümlerine ve inceliklerine uygun olan Kanunu Esasiye (Anayasa) ömrümün son nefesine kadar sadık kalacağıma o yücelerin yücesi Allah'ı şehit tutuyorum. Kanunu Esasi aleyhinde gerek sözle, gerek eylemle emel taşıyanlar benim için daima kötü savrlacaklardır. 

İntizamı ve disiplini sağlamak icin, bilindiği üzere, her rütbe sahibinin bir sorumluluğu, gücü ve yerkisi vardır. Her subay işbirliği ve iyi ahlâkı ile, kendinden küçük rütbede bulunanların güvenini kazanma- ya ve her alt rütbede bulunanın da calıskanlığı ve cmirlere uymasıyle, üstlerinin sevgisine lâyık olmaya gayret etmesi tek emelimdir. 

Ben, bir miras gibi kuşaktan kuşağa aktarılan fazilet ve kahramanlıklarla dolu bulunan ordu ve donanmamizin başkumandanıyım. Bütün subaylar ve erler benim nazarımda kendi öz çocuklarımdan daha kıymetlidirier ve benim kolum kanadımdırlar. 

İste bu nasihatlar ve aydınlatmalarla kara ve deniz ordularımızdaki her rütbedeki her sınıftaki askerlerimizin dikkatini çeker, hepsine selâmlar ederim. 

Hem şeriat, hem de kanun yolları gereğince başkumandanları bulunduğum bütün askerlerime özel bir sevgiyle bağlıyım. Diyebilirim ki, ordu benim, ben ordununum. Cenabı Hak devlet ve milletine gereği gibi hizmet edenleri iki cihanda da aziz etsin, sonsuz lütuflarına nail kılsın.» 

Padişahın bildirisinin okunması bittikten sonra bando tarafından üç defa selâm havası çalındı. Sonra orada bulunan bütün askerler ve çevredeki halk üç defa «Padişahım çok yaşa!» diye bağırdılar. 

Bu sırada orada toplananların birçok resimleri çekilmiştir. Bundan sonra da Harbiye Nazırı paşa tarafından verilen emir üzerine oradaki askerler tarafından parlak bir geçit resmi yapılmıştır. 

Geçit resmi sona erince Başmabeyinci ve Başkâtip Lütfi Simavi ve Halit Ziya beyefendiler, yine saray arabalarına binerek, önde ve arkada mızraklı süvari alayı birlikleri bulunduğu halde Bahriye Nezareti'ne gitmişlerdir.» 


Padişah İçin Marş 


Padişahın tahta çıkışından bir süre sonra kendisi için bir marş düzenlenmesi meselesi söz konusu 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oldu. Bilindiği üzere, Avrupa'da, hükümdar değişmekle marş değişmez. Ben, bu marş için Avrupa bestekârlarının da katılacakları bir yarışmanın açılması görüşünü ileri sürdümse de Şevketmeâb söylediklerimi dikkat nazarına almadı. 

Padişahın tahta çıkışını batı devletlerine bildirmekle görevli olarak, Avrupa'da bulunduğum sırada «Selvelli»' adlı sıradan bir çalgıcının yaptığı pandomima havasını andıran berbat bir marş kabul olunmuş. Yurda döndüğüm zaman, oldukça müzik bilgisine ve zevkine sahip bulunan, Padişahın ortanca oğlu Necmettin Efendi ile o konuda bazı konuşmalarımız oldu. ! 

Necmettin Efendi de o marşın bayağılığından şikâyet ediyor ve o hususta talihin babasına yar olmadığından yakınıyordu. Fakat işin garip tarafı, bu marşın kabul edilmesinde, onun büyük bir rolü olduğunu sonraları öğrendim. 

Mahmut Şevket Paşa, daha başka bazı kimseler, Halit Ziya Bey ve ben marşın çirkin olduğundan bahsederek, değiştirilmesini Padişahtan istirham ettik. 
Hatta bir gün Donizetti'nin Sultan Mahmut ve Sultan Mecit için bestelemiş olduğu marşları sarayda nöbet havası çalmaya gelen Muzika-i Hümayun'a () özellikle çaldırdık. Padişah hazretleri bizlerin isteğini anladığı halde, kendi marşının değiştirilip yenisinin hazırlanmasına yanaşmadı. Fakat biz de sonuna kadar bu konuda direndik. Sonunda onun iznini alabildik. 

Rifat Paşa, Paris elçiliğine tayin olunmuştu. 
Onun aracılığı ile, zamanın tanınmış Fransız besteci- 


C) Saray bandosu ve orkestrası. 
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si Mösyö Saint - Saens"e başvurduk. Saint-Saens bize önce güzel bir marş düzenlemeyi kabul etti. Fakat vaadini bir türlü yerine getirmedi. Bunun da sebebini sonradan anladık. İtalyanlarla aramızda Trablusgarp savaşı başlamıştı. İki devlet birbirine düşman durumuna girmişlerdi. Bestecinin o sıralarda İtalya"- nın çeşitli şehirlerinde operaları oynanıyordu. Mösyö Saint-Saens, Türkler için bir marş yaptığı takdirde bu operalarının gelirinden mahrum kalmak korkusu ile bu işten caymıştı. Yıllardan sonra yine, Donizet- 
- ti'nin Sultan Mecit için yaptığı marş kabul buyruldu. 


Tahta Çıkışın Avrupa'ya Bildirilmesi 


21 Mayıs 1909 günü, padişahın tahta çıkışını bildirmek üzere Avrupa'ya giden heyetle birlikte, yola çıktım. Heyetin başkanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa idi. 
Üye olarak ben ve âyandan Faruk Sami Paşa vardık. 
Bizden bir gün önce yola çıkan Tevfik Paşa heyeti de Gabriyel Noradonkyan Efendi ve âyandan Avlonyalı Süleyman Paşazade Halil Paşa'dan meydana gelmekteydi. Görevimizi ne şekilde yürüteceğimiz konusunda padişah hazretlerine sunmuş olduğum tezkerelerin birer suretini aşağıya alıyorum: 


Atebe-i Hazret-i Pâdişâhiye () 


Siz yüce Padişahımızın cihan değerindeki teveccühlerinizi kendime rehber edinerek Orient Ekspres treniyle İstanbul'dan hareketimizden otuz sekiz saat 


(0) “Padişah hazretlerinin eşiğine — yüce katına —» anlamına geliyor. i 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sonra Viyana'ya vardık. Bu şehirde iki gün kaldıktan sonra Romaya doğru hareket ettik. Viyana ile Roma arasındaki mesafe trenle yirmi sekiz saattir. Roma istasyonunda İtalya kralı hazretlerinin mabeyincilerin- den bir zat ile bir binbaşı yaver ve Roma elçiliğimiz görevlileri tarafından karşılandık ve saray tarafından bize ayrılmış arabalara binerek, burada kalacağımız otele gittik. 

Ertesi günü, üniformalarımızı giyinmiş olduğumuz halde, Kral tarafından kabul edildik. Kendilerine siz padişahımızın tahta çıkmış bulunduğunuzu bildiren yüce mektubunuzu takdim ettik. Akşam krallık sarayında biz kullarınızın şerefine bir ziyafet düzenlenmişti. 
Bu ziyafette hazır bulunduk ve Kraliçe ile de tanıştırıldık. Muhtar Paşa kulunuz İtalya nişanını önceden haiz bulunduğu için Kral Hazretleri kendisine mücevherle işlenmiş bir sigara kutusu hediye etti. Sami Paşa kulunuzla bendenize de Couronne d”İtallie nişanının birinci rütbesinden birer tane verildi. 


Fransa Cumhurbaşkanının İyi Kabulü 


Roma'da üç gün kaldıktan sonra, Paris'e gitmek üzere, yola çıktık. Roma'dan Paris'e trenle yirmi bir saatte vasıl olduk. Paris'teki kabul töreni pek parlak oldu. Tren istasyonuna bir bölük Fransız askeriyle memleketimizin Paris elçiliği görevlileri ve Fransa Hariciye Nazırlığı tarafından görevlendirilmiş kimselerle Cumhurbaşkanı adına bir zat gelmişti. Bunlar tarafından karşılandık. 

Kalacağımız otele kadar, saltanat arabalarına binmiş olarak ve bir bölük zırhlı süvari askeriyle birlikte gittik. Bizi ağırlamakla görevlendirilmiş olan bir zat da yanımızda idi. 

Ertesi günü önce Hariciye Nazırı tarafından kabul olunduk. İki saat sonra da siz Padişahımızın mektubunu sunmak üzere, yine aynı prtokola uygun askeri törenle Elysee Sarayı'na gittik ve Cumhurbaşkanı tarafından resmen kabul edildik. O akşam Hariciye Nezaretinde adımıza verilen ziyafette hazır bulunduğumuz gibi, ertesi akşam da Cumhurbaşkanının verdiği davete gittik. Hariciye Nazırı ile birlikte bütün öteki nazırlar yemekte hazırdılar. 

Paris'te dört gün kaldık. Bu dört gün içinde gerek Fransa hükümeti, gerek Paris halkı tarafından son derece saygı, sevgi ve yakınlık gördük. Memleketim için ilerlemenin, gelişmenin ve saadetin başlangıcı clan siz Padişahımızın, bir meşrutiyet hükümdarı olarak tahta çıkmış bulunmanız bütün Fransa'da çok geniş ve çok iyi bir etki yaratmış bulunmaktadır. Bunu bizzat gözlerimle görmüş bulunuyorum. 

Fransa'da devletin tanınmış ve değerli siyaset adamları ile çeşitli konularda fikir alışverişinde bu-. 
lunduk. Kendilerine uzun uzun sizden bahsettik. Onlara yüksek değerinizden ve seçkin özelliklerinizden söz açtık. Bütün Osmanlı halkının, sizin gibi şanlı bir hükümdara ve halifeye sahin bulunduklarından dolayı, ne kadar övünç duyduklarını ilâve ettik. 

Cumhurbaşkanı, Ahmet Muhtar Paşa'ya birinci, Sami Paşa ile ben kulunuza ikinci rütbeden Legion d” Honneur nişanını hediye etti. 


İngiltere Kralının İyi Kabulü 


Paris'ten Londra'ya olan mesafe yedi saattir, Ca-Jais'den vapurla İngiltere'nin Dover limanına vardığımız zaman bir bölük İngiliz askeri ile bizi ağırlamakla görevli kimseler tarafından kabul edildiğimiz gibi, Londra istasyonuna çıktığımızda da ayrı bir bölük asker, birkaç general ve Krallık Sarayı ile Hariciye Nezareti memurları tarafından son derece tantanalı bir şekilde karşılanarak istirahat edeceğimiz yere götürüldük. 
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Ertesi günü, Kral Hazretleri b'zi özel olarak kabul buyurdular. Kendilerine siz Padişahımızın. mektubunu taxtum ettik. Buckingham Sarayında şerefimize verilen ziyafette Muhtar Paşa kulunuz Kralın sağında ve ben kulunuz da kendilerinin solunda yerimizi aldık. Kral Hazretlerinin erkek kardeşi baş dük Duc Annot, Hariciye Nazırı, Sir Edward Grey ile öteki nazırlar ve krallık sarayı görevlileri ziyafete çağırılmış bulunuyorlardı. Yemek sırasında Krala, siz Padişahımızın kendilerine karşı saygı ve sevgi duyguları beslemekte oldugunuzu, vaktiyle hakkınızda göstermiş olduğu iyi niyeti her zaman hatırladığınızı anlattım. İki hükümdar ve iki ulus arasında hâlen devam etmekte olan dostça münasebetlerin daha da güçlendirilmesini arzu buvurdugunuzu ilâve ettim. Ayrıca özel selamlarınızı arzettim. 
Kral Hazretleri bundan büyük memnunluk duydular. 
Bu memnunluklarını ifade ettikten sonra Osmanlı devleti ile İngiltere'nin dostluğuna inanmamız gerektiğini ve ne zaman ihtiyacımız olursa bize yardıma hazır olduklarını bildirdiler. Ayrıca şahsınıza karşı duyduğu saygı duygularını da sizin katınıza iletmemi emrettiler. 


Yemeğin sonuna doğru Kral Hazretleri ayağa kalkarak siz Padişahımızı metheden bir nutuk söylediler, sağlığınızın devamı ve ömrünüzün uzun olması şerefine kadeh kaldırdılar. Kralın bu nutku, bütün o ziyafette hazır bulunanlar tarafından, tabii, ayakta dinlenildi ve herkes tarafından siz Padişahımızın sıhhatı adına şampanya içildi. Yemekten sonra Kral Hazretlerinin erkek kardeşiyle konuştuk. Fazilet ve meziyetleriniz hakkında uzun uzadıya söz edildi. 

Gerek bu ziyafette bulunan siyaset ve devlet adamları ile, gerek daha sonraki törenlerde kendileriyle karşılaştığım kimselerle aramızda geçen konuşmalar hep sizin ve memlektimiz üzerineydi. Bütün bunlardan çıkardığım netice şudur: Sizin tahta geçmiş bulunmanız İngiltere'de büyük bir sevinçle alkışlanmaktadır ve bundan böyle siz Padişahımızın sayesinde memleketimiz uygarlık ve ilerleme yolunda çok büyük ve hızlı 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adımlar atacaktır. Bu umudun burada çok kuvvetli olduğunu gördüm. 

Kralın emriyle Londra yakınlarındaki Windsor Sarayını da ziyaret ettik. Orada bizlere mükemmel bir çay ziyafeti hazırlanmıştı. Gerek bu sarayda, gerek öteki saraylarda görüp öğrenmiş olduğum şeyleri yakında huzurunuza gelince etraflıca arzetmek arzusundayım. 

Memleketimizin Londra büyükelçiliği şerefine genel kararsâhta savaş gösterileri ve manevralar yapıldı. Miladi tar.hle ayın yirmi beşinci günü Kralın doğumuna rastladığından dolayı, memleketin âdetleri gereğince, nazırların hepsi ayrı ayrı bugünün şerefine ziyafetler verdiler, Muhtar Paşa kulunuz Hariciye Nezareti'nde, Sami Paşa kulunuz Harbiye Nezareti'nde, ben kulunuz da saray nazırının Saint James Sarayında verdiği ziyafetlere davet edilmiştik. Daha sonra, hepimiz Hariciye Nazırı'nın suaresinde birleştik, Kraliçe Hazretleri ve krallık ailesinin hemen bütün mensuvları da orada bulunuyorlardı. Kalabalık o derece fazlaydı ki bir salondan ötekine geçmek çok zor oluyordu. 

Ertesi gün pek gösterişli ve güzel bir şekilde açılış töreni yavılan «Victoria ve Albert» Müzesinde hazır bulunarak Kral hazretleriyle vedalaştık. 

Kendileri tekrar: «Padişah hazretlerine özel selâmımı bildiriniz ve saltanat süresinin gayet uzun olması ve saadetle gecmesi temennisinde bulunduğumu arzediniz,» dediler. Bir saat sonra da siz padişahımıza hitaben yazmış oldukları özel mektubu Ahmet Muhtar Paşa kulunuza gönderdiler. 


Belçika Kralının Yanında 


Dover limanına kadar yine askeri törenle uğurlandık ve evvelki gün İnsiltere”den ayrıldık. Gazi Ahmet Muhtar Paşa kulunuzun görevi burada sona ermiş olduğundan, Sami Paşa kulunuzla bendeniz, mektubunuzu yanımıza elarak Brüksel'e geldik. Buradan da aynı -görevle Karadağ'da Çetine'ye ve Yunanistan’ da Atina'ya gideceğiz. İngiltere Kralı, Muhtar Paşa'ya Jeorge ve Sami Paşa ile ben kullarınıza da Victoria nişanının birinci rütbelerini verdiler. İngiltere Hükümeti şimdiye kadar, rahmetli Saffet Paşa'dan başka, hiç bir Osmanlı görevlisine nişan vermemişti. Bu da Kralın yüce şahsınıza karşı beslediği hürmete bir bəl- ge teşkil eder. Muhtar Paşa kulunuzun askeri ünü Fransa ve İngiltere tarafından da bilindiğinden dolayı kendisinin şahsına ayrı bir değer ve saygı gösterildi. 
Sami Paşa da terbiyesi ve nezaketi ile kendini her yerde beğendirdi. Ben kulunuzun da İngiltere'de ve her yerde İngilizce konuşmam herkesin üzerinde iyi bir tesir bıraktığı gibi, İngiltere Kralının da bundan pek memnun olmasına yol açtı. 

Bugün Belçika Kralı tarafından kabul edildik ve kendisine siz Padişahımızın mektubunu takdim ettik. 
Kral hazretleri tahta çıkmış olmanızı büyük bir samimiyetle tebrik ettiler, ömrünüzün ve saltanat sürenizin çok uzun olması dileğinde bulunduğunu söylediler. Bu akşam için Belçika Hariciye Nazırı tarafından akşam yemeğine davet olunduk. Yarın akşam da Krallık Sarayında yemek yiyeceğiz. 

Belçika Kralı hazretleri Sami Paşa kulunuza Couronne nişanının birinci rütbesini ve bendenize de Belçika'nın en büyük nişanı olan Leopold nişanının birinci rütbesini verdi. 

Gerek Roma ve Paris'te, gerek Londra'da devlet ve siyaset adamlarıyle yaptığımız görüşme ve konuşmalardan edindiğim kanaate göre, dört arabulucu devlet Girit'ten askerlerini çekmek ve bunların yerine harp gemilerini koymak yoluyle adanın şimdiki statükosunu değiştirmek fikir ve düşüncesinde değillerdir. Adları geçen devletler Girit meselesinin kesin bir şekilde çözümlenmesini ilerde daha uygun bir zamana bırakma görüşündedirler. Her ne suretle olursa olsun adanın Osmanlı ülkesinin bir parçası olarak kalmasına ve hiç 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bir vakit Yunanistan'a ilhak edilmemesine karar vermişlerdir ('). Görüştüğümüz kimseler, dört devletin Girit hakkında Yunanistan'a karşı bazı vaatlerde bulunmuş olmalarının, Abdülhamit zamanının kötü yönetiminden ve kusurlarından meydana gelmiş olduğunu ileri sürdüler. Fransa ve İngiltere Hariciye nazırları bunu açıkça belirttiler. 

3ugün memleketimizde meşrutiyet idaresinin kurulmuş olması ve siz Padişahımızın hükümetinin yavaş yavaş daha da güçlenerek yakında ileri devletler arasına yeniden gireceği umutları Avrupa”nın ülkemiz ve ulusumuz hakkında görüşlerini ve niyetlerini büsbütün değiştirmiştir. Bizce yapılacak bir şey varsa o da iç karışıklığa ve tartışmalara bir son vererek devleti yönetim şeklimizin daha da düzeltilmesine, ülkenin bayındır hale getirilmesine, kara ve deniz kuvvetlerimizin güçlendirilmesine ciddi olarak çalışmaktır. Abdülhamit zamanının bize miras bıraktığı kötülüklerin önünü almış bulunmamızdan dolayı bütün Avrupa'da ve özellikle İngiltere'de halk oyu lehimize dönmüş bulunmaktadır. Yeni idarenin iyi niyetine ve sağlamlığına tam bir güven hasıl olduktan sonra İngiltere'nin maddi ve manevi yardımlarını bizden esirgemeyeceğini Hariciye Nazırı Sir Edward Grey ve öteki siyaset adamları açıkça bildirdiler. 

Siz Padişahımıza karşı bütün Avrupa'da genel bir saygı vardır. İngiltere'nin ünlü amirallerinden Sir Fis- her cenapları, Krallık sarayında bana: «Eğer padişahmmz hazretleri İngiltere'yi ziyarete gelecek olurlarsa 


(9 17. yüzyılda Türkler tarafından alınışından bu yana Girit'e göz diken Yunanlılar, özellikle Sultan Aziz zamanından başlayarak, adada kargaşalıklar çıkarmaya koyulmuş ve sonunda Avrupa devletlerini bu işe el atmaya mecbur kılmış. 
lardı. Abdülhamit zamanında adada dört devletin bir çeşit «barış gücü» bulunmaktaydı. Yazarın yukarıda sövlediklerinin tersine, aradan iki üç yıl geçmeden Girit elimizden tamamiyle çıkmıştır. 
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bütün Akdeniz donanmasıyle birlikte kendilerini karşılamaya .giderim,» dedi. İnşallah önce kendi ülkemizin lâzım gelen yerlerini gezdikten sonra; Avrupa'ya da bir gezi yapmanızı bütün sadakatimle, candan ve gönülden temenni ederim. 

Yakında eşiğinize yüz süreceğimden dolayı gerçekten sevinç duymaktayım. Kendim için devamlı bir ders ve dua olarak bildiğim ömrünüzün, devlet ve saltanatınızın, şan ve şevketinizin daima artması dileklerimi yeniden tekrarlarım. Her hal ve surette emir ve ferman, velinimetimiz bulunan siz sevgili padişahımız 


efendimiz hazretlerinindir. 
16 Haziran 1909 


Başmabeyinci Kulunuz 
Lütfi Simavi 


Atebe-i Hazret-i Padişahiye 


Belçika Kralı tarafından yemeğe davet edildiğimizi, 16 haziran tarihinde sunmaya cesaret ettiğim mektubumda arzetmiştim. Belçika Kralı haşmetli Leopold Hazretleri ben kulunuzu yemekten önce özel olarak huzuruna kabul etti. Yirmi dakika kadar süren konuşmamızda siz Padişahımız Hazretleri ve memleketimizde geçmiş bulünan son olaylar hakkında, bana çeşitli sorular yöneltti. Her yerde olduğu gibi burada da krala siz Padişahımızın yüce vasıflarınızı, ülkemizin gelişip ilerlemesi için beslediğiniz iyi niyetleri, amaç ve hedefinizi uygun bir şekilde kendilerine tafsilâtlı olarak anlattım. Kral hazretleri verdiğim tafsilât ve açıklamalardan pek memnun olarak, bu husustaki amaç ve niyetlerinizde tam bir başarıya kavuşmanız temennisinde bulundu. Daha sonra, çeşitli yatırımlar için, mem-İleketimizin muhtaç olduğu sermayenin Belçika'dan kolaylıkla sağlanabileceğini, gerekirse kendisinin bu konuda ilgilileri teşvik edeceğini de ilâve etti. 
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Bu konuşmamızdan sonra Kral hazretleri ile birlikte, kendisinin çalışma odasından çıkarak büyük salonda toplanmış olan davetlilerin yanına gittik. Sofrada ben kulunuz Kralın sağında ve elçimiz bey kulunuz da solunda yer aldık. Belçika'nın bütün devlet ileri geienleri, saray görevlileri ve bu memleketin en sayılır ve sözü geçen iş adamları, zenginleri davetliler arasında bulunmaktaydı. Kral hazretleri yemek boyunca ben kulunuza devamlı olarak iltifatlarda bulundu. 


Siz Padişahımız hazretlerinin de pek iyi bildikleri üzere, Belçika yedi milyon nüfusu barındıran, Avrupa'ya oranla küçük bir devlet ise de, zenginliği bakımından bu kıtanın en başta yer alan hükümetlerinden sayılmaktadır. Nüfusu otuz milyona yaklaşan, Afrika'- daki Kongo ülkesi de Belçika'ya bağlı bir sömürsedir. 
Kral Leopold ‘hazretleri iktidarı, ileri görüşlülüğü ve zekâsı ile Avrupaca büyük ün kazanmış bir kişidir. 


Karadağ Prensine Tahta Çıkışı Bildiriş 


Brüksel'den yola çıkışımızdan Kırk saat sonra Trieste'ye geldik. Tren, Almanya üzerinden geçerek bu şehre geliyor. Trieste'den vapura binerek yirmi altı saat içinde Avusturya'ya bağlı “Cattaro şehrine geldik (0. Karadağ Prensi bizi almak için otomobil göndermişti. Sınırdan itibaren o otomobille yol aldık. Çetine'den gelen elçimiz kulunuz ve bizi ağırlamakla görevli Karadağ'lı bir subay yanımızda idiler. Çetine'de Veliahdin oturmakta olduğu evlerden birinde misafir 


(1) Bugün Yugoslavya'nın limanı olan Cattaro, o vakitler «Avusturya - Macaristan» devletinin sınırları içinde idi. 
Karadağ da, Rusya'nın baskısıyla, Osmanlı devletinden koparılıp prenslik haline getirilmişti. Karadağ Prensliği, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Yugoslavya'nın çe- 
'kirdeğini teşkil etmiştir. 
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edildik. Ertesi günü protokola uygun bir törenle Prensin yanına giderek getirmiş olduğum yüce mektubunuzu kendisine takdim ettim. Prens hazretleri tahta çıkışınızı tebrik ettiler. Sağlığınız daima başarınız temennisinde olduklarını bildirdiler. İki hükümet arasındaki iyi ilişkilerin daha güçlendirilerek sürdürülmesini arzu ettiklerini söyledkten sonra aslında iki ülkenin yararlarının bir olduğunu ilâve ettiler. Bir saat sonra öğle yemeğine ve aynı günün akşamı da, üniforma ile, akşam yemeğine davet edildik. 

Yemekte ben kulunuz, bir saygı gösterisi olarak, Prens hazretlerinin sağına oturtuldum. Yemekte Prens' in üç oğluyla kızı ve gelinleri; bizden de Sami Paşa kulunuzla bizim elçilik memurlarımız bulunmakta idi. 
Bir ara Prens hazretleri ayağa kalkarak siz Padişahımızın sıhhati için elindeki kadehi kaldırıp içti: «İlk meşrutiyet padişahı olan Sultan Mehmet Han hazretlerinin mutluluğunun, ikbal ve devletinin devamını candan ve yürekten temenni ederim.» dedi. Yemekten sonra Prens hazretleri ile, memleketimizde son zamanlarda geçmiş bulunan olaylar hakkında konuştuk. Kendi bu konuda bilgi edinmek istediklerinden gerekli açıklamaları yaptım. 

Karadağ, yaklaşık olarak, beşyüz bin nüfuslu küçük ve fakir bir hükümet ise de memleketimizle sınır komşusu olmak ve Rusya ile yaptığımız çeşitli savaşlarda bu devletin âdeta öncülüğünü yapmak gibi bir durumu bulunduğundan dolayı, inkâr kabul etmez bir önemi haizdir. Şimdiki Prens ve onun yakınları, eski padişah Abdülhamit hazretlerinin çok büyük lütuflarını görmüşler ve sayısız hediyelerine nail olmuşlardı. 
Bununla birlikte, siz Padişahımızın da yüce değer ve seçkin özellikleriniz burada duyulmuş bulunduğundan, kendilerinin hakkınızda geniş bir hürmetle dolu oldugunu görüp anlamakla ben de gurur duydum. 

Karadağ Prensi, gelecek yıl tahta çıkışının ellinci yılım kutlayacağını bunun için şimdiden bazı hazırlıklar yapıldığını ve bütün ailesi mensuplarının bu sırada 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Çetine'de toplanacağını, bir münasebet düşürerek bana anlattı. Siz Padişahımızın da bildikleri üzere şimdiki İtalya kraliçesi bu zatın kızıdır; Sırbistan Kralı Piyer Karageorgevich de kendisinin damadıdır. Ayrıca diğer iki kızı da Rusya grandüşesleridirler. Böylece bu Prensin ailesinden birçok kimseler Avrupa saraylarına dağılmış bulunmaktadır. 

Bugün Prens hazretleri ziyaretimizi iade etmek üzere, misafir edildiğimiz yere geldi ve bir saatten fazla bir zaman yanımızda kaldı. Sohbet sırasında, kendisinin İstanbul'a dair vaktiyle yazmış olduğu şiirleri okuyarak bize onların tercümelerini de yaptı. 
Prens hazretleri Sırp şairleri arasında iyi bir isim yapmıştır ve birçok eserleri de basılmıştır. 

Karadağ'ın tek nişanı olan Danilo nişanının birinci rütbesine daha önceden sahip bulunduğum için Prens hazretleri bana, özel olarak imzaladığı resmini ve Sami Paşa kulunuza da adı geçen nişanın birinci rütbesini hediye etti. 

Yarın Prensin özel otomobiline binerek Cattaro'ya, oradan da yine vapura binerek Korfu adası üzerinden Atina'ya gideceğiz. Buradaki görevimizi de yerine getirdikten sonra, bir süreden beri özlemini çekmekte olduğum siz Padişahımız efendimizi tekrar gözlerimle görmek şerefine nail olacağımı arzederim. 

Her hal ve surette emir ve ferman, velinimetimiz “bulunan siz sevgili Padişahımız efendimiz hazretlerinindir. 

27 haziran 1909 - 
Başmabeyinci Kulunuz 
Lütfi Simavi 


Atebe-i Hazret-i Padişâhiye 


Cattaro'dan yola çıkışımızın üçüncü günü, yaklaşık olarak altmış beş saatlik bir yol aldıktan sonra, Atina'nın limanı olan Pire iskelesine vasıl olduk. 
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Devetimiz elçiliği mensupları ile Yunan hükümetince bizi ağırlamakla görevlendirilen kimseler, liman başkanlığının bir motoruna binerek vapura kadar gelip bizi karşıladılar. Pire”den trenle Atina”ya, istasyondan da saray arabaları ile otele gittik. Pire ile Atina arasındaki mesafe trenle on dakikadır. O gün vakit geç olduğundan, ertesi günü sabahleyin Başvekil ve Hariciye Nazırını ziyaret ederek, beraberimde getirmiş olduğum yüce mektubunuzun tercümesini kendilerine verdim. 

Osmanlı elçiliğinde şerefimize verilen, bütün nazırların, saray görevlilerinin ve başka devletler elçilerinin davetli bulundukları öğle yemeğinde hazır bulunduktan sonra, protokola uygun törenle, Kral hazretleri tarafından kabul edildik. Kral hazretleri, siz Padişahımızın tahta çıkışlarını son derece samimi bir şekilde tebrik ettiler. Ömrünüzün ve saltanatınızın devamlı olması temennisinde bulundular. En büyük arzusunun iki memleket arasında iyi ilişki ve iyi komşuluk, bunun daha da güçlendirilerek sürüp gitmesi olduğunu belirttiler. Selâm ve saygılarının yüce katınıza iletilmesini rica ettiler. 

Bir saat sonra, yaveri aracılığı ile, Sami Paşa ve ben kulunuza Sauveur nişanının birinci rütbesinden birer tanesini yolladılar. Bu sabah Veliaht tarafından kabul olunacağız. Akşam da Krallık Sarayı”nda yemek yiyeceğiz. Salı gününden önce İstanbul”a vapur olmadığından, Hariciye Nazırı'nın da davetini kabule mecbur kaldık. 

Atina yüz otuz bin nüfuslu güzel bir şehirdir. Belediyesi her ne kadar fakir ise de, şimdi iktidarın elinde bulunduğundan, devlet tarafından da yardım görmektedir ve şehrin bayındırlığı için ciddi gayretlerde bulunmaktadır. Avrupa'nın öteki başkentlerinde oldugu gibi Atina'da da elektrikli tramvaylar vardır. Yabancı memleketlerde büyük paralar kazanan, yurtlarını ve uluslarını unutmamış Rumların verdikleri büyük para yardımlarıyle üniversite, yüksek okullar, tiyatro 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ve yol gibi birçok bayındırlık eserleri meydana getirilmiş bulunutmaktadır. 

Kendisiyle yaptığımız son savaşta da (') görüldügü üzere, Yunanistan'ın kara kuvvetleri önemsizdir. 
Deniz kuvvetlerine gelince, oldukça zengin ve düzenlidir. Osmanlı devleti tarafından herhangi bir saldırıya uğramak korkusundan dolayı burada hemen herkesin kuşku ve telâş içinde olduğunu öğrendim. 

Önümüzdeki perşembe günü İstanbul'a dönebilecegimizi ümit etmekteyiz. Ömrünüzün ve şerefli saltanatınızın artarak devam etmesi duasını yürekten tekrarlarım. Her hal ve surette emir ve ferman, velinimetimiz bulunan siz sevgili Padişahımız efendimiz hazretlerinindir. 

4 temmuz 1909 


Başmabeyinci Kulunuz 
Lütfi Simavi 


Avrupa'nın O Zamanki Düşünceleri ı ş 


Padişaha sunmuş olduğum ve yukarıda örnekleri bulunan bu mektuplar, heyetimiz, daha doğrusu, temsil ettiğimiz hükümdar ve hükümet hakkında o zaman bizlere karşı beslenilen sevgi, saygı ve iyi kabul konusunda bir bilgi verir. İlerleme ve gelişme yolunda büyük adımlar atıp Avrupa milletlerine yaklaşacağımız ümidi her tarafta uyanmış ve «Hasta Adam»ın artık yavaş yavaş yeniden sağlığını kazanmak üzere olduğu düşüncesi her tarafta yaygınlaşmıştı. Her olayı sırasıyle ve yeri geldikçe anlatmak usulünü izleyeceğim için, altı devletin başkentlerine giderek yerine getirmeye çalıştığımız görevler sırasında ilgimi çe- 


(0) 1897 Tesalya Savaşı kastediliyor. 
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ken başlıca konuları buraya özetleyerek kaydediyorum: ” 

İtalya kralı, daha velihatlığı sırasında, İstanbul'u ziyaret edip o zamanın padişahı İkinci Sultan Abdülhamit tarafından büyük iltifatlara nail olduğundan do: layı, bu eski padişahtan o kadar çok ve öylesine sevgi ile söz etmişti ki, bizler —onun yerine geçmiş yeni bir padişahın temsilcileri olarak — adeta sıkılma- ya başlamıştık. Bir ara, yetmiş yaşını geçmiş bulunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, bir münasebetini getirerek daha dört yaşında bulunan oğlundan bahsettiği zaman Kraliçenin, kocasına bakarak manalı bir şekilde tebessümü dikkatimizi çekmişti. Hele Paşanın Karadağ'la yapmış olduğumuz savaşlar hakkında uzun uzun konuşması, Karadağ Prensi'nin kızı olan kraliçenin hiç de hoşuna gitmemişti. 


Falliğre'in Garip Bir Tutumu 


Olağanüstü elçilik göreviyle gönderilmiş bulunan heyetlerin üyelerine nişan vermek öteden beri süregelen bir âdettir. Ancak bu nişanlar bir yaver ya da bir mabeyinci aracılığıyle gönderilir, hükümdar kabul sırasında, vermiş olduğu bu nişanlardan söz etmez. Durum ve siyasi gelenek böyle olduğu halde, Fransa Cumhurbaşkanı Mösyö Falliere konuşmamız bitip de ben yanından ayrılırken el sıkıştıktan sonra arkamı okşayarak: «Size nisan verdim,» demişti ki, bu da benim hayli şaşmama ve garipsememe sebep olmuştur. 

Avrupa'da hükümdarların değişmesiyle marşın 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değişmediğini, yukarıda bir münasebetle belirtmiştim. Bizde de öyle olduğu sanıldığı için, İngiltere Kralının sofrasında, heyetimiz şerefine «Hamidiye Marşi» çalındı. Bu durum karşısında arkadaşlar hep birbirimizin yüzüne baktık ve tabii susmaktan başka çâre bulamadık. Kral Yedinci Edward, Londra'da bulunduğumuz sürece, yapılacak bütün törenlere katılmamızı bizden istemişti. O yüzden, aralıksız elbise değiştirmekten ve öteye beriye gidip gelmekten enikonu yorulduk. Hele havanın hep kapalı oluşu ve durmadan yağmur yağması, İngiltere'yi ilk defa ziyaret eden arkadaşımız Sami Paşa'yı pek sinirlendirdi. Törenlerde, elinde bir asa olduğu halde Kral'la Kraliçenin önünde gerisin geriye giden Başmabeyinci ile ona arkadaşlık eden öteki saray görevlilerinin son derece rahatlıkla bu cimnastiği yapmalarına hayret ettiğimden bu işi nasıl başardıklarını kendilerinden sormuştum. Bunu, bir tiyatro oyununun provası gibi, törenin yapılacağı yerlerde önceden prova edip öğrendiklerini Başmabeyinci (Lord Chamberlain) anlattı (7). 


Karadağ Prensi ve Türk Edebiyatı 


Karadağ Prensi'nin ziyafetinde, sofrada hazır bulunan küçük kızının edebiyata olan merakı konuşuldu. 
Prens, kızının Türklere ve Türk edebiyatına olan merak ve sevgisini uzun uzadıya anlattı. O derecede ki, bana şöyle bir kanaat geldi: Eğer bu genç ve (©) Bütün yabancı adları eski harflerle ve Türkçe imlâ ile ya. 
zan Lütfi Simavi Bey, bu adı Lâtin harfleriyle ve asıl im-. 


lâsiyle yazmıştır. 
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güzel kızı şehzadelerimizden biri için isteyecek olsak, 'herhalde, derhal ve o anda olumlu cevap vereceklerdi. Sonradan bu düşüncemi Sami Paşa'ya da açtım. Kendi de benim bu düşünceme katıldı. İstanbul'a döndüğümde, kendisine verdiğim birçok ayrıntılı bilgiler arasında, bu konuyu da Padişaha açtım. 
Tarihimizde buna benzer evlenmelerin pek çok olduğunu, Karadağ prensesinin çok güzel, bilgili bir kız bulunduğunu ilave ederek siyasi bakımdan da bunun faydalı sonuçlar doğuracağını hatırlattım. Böyle hayırlı işi dikkat nazarlarından uzak tutmamalarını istirham ettim. 


Padişah hazretleri cevap olarak: 

— «Ben bizde öyle bir kızı takdir edebilecek bir şehzade tanımıyorum,» buyurdular. 

Bir de şu var ki Sultan Beşinci Mehmet Han, hiç de taassuplu bir kimse olmamakla birlikte, müslüman erkeklerinin hıristiyan kadınları ile evlenmelerinin aleyhinde idi. Her fırsat düştüğünde: 

— «Bizim tahsil ve terbiye görmüş bunca kızlarımız varken, gençlerimizin müslüman olmayan kadınla evlenmelerini uygun bulmuyorum,» derdi. Bir iki örnek bir tarafa bırakılırsa, bu fikre katılmamak elden gelmiyor. Hele ki ortada Avrupalı ya da yerli hıristiyan ve musevi kadınlarla evlenmiş Türklerden birçoğunun başına gelenler göz önünde bulunurken!... 

Cattaro'dan Pire'ye gitmek üzere bindiğimiz vapur Korfu adasında birkaç saat kalmıştı. Bundan yararlanarak karaya çıkmış, yanımızda Türk başkonsolosu ve adanın kaymakamı bulunduğü halde, otomobil ile adada bir gezinti yapmıştık. O arada Almanya 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imparatoriçesi Elizabeth'in, mirasçılarından satın almış olduğu Eşileon Köşkünü de ziyaret etmiştik. 


Yunan Kralının Sarayında Bir Ziyafet 


Yunan Kralı Yorgo bize verdiği resmi ziyafette: 

— «Gelinlerimi sizinle tanıştırmak istiyorum. 
Yarın öğle yemeğini Tatuy'da (Kralın yazlık sarayının bulunduğu yer) yiyelim. Size otomobil göndereceğim,» sözleriyle iltifatta bulunmuştu. 

Teşekkür ederek emirlerine hazır bulunduğumu söyledim. Ertesi günü Kralın otomobiline binerek arkadaşım Sami Paşa ve Atina elçimiz Nabi Bey'le birlikte Tatuy'a gittik. Sofra bahçede kurulmuştu. Kralın oğullarıyle gelinleri de orada idiler. Törenden sonra resmiyetten uzak bir şekilde ve rahat bir yemek yedik. Kahvelerimizi içerken, ben, Krala, kendilerini epey uzun bir zamandanberi, fakat uzaktan tanımış olmak şerefine nail bulunduğumu söyledim. 

Kralın «Nasıl?» diye sorması üzerine şöyle açıkladım: eHaşmetmeabları her yıl tedavi için Aix-les - Bains kaplıcalarına gidip, sonra oradan dönerken, Kral sıfatıyle değil de bir turist gibi birkaç gün Viyana'da kalırlardı. O sırada sık sık Ronahr" ve Varyete Tiyatrosu”nu şereflendirirsiniz. Kral hazretlerini, bu haliyle, bütün Viyana tanıdığı gibi ben de o tiyatroda defalarca görmüşümdür. Tiyatronun çiçek satan güzel kızlarının; siz haşmetmeğbin iltifatından, cömertliğin- den ve yüce ruhluluğundan büyük bir şükranla sözettiklerini de çok işitmişimdir,» dedim. 

O dakikadan sonra Kralın bana karşı teveccühünün daha da arttığını hissettim. Ondan sonra, kendi. 
siyle uzun uzadıya Viyana'dan ve o şehrin eğlencelerinden, pek dostça, sözettik. 


İlk Ulusal Sayram Şenlikleri 


10 Temmuz (23 temmuz) 1909. Meşrutiyetin birinci yıldönümü. Bu ilk ulusal bayramını bütün İstanbul halkı çok parlak bir şekilde, büyük gösterilerle kutluyor. 


Evler, dükkânlar, resmi daireler, ulusal kurumlar, yabancı şirket ve kuruluşlar, bütün şehrin her tarafı Osmanlı bayrakları ile donanmış. Çoluk çocuk, büyük küçük, herkes güler yüzlü ve sevinçli... 


Sabahleyin saat dokuzda Padişah Hazretleri : büyük üniformasını giyinmiş olduğu ve yanında Veliahtla öteki şehzadeler, mabeyin görevlileri bulunduğu halde, büyük ve gösterişli bir alayla hürriyet şehitlerinin gömüldükleri yerde yapılması kararlaştırılmış olan «Âbide-i Hürriyet»in temel atma işini kendi elleriyle yaptılar. Bundan sonra yapılan geçit resmi gerçekten mükemmel oldu. Şehzadeler, nâzırlar, âyan ve meclis üyeleri ile yabancı elçiler, her dinin ruhani reisleri ve öteki davetliler yerlerini almışlardı. Bunlar için ayrı ayrı çadırlar kurulmuştu. Zengin büfeler hazırlanmıştı. Yabancı elçiliklerin ataşemiliterleri, askerlerimizin cengâver düzenini ve geçişlerini içten bir hayranlıkla izlediler. Padişah hazretleri tören için gelmiş bulunan elçilere memnunluğunu ve teşekkür ettiğini bildirmek üzere beni görevlendirdi. Ben de gidip padişahımızın söylediklerini ve selamlarını ilettim. 

O günün gecesi Beşinci Sultan Mehmet Han, Ertuğrul yatı ile Boğaziçi'nde bir gezinti yaptı. Hava son derece güzeldi. Boğaz bölge bölge ışıklandırılmıştı. Havai fişekler durmadan fırlatılıyor, sandallar içinde saz takımları yer yer öhenk tutuyorlardı. Bütün şehirde sabaha kadar, o zamana değin benzeri görülmemiş fener alayları düzenlendi. 


İstanbul ilk ulusal bayramı çok büyük bir coşkunlukla ve gerçek bir bayram havası içinde kutlamıştı. 

Aynı gece, artık İstanbul belediyesinin emrinde bulunan Yıldız Sarayı'nda, İttihat ve Terakki Cemiyeti adına nâzırlara, meclis ve âyan üyelerine, azınlıkların ileri gelenlerine, gazetecilere üç yüz elli kişilik bir ziyafet verildi. Sofralara Sadrazam Paşa ile, İttihat ve Terakki Cemiyeti ilerigelenlerinden Mısırlı Prens Sait Halim Paşa, Damat Ferit Paşa ve bunlar gibi tanınmış kimseler başlık ettiler. 


Damat Ferit Paşa, İttihat ve Terakki'nin Meddahlığını Yapıyor 


Damat Ferit Paşa bu ziyafette uzun bir nutuk verdi. Eski dönemin siyasetine atıp tuttu. İttihat ve Terakki Partisi'nin hürriyet ve meşrutiyeti elde etmemiz konusundaki büyük hizmetlerini uzun uzun anlattı. Sonradan bu partiye şiddetle karşı olacak bu kişi, daha Abdülhamit tahttan indirilmeden önce, Perapalas Oteli'nde verdiği bir ziyafette de bu partiyi öve öve göklere çıkarmıştı. 

Bu büyük ulusal bayram şenliklerini yakından izlemek üzere İstanbul'a seksen kadar Bulgar subayı gelmişti. Bu subaylar Padişahın emir ve fermanı ile, kendileri için ayrılan Peleng-i Detyâ vapuruna binerek Boğaziçi'nde uzun bir gezinti yaptılar. Bayramın ertesi günü, Genel Kurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa'nın aracılığı ile, Bulgar subayları toplu bir halde Saraya geldiler. Padişah kendilerini huzuruna kabul etti ve iltifatlarda bulundu. 


Bir Deniz Gezintisi ve Heybeli'de 
Mükâfat Dağıtımı 


Ağustos ayının dördüncü günü Padişah hazretleri bir kısım şehzadeler: ve nazırlardan da bazıları ile birlikte Ertuğrul yatı ile, Şile önlerine kadar bir deniz gezintisi yaptılar. Boğaz'dan çıktıktan sonra oldukça şiddetli dalgalar gemiyi epeyce salladı. Hünkârdan ve birkaç kişiden başka yatta bulunan herkesi adamakıllı deniz tuttu. Öteden beri denizciliğe merakı ile tanınan rahmetli Sultan Abdülaziz'in oğlu bulunan şehzade Seyfettin Efendi, kaptan köşküne çıkarak, bu gezide gemiyi uzun bir süre idare etti. 

Bundan üç gün sonra, 7 ağustos 1909 günü, Şevketmeâb Efendimiz yine Ertuğrul yatına binerek deniz lisesi ve harp okulunun mükâfat dağıtma töreninde bulunmak üzere Heybeliada'yı şereflendirdiler. O gün de deniz yine pek sertti. Bu yüzden karaya çıkmek önemli bir mesele halini aldı. Önce istimbot, daha sonra da filika ile tercübeler yapıldı. Nihayet istimbot tercih edildi. Hünkâr istimbota bindiği sırada büyük bir dalga o küçük tekneyi havaya kaldırdığın- dan dolayı kendileri az daha denize düşüyorlardı. Derhal atılarak bütün gücümle elinden yakaladım. Denizin şiddeti devam ettiği için mükâfat dağıtımı töreninden sonra —tutulan özel kira arabalarıyle— Padişah hazretleri ve yanındakiler hep birlikte Çamlimanı'na gitmek zorunda kaldık. Ertuğrul yatı oraya gelmişti. Biraz sakin olan bu yerden selametle gemiye binebildik. Çamlimanı"na gidilirken yolun iki tarafına birikmiş olan bütün ada halkı sevgili padişahlarını candan alkışladılar. Heybeliadalılar, hiç şüphesiz, ömürlerinde ilk ve belki son defa bir hükümdarın bir kira arabasıyle adada gezindiğini görüyorlardı. 


Harp Okulunda Mükafat Dağıtımı 


14 Ağustos 1909. 

Bugün Padişah hazretleri Harp Okulu'nun mükafat dağıtımı törenini şereflendirdiler. Kendilerinin yanında Veliaht Yusuf İzzettin Efendi ile, hemen bütün şehzadeler de bulunuyordu. Araba ile okula gidilirken Hünkârın karşısında Birinci, İkinci ve Üçüncü ordular müfettişi ve Hareket Ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa yer almıştı. Okulun normal sınıflarıyle kurmay sınıflarında sınavlarda en yüksek numaraları alan öğrencilere Padişah tarafından uygun hediyeler ihsan buyruldu. 

Padişahın tahta çıkışından bir süre sonra vilayetlerden heyetler gelerek «arz-ı tebrikât ve tâzimat»ta bulunuyor ve kendilerini ısrarla şehirlerini ziyarete davet ediyorlardı. Öte yandan da milletvekillerinden birçoğu, gruplar halinde, Avrupa başkentlerine gidiyor ve her yerde iyi kabul görüyorlardı. Bunlar o ülkelerin devlet başkanları ve hükümdarları tarafından kabul ediliyor, şereflerine ziyafetler veriliyordu. Bunlardan başka, özel birtakım heyetler de Avrupa'nın çeşitli şehirlerini geziyorlar, gerek resmi, gerek resmi olmayan çevrelerde çok iyi kabuller görüyorlardı. Bütün bunlar yeni Türk yönetiminin bütün dünyada çok iyi karşılandığının güzel belirtileriydi. 


Mahmut Şevket Paşa İle Bir Tartışma 


Mahmut Şevket Paşa, Hareket Ordusu kumandanı olarak İstanbul'a gelip «31 Mart Olayı»nın bastırılmasında muhakkak ki büyük ve hayırlı rol oynamış bir kumandandı. Ancak kendi o olaydan sonra tekrar eski görevine dönmemiş, İstanbul'da kalarak —Birinci, İkinci, Üçüncü olmak üzere— üç ordunun müfettişliğini birden üzerine almıştı. Ne var ki, sadece askeri işlerle uğraşmakla kalmıyor, her türlü siyasi ve idari konularla da ilgilenmekte kendini yetkili sayıyordu. Açıkça söylemek gerekirse, tam anlamıyle memleketin diktatörü kesilmişti. 

Bir gün kendisiyle aramızda bir tartışma geçti: 

Sık sık olduğu gibi saraya gelmişti ve odamda oturuyordu. Önce hakkımda bir hayli övücü sözler söyledi, iltifatlar yağdırdı. Herkesin benden çok memnun bulunduğunu da sözlerine ekledi. Ancak bunlardan sonra, bir Başmabeyincinin üzerine düşen en: 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önemli görevlerden birinin de padişah ve padişahın harem dairesiyle ilgili alış verişlere dikkat etmek olduğunu ve benim bunları ihmal ettiğimi söylemekten geri kalmadı. «Büyük Bey» denilen bir Başmabeyincinin —Sarayın en büyük görevlisi olması bakımından— böyle ihmallerde bulunmaması gereğini hatırlattı. 


— «Fakat siz bunlarla nedense hiç ilgilenmiyorsunuz,» gibilerden bir sitemle sözlerini bağladı. 

Ben, kendisine: «Benim şu saray görevim her ne kadar geçici ise de, ben yine de sarayların eskiden beri süregelen gelenek ve göreneklerini incelemişimdir. Söylediğiniz konularda haklı bulunduğunuz yönler bulunmaktadır. Ancak bu işlere benim kendiliğimden el atmam da doğru olamaz. Padişah elbette bu işleri kendiliğinden ve kendi arzu ettiği bir kimseye gördürmekte serbesttir,ə dedim. 


Konuşmamız bittikten sonra —sırası geldiğinden— Mahmut Şevket Paşa'yı Padişahın huzuruna götürdüm ve bu arada Şevketmeâba meseleyi arzettim. 
Beşinci Sultan Mehmet bundan dolayı belirgin bir can sıkıntısı gösterdi. Bunun sonucu olarak Mahmut Şevket Paşa da çok güç bir durumda kaldı. Ben görevimi bitirip, Padişahı selâmlayıp huzurdan çıktığım için, her ikisinin de hakkımda nasıl bir düşünceye kapıldıklarını, tabii, bilmiyorum. Yalnız o günden sonra ne Padişah, ne de Mahmut Şevket Paşa bu konu üzerinde bana tek bir kelime bile söylemediler. 


Para işlerine karışmayı oldum olasıya sevmediğim için, Sarayda bulunduğum sürece, Başmabeyinciliğin saray alış verişleriyle ilgili görevlerini hiç bir 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zaman üzerime yüklenmedim. Sarayın kuyumcuları ve öteki müteahhitler de asla odama giremediler. 


Padişahın Bursa Gezisi 


Yeni Osmanlı Padişahı her fırsatta halkı ile görüşüp konuşmayı ve ülkesini yakından görüp tanıma- yı arzu ediyordu. Bunun için de, hiç olmazsa, yakın çevreleri gezip görmeyi çok istiyordu. İstanbul dışında ilk gezinin Bursa'ya yapılması kararlaştırıldı. Bunun özel bir sebebi de vardı: Bursa, Osmanlı Devle- ` tinin ilk başkentiydi. Bu gezinin bir hatırası olmak üzere, yeteri kadar altın ve gümüş paralar basılması da düşünüldü ve bunun için darphaneye gerekli emirler verildi. 

Bursa gezisinin hazırlıklarının ilerlediği günlerde Padişah hazretleri başkâtip Halit Ziya Bey le beni huzuruna çağırtıp bu konu üzerinde özel görüşmelerde bulundu. Bursa vilayetinin ileri gelen memurlarına, buradaki askeri görevlilere ve öteki lâzım gelenlere münasip hediyeler vermek icap ediyordu. Bunların neler olması üzerinde görüş birliğine varıldıktan sonra Hazine-i Hassa (') tarafından hazırlanmasını ferman buyurdular. 

Bunun üzerine, benim susuşum ve hayretle bakışım Padişah hazretlerinin dikkatini çekmiş olmalı ki: 

(0) Osmanlı padişahlarına ait emlâk, arazi ve benzeri şeylerin gelir ve giderini idare eden daireye «Hazine-i Hassa» de- 


nilirdi. 
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— «Bir şey mi söylemek istiyordunuz?» buyur-- dular. l 

Ben de zaten böyle bir soru bekliyordum. Hemen cevap verdim: 

— «Efendimiz; ben kulunuz sizin yüce emirlerinizi tamamıyle anlayamadım. Sizin Bursa'ya yapacağınız bu güzel ve yüce gezinin orada mutlaka bir hatırası kalmak gerekiyorsa —öyle sanıyorum ki— orada bir okul, bir hastane, bir doğumevi, bir yetimler yurdu ya da ne bileyim bunlara benzer bir hayır kurumunun meydana getirilmesi elbette, birtakım memurlara hediyeler ihsan etmenizden daha faydalıdır. 
Bu hususu arzetmek her ne kadar haddim değilse de, sırf size karşı olan sadakatim ve hürmetimden dolayı buna cesaret ediyorum.» 

Padişah hazretleri bu sözlerimi her ne kadar kabul ve tasdik ettiyse de, eskiden beri süregelen bazı geleneklerimizin muhafaza edilmesinin de çok gerekli olduğunu hatırlattı. Sözlerini ettiğim hayır kurumlarının yapılmasına da, Tanrı'nın izniyle, çalıaşacağını ilâve buyurdu. 


Bursa Sergisini Ziyaret ve Teşvik 


30 Ağustos 1909 günü Ertuğrul yatına binerek önce Mudanya'ya, oradan da trenle Bursa'ya gidildi (9. 
Padişah hazretlerinin beraberinde Osmanlı tahtının veliahdı Yusuf İzzettin Efendi, Şehzade Vahdettin 


(1) O zamanlar Mudanya - Bursa arasında dar hatlı bir tren vardı. Cumhuriyetten on, on beş yıl sonra bu hat kaldırılmıştır. 
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Efendi, kendisinin oğulları, Sadrazam Hüseyin Hilmi "Paşa, Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa ve o günlerin vvakanüvisi (1) Abdurrahman Şeref Bey de bulunmaktaydılar. 

Padişah hazretleri, Bursa'da Orhan Gazi, Osman Gazi, Murat Yıldırım ve Çelebi Mehmet gibi yüce ata- 
"arının türbelerini ve yaptırmış oldukları cami ve benzeri yerleri ziyaret ettiler. Kendisinin Bursa gezisi dolayısıyle şehirde bir de sergi düzenlenmişti. Bu sergiyi de gezdiler ve teşvik olsun diye çeşitli eşya satın aldılar. Ayrıca birlikte götürülen hediyeler de Tâzım gelenlere ayrı ayrı dağıtıldı. Vilâyetin belli baş-Jı memurları, askerin ileri gelenleri, şehrin tanınmış eski aileleri her dinden ruhani reisler, cins ve mezhep gözetilmeksizin bütün okullar Padişahın hazırla- 
"miş olduğu ihsanlardan paylarını aldılar. 

Bursa'ya varışımızın ertesi günü idi. Sabahleyin “erken Padişahın yanına çağrıldım. Kendileri bana üç “kese vererek, bunlardan birincisinin Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'ya, ikincisinin Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa'ya ve üçüncüsünün de Abdurrahman Şeref Bey'e iletilmesini ferman buyurdular. Atlastan dokunmuş üç kesede darphanede yeni basılmış altınlar do- 
{uydu ve Beşinci Sultan Mehmet Han, Bursa ileri ge-Tenlerine birtakım ihsanlarda bulunurken, kendi ya- 
'nındakileri de bunlardan yoksun etmeye razı olamamişti. 


((7) Devletin günlük tarihini yazan görevlilere bu ad verilirdi. 
Abdurrahman Şeref Bey, Osmanlı devletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin son vakanüvisidir. 
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Ülkemizde Para Daima Memnunlukla 
Kabul Olunur 


Diğerleri neyse ne ama devletin bir Sadrazamı -- na hediye olarak önemlice bir para verilmesini, kendi aklımca, uygun bulmamıştım. Bunu hatırlatarak Padişah hazretlerine —ille bir hatıra verilmek gerekiyorsa— yeni basılmış bu paralardan küçük bir koleksiyon verilmesinin yeterli olacağını, her ne kadar haddim değilse de, arzettim. Bu sözlerim karşısında Şevketmeâb tebessüm ettiler ve: 

— «Siz Avrupa'da uzun bir süre kaldığınız için bu gibi şeyleri çirkin bulabilirsiniz. Fakat bizim ülkemizde para daima memnunlukla kabul olunur,» buyurdular. 

Padişah hazretleri bu Bursa gezisinden çok hosnut kaldılarsa da, program dört gün üzerine düzenlenmiş olduğundan, dört günün sonunda İstanbul'a dönmeyi uygun buldular. Kendisinin adeta ayrılmak istemeyişini sezmiştik. Biraz daha kalması için ısrar, hatta istirhamda bulunduk. 

— «İnşallah, başka bir zaman Padişah sıfatiyle değil de, dinlenmek maksadıyle gelip çok daha uzun otururuz,» diyerek bunu kabul etmediler. 

Bursa'ya gittiğimizin ilk gecesiydi. 

Padişahın uykusu pek yoktu. Kalmakta oldukları köşkün bahçesine çıkmayı arzu ediyorlardı. Hem biraz temiz hava alacaklar, hem de son derece berrak ve gür akmakta olan çeşmeden su içeceklerdi. Ancak kapılarda nöbet tutmakta olan askerlerin kendisini tanımalarından çekiniyorlardı. s 

Bunu anlayan özel hizmet görevlilerinden biri 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bahçeye çıktı. Nöbetçilere, biraz sonra Padişahın buralara geleceğini, kendisini tanımazlıktan gelmelerini ve onu gördükleri zaman istiflerini bozmamalarını tembih etti. Sonra tekrar Hünkârın yanına gelip: «Aman efendimiz, hava gerçekten çok güzel. Nöbet bekleyen askerlerin sizi tanımalarına imkân yoktur. 
Biz de beraber oluruz; Şevketmeâbımızı bizden fark edemezler. Böylece güzel bir hava alırsınız. Lütfen bu fırsatı kaçırmayınız» dedi. : 

Ayrıca nöbetçileri bütün bütün şaşırtmak için her iki görevli de, Padişahın emri üzerine, gecelik entarilerini giyerek kendisine katıldılar. Böylelikle bahçeye çıkıldı. Tertemiz havada yarım saat kadar çimenler ve ağaçlar arasında dolaşıldı, sudan içildi. 
Sonra büyük bir mutluluk içinde köşke dönüldü. 

Bursa'da kalındığı dört gün içinde bu masum gece gezintisi her akşam tekrarlandı. Halit Ziya Bey'in ve benim bundan haberimiz yoktu. İstanbul'a dönerken vapurda, özel hizmet görevlileri bize bu kaçamak olayı anlattılar. Padişah da onlara katıldı. 

O protokoldan uzak, tatlı ve kaçamak yarım saatler, belli ki, kendilerini çok mutlu etmişti. Anlatırken memnunluktan sanki gözlerinin içi gülmekteydi. 


İngiltere Elçisinin Tebriki 


İstanbul'a dönüşümüzden birkaç gün sonra İngiltere'nin İstanbul büyükelçisi Sir Gerard Lawter'den almış olduğum mektubun tercümesini aşağıya koyuyorum: 
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İstanbul İngiltere Elçiliği 


Özel 
12 eylül 1909 
Aziz Dostum, 


Bursa'da İngiltere uyruğunda bulunan Mister Cronlay, kendisinin idaresi altındaki yetimlerevinin kız çocuklarını Padişah hazretlerinin —ütuf ve tenezzül gösterip— taltif buyurduklarından dolayı minnettarlık duyduğunu belirtmekte ve bu minnettarlığının Padişah hazretlerinin katına iletilmesine aracılık yapmamı benden rica etmektedir. Bir sakıncası yoksa, Mister Gronlay'in istirhamını yüce Padişah hazretlerinin katına bildirmenizi, bana karşı her zaman göstermiş olduğunuz dostluğun yeni bir belgesi olmak üzere sizden diler, en iyi dostluk ve muhabbet hislerime itimadınızı özellikle rica ederim. 

Eski dostunuz 
Gerard Lavvter 


Cevabımın Tercümesi 


12 eylül 1909 
Aziz Dostum Bay Elçi 


Dün aldığım lütufnamenizde bildirmiş olduğunuz isteğe uyarak, Bursa"daki İngiliz yetimlerevi müdürünün, Padişah hazretlerinin adı geçen o hayır kurumu hakkında göstermiş bulundukları iltifat ve lütufkarlıktan dolayı belirtmek 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istedikleri teşekkürlerini kendilerine arzettim. 
Bursa'da kalmış oldukları köşkte çocukların seçkin ve güzel manzumeler okumaları, sonra sunmuş oldukları çiçekler Padişahımızı son derece duygulandırmıştır. Padişah hazretleri, ellerinden severek çiçekler aldığı o küçük yetim kızları hemen hatırladılar. Bu arada müdür Mister Cronlay”ın göstermiş olduğu bu hislilikten de çok memnun oldular. Durumu size bildirmekle memnunluk duymaktayım. 

Eski Dostunuz 

Lütfi Simavi 


Mahmut Şevket Paşa”nın Almanya ve 
Fransa Gezisi 


Almanya imparatorunun özel daveti üzerine Mahmut Şevket Paşa Eylül ayı içinde, Almanya'ya giderek oradaki büyük sonbahar manevralarında hazır bulundu. 
Bu geziden Fransızları kuşkulandırmamak gerektiği için, Paşa, Almanya'dan Fransa'ya geçti. Bu ülkenin birçok sivil ve askeri fabrikalarını ve çeşitli endüstri kurumlarını ziyaret etti. Kendi, her iki ülkede de, yeni Türkiye'nin seçkin bir temsilcisi olarak saygılar, iltifatlar ve alkışlarla karşılandı. Mahmut Şevket Paşa'ya en yüksek nişanlar, şerefine de çeşitli ziyafetler verildi. Türkiye'de Meşrutiyetin ikinci defa ilânından bu yana dünyanın her köşesinde o zamanlar gerçekten büyük saygı ve yakınlıklar görüyorduk. Bunları gereği gibi değerlendiremeyip bunlardan yararlanma yolunu bulamamış olduğumuza ne kadar yerinsek yine de azdır. 
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Nazırların İftara Davet Edilmeleri ve Padişahın Hediyeleri 


Ramazan gelmişti. Eski Padişah Abdülhamit zamanında hemen her canı isteyen kendiliğinden saraya gider, mevkiine göre bir iftar sofrasında yer bulurdu. Bu alışkanlığın devam etmesi uygun görülmediğinden, özel olarak davet edilmeyen kimselerin saraya gitmemeleri gerektiği, gazeteler aracılığı ile ve uygun şekilde ilân edildi. 

Bu böyle olduğu halde —eski alışkanlıkla olma- 
1 — Ramazanın fik günü, iftar topunun atılmak üzere 
olduğu bir sırada, eski mutasarrıflardan birini, emekli bir paşayı, Mabeyn-i Hümayun'da gördüm. Kötü bir örnek olmaması ve bu şekilde davranacak başkalarına da ders olması için, kendisini derhal dışarı çıkarttım. 

Ancak bu arada hükümet üyelerinin, Padişah adına, iftara çağrılıp Mabeyn-i Hümayun'un başlıca görevlileri ile birlikte yemek yemeleri âdetini koydurdum. İftardan sonra, daha önce hazırlattırılmış, mahfazalara konulmuş, üzerlerine verileceği kişilerin adları yazılmış Padişah hediyeleri —bunlar saat, sigara kutusu gibi şeylerdi— esvapçıbaşı bir tepsi içinde nazırların bulundukları salona getirirdi. Ben de, Başmabeyinci sıfatıyle, onları sahiplerine dağıtırdım. Bizler, yani saray memurları, Padişahın bu lütfundan daima yoksun kalırdık. Nazırlar, kendilerine verilen hediyeleri aldıktan sonra huzura kabul edilirler, hem Ramazanı tebrik, hem de bu hediyelerden dolayı Padişaha teşekkürlerini arzederlerdi. 
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Mavro Kordato”nun Sigara Kutusu 


İlk iftarda idi. Nazırlar saraydan çıkarlarken ben de bahçede geziniyordum. Adalarda oturmakta olan nazırlardan bazıları için İstanbul Liman Müdürlüğünden özel bir istimbot istenmişti. Vakit epev geçmiş, fakat istimbot hâlâ gelmemişti. Nihayet bir karaltının saraya doğru yaklaşmaya başladığını gördük. Beklenen aracın bu olduğundan kimsenin şüphesi, kalmadığı için, şaka yoluyle, binecek olanları tebrik ediyorduk. 
Derken gecenin karanlığı içinde küçük geminin baş tarafı sarayın rıhtımına bindirdi. Ziraat Nazırı, eski dostlarımdan Mavro Kordato Efendi enikonu heyecanlanmış, galiba biraz da korkmuştu. Mahzun ve mütevekkil bir tavırla bana: i 

— «Azizim Lütfi Simavi Bey,» dedi. «Şu mahfazanın içinde Padişah hazretlerinin adına biraz önce bana teslim etmiş olduğunuz sigara kutusu var. Koca rıhtımda böylesine körü körüne çarpan bu istimbot bizi Ada'ya götürünceye kadar kim bilir daha nerefere çarpacaktır. Ne olur ne olmaz, ben her türlü ihtimale karsı bu mahfazayı size emanet edeyim. Yolda bir kazaya uğrarsak onu, Şevketmeâbın bir hediyesi olarak eşime teslim edersiniz.» 

Şakadan çok ciddi yönü bulunan bu sözlere orada bulunan bütün arkadaşlar gülüstük. 


İlk Kadir Gecesi Alayı 


Ramazanın Kadir gecesi alayı pek tantanalı bir şekilde kutlandı. Çeşitli harp gemilerinden atılan toplarla selâmlanan Padişah hazretleri on çifte (') saltanat kayığına binerek, Tophane rıhtımına çıktı. Buradan da yürüyerek Nusretiye camisine gitti. Saltanat kayığının önünde kılavuz istimbotlar ve yanında yöresinde de donanmaya sandallar gidiyordu. Namazdan sonra Padişah hazretleri Tophane meydanındaki kasrı şereflendirip (2) havai fişekleri ve donanmaları seyretti. Sonra yine aynı törenle saraya dönüldü. 

Her taraftan sonu gelmez sevinç sesleri, alkışlar, «Padişahım Çok Yaşa» sadaları yükseliyordu. Sonradan öğrendik, Sultan Abdülmecit de Kadir geceleri böyle alaylarla Tophane Camii'ne gidip namaz kılarmış. Babasını çok seven Sultan Beşinci Mehmet, böylelikle onun da âdetlerini ve hatırasını canlandırmış oluyordu. 


İlk Ramazan Bayramı Alayı 


3 Ekim 1909. 

Bugün Padişahın tahta çıkışından sonraki ilk Ramazan Bayramı idi. Bayram alayı Sultanahmet Camii'nde yapıldı. İki gün öncesinden başlayarak bardaktan boşanırcasına yağmur yağmış ve bu yağmurlar bizleri korkutmuştu. Padişahın ilk bayram alayının güzel bir havaya rastlamasını, halkın hükümdarlarını doya doya görmelerini çok arzu ediyor, içimizden dualar okuyor- 


(1) Eskiden kayıklardəki çift kürek sayısı bir çeşit protokol derecesini gösterirdi. En fazla, yani yirmi küreği bulunan on çifteler padişahlara mahsustu. 

(2) Bu kasr (küçük saray) günümüzde «Malül Gaziler Yurdu» olarak kullanılmaktadır. 
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duk. Hele ki dileğimiz yerine geldi. Kırk sekiz saat aralıksız yağan yağmur bayram sabahı birden dindi. 
Hava açıldı, ortalık günlük güneşlik oldu. Talihin ve tesadüflerin hükümdarlara daima yar olduğunu Padişaha anlattım. Almanların Kaiserwetter İmparator Havası dedikleri bu tür havaların ancak iyi niyetli devlet başkanlarına nasip olduğundan söz ederek, kendisinin de ne zaman bayram, tören, manevra gibi yerlere gitmesi kararlaştırılacak olsa havanın böyle açık olduğunu, bunun biraz da bahtının müjdecisi bulunduğunu söyleyerek onu tebrik ettim. Padişah hazretleri bu konuşmamdan son derece memnun oldular. 


Saçak Öpmek Meselesi 


Muayede Merasimi (') sırasında, Padişahın emirleri üzerine, saçağı ben tuttum. Nazırlar, devletin ileri gelen görevlileri, yüksek rütbeli kumandanlar ve hatta o sıralarda Osmanlı devleti hizmetinde bulunan yabancı subaylar ve memurlar saçağı öptükleri halde, milletvekilleri —başta meclis başkanları olmak üzere— sadece yaklaşıp başlarını eğerek selâmlamakla yetindiler. 

Milletvekillerinin bu tutumu, herhalde, kendilerince meşrutiyetin bir gereği gibi görülmüştü. Bununla birlikte, onların Tahtın yanına geldikten sonra sa- 


C) Muayede Merasimi: Padişahın bayramlaşma töreni. «Muayede» sözü bayramlaşma anlamınadır. Muayede merasiminde padişahın oturduğu tahtın münasip yerinden özel bir sırma saçak sarkıtılır ve törene katılanlar gelip bu saçağı öptükten sonra gerisin geriye yerlerine çekilirdi. 
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dece bir temenna yaparak geri çekilmelerini, açıkçası hükümdarlarına ve halifelik makamına karşı aldıkları bu tavrı —yabancılar da dahil —herkes ayıpladı. 
Papa'nın terliği üzerinde (Mule du Pape) haç olduğu için, kendisinin huzuruna çıkan bütün katolikler diz çöküp o haçı öperler. Yüzde doksanı müslüman bulunan milletvekillerimiz, saltanatın ve halifeliğin sembolü olan saçağ: öpmeyi, demek ki kişisel onurlarına uygun bulmamış olacaklar. 

Muayede töreni son bulduktan sonra Padişah hazretleri biraz istirahat etmek ve aradan kısa bir süre geçtikten sonra, bu sefer saray memurlarının tebriklerini kabul edip onlarla bayramlaşmaya gelmek üzere, salonlarına çekildikleri sırada bir gürültü koptu. 
Gözlerime inanamayacağım geldi. 


Muayededen Sonra Bir Münasebetsizlik 


Önde Teşrifat Nazırı ve Divan-ı Hümayun tercümanı Galip Paşa olduğu halde, muayede salonunun davetlilere mahsus olan galerisinde seyirci sıfatiyle bulunan elçiler ve bunların yanlarındaki memurlar, renkli elbiseleri ve hatta paltoları ve bazıları da eşleri ve çocuklarıyle —garip bir yaratığın seyrine koşar gibi— hızlı adımlar atarak ve yüksek sesle konuşarak Padişahın huzuruna girdiler. 

Bu duruma son derece öfkelendim. Dünyanın hiç bir yerinde görülmeyen ve görülmeyecek olan bu rezalete nasıl olup da öncülük ettiğini Galip Paşa'dan sordum. O bana, eski Padişah zamanında elçilerin ve bunların yanındakilerin, muayede töreninden sonra 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tebrik için, huzura böyle hep birlikte kabul olundukları cevabını verdi. Hayretler içinde kaldım. Padişan hazretlefine gerekli olan durumu açıkladım, Avrupa saraylarında süregelmekte olan protokol kuralları hakkında bazı bilgiler arzederek, huzura kabul edilecek kimselerin mutlaka Hükümdarın giymekte bulunduğu kıyafete denk giyinmiş olması gerekeceğini; öte yandan sadece seyirci sıfatıyle gelen elçilik mensuplarının ise böyle usul erkân dışı bir tarzda Padişah katına çıkamayacaklarını belirttim. Vaktiyle Sultan Abdülhamit'e bu yanlış ve çirkin işi yaptırmışlarsa, bunun şimdi de sürüp gitmesinde hiç bir mana olmadığını ilâve ettim. 

Padişah olan bitenden hem şaşırmış, hem de üzülmüştü. Yaptığım açıklamalardan ve işe karışmış olmamdan dolayı memnunluklarını bildirdi ve bu çeşitten, saltanatın şanına lâyık bulunmayan davranışların bir daha tekrarlanmamasını arzu ve emir buyurdu. 


Padişahın İzmit Gezisi Ve 
Donanmamızın Geçit Resmi 


Padişah hazretleri, 14 ekim 1909 günü trenle İzmite gitti. Yanlarında veliaht Yusuf İzzettin Efendi, bütün oğulları, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa ve saray görevlileri bulundular. 

Yol üzerindeki bütün istasyonlarda ve daha sonra İzmit'te her dinden, her mezhepten yurttaşların bağlılık gösterileri gerçekten içten ve özdendi. Geceyi, İzmit'e daha önce gönderilmiş bulunan Ertuğrul yatında geçirdik. Padişah hazretleri, çeşitli milletlereokullara ve hastanelere ihsanlarda bulundu. İzmit'te bir gün kalındıktan sonra ertesi gün İstanbul'a dönüldü. 

Osmanlı hizmetinde bulunan İngiliz Amiral Gamble Paşa'nın kumandasında olup da o sıralarda Akdenizde yapmış bulunduğu manevradan dönen Osmanlı harp gemileri, Padisahın dönüşünde, şerefine bir geçit resmi yapmak için hazırlanmıştı; bu hazırlık İzmit gezisinin bir devamı idi. Bu sebeple Ertuğrul yatı İs-- tanbul'a dönüşünde Boğaz'a girmedi, Marmara ya açılarak Yedikule önlerinde demir attı. Padişah şerefine Osmanlı donanmasının yaptığı geçit resmi gerçekten: muntazam ve muhteşem oldu. Eski Padişah zamanında tamamıyle ihmal edilmiş olan denizciliğimizin meşrutiyetten bu yana elde ettiği ilerlemeler son derece: sevindiriciydi. Bu hususta İngiliz Amirali Gamble Paşa'nın büyük emeklerinin geçmiş olduğu da bir gerçekti. Padişah hazretleri, donanmanın bu heybetli: gösterisinden pek memnun kaldı. 


Yabancı Elçiliklerin İstasyonerleriyle Karşılıklı Selamlaşma 


Donanmamızın geçit resmi yapacağı yere giderken, çevrede bulunan yabancı elçiliklerin istasyonerleri () top atarak Padişah hazretlerini selâmlamışlar- 


(1) Osmanlı İmparatorluğu”nun son dönemlerinde, Büyük batı. 
lı devletler İstanbul'daki elçiliklerinin emrinde küçük birer harp gemisi bulundururlardı. Bunun katılığını gidermek için: bu gemilere eistasyonerə adını vermişlerdi. 
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dı. Geçit resminden dönerken, yine aynı şeyi yapacak. olurlarsa, bunlardan her birini mensup bulundukları milletlerin milli marşlarını çalarak selâmlaması “hakkında, yatta bulunan sarayın bando şefi Almanyalı Lange Bey'e emir verdim. Bu emrimi Hünköra da bifdirdim. Kendileri bundan çok memnun oldular ve: 

— «Allah sizden razı olsun!» deyip arkamı sığa- 
“dılar. 

Nitekim dönüşümüzde elçilik istasyonerleri —gidişte olduğu gibi dönüşte de —Şevketmeâbı yeniden top atışlarıyle selamlamaya koyuldular. Benim direktifim gereğince Ertuğrul yatından da bu milletlerin milli marşları çalınmaya başlayınca ortalığı «Hurral» 'çığlıklarıdır kapladı. Padişah hazretlerinin memnunluğu ve hoşnutluğu daha da artmıştı. Bana tekrar uzun uzadıya iltifatlarda bulundular. Padişahın verdiği bilgi üzerine durumu öğrenen Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa da ve veliaht Yusuf İzzettin Efendi de aynı şekilde davrandılar. Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa bu- 
“nunla da kalmadı, beni tekrar tekrar kucakladıktan sonra, memnunluğunu belirtmek için kelime bulamadığını söyledi. Hasılı bu davranışımız ortalıkta çok samimi ve heyecanlı bir dostluk havası yaratmıştı. 

Geçit resmini izlemek üzere şehzadeler İstanbul 


vapurunda ve hükümet üyeleri de İzzettin yatında (') bulunuyorlardı. 


1) Mithat Paşa'yı ve birçok kimseleri sürgüne göndermekte kullanılan, Abdülhamit zamanının adı tarihlere geçmiş ünlü gemisi. 
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Bir Kadınefendi'nin Ölümü 


Ekimin on yedinci günü, Padişahın ortanca oğlu Necmettin Efendi'nin annesi üçüncü kadınefendi (') hava değişiminde bulunmak üzere bir süredir oturmakta olduğu Valdebağı köşkünde öldü. Cenaze alayında Başyaver Hurşit Paşa ile ben —Padişah adına— bulunduk. Bu rahmetli hanımın ölümünden dolayı Hünkârı üzgün göreceğimi sanıyordum; fakat kendilerini umduğum kadar üzgün bulmadım. Beşinci Sultan Mehmet Han derviş yaratılışlı ve Tanrı'nın emirlerine pek boyun eğen bir kimseydi. Hatta bu konuda onu —eğer yanılmıyorsam— biraz gereğinden fazla metin gördüm. Bunu başka bir vesile ile de anlamış oldum: Bir - ara Avrupa'da bulunduğum bir sırada, oğlu Necmettin Efendi ölmüştü. Döndüğüm zaman, ebediyen kaybetmiş olduğu o çocuğu hakkında da kendisine başsağlığı diledim. O zaman da son derece mütevekkil . 
ve soğukkanlı davranışı gözümden kaçmadı. 


Haydarpaşa Garının Açılış Töreni 


Haydarpaşa garı yanmış ve yeniden onarılmıştı. 
22 Ekim Padişahın doğum gününe rastlıyordu. Padi-- 
şah hazretleri, yeniden hizmete konulan garın açılış . 
töreninin yaş gününe rastlamasını uygun görmüştü. 
Bu sebeple, 22 Ekim 1909 günü, garın açılış töreninde Padişah adına bulunmaya Başyaver Hurşit Paşa ile : 


() Padişahlardan çocukları olan cöriyelere verilen san. Bunlar 


protokola girmeyen bir çeşit kraliçe idiler. Kıdemlerine göre birinci, ikinci, üçüncü... diye anılırlardı. 
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ben görevlendirildim. Vapurla Haydarpaşa'ya yollandık. Deniz o gün pek sertti. Bizi Haydarpaşa'ya götürecek istimbotun kaptanı, daha sarayın rıhtımından açılır açılmaz, tehlike olduğunu ve sorumluluğu üzerine alamayacağını bildirdi. Mecburen tekrar karaya çıktık; köprüye gidip Haydarpaşa'ya giden şehir hatları vapuruna bindik. 

Bu vapurun kaptanlığını yine Şehzade Seyfettin Efendi yaptı. Denizciliği çok seven Seyfettin Efendi'- nin —bu merak ve sevgisi yüzünden— her gün o vapurda görev aldığını da bu arada öğrendim. 

«31 Mart Olayı»nda adı pek çok geçen, eski Padişahın ağalarından Nadir Ağa'yı da ilk defa o gün Haydarpaşa vapurunda gördüm. Bizi Şehzade Seyfettin Efendi birbirimize tanıştırdı. Söz arasında Nadir Ağa'ya, neden bu kadar nimetini gördüğü Abdülhamit'le birlikte Selânik'e gitmediğini (") sorduğum zaman, verdiği nankörce cevap beni iliklerime kadar dondurdu: 

— «Ben kendilerini yeteri kadar gördüm, görmeyenler gitsin!» 

Yaşlı zenci böylelikle —anlaşılıyordu ki— kendini o eski günlerden ayırmak ve zamana yaranmak istiyordu. 


(0) Tahttan indirildiği gün Selânik'e sürülen Abdülhamit'in yakınlarından isteyenin, onunla birlikte gitmesine izin verilmişti. 
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Seyfettin Efendi'nin Kaptanlığı 


Son derece sert olan havaya rağmen, Şehzade Seyfettin Efendi vapuru büyük bir ustalıkla yöneterek bizi rahatlıkla Haydarpaşa iskelesine ulaştırdı. Anadolu şimendiferleri temsilcisi Kiryako Efendi, iskeleye gelmiş, Padişah adına gönderilen özel görevlileri bekliyordu. Bizi nezaketle selâmladı. Sonra yüksekten bakan bir tavırla, vapurun kaptanı sandığı, Şehzade Seyfettin Efendi'ye döndü: 

— «Vapurun hareket saatini dikkat nazarına almayınız, benim vereceğim emre kadar iskelede bekleyiniz,» dedi. 

Bu emrine karşılık hiç bir cevap alamayınca öfkelendi. Tam çıkışacaktı ki, ben kendine durumu anlattım. Bunun üzerine, biçâre adam neye uğradığını şaşırarak kandilli temennalarla Şehzade"den özürler diledi. 

Havanın kötülüğü ve bizim gecikmemizden dolayı artık gelmeyeceğimizi sanmışlar ve törene başlamışlardı. Kiryako Efendi ile birlikte tören yerine vardığımız zaman Nafia Nazırı Hallacyan Efendi nutkunu yarılamış bulunuyordu. Yeni baştan başlamak istediyse de biz bunun gereksizliğini belirttik. Benim nâçiz kanaatime göre, böyle törenlerde öyle uzun uzadıya nutuk vermeye lüzum yoktur. Yerine göre kısa bir konuşma yeterlidir. Hele Nafia Nazırlığı'nın programlarından uzun boylu söz etmenin hiç de sırası değildir. 
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Padişahın Veliahtlığı Zamanında Aleyhindeki Jurnallar 


Avrupa'ya gittiğini yukarıda belirttiğim Mahmut Şevket Paşa'ya Faruki Sami Paşa vekâlet etmekteydi. 
Bir gün bu Sami Paşa bana birtakım Jurnallar getirdi. Bunlar şimdiki Padişah Beşinci Sultan Mehmet Han hakkında, eski Padişah Sultan Abdülhamit'e verilmişti. 

— «Kendilerinin bugün özel hizmetlerinde bulunmakta olup da vaktiyle Abdülhamit'e jurnal vermiş olanların kimler olduğunu ve bu jurnalları bulmamı Padişah hazretleri bana emretmişlerdi. Araştırıp bunlardan bir kısmını buldurdum. Bunların neler olduğunu, nelerden bahsedildiğini sizin bilmenizde fayda vardır. Önce siz bunları bir gözden geçiriniz. Sonra ben sizden alır, yeniden mühürlerim. İşin gizli tutulmasını kendilerinden istirham ettiğimi de lütfen efendimize arzediniz,» dedi. 

Jurnallara bir göz gezdirdim. Bunlardan birinde aynen şu cümle vardı: 


«Siz şevketmeâb efendimize arzolunan durum bir gerçek olsaydı, Veliaht Reşat Efendi'nin malüm olan boşboğazlığı yüzünden biz bundan çoktan haberdar olurduk.» 


Dairesinde Kur'an okumakta olan Padişaha bu mühürlü zarfı takdim ederken, Sami Paşa'nın istirhamını da arzettim. 

Büyük bir heyecanla zarfı alan Padişah hazretleri: «Çok memnun olduğumu Sami Paşa'ya bildiriniz. 
Emin olsun, ben boşboğaz değilim,» dediler. 
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Daha iki dakika önce dikkat nazarımı çeken cümlenin Padişahın ağzından çıktığını işitince güleceğim geldi. Tabii kendimi tuttum. . 

Ertesi günü bütün saray halkı bu eski jurnalların kimler tarafından verilmiş olduğunu ve içindekilerin nelerden ibaret bulunduğunu çoktan öğrenmişti. 

Bu konuda benim kimseye en küçük bir açıklama- da bile bulunmadığımı belirtmeye lüzum görmüyorum. 


Huzur Dersleri 


Ramazanın başlangıcından onuna kadar Padişahin huzurunda, eski bir saray geleneğine uyularak, birtakım din konuları görüşülür ve tartışılır ki buna «Huzur Dersleri» adı verilir. 

Sehzadelerden, hükümet üyelerinden bazıları bu vaazlara davet olunduğu gibi, mabeyn memurları ve —paravana arkasından— haremdeki hanımlar da hazır bulunurlar. Diz çökerek oturmakta büyük bir zorluk çektiğimi gördüğü için beni bu Huzur Dersleri'nde bulunmaktan her ne kadar af buyurdularsa ben Padişah hazretlerinin bu izninden yararlanmak istemedim. Bu şereften yoksun kalmak istemediğimi de kendilerine arzettim. Aslında kendileri de bu vaziyette idiler ve yere diz kıvırıp oturamıyorlardı. Zaman zaman bu durumumuzla şakalaşır, yanındakiler: 

— «Başmabeyinci ile ben ikimiz de yanpiri otururuz,» derlerdi. 

Benim görüşüme göre, ikisi müstesna, Huzur-ı Hümayun'da ders veren müderrislerin hiç biri kendilerini ilim ve faziletle tanıtmış, bu alanda ün kazanmış kişiler değillerdi. Bunlar ve «muhatap» denilen öteki hocalar özel bir sınıf olarak meydana çıkmışlardı ve kendilerinden başka yeni ve değişik bir vaızın bu derslere gelememeleri usul haline konulmuştu. 
Bunun sonucu olarak «Huzur Dersleri Hocalığı» âdeta bir tekel şeklini alıyordu. Taşralı bu efendilerden bazıları Türkçe'yi bile doğru düzgün konuşamamaktaydılar. Benim istirhamlarım neticesi Padişah hazretleri bu esef verici hale bir çare bulunmasını gelip giden Şeyhislümlara emretti ise de, üç yıldan fazla süren Başmabeyinciliğim sırasında ve değişen bunca Şeyhislâmlara rağmen bu emrin hiç bir belirli etkisinin olduğunu ben görmedim. 


Millet Meclisi'nin 
Çırağan Sarayı'nda Açılışı 


Millet Meclisi'nin ikinci dönem toplantısının açılış töreni 2 Ekim 1909 günü, Çırağan Sarayı'nda parlak bir şekilde yapıldı. 

Alayla açılış törenine giden Padişahın yanında Veliaht Yusuf İzzettin Efendi ile Şehzade Vahdettin Efendi bulunuyordu. Program gereğince, daha önceden Çırağan'a gitmiş olan şehzadelerle hükümet üyeleri, âyan ve Millet Meclisi başkanları Padişah hazretlerini taşlıkta karşıladılar. Saltanat kapısı önüne dizilen müslüman, rum, ermeni ve musevi okulları öğrencileri hürriyet ve vatan şarkıları söylediler ve dizi dizi Padişahı alkışladılar. Şevketmeâb efendimiz, törene resmi olarak çağrılmış bulunup da salonda yerlerini almış olan elçilerin her biri ile ayrı ayrı konuştu ve kendilerine münasip kelimelerle iltifatta bulundu. Açılış nutkunu Padişah adına Sadrazam okudu. Bu sırada özel locasında bulunan hükümdarın sağında şehzadeler ve saray mensupları, solunda da nazırlar yer almışlardı. 


Hünkârın Kız Kardeşlerini Ziyareti 


9 Ekim 1909 günü, Hünkâr, Ertuğrul yatına binerek, Erenköy'de oturmakta olan kızkardeşi Cemile ve Pendik'te oturmakta bulunan öteki kızkardeşi Seniha Sultanların ziyaretine gitti. 

Cemile Sultan, Abdülhamit Han'ın zalim emriyle Taifte boğulmak suretiyle öldürülen Mahmut Celâlettin Paşa'nın, Seniha Sultan ise Prens Sabahattin ve Prens Lütfullah beylerin babası olup da, Paris'te sürgündeyken vefat eden Damat Mahmut Paşa'nın eşleri idiler. Her ikisi de köşklerinde o gün bugündür herkesten uzak, sessiz bir hayat sürdürüyorlardı. 

Padişahların özel ziyaretlerinde böyle yakınları- nın, hükümdarın geçeceği yerlere seccadeler, şallar ve halılar döşemesi eski ve yerleşmiş geleneklerden biridir. Seniha Sultan'ın köşküne gidildiğinde bu geleneğe uyuldu; gelenek gereğince yeriere şallar ve halılar konuldu. Fakat ondan çok daha zengin olduğunu bizzat Padişahtan defalarca işittiğim Cemile Sultan'ın köşkünde bu çeşitten hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Padişahların ayakları altına serilen bu eşyanın, onun yanında gelen saray görevlilerine dağıtılması da âdetmiş. Bu sebeple, Seniha Sultan'ın şallarından 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ve halılarından birer kısmı herbirimizin ayrı ayrı hissesine düştü ve dağıtıldı. 


Parlamanterizm Türkiye'ye Uymadı 


Parlamanterizm'in gereklerinden biri olarak nâzırların çoğunun milletvekilleri arasından seçilmesi öngörülüyor ve öyle de yapılıyordu. Ancak bunların hemen hepsi memurluktan gelmemiş, bunun sonucu olarak mülki rütbelerden yoksun kimselerdi. Durum böyle olunca, tabiatiyle, üniformaları da yoktu. Netice olarak, nâzırların törenlerde günlük elbiselerle boy göstermeleri Padişahın hoşuna gitmiyordu. Bu konuya devam etmeden önce şurada, konu dışı, küçük bir açıklama yapmaya ihtiyaç görüyorum: 

Meşrutiyeti ikinci defa elde ettiğimiz zaman —her şeyden önce— bu yönetim tarzıyle idare edilen devletlerin bellibaşlı kanunlarını enine boyuna incelemiş olsak; bunlardan bizim ülkemize, geleneğimize ve ahlâkımıza en uygun olanını kabul edip bütün uygulamaları buna göre düzenleseydik, herhalde, çok kısa bir süre sonra uğramaya başladığımız birçok felâketlerden kendimizi korumuş olurduk. Oysa biz —sanki yeryüzünde Fransa'dan başka meşrutiyetle yönetilen bir ülke yokmuş gibi— derhal ve hafifmeşrepçe diyebileceğimiz bir surette Fransız mutlak meşrutiyetini Parlamentarisme uygulamaya kalkıştık. 

O günlerdeydi. İstanbul'u ziyaret eden Fransa'- nın tanınmış bir hukukçusu ve kalem adamı ile görüşüyorduk. Bu zat, bizim kendilerini olduğu gibi taklit etmek üzere olduğumuzu öğrenince yanlış bir yol izlemekte bulunduğumuzu açıkça söylemekten çekinmedi. Söyledikleri genellikle şunlardı: «Fransız millet meclisinde senelerce raportörlükte bulunup idare tarzının bütün inceliklerine kadar bilgi sahibi olmuş, nezaretlerin işlerinin neler olduğunu, bu işlerin nasıl yürütüleceğini öğrenmiş, dolayısıyle böyle bir mevkide hak kazanmış insanlar pek çoktur. Durum böyle olduğu halde, nazırları meclisten seçme sisteminin birçok kusurları görülmüştür ve görülegelmektedir. Siz ise parlamanter usule yeni geçtiniz. Memleketinizde zaten devlet adamı kıtlığı varken bir de böyle dar bir çevreden nâzır seçmek suretiyle bu kıtlığı daha da arttırıyorsunuz. Yerini doldurup, o makamın işlerini hakkıyle yürütemeyecek bir hükümet üyesi ise O memlekete gerçekten zararlı olur.» 

Bu haklı uyarmaları, yetkili olmadığımız halde, ben ve bazı arkadaşlarım zaman zaman ilgililere aktardık. Ancak ne var ki, Meşrutiyetin ilânı konusunda emeklerinin geçtiğini ileri süren ve yüksek mevkilere karşı büyük bir hırs besleyen bazı gençler kendilerini mutlaka ve en kısa bir zamanda nâzır koltuklarında görmek istiyorlardı. Bunun için de Parlamanterizm'in mutlaka kabulü ve uygulanması gerekiyordu. Netice olarak meslekten, çekirdekten yetişmemiş kimselere —hiç bir zaman altından kolaylıkla kalkamayacakları— önemli nâzırlıklar verildi. Devleti yönetecek bir sorumlunun bu işi ilhamla, eğitimle ve kısa bir zamanda öğrenmesi görülmüş bir şey değildi. Gerçi bu genç nazırlar genellikle çok zeki ve çok iyi niyetli kişilerdi. Fakat sadece zekânın ve iyi niyetin devlet çarkını, usulünce döndürebilmeye yetmediğini unutmamak gerekirdi. Bu yüzden onlar, bütün zekâlarına ve iyi niyetlerine rağmen, işleri berbat ettiler. 
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Rütbesiz Hükümet Üyelerinin Üniforması 


Konuya dönelim: Nazırların törenlere üniforma ile katılmalarını Padişah hazretleri mutlaka arzu ettikleri için, bu işe bir çâre bulmaya beni görevlendirdi. 
Kendileriyle görüşecek, münasip bir şekilde Padişahın arzu ve niyetini onlara açacaktım. 

Bir gün Meclis-i Vükelâ sarayda toplanmıştı. Bundan yararlanarak nazırlarla ayrı ayrı konuştum, Padişahın kendilerini üniforma içinde görmek istediğini söyledim ve razı olurlarsa diktirecekleri üniformaların parasını Padişahın ihsan buyuracağını ilâve ettim. 
Manalı manalı birbirlerinin yüzlerine baktıktan ve yine manalı manalı tebessüm ettikten sonra, Padişah hazretlerinin emirlerine uymaya hazır bulundukları cevabını verdiler. Hatta bununla da yetinmediler. İçlerinden biri ortaya bir teklif attı: Sarayın terzisi Vidoviç'in diktiği şeyleri beğenmiyorlardı. Bundan dolayı, Padişah müsaade ederse, üniformalarını Vidoviç'e değil, o zamanlar İstanbul'un en pahalı ve en lüks terzisi olan Boyer'e ısmarlayacaklardı. Bu hususu Padişahtan özellikle istirham etmemi bildirdiler. Görülüyor ya; bu mevki düşkünü kişiler sadece nazırlığa değil, üniformaya da susamış haldeydiler. 


Kurban Bayramı Alayı ve Garip Bir Zihniyet 


11 Aralık 1909. 

Bugün Kurban Bayramı. Kurban Bayramı alayı yine Tophane'deki Nusretiye Camii'nde yapıldı. Hükümet üyeleri bu alaya, kendilerine Padişah tarafından 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ısmarlanan üniformalarını giymiş oldukları halde katıldılar. Padişah sadece üniforma yaptırmakla: kalmamış, bunların hepsine ve daha önceki rütbeleri atlayarak, Birinci rütbeden Mecidi Nişanı vermişti. Bu nişan da onların göğüslerinde asılıydı. 

Muayede Merasiminde saçağı yine ben tuttum. 
Milletvekilleri —geçen Ramazan bayramında olduğu gibi— yine temenna yapmakla yetindiler. Daha önceki bayramlaşmada nazır olduğu halde bu sefer sandalyesini kaybedip sadece milletvekili sıfatıyle kalan bazı kimselerin saçak öpmeyip sadece temenna etmeleri Padişah hazretlerinin dikkatini çekmişti. Onları bana gösterip hafif bir sesle: 

— «Garip zihniyet!..» dedi. 


Rus Seyyar Sergisi 


Ruslar büyük bir gemiyle bir «seyyar sergi» düzenlemişlerdi. «İparator İkinci Nikola» adını taşıyan bu seyyar sergi gemisi 25 aralık günü İstanbul'a da uğradı. Gemide Rus 57. alayının dünyaca ünlü Modns- ki orkestra-bandosu bulunmaktaydı. Rusya elçisi Mösyö Çarikof'un isteği ve aracılığı ile bu bando Mabeyn:i Hümayun'da güzel bir konser verdi. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi, öteki bütün şehzadeler, Hariciye, Harbiye ve Bahriye nazırları, Hareket Ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa, vakanüvis Abdurrahman Şeref Bey, Rusya elçisi, ataşemiliteri ve elçilik Baştercümanı hazır idiler. 

Konserden sonra bando subaylarına nişanlar ve öteki askerlere de madalyalar ihsan buyruldu. 
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Hüseyin Hilmi Paşa'nın İstifası 


Dicle ve Fırat nehirlerinde vapurları işleyen İngiliz Linch kumpanyasının imtiyaz süresi bitmek üzereydi. Bu imtiyazın, hem de genişletilerek, yeniden uzatılması meselesinde anlaşmazlıklar ortaya çıktı. 
Ayrıca Adana dolaylarında bazı köy ve kasabalarda Ermeniler ayaklanma belirtileri gösteriyorlar, bu yüzden bölgede ciddi meseleler başgöstermiş bulunuyordu. Bu ve bunlar çeşidinden daha başka ayrıntılı sebepler sonucu Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa görevinden istifa etmeye mecbur kaldı. 

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Hakkı Bey İstanbul'a çağrıldı. Kendisine vezirlik ve paşalık verildi, sadrazamlık makamına getirildi. 

Hakkı Paşa, kısa zamanda kabinesini kurdu. Hüseyin Hüsnü Efendi de şeyhülislâmlığa getirildi. Genç ve dinamik bir adam olarak bilinen, aynı zamanda bir hukuk bilgini olarak tanınan yeni sadrazamdan çok şeyler bekleniyordu. 

«Hareket Ordusu Kumandanlığı» .gibi, görevlerinin sınırı belli olmayan, fakat devletin her türlü işlerine karışan, anormal bir hale de artık son vermek lüzumu iyiden iyiye duyulmaya başlamıştı. Bu sebeple Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa, Harbiye Nazırı sıfatıyle, kabineye alındı. Böylelikle bu mesele kendiliğinden bir çözüme bağlanmış oldu. 

Çok eski bir tanıdığım ve yakın dostum olan Hakkı Paşa'ya, İstanbul'a gelip sadrazamlığı devralacağı günlerde şu sözleri söyledim: «Hüseyin Hilmi Paşa meşrutiyet yönetimini yanlış yorumladığı, öte yandan da milletvekillerinin âdeta esiri olduğu için başarıya 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ulaşamadı. Belki başka hataları da vardı ama, bence onun en zayıf tarafları bunlardı.» 


Hüseyin Hilmi Paşa'nın Kusurları 


Hüseyin Hilmi Paşa icraatçı bir devlet adamı değildi. İşlerin ayrıntıları ve yazışmalarla, lüzumundan çok fazla meşgül olur, o yüzden vakit kaybederdi. 
Türkçe'si hayli sağlamdı, güçlü bir kalemi vardı ama öğrenimi yetersizdi. İç memleket sorunlarında oldukça tecrübeliydi; ama bir kabine başkanı olarak devlet gemisini iyi biçimde yönetebilecek güce ve vasıflara sahip değildi. 

Kendisinin sadrazamlığa getirilmesi: kararlaştırı!- mış bulunan Hakkı Paşa, Roma'dan İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı sırada Padişah hazretleriyle sadrazamlık konusunda bazı konuşmalarımız olmuştu. Bu konuşmalarımızda ben kendilerine şu hususları arzetmiştim: Eskiden sadrazam olan bir kimseye verilen vezirlik rütbesi, bugünkü Meşrutiyet idaresi zamanına göre, oldukça daha farklı ve daha sorumluydu. 
Çünkü o zamanların sadrazamları doğrudan doğruya Padişahın vekili idiler, sorumlulukları da sadece ona karşı idi. Meşrutiyetten sonra ise, sadrazamlar, Padişahın mutlak vekili olmadıkları gibi, sorumlulukları da ona karşı değil, Meclis'e karşı idi. Padişah bir sadrazamı ne kadar tutarsa tutsun, Meclis güvensizlik oyu verdiği takdirde o makamından düşmeye mahkümdu. Durum böyle olduğuna göre, Hakkı Paşa gibi sadrazamlığa getirilecek bir kimseye, daha önceden vezirlik rütbesi taşımıyorsa, ilk ağızda başvezirlik verilrnemeli, birinci vezirlik vermekle yetinilmeliydi. 
Bütün bunları çeşitli gerçekler göstererek anlattığım halde, Padişah hazretleri dediklerime önem vermedi. Aslında tarihi olaylara ve zamanın gidisine çok uygun düşen bu görüşlerin —zannederim ki— yerinde idi. Bundan on yıl sonra, İstiklâl adlı, bir günlük gazetede bu görüşlerimi uzunca bir makale halinde yayınladım. O makaleyi buraya olduğu gibi alıyorum. 


Orhan Gazi Zamanında 


«Orhan Gazi'nin saltanatı yıllarında, aşağı yukarı, ilk sadrazamlık müessesesi kurulmuş bu-İunuyordu. Önce Padişahın kendinden yaşça daha büyük olan kardeşi Alâettin Paşa, bundan sonra da oğlu Süleyman Paşa Osmanlı devletine «Vezir» olmuştu. Birinci Sultan Murat Han döneminde de «Çandarlı Kara Halil» adiyle ün kazanmış bulunan kazasker, paşalığa yükseltilmiş ve «Hayrettin Paşa» adıyle vezir-i âzâm, yani sadrazam tayin olunmuştu. Bu yüce ve şerefli makam —aradan bir süre geçtikten sonra— hükümdarın mutlak vekilliği niteliğini kazanmıştı. Memleketin gerek iç gerek dış meselelerinde tek yetkili ve sorumlu makam bu idi. Bunun sonucu olarak sadrazamlar olağanüstü nüfuz ve kudrete sahip olduktan başka, savaşlarda doğrudan doğruya başkumandanlık gibi önemli bir görevle de yükümlü idiler. Yabancı hükümdarlar, Osmanlı padişahlarına mektuplar gönderdikleri zaman, sadrazamlara da ayrıca ve özel 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olarak mektup ve hediyeler yollarlardı. Yabancı elçiler Türkiye'ye geldikleri zaman sadrazamların huzuruna da özel porotokol kuralları ile çıkabilirlerdi. Gerçi bazı Padişahların saltanat süreleri içinde sık sık sadrazam değiştirmeleri olmuş, birçok sadrazamlar vakit vakit saray ve Yeniçeri entrikalarına kurban giderek haklı haksız idam edilmişlerdi. Fakat bütün bunlara rağmen o yüce makam önemini ve onurunu daima muhafaza etmişti. Tarihimizde bütün bunlara dair sayısız örnekler bulunmaktadır. 


Öteki Hükümetlerde Başvekillik 


Yüzyıllardan beri süregelen istibdat idaresi, yakın zamanlarda yerini meşrutiyet idaresine bıraktığı gibi, son uğursuz savaşın (") sonucu olarak devletimizin durumu, maalesef, tamamiyle değiştiğinden dolayı kabine başkanımızın bundan sonra da sadrazam sanını taşıması ve e devletlü Fahâmetlü» (Son Altesse) lâkabı ile vezirlik rütbesini üzerinde bulundurması yerinde midir, değil midir? İşte bu yazımızda işin bu yönünü incelemek istiyoruz. 

Bu meseleyi derinleştirmeden önce, başka devletlerde bizim sadrazamlığın karşılığı olan bir makamın bulunup bulunmadığını incelemek daha yerinde olur kanısındayız. İngiltere'de, 


41) Yazar “Birinci “Dünya Savaşısnı kastetmektedir. Zaten bu 


yazısı da o savaşın, yenilgimizle sonuçlanmasından, birkaç yıl sonra kaleme alınmıştır. 
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Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da ve eski Avusturya - Macaristan'da (') bir başvekil, yani bakanlar kurulu başkanı görmekteyiz. Yalnız, şimdi artık yıkılmış bulunan eski Almanya İmparatorluğunda, hemen hemen bizim sadrazamlarımıza denk olan, bir eşansölyeə vardı. «Şansölye» Almanya"nın en büyük idari memuru olmakla birlikte, ayrıca İmparatorluğu meydana getiren bütün krallıklar, büyük ve küçük dukalıklardan tayin edilip elli sekiz delegeden teşekkül etmiş bulunan birleşik hükümetler meclisinin de —bunun adı Bundesrat't— başkanı idi. 


Rusya'da Durum Nasıldı? 


Eski Rusya'da (2) bir zamanlar mevcut bulunan «şansölyelik» makamı son zamanlarda kaldırılmıştı. Eski Avusturya'da ise, çok ünlü devlet adamı Prens Metternich'den (1848 - 1890) sonra «şansölye»>lik, Hariciye Nazırlığı, imparatorluk sarayı ve kral nazırlığı şekline dönüştürülmüştü. Bununla birlikte, bu görev hala «şansölyelik»e denk bir derece idi. Çünkü olağanüstü bir meselenin konuşulması, ele alınıp tartışılması gerektiğinde Avusturya hükümet üyele- 


C) 


Gi) 


Birinci Dünya Savaşı'na kadar Avusturya ve Macaristan, 


federal sisteme benzer bir birlik kurmuşlar, dış siyasetlerini birlikte yönetmişlerdi. 


Yazarın «Eski Rusya» dediği Çarlık Rusyası'dır. Bu maka- 


lenin yazılışından üç dört yıl önce Rusya'da Çarlık yıkılmış, komünist rejim iktidara geçmişti. 
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ri Macaristan hükümet üyeleriyle. birleştikleri vakit, toplantıda her iki federal hükümetin başvekilleri de hazır bulundukları halde, yukarıda uzun unvanını saydığımız «şansölye» bu olağanüstü meclise başkanlık ederdi. 

Bu üç memlekette «şansölyelik» mevkiinde bulunan kimseler prens iseler «Fahâmetmeâb» lakabını taşır, prens değil de halktan bir kimse iseler sadece «ekselâns» diye anılırlardı. 

Bu sayılanlar Avrupa'nın büyük devletleri için söz konusuydu. Öteki küçük hükümetlerde, tabiatiyle, sadrazamlığın karşılığı sayılabilecek bir makam yoktu. Bugün kuvvetini, ihtişamını ve ileri uygarlığını bütün dünyaya ispat ve kabul ettirmiş bulunan Japonya'da ve şu son zamanlarda cumhuriyet yönetimine dönüşen Çin'de de (') bir başbakan, yani bakanlar kurulu başkanı bulunuyor. Günümüzde sadece İran ile, Fransız sömürgesi bulunan Fas'ta sadrazamlık makamı vardır. 


Meşrutiyet Yönetiminde 
Bakanlar Kurulu Başkanı 


Bizim gibi mutlak meşrutiyet (parlamentarisme) ile idare olunan Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Macaristan'da —yukarıda görüldüğü üzere— bir bakanlar kurulu başkanı (President 


(O 1920 lerin Çin'i hatırlanmalıdır. Daha aşağıdaki egünümüz- de» sözü de yine o zaman için kullanılmıştır. 
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dü Conseil des Ministres) bulunur ve bu başkan kesinlikle «fahâmetlü» unvanına sahip değildir. Hatta Fransa cumhurbaşkanına ülkesinde «ekselâns» lakabı bilə verilmez. Bazı hükümdarların, bu ülkenin cumhurbaşkanına çektikleri telgraflarda «ekselans» deyimini kullandıkları- na her ne kadar rastlanmakta ise de, bu bir nezaket eseridir ve asla açık unvan hakkı olarak ileri sürülmez. Fransa'da cumhurbaşkanlığı süresi tamamlanmış kimselere, hatta bizzat hâlâ bu makamda bulunanlara —konuşma sırasında— sadece Monsieur le President, yani «Bay Başkan» denilmekle yetinildiği gibi, başvekillikte bulunan ya da bu görevden ayrılmış olan kabine başkanlarına da yine aynı suretle hitap edilir. 


Fransa'yı Taklit 


Biz —doğru, ya da yanlış, ne olursa olsun— her şeyi Fransa'dan aldığımız ve Fransa'nın her şeyini taklit ettiğimiz, hatta Fransız âyân ve millet Meclisi başkanlarının protokoldaki yerlerine varıncaya kadar öğrenip bunları kendi siyasi hayatımıza uyguladığımız halde oradaki kabine başkanlığı makamını, bilemem niçin ve ne maksatla, kabul etmemişiz. 

Halbuki bir ara başvekillik, yani bakanlar kurulu başkanlığı unvanı bizde de vardı. Sultan İkinci Mahmut zamanında sadrazamlık unvanı yerini başvekilliğe bırakmıştı. 1837 yılında yapılan bu değişiklik uzun sürmemiş; 1839'da Sultan Mahmut ölüp de yerine oğlu Abdülmecit padişah olduğu zaman eski seraskerlerden Husrev Paşa bu makama tekrar sadrazam sanı ile getirilmiştir. 

Tek başına hâkimiyetin âdeta elle tutulup gözle görülür bir temsilcisi olan Sultan İkinci Abdülhamit'in geçici bir süre için millete vermiş olduğu kanunuesasiden (anayasa) sonra Sait, Sadık, Abdurrahman, Arifi ve Ahmet Vefik paşaları «başvekil» adıyla kabine başkanlığına tayin etmesi, onun ilk başta meşrutiyet idaresinin gereklerini sezinleyip anladığına bir belge sayılabilir. Kaldı ki bu zatların hepsi, daha o makama gelmezden önce, vezirlik rütbesine sahiptiler. Naçiz fikrimize göre, sadrazamlığın fiilen vezirliğe bağlı olması ve prenslere mahsus bulunan (Fahâmetlü» sanının bu mevkileri işgâl eden herhangi bir kişiye verilmesi bizim meşrutiyet idaremizle hiç bir zaman bağdastırılamaz. Öte yandan sadrazamlık makamı, istibdat idaresinde olduğu gibi padişahın kayıtsız şartsız vekilliğini taşımak anlamına gelmeyip, sadrazam padişaha karşı değil, Millet Meclisi'ne karşı sorumludur ve güvensizlik oyu alır almaz düşmeye mahkümdur. 


Hükümet Üyelerinin Unvanı 


Mademki hükümet üyeleri, nazır bulundukları zaman da, «Bey ve Efendi» gibi eskiden beri taşıdıkları unvanları değiştirmeyip kabinede bulundukları sürece —geçici de olsa— vezirlik rütbesini haiz oluyorlar; o halde bunların başkanları olan kimsenin de başvekil sıfatiyle ve o «Bey» ise bey, «Efendi» ise efendi olarak kalması ve —geçici olarak— birinci vezir rütbesinde bulunması, bu görevden ayrıldıktan sonra sabık ve esbak (') kabine başkanı olarak, protokola dayalı törenlerde bir yeri bulunmasından başka özel imtiyazı olmaması gerekir. 


Unutmamalıdır ki, parlamanterizm usulünün geçerli olduğu memleketimizde, sırasına göre, Millet Meclisi'nde bir parti başkanı her an kabineyi kurmakla görevlendirilebilir. Meclisteki mevkii ve nüfuzundan dolayı kabineyi kurmak görevi kendine verilen bir kimsenin durup dururken, bir anda ve mutlaka vezirlik rütbesini alması ve «fahâmetlü», «devletlü» sanlarıyla sadrazam olması, hele bundan sonra pek garip görülse yerindedir. Bundan başka, dikkat nazarına alınacak çok önemli bir nokta daha var: Farzedelim ki Millet Meclisi'ndeki partilerden birinin başkanı vezirlik rütbesiyle sadrazam tayin edilsin. İki ay sonra ortaya çıkan bir meseleden dolayı mecliste kendisine gösterilen bir güvensizlik oyu sonucunda da o makamdan uzaklaştırılsın. Şimdi bu sabık sadrazam —ki azledilmiş sadrazamlara verilmesi usulden olan maaşa hak kazanmamıştır, çünkü belli bir süreyi 


(©) Sabık, şimdikinden önceki, esbak ise bu öncekinden daha önceki anlamına gelmektedir. 
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bu makamda doldurmamıştır— ne ile geçinebilecek? Meselâ, avukatlık yaparak mı? «Fahâmetlû» lakabını taşımakta olan bir paşanın dava vekilliği yapması ya da resmi dairelerde şunun bunun günlük işlerini takip ederek dolaşması bizim ülkemizin alıştığı, kaldırabileceği bir iş midir? 

Günümüzün gerçekleri ile bağdaştırılması- na imkân bulunmayan bu hale bir son verilmezse, birkaç sene sonra, geçmiş günlerin sayıca kabarık vezirlerinden çok daha fazla eski sadrazam paşalar göreceğimizden hiç şüphe edilmemelidir. 


Görevle Bağlantılı Olan Rütbeler 


Bundan epey uzun yıllar önce Sultan Abdülaziz, saray memurları hakkında itibâri, yani görev süresince görevle bağlantılı rütbeler ihdas ederek hayli karışıklıklar gösteren bu rütbeler meselesini çözümlemişti. Meselâ, bir başmabeyinci, bir başkâtip «bâlâ» ve diğerleri de —mertebelerine göre— daha küşük rütbelere nail olurlardı. Bunların saraydaki görevlerine son verildikten sonra Mabeyn-i Hümayun'dan rütbesiz kimse olarak ayrılmaları da herhangi bir sızıltıya meydan vermezdi. Vaktiyle başmabeyincilikte bulunmuş kimselere, sonraları «mütemayiz» denilen rütbelerin verildiğini gazete kolleksiyonları göstermektedir; yani bu çeşit rütbelerin verilmiş olduğunu yazan gazetelerin kolleksiyonları ortada durmaktadır. 
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Bilindiği gibi meşrutiyet idaresine geçildikten sonra padişahlara damat olanlara eskiden verilmesi âdet olan büyük rütbeler de kaldırılmıştır. Son söz olarak şunu söylemek isteriz ki, daha önceden vezirlik rütbesine yükselmemiş olup da sadrazamlığa, daha doğrusu başvekilliğe tayin edilecek kimselerin —yukarıdan beri belirtmek istediğimiz üzere— geçici yani görev devam ettiği sürece geçerli birinci vezir rütbesi verilmesi en doğru yoldur kanısındayız.ə 

Lütfi Simavi 


eradağ Prensinin Bir Mektubu 


Vaktiyle Çetine'deki Osmanlı elçiliğinde başkâtiplik ve maslahatgüzarlık göreviyle bulunarak Karadağ Prensi'nin ve bu prensliğin bütün aile ve yakınlarının takdirlerini kazanmıştım. 

Sonradan Beşinci Sultan Mehmet Han'ın tahta çıkışını bildirmeye memur edilen heyetle birlikte Çetine'ye gittiğim zaman ise, sonraları kral unvanını alan Prens Nikola beni eski bir dost olarak kabul etmişti. İstanbul'a dönüşümden birkaç ay sonra kendilerinden aşağıdaki mektubu aldım: 


«Ekselans, 


Çetine'de son bulunduğunuz sırada kendisiyle tanışmış olduğunuz Mösyö Jan Popoviç bu defa Karadağ maslahatgüzarı olarak İstanbul'a 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hareket etmiş bulunmaktadır. Bu satırları, zatıâlinize takdim etmek şerefine nail olacağını ümit etmek isterim. | 

Kendi, sizinle aramızda geçen günlerin tatlı hatıralarını hâlâ muhafaza etmekte olduğumu size bildirecektir. Osmanlı İmparatorluğu ile iyi komşuluk ve iyi dostluk ilişkilerini daima geliştirmek, güçlendirmek ve genişletmek benim ve hükümetimin değişmez ve çok samimi arzumuz olduğunu bu vesile ile tekrar beyan etmek de benim için ayrı bir zevktir. Padişah hazretleri ve Osmanlı devleti hakkında nasıl iyi duygularla dolu bulunduğumu siz yakından bilirsiniz. 
Mösyö Jan Popoviç, bir zaman için İstanbul'da oturmak saadetine nail olduğu için zaman zaman bu duygularımı sizlere tekrarlayacaktır. 
Kendisine iyi kabul göstereceğinize, gerekli yardımlarda, hatta icabında gerekli nasihatte bulunacağınıza inanıyorum. Bana olan sadakati, bağlığı ve kendisine verilen herhangi bir görevi daima iyi yürütmesiyle, çalışkanlığıyle tanınmış olan Jan Popoviç, emirlerime uyarak, yukarıda bahsini ettiğim duygularım hakkında size daima belgeler ortaya koyacaktır. 

Kendisinin benim adıma ileteceği her türlü bildirmelere ve özellikle şahsınıza olan dostluk ve saygılarım konusundaki sözlerine güvenme- 


nizi rica ederim.» 
Çetine, 28 Ekim 1909 


Nikola 


118 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ 
Karadağ Prensine Cevabım 


Mösyö (Popoviç)'in İstanbul'a varışı gecikmeye uğradığından Karadağ Prensi'nin yukarıdaki yazısını milâdi ocak ayının beşinde alabildim. Kendilerine yolladığım cevabın sureti aşağıdadır: 


«Fahâmetmeâb, 


Karadağ'ın yeni maslahatgüzarı Mösyö Popoviç, siz fahâmetmeâbın bendenize lütfen yazıp yollamış buyurduğunuz iltifatlı mektubu getirip bana verdiler. Hakkımda göstermiş olduğunuz lütufkârlık ve teveccühe candan ve yürekten şükranlarımı arzederim. 


Mektubunuzda emrettiğiniz ve sözünü ettiğiniz hususları padişah hazretlerine arzettim. Haklarında sarfetmiş olduğunuz kardeşçe sözlerden dolayı yüce padişahımız pek ziyade memnun oldular. Karadağ ile Osmanlı İmparatorluğu arasında eskiden beri sürmekte olan iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin daha da pekiştirilip güçlendirilmesi hususunun kendilerinin de en samimi arzularından biri olduğunu zatıâlilerine arz ve temin etmemi ben kullarına emir ve ferman buyurdular. 

Bendenize gelince: siz yüce Prens hazretlerinin İstanbul'daki özel temsilcisinin görevini kolaylaştırmak konusunda elimden geleni asla esirgemeyeceğime emin bulunmanızı arzederim. 
Siz Prens hazretlerinin ve asil aileniz mensuplarının yeni yılarını tebrik ile birlikte cümlenize en iyi temennilerimi takdim etmeme izinlerinizi istirham ederim.» 


İstanbul, 8 Ocak 1910 
Bendeleri 


Lütfi Simavi 


Amiral Gamble Paşa'nın İstifası 


Çok kısa bir süre içinde deniz kuvvetlerimizde gerçekten büyük hizmetler gören Amiral Gamble Paşa, bir gün birden ve ortada hiç bir sebep yokken görevinden istifa etti. Ciddi ve işinin ehli olan Gamble Paşa memleketimizi çok sevmişti. Vedâlaşmak için Saraya geldiği vakit kendisini son derece üzgün gördüm. Artık: ülkemizden ayrılmak üzere bulunduğunu söylediği zaman gözlerinin dolduğunu da saklamadı. 
Bu çalışkan ve çok iyiniyetli zatın yerine İngiltere' den gönderilen Williams Paşa ise, onun bıraktığı boşluğu dolduracak kıratta bir adam değildi; hatta belki değersiz bir kimseydi. 


VVashingtcn Elçiliği Teklifi 


Yeni sadrazam Hakkı Paşa bana, o sırada boş bulunan, Washington büyükelçiliğini teklif etti, fakat ben bu görevi reddettim. Bu teklif ve reddetme meselesinden Amerika'nın İstanbul büyükelçisi nasılsa haberdar olmuş. Bunu bir gün, padişahın kendini özel 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olarak kabul ettiği sıradaki tutum ve konuşmasından öğrendim. 

Padişahın huzurunda Hünkârla Elçi arasında tercümanlık yapıyordum. Bir aralık Elçi, bana: 

— «lütfen padişah hazretlerine arzediniz. Sizin Washington büyükelçiliğini kabul etmemeniz beni pek ziyade gücendirmiş bulunmaktadır. Sizi çok takdir. ederim. Eğer reddetmeseydiniz sizi hükümetime büyük övgülerle tavsiye edecektim,» dedi. 

Tercümanlık görevini doğru dürüst yapmak bir namus ve şeref meselesi olduğu için, onun anlattıklarını padişah hazretlerine olduğu gibi aktardım. An- , cak daha önce kendilerine, Hakkı Paşa'nın bana yapmış olduğu teklif konusunda tek bir kelime bile söylememiş, bunu münasip bulmamıştım. 

Konuyu ilk defa olarak öğrenen Hünkâr, Elçiye karşı durumunu hiç belli etmedi ve aşağıdaki çok güzel cevabı verdi: 

— «Sayın Elçiye söyleyiniz; son derece lâtif ve ihtişamlı bir ülke olan Amerika'dan çok hoşlanıp orada beni unutacağınızdan ve uzun yıllar buraya dönmeyi arzu etmeyeceğinizden korktuğum için Washington'a gitmenize ben izin vermedim.» 

Amerika Büyükelçisi bu zarif cevaptan pek memnun oldu. Padişah hazretlerinin Amerika hakkında söylediklerinden dolayı da kendilerine teşekkürlerini arzetti. 

Bir süreden beri gazeteler —nedense— ikide birde benim falan ya da filan elçiliğe tayin edileceğim konusunda haberler yayınlıyorlar ve Şevketmeâb bundan tedirgin oluyordu. Hatta tahta çıkıştan henüz iki ay sonra, hiç bir teşebbüsüm ve haberim olmadığı halde, gazetenin biri benim —Roma hariç olmak üzere— Avrupa'daki büyükelçiliklerden hangisi olursa olsun kabul etmeye hazır olduğumu yazmış. 

Bu husustan dolayı alınan İtalya elçisi Marki İmperiali Roma'yı niçin ayırt ettiğimi ileri sürerek, bana yöneltilen bu sözlerden dolayı sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'ya şikâyette bulunmuştu. 

Hüseyin Hilmi Paşa, İtalyan elçisinin bu şikâyetini bana bizzat aktarmıştı. 

Bir gün yolda Marki İmperiali'ye rastladığım zaman kendisinden özür diledim; asla böyle bir söz söylemediğimi, bunun bir gazetecinin zevzekliğinden ibaret bulunduğunu belirterek söylentiyi yalanladım. İtalyan elçisi bu açıklamamdan memnun oldu, cevap olarak: 

— «Sizin gibi diplomasi mesleğinden yetişmiş bir zattan böyle bir söz çıkmayacağını zaten düşünmeliydim,» dedi. 


Çırağan Sarayı Yangını 


6 Ocak 1909. 

İstanbul büyük bir heyecan ve üzüntü ile çalkalandı. Sultan Abdülaziz Han tarafından yaptırılmış olup da devlete çok büyük bir masrafa mal olan ve son günlerde Millet Meclisi olarak kullanılmaya başlanan o ihtişamlı ve zarif Çırağan Sarayı, bir kaza sonunda yanıp kül ve taş yığını haline geldi. 

Durumu haber alınca son derece üzüntü duyan Padişah hazretleri, önce beni ve sonra daha birçok saray görevlilerini yangın yerine gönderdi. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi ile şehzadelerden de pek çoğu 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birer birer olay yerine geldiler. Rüzgâr çok şiddetli esiyordu. Yangın söndürme teşkilâtı zayıf, araçlar da yetersizdi. Sarayın hemen kıyısında bulunan denizin suyundan yararlanmak imkânı maalesef bilinemediğin- den o yüce ve güzelim yapı gözlerimizin önünde cayır cayır yandı. 

Çırağan Sarayı'nın Millet Meclisi binası olarak kullanılması meselesine gelince bunun da bir hikâyesi vardır: 

Meclis Reisi Ahmet Rıza Bey, bir süreden beri o saraya göz dikmişti. Sarayın Meclis'e verilmesi için padişaha başvurmuş, padişah buna pek razı olmamakla birlikte, birdenbire red cevabı vermiş olmamak için Ahmet Rıza Bey'e: «Hele lâzım gelenlerle bu hususta bir konuşayım, alacağım kararı size sonra bildiririm,» gibilerden biraz baştansavma sözlerle işi geçiştirmek istemişti. 

Ancak Ahmet Rıza Bey, isi bir oldu bittiye getirmek için, ertesi gün gazetelere bir demeç vermiş, Padişah hazretlerinin Çırağan Sarayını Millet Meclisi'ne ihsan buyurduğunu ilân etmişti. Bu durum karşısında yapacak bir şey bulamayan Beşinci Sultan Mehmet Han, ister istemez, oldu bittiye boyun eğmişti. Bunu bana birkaç kere üzüntüyle anlatmıştır. 


Maslak Ordugahını Teftiş 


22 ocak günü Padişah hazretleri, Harb Okulu son 
sınıf öğrencilerinin bazı savaş uygulamaları ve küçük çapta manevralar yapmaları için Maslak yakınlarında kurulmuş ordugaha gittiler. 
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Talim alanında çeşitli atışlar yapıldı. Kendileri bunu büyük bir zevkle seyrettiler. Ancak başyaver Hurşit Paşa'nın bir hatası yüzünden, lüzumsuz yere, beş yüz metre kadar kötü bir arazide yaya yürümek mecburiyeti hasıl olduğundan —şişman ve vücutça yorgun olan— Padişahın buna canı sıkıldı. Atışlar sırasında şiddetlice yağmur da yağdı ise de bunlarda- ki başarıdan memnun kalan Şevketmeab kumandanlara, subaylara ve Harb Okulu öğrencilerine hediyeler ihsan etti. 


Padişahın Donanmaya Yardımı 


Osmanlı Donanmasının güçlendirilmesi için memlekette büyük bir kampanya açılmıştı. Bu kampanyaya padişah da katıldı. Ve bir aylık tahsisatının tümünü olduğu gibi verdi. Donanma Cemiyeti idare heyeti başkanı Hacı Şefik Bey, yanında idare heyetin- den bazı kimseler de bulunduğu halde, teşekkürlerini bildirmek üzere Saraya geldi. Heyet, benim aracılığımla, huzura kabul olundular. Bu sırada sadrazam Hakkı Paşa da hazır bulunuyordu. Kendisine yapılan teşekkürden duygulanan Padişah hazretleri: : 

— «Milletimin yurtseverliğinden, Donanma Cemiyetinin de bu konudaki çalışmalarından son derece memnunum ve haz duymaktayım. Benim de milletimle birlikte bu kampanyaya katılmak elbette görevimdir. Onun için bir aylık tahsisatımı Cemiyete terketmekten gurur duyuyorum. İlk taksiti Mabeyin Başkâtibi Halit Ziya Bey'den alınız,» dediler. 

Hükümdarın yolundan gitmek bizler için de zevkli bir görevdi. Bu sebeple Başkâtip Halit Ziya Bey ve ben de birer aylığımızı Donanmaya terkettik. 


Fındıklı Sarayı 
Meclis Binası Oluyor 


19 Şubat 1910. 

Bugün Şevketmeâb, cuma selâmlığı töreninden sonra, Fındıklı'daki Millet Meclisi dairesine gittiler. 
Yeni Meclis binası, daha önce padişah kızkardeşlerinden Cemile Sultan'a gitti. Ondan beş bin altın fira karşılığında satın alınmış, birçok yerleri değiştirilip onarılmış ve meclis binası haline getirilmişti. 
Arabada karşılarında Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa ile Bahriye Nazırı Halil Paşa yer almış bulunmakta idiler. Padişah hazretleri sarayı dolaştı. Ayan üyeleriyle milletvekillerinin toplantı salonlarını ve başkanlık odalarını gözden geçirdiler (7). 


Sırbistan Kralının İstanbul Gezisi 


Sırbistan Kralı Petro'nun İstanbul'a yapacağı gezi hakkında gerekli konuşmalarda bulunmak ve icap eden hazırlıkların kendilerine ait kısmını düzenlemek üzere, Hariciye Nazırı gosnodin Milovanoviç ve Sırbistan'ın İstanbul elçisi gospodin Neradoviç Saraya gelerek Padişah tarafından özel olarak huzura kabul 


() Mütareke yıllarında son Osmanlı Meclisi de burada top- 


lantı halinde iken İngilizler baskınla meclisi dağıtmış, milletvekillerini tutuklamışlardı. 
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olundular. Gospodin Milovanoviç birkaç günden beri, bu konu için İstanbul'da bulunmaktaydı. Tercümanlık görevini ben yaptım. 

21 Şubat 1910 gecesi Dolmabahçe Sarayı'nda 
kırkyedi kişilik bir ziyafet hazırlandı. Yabancı devletler elçileri, Sırbistan Hariciye Nazırı ve hükümetimiz üyeleri davetli idiler. 

Gerek elçilerin kabulünde, gerek sofrada yemek sirasında tercümanlık hizmetini ben yerine getirdim. 
Eski Padişah Abdülhamit zamanında böyle resmi ziyafetlerde sofrada tarcümanlık edenler Padişahın karsısında ayakta durarak konuşurlarmış. Beşinci Sultan Mehmet Han, bu görevle görevlendirdiği kimseyi, kendine pek yakın olarak, arkasında oturturdu. 


Bulgar Kral ve Kraliçesinin Ziyareti 


28 Şubat 1910. 

Akşam Sarayda ikinci bir ziyafet verilerek buna, ilk padişah sofrasında bulunmayan elçiler, yine hükümet üyeleri kara ve deniz kumandanlıkları ileri gelenleri davet olundu. Birinci ziyafette olduğu gibi yemekten sonra Padişah hazretleri davetlilerle ayrı ayrı konuşup onlara iltifatlarda bulundu. 

Padişahın alçakgönüllülüğü ve nezaketi, kendisiyle görüşmek şerefine nail olan herkes üzerinde daima çok iyi etkiler bırakırdı. Bu akşam da böyle oldu. 


8 Mart 1910. 
Bugün Bulgaristan kralı Ferdinand ve Kraliçe 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Eleonora; Sirkeci istasyonuna geleceklerinden, garda misafirleri karşılamak üzere Padişah hazretleri, yanlarında veliaht Yusuf İzzettin Efendi, sadrazam, hariciye ve bahriye nazırları ve mabeyn ileri gelenleri olduğu halde hep birlikte Söğütlü yatına bindiler. Şevketmeab, veliaht ve sadrazam geminin kamarasında bulunuyorlardı. Bizler, Hariciye Nazırı Rifat Paşa ile beraber, güvertede oturmuş yana yöreye ve özellikle padişahla, gelecek krala ihtiram görevini yapmak için oraya getirilmiş harp gemilerimize bakıyorduk. 

Osmanlı padişahı ilk defa olarak yabancı bir hükümdara ev sahipliği yapacak, onu karşılayacaktı. Misafirlerini karşıladıktan sonra, bu karşılama töreninde hazır bulunan ihtiram kıtasını —usulünce— Kral ile birlikte teftiş edecek, bu kıtanın subaylarını Krala takdim edecek, sonra kolunu Kraliçeye vererek, onu özel bir surette hazırlanmış çadıra götürecekti. 

Bu konular hakkında kendilerine gerekli bilgi ve hazırlıkları iletmediğimizi hatırlayarak, gereğini hemen yapmak ihtiyacını duyduk. Bir Hariciye Nazırı olarak. bunlar Rifat Paşa'yı ilgilendiriyordu. Bundan dolayı, törende bir yanlışlık yapılmaması için durumu derhal Hünkâra arzetmesini Rifat Paşa'ya *hatırlattım. 

Kendisi bu işi benim yapmamı —gizlice rica ettiği için— onun arzusuna uyarak, Padişahın bulunduğu kamaraya indim. 

Padişah hazretlerine yaklaştım: 

— «Efendimiz; malümlarınız bulunduğu gibi, Bulgaristan kral ve kraliçesi trenden indikten sonra kendilerine «Hoşgeldiniz» diveceksiniz. Sonra kral hazretleriyle birlikte ihtiram kıtasını, usulü üzere, bir 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baştan bir başa kadar gidip teftiş buyuracak ve kumandanlarını lütfen Krala tanıtacaksınız. Ondan sonra, Kraliçeye kol verip onu, hazırlanmış bulunan özel otağa kadar götüreceksiniz. Sonra da Kral hazretle ri, kendisiyle birlikte gelenlerden başlıcalarını siz efendimize tanıtacağı gibi, sizler de yanınızda bulunan devlet ileri gelenlerini krala ve kraliçeye tanıtacaksınız,ə dedim. 

Hünkâr, bütün bu söylediklerimi büyük bir dikkatle dinledikten sonra, iyi anlayamadığını ve veliahhtle sadrazamın da işitmeleri için anlattıklarımı yüksek sesle bir kere daha tekrariamamı emretti. 
Yine padişaha hitap etmek suretiyle, biraz önce söylediklerimi aynı kelimelerle tekrarladım. Hakkı Paşa: 

— «Efendimiz, başmabeyinci kulunuzun arzettikleri tamamiyle yerindedir, usul böyledir,» dedi. 

Bunun üzerine, ben, çok önemli bir görevi yerine getirmiş olmanın kalp rahatlığı içinde, Padişahı selâmlayarak huzurlarından ayrıldım ve yukarı çıktım. 

Neticede, pek parlak geçen karşılama töreninde Şevketmeâb her şeyi gerçekten çok güzel idare etti. 
Osmanlı donanmasının toplarıyle selâmlanan Söğütlü yatındaki padişah ve misafirleri, Dolmabahçe Sarayı'nda kısa bir süre istirahatten sonra Padişah, Bulgar kralı ve veliaht Yusuf İzzettin Efendi de kraliçe ile birlikte dörder atlı saltanat arabalarına binerek yüksek misafirlerin kalması için hazırlanmış olan Yıldız'daki « Merasim Dairesi»ne gidildi. Akşam Dolmabahçe Sarayı'nda kralla kraliçenin şerefine ihtişamh bir ziyafet verildi. 
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Bulgar Kralı Şerefine Verilen Ziyafet ve Geçit Resmi 


9 Mart 1910. 

— Bu akşam Dolmabahçe'de misafirlerin şerefine doksan kişilik başka ve büyük bir ziyafet düzenlendi. Kralın ve Kraliçenin emirlerinde bulunan yakınlarından başka bütün yabancı devletler elçileri ve bunların eşleri, hükümet üyeleri, evli olan hıristiyan nazırların eşleri de bu ziyafete davetli idiler. 

Ertesi günü kralın ve kraliçenin adlarına «Merasim Dairesi»nde bir öğle yemeği verildi. Bu yemek. 
ten sonra misafirlerle birlikte «Hürriyet-i Ebediye» tepesine gidildi. Havanın oldukça sert, rüzgârlı olmasına rağmen, düzlenen geçit resmi pek mükemmel oldu. 

Kral, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa ara cılığı ile törene katılan tümen ve alay kumandanlarını kendisine takdim ettirip bunların hepsini tebrik etti. Onların aracılığı ile de bütün askerlere mernnunluğunun ve selâmının iletilmesini istedi. 

Kral, Kraliçe, veliaht hepsi padişahın büyük çadırında idiler, yabancı ataşemiliterler her iki devletin hükümdarları tarafından huzura kabul olunup iltifata nail oldular. Buradaki törenin bitişinden sonra Kral ve Kraliçe İstanbul Bulgar kilisesine gidip «Te Deumə duasında bulundular. Buradan Millet Meclisine gidip müzakereleri izlediler. 

Padişah hazretleri, Bulgar kralına “Osmanlı Hanedanı Nişanı», Kraliçeye de, kadınlara mahsus altin ve elmas işlemeli Mecidi nişanı hediye ettiler. 
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Krala verilen nişanı, Hariciye Nazırı Rifat Paşa ile ben götürüp sunduk. 

Martın on ikinci günü Kral ve Kraliçe Hereke'ye gittiler. Oradaki fabrikayı gezdikten sonra geceyi burada geçirdiler. Kraliçeye, padişah adına, Hereke'de dokunmuş son derece değerli ve güzel halılar hediye edildi. 

13 martta Kral Ferdinand, Anadolu demiryolu 
hattının yapılışını yakından izlemek üzere, trenle Bilecik'e kadar uzanan bir gezi yaptı. 

Kral ve Kraliçenin Türkiye'de bir hafta kadar devam eden bu gezilerinin üç günü resmi, kalan dört günü özeldi. Protokol dışı olan bu özel günlerde Bulgar hükümdarları İstanbul'un çeşitli tarihi yerlerini dolaştılar. 15 mart günü Kral ve Kraliçe, yine törenie, Padişah tarafından uğurlanarak doğruca Sofya'ya doğru yola çıktılar. Geleneklere uygun şekilde yapılan nişan dağıtmalarında Bulgaristan Kralı bana da Sent Aleksandr birinci rütbesini ihsan etti. 


Sırbistan Kralının İstanbul'u Ziyareti 


Bu karşılama, ağırlama ve uğurlama törenlerinin üzerinden bir hafta bile geçmeden —önceden karar-İaştırıldığı üzere— Sırbistan Kralı Petro Karayorgiyeviş hazretleri İstanbul'a geldi. 

Bulgaristan kralına yapılan bütün törenler bu kral için de aynen uygulandı. İki tarafın hükümdarları yanındakileri birbirlerine takdim ederlerken, Sırbistan Kralı beni tanıyıp: 

— «Ooo, eski dostum!.» diyerek elini uzattı. 
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Bilindiği gibi, Sırp Kralı Petro, Karadağ kralı Nikola'nın .damadıdır. Vaktiyle ben Çetine elçiliğimizde başkâtip ve maslahatgüzör olarak bulunduğum sırada kendisini ve doğum yaptığı sırada ölen o zamanki karısını çok yakından tanımış ve Petro Karayorgiyeviç'in bir gün gelip de Sırbistan kralı olacağını doğrusu aklıma bile getirmemiştim. 

2 mart 1910 günü Sırp Kralı Söğütlü yatı ile Fener'e gidip Rum patrikhanesinde yapılan ruhani âyin- de hazır bulundu. Buradan ayrıldıktan sonra da Harp Okulunu ziyaret etti. 


Osmanlı Şehzadeleri ve Kral Petro 


Ertesi günü 23 mart 1910, Kral adına «Merasim Dalresi»nde bir öğle yemeği verildi. 

Yemekten sonra «Hürriyet-i Ebediye» tepesine gidildi ve burada düzenlenen parlak geçit resmi töreni izlendi. Kral, Padişahın çadırının hemen yakınında bulunan şehzadeleri tanımak arzu ettiği için, bunları çağırmak üzere padişah yanlarına beni yolladı. Türk prensleri geldiler. Üstlerinde normal redingot ve ayaklarında iskarpin bulunan şehzadeleri o kılıkta gören Kral Petro: 

— “Bunlar subay değil midirler? Ben Osmanlı şehzadelerinin hepsinin subay olduklarını sanıyordum.» dedi. 

Ben, o sırada önümüzden geçmeye başlayan taburları göstererek: 

— «Tabii, tabii, subaydırlar Haşmetmeab..r diye soruyu geçiştirmek istedim. 
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Sonra dikkatini başka yöne çevirmek için devam ettim: «Askerlerimizi nasıl buluyorsunuz?» 

Doğrusu kralın sorusu karşısında hayli sıkılmıştım. «Hayır, subay değildirler,» demeye dilim varmamıştı. Tarihin çok eski çağlarından peri asker bir devlet olarak ün yapmış bulunan bir devletin prenslerini böyle bir geçit resmi töreninde, üstlerinde redingot, ayaklarında iskarpin ile görmek kadar üzüntü verici bir durum düşünülemezdi. Şehzade Seyfettin Efendi'nin deniz merakını, Şile'ye giderken Ertuğrul yatında ve daha sonraları Haydarpaşa vapurunda gördükten sonra bu şehzadenin deniz kuvvetlerinde görev almasını ve bundan yararlanarak öteki şehzadelere de —hiç olmazsa onursal— birer subaylık rütbesinin verilmesini padişah hazretlerinden zaman zaman çok istirham etmiştim; ancak kendilerini buna razı edememiştim. Aradan epey bir süre geçtikten ve bu konunun önemi iyice anlaşıldıktan sonradır ki, görüşlerimde ne kadar haklı olduğum anlaşılmış ve şehzadelere onursal askeri rütbeler verilmişti. 


İki Balkan Kralı Arasındaki Rekabet 


Martın yirmi dördüncü günü Kral Petro, sadrazam Hakkı ve Hariciye Nazırı Rifat paşaları konaklarında ve Mahmut Şevket Paşayı da Harbiye Nezareti'nde ziyaret etti. Bundan sonra, Millet Meclis'ine gitti. Özel locadan, on dakika kadar, müzakereleri izledi. 

26 mart cuma günü Padişah Hazretlerinin cuma 
selâmlığı Tophane'deki Nusretiye camisinde yapılan 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selâmlık törenini Kral, Tophane Kasrı'ndan seyretti. 

Padişahın emirleri üzerine bu sırada ben Kralın yanında bulunmaktaydım. Konuşmamız sırasında Petro Karayorgiyeviç, Bulgaristan Kralından yakınmalar- da bulundu: 

— «Ben, bildiğiniz gibi, bu İstanbul gezisini çok önceden kararlaştırmış ve hazırlıklara başlamıştım. 
Bunu haber alan Bulgar Kralı Ferdinand daha önce bir niyeti olmadığı halde, sırf benimle rekabet için daha önce davranarak İstanbul'a geldi. Zaten o her zaman her şeyde böyle yapar,» dedi. 

Kral Petro Karayorgiyeviç, Bulgaristan Kralı ve Kraliçesi gibi, İstanbul'da bir hafta kaldıktan sonra hizmetine ayrılan Ertuğrul yatı ile 27 mart 1910 tarihinde «Aynaroz»a hareket etti. Oradan Selânik ve Üsküp üzerinden Belgrad'a döndü. Osmanlı padisahı ile karşılıklı nişanlar verilmesi işinde Sırp Kralı bana «Beyaz Kartal» nişanının birinci rütbesini armağan etti. 


Sultan Reşat, Ferdinand'dan Hoşlanmıyor 


Hastalıklı, alçak gönüllü, mütevazı ve samimi bir insan olarak görünen Sırp Kralından padişah hazretleri hoşlanmıstı. Öte yandan Kral Ferdinand'ın her konu üzerinde yerli yersiz inceden inceye sorular sorması ve her meseleyi tecessüsle kurcalaması Hünkârda ona karşı bir kuşku ve antipati uyandırmıştı. 
Gerçi bu adamın zekâsını, ileri görüşlülüğünü takdir ediyordu; fakat gösterdiği, daha doğrusu göstermeye özendiği dostluk ve samimiyete güveni yoktu. Bunu bana birkaç defa söyledi. 
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Padişahın mutaassıp bir kimse olmadığını, yukarıda bir münasebetle, söylemiştim. Bunun küçük belirtilerinden biri de şudur: Bulgaristan Kralı ile birlikte İstanbul'a gelen Sofya Elçisi Asım Bey'in eşi Viyana'lı bir kadındı. Asım Bey, İstanbul ziyaretinden sonra, yeniden görevi başına gitmeden önce padişaha veda etmek ve saygılarını sunmak için Saraya gelmiş ve bu iş için benim yardımımı rica etmişti. 

Ben, böyle yapılırsa, Elçimizin Bulgar kralı katındaki onurunun artacağını düşündüğümden, bu düşüncemi açarak Elçinin istirhamını kendilerine ilettim. 
Padişah hazretleri Asım Bey'i, yanındaki h'r'stiyan eşi ile birlikte kabul etmekte bir sakınca görmedi. 
Her ikisine de iltifatlarda bulundu. 


İlk Kötü Haber 


Balkan hükümdarlarının İstanbul'u ziyaret etmeleri, bu münasebetle düzenlenen alaylar, geçit resimleri, ziyafetler ortalıkta mutlu bir hava yaratmıştı. Fakat bu sırada alınan bir haber büyük küçük, görevli görevsiz, herkesin neşesini kaçırdı. 

Arnavutluk'ta büyük bir ayaklanma başgöstermişti. 

Olay, 19 mart 1910 günü İpek mutasarrıfı İsmail Hakkı Bey'in kimliği bilinmeyen biri tarafından yaralanması ile başlamıştı. Bundan bir, iki gün sonra da Priştine'de, Volçetrin, Yakova ve Frizovik'de yerli halk silâhlanarak açıkça isyan bayrağını açmışlardı. 

Hükümet milletvekili seçimlerinde Arnavutluktan muhalif mebus çıkarmamak yolunda sakat ve cahilce.bir siyaset yürütmüştü. Bundan başka Osmanlı ülkelerinin hiç bir bölgesinde uygulanmayan Oktruva (1) sergisini —güya Üsküp şehrini kalkındırmak amacıyle— Kosova valisi Mazhar Bey'in yürürlüğe koyması, o günlere kadar değil böyle sonradan konma vergiler, her türlü vergiden affedilmiş bir şekilde yaşamaya alışkın halkı çileden çıkarmıştı. 

Sultan Abdülhamit Arnavutlara özel bir sempati gösterir, sarayında Arnavut muhafızlar bulundurur, ayrıca Arnavutluk ileri gelenlerini devamlı olarak nimetlere ve ihsanlara boğardı. Bütün bunlara alışmış ve kendilerine bunu açık bir hak gibi kabullenmiş olan Arnavutlar böyle birdenbire gelen mali ve bedeni yüklenim ve vergiler karşısında büyük öfkelere kapılmışlardı. İsa Polatin gibi ülkenin başta gelen kişileri ile, adaylıklarını muhalif partilerden koyan, bundan dolayı milletvekili olmaları kösteklenen kimselerin kışkırtmaları da bunlara eklenince iş çığırından çıkmıştı. 

Osmanlı devleti bu konuda dinamik davranmak kararı aldı. Süratle askeri birlikler yollayıp ayaklanmayı bastırmaya girişti. Bir süre sonra Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa da kalkıp Arnavutluk'a gitti. 


Arnavutlara Karşı Lüzumsuz Şiddet 


Kesin bir sindirme siyaseti güdüldü. Osmanlı İmparatorluğu'nun sağlam bir ileri karakolu niteliğinde 


(1) Bazı şeylerden, şehirlere sokulurken alınan özel bir vergi. 


Ayrıca kapı parası, ayakbastı parası, toprakbastı parası anlamına da kullanılmıştır. 
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bulunan Arnavutluk silâhtan arınmaya başlandı. Arnavutların canlarından daha fazla sevdikleri ve tek tutkuları olan silâhları birer birer ellerinden alınıp: toplandı. Akıllı bir siyaset izlendiği takdirde düşmanlara karşı kullanılacak olan silâhlar, izzetinefislerine düşkünlükleri ve çabuk öfkelenmeleriyle tanınmış Arnavut erkeklerinin elinden —analarının, karılarının, kızlarının, nişanlılarının gözleri önünde— dayakla ve hakaretle alındı. 

Gerek müslüman olan Arnavutların, gerek bir süre sonra isyana katılan Malisa katolik Arnavutları- nın yoksul durumlarının düzeltilmesi için o güne kadar bu bölgede hiç bir olumlu adım atılmış değildi. 
Devlet ve hükümet buradaki insanların durumlarını geliştirmeleri konusunda hiç bir şey yapmamıştı. Sadece kâğıt üzerine «meşrutiyet» kelimesini yazmakla her şeyi yapılmış, olmuş bitmiş gibi görüyor, şimdi de onları çeşitli ve yersiz vergiler altına çekmek istiyordu. Doğrusu bu hiç de akıllıca bir siyaset sayılmazdı. 

Evet, Arnavutlar cahil ve saf insanlardı. Kolaylıkla inandırılabilir, aldatılabilirlerdi. Fakat akla yatkın bir program çerçevesinde hareket etmesi lâzım gelen Hükümet bu ülkede —yavaş ve az da olsa— ne bir ıslahat yapmış, ne durmadan sürüp giden kan davalarını ortadan kaldırma yoluna başvurmuş, ne yollar yapmış, şimendüferler koymuş, ne okullar açmıştı. 

Yukarıda anlattığım gibi, ellerinden zorla ve hakaretle toplanmamış olsaydı, kendilerine iyi uyarmalarda bulunulsaydı Arnavutlar bir gün, hiç şüphe yok, silâhlarını kendiliklerinden ve gönül rızasıyle teslim ederlerdi. Yazık ki, ne yaptığını, ne ettiğini bilmeyen 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bir hükümetin gösterdiği böyle yersiz bir şiddet kısa bir süre sonra büyük felâketlere yol açmıştı. 


Padişah ve Yabancı Gazete Muhabirleri 


5 Nisan 1910. l 

Alman asıllı olup da İngiltere uyruğunda bulunan, zamanın ünlü zenginlerinden ve «Barışseverler Cemiyeti» üyelerinden Max Weehter adlı zat, kendi özel yatı ile İstanbul'a gelmişti. İngiltere elçiliğinin aracılığıyle Max Weehter, Padişah tarafından da kabul olundu. Kendisiyle birlikte, Viyana'da yayınlanan Neue Freie Presse gazetesi yazarlarından Mösyö Munz da vardı. 

O gazeteciyi Viyana'dan tanırdım. Kendisinin ve Max Weehter'in ricalarına rağmen bu adamı Padişahın huzuruna çıkarmadım. Zaten yabancı gazetecilerin yerli yersiz Padişahı görmek istemelerinin her zaman aleyhinde idim ve bu görüşümü Padişah hazretleri de yerinde bulurlardı. Herkesin, dünyadaki öteki hükümdarlar gibi, Osmanlı Padişahına karşı da saygı göstermesi ve onlarla arada bir mesafe bırakılması taraflısı idim. 

Üç yıl, üç ay devam eden Saray görevim sırasında bu görüşü daima titizlikle korudum. Bunun tek bir istisnası oldu: Tanınmış İngiliz siyaset yazarlarından ve pek çok batılı hükümdarın özel dostluğunu kazanmış olan William Stead. . 

Ben görevde bulunduğum sürece, onun dışında hiç bir yazar Osmanlı Padişahı ile özel bir konuşma yapamadı. 
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Bu arada şunu da ilâve edeyim: Resmi niteliği bulunmayan kabullerde, yabancıların hepsine ben tercümanlık ederdim. 


Padişah Hazretleri Selâmlık Törenine Çıkamıyor 


9 Nisan 1910. 

Bu tarihteki Selâmlık töreni yapılamadı. O gün Padişah mesane hastalığından pek muztaripti. Hekimlerin ısrarlı tavsiyeleri üzerine son dakikada bu törenden vazgeçti. 

Dolmabahçe Camiinde —her cuma günü olduğu gibi— hazırlıklar yapılmış, askerler gelip yerlerini almış, düzen tamamlanmıştı. Herkes Padişahın gelişini beklerken Hünkârın çıkamayacağı haberi ortalıkta büyük bir kuşku ve telâş yarattı. Şevketmeğbiın şiddetli nezleden rahatsız olduğu, camide ve çevrede beklemekte olan kimselere bildirildi. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa büyük bir telâşla saraya geldi, heyecanla beni sorguya çekti. 

Kendisine gerçeği anlatıp merak edecek bir şey olmadığını kesinlikle anlattım. Padişaha karşı özden ve içten bir saygı besleyen, ayrıca zamanın nazik durumunu çok iyi takdir eden Paşa: 

— «Allah esirgesin; bu konu Arnavutluk meselesinden çok daha önemli,» demekten kendini alamadı. 


Mahmut Şevket Paşa Yaver-i Ekrem Oluyor 


Bu olaydan üç gün sonra, Osmanlı ordusu ileri gelenleri içinde yalnız bir kişiye verilmek ve daima 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tek kalmak üzere «Yaver-i Ekreməlik pâyesi (') yeniden konuldu. Ve bu pâye, son yıllarda yapmış olduğu çok büyük hizmetlerden dolayı, Hareket Ordusu kumandanı ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa” ya ihsan buyruldu. 


Padişahın Tahta Çıkışının İlk Yıldönümü 


14 Nisan 1910. 

Bugün, «31 Mart Olayının ertesi günü tahta çikmış bulunan Beşinci Sultan Mehmet Han'ın tahta çıkışının ilk yıldönümü. Padişah hazretlerinin rahatsızlığı devam etmekteydi. Bu yüzden kendileri, bu mutlu günü kutlamaya gelenleri huzuruna kabul edemedi. Şehzadelere, nazırlara, daha başka ziyaretçilere, bizlerin aracılığımızla, teşekkür ve selâmlarını iletti. 

Bu mutlu günün şerefine bütün şehir bayraklarla donatılmış, gece de her tarafta ışıklı donanmalar hazırlanmıştı. İstanbul baştan başa ışıklara garkolmuş durumdaydı. Denizde, özel surette hazırlanan sallar- dan çeşitli havai fişekler atılıyor, maytaplar yakılıyordu. 

Daha önceden, bugün için Saray'da bir yemek verilmesi kararlaştırılmıştı. Fakat hastalık nedeniyle bundan vazgeçilmişti. Bunun yerine Hariciye Nazırı Rıfat Paşa'nın konağında hükümet üyeleri ile yabancı devletler elçilerine bir ziyafet çekildi. 


() Tanzimat döneminden sonra konmuş ve mareşal rütbesini taşıyan büyük, değerli kumandanlara yöneltilen onursal bir pâye idi. Abdülhamit zamanında kaldırılmıştı. 
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Çeşitli kuruluşlar ve birlikler tarafından fener alayları düzenlenmişti. Bunlar, önlerinde mızıkalar olduğu halde, sarayın bahçesine kadar geldiler. Askerler: 

«Padişahım, çok yaşalə, «Biz Padişahımızı görmek isteriz.» diyerek sabırsızlık gösterdiler. 

Harem dairesinde pencerenin yanında oturmakta bulunan Padişahı kendilerine işaret edip, onun sağlığı konusunda askerlere teminat verdik. Daha sonra yine Padişahın emirleri gereğince başyaver Hurşit Paşa merdiven başına çıktı ve yüksek sesle onlara hitap ederek şevketmeâbın asker evlâtlarına selâm ettiğini, bu iyi niyet gösterileri ve bağlılıklarından dolayı memnunluğunu bildirdiğini anlattı. 

Askerler bundan son derece memnun oldular. 
«Padişahımız bin yaşa» sözlerini uzun uzun haykırdılar. Hepsine şerbet ve şekerleme ikram olundu. 


İngiltere Kralı Yedinci Edward'ın Ölümü 


İngiltere Kralı Yedinci Edward'ın 30 nisan 1910 
günü vefat ettiği haberi geldi. 

Kralın cenaze töreninde hazır bulunmak üzere veliaht Yusuf İzzettin Efendi, beraberinde Hariciye Nazırı Rifat Paşa olduğu halde, Londra'ya gönderildi. 
Veliahtla Rifat Pasa'yı uğurlamak işiyle başyaver Hurşit Paşa ve ben görevlendirildik. 

Yusuf İzzettin Efendi trene binerken: 

— «Padişah hazretlerine bağlılık ve tâzim duygularımı arzediniz. Her nerede olursam olayım ömürlerinin ve sağlıklarının devamı için dua etmekten geri durmayacağımı ilâve ediniz,» dedi. 

Zamanının gerçekten değerli ve seçkin devlet adamlarından biri olan İngiltere Kralının ölümü önemli bir olay olarak dünyada yankılar uyandırmıştı. 

Meşrutiyetin ana kucağı olan İngiltere'de kralların, bazı önemli meseleleri reddetme hakları bulunmakla birlikte, şimdiye kadar hemen hiç bir kral bu hakkını kullanmamıştır. Yani bu ülkede hükümdarın iktidarı ve nüfuzu gerçeğe dayalı olmaktan fazla semboliktir. Gerçi dış görünüşte her şey Krala dayalı olarak gösterilir ve onun adına yapılır. Hatta Avam Kamarası'nda muhalefetteki partiye bile «Haşmetmeâbın Muhalefet Partisi denilirse de, aslında devletin bütün işleri Millet Meclisi'nin güvenini kazanmış bulunan parti tarafından yönetilir. Ne var ki —durum böyle olduğu halde— olağanüstü bir zekâya sahip olan Yedinci Edward bu kökleşmiş kuralın bir müstesnası olarak iç ve dış siyaseti tamamen kendi eline almış, Fransa ve onun aracılığıyle de Rusya ile anlaşmalar yapıp Almanya'yı, son derece mahirane bir şekilde, âdeta çember içine koymuştu. 

Ölümünden üç, dört yıl sonra çıkıp bütün dünyayı kana boyayan ve akılsızca bir siyaset güderek buna katılmamızdan dolayı memleketimizin yarısın. 
dan fazlasını bize kaybettiren büyük dünya savaşını bu Yedinci Edward'ın hazırlamış olduğundan hiç şüphe yoktur. 
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Padişahın Beylerbeyi Sarayı'na Gidişi 


10 mayıs 1910. 

Padişah hazretleri Söğütlü yatına binerek Bey-Terbeyi Sarayı'nı şereflendirdi. Yanlarında sadrazam Hakkı Paşa da bulunmaktaydı. Padişah, en küçük kardeşi Şehzade Vahdettin Efendi'yi de çağırmışlardı. 
Onun gelişinden sonra hep birlikte öğle yemeği yenildi. Bu sırada Beylerbeyi ilkokulu öğrencileri Padişahın geldiğini haber almışlar, öğretmenleriyle beraber sarayın önünde saygı duruşuna geçmişlerdi. 

Durumu öğrenen Padişah onların bahçeye alınmalarını emretti. Çocuklar bahçeye girdiler. Pencereye yaklaşan Beşinci Sultan Mehmet Han, tebessüm ederek çocuklara ayrı ayrı iltifatlar etti. Hükümdarlarını büyük bir saygı ve sevgiyle selâmlayan küçük yavrular vatan ve hürriyet şarkıları okudular. Hepsine teker teker hediyeler verildi. 

Gezintilerde ve Selâmlık törenlerinde yolu üstünde bulunan ya da kendisini karşılamak, görmek için dizilen okul öğrencilerine hediyeler vermek Sultan Reşat'ın büyük zevklerinden biriydi. Bu arada bir noktayı da kaydetmeden geçemeyeceğim: 

Bir gün Balmumcu Köşkü'ne giderken yolda gördüğü perişan kılıklı ve yüzü sarılı bir adam Padişahın dikkatini çekmişti. Arabasını durdurup onu yanına çağırttı. Yoksul ve hasta olduğunu anlayınca kendisine hatırı sayılır ihsanlarda bulundu. Ancak bundan sonra —nasıl haber alırlardı bilinmez— Hünkarın geçeceği yerlerde hemen her seferinde böyle yüzü gözü sarılı kimselere tesadüf eder olduk. 
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Söğütlü'de Önemsiz Bir Kaza 


Akşam üzeri saat dörde doğru Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldık. Bir süre de Kalender Köşkü'ne gidilip orada dinlenildi. Şehzade Vahdettin Efendi, burada vedalaşıp Çengelköyü'ndeki evine gittikten kısa bir zaman sonra Padişah hazretleri de, Dolmabahçe'- ye dönmek üzere, Söğütlü'ye bindi. Tam iskeleden ayrılacağımız sırada geminin kıç tarafındaki halatın bağlı bulunduğu babanın denize düşmesiyle serbest kalan halatın pervaneye dolanması bir oldu. Böylelikle gemi hareketten kaldı. Tayfalardan üç kişi derhal denize atladılar. Yarım saat kadar uğraştılar. Halatı pervaneden kurtaramayacaklarını anlayınca onu kestiler. Kazayı gören halk rıhtımın önüne toplanmış, hem olan bitenleri, hem de Padişahlarını sevrediyorlardi. Sabırla ve metanetle olayı izleyen Padişah geminin bütün görevlilerine hediyeler ihsan etti. 


Hereke Gezisi 


17 mayısta Ertuğrul yatıyle Padişah hazretleri Hereke'yi şereflendirdi. Bu geziye sadrazam da davet edilmişti. Öğle yemeğinden sonra fabrikanın makine. 
daireleri gezildi. Yeni getirilmiş olan makineler görüldü. Padişah sadrazama ve yanındaki saray görevlilerine —derecelerine göre— çeşitli halı ve seccadeler armağan etti. Fabrika görevlilerine de hediyeler dağıtıldı. 


, 143 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ Milletvekillerine Ziyafetler 


21 mayıs günü Meclis-i Mebusan (Millet Meclisi) başkanı Ahmet Rıza Bey, Padişahın iznini alarak, hükümet üyeleri ile milletvekillerine ve ayan üyelerine Beykoz Kasrı'nda bir ilkbahar ziyafeti verdi. Başkâtip Halit Ziya Bey, başyaver Hurşit Paşa ve ben —Padişah hazretleri adına— bu ziyafette hazır bulunduk. 

Ertesi hafta aynı gün, yine aynı kimselere, bu sefer Padişah tarafından Beylerbeyi Sarayı'nda çok ihtişamlı bir ziyafet çekildi. Bahçenin çeşitli yerleri- 
"ne özel olarak kurulan muhteşem çadırlarda sofralar hazırlanmıştı. Saray muzıkasıyle sarayın özel incesaz takımı, alafranga ve alaturka, çok seçkin ve güzel parçalar çaldılar. Padişah hazretleri nazırları, ayan ve meclis üyelerini bazan grup grup, bazan teker teker yanlarına çağırarak hepsine ayrı ayrı iltifatlarda bulundu, hatırlarını sordu. İlkbaharın çok güzel günlerinden biriydi. Sarayın bahçelerinin zümrüt yeşilliği, binbir renkli çiçekleri, biraz ilerideki Boğaz sularının küçük dalgalı tatlı maviliği bütün kalplere ferahlık veriyordu. Rıhtımın önü resmi ya da özel yüzlerce deniz taşıt aracı ile dolmuştu. Davetliler gerçekten hoş ve unutulmaz bir gün geçirdiler. 


Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin İngiltere'den Dönüşü 


Yedinci Edward'ın cenaze töreninde Osmanlı devletini temsil etmek üzere Londra'ya gitmiş olan 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veliaht Yusuf İzzettin Efendi, 30 mayıs 1910 günü, trenle yurda döndü. Bütün şehzadeler, hükümet üyeleri ve devlet ileri gelenleri garda kendisini karşılama töreninde bulundular. Başta bir muzıkası bulunan bir bölük selâm ve saygı duruşu yaptı. 

Padişah tarafından, veliahtı karşılamak üzere, ben görevlendirilmiştim. Yusuf İzzettin Efendi beni de arabasına alarak Sirkeci iskelesine, oradan da bir muşla Padişahla buluşmak üzere Dolmabahçe'ye hareket etti. l 

Veliaht, dönüş yolculuğunda Belgrat'ta ve Sofya'da mola vermiş, Sırbistan ve Bulgaristan kralları- nın İstanbul'a yaptıkları ziyaretleri iade etmiş, her iki başkentte de özel törenlerle kabul olunup şerefine resmi ziyafetler düzenlenmiş ve geçit resimleri yapılmıştı. Bu münâsebetle Padişah hazretleriyle iki kral arasında karşılıklı dostça telgraflar çekildi. 


Sait Paşa'nın Ziyafeti 


Bu akşam Ayan başkanı Sait Paşa, devletin ileri gelen bazı şahsiyetleri için Tokatlıyan Oteli'nde bir ziyafet verdi. Son derece hasis oluşu ile tanınan bu yaşlı vezir, kendisine ısrarla yapılan hatırlatmalar sonunda böyle bir fedakârlığa katlanmıştı. Yemekte kendi, Meclis başkanı Ahmet Rıza Bey, Sadrazam Hakkı ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket paşalar nutuklar verdiler. Saray adına ben bulunuyordum. 
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İmparatoriçe Eugenie İstanbul'da 


16 haziran 1910. 

Eski Fransa imparatoru Üçüncü Napolyon'un eşi, eski imparatoriçe Eugenie özel yatı ile İstanbul'a geldi. Bu gezinin hiç bir resmi niteliği yoktu; Eugenie’ nin de zaten herhangi resmi bir unvanı bulunmamaktaydı. Bununla birlikte, bir nezaket gösterisi olarak. 
kendisinin Padişahla görüştürülmesi uygun bulundu. 

Eugenie bundan kırk yıl kadar önce yine İstanbul'a gelmişti. Ancak o zaman anlı şanlı, haşmetli bir imparatoriçe idi. Çok genç ve çok güzeldi. Zamanının Padişahı Sultan Abdülaziz kendisini çok debdebeli törenlerle karşılamış, İstanbul'da kaldığı sürece Beylerbeyi Sarayı'nı onun emrine vermiş; şerefine muhteşem ziyafetler, eğlenceler, geçit resimleri, manevralar, av partileri düzenlemişti. 

Eski İmparatoriçe, o zaman küçük bir çocuk olarak tanımış olduğu veliaht Yusuf İzzettin Efendi'yi de görmeyi arzu ettiğinden, kendisinin de bu sırada Padişahın yanında bulunması kararlaştırıldı. Biz mabeyn görevlileri Eugenie hazretlerini sarayın rıhtımında karşıladık. 

Padişahla yaşlı eski imparatoriçenin görüşmeleri pek samimi oldu. Konuşma sırasında Eugenie 1869 
yılında İstanbul'a yapmış olduğu gezinin anılarını bir türlü unutamadığını anlattı. Özellikle Sultan Abdülaziz Han'ın kendi hakkında gösterdiği nezaket ve misafirseverliğin hâlâ etkisi altında bulunduğunu belirtti. Şimdi kırk yıldan sonra bu güzel şehri tekrar görmüş olduğundan dolayı duyduğu memnunluğu açıkladı. 
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Padişah ve Yusuf İzzettin Efendi, kendisine gönül alıcı ve güzel cevaplar verdiler. 


Yusuf İzzettin Efendi'nin Benden Sordukları 


Ertesi günü veliaht Yusuf İzzettin Efendi teşrifatçısını bana göndererek, imparatoriçe Eugenie'ye ne şekilde ziyaretini iade etmesi gerektiği konusunda fikrimi sordurdu. 

Gelen teşrifatçı, benden önce de bu hususta bazı kimselerin düşüncelerini sormuş. Bunlar Eugenie’ nin düşmüş bir imparatorun eşi bulunduğunu, bundan dolayı kendisinin gitmesine lüzum olmadığını, bir kart göndermesinin yeterli olacağı görüşünü ileri sürmüşler. 

Ben teşrifatçıya, önce veliaht hakkında gösterdiği güvenden ve teveccühten dolayı, duyduğum teşekkürü belirttim. Sonra kesinlikle böyle bir kart gönderme davranışında bulunmamasının uygun olacağını veliahta arzetmesini rica ettim. Eugenie'nin bir kadın olduğunu, felâkete uğramış bulunduğunu ve bundan başka da rahmetli babası zamanında ona gösterilen parlak saygıyı göz önünde tutarak, bizzat bu-İunduğu yata gidip ziyaretini iade etmesinin çok yerinde bir jest olacağını söyledim. 

Yusuf İzzettin Efendi'nin bana samimi bir güveni ve sevgisi vardı. Bundan dolayı tamamıyle tavsiyem üzerine hareket etti. Onun bu davranışı ömrünün son günlerini yaşayan devlet düşkünü eski imparatoriçe için büyük bir teselli kaynağı oldu. 

Veliaht, başka bir seferinde, yine bir memur göndererek Mısır Hıdiv'inin (") kendisine yaptığı ziyaret konusunda fikrimi sordurdu. Ben bizzat giderek ziyareti iade etmesinin yerinde olacağını, zaten vaktiyle haberdar edilirse Hıdiv'in kendilerini yalısının rıhtımında karşılayacağını bildirdim. Bu iadei ziyaret ve karşılama da tıpkı arzettiğim şekilde sonuçlandı. 


Heybeli ve Yalova Gezileri 


18 haziran 1910. 


Cuma günü, Dolmabahçe camisinde yapılan selâmlık töreninden sonra Padişah hazretleri Söğütlü yatıyle Göksu kasrına gittiler. Harbiye ve bahriye nazırları Mahmut Şevket ve Salih paşalarla Millet Meclisi başkanı Ahmet Rıza Bey de Padişahın daveti üzerine bu geziye katılmışlardı. Öğle yemeği köşkte yenildi. Sarayda bulunduğu zaman yemeğini her vakit yalnız başına yiyen Padişah, gezintilerde her zaman davetlileriyle birlikte sofraya oturur ve bâşkâtiple başyaver ve beni de her seferinde yemeğe çağırırdı. 

Haziranın 26. ncı günü, Ertuğrul yatına binilerek Heybeliada'daki Çamlimanı'nına gidildi. Öğle yemeği gemide yenildi. Bu geziye çağırılanlar arasında Sadrazam Hakkı, Ayan Meclisi başkanı Sait, harbiye, 


(1) Mehmet Ali Paşa'dan sonra, bilindiği gibi, Mısır valiliği babadan oğula geçmeye başlamış ve burası yarı özgür bir ülke haline gelmişti. Vali İsmail Paşa — Abdülaziz zamanında — türlü yollara başvurarak Mısır valilerine «paşa» yerine «Hıdiv» denmesini sağlamıştı. Yüce vezir, kral naibi gibi bir anlama gelen bu kelime Mısır valilerine bir çeşit hükümdarlık yetkileri de kazandırmış oluyordu. 
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bahriye ve dahiliye nazırları Mahmut Şevket, Salih Pasatar ve Talât Bey vardı. Yemekten sonra gezinti Yalova'ya kadar uzatıldı. Burada, Padişah müstesna, vapurdakilerin hepsi karaya çıktık. Sahilde kasabanın birçok insanları birikmişti. Çeşitli arzu ve dileklerini Sadrazama ilettiler. Hakkı Paşa ve öteki nazırlar gerekli notları aldılar. Sonra büyük bir otomobile binerek, Kaplıcalara kadar gittik. 

Yolda yanımdaki bir arkadaşa, bundan bir süre önce eşkıya tarafından dağa kaldırılıp da ancak hatırı sayılır bir fidye alındıktan sonra serbest bırakılan, kaplıca işletmecisi Mösyö Branzo'nın eşinin başından geçenleri anlattım. Şimdi de karşımıza böyle eşkıya çıkacak olursa bizim için bir korku olmadığını, bunu zenginliğiyle ün yapmış Sait Paşa'nın düşünmesi gerektiğini —yavaş bir sesle ve yarı şaka yarı ciddi— ilâve ettim. 

«Dağa kaldırmak» ve «Fidye» sözleri Sait Paşa - nın ilgisini çekmişti. Devlet işlerindeki tutumunda olduğu gibi şahsi işlerinde de aşırı kuşkusu ile tanınan Paşa telâşla: 

— «Nasıl, nasıl? Nasıl olmuş?..» gibilerden tekrar tekrar sordu. 

Ben de olayı yenibaştan anlattım. Herkes manalr manalı gülümsüyordu. 


Padişah Kendi Türbesini Yaptırıyor 
Padişah hazretleri 28 haziran günü mimar Kemalettin Bey"i huzuruna kabul etti. Öğrenimini Al- 


manya'da yapmış bulunan Mimar Kemalettin Bey, 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genç ve değerli bir elemandı. Beşinci Sultan Mehmet Han, daha tahta geçtiği günlerde Eyüp'te kendisi için bir türbe, yanında da bir okul yaptırmayı kararlaştırmış, bu işle Kemalettin Bey'i görevlendirmişti. 

Kemalettin Bey le birlikte huzura girdik. Getirmis olduğu plânları üçümüz birlikte inceledik (9. 


İstifa Etmeye Zorlanan Bir Şeyhülislâm 


Şeyhülislâm Hüseyin Hüsnü Efendi, kabine üyesi bulunduğu halde (2), Hükümete muhalif olan milletvekilleriyle birleşerek çeşitli kışkırtmalara katıldığı için Saraya çağrıldı ve görevinden istifa etmeye zorlandı. 

Ertesi günü (Takvim-i Vakayi) gazetelerine (9) söyle bir paragraf yazdırıldı: 


«Sağlık nedeniyle görevinden istifa eden şeyhülislâm Hüseyin Hüsnü Efendi'nin yerine meşihat makamına Musa Kâzım Efendi tayin buyrulmuştur.» 


©) Sultan Reşat su ve çocuk sesini çok severdi. Eyüp'teki türbe ve okulunu yaptırtmaya karar verdiği zaman: «Ebedi uykumu su ve çocuk sesi duyarak uyumak isterim,» dediği söylenir. Türbesinin yanında yaptırdığı okul bugün Eyüp Lisesi'dir. 

42) Cumhuriyete kadar şeyhülislâmlar kabine üyeleri olarak kabul edilmişlerdi. 

(3) İlk defa olarak 1831 yılında devlet tarafından kurulan «Takvim-i Vakayi» adlı gazete, sonraları bütünüyle resmi gazete niteliğini almıştı. Bu gazete cumhuriyetin ilânından bir süre sonra «Resmi Gazete» adını aldı. 
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Padişah bu istifa ve tayinlerde kendiliğinden rof oynamıyordu. O, İngiltere'deki krallar gibi, iktidar hükümetinin akla yatkın bulduğu isteklerini uygulamakla yetinmekteydi. 


Hıdiv'in Rahatsızlığı 


İstanbul'da misafir olarak bulunan Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'yı ziyaret edip geçmiş olsun demek üzere, Padişah tarafından görevlendirilerek, kendinin oturmakta olduğu Çubuklu'daki köşküne gönderildim. 

Sultan Abdülaziz Han zamanında böyle bir görevi yerine getiren başmabeyincilere ilk Hıdiv İsmail Paşa: 

— «Siz benim kapı yoldaşımsınız,» der ve bunlara «kapı yoldaşçasına» binlerce lira ve çok değerli hediyeler verirmiş. 

Ben, şimdiki Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'yı, Budapeste'de başkonsolosluğum sırasında, bundan on yıl önce 1909'lerde tanımıştım. İkinci Sultan Abdülhamit Han, Paris'e kaçıp orada hürriyet mücadelesi yapan Damat Mahmut Paşa ile oğulları prens Sabahattin ve prens Lütfullah beyleri —inandırmak yoluyle— İstanbul'a getirmek için kendisini görevlendirmiş olduğu halde son dakikada bu kimselerin Hıdivle birlikte İstanbul'a girmelerine razı olmamış ve nihayet Hıdivin Köstence ve Mahmut Paşa ile oğullarının da Belgrat ve Sofya üzerinden İstanbul'a gitmeleri hakkında bulduğum çözüm yolunu önce Abbas Hilmi Paşa, daha sonra da saray uygun görmüşlerse de, bekienilen vakitte cevap gelmediğinden Abbas Hilmi Paşa güceniklik duyarak Triyeste yoluyle Pire'ye, oradan da Mahrusa yatına (') binerek İskenderiye'ye dönmüştü. 

Şifreli telgraflarla devam edip bu süre içinde Budapeşte'nin ünlü Hotel Hungariya sında kalmakta olan Abbas Hilmi Paşa ile —görev gereği— hemen her gün temasta bulunmuştum. 


Milli Bayramın Yıldönümü 


10 temmuz (23 temmuz) 1910 meşrutiyetin ilânı, yani milli bayramın ikinci yıldönümüne rastlıyordu. Bu günün şerefine Osmanlı donanması Haydarpaşa önlerinde ihtişamlı bir geçit resmi yaptı. Ertuğrul yatında Padişah hazretleri, veliaht Yusuf İzzettin Efendi, bütün şehzadeler ve Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa bulunuyordu. 

Üzüntüyle belirtmek gerekir ki, bütün dış ihtişamına rağmen, eski Amiral Gamble Paşa'nın yokluğu kendini derhal belli etmişti. Donanma belki biraz daha zengin, askerler ve subaylar daha iyi niyetli idiler; ne var ki düzen bozukluğu kendini belli etmekteydi. Bunu sezen yürekler içten bir üzüntü duydu ve bunu gözleriyle birbirlerine ifadeden Kendilerini alamadılar. 


(3) Önce Misir hidivleri, daha sonra Mısır kralları saltanat yatına hep bu adı veregelmişlerdir. Mahrusa belde, büyük şehir anlamına gelmektedir. 
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Pastırmacıyan'ın Batum'da Tutuklanması 


Batum üzerinden seçim bölgesine gitmekte olan Erzurum milletvekili Pastırmacıyan Efendi, bu şehirde Ruslar tarafından tutuklanmıştı. 


Haberin alınması üzerine Osmanlı hükümeti, Petersburg Elçiliği aracılığı ile gerekli teşebbüslerde bulundu. Bunun üzerine Milletvekilinin serbest bırakılması ve Erzurum'a geçebilmesi sağlandı: 


Aslında bu Pastırmacıyan Efendi azılı Ermeni komitacılarından biriydi. Abdülhamit zamanında -ayakdaşları ile birlikte Osmanlı Bankası'na girerek oradan halk üzerine bombalar atmış; sonunda yakalanmış olduğu halde Rus elçiliğinin koruması sayesinde hiçbir ceza görmeksizin İstanbul'u terketmiş bir yâdigârdı (). Talihin cilvesine bakmalı ki, bugün de Rusya Devleti kendisini tutukluyor ve serbest bırakılması için Osmanlı Devleti araya girip onu kurtarıyordu. 


Bu Pastırmacıyan Efendi'yi ve İstanbul'daki Ermeni ayaklanmalarında onun suç ortağı olarak önemli rolier oynayan Varteks Efendi'yi —sırf Ermenilere bir dostluk eli uzatmak amacıyle— İttihat ve Terakki Partisi kendi kadrosundan milletvekili seçtirtmişti. 
Buna rağmen, Birinci Dünya Savaşı sonunda bu parti iktidardan düştüğü vakit, hatta savaşın son yıllarında Ermenilerin onlara yapmadıkları kalmamıştır. 


C) Sevimsiz adam, antika adam anlamına. 
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Bir İngiliz'in Makalesi 


Londra'da yayınlanmakta olan «Revieu of Reviews» adlı derginin sahibi ve başyazarı, tanınmış siyaset adamlarından ve barışseverler derneği üyelerinden Mister William Stead İstanbul'a gelmişti. Osmanlı Padişahını görmeyi pek arzu ediyordu. 


12 temmuz günü benim aracılığımla Padişah hazretlerinin huzuruna kabul buyruldu. Sonraları, Osmanlı Padişahı ile yaptığı, bu konuşmayla ilgili izlenimlerini yukarıda adı geçen dergisinde iki makale halinde yayınladı. O zamanın gazetelerinden biri olan Sabah'ta bu yazının çevirisi çıkmıştı. Onu aynen aşağıya alıyorum: 


«Temmuzun yirmi dördüncü pazartesi günü (buradaki 24 milâdi takvime göredir) Padişah hazretlerinin huzuruna kabul olunmak şerefine nail olmak üzere Mabeyn-i Hümayun'a davet olunmuştum. Bundan epeyce bir süre önce Rusya Çarı tarafından kabul edildiğim sıralarda, Çar da İngilizce bildiğinden, yaptığımız konuşma tamamıyle ikimiz arasında geçmişti. Halbuki Osmanlı Padişahı hazretleri İngilizce konuşmadıklarından dolayı, aramızda bir tercümana ihtiyac vardı. Bununla birlikte, bu dil ayrılığı zorluğu, İngilizceyi son derece rahat ve güzel konuşmak- ta olan başmabeyinci Lütfi Simavi Bey vasıtasiyle ortadan kaldırılmış oldu. Lütfi Simavi Bey ”- in nezaket ve inceliğine de pek hayran kaldığımı bundan dolayı kendisine teşekkür borçlu olduğumu burada belirtmek isterim. Bu zat, aynı 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zamanda hoşsohbetliliği ve ince esprileri ile de tanınmıştır. 


Dolmabahçe Sarayı 


İstanbul'u ziyaret etmiş olanlar, Avrupa'da: ve Türkiye'de bulunan bütün sarayların en güze! 
ve en muhteşeminin «Dolmabahçe Sarayı” olduğunu kabul edeceklerdir. Bu saray, eski Türk Padişahı Abdülhamit'in kendini bütün halkın gözünden gizlercesine saklamış olduğu Yıldız Köşkü'ne hiç benzememektedir. Boğaziçi'nin ortasında ve tam denizin kıyısındadır. Dolmabahçe Sarayı'nın pencerelerinden bakıldığı zaman gözler sonsuz tabiat güzelliklerine doğru dalar. Saray eski bir yapı değildir. Kırım Savaşından sonra, şimdiki padişahın babası Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Bu kadar yeni olmakla birlikte yine de içinde birçok önemli ve tarihsel olaylar geçmiştir. 

Padişahın huzuruna çıktığım gün hava çok güzeldi. Güneş, deniz ve gökyüzü güzel görüntüler meydana getirmek için sanki birbirleriyle yarış halindeydiler. 

Sarayın bahçesinden —önceden iznim olduğundan— kolaylıkla geçtim. Başmabeyincinin bulunduğu daireye götürüldüm. Artık kendi tercümanıma lüzum kalmadığı için onu geri yollamıştım. Bana sigaralar, şerbet ve kahve ikram olunduğu sırada Lütfi Simavi Bey'den, Padişahin huzuruna çıktığım zaman ne gibi usul ve 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merasime uyarak hareket etmekliğim gerektiğini sorup öğrendim. Çünkü Osmanlı Padişahı sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda bütün müslümanların da halifesi bulunduğundan, huzuruna kabul olunan kimselerin olağanüstü bir saygı ve terbiye durumu içinde bulunması gerekiyordu. Lütfi Simavi Bey, Padişah hazretlerinin bu gibi kabullerde gayet sade bir usulü tercih buyurduklarını bana anlattı. 


Padişah Hazretlerinin Huzurunda 


Çok güzel işlemeli altın kılıflar içindeki fincanlarla kahvelerimizi içmiştik ki Padişahın huzuruna davet olundum. Haki elbiseli bir yaver beni onun katına kadar iletti. Beraber bulunduğumuz Lütfi Simavi Bey beni Padişah hazretlerine takdim etti. Osmanlı hükümdarı bir, iki adım ilerleyerek nezaketle ellerimi sikti ve işaret ederek oturmam için bir koltuğu gösterdi. 
Yerlerimize oturduğumuz zaman belli etmemeye çalışarak, kendilerini uzun uzun inceledim. 

Padişah hazretleri orta boylu, hafifçe şişmandır. Hareketleri ve konuşması oldukça ağırdır. Hal ve tavırları, serbest bırakılmış olduğu halde, henüz hürriyetine tamamen alışamamış bir mahpusunkini andırıyor. Asil ve yüce soyu- na özgü bir havası var. Bütün bunlar parlak ve temiz alınlarından kolaylıkla belli oluyor. Yumuşak görünüşlü bulunmasına karşılık, bu görünüşünün arkasında büyük bir azim ve metanetin 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gizlendiği de anlaşılıyor. Kendilerine her baktığımda âdeta içimden bir ürkekliğin geçtiğini hisseder gibi oluyor ve bunu saklamakta zorluk çekiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, şu anda karşımda bulunan büyük adamın yakında bütün Orta Doğunun düzenleyici bir devlet adamı olarak kendini tanıtacağına kanaat getirmiş bulunuyorum. 

Sohbetimiz, hatır soran birkaç kibar kelimeleri ile başladı. Ben de, beni huzurlarına kabul buyurmuş olduklarından dolayı şükranlarımı kendilerine arzettim. Padişah hazretleri nezaketle hafifçe eğilmek suretiyle buna cevap vermiş oldular. O sıralarda İstanbul'da çok büyük bir yangın felaketi olmuş, pek çok kimse evsiz barksız kalmıştı. Bunu belirterek, kendilerine: 

— «İstanbul'un geçirmiş olduğu bu büyük yangın felaketinden dolayı Padişah hazretlerine tâziyette bulunmaya cesaret edebilir miyim?» 
diye konuştum. 

— «Teşekkür ederim,» buyurdular. 


Yangına Uğrayanlara Yardım Konusu 


Kendilerine şöyle bir hatırlatmada bulunmak istediğimi söyledim: Büyük yangın ve bunun on binlerce kişinin yersiz yurtsuz kaldığı konusunda Amerika'ya bir telgraf çekilerek, zengin olan Amerikan halkından bunlar için ia- ne toplanması istense acaba nasıl olurdu? 

Padişahın bu konuşmamdan duygulandığını, gözlerinin parlamasından anladım. Cevap olarak bana: 

— «Bu duygu ve düşüncenizden dolayı pek memnun oldum. Böyle düşünceler yalnız size değil, bütün insanlık âlemine şeref kazandırır,» dediler. 

Biraz durakladım. Lütfi Simavi Bey'e dönerek, Padişah hazretleri ile daha serbestçe fikir alış verişi yapıp yapamayacağımı sordum. Başmabeyinci bey: 

— «Şüphesiz yapabilirsiniz; zaten Padişah hazretleri de öyle arzu buyuruyorlar,» dedi. 

Bundan cesaret alarak içimden gelen şu sözleri söyledim: 

— «Zât-ı şahânelerini Türkiye'nin ilk meşrutiyetçi Padişahı olmanız sıfatiyle tebrik ederim. Sizden sonra gelecek olanların, sizden önce gelmiş bulunanların şan ve şereflerinden de daha yücelerine ulaşmasını temenni ederim.» 

Bu sözlerim üzerine Padişah hazretleri elini göğsüne koyup (') : 

— «Duygularınızdan ve temennilerinizden dolayı teşekkür ederim. Ben daima Türkiye'de meşrutiyetin kurulup gelişmesini arzu etmişim- 


Sultan Reşat, eskilerin «Derviş-meşreb» dedikleri, mütevazı ve derviş yaratılışlı bir kimseydi. Hükümdar olduğu 


halde, zaman zaman elini göğsüne koyup bir çeşit baş 


keserek memnunluğunu belirtmesi de bu karakterinin bir gereğidir. Öte yandan onun mevleviliğe büyük sempatisi 


olduğunu da hatırlatmak yerinde olur. Bu tür selâmlar ve 


memnunluk belirtileri özellikle bu tarikatin dervişlerine. 
özgü bulunmaktaydı. 
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dir. Mademki şimdi artık bu gerçekleşmiştir. 
Benim en büyük görevim bunu korumak ve desteklemektir,» buyurdular. 


Türkiye'nin Dış İlişkileri 


Bundan sonraki konuşmalarımız bu hava içinde serbestçe devam etti. Türkiye'nin İngiltere, Almanya ve Rusya ile olan ilişkilerinden söz ettik. Bu arada benim Almanya hakkında ortaya koyduğum görüşlerimi dinledikten sonra Padişah hazretleri: 

— «Sizin vicdan sahibi bir kimse olduğunuzu memnunlukla görüyorum» sözleriyle bana iltifat ettiler. 

Bir saatten fazla devam eden karşılıklı sohbetimizde bir görüşümü daha belirtmek fırsatını buldum. Yeni Türkiye'nin devlet adamları ülkeyi «Türkleştirmek» ilkelerine göre yönetmek niyetinde görünüyorlardı. Bu ise çok tehlikeli, hatta bir bakıma intihar demek olurdu. Acaba bu konuda Padişah hazretleri ne düşünmekte idiler? 

Hükümdar, kendisinin böyle bir politika izlemek niyetinde bulunmadığını kesinlikle söyledi ve bu tür iddiaları reddetti. Nihayet şu kanaate vardım ki, Osmanlı Padişahı, hükümetini teşkil eden nazırların çoğundan daha zeki ve daha uzak görüşlüydü. 


Buluşmamız sona erdikten sonra ben derin 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ve samimi bir saygıyla onun ellerini sıktım. Huzurlarından ayrılacağım sırada: 

— «Söylediğiniz sözlerden pek ziyade memnun ve mahzuz (') oldum. Bunlardan gereğinde yararlanacağımı ümit ederim,» buyurdular. 

Lütfi Simavi Bey beni tekrar kendi dairesine götürdü. Başmabeyinci, Padişahın şimdiye kadar daha hiç kimse ile böyle uzun ve samimi bir sohbette bulunmadığını belirtti. Bu arada onun şefkat ve iyilik duyguları ile dolu olan kalbinden, zayıflara ve düşkünlere karşı her zaman koruyucu oluşundan söz etti. Ben, itiraz olsun diye değil, bir gerçeği öğrenmek arzusuyle: 

— «Ama eski Padişahınız Sultan Abdülhamit hakkında da çok zaman kü şeyleri işitmiştik,» dedim.” 

Bunun üzerine, Lütfi Simavi Bey: 

— «Olabilir, ancak şimdiki padişahımızla eski hakanın tabiatleri arasında hiç bir benzerlik yoktur,» cevabını verdi. 

Gerçekten de bu söyledikleri doğru idi ve ben de o kanaate varmış bulunuyordum...» 


«Memnun ve mahzuz oldum» sözlerinin Sultan Reşat'ın çok tekrarladığı bir deyim olduğunu birçok kaynaklar yazmışlardır. Onun diline âdeta pelesenk ettiği bu kelimeler üzerine —belki de düşmanlık yüzünden— kendisini hor görücü çeşitli anekdotlar da anlatılmıştır. 
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Gençlik İddiasında İki İhtiyar 


Hünkâr, Mister Stead”e altın ve mücevherle işlenmiş bir sigara kutusu hediye etmek istedi. Kendi, gerçi tütün içmediğini, ancak bunu çok değerli bir hatıra olarak saklayacağını ve karşılık olarak Padişaha bir hediye göndereceğini bildirdi. 

Birbirlerinden pek hoşlanan bu iki zatın siyasi konuşmaları sona erdikten sonra bir ara Mister Stead bana dönüp biraz da yavaş bir sesle: 

— «Padişahın bu kadar yaşlı olduğunu tahmin etmiyordum,» demişti. 

Sultan Reşat bunu duyup, misafirin ne dediğini benden sordu. Ben onun söylediklerini tabiatiyle olduğu gibi aktaramazdım. Onun için tam tersini söyledim: 

— «Efendimiz, Mister Stead sizin maşallah tam bir sağlık içinde olduğunuzu, görmeden önce sizi böyle dinç ve canlı tahmin etmediklerini söylüyor,» cevabını verdim. 

Bundan pek memnun olan Padişah, yine, ona tercüme etmeyeceğimi bildiğinden: 

— «Allah'a çok şükür, ben bu mösyö gibi bitkin ve düşkün değilim,» buyurdular. Şimdi de Mister Stead Padişahın benimle ne konuştuğunu merak etmiş, bunu öğrenmek istiyordu. Ona da Padişahın ağzından şöyle konuştum: 

— «Padişah hazretleri sizin kendilerinden daha genç göründüğünüze şüphe etmiyorlar.» 

Bu da William Stead'in hoşuna gitmişti. «Padişah hazretlerinin bu sözleri doğrudur. İkimizi bir arada görenler şüphesiz ki benim ondan daha genç ve dinç göründüğümü derhal farkederler,» dedi. ` 

İçimden her ikisine de gülmek geliyordu. Fakat tabii bunları ikisine de hissettirmeden, işi yalana dökerek ve son derece ciddi bir şekilde konuşmaları ters yönden birbirlerine aktarıyordum. Eğer her iki tarafın söylemiş olduklarını aynen tercüme etseydim, aralarında doğmuş bulunan bu sıcak dostluk bir anda yerini soğukluğa terkedecekti. 

Belli bir yaştan sonra insanların yaşlılık konusunda ne kadar hassas oldukları herkesçe bilinen bir gerçektir. Ancak şunu belirtmem gerekir ki, aslında William Stead padişahtan daha genç sayılırdı. Yalnız sakalı ve biyığı bembeyaz olduğundan, her ikisi de aynı yaşta kimseler olarak görünüyorlardı. 


İstanbul'da Bir İngiliz Heyeti 


İngiltere Kralı Beşinci George'un hükümdarlık tahtına çıktığını Türkiye'ye bildirmekle görevli bir heyet Marki Donör Tampton adlı bir zatın başkanlığı altında İstanbul'a geldi, 21 temmuz 1910 günü Sirkeci garında törenle karşılandı. 

İki gün sonra bu İngiliz heyeti Padişahın selâmuk töreninde seyirci olarak hazır bulundu. Kendilerine padişahın selâmlarını bildirmekle görevlendirildim. Selâmlık töreninden sonra Padişah, yanlarında, Harbiye ve Bahriye nazırları Mahmut Şevket ve Salih paşalar ve genel kurmay başkanı Ahmet İzzettin , Paşa da bulunduğu halde Söğütlü yatı ile Göksu Kasreni şereflendirdi. Burada yemek yenilip biraz istirahat edildikten sonra Kavaklar'a kadar bir deniz gezisi yapılıp Saraya dönüldü. 

Temmuzun 24 günü Kralın tahta çıkışını bildirmeye gelen özel İngiliz heyeti Padişah tarafından kabul edildi. Bu merasimin bitiminden sonra İngiltere elçisi —kralları değişmiş olduğundan dolayı usulleri gereğince— yeni itimatnamesini Padişaha takdim etti. O günün akşamı İngiltere heyeti ve elçisi şerefine Dolmabahçe Sarayı'nda büyük bir ziyafet verildi. 


İngiliz Heyeti Şerefine Başka Ziyafet 


25 temmuz 1910. 

Gece Hariciye Nazırı Rifat Paşa'nın konağında İngiltere heyeti şerefine ayrı bir akşam ziyafeti verildi. Yemekte parçalar çalmak üzere saray orkestrası olan «Ertuğrul Muzıkası»nı yollamıştım. Heyetin başkanı Marki Donör Tampton'un özel'arzusu üzerine sarayın incesaz takımını da ayrıca gönderdim. Başkatip ve ben de saray adına ziyafette hazırdık. Sofra- nın en hararetli bir zamanında bir ara alaturka saz takımı fasıl yapmaya girişince —durumdan daha önceden haberli olmayan— Hariciye Nazırı Rifat Paşa fena halde sıkıldı. Kendisine gerekli açıklamayı yaptım. Bunun üzerine rahatladı. 

Ertesi günü İngiliz heyeti ve İngiltere elçisi, Sadrazam ve Hariciye Nazırı Padişah tarafından özel bir gezintiye davet edildiler. Ertuğrul yatıyle Heybeliada Çamlimanı'na gidildi. Orada öğle yemeği gemide yenildi. Misafirler buradaki tabiat güzelliğine hayran kaldıklarını söylediler. Yemekten sonra yatla Marmara'da uzunca bir gezinti yapıldı. 
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Akşam İngiliz heyeti, Padişah hazretlerine veda ettikten sonra, Orient Ekspresi ile memleketlerine hareket ettiler. 


Sadrazam Hakkı Paşa'nın Seyahati ve 
Bunun Sebepleri 


27 temmuz 1910. Sadrazam Hakkı Paşa, bugün 
Romanya üzerinden bir Avrupa gezisine çıktı. Kendisini Hünkâr adına uğurlamak üzere vapura gittim. 

Hakkı Paşa Romanya'da Sinaya'da Romanya kralını: daha sonra Marin Bad'da Avusturya-Macaristan hükümeti hariciye nazırını ziyaret etti. Nazır Kont Erentahl ile görüşmelerde bulundu. Oradan Fransa'- ya geçip orada da bazı devlet adamları ile görüşmeler yaptı. Bununla birlikte, Hakkı Paşa'nın bu seyahati siyasi bir gereğin yerine getirilmesi amacıyle yapılmış değildi. Daha çok hava değiştirmek ve dinlenmek için yaratılmış bir fırsattı. Onun bu davranışı- nin, Avrupa'daki büyük devlet adamlarının her yıl bir, iki ay resmi izin alarak geziye çıkmalarını taklit etmek arzusundan ileri geldiğini hepimiz anlamıştık. 

Pek eskiden beri tanıdığım ve yakın dostum olan Hakkı Paşa'yı en çok sevip takdir edenlerden biri de benim. Bununla birlikte ve her şeyden önce, inandığım gerçekleri yazmanın da bir vicdan görevi olduğunu unutmamaklığım gerekir. Ülkemizde daha hiş bir meselenin yeterince rayına oturmadığı ve elbirliğiyle geceyi gündüze katarak çalışmamızın gerektiği bir zamanda, devletin en büyük sorumluluğunu omuzlarında tasıyan bir sadrazamın —hele bir zorunluluk da söz konusu değilken— işleri bir yana bırakın, böyle bir geziye çıkmasına o günlerde hiç de lüzum yoktu; hatta bu davranış kesinlikle yanlış bir hareket sayılırdı. 

Bilgisi, zihin gücünün genişliği, güzel ve etkili konuşması, yurtseverliği herkesçe bilinen ve bunun böyle olduğu kabul olunan Hakkı Paşa —doğrusunu söylemek gerekirse— bütün bu meziyetlerine rağmen hiç bir vakit iyi bir hükümet başkanı olamazdı. 
Ancak, çok çalışkan ve tecrübe sahibi bir sadrazamın kabinesinde herhangi bir nazırlığı üzerine alabilir ve yükleneceği böyle bir görevde gerçekten yararlı olabilirdi. Sırası gelmişken onun bazı hallerinden söz etmek de yerinde olacaktır. 


Hakkı Paşa'nın Bazı Halleri 


Hakkı Paşa, Türkiye'nin psikolojik ve sosyal havasını tamamıyle öğrenebilmiş bir devlet adamı değildi. Bu arada —artık uygar ülkelerde hoş görülmeyen— bazı garip tutumları göze çarpardı: Devletin, yerine göre, en önemli bir sorununu evinde çözümlemeye çalışır; bunu makamında ilgililerle, yetkililerle görüşerek ele almayı düşünmezdi. Beyoğlu'nda yaya gezmekten, bunu bir çeşit gösteriş olarak kullanmaktan çekinmezdi. Zaman zaman adi tiyatrolara giderdi. 
Bütün bunlar ve benzeri haller bizde hoşa gitmeyen, kamuoyunca da onaylanmayan hareketlerdi. 

Ona göre, bir evraka Sadrazamlık makamında bakmakla evinde bakmak arasında hiç fark yoktu. Yine aynı şekilde çeşitli daireler, hatta vilâyetlerle 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evinde haberleşir, resmi ziyaretçilerini bile zaman zaman evinde kabul ederdi. Çok büyük bir kavrayış gücüne sahip olduğu muhakkaktı. Yazı yazmak ve bunları en kısa zamanda çıkarmak konusunda da üstündü. Başkalarının birkaç saatte üstesinden gelemeyeceği bir işi onun en çok bir saatte başarabileceğini bilirdik. Ne var ki halkımız sadrazamların geceleri geç vakitlere kadar Babıiâli'de mumlarla çalıştıklarını görmeye alışmıştı. Bu, onlara bir çeşit güven duygusu da verirdi. Kendi böyle davranmadığı için halkın ona ve devlete güveni azalıyordu. 

Yakınları bu basit görünen konuyu kendisine açtıkları vakit ondan şu cevabı almışlardı: 

— «Ne yapayım? Halk buna alışsın!» 

Geceleri Beyoğlu'nda, çok zaman onunla birlikte gezen yakın arkadaşı, padişahın başmabeyincisi, yani şu satırları yazan ben idi. Hakkı Paşa akşam yemeğinden sonra ya adam gönderip geçerken beni alacağını bildirir ya da önceden haber bile yollamadan ansızın gelip beni birlikte çıkmaya zorlardı. Daha o zamanlar İstanbul'da otomobil o kadar yaygınlaşmamıştı. Taksi falan pek yoktu. O nedenle bir kira arabasına biner, Nişantaşı üzerinden Beyoğlu'na giderdik. Bizi öyle gören halk yadırgayan gözlerini üzerimize dikerdi. Ben kendisine, herkesin bize baktığını defalarca söylemiş idiysem de bir türlü dinletememiştim. 

Hakkı Paşa'ya pek çok iftira da edilmiştir. Bunların başlıcalarından biri, bazı düşmanlarının ona yönelttikleri kumarbazlıktı. Bu, gerçekten bir iftira idi. 
Zavallı Hakkı Paşa, sosyal durumları yüksek olanlarla diplomasi mesleğine mensup bulunanların bilme-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Teri âdeta günün gereklerinden sayılan «briç»ten başka ömründe hiç bir oyun oynamamıştı. Hatta, o kadar sevdiği briçi de bir türlü yeterince öğrenememisti. 


Sultan Abdülaziz'in Mabeyincisi Fahri Bey 


Sultan Abdülaziz'in ikinci mabeyincisi olup da Mithat, Damat Mahmut Celâlettin paşalarla ve daha baska bazı kimselerle birlikte Taif'e sürgün edilen Fahri Bey —saltanat değişmesi olayından sonra— serbest bırakıldığından dolayı İstanbul'a dönmüştü. 
Temmuzun yirmi sekizinci günü, padişah hazretlerine tözim duygularını arzetmek için, Mabeyn-i Hümayun'a gelmişti. Durumu Padişaha bildirdim. Huzura kabul buyruldu. Ben de yanlarında idim. Padişahın sorusu üzerine Fahri Bey, vaktiyle Yıldız Sarayı'nda sorguya çekilişi sırasında kendisine yapılan maddi, ma- 
. nevi işkenceleri uzun uzadıya anlattı. 

Bilindiği gibi bu davanın bütün ağırlık noktası Sultan Abdülaziz'in güya öldürülmüş olduğu etrafında dönüp dolaşmıştı. Ben rahmetli padişahın, öldürüimüş olmayıp intihar ettiğini ve bu intiharın nasıl olduğunu «Devr-i İnkılab? adlı eserimde, reddedilemeyecek belgelerle ispatlamış bulunmaktayım. 


Padişah Hazretlerinin Gezileri 


Beşinci Sultan Mehmet Han, 3 ağustos 1910 günü, Ertuğrul yatı ile İzmit yakınlarındaki eTütün Çiftliği» denilen yere gittiler. Bu gezide oğulları ile Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa yanlarında bulunuyorlardı. İzmit mutasarrıfı, kumandanı, subaylar ve askerlerle kalabalık bir halk tarafından karşılandılar. 
Kendilerine saygı ve sevgi gösterileri yapıldı. 

İki gün sonra, bu defa Söğütlü yatı ile Baltalimanı'nda oturmakta olan üçüncü kızkardeşi Mediha Sultan'ı ziyaret etti. Önce Sami Paşazade Necip Paşa'nın eşi olan Mediha Sultan, bilindiği gibi ondan dul kaldıktan sonra, Damat Ferit Paşa ile evlenmiştir. Seniha Sultan'ın gösterdiği inceliği Mediha Sultan da göstermiş, yalısının girişindeki yola baştan başa şallar ve halılar serdirmişti. 


H:div Şerefine Ziyafet 


Ağustosun on birinci günü gecesi Dolmabahçe Sarayı'nda Mısır Hıdivi şerefine 56 kişilik bir yemek verildi. Sofrada hıdivin maiyetinde bulunan görevlilerden bir kısmı, nazırlar, bazı devlet adamları ve büyük kumandanlar yer almış bulunmaktaydılar. Padişah yemek sırasında hemen herkesle yakından i!- gilendi, birçok kimselerle çeşitli konular üzerinde görüştü. 

15 ağustos 1910 günü «Osmanlı Donanma Cemiyeti» adına Moda'da kayık yarışları ve gece şenlikleri düzenlenmişti. Şevketmeab yanına veliaht Yusuf İzzettin Efendi'yi, şehzadeleri ve Mısır Hıdivini de alarak Ertuğrul yatıyle yarış yerini şereflendirdi. 
Hünkâr, donanma ianesi olarak, burada ve bu münasebetle yeniden üç yüz altın verdi. Yarıştan sonra 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Heybeliada, Çamlimanı'na gidildi. Akşam yemeği, orada, vapurda yenildi. Sonra gece şenliklerini izlemek üzere tekrar Moda'ya dönüldü. 


Veliaht Dairesinin Karşısındaki 
Su Terazisi 


Veliaht dairesinin karşısında bulunan su terazisi, sokağın yarısını kaplıyor ve son derece çirkin bir manzara meydana getiriyordu. Bunun oradan kaldırı!- ması için, Saraya girdiğim tarihten itibaren, elimden gelen çalışmaları yapmış, fakat başarıya ulaşamamıştım. Bu meseleyi zaman zaman hep düşünüp durmuştum. 

Bir gün arkadaşlarla çeşitli konular üzerinde sohbet ederken onlara, asabıma dokunan bu su terazisinden söz edip, onu kaldırmak için bir çâre bulup bulamayacaklarını sordum. 

Padişah hazretlerinin eski adamlarından bir zat, şu meşhur su terazisine dair duyduğu bazı şeyleri anlattı. Meğer eski padişah Abdülhamit, bu terazinin bir köşesinde saklanacak bazı kimselerin kendisi oradan geçerken bir sabotajda bulunmalarından korktuğu için, onun yıktırılmasını birkaç kere emretmiş. Ancak, her defasında, hafiyeler tarafından jurnallar verilir ve bu jurnallarda şöyle denilirmiş: 

— «Veliaht Reşat Efendi'ye mensup kimseler, su terazisinin yıktırılmasını fırsat bilip amele kılığında buraya gelebilirler ve kendisiyle birlikte bazı kötü işlere girişmek imkânını bulurlar. Bu yüzden bu su tzrazisinin yıktırılması işi pek yerinde değildir.» 
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Bu jurnalları verenlerin, belki de bu yıktırma işı- nin geri bırakılmasında özel bir çıkarları da yer almış olabilir. Hasılı ` bunlardan ürken Abdülhamit, yıktırtmak için verdiği emri her sefer geri alırmış. O nedenlerle meshur su terazisi böylece günümüze kadar gelmiş. 

Uzun uzun düşünüp plânlar kurduktan sonra nihayet masum sayılacak bir hileye başvurdum: 

Sehremini (7) Tevfik Bey'e, Padişah hazretlerinin o çirkin su terazisinin oradan kaldırılmasını çok arzu ettiğini ve bunu belediyenin gayretinden beklediğini söyledim. Tevfik Bey, görevi icabı olarak, Hünkârın cuma selâmlıklarında muntazaman bulunur ve galiba biraz da kendini tanıtmak arzusu beslerdi. Söy-. 
lediğim sözler üzerine bu işle yakından ilgilendi. Belediyenin büyük sıkıntılar içinde bulunduğunu, fakat Padişahın arzusunu emir sayarak bu konu üzerine eğileceğini bildirdi. Öte yandan Beşinci Sultan Mehmet'e de tam tersi bir ifadede bulundum: Şehremininin, caddenin hemen hemen yarısını kaplayan bu su terazisinden şikâyetçi olduğunu ve bunu kaldırmak niyetinde bulunduğunu arzederek, onun bu konudaki çaba ve gayretinden dolayı kendisine iltifatta bulunmasının yerinde olacağını, bu lütfu kendisinden esirgememesini istirham ettim. Sonuç olarak plânım başarıya ulaştı. O çirkin manzara ortadan kaldırıldı. Üstelik' cadde de bir hayli genişledi. Her iş olup bittikten sonra, başvurduğum hileyi Tevfik Bey'e açıkladım. 

İkimiz birlikte hayli güldük. 

C) Cumhuriyete kadar ve cumhuriyetten sonra da uzunca bir süre büyük şehirlerin belediye başkanlarına «şehremini» denilirdi. Bunlar seçimle değil, tayinle iş başına gelirlerdi. 
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"Saray Hasahırlarının Duvarı 


Saray hasahırlarının Gümüşsuyu kışlasına doğru olan köşe duvarı vaktiyle nedense çıkıntılı olarak in- sa edildiği için, aşağı inen arabalar yukarıya doğru çıkanları görememekte, bunun sonucuolarak da bazı kazalar vukubulmakta idi. Su terazisi işindeki başarımdan cesaret alarak buna da bir çâre bulma yolunu araştırmaya koyuldum. i 

Bu iş bir önceki kadar önemli bir masrafı kapsamadığı gibi, onun kadar formaliteleri de gerektirmiyordu. Beyoğlu dairesi (') başkanı Fevzi Efendi'ye bu işi açtım. Bu adam da çalışkan ve iyi niyetli bir adamdı. Fikrimi kabul etmekle birlikte bir mesele kendini düşündürüyordu. Padişah sarayının ayrıntılarından biri olduğu için böyle bir duvarı nasıl yıktırabilirdi? 
Kendisine bu konu için merak etmemesini, Padişahtan derhal izin ve emir alacağımı anlattım. 

— «Siz öyle bir emir alırsanız ben derhal işe başlarım,» dedi. 

Bununla birlikte, ne olur ne olmaz diye düşünerek, meseleyi yine de Padişaha açmadım. Fevzi Efendi'ye, bir başmabeyinci olduğumu, bu sıfatla her türlü sorumluluğu üstüme aldığımı, duvarı kesip yeniden yapmasını ve bu işi tamamladıktan sonra izin için Hazine-i Hassa'ya yazılı olarak başvurmasını salık verdim. İşlemleri en çok birkaç saat içinde tamamlatacağım hususunda kendisine garanti de verdim. Neticede o iş de başarıyla sona erdi. 


(C) Eskiden İstanbul'un ayrıldığı belediye bölgelerine «daire» adı verilirdi. Beyoğlu belediyesi altıncı daire idi ve yakın zamana kadar çevre bu adla anılmıştır. 
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Her şey olup bittikten sonra durumu Padişaha bildirdim. Kazalara son vermek ve kendilerine dua aldırmak için belediye aracılığı ile hasahırların duvarını yıktırıp yeteri kadar içeri aldıktan sonra yeniden yaptırttığımızı arzettim. Akla yatkın işlerden hiz bir zaman tedirginlik duymayan Padişah hazretleri bundan dolayı çok memnun oldu ve lütfedip bana teşekkür de etti. 


Vahdettin Efendi'nin 
Paraya Karşı Olan Aşırı Sevgisi 


Dolmabahçe Sarayı ile veliaht dairesi arasındaki binada, veliahttan sonra gelen şehzadenin oturması eski bir gelenek olarak sürüp gelmekte idi. Bunun gereği olarak da bu dairede küçük kardeşi Vahdettin'in oturmasını Sultan Beşinci Mehmet Han arzu etmişler ve orayı özel olarak onartıp döşemişlerdi. 
Şehzade Vahdettin Efendi'nin Çengelköy'de bahçe içinde güzel bir köşkü vardı. Ama burada gözönünde ve daha tantanalı bir şekilde yaşamayı özellikle ca- na minnet bildi. 

Bununla birlikte, bu arada yeni bir fırsattan yararlanmayı da ihmal etmedi. Hükümdarla zengin veliaht arasında oturabilmek için, borcuna ayırdığı iki yüz altının her ay padişah tarafından kendisine ihsan buyrulmasını Sultan Reşat'tan, benim aracılığımla, istirham etti. 

Sultan Reşat'ın, 1910 tarihinden başlayarak, ölümüne kadar —daha sonraları veliahtlığa da yükselen— fakat hiç bir zaman kendi için dayatılıp döşetilen o daireye taşınmayan Vahdettin Efendi'ye her ay, iki yüz yerine, üç yüz altın verdiğini son derece sağlam ve güvenilir bir kaynaktan öğrendim. 


Türk Donanmasının Güçlendirilmesi 


Donanmamızın en hızlı bir şekilde güçlendiri!- mesi maksadıyle her tarafa başvurulmuş, fakat tekniğin bütün yeniliklerini taşıyan son sistem savaş gemileri bulunamamıştı. Bunun üzerine, Almanya'dan —ne o kadar çok eski ne de pek yeni sistemde— iki zırhlı satın alındı. Bunlardan birine «Barbaros Hayrettin», ötekine de «Turgut Reis» adları verildi. Savaş gemilerini Almanya'dan Çanakkale'ye kadar getirmekle görevli bulunan amiral Koch, buradan İstanbul'a geldi. 18 ağustos günü Amiralin şerefine bir ziyafet verildi. Almanya maslahatgüzarı Von Mickel ile Amiral Koch ve beraberindeki subaylar huzura kabul olundular. Gerek yemekte, gerek kabulde tercümanlık görevini ben yerine getirdim. 

21 ağustos günü «Barbaros Hayrettin» zırhlısı, 
Türk subay ve erlerinin kumandasında, İstanbul'a geldi. Dolmabahçe önünde demirledi. 

Zırhlının gelişinden yarım saat kadar önce Emniyet Genel Müdürü Galip Bey, bir torpido ile sarayın rıhtımına yanaşıp «Barbaros»un hemen gelmek üzere olduğunu, «Turgut Reis» zırhlısının dümeninde meydana gelen ufak ve önemsiz bir arızadan dolayı ancak ertesi günü gelebileceğini bildirdi. 

«Barbaros Hayrettin» demirlemek üzere sarayın önüne geldiği vakit padişah hazretleri, yanında şehzade Vahdettin Efendi hazretleri de hazır bulunduğu halde, saray bahçesinde bekliyordu. Bu mutlu olay dolayısıyle bütün İstanbul halkı ayağa kalkmıştı. Sarayburnu ve Şemsi Paşa dolayları hınca hınç insanla doluydu. Herkes büyük sevinç içinde donanmalarının yeni gemisini selâmlıyordu. 


Pierre Loti Huzurunda - Kiliseler Kanunu 


İstanbul'a gelmiş bulunan eski ve gerçek Türk dostu, ünlü Fransız yazarı Pierre Loti, 22 ağustos günü saraya geldi. Padişah tarafından kabul olundu ve olağanüstü iltifatlara nail oldu. 

Rumeli'deki hıristiyan halk arasında çok eskiden beri sürüp gelmekte olan kilise anlaşmazlık ve mücadelelerine bir son vermek üzere Meclis-i Mebusan «Kiliseler Kanunu» adlı bir kanun çıkarmıştı. İstanbul Rum patrikliği nedense bu kanundan memnun değildi. O yüzden harekete geçmiş, çeşitli yollara başvurarak çıkmasını önlemeye çalışmıştı. Buna rağmen, kanun meclisten çıkmış olduğu için Patrik Efendi, yanında kilisenin çeşitli meclislerinden temsilciier bulunduğu halde, Saraya geldi. Kanunun padişah tarafından onaylanmamasını istirham ediyordu. Huzura kabul olundu. Padişah hazretleri, Patrike, «Kiliseler Kanununun» sırf hıristiyan halkın aralarındaki geçimsizliği ortadan kaldırmak için hazırlanmış ve çıkarılmış olduğunu, yoksa büyük ceddi Fatih Sultan Mehmet Han'ın vaktiyle ihsan buyurmuş olduğu Patrikhane imtiyazlarına dokunulmayacağı cevabını verdi. 

Saraydaki bu teşebbüsünde başarıya ulaşamayan Patrikhane,. Fener'deki binasında, bu konuyu görüşmek üzere, olağanüstü bir milli ve dini meclis toplamak istedi. Hükümet ise Türkiye'de sadece bir milif meclis bulunabileceğini, bunun da Meclis-i Mebusan olduğunu ileri sürerek, Patrikhanenin yapmak istediği seçimlerin önünü aldı. Buna rağmen, çeşitli bölgelerden seçilip de İstanbul'a gelmiş bulunan kırktan fazla üyeyi, toplantı yapacakları gün, Patrikhaneye girerlerken tutuklatarak mahkemeye verdi. Scnuç olarak Patrikhanenin gizli açık bütün çabaları bo- sa çıkarıldı ve «Kiliseler Kanunu» uygulandı. 


Churchill'in Padişah Hazretlerine Takdimi 


13 eylül 1910 günü, cuma selâmlığı töreni Dolmabahçe Camiinde yapıldıktan sonra Beşinci Sultan Mehmet Han, yedi çifte bir kayıkla Topkapı Sarayı'nı şereflendirdi. Kayıkta Padişahın karşısında başkâtip Halit Ziya Bey, ---— Hurşit Paşa ve bir de ben bulunuyordum. 

. İngiltere Dahiliye Nazırı Mister Churchill, bir sūreden beri İstanbul'da bulunuyordu. Padişahın selâmlik törenini yakından izlemek için tören yerine gelmiş ve kendisine özel bir köşe de ayırtılmıstı. Namazdan çıktıktan sonra Churchill ve eşini Padişan hazretlerine takdim ettim. Padişah kendilerinin elizi sıkarak, birkaç kelimeyle hal ve hatırlarını sordular ('). 


() Sonraları İkinci Dünya Savaşı'nın ünlü siyaset adamı ve İngiltere başvekili olarak tarihe geçen Churchill. 
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17 eylül günü ramazanın yirmi altıncı gecesine 
rastlıyordu. Kadir gecesi alayı Tophane'deki Nusretiye Camiinde yapıldı. Padişah bu alaya on çifte saltanat kayığına binerek gittiler. Karşılarında Sadrazam Hakkı Paşa, Halit Ziya Bey, Hurşit Paşa ve ben bulunduk. Dolmabahçe'den Tophane'ye varıncaya kadar yol boyunca savaş gemilerinden toplar atıldı, havai fişeklerle donanmalar düzenlendi. Hava son derece güzeldi. Tören de gerçekten parlak oldu. Bütün halk bu mutlu gecede padişahlarını alkışladılar. 


Mahmut Şevket ve Hakkı Paşaların 
Ayan Üyeliğini Reddetmeleri 


Padişah hazretleri, Sadrazam Hakkı Paşa ile Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'ya ayan üyeliği vermek istiyordu. Bundan başka Hakkı Paşa'nın damadının, Mahmut Şevket Paşa'nın da kardeşinin hünkâr yaverliğine tayinlerini arzu ediyordu. Bu konularda kendilerinin ne düşüneceklerini öğrenmek işiyle beni görevlendirdi. 

Önce Mahmut Şevket Paşa ile görüştüm. Padişahın arzu ve niyetini kendisine usulünce anlattım. Verdiği cevabı aşağıya aynen aliyorum: : 

— «Bir gün Harbiye Nazırlığı'ndan ayrıldığım takdirde —üzerimde yaver-i Ekrem'lik sıfatı bulunduğuna göre— sığınabileceğim yer elbette padişah hazretlerinin sarayı olacaktır. Öyle yüce bir sığınağım bulunduğuna göre ben şahsen ayan üyeliğine ihtiyaç görmem. Kardeşimin hünkâr yaverliğine gelince: Halk bu yüce teklifin padişah hazretleri tarafından geldiğini bilemeyeceği için, benim harbiye nazırı oluşum- dan. yararlanarak kardeşimi kayırmış olduğum kanaatine varır. Bunu ise hiç istemem. Şevketmeâb efendimize, sonsuz teşekkürlerim ve minnettarlıklarımla birlikte, ileri sürdüğüm bu düşünceleri arzediniz.» 

Hakkı Paşa ise, hem ayan üyeliğini kabule, hem de kardeşinin yaver olmasına istekli görünüyordu. 
Fakat kendisinin kesin cevabını vermesine meydan bırakmadan, daha önce Mahmut Şevket Paşa'yla yaptığım konuşmayı ve onun verdiği cevabı kendisine .anlattım. Bunun üzerine, ayan üyeliğini reddedip, damadının onursal hünkâr yaverliğine getirilmesini uy- 
: gun buldu. 


Necmettin Molla da 
Şeyhülislâmlığı Kabul Etmiyor 


Necmettin Molla, zamanının tanınmış bir hukuk- 
“gusu ve din adamı idi. Bir gün, yine padişahtan almış olduğum emir üzerine, o günlerde Adliye Nazırı bulunan bu zatı ziyaret ettim. Lüzum ve ihtiyaç görüldüğü zaman şeyhülislâmlık makamını kabul edip etmeyeceğini, padişah adına, kendisinden sordum. Necmettin Molla padişahın bu teveccühünden duyduğu minnettarlık hislerini belirttikten sonra böyle bir görev kabul edemeyeceğini, bu şereften affedilmesini istirham etti. | 

22 eylül 1910 günü ramazan bayramıydı. Bayram 

alayı, büyük ve güzel bir törenle, Sultanahmet camiinde yapıldı. Muayene töreninde ise —padişahın « emirleri. üzerine— saçağı yine ben tuttum. 
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29 eylül güzel bir sonbahar günüydü. Ertuğrul yatıyle Marmara dolaylarında uzunca süren bir gezinti yapıldı. Padişah bu deniz gezisine bazı şehzadeleri, Ayan ikinci başkanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa'yı davet etmişlerdi. İkindi vakti gemide hep birlikte çay içildi. 


Padişah Büyük Manevralarda ve Geçit Resminde 


Bir süreden beri ordu sonbahar manevraları yapılmaya başlanmıştı. 14 ekim 1910 günü Seyitler bölgesinde yapılacak geçit resmi töreninde padişahın da hazır bulunması kararlaştırıldı. Ertesi gün sabah erken saatte trenle manevra bölgesine gidileceğinden, Padişahın beraberinde bulunacak olan veliaht Yusuf İzzettin Efendi, şehzade Vahdettin Efendi, Sadrazam Hakkı ve Hariciye Nazırı Rifat paşalar, Dahiliye Nazırı Talât Bey ve Mabeyin görevlileri geceyi sarayda geçirdik. 


Ertesi gün hep birlikte Seyitler'e varıldı. Padişah hazretleri, başta Mahmut Şevket Paşa olmak üzere, Osmanlı ordusunda görevli Von der Goltz Paşa ile öteki kumandan paşalar; Millet Meclisi başkanı Ahmet Rıza Bey, Edirne Valisi Hacı Adil Bey, Edirne milletvekilleri ve halk tarafından büyük sevinç ve alkışlarla karşılandılar. 


Hünkâr, özel olarak hazırlanmış salonlu ve süslü bir çadırda bir süre istirahat buyurduktan sonra, dört atlı bir arabaya binerek birlikleri teftiş etti. Arabada karşılarında Hakkı ve Mahmut Şevket paşalar bulunmaktaydı ('). 

Beşinci Sultan Mehmet Han, daha çadırda iken, Mahmut Şevket Paşa yanıma gelip havanın hayli soğuk olduğunu, teftiş yerinin de oldukça uzakta bulunduğunu, bu sebeple padişahın oraya otomobil ile gitmesinin daha iyi olacağını, mükemmel askeri otomobilleri bulunduğunu bildirerek, durumun kendilerine arzedilmesini rica etti. Ben, Harbiye Nazırı'nın söylediklerini Padişaha ilettim. Kendileri araba ile gitmeyi tercih ettiğini, bunu Harbiye Nazırı'na söyledikten sonra tekrar yanına gelmemi emretti. Kararı Mahmut Şevket Paşa'ya bildirip Padişahın yanına döndüm. 
Şevketmeâb, otomobile binmeyişinin sebebini şöyle açıkladı: 

— «Birlikleri otomobil ile teftiş edecek olsam yaverler ve süvari müfrezesi, tabii beni kolaylıkla takip edemeyecekler. Halbuki memleketimizde, özellikle böyle bir merasimde, bir hükümdarın bütün ihtişamı ile kendini göstermesi lâzımdır. Ondan dolayı otomobile binmedim. Bunları size mahremce söylüyorum,» dedi. 

Kendilerinin düşüncelerini ben de gerçeğe uygun buldum. 

Padişahın otağından seyrettiğimiz çok mükemmel bir geçit resminden sonra, bugünün şerefine düzenlenmiş iki yüz altmış kişilik ziyafet yerine geldik. Yemeğin ortalarında Mahmut Şevket Paşa, gür bir sesle 
(1) Aslında böyle teftişler, tabiatıyle, at üzerinde yapılır. Fakat Sultan Reşat yaşlı ve gücsüz olduğu için, böyle taşıt 


aracına bindirilmesi uygun görülmüştür. 
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ve askerce bir tavırla orada bulunan herkesi büyük : heyecanlara salan güzel bir nutuk verdi. O sözlerini: bitirdikten sonra Padişah hazretleri de ayağa kalkarak yere ve zamana uygun birkaç cümle ile ceva verdi. 


Edirne'ye Seyahat 


Bir, iki saat sonra Seyitler'den hareket edilerek, gece yarısına doğru, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci başkenti olan, Edirne şehrine varıldı. 
Vaktin hayli ilerlemiş olmasına rağmen, Padişahlarının geleceğini haber almış bulunan halk, Karaağaş istasyonunu ve istasyondan şehre giden caddenin iki yanını yığın yığın doldurmuştu. Hünkâr geçerken onı: candan ve yürekten alkışladılar. 

Ertesi gün cumaya rastlıyordu. Selâmlık töreni Edirne'nin ünlü Sultan Selim (Selimiye) Camii'nde yapıldı. Veliaht Yusuf İzzettin ve şehzade Vahdettin efendiler de bu seferki selâmlık alayına resmen katıldılar. Öğleden sonra padişah hazretleri vilâyet ileri gelenlerini, buradaki askeri erkânı, müslüman, hiristiyan ve musevi dinlerinin ruhani reislerini, Edirne milletvekillerini, ayrıca komşu vilâyetlerden gelmiş tâzim heyetlerini ayrı ayrı kabul buyurdular. 

16 ekim 1910. 

Bugün Hünkâr bir araba ile şehir içinde ve çevresinde bir gezinti yaptı. Bu arada tarihi «Kırkpınar»a da uğranıldı. 

Ekimin on yedinci günü Sadrazam Paşa, Harbiye Nazırı, Von der Goltz Paşa —padişahın 'selâmlarını bildirmek üze— Kırklareli'ne gittiler. Buradaki askeri birlikler ve halk tarafından büyük gösterilerle karşılandılar. Padişah da Edirne'deki tabyaları teftiş etti. Aynalı Tabya'da 21 santimetrelik havan bataryaları tarafından yapılan atışları izledi. Ordu kumandanı Abdullah Paşa'ya ve topçu kumandanına takdir ve iltifatlarda bulundu. 


Padişahın İstanbul”a Dönüşü 


Ekimin on sekizinci günü Padişah hazretleri, arabada karşılarında Vahdettin Efendi bulunduğu halde, Üç Şerefeli Camii'ne gidip burada ikindi namazını kıldı. Daha önce Kırklareli'ne gitmiş olan Sadrazam, Harbiye Nazırı ve Von der Goltz Paşa —padişahın selamlarını bildirmek üzere— Dimetoka'ya hareket ettiler. 

Edirne gezisi sona ermişti. Ertesi gün, 19 ekim 1910, İstanbul'a dönmek üzere trenle Edirne'den yola çıkıldı. İstasyonda, uğurlamaya gelmiş bulunan, yabancı devletler temsilcileri Padişah tarafından kabul olundu. Konsoloslara tercümanlığı ben yaptım. Uğurlama töreni gerçekten pek parlak oldu. 

Şevketmeâb, Edirne'deki okullara —hiç bir din ve mezheb farkı gözetmeksizin— beş bin yüz altın ihsanda bulundular. Ayrıca kendi adını taşımak üzere yapılacağını haber aldıkları bir doğumevi için de beş yüz altın yardım ettiler. Bursa gezisinde yapıp da âdet haline getirdikleri geleneğe uyarak Edirne'. 
deki vilâyet ileri gelenleri ile, askeri birliklerin başhca kumandanlarına da türlü hediyeler dağıttılar. Edirne gezisi için daha önceden hazırlanmış ve darphanede bastırılmış para kolleksiyonları da ilgililere verildi. 

Nitekim Edirne dönüşünde de İstanbul'da hükumet üyelerine ve bazı kimselere, Edirnede bastırılmış para kolleksiyonları ile bu şehirde yapılan ve çeşitli şekilleri bulunan ünlü kokulu sabunlar —öze! 
olarak yaptırılmış süslü kutular içinde— armağan olarak gönderildi. 

Burada bir noktayı yazmadan geçemeyeceğim: 

Edirne'ye varışımın ikinci günü, Padişah vilâyetteki asker ve sivil devlet görevlilerine hediyeler dağıtacağını öğrenmiş olan bölge milletvekilleri, bunlardan kendilerinin de pay almalarını istemişler ve bu istirhamlarını benim aracılığımla padişaha iletmişlerdi. 

Durumu padişaha anlattım. Beşinci Sultan Mehmet Han manalı bir şekilde gülümsedi. Muhakkak ki bu davranışı onlara yakıştıramamıştı. Fakat onlar bunu bizzat istediklerine göre kendilerini geri çevirecek kıratta bir kimse de olmadığından arzularını kabul buyurdu. Böylelikle Edirne milletvekillerine, padişahın emriyle, münasip hediyeler dağıttık. Ne var ki, o davranış da bundan sonra bir gelenek halini aldı. 
Ondan sonra padişah nereye seyahat yapacak olsa oranın milletvekillerine hediye vermeyi usul edindi. 

Edirne'de misafir edildiğimiz belediye binasında padişah için hazırlanmış daire geniş ve mükemmeldi. 
Öte yandan başkâtip Halit Ziya Bey'le benim için hazırlanmış bulunan yer gerçekten de çok dar ve sıkınth idi. Söylendiğine göre, burası belediyenin vezne odası imiş. Yanyana camlı bir kapı ile ikiye ayrılmış ufacık bir bölmeydi. Ordu kumandanı Abdullah Paşa 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bu durumu beğenmediği için evinde bana bir yer ayırmak.istemişti. Fakat bir padişahın başmabeyincisinin her an onun yanında bulunması gerekli olduğundan, Padişah da esasen bunu böyle arzu ettiğinden bu konuksever paşanın lütfundan istifade edemedim. 

Yerin rahatsızlığından dolayı uykusuz geçirdiğim bir gecenin sabahı, daha yeni yeni dalmaya çalışırken, Padişahın oda hizmetkörlarınden biri gelip beni uyandırdı; Şevketmeâb'ın çağırdığını söyledi. Süratle giyinip huzurlarına çıktım. Meğer şehrin tanınmış tüccarlarından biri kendilerine taze alabalıklar takdim etmiş. Onları göstermek istiyormuş. Tabii, iltifatlarına teşekkür etmekten başka yapacağım bir şey voktu. 

Padişahın Seyitler'deki geçit resminde bulunmaları, buradan Edirne'yi şereflendirmiş olmaları ortalikta çok iyi bir etki bıraktı. Ancak bu güzel anıları kötü bir olay gölgeledi: Manevralar sırasında, nereden nasıl çeldiği bilinmeyen, bir kolera salgını asker arasında epey telefata yol açtı ve bu da ilgilileri bir hayli üzdü. 


Millet Meclisi'nin Açılış Töreni 


1 kasım 1910. 

Millet Meclisi'nin üçüncü dönem toplantısının açılış töreni parlak bir şekilde yapıldı. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi ile şehzadeler törende bulundular. Açılış için resmi olarak çağırılmış olan yabancı devletler elçileri de yerlerini almışlardı. Bunların hepsine ayrı ayrı padişahın selâmlarını ilettim. 
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Padişah hazretleri yeni açılış döneminde Ayan başkanlığında Sait Paşa'yı, ikinci başkanlıkta da Gazi Ahmet Muhtar Paşa'yı yine bu görevlerinde bıraktılar. Millet Meclisinin başkanlığı seçimle idi. Yapılan seçimde Ahmet Rıza Bey yeniden başkanlığa getirildi. Böylelikle her iki meclisin de başkanları yerlerini korumuş oluyorlardı. 


Beşinci Sultan Mehmet Han 
Mevlevi İdi 


Padişah hazretleri mevlevilik tarikatına bağlı idi. 
3 kasım 1910 günü Eyüp'te Bahariye'de yeniden inşa 
edilen mevlevi dergâhının açılış törenine katılmak üzere orayı şereflendirdi. Önce araba ile Kâğıthane” ye gidildi. Burada İmrahor Köşkü'nde kısa bir süre dinlendikten sonra, beş çifte bir sandalla dergâha yollandı. Padişahın gelişinden duygulanan dervişler kendisini büyük minnet ve saygı ile karşıladılar. 

Kasımın dokuzuncu günü, Padişah Söğütlü yatı ile önce Sarayburnu'na çıktılar. Buradan dört atlı açık bir saltanat arabasıyle Fatih türbesini, Birinci Sultan Selim (Yavuz) ve sonra babası Abdülmecit'in türbelerini ziyaret ettiler. Dönüşte Fatih semtinde arabadan inerek, Üçüncü Kadınefendi'nin mezarına gittiler. Türbedara ve hizmetkârlara hediyeler ihsan buyruldu. 
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Birinci ordu kumandanı Tümgeneral Mahmut Muhtar Paşa, rütbelerin indirilmesi (') kanununa uyularak, albaylığa indirilmiş ve bir çeşit tarziye olarak askerlikte bırakılmayıp Aydın valiliğine tayin edi!- mişti. Bir süre Aydın valiliğinde kalan ve şimdi artık «paşa» yerine «bey» sanıyle anılan Mahmut Muhtar Bey'in, o sıralarda görevinden istifa etmiş bulunan Salih Paşa'nın yerine bahriye nazırlığına getirilmesi kararlaştırıldı. Sadrazam Hakkı Paşa ile birçok kabine üyeleri bu tayine taraftarlardı. Ancak hükümetin en nüfuzlu elemanlarından biri olan Mahmut Şevket Paşa buna razı olmuyor, o yüzden tayin —— yerine getirilemiyordu. 

Seyitler'deki manevralar bu meselenin de çözümlenmesine yaradı. Padişahın Seyitler ve Edirne gezisi sırasında, bazı nazırların tavsiyesiyle, ben Mahmut Muhtar Bey'in aralarını bulmaya çalıştım. Böylelikle Harbiye Nazırı'nı razı etmiş olduk. i 

Mahmut Muhtar Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın oğluydu. Cesur, bilgili ve zeki bir askerdi. Rütbelerin indirilmesi meselesinde haksızlığa, özellikle Mahmut Şevket Paşa'nın hışmına uğradığı kanısında olduğu için adı geçen paşayla araları açılmış bulunmaktaydı. Onun Bahriye Nazırlığı'na atanması bu haksızlığı ortadan kaldırmış oluyordu. 


C) Meşrutiyetin ilânından birkaç yıl sonra, hem ordunun yük. 
sek kademesindeki şişkinliği azaltmak, hem de mali tasarruf sağlamak amacıyle, Osmanlı ordusunda böyle bir operasyon yapılmış; ancak bunun olumlu ve olumsuz türiü sonuçları görülmüştü. 
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2 aralık 1910. 

Kurban Bayramı. Bayram alayı yine Tophane'deki Nusretiye Camii'nde yapıldı. Daha sonraki muayede töreninde saçağı, her zaman olduğu gibi, ben tuttum. 

Bayramın ikinci cuma günü padişah hazretleri, cuma selâmlığı töreninden sonra, Mahmut Şevket Paşa'yı Balmumcu Kasrı'na çaya davet etti. Daha camide iken beni Sadrazam Hakkı Paşa'nın konağına yollayıp onun da gelmesini istedi. 

Köşkte çay içilirken Langa, Saffet, Cemil ve Zeki beylerden meydana gelmiş bir kuartet çok güzel bir konser verdi. 

Aralığın dördüncü günü, padişahın Edirne gezisinin bir hatırası olmak üzere, Edirne belediye heyeti İstanbul'a gelerek Selimiye Camii'nin som gümüşten yapılmış pek sanatlı bir modelini hünkâra takdim etti. Bu armağandan büyük memnunluk duyan Beşinci Sultan Mehmet Han, onu Hazine-i Hümayun'a (') gönderdi. 


Horan, Kerek, Yemen ve 
Asir Ayaklanmaları 


Horan'da Dürzü kabileleri bir süreden beri sessiz sedasız oturmakta idiler. Fakat bu uzun sürmedi; eski alışkanlıkları ile yeniden eşkıyalığa başladılar. 
Bölgenin durumunu yakından bilen eski bir asker, (C) Hazine-i Hümayun, bugün Topkapı Sarayı müzesinin «Hazine Dairesinni teşkil etmektedir. Adı geçen gümüş sanat 

eseri de hâlen buradadır. 
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Faruki Sami Paşa —ki aynı zamanda ayan üyesi di— kumandasında yeteri kadar askeri birlik gönderilip asiler dağıtıldılar. Bundan sonra bölgede bir nüfus sayımı yapıldı. Kabilelerin ve fertlerin ellerindeki silâhlar teker teker toplatıldı. Ancak Horan olaylarından iki ay sonra Kerek kasabasında yeni bir ayaklanma başgösterdi. Urban denilen göçebe Arap eşkıyası kasabayı basarak, asker ve sivil bazı görevlileri öldürdü. Bununla da yetinmeyerek Hicaz demiryolunun bir kısmını tahrip ettiler. Horan için düzenlenmiş kolordudan ayrılan özel birlikler Kerek üzerine yollandı. 
Bütün suçlular birer birer yakalanıp mahkemeye verildi ve cezalandırıldı. 

Bunlar devam ederken Yemen'de İmam Yahya Hamidettin ve Asir dolaylarında da mehdilik taslayan Seyyid İdris isyan bayraklarını açtılar. Bunlardan birincisi San'a Üzerine, ikincisi de Asir'e doğru sarkmaya başladılar. Durumun kötüye gittiği görülünce bunların üzerlerine de, en hızlı araçlarla, askeri birlikler yollandı. 


Babıâli Yangını 


Aralığın yirmi üçüncü gecesi Babıâli'de büyük bir yangın çıktı. Bütün çalışmalara rağmen, Şurayı Devlet Dairesi tamamıyle, Dahiliye Nezareti”nin önemli bir kısmı, Sadrazamlık dairesinin de belli bir kısmı yandı. Yangında kast bulunmadığı, kaza ve ihmal sonunda meydana geldiği anlaşıldı. Söndürme işinde —her zaman olageldiği gibi— yeteri derecede su bulunmayışının acısı çekildi. 

Meşrutiyetin başlangıç günlerinde İstanbul itfaiyesi genel kumandanı Kont Zeçeni Paşa, yangın söndürme araç ve gereçlerinin zenginleştirilmesi, örgütün yeniden düzenlenip genişletilmesi konusunda ilgili daireye bir tasarı sunmuş —ve eğer yanılmıyorsam— yüz elli bin liralık (altın) bir kaynağa ihtiyaç göstermişti. Ancak hükümet bu kadar parayı çok görmüş ve ödemeye yanaşmamıştı. Kontun istediği para çok görülmeyip de vaktinde ödenek ayrılmış olsaydı, pek çok büyük felâketin önü alınabilirdi. O tarihten sonra meydana gelen Çırağan Sarayı, Babıâli yangınları ve sonra İstanbul”un hemen hemen üçte birini silip götüren büyük yangının verdiği zararlar bunun binlerce kat fazlasına mal olmuştur. 

İstanbul'da kav gibi evler, kurumuş tahtalardan meydana getirilmiş bunca yapı, böylesine daracık sokaklar, anahtarları bir türlü kolay kolay bulunamayan yangın muslukları, araç ve gereçleri her zaman noksan ve yetersiz itfaiye bölükleri bulundukça böyle felâketleri önlemek hiç bir zaman mümkün olamayacaktır. 

Benim nâçiz kanaatime göre, hiç vakit kaybetmeksizin İstanbul'un mükemmel bir haritası yapılmalı, aynı zamanda öteki uygar ülkelerde olduğu gibi, bir de şehircilik bankası kurulmalıdır. Bu bankalar arsa sahiplerine ihtiyaç duyacakları paraları sağlayacakları için derhal —tabii kârgir olarak— inşaat başlar. İki taraf arasında meydana getirilecek anlaşma sonucunda arsa sahipleri birkaç sene içinde bankaya olan borçlarını kiralardan ödemek suretiyle kocaman apartmanlara ve evlere sahip olurlar (7. Bu 


©) Bu olayların günümüzden 60 - 65 yıl önce geçtiğini, anılamaksadın gerçekleşmesi için hükümetin de kolaylık göstermesi şarttır. Budapeşte'nin en güzel caddeleri ve şehri baştan başa kavrayan geniş bulvarları vaktiyle hep bomboş arsalardı. 

Hükümet Millet Meclisi'nden geçirdiği bir kanunla bu arsalarda belli büyüklük ve yükseklikte yapılacak binaların —yerine göre— beş, on, on beş, hatta yirmi yıl emlâk vergisinden muaf tutulacağını ilân etmişti. Bu iyi tutumun sonunda üç, beş sene içinde çok yüksek ve muhteşem apartmanlar, birer mantar gibi, yerden fışkırdı. 


Bizde de böyle kanunlar düzenlenir ve iyi bir şekilde uygulanırsa hem şehirlerimiz bayındırılmış, hem de âdeta ulusal bir felâket halinde bulunan yangın derdinden kurtulmuş oluruz. Bütün bunlarla birlikte, bu saydıklarımız uzun vâdeli konulardır. En iyisi, şimdilik itfaiyenin, özellikle mahalle tulumbaları- nın yeniden düzenlenmesine ve geliştirilmesine başlamalıdır. 


Çok şiddetli Bir Tipi 


25 aralık 1910. Askeri idareler tarafından yönetilmekte bulunulan Beykoz'daki tabakhanenin () yeeniden canlandırılıp faydalı bir hale getirilmesi mak- 


rın da 50 yıl kadar önce yazılmış olduğunu hatırlamak yerinde olur. Yazarın dediklerinin çoğu günümüzde gerçekleşmiş, belki onun düşündüklerini bile geride bırakmıştır. 

49 Sonradan geliştirilen bu tesisler bugün hâlâ çalışmasına 
devam etmektedir. «Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayii» bu tabakhanenin geliştirilmiş şeklidir. 
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sadıyla Padişah hazretleri on bin lira ihsanda bulundular. 

Aralık ayının yirmi sekizinci günü İstanbul”da görülmemiş bir kar ve tipi başladı. Tipi o kadar şiddetliydi ki, bu yüzden ilk defa selâmlık töreni yapılmadı. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket o sırada Üsküdar" da bulunuyordu. Kendisinden şu telgrafı aldım: 


«Vepurların işleyememekte olması sebebiyle bugünkü selamlık resir-i âlisinde bulunmak şerefinden mahrum kalıyorum. Bu hususu padişah hazretlerine erzetmenizi rica ederim.» 

Harbiye Nazırı 
Mahmut Şevket 


Cevabım: 


Almış olduğum telgrafnamenizi Padişah hazretlerine arzettim. Sizin sıhhatiniz kendisinin katında çok önemli olduğundan bu tarafa geçmemiş bulunmanız kendilerini memnun etmiştir. Selâm'ık sirasında törende bulunacak askerlerimizin de kar fırtınasından korunmaları maksadıyle bugün selâmlık töreni yepilmamıştır. Bundan dolayı sizin de bu konuda müsterih olmanızı Padişah hazretleri selâm'ları ile size iletmeye beni memur etmiştir. Durumu bildiririm, efendim. 

Başmabeyinci 
Lütfi Simavi 
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Dahiliye Nazırı Talat Bey'in İstifası 


Dahiliye Nazırı Talat Bey, bazı sebeplerden do-İayı görevinden istifa etti. 29 şubat 1911 tarihinde Talat Bey'in yerine Menteşe (Aydın ve Muğla dolayları) milletvekili Halil Bey tayin olundu. Halil Bey, İttihat ve Terakki Partisi'nin başkanı idi. Talat Bey'in istifasına en büyük sebep olarak meclisteki muhaliflerin devamlı hücumlarının sonu gelmemesi gösterildi. Dahiliye Nazırlığı'na Halil Bey'in tayini gibi, o da Halil Bey'in görevine seçildi. 


İzzet Paşa'nın Yemen'e Gönderilmesi 


Yemen ve dolayları hakkında geniş bilgisi ve tecrübesi bulunduğundan asıl görevine ilâve olarak, genel kurmay başkanı Ahmet İzzet Paşa Yemen Umumi Kuvvetler başkumandanlığına da tayin edildi. 

Paşa, yola çıkmadan önce, Padişah hazretlerinin selâmlık töreninde bulundu. Törenden sonra camide- ki «hünkâr mahfelinnde Padişah tarafından kabul buyruldu. Ertesi gün, 4 şubat 1911, Hamidiye kruvazörü ile Sana'ya doğru yola çıktı. 

İyi bir asker olduğu kadar, değerli ve zeki bir devlet adamı niteliği de taşıyan Ahmet İzzet Paşa Yemen'de —askeri güç kullanmaktan fazla— yerinde ve münasip tedbirlerle İmam Yahya'yı yola getirdi. Netice olarak devletin menfaatlerini koruduğu gibi kan akıtılmasına da meydan vermeyerek, bu meseleyi memnunluk verici bir şekilde çözümledi. Bu hayırlı hizmetinden dolayı kendisini mükâfatlandırmak için İzzet Paşa'ya, öteki görevlerine ilâve olarak, ayan üyeliği verildi. 

Mart başlarında padişah hazretlerinin mesane hastalığı yeniden kendini gösterdi. Biz durumu halka böyle ilân etmedik. Gripten rahatsız bulunduklarını, bu sebepten o cuma günkü selâmlık törenine çık-- mayacağını bildirdik. 


Legofet Bey'in Ünlü Nişanı 


Nisanın dördüncü günü sarayda yabancı devlet- - ler elçilerine, hükümet üyelerine, başlıca kumandanlara ve devlet ileri gelenlerine bir ziyafet verildi. Bu * ziyafette Rumların itibarlı kişilerinden bazıları da bu-- lunuyordu. Hünkâr bunlara ayrı ayrı iltifatlarda bu-- lundu. 

Rum davetliler arasında, eski bir aileye mensup " olan, öyün üyesi ihtiyar Legofet Bey de vardı. Konuşma sırasında Legofet Bey, göğsündeki nişanları pa-- dişaha göstererek bunların ne zamanlar ve hangi se- - beplerle kendisine verilmiş olduklarını anlattı. Bu arada Sultan Abdülmecit zamanında, bu padişahın kendi” ailesine armağan etmiş bulunduğu kıymetli taşlarla: süslü fotoğraftan da söz etti. Padişah, babasının birresmini bu şekilde, onun ailesine ihsan etmesinden: memnunluk duyduğunu belirtti. 

Siz misiniz bunu söyleyen? 

Ziyafetin ertesi günü Legofet Bey o kıymetli taşlarla süslü resmi alarak sabahın erken saatlerinde tekrar Saraya geldi. Odama girip o işlemeli resmi bir - nişan şeklinde göğsüne asmak istediğini, bunun için? 
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padişahtan izin almamı benden rica etti. Durumu padişaha arzettim. Hünkâr, İran'daki Şah resimlerinden yapılmış nişanlar benzeri madalyaların bizde âdet olmadığını, bundan dolayı onu göğsüne asmasına lüzum bulunmadığını belirtti. Ancak bu, biraz da mücevher niteliğinde olduğundan, eşi bir süs eşyası gibi onu takınabilirdi. 

Legofet Bey bundan da büyük memnunluk duydu. Gitti. Aradan iki saat kadar bir zaman geçmişti ki, oturmakta olduğu Yeniköy'den nefes nefese, tekrar Saraya geldi. Padişahın bu yüce izninden dolayı eşi adına padişaha bir şükran mektubu getirmişti. 

Şurası bir gerçek ki, Legofet Bey son derece terbiyeli, usul ve âdâb bilir bir Osmanlı idi. Ancak ilerlemiş yaşına rağmen mevkie, şana ve şerefe pek düşkündü. 


Rumeli Milletvekilleri Padişahın Huzurunda 


11 nisan 1911'de, 4 nisanda verilen ziyafetin ikin- 
- ci kısmı yapıldı. Bu ikinci akşam yemeğinde, birincisinde bulunmayan elçiler, devlet adamları ve yüksek rütbeli subaylar yer almışlardı. 

Padişahın Rumeli ülkelerine uzunca bir gezi yapması hazırlanmaktaydı. Bu gezi dolayısıyle bu “bölgə halkının duygularını ve teşekkürlerini padişah katına ulaştırmak üzere Selânik, Manastır ve Kosova vilâ- 
-yetlerinin milletvekilleri toplu olarak saraya geldiler. Huzura kabul edildiler. Şevketmeâb, adı geçen vilâyetleri gezip sadık halkıyle tanışıp görüşeceklerinden dolayı pek memnun ve mahzuz olduklarını ve şimdiden selâmlarının oradaki halka iletilmesini söyledi. Bu bölgeye daha önceden gidip padişahı orada karşılayacak olan milletvekilleri huzurundan çıkarlarken Beşinci Sultan Mehmet Han: 

— «İnşallah yakında Rumeli'de görüşürüz,» buyurdu. 

Bu sözler milletvekilleri arasında sevinç uyan- 
'dırdı. 


Tahta Çıkışın İkinci Yıldönümü 


Padişahın tahta çıkışının ikinci yıldönümü, bütün çevrelerde, içten ve parlak törenlerle kutlandı. 
14 nisan günü saat onda nazırlar, ayan ve millet meclisi üyeleri, kumandanlar ve öteki ileri gelen devlet adamları, büyük üniformalarını giymiş oldukları halde, sarayın tören salonunda yerlerini almış bulunuyorlardı. Padişah hazretleri, yanında sarayın mülki ve askeri görevlileriyle birlikte, salonu şereflendirdi ve orada hazır bulunanlara ayrı ayrı iltifat etti. Önce Sadrazam, ayan ve millet meclisi başkanları: arkadaşları adına tebriklerini arzettiler. Padişah hepsine münasip kelimelerle teşekkür etti. Hünkâr bunlardan sonra veliaht ve şehzadeleri kabul ederek onlara da güzel sözlerle teşekkürde bulundu. 

Gündüz bütün şehir baştan başa bayraklarla süslendi. Gece de her taraf ışıklarla donatıldı. Düzenlenen fener alayları, önlerinde mızıkalar, önce saraya gelip burada hükümdarı alkışladıktan sonra, şehri dolaştılar. Başkent tam bir sevinç içinde, samimi şenliklerle çalkalandı. 
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İttihat ve Terakki Partisinde 
Anlaşmazlık ve Bölünme 


Epey bir zamandır İttihat ve Terakki Partisi'nde" çeşitli çekişmelerin sürüp gittiği, anlaşmazlıkların gün geçtikçe arttığı yolunda söylentiler ortalıkta dolaşıp duruyordu. Parti ilgilileri bunu bir süre örtbas. 
etmeye çabaladılarsa da nihayet bir gün her şey gün: ışığına çıktı ve bölünme patlak verdi. 

Partinin en nüfuzlu ve en önemli üyelerinden Miralay Sadık Bey'in, Hizb-i Cedid (yeni grup) adı altında ayrı bir parti kurduğu ve meclisteki milletvekillerinden bir kısmının bu partiye geçtikleri öğrenildi. 

Miralay Sadık Bey, Harbiye Nezareti süvari dairesi bakan yardımcısı iken, bu görevden istifa etmiş eski bir askerdi. Melamilik denilen bir tarikata mensup olduğu söylenirdi. Meşrutiyetten önce Manastır şehrinde Neyyir-i Hakikat adlı, gizli bir ihtilâl gazetesi çıkarmış, yenilik ve özgürlük fikirlerinin yayılması -için ciddi hizmetlerde bulunmuştu. Adı geçen şehirde yüz bir pâre top attırarak, Hürriyet Beşiği diye anılan, Selânik'ten daha önce burada meşrutiyeti ilân ettirmiş, bu yüzden büyük ün kazanmış Hürriyet Kahramanı diye anılan birkaç kişi arasında yer almıştı ('). Şimdi ise, kurucularından bulunduğu partiden ayrılıyor, yeni bir parti kuruyordu. 


() Miralay Sadık Bey'in lehinde ve aleyhinde pek çok şeyler yazılmıştır. Mütareke yıllarında kendisinin Anadolu hükü. 
meti aleyhinde çalışmış olduğu yolunda söylentiler de vardır. Bu yüzden Yüz ellilikler listesine alınmıs, yurt dışında yaşamaya zorlanmıştı. 1938'de, yüz elliliklerin affından iki yıl sonra Türkiye'ye dönen Miralay Sadık Bey, 1940 yılın. 
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Sadık Bey Ne İstiyordu ? 


Aslında bu koyu eski İttihatçı'nın ruhsal yapısını bilenler, onun eskisinden kopup yeni bir parti kurma işine girişmesini pek de yadırgamadılar. Sadık Bey, hırslı ve gözü yükseklerde bir adamdı. Memleketi idare eden İttihat ve Terakki partisi olduğu ve kendisi de bu partinin kodamanlarından bulunduğu halde, nedense, bir köşede unutulmuş durumdaydı. 
Partiye önceden hemen hiç bir emeği geçmediği halde, sonradan buraya girenlerden birçok kimselere ayan üyeliği verilmiş, meselâ binbaşı rütbesindeki bazı eski subaylar da valilikle taltif edilmişlerdi. Bu ve buna benzer örneklerin sürüp gitmesi Sadık Beyi küstürmüştü. 

Melâmilik tarikatı —ki bunlar filozof yaratılışlı kişilerdir ve dünya nimetlerine genellikle hiç de önem vermezler— mensubu bile olsa, insan yine insandır. 
Bundan dolayı kendini kişisel birtakım çıkar ve kaygılardan kurtararak vatanına ve insanlığa, hiç bir menfaat beklemeden, hizmet etmiş insanların sayısı yeryüzünde gerçekten pek azdır. İşte bunun içindir ki, kendisini ihmal eden İttihat ve Terakki Partisi'ne bir oyun oynamak, böylelikle herkesin dikkatini kendi üzerine çekerek kurduğu yeni bir parti sayesinde iktidara gelmek düşüncesi, Miralay Sadık Bey'in haktan yana gözükerek plânlayıp düzenlediği bir amaçtı. Kendisini ömrümde bir kere olsun görmüş deği- 


da, İstanbul'a vardığı gece heyecandan nefes darlığına uğramış ve ölmüştür. Birkaç yabancı dil bildiği, güçlü bir yazar olduğu ve kişi olarak namusluluğu üzerinde ısrarla durulmuştur. 
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lim. Aramızda herhangi bir olay da geçmemiştir. Bende bu kanaatleri uyandıran Sadık Bey'in tutumlarıdır. Tahminlerimde yanılmış olduğumu da sanmıyorum. Kendisi, daha sonraları, elimizden çıkıp Yunan idaresine geçen Selanik"e giderek oradan Rusya imparatoruna bir telgraf çekmiş, İttihat ve Terakki iktidarının Türkiye”yi mahvettiğinden söz ederek bu işe el koymasını— yani açıkçası Rusya'nın Osmanlı devletine saldırmasını— istirham etmişti. Sadık Bey'in bu hareketini o vakitki İstanbul gazetelerinin bütünü, büyük bir nefretle, sütünlarında enine boyuna anlatmışlardı. 

Zaten meşrutiyetin nasıl elde edildiği de üzerinde durulmaya değer bir konudur. Öteki birçok ülkelerde Milletin kanı pahasına alınan hürriyet bizde, bir çeşit blöf neticesinde, Abdülhamit ten koparılmıştır. 
Kaçanik'te çeşitli huzursuzluklarından dolayı toplanmış bulunan Arnavutlara, değil kendisini, kelimesi- nin ilk harfini bile bilmedikleri meşrutiyeti istediklerine dair saraya telgraflar çektirmek elçabukluğu, birkaç genç ve hırslı subayın dağa çıkması ve sanki göklerden gelen bir sesmiş gibi İttihat ve Terakki adına Yıldız Sarayı'na ve Babiâli'ye telgraflar yollanmasi, müstebit olduğu kadar da korkak olan Sultan Abdülhamit'i aldatmıştı. 


Sultan Reşat ve Miralay Sadık Bey 
On yedi nisanda Sultan Reşat, ayan ve meclis üyelerine Yıldız Sarayı merasim köşkünde bir ziya- 


fet verdi. Padişah, yemekten sonra oradan ayrılıp özel 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dairesine giderken yolunun üstünde iki sıralı dizilen davetlileri iltifatlarla selâmladı. Beş dakika sonra yanlarına çağrıldım. Salonda Sadrazam ile hükümet üyelerinden bazıları da vardı. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa işlerinin çokluğundan dolayı, padişahın verdiği bu yemeğe gelememişti. Hünkâr bana hitabederek şu sözleri söyledi: 

— «Süvari dairesi eski başkan yardımcısı Sadık Bey adında biri, siyasi bir parti kurup memleketi velveleye veriyormuş. Askeri durumla bağdaştırılmasına imkân olmayan bu hali ben de kesinlikle onaylamıyorum. Bu adamın yaptıklarına bir son verilmeyecek olursa, sadrazam paşa kabinenin istifa etmeye mecbur olacağını şimdi bana bildirdi. Şimdi hemen tarafımdan Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'ya gidiniz. İstifa etmiş bulunan bu miralayın hakkında gerekli kanuni işlemin yapılmasını arzu ettiğimi söyleyiniz.» 


Sadık Bey'in Selânik'e Sürülmesi 


Mahmut Şevket Paşa'yı Harbiye Nezareti'nde çeşitli işlerle uğraşırken buldum. Böyle durup dururken yanına niçin gelmiş olduğumu ilk anda kestirememenin verdiği hayretle yüzüme baktı. Ben de kendisine padişahın emirlerini anlattım. 

Mahmut Şevket Paşa, Sadık Bey'in hiç de doğru olmayan davranışlarını yakından izlediğini, kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmak, ya da başka bir şekilde cezalandırmak için münasip bir zaman beklediğini, bunun padişah hazretlerine tarafımdan arzedilmesini 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benden rica etti. Gerçi burada görevim değildi ama, kendimi tutamayıp ben de Mahmut Şevket Paşa'ya şunları söylemekten nefsimi koruyamadım: 

— «Askerlik sıfatını kötüye kullanarak siyasetle uğraşan ve memleketi ikiliğe düşürmeye çalışan bir subayın —isterse istifa etmiş biri bulunsun— Ístanbul'dan uzaklaştırılması ya da cezalandırılması için münasip bir vakit beklediğinize dair sözlerinizi doğrusu ben pek anlayamıyorum. Kaldı ki bir başkumandan olan padişahın bu husustaki emirleri de kesindir.» 

Bu sözlerimle Harbiye Nazırını zor bir duruma düşürmüş olduğumu gördüm. Kendisi gerek küçük rütbeli gerek büyük rütbeli subaylar hakkında —biraz da zamanın nazik durumuna uyarak— pek fazla bir ihtiyatlılık ile hareket etmeyi prensip edinmiş bir kumandandı. Bununla birlikte Sadık Bey, birkaç gün sonra Selânik'e gönderildi. 


Padişahın Selimiye Kıslasını Ziyareti 


22 nisan günü selâmlık töreni Üsküdar'daki yeni 
Valide Camii'nde yapıldı. Padişah namazdan sonra Selimiye kışlasına gitti. Kışlanın ziyaret defterine şevketmeab şu satırları yazdılar: 


«Cenab-i Hak satvet-i Osmaniye'yi müzdad buyursun, âmin» (') 
22 nisan. 1911 
Mehm3t Reşat 


(1) «Tanrı Osmanlı devletinin şanını ve yüceliğini artırsın, amin» 
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Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa da deftere aşağıdaki cümleyi yazdı: 


«Cenab-ı Hak sevgili padişahımız efendimiz hazretlerini, milletimizle ordu-yu hümayunlarına bağışlasın.» 

. Harbiye Nazırı: Mahmut Şevket 


Bundan sonra sıra bizlere de geldi. Hepimiz bir şeyler karaladık. Çok nefis bir büfe hazırlanmıştı. 
Bu büfeden bir şeyler yedikten sonra talim alanına gidildi. Padişah hazretleri telsiz telgraf cihazı (°) önünde uzunca bir süre durup karşılıklı yapılan haberleşmeleri dinledi. Bundan sonra kışla avlusunda ihtiram duruşu yapan birlikleri teftiş ettikten sonra kendileri için hazırlanmış olan özel çadırdan geçit resmini seyretti. 

Dönüş Haydarpaşa üzerinden yapılacaktı. Geçerken Tıp Fakültesi (2) önünde bir süre duruldu. Padişahın oradan geçeceğini öğrenmiş olan fakülte dekanı ve profesörleriyle öğrencileri burada beklemekte oldukları için hepsinin gönlünü yapmak zorunluluğu vardı. Nitekim padişah ilgilileri ayrı ayrı iltifatlara boğdu. Haydarpaşa Nümune Hastanesi önünden geçilerek iskeleye gelindi ve Söğütlü yatı ile saraya dönüldü. 

Hünkâr, Üsküdar'da ve yol üstünde bulunan müs- 


C) O yıllarda, yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada telsiz daha pek yeni bir şeydi ve padişah bunu ilk defa görmekteydi. 

(2) İstanbul Tıp Fakültesi o sıralarda, bu iş için yapılmış bulunan, şimdiki Haydarpaşa Lisesi”nde öğrenim yapmaktaydı. 
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lüman ve hıristiyan çeşitli okul öğrencileri için iki yüz doksan beş lira ve Selimiye kışlasının yarıda kalmış yemekhanesinin bitirilmesi için de iki yüz lira bağışta bulundu. 


Bulgaristan Prenslerinin 
Padişahla Görüşmeleri 


Bulgaristan veliahtı Prens Boris ve kârdeşi Prens Kiril resmi bir sıfat taşımaksızın, bir turist sıfatıyle, İstanbul'a gezmeye gelmişlerdi. 27 nisanda padişah hazretleri kendilerini kabul buyurdu. Bu iki prens, daha sonra, benim aracılığımla Dolmabahçe sarayının bazı bölümlerini ve büyük muayede salonunu gezdiler. Daha sonra Osmanlı veliahtı Yusuf İzzettin Efendi'nin Zincirlikuyu'daki köşküne giderek, burada şereflerine verilen çay ziyafetinde hazır bulundular. 

29 nisanda padişah, Dolmabahçe camisinde selâmlık töreninden sonra Balmumcu çiftliğine gidip öğle yemeğini veliaht Yusuf İzzettin Efendi, şehzade Vahdettin ve şehzade Mecit efendilerle birlikte yedi. Şehzade Selâhattin Efendi de bu yemeğe çağrılmış idiyse de, rahatsız olduğundan dolayı, gelememişti. Yemek esnasında Langa, Saffet ve Tamburi Cemi! beyler tarafından konser verildi. 


Harbokulu'nda Diploma Dağıtma Töreni 


1 mayısta Harbokulunda diploma töreni vardı. Bu 
yıl okuldan mezun olacak genç subaylara yapılacak 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törende, padişahın bulunması da istirham edilmişti. Bundan dolayı Beşinci Sultan Mehmet Han, Harbokulunu şereflendirdi. Törende Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, subay adaylarının geleneksel namus yeminlerini elindeki kâğıttan yüksek sesle okudu. Bütün rnezunlar onun her kelimesini teker teker söyleyerek, fakat hep bir ağızdan tekrarladılar. Bundan sonra diplomaların dağıtımına başlandı. 

Birinciden sekizinciye kadar derece alanlara diplomalarını bizzat padişah verdi ve bu efendilere altın saatler ihsan buyurdu. Bu yıl Harbokulu'ndan 335 
genç mezun olmaktaydı. 

Diploma dağıtımından sonra bütün öğrencilerin katıldığı parlak bir geçit resmi yapıldı. Şehzadeler, hükümet üyeleri, kumandanlar bu mutlu törende hazır bulunmuşlardı. 


— Birinci Bölümün Sonu — 
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İKİNCİ BÖLÜM 


SULTAN MEHMET REŞAT'IN RUMELİ GEZİSİ 


Selâmlıkta Bir Olay 


Mayısın üçüncü cuma günü selâmlık töreni Sinan Paşa camii'nde yapıldı. Padişah hazretleri camh köşkün önünden geçerken, on sekiz kişiden meydana gelmiş küçük bir kafile, kendisinin binmiş olduğu arabaya hücum edercesine koşmaya başladılar. 
Yaverler ve padişahın muhafız süvari birliği derhal bu şahısların önüne geçtiler. Önce epey bir heyecan görüldü ama, sonra işin içyüzü anlaşıldı. Bu adamlar Rumik adlı bir köyün halkından imişler. Ellerindeki emlâk ve araziyi bölgenin zorbalarından Hüseyin Paşa adında birisi zorla almış. Nereye başvurmuşlar- sa dertlerini anlatamamışlar. Sonunda çaresiz, durumlarını bu şekilde padişaha bildirmeye mecbur kal- 
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'mışlar. Arabaya doğru koşmaları, birisi kendilerini 'önlemeden önce ellerindeki dilekçeyi padişaha sunmak içinmiş. Asla telâş ve heyecan göstermeyen, etrafın telâşı ve heyecanı ortasında soğukkanlılıkla du- 
'rumun anlaşılmasını bekleyen hünkâr, yanındakilere İbu mesele ile yakından ilgilenmelerini emir buyurdu. 


Tıp Fakültesinde 
Dipicma Dağıtımı Töreni 


12 mayıs 1911 günü Haydarpaşa Tıp Fakültesin- 
(de diploma dağıtımı töreni vardı. Padişah hazretleri, kendileri gidemeyecekleri için, bu törende kendi adına bulunmak üzere saray başhekimi Hayri Bey'le bemi görevlendirdi. Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Bey (°), fakülte dekanı Besim Ömer Paşa, öteki öğetim üyeleri ve öğrenciler tarafından kapıda karşı landık. 

Diplomaların dağıtılmasına başlanmadan önce 'dekana, öğretim üyelerine ve öğrencilere hitaben şu kısa konuşmayı yaptım: 

— «Padişah hazretleri bütün öğretim üyelerine ve öğrencilerine selâmlarını yolladılar. Şevketmeab -efendimiz, hekimlerin insanlık âlemine yapmakta oldukları büyük ve değerli hizmeti takdir buyuruyorlar. 
Tıp mensupları padişahın nazarında daima değerli ve seçkin kimselerdir. Bu arada şunu da belirteyim: Sı- 


(1) Daha önceki bölümlerde evakanüvisə olarak adı gecen Ab. 
durrahman Şeref Bey, o sirada nazırlığa yükselmiş bulu. 


nuyordu. 
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navlarda en yüksek not alan öğrencileri padişah- hazretleri münasip hediyelerle taltif etmektedirler.» 

Padişah ve Osmanlı hükümeti adına, İngiltere kralı beşinci George'un taç giyme töreninde hazır bulunmak üzere, veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin gönderilmesi kararlaştırılmıştı. 22 mayıs 1911 günü veliaht Londra'ya hereket etti. Kendisini uğurlamaya hünkârın oğlu Necmettin Efendi ile ben memur edildim. Sirkeci garında şehzade Necmettin efendiden başka diğer şehzadeler, Mısır hıdivi ve hükümet üyeleri hazır bulunmaktaydılar. 


Sultan Reşat Üniformadan Hoşlanmazdı 


23 mayıs 1911 günü. Bir süreden beri hazırlıklariyle meşgul olduğumuz, padişah hazretlerinin Rume li gezisi için bugün İstanbul'dan yola çıkılması kararlaştırıldı. . 

Hünkârın üniforma ile başı pek hoş değildi. Cuma selâmlıklarında bile, namazı bitirir bitirmez üniformasını değiştirir, camiden dışarıya sivil elbise ile çıkardı. Rumeli ve Arnavutluk yolculuğunda da kendisinin sivil kıyafeti tercih buyuracaklarını tahmin ettiğim için, aynı zamanda bir başkumandan olarak taninan şevketmeabin ziyaret ettiği yerlerde sivil elbise ile görünmesinin Arnavutları yadırgatacağını hatırlatarak, hiç olmazsa hafif ve giyimi kolay bir üniforma yaptırmasını ve seyahat süresince bununla dolaşmasını kendilerine arz ve istirham etmiştim. Bu istirhamım uygun görüldü ve padişah, hiç de sevme-. 
diği halde, hemen hemen bütün gezisini üniformalı. 
olarak yaptı. 
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İstanbul'dan Hareket 


Sultan Beşinci Mehmet Han, sarayda şehzadeterle, hükümet üyeleriyle ve öteki ilgililerle ayrı ayrı vedalaştı. Limanda bulunan bütün vapurlar ve elçiliklerin istasyonerleri bayrak ve flamalarla donatılmıştı. 

Padişahın yolculuğu için hazırlanmış bulunan Barbaros Hayrettin zırhlısında Sadrazam Hakkı ve Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar paşalar, Dahiliye Nazırı Halil Bey, başkâtip Halit Ziya Bey, başyaver Hurşit Paşa ve ben bulunuyorduk. Padişahın oğulları Ziyaettin ve Ömer Hilmi efendiler, Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Bey, eski Maliye Nazırı Cavit Bey Mesudiye zırhlısında; ayan üyelerinden Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, protokol genel müdürü İsmail Cenani Bey, Emniyet Genel Müdürü Galip Paşa ve üç mabeyin kâtibi de Gülcemal vapurunda idiler. Ayrıca küçük ve büyük birkaç savaş gemisi de beraberimizdeydi. 

Hareketimizin ertesi günü Çanakkale Boğazı'na girdik. Bolayır ve Yazıcızade türbeleri karşısında durularak şehitlerin ruhlarına fatihalar okundu ('). 


Çanakkale'de 


Kal'a-i Sultaniye'de () toplar atılmak suretiyle padişah hazretleri selâmlandı. Hünkâr, istimbotlarla 


(©) O günlerin üzerinden dört yıl geçtikten sonra bu dolaylar 


yeniden yüzbinlerce şehidin mezarı olacaktır. 
(2) Çanakkale şehrinin eski adı. 
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kendisini karşılamaya gelen hükümet memurları ve kumandanların, yüzlerce sandal ve kayıklarla denizi doldurmuş halkın alkışları arasında karaya çıktı ve yürüyerek hükümet konağını şereflendirdi. Burada başlıca memurlar, kumandanlar ve subaylar, belediye heyeti, çeşitli dinlerin temsilcileri ve Gelibolu'dan gelen özel heyet padişahın huzuruna kabul edildi. Dışarıda toplanan şehir halkı durmaksızın alkış tutuyor ve «Padişahım Çok Yaşa» diye bağırıyordu. Bunun üzerine padişah balkona çıkarak halkı muhabbetle se-İamladı. 

Çanakkale okullarına ve ödeyemedikleri borçları yüzünden hapiste yatmakta olan bazı hükümlülere dağıtılmak üzere büyükçe bir ihsanda bulunan padişah hazretleri, bundan sonra tekrar Barbaros Hayrettin zırhlısına döndü. Zırhlı ve beraberindeki gemiler Selönik"e doğru yola koyuldular. 

Yol süresince bütün. filo tarafından harp manevraları yapıldı. Deniz sakin, herkes memnun ve mutlu, her şey iyi ve mükemmeldi. Kesendire önlerinde beklemekte bulunan ikinci filonun donanmaya katılmasıyle manevralara daha geniş bir ölçüde devam olundu. 


Selânik'e Varış ve Sultan Abdülhamit'e Selâm Programlaştırıldığı üzere mayısın yirmi beşinci yünü akşam üzeri Selânik'e varıldı. Gece, karaya çı- 
- kılmayıp, gemide geçirildi. 
Padişah hazretleri başkâtip Halit Ziya Bey'le, 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ikinci ordu müfettişi Hadi Paşa'yı Selânik'te Alatini köşkünde oturmaya mecbur edilmiş bulunan eski padişah Abdülhamit'in yanına gönderip, kendisine şu sözleri söylemelerini emretti: «Biraderimin ellerinden öperim. Selânik'e gelmiş olmaklığım, sadece memleketin selâmeti noktai nazarından seyahatime gösterilen lüzum üzerinedir. Gücenmemelerini rica ederim.» 

Tahttan indirilmiş ve sürgüne gönderilmiş olan büyük kardeşine karşı padişah hazretlerinin gösterdiği bu temiz saygı jesti ve nezaketi gerçekten takdire lâyıktır. Hünkâr bu görevi önce bana vermek istemişti; fakat her nasılsa boş bulunup beni bundan affetmelerini istirham etmiştim. Her bakımdan dikkate değer bir şahsiyet olan Sultan İkinci Abdülhamit'i yakından görmek için, bu ele geçmez bir fırsattı. Bu fırsatı kaçırmış bulunduğumdan dolayı sonraları büyük pişmanlık duydum. 

Selânik şehri o gece baştan başa nurlara garkolmuştu. Padişahın bulunduğu geminin çevresinde sandallarda incesazlar, mızıkalar, durup dinmeyen alkışlar ve yaşa sesleri, şenlik ve sevinç gösterileri sabaha yakın saatlere kadar devam etti. 


Selânik'te Karşılama Töreni 


Ertesi gün padişah hazretleri, amiral üniformasını giyinmiş oldukları halde, kendisi için hazırlanmış özel bir filika ile karaya çıktı. Rıhtımdaki karşılama töreni pek parlak oldu. Yol boyunca iki sıralı asker, öğrenciler ve onbinlerce halk dizilmişti. Bütün bu 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coşkun kalabalığın alkış tufanı içinde hükümet konağına 'gidildi. Şevketmeâb Selânik'te kaldığı sürece bu konakta hazırlanmış bulunan özel dairede misafir edilecekti. 

Hükümet konağında bir saat kadar dinlenildi. 
Sonra Selânik vilâyetinin ileri gelen devlet memurları, kumandan ve subayları, Selânik milletvekilleri, şehrin tanınmış simaları, belediye heyeti, İttihat ve Terakki Partisi genel merkez üyeleri, din ve ilim adamları, şeyhler, dinler temsilcileri, konsoloslar ve bağlılıklarını arzetmek üzere Yanya, İşkodra, Trabzon ve Erzurum vilâyetlerinden gelen heyetler arka arkaya huzura kabul edildiler. 

Gece, önlerinde mızıkalarla fener alayları bulunan çeşitli kuruluşlar hükümet avlusunu doldurarak padişahı alkışladılar. Sabaha kadar süren büyük şenlikler yapıldı. 

27 mayıs cuma günü selâmlık töreni Selânik'in 
Ayasofya camisinde yapıldı. Padişah, hiç bir cins ve mezhep farkı gözetmeksizin, okullara, yetimhanelere, hastanelere, fakir fukaraya, tekkelere ve daha başka benzeri kurumlara iki bin beş yüz altın ihsan buyurdu. Memurlara, kumandan ve subaylara, daha bazı kimselere çeşitli hediyeler dağıttı. 


Selânik'te İnceleme Gezileri 
28 mayıs 1911. Padişah hazretleri İkinci Ordu Kumandanlığı'nı şereflendirdi. Ordu müfettişi Hadi Pa- 


şa, kumandanlarla öteki yüksek rütbeli subayları padişaha takdim etti. Sonra padişahın Selânik'i şereflendirmesinin hatırası olmak üzere On Temmuz meydanında dikilecek anıtın temel atma töreni yapıldı. 
Hünkâr buradan «Beş Çınar» semtindeki parka gitti. 
Burada büyük bir sergi açılmıştı. Sergiden bir hayli eşya satın aldı. Daha sonra Selânik Mevlevihanesi'ni ziyaret etti. 


Sultan Beşinci Mehmet Han, Selânik'te kaldığı süre içinde, şehrin görülmeye değer bellibaşlı bütün yerlerini gezdi. Her gittiği yerde halk tarafından büyük saygı ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Padişahın seyahati münasebetiyle çevre şehirlerinden Selânik'e o kadar çok insan gelmişti ki sokaklardan doğru dürüst yürüyebilmek imkânı hemen hemen kalmamıştı. Birçok caddelerde dikilmiş bulunan zafer takları, zaten güzel bir şehir olan Selânik'e ayrı bir güzellik ve tatlılık daha katmaktaydı. 


Vahdettin Efendi”nin Yolladığı Telgraflar 


İstanbul'da kalan şehzade Vahdettin Efendi'den önce Barbaros Hayrettin zırhlısında, daha sonra da şehirde, şu iki telgrafı aldım: 


«Selânik limanında, Barbaros Hayrettin zırhlısında, Padişah hazretlerinin başmabeyincileri Lütfi Si- - mavi beyefendiye, 


İstanbul'dan Selânik şehrine yapılmış olan uzunca deniz seyahati şevketmaâb efendimiz hazretlerince inşallah, en küçük ölçüde olsun, bir rahatsızlığa yol açmamıştır. Kendisinin Selânik'e sıhhat ve afiyetle varmış olduklarına dair sizden müjdeli bir tel-.. 
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graf beklemekteyim. Bu arada, sonsuz bir hasretle ve haddim olmayarak, halifemiz ve padişahımızın el. 
lerinden öptüğümü kendilerine arzetmenizi rica ederim.» 


Mehmet Vahdettin 


«Selânik'te padişah hazretlerinin ikamet ettiği yerde, başmabeyinci Lütfi Simavi beyefendiye, 


Tanrı'ya çok şükürler olsun, tam bir sıhhat, afiyet ve güvenle Selânik'e varılmış olduğunu müjdeleyen yüce telgrafınızı aldım. Nail olduğum padişah iltifatlarından dolayı da son derece mesut oldum. Hele bu arada padişahımız efendimizin, İstanbul'a döndükleri sırada oğulları şehzade Necmettin Efendi hazretleriyle birlikte benim de İstanbul vapuru ile Yeşilköy açıklarında kendilerini karşılamamıza izin vermiş olmalarından duyduğum sevinci ifadeden öcizim. Ancak bu izinlerinden cesaret alarak bizler bu mesafeyi Çanakkale”ye kadar uzatmak ve orada padişahımızın ayağının toprağına yüzümüzü gözümüzü sürmek istirhamında bulunuyoruz. Kendilerinden bu hususta müsaadelerini alırsanız pek bahtiyar olacağız. 


Eğer padişahımız hazretleri lütfedip bu istirhamımızı kabul buyururlarsa o takdride İstanbul vapurunun padişahımızın dönüşünde tam vaktinde Çanakkale'de bulunması ve İstanbul'dan yola çıkışımızın da buna göre düzenlenmesi için Bahriye Nezareti'ne gerekli emirlerin şimdiden verilmesini size hatırlatmak isterim. Bu güzel vesile ile padişahımıza kulluğumu arzetmeye sizi vekil kılmaktayım. Cihan değerindeki 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velinimet padişahımızın sıhhat ve afiyet haberlerini daima beklediğimi arzederim.» 


Mehmet Vahdettin 


Şehzade Vahdettin Efendi'den aldığım telgrafları hemen padişaha arzetmiş ve onun cevaplarını da şehzadeye iletmiştim. 


Padişah Üsküp'te 


29 mayıs 1911 tarihinde Selânik'ten Üsküp'e 
doğru hareket olundu. Yolda trenin durduğu hemen bütün istasyonlarda kurbanlar kesildi ve bunlar fakir halka dağıtıldı. Bütün çevre halkının, okullar ve öğrencilerin ve özellikle hıristiyan halk yığınlarının padişaha karşı göstermiş oldukları bağlılık gerçekten üzerinde durulmaya değer bir hava taşıyordu. 

Köprülü istasyonunda güzel bir Türkçe ile ve eksiksiz bir vatanseverlik duygusuyle nutuk verip başta padişah olmak üzere hepimizi derin etkiler altında bırakan daha on bir yaşlarındaki Dimçe adlı bir Bulgar çocuğunu, yanına gidip kucaklamaktan hünkâr kendini alamadı ('). Sultan Beşinci Mehmet Han o kadar duygulanmıştı ki, eğer annesi ve babası razı olurlarsa onu İstanbul'a aldırtıp başkentin en iyi bir okulunda okutmayı ve bütün okuma harcamalarının kendi cebinden ödenmesini hemen oracıkta emir ve ferman buyurdu. 


©) Oysa bütün bu gösteriler alabildiğine riyakârca idi ve ara- 


dan bir yıl geçmeden Bulgarlarla Yunanlılar birleşip Türkiye'ye saldıracaklardı. 
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Daha sonra —Rumeli gezisinin devamı süresince— küçük Dimçe ile birlikte çeşitli dinden ve milletten bir hayli çocuk, padişah hesabına öğrenim yapmak üzere İstanbul'a gönderildi. 

Üsküp'teki karşılama töreni de, Selânik'teki gibi, pek parlak oldu. Şehrin en gösterişli ve en güzel binası olan Mekteb-i Sultan (') padişahın ağırlanması için hazırlanmıştı. Vilayetin ileri gelenleri, kumandanlar ve yüksek rütbeli öteki askerler, belediye heyeti, Kosova vilayeti milletvekilleri, bilginler ve şeyhler, çeşitli dinlerin temsilcileri, İttihat ve Terakki Partisi'nin delegeleri, şehrin tanınmış tüccar ve iş adamları, konsoloslar huzura kabul olundular. Vilâyet milletvekilleri adına söz alıp konuşan Üsküp mebusu Hoca Sait Efendi'nin nutkunu padişah kısa bir konuşma ile cevaplandırdı. Kendisinin de en büyük arzusunun ittihad-ı anâsır olduğunu, zaten bu geziyi de bunun için yapmakta olduğunu söyledi. 


İttihad-ı Anâsır 


Padişah hazretlerinin Üsküp'e vardığı günün gecesi müslüman ve hıristiyan bütün okulların öğretmenleri, öğrencileri, kol kola olarak ve bayraklarla, meşalelerle muntazam alaylar meydana getirerek padişahın kalmakta olduğu binanın önüne geldiler. Burada hepsi birlikte ve hep bir ağızdan Osmanlı devletine, onun hükümdarına karşı besledikleri sevgi, sadakat ve fedakârlık duygularını belirttiler. Manzara 


(©) O zaman liselere genellikle bu ad verilirdi. 
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gerçekten heyecan verici ve göz yaşartıcı idi. Padişah emretti. Dışarıda durmadan gösteri yapan kalabalıktan beş erkek ve beş kız çocuğunun yanına getirilmesini istedi. 

Gelen çocukları tam bir baba şefkatiyle okşayan Beşinci Sultan Mehmet Han, erkek çocukların her birine özel olarak bastırılmış olan altın liralardan bir kaç tane, kızlara da birer elmas iğne ihsan etti: 

— «Daima böyle kardeş gibi geçininiz. Birbirlerinize karşı sevgileriniz hep böyle devam etsin. Ben de sizlere babalık görevimi, hiç bir ayrım yapmadan, böylece sürdüreceğim,» diye konuşarak küçük çocukları sevgi ve iltifata boğdu. 

Padişahın emri üzerine Sadrazam Hakkı Paşa da ayağa kalkarak, İttihad-ı Anâsır'a çok parlak bir örnek teşkil eden oradaki kalabalığa, (') güzel ve akıcı bir Türkçeyle ve yüksek bir sesle heyecanlı bir nutuk verdi. Nutkunda padişahın bütün Osmanlı halklarma karşı beslemekte olduğu şefkat ve sevgi duygularını enine boyuna açıkladı. Bütün Osmanlı ülkesinin birlikte yükselip gelişmesi için bu ülkedeki her din ve mezhepteki, her soydaki insanların aralarındaki çekişmeleri bir yana bırakmaları gerektiğini uzun 


(1) Abdülhamit, Balkanlardaki çeşitli ulusların birbirleriyle olan düşmanlıklarını körükler, böylelikle onları birbirlerine düşürerek Osmanlı devletine karşı birleşmelerini önlemeye çalışırdı. İttihat ve Terakki Partisi, bunun tam tersi bir siyaset güttü, yani ulusları Osmanlılık adı altında birleştirmeyi denedi. Sultan Reşat”ı da bu işi gerçeklestirmek amacıyle Rumeli gezisine zorladı. Sonuç umulanın ve istenilenin zıddına olarak kendini gösterdi. Bu geziden kısa bir süre sonra Balkan Savaşı koptu ve Rumeli tümüyle elimizden çıktı. 


216 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ 


uzadıya sıraladı. Belki o an için, oradaki belirli bir yığın için bu konuşma büyük bir etki uyandırdı. Ne var ki etkinin yönünü ve amacını hakkıyle kestirmek imkânsızdı. 


Sadrazamın konuşmasından sonra padişah balkona çıkarak geniş alanı dolduran halkı selâmladı, onlara iltifatlı birkaç cümle söyledi. Sonu gelmez alkışlarla alkışlandı. 

Ertesi gün beklenmedik bir sonuç alındı: En azılı olarak bilinen Arnavut ayaklanmacılarının başları hükümete itaatlerini bildirdiler. Yine aynı gün Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa da İstanbul'dan geldi. Ortalıkta gerçek bir barış ve bayram havası esmekteydi. 

Selânik'te olduğu gibi burada da okullara, çeşitli kurumlara ve yoksul halka —cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin— iki bin beş yüz altın ihsan buyruldu. Yine Bursa ve Selânikte olduğu gibi hükümet adamlarıyle, askerlere münasip hediyeler dağıtıldı. 


Vahdettin Efendi”nin Yeni Bir Telgrafı 


Şehzade Vahdettin Efendi'den yeni bir telgraf aldım. Şöyle yazmaktaydı: 


«Üsküp'te, padişah hazretlerinin ikamet ettiği yerde, başmabeyinci Lütfi Simavi beyefendiye, 

Bu defa Selânik'ten Üsküp'e doğru yapılan kara yolu seyahati sırasında, yol zahmetlerinden dolayı, padişahımızın inşallah sıhhat bakımından bir rahatsızlığı olmamıştır. Âciz bendeleri tarafından sonsuz 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hasretlerimi ve bağlılık duygularımı hünkârımıza iletmenizi ve kendilerinin sıhhatlarının yolunda olduğuna dair bana müjdeli haberler gönderilmesine himmet buyrulmasını rica ederim. İkinci telgrafımda padişah hazretlerini Çanakkale'den karşılamamız için müsaadelerini istirham etmiştim. Bu hususta ne emir buyurdular. Acele bildirmenizi temenni ve rica 


ederim.» 
Mehmet Vahdettin 


Arnavutların Sultan Reşat'ı Karşılayışları 


2 haziran 1911. Üsküp'ten hareket ederek Piriştine'ye vasıl olduk. Osmanlı askerlerinin ve çeşitli kabilelerin yol boyunca, ellerinde bayraklar olduğu halde, saygı duruşunda bulunmaları büyük memnunluk uyandırdı. Binlerce Arnavutun kulluk gösterileri ve alkışları arasında şehre girildi. 

1389 yılı haziranında, Osmanlı tarihinin en şanlı 
olaylarından birinin geçtiği ve sonra Birinci Sultan Murat'ın, Sırp Miloş Kabiloviç tarafından şehit edilmesiyle nihayet bulan savaşın olduğu Kosova sahrasında cuma namazı hep birlikte kılındı. Bu yüce törende aşağı yukarı yüz bin kişi vardı. Namazdan sonra Sadrazam Hakkı Paşa, özel olarak hazırlanmış bulunan kürsüye çıktı. Padişahın emirlerine uyarak ben de onun gibi yaptım, yanında yer aldım. Hakkı Paşa, bu eşsiz günün önemi, yüceliği, padişahın ziyaretlerinin sebebinin ne olduğu konusunda uzun ve etraflı bir konuşma yaptı. Nutkun Arnavutçaya tercümesi görevi kürsüde bizimle birlikte bulunan, ayan üyelerinden Manastır'lı İsmail Hakkı Efendi'ye verilmişti. 
Kendisine bu görevini yapmasını hatırlattığımız İsmail Hakkı Efendi, bir kelime bile Arnavutça bilmediğini söylemesin mi? Oysa kendisinin, padişahın yanında bu heyete katılmasının tek nedeni bu maksada dayanmaktaydı. 

İsmail Hakkı Efendi, Sadrazamın nutkunu Arnavutça'ya çeviremedi ama, ellerini kollarını havaya kaldırarak, değil zavallı cahil Arnavutların, hatta oldukça öğrenim görmüş kimselerin bile anlayamayacağı dini terimlerle dolu Arapça uzun bir dua etti. Hiç kimsenin beklemediği ve tamamiyle program dışı olan bu garip halden sonra, orada padişah tarafından yaptırılmasına karar verilen medresenin temel atma töreni başladı. Törenden sonra da padişah, Birinci Murat'ın şehit düşmüş olduğu yerdeki eski anıtsal camiyi ziyaret etti. 

Padişah Priştine ve dolaylarındaki okullar ve yoksul öğrenciler için bin, bu bölgenin müzmin bir derdi olan kan davalarının barış yoluyle çözümlenmeleri için de otuz bin, medrese için de beş bin lira ki toplam olarak otuz altı bin lira bağışta bulundu. Her ne kadar kan davaları meseleleri için ayrılan otuz bin lira devlet hazinesinden ödenmiş bulunmakta idiyse de, Arnavutlar üzerinde olumlu bir etki yaratmak için hünkâr tarafından ihsan edilmiş gibi ilân edildi. 

Haziranın dördüncü günü Priştine'den Selânik'e dönüldü. Üsküp ve Selânik garlarında şehir halkları yeniden padişaha büyük bağlılık gösterilerinde bulundular. Selânik'e dönüş gecesi, fener alayları ve mızıkalarla hünkârı tekrar tekrar selamladılar. 
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Padişahın Rumeli Gezisinden Dönüşü Sirbistan Kralının Gönderdiği Heyet 


Sırbistan kralı, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini devam ettirmek ve güçlendirmek amacıyle, haziranın altıncı günü özel bir heyet göndermişti. Heyet padişah tarafından kabul edildi. Gece şereflerine elli kişilik bir ziyafet verildi. Heyetin üyelerine, mevkilerine göre münasip nişanlar ihsan olundu. 

Gece limanda bulunan Osmanlı donanması ve sehir, elektrik ısıklarıyle aydınlatıldı. Fişekler atılıp mehtaplar yakıldı (7) İttihat bahçesinde şehir hastanesi yararına verilen müsamereye yardım olmak üzere padişah üç yüz ve şehzadeler kırk lira verdiler. 

7 haziran 1911 günü sabahleyin erkenden özel 
trenle Manastır'a gidildi. Aynı içten gösteriler ve aynı saygı ve sevgi dolu törenler burada da yapıldı. Padişahın misafir edilmesi için belediye dairesi. hazırlanmıstı. Benim, Edirne'de olduğu gibi, burada da şanssızlığım vardı: Kalmakta olduğum oda her ne kadar birkaç gün önce badana edilmiş idiyse de, yatağıma girdikten birkaç dakika sonra sayısız denecek kadar çok tahtakurusunun hücumlarına maruz kaldım. 
Uyumaya imkân yoktu. Kalktım; durumu koridordaki 


() O zamanlar, imparatorluğun başkenti olan İstanbul'da henüz elektrik yoktu. Selânik gibi büyük şehirler çoktan bu uygarlık ışığından yararlanmakta oldukları halde İstanbul hâlâ havagazı ve petrolle aydınlatılıyordu. İkinci Abdülhamit tehlikeli gördüğü için İstanbul'a elektrik getirilmediği söylenir. İstanbul elektriğe, 1912 yılından sonra kavuşmuştur. 
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hizmetkârlara anlattım. Bunun üzerine karyolamın ayaklarının altına içleri su ile dolu çanaklar koyduiar. Haşerat herhalde bu sulara düşüp boğulmuş olmalılar ki, bundan sonra ben de oldukça rahat bir uykuya kavuştum. 


Padişah Hazretleri Manastır'da 


Ertesi günü, öteki vilayetlerde olduğu gibi, Ma- 
: nastır'da da benzeri heyetler padişahın huzuruna ka- 
“bul olundular. Hünkâr okullara ve hayır kurumlarına “iki bin lira ihsan buyurdu. 

Program gereğince Niyazi Bey'le Eyüp Sabri Bey, yanlarında mücahit arkadaşları olduğu halde, iki yıl önce hürriyet için dağa çıktıkları kıyafetle Manastır şehrine tekrar inişlerinin temsili olarak tekrarını yap- 
“tılar. Padişah bu töreni dairesinin penceresinden iz- 
- liyordu. Niyazi Bey hünkârın penceresinin önünden : geçerken, zaten aslında çok uzun olan bıyıklarını bura bura daha çekip uzatıyor ve boyunun kısa oluşu- 
"nu gözlerden gizlemek için özel olarak seçtiği yüksek atın sırtından etrafa mağrur mağrur bakıyordu. 
` Yaratılıştan çekingen ve mütevazı bulunan Eyüp Sabri Bey ise, evvelce yaptığına pişman olduktan başka şimdi onun taklidinden utanıyormuş gibi bir tavırla ve kıpkırmızı olmuş bir çehreyle, mümkün olduğu kadar hızlı geçip gözlerden kaybolmuştu. Bu yersiz, "yapmacık gösteriyi kimin düzenlediğini anlamaksızın, padişah hazretleri de —herhalde bizler gibi— şaşa- 
'rak, sıkılarak seyretmiş olmalıdır. 

Haziranın dokuzuncu günü İngiltere kralı beşinci George'un taç giyme törenine rastladığından, padişah hazretleri tarafından kendisine bir tebrik telgrafı çekildiği gibi, Manastır'daki İngiltere konsolosluğuna yine aynı maksatla bir yaver gönderildi. Bir saat sonra konsolos bulunduğumuz binaya gelip benden, teşekkürlerinin padişah katına iletilmesini rica etti. 

Padişah hazretlerinin Manastır'ı ziyareti dolayısıyle burada da bir anıt dikilmesi kararlaştırılmıştı. 
Anıtın temel atma töreni yapıldıktan sonra buradan şehrin ünlü Kerim Paşa Bahçesi'ne gidildi. 

10 haziran cumaya rastlıyordu. Cuma selâmlık 
töreni İshakiye camisinde yapıldı. Törenden sonra padişah hazretleri ordu kumandanlığını ziyaret buyurdu. Kumandan Fethi Paşa, öteki kumandan ve subayları padişaha birer birer takdim etti. Hünkâr özel deftere: «Tarihin sahifeleri Osmanlı ordusunun yüceliği ve zaferleriyle aydınlanmaktadır,» cümlesini yazdı. 
Kumandanlığın önündeki geniş alanda güzel bir geçit resmi yapıldı. Sultan Beşinci Mehmet Han, gördüğü disiplin ve düzenden dolayı, kumandan paşaya takdirlerini bildirdi. 


Rumeli'den Dönüş 


11 haziran 1911 günü, son derece sıcak bir uğurlama havası içinde, Manastır'dan hareket edildi. Selânik'e gelindiğinde, artık bu sefer şehirde kalmaksızın, doğruca Barbaros Hayrettin zırhlısına geçildi. 
Padişah hazretlerini ve yanındakileri alan donanma İstanbul'a doğru yola çıktı. 
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12 haziranda Çanakkale'ye varıldı. Vahdettin 
Efendi ile öteki şehzadeler İstanbul ve Trablus adlı yatlarla daha önce buraya gelmiş bulunuyorlardı. 
Hünkâr onlar ve Çanakkale halkı tarafından törenle karşılandı. 

13 haziranda, ayrılıştan yirmi gün sonra, İstanbul'a dönülmüş bulunuluyordu. Son derece parlak ve özden bir karşılayış hazırlanmıştı. Bütün vapurlar düdüklerini çalarak, savaş gemileri toplar atarak saygı töreninde bulundular. Rumeli gezisi başarıyle tamamlanmıştı. 


Hünkârın Rumeli Gezisinin Sonuçları 


Okuyucuların, ayrıntılarıyle yaptığım bu açıklamalardan da anlayacakları gibi, padişah hazretlerinin Rumeli'ye yapmış olduğu bu gezi Osmanlı imparatorluğundaki çeşitli dinlerden ve uluslardan meydana gelme halkın, kendisine bağlılıklarını gösterebilmelerine çok iyi bir vesile oldu. Şimdi bu konudaki kendi gözlem ve düşüncelerimi de kısaca ilâve edeyim: Selânik'e vardığımız andan itibaren hünkârın etrafını İttihat ve Terakki'nin genel merkez üyeleri almış, daha doğrusu sarmıştı. Padişahın sokağa her çıkışında arabasının iki yanında, acayip giyim ve kuşamlarıyle, hiç tanımadığım çehreler belirmekteydi. Bunlar güya genel merkez tarafından, padişah hazretlerinin can güvenliğini sağlamakla görevli kimselermiş. Bence böyle bir tedbir yersiz ve gereksizdi. Bir hükümdar için en büyük koruyucu milletinin kendisine karşı duyduğu sevgidir. Yaşlı ve bir hayli çökkün olduğu 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halde, sırf memleketinin mutluluğuna hizmet niyetiyle bu zahmetli yolculuğa katlanan Sultan Beşinci Mehmet Han'a hiç bir kimsenin en küçük bir saygısızlıkta bile bulunmayacağı muhakkakken, halkla onun arasına böyle kimseleri sokmamak en doğru» - suydu. 


Hükümet Bu Geziden Yararlanmayı Bilemedi 


Öte yandan Üsküp, Priştine ve Manastır gezisi- - ne genel merkez üyelerinin bir kısmı, âdeta resmi denilebilecek bir şekilde, katılmışlardı. Ben Sadrazam. 
Hakkı Paşa'ya bu konuyu açmış ve İttihat ve Terakki Partisinin bu tür davranışının sebebini anlayamadığımı, böylelikle padişahı sanki kendi tekellerindeymiş gibi göstermek istediklerini, bu halin ise —çoğunlukla muhalif partiye mensup bulunan— Arnavut-- lar üzerinde kötü bir etki yaratacağını hatırlatmıştım. Benim iyi niyetle yaptığım bu uyarmaya karşı. 
Hakkı Paşa: 

— «Unutmayınız ki» demişti, «bu Rumeli gezi--- sini hazırlayıp düzenleyen İttihat ve Terakki Partisi'dir.» 

Böylesine bilgili ve kültürlü bir adamın böyle” konuşması doğrusu beni hayal kırıklığına uğratmıştı: 

— «Aman paşam, iş öyle ise, mesele şu bilinen ' kasap hikâyesine benzer,» deyip susmaktan başka çare bulamadım ('). 


(1) Kitabın yazarı, sözünü ettiği kasap hikâyesi konusunda bir açıklama yapmıyor. Adı geçen hikâye ünlü «Alkolunuser : diyetimi» hikâyesi olmalı. 
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Benim naçiz kanaatime göre padişah, kendine düşen görevi pek iyi bir biçimde yerine getirdi. Yani çeşitli dinden ve ulustan meydana gelme Osmanlı halkını babaca bir yakınlık göstererek iltifatlara boğdu. Çocuklarını ise herkesin gözleri önünde sevip okşadı. Hepsinin aynı vatanın çocukları olduğunu, bundan dolayı kardeş gibi geçinmelerini onlara hatırlattı ve tavsiye etti ('). Fakat bütün bunlara rağmen hükümet bu gezinin olumlu meyvelerini toplayacak tedbirler alamadı 

Meselâ Dahiliye Nazırı, oraya kadar, padişahla birlikte gelmişti ama sonuna kadar padişahla birlikte kalması gerekmezdi. Pek âlâ Priştine'de bir süre kalabilir, kan davaları meselesi için kurulan uzlaştırma komisyonlarına başkanlık edebilir, davaların tez elden görülmesini sağlayıp gerekenlere paralarını da hemen orada dağıtabilirdi. Çünkü Arnavutlar, uzun yıllardan beri, sadece sözde kalan kuru vaatlerden bıkmışlardı. Bu konuyu —benim asli görevim olmadığı halde— sadrazama ve öteki ilgililere defalarca hatırlattım; fakat bir sonuç alamadım. 

Hele hiç Arnavutça bilmeyen ayan üyesi İsmail Hakkı Efendi'nin, sırf İttihat ve Terakki mensubu bulunmasından dolayı, heyete alınması ve sadrazamın güzel ve etkili nutkunun onun yüzünden Arnavutlara tercüme edilememiş olarak kalması affolunmaz hatalardandır. 


C) Padişahın sembolik bir gezisinin her şeyi düzelteceğini. 
hiç değilse birçok olumlu sonuçlar vereceğini uman yazarın yanıldığını, çeşitli olaylar kısa bir süre sonra ispatlamıştır. l 
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Gezdiğimiz vilayetlerde, oralardaki bölge gazeteleri özel sayılar bastırmışlar, bunları padişah hazretlerine sunmam için bana vermişlerdi. Bu gazeteleri hünkâra gösterdim. Bundan memnun olan padişah da onları çıkaranlarla yazarlarına münasip hediyeler ihsan buyurdu. Yalnız bu gazeteler içinde Silâh, Top.. 
gibi saçma adlar taşıyanlar ve ahmakça bir tarzda dünyaya meydan okuyan bazıları vardı ki, doğrusu böylelerini padişaha takdim etmedim. Sahipleri durmadan bana başvuruyor «Neden bizim gazetelerimizi de padişah hazretlerine iletmiyorsunuz?» diye beni âdeta sıkıştırıyorlardı. Bunlara hiç aldırmadım; hatta böyle deli saçmalarının bir padişaha sunulamayacağını açıkça kendilerine söyledim. Böyle yayınların, esasen rahat olmayan başımızı daha da belâya sokacağını, benim gibi daha birçok iyiniyetliler biliyorlardı. Ne var ki, bundan dolayı, İttihatçılardan bazılarının bana gücendiklerini öğrendim. 

Rumeli gezisinde padişah hazretlerinin ve beraberindekilerin barınma, yiyecek ve istirahat meselelerini üzerine alan Mefruşat ve Hereke fabrikası müdürü Hacı Akif Bey'den söz etmemek gerçekten bir haksızlık olur. İlköğrenimi bile bulunmayan, fakat örgütleme ve yönetme konularında olağanüstü bir yetenek ve güce sahip bulunan bu zatın gösterdiği beceriklilik cidden takdire değerdi. 


Mareşal Nuji'nin İstanbul'u Ziyareti 


25 haziran 1911 cuma. Selâmlık töreni Beylerbeyi camisinde yapılacağı için padişah hazretleri Söğütlü yatıyle adı geçen yere gitti. Namazdan sonra şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi, Harbiye Nazırı Mahmut.Şevket Paşa, Evkaf Nazırı Hayri Efendi ve Birinci Ordu kumandanı Zeki Paşa'yı yanına alarak Göksu kasrına gitti. Öğle yemeğini orada bu zatlarla birlikte yedi. Başkâtip Halit Ziya Bey'ie ben de birlikte idik. 

Londra'da kralın taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil eden veliaht Yusuf İzzettin Efendi, 28 haziran günü İngiltere'den döndü. Kendisini padişah adına şehzade Ziyaettin Efendi ile ben Sirkeci garında karşıladık. 

9 temmuz 1911 de, ziyaret için İstanbul'a gelmiş bulunan Port Arthur fatihi ünlü Japon amirali Nu-İİ padişah hazretleri tarafından kabul edildi. Amiral, ana dilinden başka hiç bir dil bilmediği için, Almanca'yı bilen yanındaki Japon subayı ve benim aracılığımla padişahla görüşmeleri sağlandı. 

Bir süredir yapımı devam eden Abide-i Hürriyet anıtının açılış töreni yapıldı. Törende padişah adına Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, başyaver Hurşit Paşa, nazırlar, ayan ve millet meclisi üyeleri, kumandanlar ve yüksek rütbeli subaylar, Japon mareşali Nuji hazır bulundular. Açılış münasebetiyle Mahmut Şevket Paşa güzel ve heyecan dolu bir nutuk söyledi. Bundan sonra geçit resmi yapıldı. (10 temmuz - 23 
temmuz 1911) 


Mercan ve Laleli Yangınları 


Aynı günün gecesi şehrin İstanbul yakasında yine, benzeri az görülmüş yangınlardan biri çıktı. Özellikle Mercan ve Lâleli semtlerinde büyük tahribat yapan yangın pek çok aileyi perişan etti, evsiz barksız bıraktı. Bu arada Genelkurmay Dairesi de yandı. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın —yangının söndürülmesine nezaret ederken ve gerekli emirleri verirken— başına düşen büyükçe bir tahta parçası ile yaralanmış olduğu haber alındı. Bunun üzerine padişah tarafından, kendisinin sağlık durumunu sormak ve geçmiş olsun demek üzere, paşanın yanına gönderildim. Harbiye Nezareti'ne vardığımda Mahmut Şevket Paşa'nın bir odada yatmakta olduğunu söylediler. Bitişiğindeki odada Sadrazam, Dahiliye Nazırı Halil Bey ve daha bazı devlet adamları toplanmışlardı. 


Mahmut Şevket Paşa Milletvekili Nazır İstemiyor 


Harbiye Nazırlığı mensuplarından birisi ile görüşüyordum. Konuşma sırasında bu zat bana: “Mahmut Şevket Paşa ile görüştüğünüz sırada sakın Halil Bey”- in de burada bulunduğundan bahsetmeyiniz,» deyince şaşırdım. Sebebini sordum. Aldığım cevap beni daha da şaşırttı: 

— «Harbiye Nazırı Paşa, başına yanar bir tahta düştüğü zaman sendeledi. «Sakın bundan böyle milletvekilinden nazır yapmayınız» dedi ve sonra bayılp düştü, Bundan anlıyoruz ki milletvekili bir nazır olan Halil Bey'in burada bulunduğunu işitirse belki sinirine dokunur.» 

İçimden gülerek Mahmut Şevket Paşa'nın bulunduğu odaya girdim. Kendisine padişahın selâmlarını 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bildirdim. Geçirmiş olduğu kazadan büyük üzüntü duyduğunu, en yakın zamanda iyileşip ayağa kalkması dileğinde olduğunu söyledim. 

Mahmut Şevket Paşa, teşekkürlerinin ve minnettarlık duygularının padişah hazretlerinin katına ulaştırılmasını rica etti. 

Ben saraya döndükten sonra padişah üç oğlunu, başkâtibi ve başyaveri yeniden Mahmut Şevket Paşa'ya gönderdi; bunlar aracılığı ile tekrar hatırını sordurup geçmiş olsun dedirtti. Ayrıca veliaht Yusuf İzzettin Efendi ile şehzade Mecit efendiler de —yine padişahın arzusu üzerine— bizzat gidip geçmiş olsun dediler. 

Beşinci Sultan Mehmet Han, yangından zarar görenler için iki bin beş yüz lira ihsanda bulundu. 

Birkaç gün sonra iyileşen Mahmut Şevket Paşa, teşekkürlerini arzetmek için, saraya gelmişti. Odamda konuşurken kendisine kaza günü nezarete gidişimde yaverlerinden birinin bana anlattığı «milletvekilinden nazır istememe» konusunu —biraz da gülerek— anlattım. Paşa bu konuşmamı hayretle karşıladı, böyle bir şey söylediğini katiyen hatırlamadığını, bununla birlikte eğer söylemiş ise bunun kalbinin sesi olduğunu belirtti. 


Behubal Kraliçesi İstanbul”da 


Hindistan'ın Behubal ülkesinin kadın hükümdarı, halifeyi ziyaret etmek amacıyle, İstanbul'a gelmisti. 
20 temmuz günü padişah tarafından kabul olundu. Yanında oğulları Ubeydullah ve Hamidullah Han lar ile 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İngiltere'nin İstanbul elçisi de bulunmaktaydı. Yüzü kalın bir peçe ile örtülü bulunan bu hanım, padişah hazretleriyle Farsça konuştu. Sultan Beşinci Mehmet Han Farsça'yı çok iyi biliyor ve konuşuyordu. Kraliçeye ve oğullarına münasip hediyeler verildi. Oğulları benim odamda beklerken kraliçe Harem dairesine: girerek burada hanım sultanlarla da tanıştı. 


Veliahtın Almanya Gezisi 


Almanya'da yaz sonu askeri manevralar başlamak üzereydi. İmparator Vilhelm bu manevralara Osmanlı veliahtını resmen davet etmişti. Yusuf İzzettin Efendi Mecidiye kruvazörüne binerek, Köstence üzerinden Almanya'ya hareket etti. Başyaver Hurşit Paşa ile ben kendisini uğurlamakla görevlendirildik. 
Şehzadeler ve nazırlar da bu uğurlama töreninde hazırdılar. 

Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin, Romanya'dan geçerken, orada güzel bir kabul gördüğünü, Sinaya'- daki yazlık köşkünde kralın kendisi şerefine ziyafet verdiğini, karşılıklı dostluk nutukları söylendiğini öğrendik. 

13 ağustosta İstanbul'dan ayrılan Yusuf İzzettin 
Efendi, Almanya'dan trenle, 30 ağustos günü yurda döndü. Padişah adına, yine başyaver Hurşit Paşa ile birlikte, karşılamaya gitti. Veliaht beni arabasına aldı. Yolda halk kendisine içten sevgi gösterileri yapıyor ve Yusuf İzzettin Efendi, arabada ayağa kalkarak, bu gösterilere teşekkür ediyordu. 

6 eylül 1911 ramazanın kadir gecesine rastlıyordu. Bu sefer kadir gecesi töreni Ayasofya camisinde yapılacaktı. Söğütlü yatı ile Topkapı Sarayı'na gidildi. İftar orada yapıldı. Alaydan sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönülürken limanda bütün gemilerin donandığı görülüyordu. Savaş gemileri top atarak padişahı selâmladılar. 

Ramazan Bayramı alayı, her zamanki gibi, Tophane'de Nusretiye camisinde yapıldı. Muayede töreninde —her vakitki gibi— saçağı ben tuttum. 


—İkinci Bölümün Sonu— 
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MEŞRUTİYETİN FELÂKETLİ DÖNEMİ BAŞLIYOR: İTALYA SAVAŞI 


İtalya'nın Ültimatomu ve Cevabı 


15 eylül 1911. İtalya'nın İstanbul maslahatgüzarı 
Di Martino bugün Osmanlı hükümetine, devleti adına bir ültimatom gönderdi. Bunda İtalya devletinin Trahlusgarp ve Bingazi'yi işgal düşüncesinde olduğu bildiriliyor, bu ülkelerin derhal Osmanlı devleti tarafından boşaltılmasının, yirmi dört saate kadar da cevap verilmesinin beklendiği belirtiliyordu. 

Bu olağanüstü ve hiç beklenmedik olay üzerine heyeti vükelâ, ayan ve millet meclisi başkanları da dahil bulunduğu halde, sarayda toplantıya çağrıldı. 
Uzun konuşmalar sonunda cevap hazırlandı. Bu cevapta devletler hukuku ve uluslararası anlaşmalarla bağdaşacak bazı imtiyazların İtalya'ya verilmesinde tereddüt edilmeyeceği, eğer İtalya'nın maksadı sadece ekonomik çıkarlar ise bu konuda Osmanlı devletinin kendisiyle müzakereye oturmaya hazır olduğu bildirildi. 


İtalya'nın Savaş İlân Etmesi 


Ertesi günü İtalyan elçiliği, devletinin Türkiye'ye savaş ilân ettiğini bildiren notayı Babıâli'ye yolladı. 

17 eylül sabahı Hakkı Paşa bana telefon etmiş, 
evimden saraya gitmeden önce sadrazamlık konağına uğramamı bildirmişti. Bu telefon ricası üzerine evden erken çıktım ve Hakkı Paşa'ya uğradım. İçeri girdiğimde kendisini bazı arkadaşlarıyle birlikte ciddi ciddi konuşurken buldum. Çok üzgün bir çehreyle beni karşıladı. Kabinenin istifa etmeye karar verdiğini bildirdikten sonra bu zor zamanda, eski sadrazamlardan, ayan başkanı Sait Paşa'nın işbaşına getirilmesinin yerinde olacağını —bir teklif olarak— padişah hazretlerine arzetmemi tavsiye etti. 

Bir gece önce sarayda toplanmış olan ve sabahin üçüne kadar devam eden Meclisi Vükelâda ben de hazır bulunmuştum. Bu arada Mahmut Şevket Paşa Almanya elçiliğine gönderilmişti. Onun dönüşün- den sonra padişah hazretlerinin bir teklifi mecliste görüşülüp kabul edilmişti. Bu teklif büyük devletlere bir telgraf çekilerek, bu zor durumda aracı olmalarını istemekti. Bu arada Meclisi Vükelâ toplantısına katılmayan Mahmut Muhtar Paşa, odamda istifasını yazıp sadrazama göndermişti. Yukarıda da arzettiğim gibi kabine zaten çekilmeye karar vermişti. 

Konu ile ilgili bir hususu da şurada belirtmeyi 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bir vicdan görevi saymaktayım. İtalya'nın ültimatomunun “halk arasında yayılmasından sonra ortalığa şöyle bir söylenti atılmıştı: Güya o gece Hakkı Paşa —ki İtalyan dostu sayılırdı, sadrazamlığa Roma büyükelçiliğinden gelmişti— İtalyalı Kont Rubilano Paşa'nın evinde bu adamla kumar oynamakta imiş. 
Ültimatom kendisine, işte bu kumar masasında iken ve bir İtalyanla kumar oynarken verilmiş imiş. Bu söylentinin hiç bir aslı esası yoktur, kesinlikle yalandır. | 

Trablusgarp vilâyetimiz, daha Berlin muahedesinden beri (1878) İtalyanların göz diktiği bir yerdi. 
Tunus'un Fransa tarafından işgal edilmesi üzerine İtalyan devleti, uzunca bir süre, eskilerin «hulül-i müsaleme», yani savaşa başvurmadan, barış yoluyle elde etmeye çalışma dedikleri yollardan giderek göz diktiği bu avı yutmaya çalışmış, yıllarca denedikten sonra bunda başarıya ulaşamayacağını anlayınca nihayet maskesini çıkarmıştı. 

Biz Türkler meşrutiyeti ilân etmek suretiyle artk her türlü haksızlıklardan uzak kalacağımızı hayal ededuralım, İtalya'nın bu beklenmedik saldırısı beynimizde bir bomba gibi patlamış, padişahından en mütevazı bir ferdine kadar herkesi derin bir şaskınlik ve üzüntü içinde bırakmıştı. 

Trablusgarp, Afrika'daki son ülkemizdi. Hiç olmazsa bu topraklarımızın olsun düşman ayaklarıyle çiğnenmesinden kurtarılması için hükümetin alacağı her türlü tedbiri millet canla başla desteklemeye hazırdı. 
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Damat Hafız Paşa'nın Trablusgarp'la 
İlgili Mektubu 


Padişah hazretlerine arzolunmak üzere imzalı imzasız birçok hatırlatma ve yol gösterme mektupları alıyordum. Bunlardan biri de, sonradan Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Anadolu bölgesi başkumandanı iken, cephede tifüsten ölen Hafız Hakkı Paşa idi. Kendisi o zaman binbaşı rütbesindeydi; İttihat ve Terakki partisinin eski kurucularındandı ve o sıralarda Osmanlı hanedanından bir sultanla evlenerek «Damad-ı Hazret-i Şehriyâri» olmuştu. Hafız Hakkı Paşa'nın mektubunu olduğu gibi aşağıya alıyorum: 


Başmabeyinci atufetlü Lütfi Simavi Beyefendi Hazretlerine, 


eYüce ve şanlı Osmanlı hanedanına intisap etmiş olmakla iftihar duyan bir kimse bulunmam dolayısıyle, aşağıda arzettiğim hususların canımdan fazla sevdiğim şevketli padişahımıza sunulmasını temenni ederim. Bu naçiz fikirlerimin yüce Osmanlı hanedanının ve kutsal vatanımızın mutluluğu ve dirliği için ileri sürülmüş olduğundan herhalde şüphe edilemez. 

Şu son Trablusgarp meselesi bütün memleketi baştan başa sarsacak feci bir buhrandır. Eğer bu buhrana, doğru ve düzenli bir yol verilemezse sonuç gerçekten pek uğursuz ve kötü olacaktır. Saltanat makamının ve hükümetin bu konuda, tereddüt etmeksizin, kesin ve cesur bir karar alması başta gelen bir iştir. Böyle bir kararın alınmasına ve kamu oyunun bu karara hazırlanmasına —herkesten önce— padişahımızın ve halifemizin önder olması gerekir. Bu meselede yurdun, ulusun ve saltanatın hakları için ciddi bir çaba gösterilmek isteniyorsa, daha şimdiden, sevgili padişahımız tarafından millete kesin bir .garanti verilmeli; bundan sonra da vakit geçirmeden hemen bunun uygulanmasına geçilmelidir. 

İtalya ile aramızda meydana gelen bu önemli olay- da iyi ya da kötü —fakat mutlaka kesin— bir karara derhal varılmalıdır. Eğer böyle yapılmayıp da tereddüt ve kararsızlık içinde bocalanacak olursa, devletin onuru hem dışarıda hem içeride büyük ölçüde zedelenecektir. Bundan başka ekonomik durumu da dikkatle gözönünde tutmalıdır. Bugünden itibaren artık birçok şeyin fiyatı hızla yükselmeye başlayacak, kısa bir süre sonra ise bu bunalım kendisini her alanda kuvvetle hissettirecektir. Bunun en belirgin sonucu askerin ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanmaması olacaktır. Nihayet gide gide memleket büsbütün karışacak —başta düşmanımız olmak üzere— bütün dünyaya karşı acıklı bir güçsüzlüğün içine yuvarlanmış olarak görünecektir. 

Eğer, düşmanın verdiği ültimatoma boyun eğmeyerek, İtalya ile uğraşmaya karar verecek isek —ki şimdiye kadar böyle bir kararın verilmiş olması gerekirdi— neticede zilletli bir durumla karşı karşıya gelmemek için derhal esaslı bir planive program yapmak ve her türlü fedakârlığa katlanmayı göze almak icabeder. Böyle bir fedakârlıkta bütün Türk milletine en büyük örnek bizzat padişahımız efendimiz olmalıdır. Bugünden başlayarak öyle bir fedakârlık yarışına girişmeliyiz ki, o zaman Avrupa da bizim yaşamaya lâyık bir ulus olduğumuzu ister istemez kabul etsin. 
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Bir savaş ister askeri yönden olsun, ister ekonomik yönden olsun, ancak ve ancak para ile yapılabilir. Bundan dolayı hükümetçe hazırlanacak savaş planının temelini, her şeyden önce, para teşkil edecektir. Bu para ise, altı ay sonra değil, bugün yapılacak ekonomik hazırlık ve çabalarla tedarik edilebilir. Her ne suretle olursa olsun, bir an önce kamu oyunu tatmin etmek ve Avrupa'da —kendilerinin anlayacağı dilden— iyi bir etki yaratmak için, padişahımız tarafından şu hususların ilgililere ferman buyrulması lüzumludur: 

Padişahımız hem halife, hem de başkumandan: dır. Millet ve askerler, geçici olan hükümetlerden çok fazla, kalıcı olan padişaha saygı ve güven duyar. Bundan dolayı böyle günlerde kendilerini yanlarında ve başlarında görürse büyük iş:er görmek azmi ve çabası artar. Netice olarak şunu arzetmek isterim: Eğer şu bir iki gün içinde Hürriyet-i Ebediye tepesi dolavlarında bir savaş uygulaması, bir askeri manevra yapılır ve bunun sonunda halkı heyecanlandıracak bir de geçit resmi düzerlenirse çok yerinde olacaktır. Padişahın huzurunda yapılacak bu geçit resminden sonra, önceden hazırlanıp basılmış ve kumandanlara dağıtılmış bulunan bir Beyanname-i Hümayun'un (') orada bütün askerlere okunmasından da olumlu sonuçlar beklenebilir. Bu Beyanname-i Hümayunda padişah —kendileri başta olmak üzere— milletle birlikte sonuna kadar savaşacağını ve seferberlik hazırlıklarına yardım olmak üzere, bütün hanedan üyelerinin maaşlarının yüzde yirmisini terkettikleri- 


(9 Padişah bildirisi. 
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ni— burada miktar olarak, meselâ yılda şu kadar bin lira-denilse daha büyük etki yapar— milletin de kendisini izleyeceğinden emin bulunduğunu ifade buyururlar. Ayrıca bu beyanname bütün vilâyetlere de ge- 
'nelge olarak yollanır. Öte yandan, vakit geçirmeden, halkı tatmin edecek ve onlarda güven uyandıracak bir de yeni kabine kurulur.» 
16 eylül 1911 


Damad-ı hazret-i şehriyâri 
Erkânıharp binbaşısı 
Hafız Hakkı 


Almanya İmparatorunun Sudan Cevabı 


18 eylül 1911. Padişah hazretleriyle birlikte Topkapı Sarayı'nda bulunuyordum. Almanya büyükelçisi Baron Marchall'ın bir muşla Dolmabahçe Sarayı'na geldiği ve padişahın Topkapı'da olduğunu öğrenince, oraya gitmek üzere yeniden yola çıktığı telefonla bana bildirildi. 

Padişah Bağdat köşkünde dinleniyordu. Durumu kendilerine arzettim. Baron Marchall usul ve protokolu iyi bilen, bunlara tam anlamıyle uyan bir kimse olduğunu, böyle önceden randevu alınmadan kendiliğinden padişahın yanına gelmeyeceğini belirttikten sonra, inşallah, bunda olağanüstü bir durumun bulunduğunu, belki hayırlı bir haber getirdiğini ilâve ettim. 

Biraz sonra Almanya elçisi geldi. Kendisini ben karşıladım. Elçi, padişah hazretlerinin telgrafına imparatordan cevap geldiğini: bunun derhal hünkâra sunulması için emir aldığından dolayı usulünce önceden randevu isteyemediğini —özür niteliğinde— belirttikten sonra telgrafı verdi. Telgrafı heyecanla okudum. Almanya İmparatoru cevabında, İtalya ile aramızda meydana gelen Trablusgarp meselesinden dolayı pek üzgün olduğunu ve ilk fırsatta ve uygun bir ortamda aracılık etmeye çalışacağını söylüyor, sonunda da ebedi dostluğu konusunda birtakım nezaket cümleleri sıralıyordu. Bu, gerçekten sudan bir cevaptı. Padişahın sonderece canı sıkıldı. Elçi de zor bir durumda kalmıştı. Her ne ise, resmi bir nezaket çerçevesinde kendisine teşekkür ettik. Vedalaşıp ayrıldı. 


Sait Paşa Kabinesi 


Hakkı Paşa'nın istifa etmesi üzerine Ayan Başkanı Sait Paşa sadrazamlığa getirildi. Yeni sadrazam, Hariciye Nazırlığı görevini Viyana büyükelçisi Mustafa Reşit Paşa'ya tekiif etti. Mustafa Reşit Paşa, kabinede başka kimlerin bulunduğunu sorup aldığı cevap üzerine, İstanbul'a hareket etmek için hazırlandığını, ancak kendisi gelinceye kadar Viyana elçitiğine herhangi bir kimsenin tayin edilmemesini rica etmişti. Bu telgraf haberleşmesinden Mustafa Reşit Paşa'nın Hariciye Nazırlığı'nı kabul ettiği anlamını çıkaran Sadrazam Sait Paşa, saraya gelip durumu padişaha arzetmiş ve kendisinin onayını almıştı. Oysa İstanbul'a gelen Mustafa Reşit Paşa, nazırlığı kabul etmedi. Sadrazam zor bir durumda kaldı. 
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Sait Paşa, haklı bir öfke ile, konuyu bu açıdan anlatıyordu. Mustafa Reşit Paşa ise, nazırlığı kabul etmiş olmadığını, telgraflarının yanlış yorumlandığını ileri sürdü. Nihayet Sofya elçisi Asım Bey Hariciye Nazırlığı'na tayin olundu. Sadrazamın, biraz da yerinde, telkinleri sonucu Asım Bey Mustafa Reşit Paşa yı Viyana elçiliğinden uzaklaştırdı. Sait Paşa bu elçiliği bana teklif etti. Fakat böyle kötü günlerde, kendisine derin bir bağlılık duyduğum padişahı yalnız bırakmak istemedim ve teklifi reddettim. Ayan üyelerinden Mavroyani Bey Viyana elçiliğine atandı. 
Bu arada henüz bir tayin yapılamayan Bahriye Nezareti de önemli bir mesele olarak ortada duruyordu. 
Birçok kimseler kendilerine yapılan nazırlık teklifini geri çevirmişlerdi. 


Hurşit Paşa'nın Bahriye Nazırlığı 


Bir gün Mahmut Şevket Paşa saraydaki çalışma odama geldi. Bahriye Nazırlığı görevini başyaver Hurşit Paşa'ya ısrarla teklif ettiklerini, ancak kendisinin bunu kabule yanaşmadığını söyledi. Bu görevin padişah tarafından teklifinin uygun olacağını belirttikten sonra, paşanın kendisiyle birlikte aynı zamanda huzura çağrılması için durumu hünkâra arzetmemi rica etti. Ben huzura girdim, o sırada padişahın yanında veliaht Yusuf İzzettin Efendi de vardı. Harbiye Nazırının istirhamını padişahın kulağına söyledim. Derhal kalktılar. Yandaki odaya geçerken, nöbetçi yaverlerden birine, paşaları yanına getirmesini emrettiler. Bana da: 
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— «Ben dönünceye kadar efendi hazretleriyle birlikte oturunuz,» dediler. Yarım saat kadar Yusuf İzzettin Efendiyle oturup konuştuk. Yarım saat sonra dönen padişah memnun ve mutluydu. Elimi terlemiş olan alnına götürdü: 

— «En ziyade sizler için çalıştım ve muvaffak da oldum,» buyurdu. 

Doğrusunu söylemek gerekirse hünkârın söyledikleri pek de gerçeğe uygun değildi. Kendisi daha ilk gününden itibaren Hurşit Paşa'dan hoşlanmamış olduğu için bu fırsatı ganimet bilmişti. Yani, deyim yerinde ise, bu konuda kendi yararına çalıştı. Ertesi gün beni Mahmut Şevket Paşa'ya gönderip başyaverliğine onursal yaverlerinden Salih Paşa'nın atanmasından memnun olacağını söylettirdi. 

Trablusgarp meselesinden dolayı sonderece üzgün bulunan padişah Mabeyn önünde perşembeden başka her gün çalınmakta olan saray mızıkasının, yeni bir emre kadar bunu durdurmasını ferman buyurdu ('). 

Meclisler dördüncü dönem toplantısına —normal zamanından bir ay önce— 1 ekim 1911 günü başladılar. Açılış töreni padişah tarafından ve büyük bir tantana ile yapıldı. Kendilerine ayrılan localardan açıhş törenini izleyen elçilere padişahın selamlarını bildirmekle görevlendirildim. 


©) Osmanlı padişahlarının oturdukları sarayların önünde her günün belli saatinde mehter ya da mızıka (bando) çalar. 
dı. Buna «Nevbet» denirdi. Bu geleneğin başlangıcı dev. 
letin kuruluşu günlerine kadar uzanmaktaydı. 
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Halit Ziya Bey'in Ayan Üyeliğine Tayini 


Bir süre önce görevle Suriye ve Lübnan'a gönderilmiş bulunan ayan üyesi Faruki Sami Paşa, yapılan bir ameliyattan kurtulamamış, Beyrut'ta ölmüştü. Yerine —yine Mabeyin Başkâtipliği görevi üzerinde kalmak şartiyle— Halit Ziya Bey'in tayini arzu edildi. Padişah kendisinden memnun olduğu bu değerli edebiyatçıyı bu şekilde mükâfatlandırmak istiyordu. | 

Ancak bu haber, özellikle muhalefet kanadı gazetelerinde, büyük dedikodulara yol açtı. Çok sert, hatta çirkin yazılar yazıldı. Öte yandan başka bazı çevreler de mabeyin başkâtipliği ile ayan üyeliğinin aynı kişide birleşmesine anayasanın da izin veremeyeceğini ileri sürüyorlardı. Bunların arasında Sadrazam Sait Paşa da vardı. Ayan üyelerinin çoğunluğu da çeşitli yorumlamalar yaparak meseleyi büyüttükçe büyüttüler. 

Benim kanaatime göre padişah bunu bir oldu bitti halinde yapsaydı ve: «Mabeyn-i Hümayun Başkâtibi Halit Ziya Bey ayan üyeliğine tayin edilmiştir,» buyruğuyla onu ayana gönderseydi; aradan birkaç gün geçtikten sonra da: «Mabeyn-i Hümayun başkâtipliğine ayan üyelerinden Halit Ziya Bey tayin edilmiştir,» şeklinde ikinci bir buyruk çıkarsaydı bu zorluklara, direnmelere, dedikodulara maruz kalınmazdı. 
Ayan üyeleri içinden vali, kumandan, elçi ve nazır yapıldığı gibi, şüphesiz, Mabevn-i Hümayun'a başkâtip de tayin olunabilirdi. «Çok bilen çok aldanır» şeklinde bir halk sözü vardır; Sait Paşa galiba işin bu yönünü düşünmemişti. 
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Her ne ise, özellikle Halit Ziya Bey'in ısrarlı ricaları üzerine padişah bu işin üzerinde fazla durmaktan vazgeçti. 


Mister Villiam Stead'in 
İkinci Defa Olarak Huzura Kabulü 


Ekimin ikinci günü, geçen yılın temmuz ayında İstanbul”a gelip huzura kabul edildiğini yukarıda yazmış olduğum, Mister Villiam Stead bu yıl tekrar İstanbul"a geldiğinden tekrar padişah tarafından kabul buyruldu. 

İki eski ve yaşlı dost arasındaki tercümanlığı yine ben yaptım. Padişah bu zatla sohbetten gerçek bir zevk duyuyordu. Aralarında son derece samimi olarak geçen konuşma bir saatten fazla devam etti. 
Kalmakta olduğu Perapalas"a dönmeden önce bir süre de benim odamda oturdu. Padişahın geçen yıl hediye ettiği, fakat birtakım karışıklıklar yüzünden eline geçmemiş olan altın ve elmasla işlenmiş sigara kutusunu, bu sefer kendi elimle, ona verdim. Pek ziyade memnun oldu. Birkaç gün sonra Mister Villiam Stead'den aşağıdaki mektubu aldım. Türkçesi şudur: 

Bugünkü trenle Londra'ya dönmek mecburiyetindeyim. Ziyaretinize bizzat gelmeye vaktim olmadığından, size bu mektubumla veda etmeme izninizi rica ederim. 

Padişah hazretlerinin lütfedip ihsan buyurdukları sigara kutusu, maddi değeri manevi değerinden ve manevi değeri maddi değerinden üstün bir hediyedir. Bu kutu benim için, çok değerli bir padişah tarafından iki defa kabul edilmiş olmak şerefinin üstün ölçüde bir hatırasını teşkil edecektir. Bu vesile ile tekrar en derin teşekkürlerimin kendilerine arzını sizden istirham etmekteyim. 

Londra'ya vardıktan sonra, mürekkebi içinde bulunan (') son sistem yazı kalemlerinden bir tanesini, naçiz bir hediyem olarak, padişah hazretlerine göndereceğim. Müslüman halifesinin, bu kalemle her türlü keyfi idarelere ve zulme karşı kutsal bir savaş ilân edilmesinin lüzumuna dair, Hıristiyan dünyasına karşı bir bildiri imza etmelerini arzu ederim (4). 
Mektupla birlikte yollamış olduğum fotoğrafımı da siz lütfen kabul ediniz. Ve benim (°) bu telefonda, yukarıda sözünü ettiğim Halife Bildirisi'nin her memlekette çok iyi ve çok haklı karşılandığı haberini duyarak bundan büyük bir sevinç ve övünç duyduğumu tahayyül ediniz. Bir daha görüşeceğimizi ümit etmekte ve kendimi bu ümitle teselli kılmaktayım. 


Samimi ve gerçek dostunuz 
Villiam Stead 


—— 


(1) O zamanlar dolmakalemler daha yeni icat edilmişti. Türkiye'de henüz yaygın değildi. Adı da konulmuş olmadığından, yazar, «mürekkebi içinde bulunan kalem» demektedir. 

(2) Villiam Stead, İtalyanları kastetmektedir. 

(3) Fotoğrafta Mister (Villiam Stead), kulağında telefon aleti olup, birisiyle konuşurken görülüyor. (Bu not, kitabın yazarı Lütfi Simavi Bey'indir.) | 
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Buz Kitleleri İçinde Ölen 
Bir Türk Dostu 


15 kasım 1911 tarihinde Mister Villiam Stead'in 
Londra'dan göndermiş olduğu bir mektubu aldım. 
Mektubunda bir de gazete küpürü vardı. Bu küpür, Trablusgarp meselesinden dolayı kendisinin İtalya aleyhine yazdığı ve Daily Chronicle gazetesinde yayınlanmış bir makalesi idi. 

Villiam Stead mektubunda Türklerin ve Trablusgarp yerlilerinin, çok olumsuz şartlarla karşı karşıya bulundukları halde, gösterdikleri vatanseverlik ve fedakârlıkların İngiltere'de sonderece takdirle karşılandığını yazıyor, bir hafta önce —kendisinin de üyesi. bulunduğu— Barışseverler Derneğinin toplantısın- da lehimize yapılan konuşmaları uzun uzun anlatıyordu. Kendisi başta olmak üzere herkeste, Türklerin Trablusgarp'ı İtalyanlara bırakmayacakları konusunda, büyük bir ümit beslediklerini ve bu ümitle bizleri alkışladıklarını ilâve ediyordu. 

Padişah hazretlerinin kalemi ile birlikte bir kafem de bana göndereceğini belirten Mister Stead, «Bu kalemle padişah hazretlerinin sağlık ve mutluluk haberlerini bana yazar, bildirirsiniz,» diyordu. 

Bu mektuptan kısa bir süre sonra vadedilen kafemler geldi. Üzerlerinde altınla işlenmiş isimlerimiz de bulunmaktaydı. 

Mister Villiam Stead bana İstanbul'dan ayrılırken yazdığı veda mektubunda «Bir daha görüşmemiz ümidi en büyük teselli kaynağımdır.» demişti. Çok yazık ki bu ümit hiç bir zaman gerçekleşmedi. Türkiye'nin içten ve özden bir dostu olan bu gerçekten büyük 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ve değerli insan 1912 nisanında, Amerika'ya ilk seferini yaparken buz kitlelerine çarparak batan ünlü” Titanik transatlantiki ile birlikte sulara gömülüp ebediyen gözlerden kayboldu. Burada şu anda, bu satırları yazarken kendisini ve hatırasını hayırla anmaktan kendimi alamıyorum. 

Hindistan İmparator ve imparatoriçesi sıfatıyle, taç giymek üzere bu ülkeye gitmekte olan İngiltere kral ve kraliçesine, padişah hazretleri ve Osmanlı hükümeti adına —bir Osmanlı ülkesi bulunan Mısır'- dan geçerlerken (') «Hoşgeldiniz» demek ve uğurlamak için padişahın oğullarından şehzade Ziyaettin Efendi'nin başkanlığı altında bir heyet Portsait limanına gönderildi. 


Rusya İmparatoru Kırım'a Geldiği Zaman 


Rus çarları zaman zaman, dinlenmek üzere, Kırım'daki Livadya'ya inerlerdi. Bir zamandan beri —aslında kötü bir tutum olarak— bunların Kırım'a geldikleri sırada Osmanlı sarayı adına bir heyet gönderip «Hoşgeldiniz» demek usul ve gelenek haline getirilmişti. Kırım, artık uzun bir zamandan beri bizim değildi. Kendi ülkesinde bir yere dinlenmeye gelen bir imparatora böylece bir hoşgeldiniz heyeti gön- 


() Aslında bu yıllarda İngiltere Mısır'a çoktan nüfuz etmişti. 
Onun bu ülkemizdeki egemenliği bizden çok daha fazlaydı. Mısırın Osmanlı ülkelerinin bir parçası oluşu sadece sözden ve formaliteden ibaret kalmıştı. Nitekim birkaç yıl sonra çıkacak Birinci Dünya Savaşı'nda Mısır'ı İngilizler. 
den almak için oraya bir ordu gönderecek, lâkin başarıya ulaşamayacaktık. 
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dermek, Osmanlı devleti için bir çeşit kompleks ve Rus devleti için de bir avantajdı. Her ne ise, bunu kimbilir hangi Tanzimat dönemi ya da daha önceler- den bir vezir icat etmişti ve sürüp gelmekteydi. 

Bu defa Çar yine Livadya'ya gelmişti. Yanına yine bir heyet gönderilecekti. Bu heyetin başkanlığını benim yapmam uygun görüldü. Sadrazam Sait Paşa, beraberimde gitmek üzere, tuğgeneral ya da tümgeneral rütbesinde ve yabancı dil bilen bir paşanın seçilmesi işini bana bırakmıştı. O sıralarda İstanbul'da bulunan generaller içinde aranılan bu vasıfları taşıyan kimseleri tanımadığım için, sadrazama eski Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa'yı salık vermeyi düşündüm. Ne var ki belki Mahmut Muhtar Paşa, benim başkanlık edeceğim bir heyette ikinci olmaya razı olmazdı; fakat heyetin iyi bir şekilde kurulması ve devleti gereği gibi temsil etmesi bence daha önemli olduğundan— eğer Mahmut Muhtar Paşa böyle düşünecek olursa— başkanlığı ona vermeye hazır bulunduğumu da hatırlatmaktan geri kalmadım. Böylece fedakârlık gösterişimden dolayı Sadrazam Sait Paşa hem şaştı, hem de memnun oldu ve bana uzun boylu tesekkür etti. 

Böylece heyetimiz Mahmut Muhtar Paşa, ben kurmay albay Ziya Bey ve sekreter sıfatı ile de elçilik müsteşarlarından Black Bey'den meydana gelmiş oldu. 5 kasım 1911 günü Hamidiye kruvazörüne bindik. Sonderece sakin ve rahat bir denizde Livadya' ya doğru hareket ettik. 11 kasımda da İstanbul'a döndük. Bu görev gezimiz sırasında aldığım notlardan derleyerek padişah hazretlerine sunmuş olduğum raporu buraya olduğu gibi alıyorum. 
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Özel Heyetin Kırım'da Karşılanışı 


Rumi tarihle 5 kasım 1911 cumartesi günü, öğleden sonra saat on altı otuzda Hamidiye kruvazörüyle İstanbul limanından hareketle ertesi pazar öğleden sonra saat on dört otuzda Kırım'da Yalta limanına vasıl olduk. 

İmparatorun yazlık sarayının yakınındaki hükümdarlık bandırasını sancaklarla selâmladıktan sonra limana girdik. Büyük üniforma giymiş bulunan bir Rus subayı gemimize gelerek kendini bize tanıttı: İsmailofiyski hassa alayının albaylarından imiş ve Rusya çarı tarafından bize «Hoşgeldiniz» demekle ve = mihmandarlığımızla görevlendirilmiş imiş. Bu albay kendini bize tanıttığı ve görevini bildirdiği sırada, Yalta liman başkanı da yanımıza gelmiş bulunmaktaydı. 

Ağırlayıcılarımızla birlikte Liman başkanlığının özel motoruna binerek, çarın özel hizmeti için ayrılmış olup, o sırada rıhtıma bağlı bulunan Standard adlı yata yanaştık. Yatın kaptanı ve öteki görevlileri tarafından karşılandık. Bunları selâmladıktan ve oradaki kısa bir törenden sonra rıhtıma çıktık. 

Rıhtımda bir askeri birlik, saygı gösterisi icin, hazır bekliyordu. Bunlar bizi selâmladıktan sonra padişah hazretlerinin marşlarını çaldılar. Yalta valisi, bölge kumandanı, belediye başkanı, çar hazretlerinin mabevincileri ıle yaverlerinden bazı kimseler orada bizi karşılamak için beklemekte idiler. Halktan da büyük bir kalabalık rıhtımın üstündeki sette yerlerini almışlardı ve bize saygı gösterisi yapıyorlardı. Karşılıklı tanıştırma, tanışma töreninden sonra saray arabalarıyle, misafir edileceğimiz Otel de Rusi'ye doğru yollandık. 


Rusya Çarının Huzurunda 


Beş dakika sonra bir yaver gelip, Çar hazretlerinin Osmanlı heyetini pazartesi günü akşamı saat on yedi otuzda kabul edeceğini ve bu kabulden sonra da şerefimize bir ziyafet verileceğini bize bildirdi. 

Ertesi günü, emrimize verilen otomobillerle şehirde bir gezinti yaptık. Bizi karşılamaya gelmiş resmi görevlilerin ziyaretlerini iade ettik. Bu işleri bitirdikten sonra Yalta valisinin şerefimize düzenlediği ikindi çayında hazır bulunduk. 

O günün akşamı, önceden belirlenen saatte, büyük üniformalarımızı giyinmiş olarak, öteki nişanlarımızla birlikte Rus çarının vermiş bulunduğu nişanları da göğüslerimize takarak, otomobillerle imparatorluk sarayına gittik. Kabul salonunun kapısından girerken imparatorluk sarayı mareşali ve onun bitişiğindeki bekleme salonunda da saray nazırı ve sarayın büyük mareşali taraflarından karşılandık. Kısa bir süre sonra Rusya çarının huzuruna iletildik. 

Rusya çarı hazretleri Osmanlı özel heyetini teşkil eden bizlere son derece yakınlık gösterdi; iltifatlarda bulundu. Yemeğe oturduk. Ziyafet esnasında çar hazretleri bir ara ayağa kalkarak padişahımız hazretleri şerefine kadehini içti. 

Yemekten sonra kahve ve sigaralar içildiği sırada imparator hazretlerinin benimle konuşmalarından istifade ederek —ve özel emirlerinize uyarak— padişahımızın kendileri hakkındaki dostluk ve iyi niyet duygularınızı kendilerine iletmekle görevli bulunduğumu arzettim. Heyete katılmamın da özellikle bu mesajı iletmek sebebinden meydana gelmiş olduğunu ilâve ettim. Çar hazretleri, Osmanlı padişahının bu nezaketlerinden minnettar kaldıklarını ifade ettiler. 
Böylece Rus imparatoru ile on beş dakika kadar konuştuk.. 

Ertesi salı günü sabah kısmında, Livadya'da oturmakta olan Rus grandüklerinin köşklerine giderek adlarını özel defterlere kaydettirdik. Öğle vakti Standard yatında imparator adına şerefimize verilen Öğle yemeğinde hazır bulunduk. Bu yemekte Hamidiye Kruvazörü süvarisi, bazı subayları ve geminin imamı efendi de (') davetli idiler. Yemek için yata çıktığımızda amiral ve yüksek rütbeli subaylar tarafından karşılandık. Bütün mürettebat iki dizi halinde bizlere selâm vaziyeti almışlardı. Bu sırada yatın bandosu padişahımızın marşını çalmakta idi. 


Özel Heyetimiz Şerefine Ziyafet 


Bu yemekten iki saat sonra Rus imparatorluk sarayı büyük mareşali prens Dolgoruki'nin yazlık köşküne giderek burada düzenlenen çay ziyafetine katıldık. Prens Dolgoruki, Osmanlı padişahının böyle bir heyet göndermiş olmalarından ve saray başmabeyincisini de bu heyete katmış olmak nezaketlerinden do- 


(1) İmparatorluk zamanında bütün askeri birliklerimizde subay rütbesi taşıyan din adamları da bulunmaktaydı. 
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layı çar hazretlerinin gerçekten minnettar kaldığını ve hele hediyelerin de pek makbule geçtiğini, imparator hazretlerinin bu hediyeler içinde en fazla Türk sigaralarından büyük memnunluk duymuş olduğunu söyledi. 

Konuşma sırasında söz İtalya savaşından açıldı. 
Bu devletin, devletler hukuku kurallarına bütünü ile aykırı bir surette ilân etmiş olduğu bu âni savaştan ötürü Rusya'da kamuoyunun baştanbaşa Türklerin lehinde olduğu ve uygarlık çağı diye nitelenen yirminci yüzyılda «Hak kuvvetlinindir» kuralının yeniden hortlatılmasına çalısılmasının çok kötü sonuçlar doğuracağı üzerinde duruldu. Saray mareşali bütün bunları söyledikten sonra, Avusturya-Macaristan devlətinin Bosna-Hersek"i (") kendi ülkesine katmasının bunun ilk kötü örneğini teşkil etmiş olduğunu da hatırlattı. Ben de yüreğimi doldurup taşıran cevapları vermekten geri kalmadım. Bu arada Rusya ile yüzyıllardır birçok savaşlar yaptığımızı, fakat bunların daima erkekçe olduğunu, bu yüzden Rusların bu yeni düşmanımızdan her zaman çok üstün ve seçkin tuttuğumuzu söyledim. l 

Çarsamba günü imparatorluk sarayında öğle yemeğine davetli idik. Büyük üniforma giymemize hacet olmadığı, küçük üniforma ile gelmemizin yeterli olduğu hatırlatıldığı ve çarın buna bilhassa izni bulunduğu belirtildiği halde, imparatorluk sarayı ileri gelenleri —Türk heyetine bir iyi niyet gösterisi yap- 


(2) Meşrutiyetin ilânından kısa bir süre sonra, o zaman bir çeşit federasyon olan Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek vilâyetimizi bir oldu bittiye getirip kendi topraklarına katmıştı. Bu konuya işaret ediliyor. 
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mak .için— sahip bulundukları Osmanlı nişanlarının büyük kordonlarını takınmışlardı. Bundan büyük memnunluk duyduk. Sofrada imparatorun üç kızı, annesi ve damdonörler de hazır bulunmaktaydılar. Dördüncü kızı, annesi imparatoriçenin yanında imiş. Bundan dolayı kendisiyle daha sonra tanıştık. Rus çarının kızlarının en büyüğü on beş yaşındadır ('). 

Yemekte, hepsi Tatarlardan kurulu Kırım askeri mızıkası yemek salonunun bitişiğindeki bahçede güzel melodiler çalmaktaydı. İmparatorun yedi yaşında olan tek erkek evlâdı ve veliahtı, bahçedeki pencereye gelerek, oradan babasına çocukça işaretler yapıyor ve imparator da uzaktan kendisiyle şakalaşıyordu. Rus çarının çocuklarına özel ve aşırı bir sevgisi bulunduğu her hal ve davranışından anlaşılmaktaydı. Kendilerinin saray görevlileri ile olan münasebetleri de gayet samimi ve senli benliydi. Bundan dolayı emrindeki herkes kendisine karşı derin bir muhabbetle bağlıydı. Bunu ilgililer bana söylediler. 

İmparatoriçe hazretleri rahatsız olduklarından dolayı bizleri yemekten sonra kabul ettiler. Gerçi kendisinin çehresinde belirli bir hastalık eseri görünmüyordu. Fakat kalbinden hasta bulunduğunu sonradan öğrendik. 

Çar hazretleri çok sevimli ve sadelikten hoşlanan bir zattır. Merasimden, protokoldan hoşlanmadığını saray görevlileri bize anlattılar. Kendilerine ve-” da ederken, hakkımızda gösterdiği iyi kabulden do- 


(') Rus çarı, bu tarihten altı yedi yıl sonra, kızları, eşi ve aşağıda adr geçen oğlu ile birlikte Sibirya'ya sürülecek və orada ihtilalciler tarafından toptan kurşuna dizilecektir. 
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fayı minnettarlık duygularımızı arz ve takdim ettim. 
Cevap olarak: 
— «Dostuz, dost kabulü böyle olur,» dediler. 


Livadya Sarayı Hakkında Bazı Bilgiler 


Yalta'daki Livadya sarayı, şimdiki imparatorun büyükbabası çar ikinci Aleksandr zamanında Patoski adında zengin bir konttan satın alınmış. Bir süre bazı onarmalarla kullanılmış. Ancak iki yıl önce temeli- ne kadar yıktırıldıktan sonra bu sefer yeniden İnşa edilmiş. Yeni sarayın mimarı Krasnof adında bir sanatçı imiş. Krasnof temelden başladığı binayı on sekiz ay içinde, bütün öteki küçüklü büyüklü köşkleriyle birlikte yapıp tamamlamış. Saray geçen ağustos ayında hizmete açılmıştır. Kırk büyük odası ve beş salonu bulunan Livadya sarayının bitişiğindeki kırk odalık ayrı bir daire daha yapılmıştır. Bütün bunlar için harcanan para —dayama ve döşeme de dahi — üç milyon rubleye, yani üç yüz yirmi bin Osmanlı altınına, ulaşmış bulunmaktadır. 

İmparatorun özel hizmetlerine ayrılmış olan Standard adlı yat, bundan on beş yıl önce Danimarka'da Kopenhag'da yaptırılmıstır. Ancak kazanları İngiltere'den getirilmiştir. Öğrendiğime göre bunun için de iki yüz bin Osmanlı altını kadar bir para harcanmıştır. Bu yat o kadar büyük ve o kadar güzeldir ki, öylesine güzel eşya ile süslenmiştir ki, yakında padişahımız efendimizin de böyle bir yatı bulunduğunu görmek arzusundan kendimi alamamış bulunmaktayım. Yatın salonlarının halıları bizim Hereke fabrikalarımızda dokunmuştur. İmparatorun özel çalışma ve yazı odasında da, eski padişah Abdülhamit tarafından hediye edilmiş altın, elmas işlemeli bir dürbin ve daha başka bazı hediyeler yer almaktadır. 


Saray Görevlilerine 
Verdiğimiz Ziyafet ve Dönüş 


Rusya imparatoru hazretleri Hamidiye Kruvazörü mürettebatına şekerlemeler ve sigaralar gönderdi. Savaş gemimizi gezmek isteyenler için bir gün ayırmıştık. Pek çok kimse gelip gemiyi gezdiler. Gemi subayları ve öteki görevliler ziyaretçilere büyük ikram ve ağırlamalarda bulundular. 

Dönüş için hareket günümüz olan perşembe günü kruvazörde Rus imparatorluk sarayı ilerigelenlerine mükemmel bir ziyafet verdik. Sof: rada siz padişahımız ve imparatorun şerefine kadehler kaldırılıp içildi. Her iki ülke arasındaki iyi niyet ve dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesi temennileri tekrar edildi. 

Yemekten sonra Saray fotoğrafçıları tarafından, davetlilerle birlikte grup grup resimlerimiz çekildi. Davetlilerin karaya dönmelerinden: on beş dakika sonra Hamidiye demir alıp liman- dan ayrılmaya başladı. Rıhtımlar halk ile hınca hınç doluydu. Çar hazretlerinin sarayı hizasına: geldiğimizde imparatorluk bayrağını yirmi bir: pare top atışı ile selâmladık. 
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Özel heyetimizin Livadya'da sonderece iyl karşılandığını ve iyi bir tesir bırakarak Rusya'- dan ayrıldığımızı söylemek görevimdir. Bunların hepsi, hiç şüphe yok ki, siz meşrutiyet padişahımızın sayesindedir. 

Her hal ve surette emir ve ferman, velinimetimiz bulunan siz sevgili padişahımız efendimiz hazretlerinindir. 


12 kasım 1911 
Başmabeyinci Kulunuz 


Lütfi Simavi 


Hürriyet ve İtilâfçılar Saray'da 


13 kasım 1911. Yukarıda kendisinden söz edilen 
“emekli miralay Sadık Bey'in Hürriyet ve İtilâf adlı bir siyasi parti kurmuş olduğunu bütün gezeteler yazdılar. Özellikle muhalif gazeteler bu haberi büyük manşetlerle verdiler. Ertesi gün önemli bir haber daha ortalıkta dolasmaya başladı: İlk kurulduğu zaman İttihat ve Terakki partisine kaydını yaptıran, ancak beklediği devlete ve nimetlere nail olamayan Damat Ferti Paşa, Hürriyet ve İtilâf partisinin başkanlığını üzerine almış. 

Bizim bu haberi duymamızdan birkaç saat sonra Damat Ferit Paşa —bir parti lideri olarak— saraya geldi. Yanına eski şeyhülislâm Hüseyin Hüsnü Efendi, Tokat milletvekili Mustafa Sabri Efendi ve adlarını şimdi hatırlayamadığım daha iki milletvekili vardı. 
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Ferit Paşa öteki mabeyinci arkadaşlarından birine; kurulmuş olan yeni partinin programını ve içtüzüğünü padişah hazretlerine bildirmek, ayrıca genel merkez üyelerinden başlıcalarını kendilerine tanıtmak için gelmiş bulunduğunu, huzura çıkmak istediğini, durumun hünkâra arzedilmesini rica etmiş. 
Bu arkadaş, böyle önemli konularda kararın başmabeyinci tarafından verileceğini hatırlatmış. Gelip Ferit Paşa'nın isteğini bana anlattı. Bu sırada padişah yemeğini yemekte idi. Bundan dolayı kendilerini rahatsız etmedim. Yemekten sonra huzurlarına çıkıp durumu arzettim ve şöyle konuştum: 

— «Efendimiz, müsaade buyurursanız bazı hususları açıklamak cesaretinde bulunacağım. Mademki su anda memleketimizde artık meşrutiyet idaresi yürürlüktedir; bu takdirde hükümdarla partiler arasında hiç bir özel münasebet söz konusu olamaz. Partiler padişah için değil, milli meclisler içindir. Batı ülkelerindeki meşrutiyet idarelerinde gelenek hep: böyledir. Oralarda yeni kurulan partiler üyelerini, programlarını, içtüzüklerini takdim etmek üzere canları istediği zaman kalkıp hükümdarın yanına gidemezler. Bundan başka hiç bir memlekette hiç bir şahis, arkasına birkaç kişi takıp —damdan düşer gibi — hükümdar sarayına, önceden gerekli izni almadan gelemez. Böyle durumlarda önce hükümdarı niçin ziyaret edeceklerini, usulü dairesinde, ilgililere anlatırlar. İlgililer de durumu hükümdara arzederler. Yüce makamdan kabul edileceğine dair müsaade çıkarsa ve bu müsaade de kendilerine iletilirse kalkıp ancak o zaman saraya gelirler. Tabii bunun da günü, hatta: saati bile iyiden iyiye tayin edilmiş olur. Dünyanın 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"her yerinde protokol ve nezaket kuralları böyledir, İşte bütün bu sebeplerden dolayı —müsaade buyu- 
“rursanız— ben bilmiyormuş gibi davranıp, gidip Da- 
"mat Ferit Paşa'ya saraya niçin gelmiş olduğunu sorayım.» 

Padişah, bütün bu anlattıklarımı derin bir dikkatle dinledikten sonra, beni tamamiyle haklı buldu. Yeni parti mensuplarının böyle usule ve edebe aykırı davranışları kendisinin de canını sıkmıştı. 


Huzura Kabul Edilmeyenler 


Hünkârın emir ve fermanı üzerine Damat Ferit Paşa ile arkadaşlarının bir iki saatten beri beklemekte oldukları salona gittim. Benim gelişimi gören paşa ve arkadaşları, kendilerini padişahın huzuruna götüreceğimi sanmış olmalılar ki, büyük bir ümit ve sevinçle hemen yerlerinden kalktılar. Ben onların bu hazırlığını anlamamazlıktan geldim. Son derece sakin bir tavırla: 

— «Şevketmeâb efendimiz geldiğinizi haber al- 
'mışlar, ne istediğinizi sual ediyorlar,» dedim. 

Bu sözüm hepsinin üzerinde müthiş bir soğuk duş etkisi yarattı. Şaşkınlık ve yeis içinde bir süre birbirlerinin yüzlerine baktılar. Damat Ferit Paşa'nın rengi fena halde attı. Zaten sevimsiz olan yüzü daha da bir çirkinleşti. Buruk bir sesle, padişah hazretlerine bağlılık ve tâzim duygularını arzetmek üzere gelmiş olduklarını söyledi. Böyle bir karşılanmayı hiç beklemediği için kelimeleri birbirine karışıyordu. Parti programını, arkadaşlarını falan bütünüyle unutmuş 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görünüyor hep «şunun için geldim, bunun için geldim»'gibilerden kendinden söz ediyordu. Bütün: bunları bir iki dakika ibretle izledim ve dinledim; sonra yine aynı soğukkanlılıkla: 

— «Peki efendim, gidip efendimize arzedeyim,» diyerek yanlarından ayrıldım. Konu dışı olarak şurasını belirteyim ki, temizliğe çok düşkün, yaratılış bakımından çok titiz bir insan olan Sultan Beşinci Mehmet Han, Ferit Paşa'nın kişiliğini zaten hiç sevmediği gibi, onun kadınlar gibi uzattığı uzun manikürlü tırnaklarından da ayrıca iğrenirdi. 


Damat Ferit Paşa'nın Hiddeti 


Padişah hazretlerine Ferit Paşa'yı —istirham ettiği üzere— bir parti başkanı olarak değil, bir damat sıfatıyle kabul buyurmalarının münasip olacağını arzettim. Başı ile onaylaması üzerine, salona dönerek, Ferit Paşa'ya kitapettim. Padişah hazretlerinin kendisini kabul buyuracaklarını, yanlarına götürmeye hazır olduğumu söyledim. Huzura gitmek üzere yürüdük. Üst kat merdiveninin ortasına vardığımız zaman Ferit Paşa birden durdu ve şöyle konuştu: 

— «Şevketmeâb efendimizin ne kadar yüce kalpli olduğu malümdur. Şeyhülislâmlık gibi yüksek bir makama kadar ulaşmış bir zatr. milletvekilleri hazretlerini ve ancak arada sırada gelen bir damadını kendisi böyle saatlerce bekletmezler. Ben çok iyi biliyorum ki, bunu böyle yapan ve heyetin kabulüne engel olan bizzat sizsiniz. Unutmayınız, bu ileride hakkınızda pek fena olacaktır.» 
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— «Önce, bekletmek hususundaki sözleriniz gerçeğe uygun değildir. İkinci olarak ben de size bir şey söyleyeyim: Sizde, bu şekilde bir dil kullanmak yetkisi yoktur. Eğer tehditleriniz, yarın iktidara geldiğiniz zaman beni saray görevinden uzaklaştırmayı hedef tutuyorsa, bunu hiç umursamam. Zaten ben mabeyne kendi arzumla değil, hükümetin ısrar ve ricası üzerine geldim. Ben bir saray memuru değilim, hariciyeciyim. Hiç bir partiye de mensup bulunmamaktayım. Şimdi size bir şey soracağım: Kısa sürelerle de olsa Avrupa'da bulunduğunuzu işittim. 
Parti kurmak bahanesiyle, bir adamın arkasına birkaç kişi takarak —mahalle kahvesine gider gibi— hükümdar sarayına gittiğini başka hiç bir yerde gördünüz mü? Usule, protokola, hatta alışılmış en ufak siyasi terbiye kuralları hakkında hiç bir bilginizin bulunmadığını bu da gösteriyor. Durum böyle iken bir partinin başkanlığına geçmiş olmanıza doğrusu şaşmaktan kendimi alamayacağım.» 

Ferit Paşa'nın yersiz ve saygısız tehdidi beni coşturmuştu, onun için ben de öfkelenmiş ve bütün bu sözleri bir çırpıda sıralamıştım. Kendini beğenmiş cahil bir adam olduğu kadar korkak da olan Damat Ferit Paşa, bu konuşmam üzerine derhal yelkenleri suya indirdi. Birden dil değiştirdi. Söylemek istediklerini yanlış yorumladığımı, sarayın en büyük ve en yetkili bir görevlisi olduğum için olan bitenden bana yakınmak arzusundan başka bir maksadı bulunmadığını belirtti. 

O kadar canım sıkılmıştı ki, bu son bayağılığı ile büsbütün iğrenç bir şekil alan paşanın yüzüne bile bakmadan kendisini padişahın yanına götürdüm. 
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Gazetelerin Bir Yalanı 


Bütün bunlara rağmen, ertesi gün —özellikle muhalif gazetelerde— şöyle haberler çıktı: Padişah hazretleri, yeni kurulmuş olan Hürriyet ve İtilâf partisi başkanı sayın ayan üyelerinden Damat Ferit Paşa hazretlerini huzurlarına kabul buyurmuşlar ve kendisinin yeni parti hakkında yapmış oldukları açıklamaları büyük bir memnunlukla dinlemişlerdir. Ferit Paşa'nın özel olarak düzenleyip takdim ettiği açıklama yazılarını, partinin programını ve tüzüğünü de lütfedip yanlarında alıkoymuşlardır. 

Damat Ferit Paşa ve arkadaşları tarafından kaleme alınıp basına dağıtıldığı anlaşılan bu yazı baştan başa yalandı. Haklı olarak maruz kaldığı aşağılatıcı davranış üzerine pusulayı adamakıllı şaşıran Ferit Paşa, aslında, söz konusu evrakı arkadaşlarının yanında unutmuştu. Huzurdan çıktıktan sonra —on on beş dakika önce aramızda geçen tartışmayı unutmuş görünerek— adı geçen bu evrakı, bir bilgi olsun diye, padişah hazretlerine sunmamı benden özellikle istirham etmişti. Ben de bunun üzerine onları alıp hünkâra götürmüştüm. 


Damat Ferit Paşa'nın İntikamı 


Kendini çok beğenmiş olan, kişiliğini dev aynasında gören Damat Ferit Paşa —benim sertlendiğimi görünce o zaman yelkenleri suya indirmişti ama— verdiğim dersin acısını bir türlü unutamamıştı. Benden intikam almak hırsıyle yanıyordu. Fakat bu fırsatı bulamadığı için, bana olan kinini, ayan meclisinde koltuk arkadaşı bulunan kardeşim rahmetli Şükrü Paşa'ya yöneltmişti. 

Kardeşim Şükrü Paşa maliye komisyonu başkanıydı. Komisyonda kendisine sorular yöneltilip de Şükrü Paşa bunları cevaplandırırken Ferit Paşa her seferinde işe karışır yerli yersiz çıkışmalarda bulunurdu. Meselâ bir seferinde, hiç yeri ve gereği yokken, dahiliye bütçesinin müzakeresinde: 

— «Sayın arkadaşımız Şükrü Paşa hazretleri Dahiliye Nezareti bütçesini nazırdan daha canla başla savunmaya çalışıyorlar,» gibi tatsız tuzsuz karışmalarla onun sözlerini kesmiş, bundan sonra her konuda benzeri sataşmalara girişmeyi âdet edinmişti. 
Kardeşim, damat paşanın bu yersiz ve zevzekçe sataşmalarından bezmişti. İkide birde bana: 

— «Bu adam sana olan garezinden dolayı bana bir türlü rahat vermiyor; bir şey değil, bir gün kendimi kaybedip başına sandalyeyi indireceğim, ondan korkuyorum,» derdi. Bense onu soğukkanlı olmaya davet eder, saçmalamaları isitmezlikten gelmek en güzel cevaptan daha etkilidir ve gerçek hakarettir, yollu nasihatlarla oyalamaya çalışırdım. 

Aslında biraz fazia sinirli olan kardeşim, Ferit Paşa'nın bir türlü sonu gelmeyen bu edepsizce sataşmalarına tahammül edemediği için, bir gün ortak bir tanıdıkları aracılığıyle kendisine haber yollamış, çirkin hareketlerine devam ettiği takdirde ona haddini bildireceğini söyletmişti. Saldırgan olduğu kadar da korkak olan Ferit Paşa, ancak o günden sonra kendini toparlamış ve taşkınlıklarına son vermişti. 
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Vahdettin Efendi'nin Bir Teşekkürü 


Ertuğrul Yatı ile yapılan padişahın bir deniz gezintisine Veliaht Yusuf İzzettin Efendi, Vahdettin Efendi o gün bana özel bir şekilde ve aşırı iltifatlarda bulundu. Konuşmamız sırasında, Mediha Sultanla ana baba bir kardeş bulunduklarından, bu sultanın kocası Damat Ferit Paşa'nın —Sadık Bey'le birlikte kurmuş olduğu— partiye kendisinin onursal başkan olduğu hakkında ortada bazı söylentilerin dolaştığını duyduğumu, hanedan üyelerinin hiç bir partiye mensup olamayacaklarını ileri sürerek bu söylentileri kesinlikle yalanlamakta olduğumu söyledim. Doğrusunu söylemek gerekirse bu söylentiler pek de temelsiz değildi. Vahdettin Efendi, adı geçen partiye onursal başkan olmasa bile, ona karşı bir sempati besliyordu. Ben, bu tutumunun doğru olmadığını kendisine ancak böyle dolaylı bir yolla anlatabilirdim. Nitekim sözlerim etkisini gösterdi. Şehzade, yalanlamamın tamamıyle gerçeğe uygun olduğunu, kendisini savunmamdan ötürü bana teşekkür ettiğini belirtti. İleride padişah olduktan sonra bu partiye olan bağlılığını açığa vuracak, mütareke yıllarında onu arka arkaya sadrazamlığa getirerek hem devletin hem kendisinin felâketini hazırlayacaktı. 


Tophane Fabrikalarında 


Kurban bayramı alayı Tophane'deki Nusretiya camisinde yapıldı. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, Tophane Fabrikalarında (') martinden mavzere de- 


(7) Tophane semtinde on dokuzuncu yüzyıla kadar top döküm 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ğiştirilen tüfeklerden bir tanesini padişah hazretlerine takdim ederek, hergün böylece iki yüz elli eski model tüfeğin yenileştirildiğini arzetti. Bu başarı padişahı son derece memnun etti. 

Hünkâr, 26 kasım 1911 günü, Trablusgarp savaşlarında şehit olanların geride bıraktıkları dul ve yetimlere dağıtılmak üzere üç bin lira ihsanda bulundu. 

1 aralık günü İngiltere'nin Tarabya'daki yazlık elçisk binası, bir kaza sonunda yandı. Padişahın üzüntülerini bildirmek üzere elçiye gittim. 

Aralığın beşinci günü, İngiltere kralının Hindistan taç giyme gezisi olarak bastırılmış olup İngiliz elçisi tarafından padişaha sunulan madalyadan dolayı, yine elçiliğe gidip hünkârın memnun ve mahzuz olduğunu bildirdim. 


Sait Paşa'nın Kılık ve Kıyafeti 


Sadrazam Sait Paşa'nın giyim kuşamı padişah hazretlerinin daima dikkatini çekerdi. Cimriliğiyle tanınmış olan paşa, çok yıllar öncə Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılmış olup geçen yıllarla rengi iyice solmuş, lekelerle dolu eski bir elbiseyi giymekte devam ederdi. 

Bir gün padişahla bu konu üzerinde konuşuyor- 


fabrikaları vardı. Semtin adı da bundandır. Yirminci yüzyı. 
lın başlarında ise bu fabrikalarda çeşitli silahlar onarılıyor, mermiler yapılıyordu. Sonradan fabrikalar oradan kaldırıl. 
dı; fakat semt tarihsel adını korumaya devam etti. Bugün o fabrikalardan bir kısmının yerinde askeri müzenin bir bölümü bulunmaktadır. 
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duk. Kendisi, Hereke'de bulunan fabrika ve mefruşat müdürü 'Akif Bey'e bir telgraf çekmemi; pantolon, redingot, pardesü ve yeleklik en iyi kumaşlardan bir miktar getirmesini tembih etmemi emir ve ferman buyurdu. 

Hemen ertesi günü kumaşlar geldi. İyi yürekli olduğu kadar da nazik olan padişah hazretleri, bu kumaşları bizzat benim sadrazama götürmemi, ona vermemi ve onuru kırılmaması için: «Padişahımıza selâm ediyorlar; yerli mallarının yaygınlaştırılıp revaç bulmasını teşvik ettiğinizi bildikleri için, size Hereke fabrikası ürünlerinden bulunan bu kumaşları bir armağan olarak gönderdiler,» dememi emir buyurdu. 
Güya böyle dersem, Sait Paşa bundan alınmayacaktı. Oysa padişahın bu kaygısı hiç de yerinde değildi. Sadrazam gelene bakar, onur monur pek düşünmezdi. Nitekim kumaşlara pek memnun oldu. Her bi. 
risini ayrı ayrı inceledi. Sadece büyük bir memnunluk içinde derin şükranlarının hünkâra arzını benden rica etti. İş böyleydi, iyiydi ama, aradan günler ve haftalar geçtiği halde Sadrazam hazretleri yine o eski kılık kıyafetiyle saraya gelmeye devam etmez mi? 
Padişah buna şaşırıp kalmıştı. Bana: «Acaba neden gönderdiğim kumaşları diktirip giymiyor?» diye sorduklarında: «Efendimiz, galiba bunun için de sarayın terzibaşısının gönderilmesini bekliyor,» .dedim. Hünkâr uzun uzun güldü. 

Öte yandan cimriliği dillere destan olan Sait Paşa'nın, bir zaman sonra, padişahın hediye ettiği kürkü kendisine götüren görevliye elli lira bahşiş verdiğini duyduğumuz vakit buna da ayrıca şaşırdık. İnsanoğlu kapalı bir kutudur. 
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Hasan Tahsin Paşa'nın Görevini 
Kötüye Kullanması 


Bir gün, padişahın bazı buyruklarını iletmek üzere, Babıâli'de Sadrazam Paşa'nın yanına gitmiştim. 
Dönüşümde başkâtip Halit Ziya Bey'e, ben yokken herhangi bir kimsenin padişahın huzuruna kabul olunup olunmsadığını sordum. Selânik kolordu kumandanı Hasan Tahsin Paşa'nın kabul buyrulduğunu, iltifata nail olduğunu ve bunu saraya gelmiş bulunan gazetecilere de haber verdiğini cevap olarak bildirince adamakıllı canım sıkıldı. 

— «Aman birader, büyük bir hata olmuş. Hasan Tahsin Paşa'nın, Macaristan'dan satın alınan hayvanların en güzellerini çürüğe çıkartıp sonra bunları düşük bir fiyatla satın almış olduğunun anlaşılması üzerine görevine son verildiğini Mahmut Şevket Paşa bana daha evvelki gün anlatmıştı. Bu skandal kolorduca ve Harbiye Nezareti'nce bilindiği için, şimdi kendisinin —üstelik mükğfatlandırılır gibi— padişah tarafından kabul edilip iltifata nail olduğunu gazetelerde yazılırsa çok kötü bir etki yaratır,» dedim. 

Olan bitenlerden haberdar bulunmayan Halit Ziya Bey'in fena halde canı sıkıldı. Bilmeyerek bu işe kendisi aracılık yapmıştı. Derhal gazetelere telefon ettim. Hasan Tahsin Paşa'nın huzura kabul olunuşunun yazılmamasını hepsinden ayrı ayrı ricada bulundum. Netice olarak bu haber yayınlanmadı. Epey sonra İşin içyüzünü öğrenen padişah ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa bana özellikle teşekkür ettiler. 
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Anlaşmazlıklar ve Sultan Mehmet Reşat 


9 aralık 1911 günü, selâmlık töreni Dolmabahçe: 
camisinde yapıldıktan sonra, sarayda Rumi tarihle- yeni yılın tebrikleri kabul olundu. Hükümet üyeleri, ayan ve millet meclisi başkanları, ayan üyeleri ve milletvekilleri, kumandanlar ve büyük devlet memurları toplu halde padişahın huzuruna kabul edildiler. 
Sadrazam Sait Paşa hükümet adına, ayan meclisi başkanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa ile Millet Meclisi başkanı Ahmet Rıza ayan üyeleri ve milletvekilleri adına padişaha tebriklerini sundular. Padişah hazretleri: onlara cevap olarak şu sözleri söyledi: 

— «Bütün amacım vatanın saadeti ve selâmetidir. Bunun için herkesin elbirliği edip olanca güçleriyle çalışmalarını arzu ederim. Şu sırada bazı çevrelerde kendisini göstermekte bulunan anlaşmazlıkların uzayıp gittiğini görmemekle sevinç duymayı ümit ederim. Sizlerin hepiniz ayrı ayrı alanlarda değerleriniz ve memlekete büyük hizmetleriniz vardır. 
Hepiniz tam anlamı ile fazilet ve olgunluk sahibi kimselersiniz. Başarılarınızın devamı benim başta gelen emelimdir.» 

Ahmet Rıza Bey'e döndü: 

— «Bütün meclis üyesi arkadaşlarınızın birlik ve anlaşma içinde ulusal görevlerini yürütmelerini istiyorum.» 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya döndü: 

— «Umarım ki tabiatiyle ayanca da aynı yolda çaba harcanılır,» dedi. 

Padişah hazretlerinin bu iyi niyetli, yurtseverlik ve ulusseverlik dolu konuşması: orada bulunan her- 


269 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ 


kesi duygulandırdı. Herkes —hiç olmazsa o an için— yersiz ve verimsiz çekişmeleri unutmak ve unutturmak azmi ile huzurdan ayrıldılar. 


Ermeni Patriki Huzurda 


İstanbul ve dolayları Ermeni patrikliğine seçilmiş olan Arşaroni Ohannes Efendi, görevinin devlet tarafından onaylanmasından dolayı teşekkürlerini ve bağlılık duygularını arzetmek üzere saraya geldi, Huzura kabul olundu. Yapılan küçük törende Ohannes Efendi'nin verdiği nutka padişah hazretleri şu cevapla karşılık verdi: 

e Görevinizi tebrik ve başarılarınızı temenni ederim. Memleketimizin mutluluğa ulaşması, her dinden ve milletten olan halkımızın aralarındaki çekişmeyi terkederek, birbirleriyle tam bir kardeşlik ve vatandaşlık havası içinde yaşamaları ile mümkün olabilir. 
Hepimiz bir arada ve elbirliğiyle çalışırsak ancak o zaman hepimize ait bulunan bu vatanı koruyabilir ve kalkındırabiliriz. Ermenilerin Osmanlı devletine ve hükümetine sadakatleri çok zaman tarihce İspatlanmıştır. Tanrı bu ulusun manevi başkanlığında size yardımcı olsun.» 


Vahdettin Efendi İkinci Veliahtlık Peşinde 


Veliaht Yusuf İzettin Efendi, teşrifatçısı Nesip Bey'i bana gönderdi. Kulağına çalınan bir söylenti hakkında benden bilgi istedi. İşittiğine göre şehzade Vahdettin Efendi ikinci veliahtlık şeklinde yeni bir 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unvanının konması ve bunun kendisine verilmesi için çalışiyormuş; bazı çevreleri bu konu için oldukça da hazırlamış imiş. Veliaht: «Eğer böyle bir şey yapılacak olursa son derece gücenirim ve bir daha da hiç bir resmi törene katılmam,» diyordu. Nesip Bey'e, bu hususta padişah hazretleriyle görüşeceğimi ve alacağım cevabı veliahta ulaştıracağımı söyledim ve durumu derhal hünkâra arzettim. 

Beşinci Sultan Mehmet Han, aslâ böyle bir niyeti olmadığını ve bu hususta gerekli her türlü teminatı, kendi adına, veliahta bildirmemi emir buyurdu. Aldığım cevabı, Nesip Bey aracılığı ile, Yusuf İzzettin Efendi'ye yolladım. Bir süre geçti. Ben mesele kapandı sanıyordum. Fakat birkaç hafta sonraki bir karşılaşmamızda veliaht meseleyi yeniden tazeledi. Paşidahın vaatlerine rağmen, bu işin gerçekleştirilmesi için çalışılmakta olduğunu çok sağlam bir yerden haber aldığı, eğer bu böyle devam edecek olursa verdiği kararda devam edeceğini, konuyu bir daha ve yeniden padişaha açmamı rica etti. 

Tekrar padişahla görüştüm. Padişah tekrar ortada böyle bir niyet ve düşüncenin olmadığını, dolayısiyle veliahtın tamamıyle müsterih olmasını, yanına giderek bunu veliahta bizzat anlatmamı söyledi. Yusuf. İzzettin Efendi'ye giderek padişahın söylediklerini olduğu gibi kendisine aktardım. Ne var ki konu bir türlü kapanmadı. İkide birde Yusuf İzzettin Efendi, meseleyi açıp yakındı ve her seferinde hünkâr gerekli teminatta bulundu. 

Bir gün, Vahdettin Efendi huzurlarında iken, padişah beni çağırdı. Gittim ve emirleri üzerine karşılarına oturdum. Hünkâr, Vahdettin Efendiye: 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— «Şimdi meseleyi bir de başmabeyincinin karşısında tekrarlayın ve gerekli açıklamaları yapın,» dedi. Bunun üzerine Vahdettin Efendi, ikinci veliahtlığın bizim tarihsel geleneklerimizden bulunduğunu, kendisinin bunun için ayrıca bir maaş, ödenek falan istemediğini; hal böyle olunca Yusuf İzzettin Efendi'nin buna bir itirazı olmadığını uzun uzun anlattı, 

Padişah hazretleri bu sefer bana döndü: 

— «İkinci veliahtlık konusunda veliaht Yusuf İz. 
zettin Efendi'nin bazı itirazlarından, yakınmalarından söz etmiştiniz. Şimdi durumu tekrar enine boyuna anlatınız,» buyurdu. Ben aşağıdaki şekilde konuştum: 

— «Efendimiz, siz padişahımıza da defalarca arzettiğim üzere, Yusuf İzzettin Efendi bendenize başvurup sizin Vahdettin Efendi'ye ikinci veliahtlık vermek niyetinde olduğunuzu duyduğunu, eğer böyle yapılacak olursa bundan büyük bir güceniklik duyacağını ve bir daha protokola, hiç bir resmi törene katılmayacağını bildirdi. Böyle bir fikir ve niyetin mevcut olmadığına dair lütfetmiş olduğunuz teminatı kendilerine ilettim. Hatırlayacağınız üzere bu mesele arka arkaya birkaç defa tekrarlandı. Siz her defasında aynı teminatı verdiniz. Durum böyle iken Vahdettin Efendi hazretlerinin şu anda evellahtın bir itirazı yoktur ve olmayacaktır» şeklindeki sözlerini anlayamıyorum. Öte yandan ikinci veliahtlığın tarihsel geleneklerimizden bulunduğu konusuna gelince: Gerçi benim de tarihle biraz ilgim ve uğraşım varsa da, şüphesiz Vahdettin Efendi hazretleri benden daha tyi bilirler. Bendeniz Osmanlı tarihinde böyle bir şey bu-Tunduğunu hatırlamıyorum,» dedim ve padişahın müsaadesini alarak odama döndüm. 
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«Osmanlı Sarayının Son Günlerisnin yazarı Lütfi Simavi. 

Çağının son derece ileri düşünceli, bir çok yabancı diller bilen, yabancı ülkelerde hizmetler görmüş ünlü bir diplomat ve deviet adami olan Lütfi Simavi, Osmanlı Sarayının son günlerini Sultan Reşat ile Vahdettin'in başmabeyincisi olarak görmüş, hükümdarların yakınına ve saray çevrelerine girmiş ve anılarını çok açık bir dille, hiçbir şeyi gizlemeden, yıkılışın acılarını içinde duyan aydın bir devlet adamının diliyle günü gününe kaleme almıştır. 


Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın Balta Limanı'ndaki sahil sarayının doğu üslübunda döşenmiş mükellef bir salonu. 


Padişah'ın hassa alayına mensup piyade taburunun subayları. 


P P 


Padişah selâmlık töreninden dönüyor. Sultan'ın ardındakiler sırayla Başyaver Avni, Ömer Yaver Paşa, Yaver İsmail Hakkı Bey'dir. 


Sadrazam 
Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa. 


Cİ amei. 


31 Mart ayaklanmasına katıldıkları için Harp Divanı tarafından 
ölüm cezasına çarptırılarak Kasımpaşa'da Divanhane'nin büyük kapısı önünde asılanlar. 


KEL AA Rİ Zi 


Tamar germe. 


əl I~ 


Sultan Reşat kılıç kuşanma töreni için Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkıyor. 


Sultan Reşat, Mensan Meclisi'ni ziyaret için «Meşveret» yatıyla Sarayburnu'na gelirken... 


j R “ə” “A men Sarayının son eitada İstanbul'u ziyaret eden Avusturya - Macaristan Veliahtı Prens Arşidük Ferdinand. 


Hürriyet Kahramanı Hürriyet Kahramanı Enver Bey. Niyazi Bey. 


Sonuncu Osmanlı şehzadelerinden Nihat, Ömer Hilmi 


ve Necmettin Efendiler saltanat kayığından çıkarken... 


Lütfi Simavi'nin hatıralarında bahsi geçen 

Serfice milletvekili 
Yorgi Buşo. 


Sultan Reşat devrinde Osmanlı Mebusan Meclisi. 


Osmanlı: Donanması İmparatorluğun son günlerinde bir geçit resmi esnasında... 


Veliaht Yusuf İzzettin Efendi. 


Eyüp'teki Hazreti Eyüb'ün türbesinde Sultan Reşat'ın kılıç kuşanmasını gösteren temsili bir resim. 


Osmanlı 
İmparatorluğu'nun son 

Maarif 
Nazırlarından 
Abdurrahman Bey. 


Lütfi Simavi'nin hatıralarında 

sık stk 

bahsi geçen 
Alman İmparatoru 
İkinci Wilhelm'in bir karikatürü. 


Şehzade Mecid Efendi Prens Ömer Faruk. 
çalışma odasında. 


Son Saraylılardan 
Sehzade Mecid Efendi. 


Sevr Andlaşması'nı imzalayanlardan Dr. Rıza Tevfik. 


Osmanlı iktidarının, son simalarından Damat Ferit Paşa... 


Sehzade Ömer Hilmi Efendi. 


Sehzade 
Ziyaeddin 


Efendi. 
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Saray Entrikaları 


Aradan bir saat kadar geçmişti. Vahdettin Efendi beni çağırttı. Yanına gidiyordum ki, merdivenin aşağısında beni karşıladı. Sabırsızlığından dolayı daha fazla bekleyemediği anlaşılıyordu. Dudaklarında acı ve alaycı bir tebessümle, son defa olarak veliahtın bana ne zaman haber yollamış olduğunu sordu. 
Şöyle cevap verdim: 

— «Yusuf İzzettin Efendi, en son, yine dün haber yolladı. Şimdiye kadar belki yirmi defa bu mesele ile meşgul oldum. Ben saray adamı değilim; görev icabı buraya geldiğimden beri hanedan üyeleri arasında geçtiğini duyduğum ve bir kısmını da kendimin gördüğüm çekişmeleri, haddim olmayarak, gidermeye çalıştım. Yüksek müsaadelerinize sığınarak bir şey arzedeceğim: Niçin ikinci veliahtlık unvanını bu kadar ısrarla arzu ediyorsunuz? Allah padişah hazretlerinin ömürlerini uzun etsin; fakat şevketmeâb efendimize bir Tanrı emri vuku bulursa (') tabiatiyle Yusuf İzzettin Efendi o yüksek makama geçeceği gibi siz de kendiliğinden veliaht olacaksınız. Memleketimizde taht veraseti usulünü değiştirebilecek hiç bir kuvvetin olabileceğini düşünemiyorum,» dedim. 

Bu konuşmam üzerine Vahdettin Efendi: 

— «Evet, gerçekten siz saray adamı değilsiniz. 


() Saygı duyulan kimseler için eskiden «ölmek» yerine böyle deyimler kullanılırdı. Emr-i Hak vuku bulursa: ölürse, öldüğü zaman. 
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Saray adamı olmadığınız için de saray entrikalarının neler olduğunu bilmezsiniz. Bundan dolayı tebrike lâyıksınız. Ben sarayda doğup sarayda büyüdüğüm için bu çevrelerin her türlü hallerini yakından: bilirim,» () cevabını verdi ve Çengelköy'deki köşküne gitmek üzere, rıhtımda beklemekte bulunan kayığına bindi. 


Sait Paşa Kabinesinin İstifası 


17 aralık 1911. Kanunuesasi «anayasa»nın 35. 
maddesinin değiştirilmesi meselesi uzunca bir süreden beri birçok kimseleri ve birçok çevreleri düşündürüyordu. Son zamanda alelacele düzenlenip değiştirilmiş bulunan kanunuesasimize, eski istibdat devrinin hatırlarda bıraktığı türlü çeşit kuşkular dolayısıyle, dahil edilmiş olan bazı aşırı kayıtların bilim ve tecrübe bakımlarından hiç bir yararlılığı bulunmadığına hükümet kanaat getirmiş ve adı geçen maddeyi değiştirmeye karar vermiş, bunun için de Millet Meclisi'ne bir kanun tasarısı sunmuştu. 

Ancak tasarının meclis genel kurulunda görüşüleceği gün, sadece hükümeti destekleyen İttihat ve Terakki partisine mensup milletvekilleri gelmişler, kabinenin bu teklifini meşrutiyete aykırı olarak niteleyen öteki partiler mensupları ve muhalifler gelmemişlerdi. Çoğunluk olmadığı için kanun tasarısı da bu yüzden görüşülememişti. Öte yandan çeşitli mu- 


(0) «Yusuf İzzettin Efendi padişah olursa, oğlu Nizamettin Efendi'yi velihat yapacağına dair bir söylenti vardı. Vahdettin Efendi'nin (Saray Entrikaları) dediği, çok kuvvetli bir ihtimalle, bu söylenti olmalıdır.» (Bu not kitabın yazarı Lütfi Simavi Bey'e aittir.) 
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halefet gazeteleri kanun tasarısı aleyhine devamlı yazılar yazıyorlardı. 

Tasarıya karşı çıkan milletvekillerinden hemen hiç birinin meclise gelmemiş olmalarını kendisi için bir çeşit güvensizlik oyu olarak kabul eden kabine, bu durumda memleketi yönetmeye kendini yetkili görmedi ve istifasını padişaha sundu. 

Padişah, her şeye rağmen, Sait Paşanın sadrazamlıkta kalmasını ve yeni bir kabine kurmasını arzu etmekteydi. Bunun için beni ve arkadaşlardan daha başka bazılarını kendisine gönderdi. Bununla birlikte muhalif milletvekilleri de boş durmuyor, ortalığı karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. 


Hürriyet ve İtilâfçılar Padişahın Huzurunda 


Hürriyet ve İtilâf partisinin yeni başkanı Amasya milletvekili İsmail Hakkı Paşa, Bağdat milletvekili Hacı Ali Efendi, Halep milletvekili Nafi Paşa, Gümülcine milletvekili İsmail Bey, İstanbul milletvekili Tahir Hayrettin Bey, Sivas milletvekili Dagavaryan Efendi, Tokat milletvekili Mustafa Sabri Efendi, Şam milletvekili Şefik El Müeyyed Bey, İçel milletvekili Hacı Bayram Efendi'den kurulu bir heyet, siyasi bunalımı görüşmek üzere saraya geldi. Bu heyete Arnavut ve Rum gruplarından Priştine milletvekili Hasan Bey. 
Draç milletvekili Esat Paşa Toptani, Serfiçe millet. 
vekili Boşo ('), İstanbul milletvekili Konstantinidi ve Üsküp milletvekili Pavlof efendiler de katıldılar. 


C) Devlete düşmanlığı ile ün yapmış bir azınlık milletvekili 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Heyetin huzura kabulü sırasında —padişah hazretlerinin emirleri üzerine— başkâtip Halit Ziya Bey'- le ben de orada bulunduk. İsmail Hakkı Paşa, yanındaki milletvekillerini ayrı ayrı padişaha takdim etti. 
Kısa bir süre Priştine milletvekili Hasan Bey'le Arnavutluk olaylarından bahsedildi. Sonra heyet adına Gümülcine milletvekili İsmail Bey söz aldı: 

— «Efendimiz,» dedi. «Siz padişahımız hazretlerine bazı mahrem hususlar hakkında bilgi vermek istiyoruz. (Halit Ziya Bey'le bana baktıktan sonra devam etti:) Ancak burada bulunan bazı yabancıların varlığından çekinmekteyiz.» 

Ben, bulunduğum yerde titriyor ve sıkıntımdan buram buram terler döküyordum. 


İtilâfçılar Sait Paşa'yı İstemiyorlar 


Onurum büyük ölçüde zedelenmişti. Eğer bu söz üzerine padişah hazretleri bir zaaf gösterip de bizi salondan dışarı çıkarmış olsaydı, bir daha ayak atmamak üzere, hemen o anda sarayı terketmeye karar vermiştim. Beşinci Sultan Mehmet Han'ın ağzından çıkacak sözleri beklerken sanki bir cehennem azabı çekiyordum. Fakat padişah hazretleri böyle yapmadı. 
Kaşlarını belli belirsiz çatarak onlara şu cevabı verdi: 

— «Yabancılar dediğiniz kimseler başmabeyinci ve başkâtip ise, onlar benim en güvendiğim yardımcılarım ve yakınlarımdırlar. Onların işitmemesi gere- 


idi. «Ben ancak Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım» de. 
mekten çekinmezdi. 
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ken hususları ise sizin konuşacağınızı aklımdan geçirmek istemem. Bundan dolayı konuşmanıza devam: edebilirsiniz.» 

Rahat bir nefes aldım. 

Bunun üzerine muhaliflerin sözcüsü konuşması- na başladı. Kendilerinin kanunuesasinin 35. maddesinin değiştirilmesine karşı olmalarının sebebinin, padişahın haklarının genişletilmesini arzu etmediklerinden ileri gelmeyip, sırf bu vesile ile Sait Paşa kabinesine bir çeşit güvensizlik oyu vermek istemelerinden ileri geldiğini söyledi. Sözünü bitirirken de, Sait Paşa'nın yeniden sadrazamlık mevkiine getirilmemesini hünkârdan istirham etti. 


Padişah Hazretlerinin Cevabı 


Padişah, İsmail Bey'in söylediklerini sükünetle dinledikten sonra şu cevabı verdi: 

— «Önce şunu belirteyim: Ben milletvekillerine karşı tarafsız bir meşrutiyet hükümdarıyım. Meclisteki İttihat ve Terakki partisi ile Hürriyet ve İtilâf partisi milletvekilleri, her şeyden önce bu milletin temsilcileri bulundukları için benim gözümde tamamiyle eşittirler. Benim tek arzum memleketimin mutluluğu, ilerlemesi, yükselmesi ve korunmasıdır. Sadrazamı seçme işine gelince, bu bütünüyle, benim hükümdarlık haklarımın sınırları içinde yer alan bir konudur: fakat nedense bu hususlar gözönünde tutulmuyor.” 
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Otuz Beşinci Maddenin Değiştirilmesi Meselesi 


Hürriyet ve İtilâf partisi temsilcileri hiç de böyesine kesin, hatta biraz da katı cevap beklemiyorlardı. Resmi bir nezaket içinde, fakat bozulmuş olarak huzurdan ayrıldılar. 

Padişah hazretleri o gün öğleden sonra Millet Meclisi başkanı Ahmet Rıza Bey'i çağırttı ve kendisine şu emirlerini bildirdi: 

«Bugün huzuruma kabul ettiğim Hürriyet ve İtilaf heyeti kanunuesasinin 35. maddesinin değiştirilmesi lehinde bulunduğunu bildirdi. O halde İttihat ve Terakki partisiyle bu noktada aralarında bir anlaşmazlık olmadığı anlaşılmaktadır. Mecliste tarafsız milletvekilleri de vardır. Bunlara benim tarafımdan söyleyiniz: Parti arasındaki çatışmaları önlemek için zaten yurtseverliklerini ortaya koymuş bulunan bu tarafsız milletvekilleri yine aracılık yapsınlar. Mademki değiştirme konusunda önemli bir anlaşmazlık bulunmuyor, onlar bu iki parti mensuplarını bir araya gelip anlaşmaya zorlasınlar. Sadrazamlık mevkiinde bulunan zat hakkındaki güven ya da: güvensizlik meselesine gelince, bu makama tayin edilecek kimseyi seçmek bir padişahın en belirgin haklarından biridir. Hürriyet ve İtilâf'ın bugün kabul ettiğim heyeti, saltanat makamına ve onu temsil eden bana saygısı ve güveni olduğunu bildirdiği için, benim vekilim bulunan kimseye de güven duymalıdır. Netice olarak 35. maddenin değiştirilmesinden ürkmemelidir. Şunu bütün milletvekillerinin bilmelerini de özellikle arzu ederim: Meclisler, kendilerine emanet edi- den görevi iyi bir surette yerine getirdikleri sürece, 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saltanat makamı da hakkını kötüye kullanmayacak, yani o meclisleri feshetmek yoluna gitmeyecektir. » 

Ahmet Rıza Bey, o sırada mecliste bulunan bağımsız milletvekillerinden Varteks ve Pastırmacıyarı efendileri telefonla saraya çağırıp kendilerine hemen orada padişahın bu emrini bildirdi. Öteki bağımsız milletvekillerine de ertesi gün bildireceğini söyledi. 


Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ne Demişti? 


Ayan meclisi başkanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa 
18 ocak günü huzura kabul olundu. Padişah hazretlerinin emirleri üzerine konuşmaları sırasında yanlarında ben de bulundum. 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa, ağır bir dille, Sadrazam Sait Paşa"nın aleyhinde bulundu. Diline doladığı ve ikide birde tekrarladığı söz ebu adamın memleketi felükete sürüklemekte olduğu, kendisine sadrazamlığın kesinlikle bir daha verilmemesi» idi. Padişahın izin vermeleri üzerine konuşmaya katıldım. Paşanın ileri sürdüğü fikirleri, göstermek istediği belgeleri birer birer çürüttüm. Ahmet Muhtar Paşa, şaşkın ve biraz gücenik, beni dinliyordu. Birlikte padişahın huzurundan çıktıktan sonra —kişiliğine, geçmişteki büyük hizmetlerine derin bir saygı ve sevgi beslediğim— bu paşaya, herkesin siyasi ve vicdani kanaatlerinde serbest bulunduğunu, söyledim bundan dolayı sözlerimin ve ileri sürdüğüm fikirlerin kendisininkiyle çatışmış olmasından dolayı bana gücenmemelerini rica ettim. 
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Sait Paşa Kabinesinin Yeniden Kurulması 


Padişahın yeniden sadrazamlığa getirdiği Sait Paşa, ertesi günü kabinesini tekrar kurdu. Yeni kabineye eski nazırlardan bir kısmı alınmadı. Şeyhülislâmğa da Mısır kadısı Abdurrahman Nesip Efendi atandı. 


Mebusan Meclisi'nin Feshedilmesi 


5 ocak 1911. 35. maddenin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, bunca çabalara rağmen, mecliste gerekli çoğunluğun sağlanamaması yüzünden müzakere edilip kabul olunamadı. Bunun üzerine mesele kabinede görüşüldü. Uzun tartışmalardan sonra şuna karar verildi: Meclis feshedilecek ve üç ay içinde yeni seçimlere gidilecekti. Durum padişah hazretlerine bildirildi. Kanunuesasinin yedinci maddesi gereğince ayan meclisinin de onayı alındıktan sonra karar padişah tarafından imzalandı. 


Sultan Reşat ve Ahmet Rıza Bey 


Sultan Beşinci Mehmet Han Meclis başkanı Ahmet Rıza Bey'den hoşlanmazdı. Gerçi kendisine karşı daima iltifatlı davranır, sık sık lütuflarda bulunurdu; fakat bunlar içten ve özden değildi, yüzeydendi. 
Zamanın gereklerini çok iyi sezip anlayan, her türlü tutum ve davranışını buna göre ayarlayan padişah, Millet Meclisi başkanlığının önemini ve böyle bir 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mevkide bulunan bir kimseye nasıl davranmak lazım geldiğini bilirdi. Bundan dolayı Ahmet Rıza Bey'in şahsına değil, onun temsil ettiği göreve karşı bir tutum takınmaktaydı. Millet Meclisi'nin dönem toplantısından önce, başkanlığa kimin seçilebileceğini kollamak görevini bana verirdi. Bu yüzden ben gider, partilerin kodamanlarını iskandil eder, güçlü adayı sezinlemeye çalışırdım. Bugün hâlâ hayatta bulunan birçok kimseler bu durumu bilmektedirler. 

İskandillerim ve incelemelerim sonunda filan ya da falan beyin yahut efendinin seçilmesinin ümit edildiğini padişaha arzederdim. Ama meclis açılır, başkanlık seçimi yapılır; bu zaman bütün tahminlerin tersine yine Ahmet Rıza Bey seçilmez miydi? Bu durum padişahı ciddi olarak üzerdi. Öte yandan —hiç bir sorumluluğum olmadığı halde— tahminlerim boşa çıktığı için sıkılmak ve zor durumda kalmak sırası bana gelirdi. Ne var ki suç bende değil, bilerek bilmeyerek beni yanıltan kimselerde idi. 


Ahmet Rıza Bey Ayan Üyeliğine Seçiliyor 


Zaman hükmünü yerine getiriyor, zamanla şartlar değişiyordu. İlk meşrutiyet yıllarında Millet Meclisinin ve meclis başkanlığının bir çeşit gediklisi sayılan Ahmet Rıza Bey de artık yıpranmaya, daha doğrusu gerçek çehresi herkes tarafından tanınmaya başlamıştı. Bunu kendisi de sezinleyen Ahmet Rıza Bey, bir gün padişaha başvurdu ve kendisine ayan üyeliği verilmesini istirham etti. Kendisi gibi arka arkaya meclis başkanlığı yapmış bir kimse için bunun adamakıllı kazanılmış bir hak olduğunu belirtecek kadar ileriye bile gitti. 

Bu durum padişah için de kolay kolay ele geçmez bir fırsattı. Böylelikle onun gedikli haline getirdiği meclis başkanlığından kurtulmuş olacaktı. Anmet Rıza Bey'in ayan üyeliğine tayininin gerçekleştiri!- mesi için beni sadrazam paşaya yolladı. Sait Paşa görmüş geçirmiş, feleğin çemberinden geçmiş bir devlet adamıydı. Meclis-i Mebusan başkanlığında birkaç defa arka arkaya bulunmanın ayan üyesi olmak için kazanılmış bir hak teşkil etmeyeceğini ilk ağızda belirtti. Ne var ki padişahı kırmak da istemediğin- den adı geçenin adaylığını derhal ayan meclisine ileteceğini bildirdi. Dediği gibi yaptı. Sonunda herkes de memnun oldu. Şimdi artık Ahmet Rıza Bey ayan üyesi idi. Padişah da ondan kurtulduğundan dolayı memnun ve mahzuzdu. 


Ermenilerin Yersiz ve Anlamsız Bir İsteği 


Ermeni patriki Arşaros Ohannes Efendi, yanında patrikhanenin rahibi ve cismani meclislerinin üyeleri olduğu halde mabeynde yanıma gelip patrikhanenin bulunduğu caddenin genişletilmesi maksadiyle, Pangaltıdaki Ermeni mezarlığının bir kısmının kesilip yola alınmasından şikâyet ettiler. Ölülerin artıklarının bir yerden başka bir yere taşınmasının din bakımından yasaklanmış olduğunu ileri sürüyorlar ve durumun padişah hazretlerine arzedilerek, şehreminliğinin giriştiği bu hareketten alıkonulmasını diliyorlardı. Ben de onlara gereken cevabı verdim. Memlekette artık bir meşrutiyet yönetimi vardı. Bu durumda herhangi bir iş ya da şikâyet için başvurulacak yer saray değil, Millet Meclisi veya hükümetti. Öte yandan sokak ve caddelerin genişletilmesi için bunca müslüman mezarlıkları şimdiye kadar kaç kere kesilip yola alındığı halde, şeyhülislâmlıktan şimdiye kadar tek bir şikâyet gelmemişti. Şimdi nasıl oluyor da kendileri bunu uzun uzadıya bir mesele yapıyorlardı? Önce saray böyle işlerin başvurulacağı bir makam değildi. Sonra ben de hıristiyanlık dini hakkında oldukça etüd ve incelemeler yapmıştım. Ölülerin bir yerden başka yere taşınmalarının yasak olduğu hakkında hiç bir yerde hiç bir kayda rastlamamıştım. 
Böyle bir kayıt varsa bana göstersinlerdi. Yoksa böyle işlerle meşgul olmak bir yana, ben ancak şaşkınlığımı ve eseflerimi bildirebilirdim. 

Bu konuşmam karşısında patrik ve yanındakiler verecek cevap bulamadılar. Daha sonra ise, birkaç bin lira ödemek karşılığında —ki onların da galiba asıl istedikleri bu idi— Ermeni patrikliği ile anlaşmaya varıldı ve mezar kesilerek yola alındı. 

Burada işin daha da şaşırtıcı bir yönünü söylemeden geçemeyeceğim: Bir süre önce, ölülerin bir yerden başka bir yere taşınmasının dince yasak olduğunu yana yakıla bize bildiren patrikhane ne yap- sa beğenirsiniz? Aradan pek az bir zaman geçtikten sonra —paranın kokusunu ve tadını almış olmalılar ki— yeniden bize başvurdular. Mezarlığın büyük bir kısmının oradan kaldırılıp yerine apartmanlar yapılması için izin istediler. Hükümet de: «Mademki ölülerin bir yerden başka bir yere taşınması dince yasaklanmıştır. Onların tedirgin edilip yerlerine apartman yapılması caiz değildir,» yollu cevap verdi. 
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Trablusgarp'ta eşit olmayan şartlar ve güçler arasında âmânsız bir savaş sürüp gitmekteydi. İtalyanlar asker sayısı, top, tüfek, çeşitli araçlar ve cephane bakımından Türklerden beş on kat üstündüler. 
Karşılarında topsuz tüfeksiz, cephanesiz, desteksiz, hatta erzaksız bir avuç Türk ve Arap askeri ile —bin bir zorlukla oraya gidebilmiş— beş on subay vardı. 
Hal böyle iken düşman, ancak gemilerinin koruyabildiği, bazı kıyı bölgelerinde bin bir zorlukla tutunuyorlardı. Bunlardan biri de, Trablusgarp'taki Türk mücahitleri arasında savaşan İngiliz teğmenlerinden Mister Montegüe adlı genç adamdı. 

Montagüe Trablusgarp dönüşü İstanbul'a uğramiştı. Kendisini saraya çağırdık. Benim aracılığımla padişah tarafından kabul edildi. Genç teğmen padişahın elini öperek tazim duygularını arzetti. Hünkâr da kendisine altın ve elmas kakmalı bir sigara tabakası hediye etti. Genç subay harpokulunda ağırlandı. 
O sıralarda Fransa'nın Temps gazetesinin savaş muhabiri Trablusgarp'ta hafifçe yaralanmış, bunu sömüren Roma gazeteleri İtalya'da büyük mitingler yapmışlardı. Mister Montagüe ye yapılan bu iyi kabul, biraz da bu aşağılık gösterinin soylu bir karşılığı idi. 


İngiltere Kralına Neden Nişan Verilmişti? 
Londra büyükelçisi Tevfik Paşa'nın gösterdiği lüzum üzerine İngiltere kralı beşinci George'a, Tür- 


kiye'nin en büyük nişanları olan «Osmanlı Hanedan: 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ve İmtiyaz» nişanları yollanmış ve bunlar adı geçen elçi aracılığı ile krala takdim edilmişti. Trablusgarp Savaşı'nın sürüp gittiği böyle bir zamanda —hiç bir münasebet ve sebep yokken— Londra elçimizin böyle garip bir nişan verme meselesi çıkarması gülünç olduğu kadar elemli, elemli olduğu kadar da yersizdi. 
Haydi o böyle yapmıştı; fakat Sadrazam Sait Paşa'nın bunu dikkat nazarına alarak gerçekleştirmesi —herkes gibi— benim de garibime gitmişti. Büyük bir devlet adamı; akıllı, gün görmüş, tedbirli kimseler olarak tanıdığımız kimselerden bu ve bunlar gibi affolunmaz hataların işlendiğini —çok yazık ki— defalarca gördüm. 

Bu işin nasıl olduğunu ise epey sonraları öğrendim. O sıralarda izinli olarak Londra'da bulunan İngiltere'nin İstanbul elçisi, kendi Hariciye Nazırı'na güya Osmanlı padişahı tarafından krala bir nişan verilmek istendiğinden söz etmiş. Hariciye Nazırı da bunu hemen kralına arzetmiş. İş böyle oldu bittiye geldiğine göre artık bu nişanı vermemek ayıp olurmuş! 

Bu birçok «mış»lı hikâye, Tevfik Paşa tarafından anlatılmıştı. 

Başka bir söylentiye göre, öteki bütün elçiler gibi Vinsor saray köşküne davet edilen Tevfik Paşa'nın göğsündeki İmtiyaz nişanının biçimini kral pek beğenmiş ve bunun güzelliği hakkında Türk elçisine bazı iltifatlı sözler de söylemiş. Bundan yararlanarak haşmetmeâbı memnun etmek için Tevfik Paşa aynı nişanın ona da verilmesinin uygun olacağını düşünmüş. Tabii bu nişan bir krala tek başına verilemeyeceğinden, onun yanına Osmanlı Hanedanı nişanının katılmasını akıl etmiş. Böyle —hem de iki en büyük 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nişan bir arada— bir davranış İngiltere kralı ve halkı üzerinde çok olumlu bir etki yaratabilirmiş. İşte bu sebeplerle hemen durumu Babıâli'ye arzetmiş. 

Ben; bir başmabeyinci, eski bir hariciye memuru, hükümdarının ve ülkesinin şeref ve haysiyetini korumayı ve bunu idrak edemeyenleri uyarmayı bir yurt görevi olarak kabul eden bir Türk sıfatıyle -—devletimizin İtalya ile savaş halinde bulunduğu şu kritik günlerde— hiç bir siyasi yararı olacağı düşünülmeksizin İngiltere kralına böyle nişanlar verilmesinin akıl ve mantığa uygun düşmediği gibi, mademki bu bir oldu bittiye getirildi, hiç olmazsa karşı tarafın da bize mukabele etmesini, aksi takdirde bunun pek küçültücü bir tutum olacağını Sadrazam Sait Paşaya ısrarla ve tekrar tekrar hatırlattım. Ama körü körüne bir İngiliz taraftarı olan ve artık modası geçmiş bir siyasetin kahramanı bulunan Sait Paşa bunu kavrayamadı, eMademki iş bu kerteye geldi, artık nişanları İngiltere'ye göndermemek doğru olmaz» diye diretti. 
Neticede nişanlar İngiltere'ye gönderildi. 

Gönderildi de ne oldu? Karşılık olarak Osmanlı padişahına kral tarafından —değil bir nişan— bir madalya bile verilmedi. Bütün Avrupa basını bizimle alay etti. Dünya âleme gülünç olduk. 

Bu son tutumla da anladım ki, siyaset ve diplomasi sadece bir kaba kuvvet işi değil, ince ve ileriyi gören bir zekâ ve kavrayış işidir. 


Sadrazam Sait Paşa Hasta 


24 şubat cuma günü, Dolmabahçe camisinde yapılan selâmlık töreninden sonra, padişah hazretleri 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Maçka-Şişli yoluyle Balmumcu köşkünü şereflendirdi. Sadrazam Sait Paşa o günlerde hastaydı. Hünkâr, sadrazamlık konağının önünde arabasını durdurarak başyaveri Salih Paşa'yı hatır sordurmaya onun yanına gönderdi. Balmumcu köşküne varışımızdan bir saat sonra —padişahın bu lütufkârlığından dolayı— minnet duyan Sadrazam Sait Paşa'nın şükranlarını, bağlılık duygularını bildiren mektubu geldi. 


Ordumuzun Donatımı, İlerlemesi ve Padişah 


Uçak epey gelişmiş ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde, bir savaş aracı olarak da, ordulara girmeye başlamıştı. Askerlikte yenilikleri daima izleyen Türk ordusu bu yeni araçtan faydalanmak için kolları sıvamıştı. Bu sırada halkın yardımıyle uçak satın alma kampanyası başladı. 

O günlerde Osmanlı adlı bir uçağın satın alınması için her taraftan yardım ve bağışlar toplanıyordu. Padişah hazretleri böyle bir uçağın alınması için bin altın bağışta bulundu. İşkodra'da yeni baştan kurulacak bir medrese ve hastane için de ayrıca iki bin lira ihsan edildi. 

14 mart 1912 günü harbokulunda diploma ve mükâfat töreni vardı. Padişah hazretleri bu törende bulundu. Birinciden on sekizinciye kadar derece alarlara, diplomaları ile birlikte kordonlu altın saatler, bizzat padişah tarafından dağıtıldı. 

Sultan Beşinci Mehmet Han, o gün memnun ve heyecanlıydı. Törenden sonra, orada hazır bulunanlara: 
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«Ordumuz milletimizin en büyük dayanağı ve övüncüdür; yaşamasının ve yükselmesinin tek garantisidir. Ordumuzun günün şartlarına paralel olarak devamlı gelişmekte olduğunu gördükçe büyük bir bahtiyarlık hissetmekteyim,» şeklinde kısa bir konuşma yaptı. Sonra törende bulunan Rum patriği ile öteki dinler ilerigelenlerine: 

«Bu yıl mezun olan subaylar içinde sadece Türklerden ve müslümanlardan değil, öteki uluslardan ve dinlerden elemanlar var. Bunların hep birlikte Osmanlı ordusunda görev almış bulunmaları beni son derece sevindiriyor. Böylece çok şerefli bir okuldan birlikte, omuz omuza çıkmaları ve bir sancak altında bulunmaları Osmanlı halkları arasındaki güven ve sevgiyi pekiştirmektedir,» buyurdu. 

Karşı taraf —şüphesiz ki samimiyetsiz ve riyakârdı— içinden ne geçirirse geçirsin, ortalıkta mutlu ve iyimser bir hava vardı. 


Bir Büyük Zatın Münasebetsizliği 


Harbokulu'ndan ayrılmak üzere idik. Yüksek mevkilerden birini işgal eden bir zat —okuldan oturmakta olduğu evin önüne kadar— padişahın alayına katıldı ve arabasını mabeyn ileri gelenlerinin bindikleri arabadan daha öne sürdü. Çok muhtemeldi ki, böyle yapmakla halka ve ele güne karşı, kendinin padişah katındaki mevkiini, nüfuzunu ve önemini belirtmek istiyordu. Ama bu tam anlamı ile bir usulsüzlük ve saygısızlıktı. Herkesin dikkatini çeken bu saygısızlık üzerine —arkadaşlarla görüştükten sonra— durumu 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Sadrazam Sait Paşa'ya bildirdik. O da bundan üzgünlük duydu. Bunun üzerine şöyle bir protokol tüzüğü hazırladık. Bunu bütün ilgililere ve özellikle bu gösteriş düşkünü Büyük Adam'a da yolladık. Adı geçen tüzük şudur ve bunun iki maddesi ayrıca belirtilmiştir: 

«Mevlid, bayram, kadir gecesi, Hırkai - Şerif (9) alayları ile cuma selâmlığı töreninde, meclislerin açılışında, geçit resimlerinde ve benzeri her türlü törende alay düzenlerinin nasıl kurulacağı, giyilecek elbiselerin neler olacağı hususlarına dair tüzüktür.» 
başlığı altında hazırlanan, 28 mart 1912'den başlayarak uygulanmaya konulan bu protokol tüzüğünün iki maddesi şunlardı: 

m Padişahların alaylarına, doğrudan doğruya padişahın ve sarayın hizmetinde bulunmayan hiç bir kimse katılamaz. Eğer bir yere gezinti maksadıyle gidiliyorsa ve padişah hazretleri buna bir zatı davet etmiş ise, o zatın bineceği arabanın yeri, başmabeyinci tarafından ve padişahla görüşüldükten sonra tayin olunur. 

m Protokol memurları, alayların intizamlarının korunmasıyle görevlidirler. Yukarıda belirtilen düzeni bozacak şekilde dışarıdan bir zatın padişah alayına katılması veya yakınında yürümesine müsaade edilemez (2). 


() Peygamberin hırkasının her ramazanın on beşinde törenle padişah tarafından ziyaret edilmesi. 

(2) Protokol kurallarına çok bağlı olduğu anlaşılan yazar, bu konu üzerinde uzun uzadıya durmakta, ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bunların günümüz için önemli bir yönü bulun-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Sadrazam Sait Paşa'nın hastalığı üç aya yakın bir süre devam etti. Bu uzunca süre içinde padişah hazretleri her hafta cumartesi günleri onun hatırını sordurttu. Paşa'nın konağına gidip hatır sormakla da daima ben görevlendirildim. Zaten öteden beri şiddetli romatizmadan muztarip bulunan sadrazamda ağır bir cilt hastalığı da başlamıştı. Nihayet sağlığını kazandı ve 4 nisan tarihinde saraya da gelerek padişaha minnet ve şükranlarını şahsen arzetmek imkânını buldu. 


Yeni Meclis'in Açılışı 


1912 yılının 5 nisan günü, 5 ocakta kapatılan ve 
yeni seçimlere gidildikten sonra tekrar kurulan Millet Meclisi'nin açılış töreni yapıldı. Törende padişah hazretleri de bulundu ve kısa bir konuşma ile meclisi açtı. 

14 nisan tahta çıkışın yıldönümü idi. Bu münasebetle memleketin her tarafında büyük şenlikler yapıldı. Sarayda, resmi kişiler ile, hükümet üyeleri, ayan ve millet meclisi üyeleri, kumandanlar, çeşitli dinlerin temsilcileri —geçen yıl olduğu gibi— toplu bir halde huzura kabul edilip padişaha tebriklerini sundular. Daha sonra Hürriyet-i Ebediye tepesine gidildi. 
Büyük bir geçit resmi töreni yapıldı. Törende şehzadeler, yabancı devletler temsilcileri bulundular. Bu kutlu gün dolayısıyle üstümüzde on beş yirmi dakika 

maması nedeniyle, o bölümün sadece birkaç satırını aldık. 

Yazar, daha sonraları, porotokol kuralları üzerine büyük 

bir kitap yayımlamıştır. 
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kadar bir Osmanlı tayyaresi uçtuysa da pilotunun Türk değil, bir yabancı olduğunu öğrenince üzüldük. 


Aynalıkavak Kasrı'nda 


Yirmi nisanda, Dolmabahçe camii'nde yapılan selâmlık töreninden sonra, Şişli üzerinden Tersanedeki (') Aynalıkavak kasrına gidildi. Padişah hazretleri Darülaceze önünden geçerlerken İstanbul şehremini bey ve bu hayır kurumundaki kimsesiz yetim çocuklar tarafından karşılandı. Bir süre burada durdu ve çocuklara hediyeler verdi. 

Aynalıkavak Kasrı'nda biraz istirahat edildikten, deniz kumandanları ile görüşüldükten sonra, araba ile tersane içinden geçen padişah, daha yeni tamamlanmış olan Hünkâr iskelesinde bekleyen yedi çifte çok süslü ve güzel sandala bindi. Yanlarında harbiye ve bahriye nazırları Mahmut Şevket ve Hurşit paşalar, Halit Ziya Bey'le ben de bulunuyorduk. Doğruca Eyüp'e Bostaniskelesi'ne gidildi. İkindi namazı Eyüp'te kılındı. Namazdan sonra Hazreti Halid'in türbesi ziyaret edildi; yine yedi çifte sandalla Hünkâriskelesi'ne dönülüp oradan, Okmeydanı yoluyle saraya gelindi. 

Okmeydanı'nda telsiz istasyonunda duran padişah hazretleri bu yeni tesisleri inceledi ve ilgililerden nasıl işledikleri hakkında bilgi aldı. Görevlilerin, bir emirleri bulunup bulunmadığını kendilerinden sorması üzerine Çanakkale'deki asker ve kumandanlara 


(C) Eski birçok kitaplarda Kasımpaşa bu adla geçer; yazar da buna uymaktadır. 
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selâmlarını yollattı. Her taraf hükümdarlarını görmek isteyen halkla doluydu. Padişah yol üzerindeki bazı okullara ve yoksullara bağışlarda bulundu. 


Trablusgarp Savaşı'nın Devamı ve Padişahın Üzüntüsü 


Trablusgarp meselesi padişah hazretlerini pek fazla üzüyordu. Kendileri herkese her fırsatta bundan söz açıyor, savaş hakkındaki görüşlerini öğrenmek istiyor; başarının bizde kalacağı yollu sözler işittiği vakit candan yürekten buna inanmak arzusuyle dolup taşıyordu. Ne var ki sonuçtan ümitsizdi. 

Bu konuda ne zaman benimle fikir alışverişinde bulunacak olsa, ben gerçeği saklamaya imkân görmez, şöyle derdim: 

— «Efendimiz; bana öyle geliyor ki Afrika'daki bu son vilâyetimize de yakında ister istemez veda edeceğiz. Bizim gibi donanması zayıf bir devletin, merkezden bu kadar uzak bir vilâyetine gerekli yardımı yapması imkânı —yazık ki— hemen hemen yok gibidir. Trablusgarp'ın İtalya'ya bizden daha yakın olması, İtalya'nın çok güçlü bir donanmaya sahip bulunması kendisi için büyük bir avantaj sağlıyor. Sonra Avrupa'da haçlılık ruhu —gizli ya da açık— daima süregelmiştir ve sürmektedir. İtalyanların hıristiyan, bizim müslüman oluşumuz da göz önünden uzak tutulmamalıdır.» 

Bunları şüphesiz benden daha iyi bilip takdir ederdi ama, yine de kabul etmek istemez; böyle konuştuğum için bana âdeta küskünlük duyar: 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— «Ne kadar kötümsersiniz.» diyerek bahsi kapatırdı. Cevap olarak: 

— «İçim kan ağlıyor ama, gerçekleri ve vicdanımın sesini size arzetmek benim en büyük görevlerimden biridir.» sözleriyle bu acı konuyu kapatmak isterdim. 

Trablusgarp'taki bir avuç fedakârın fedakârı subay ve askerimiz, bu vatan parçasını kaptırmamak için didiniyorlardı. Ama haksızlığa ve zulme karşı hiç bir sonucu olmayan bir didinmeydi bu. 


Şeyhülislâm Efendi'nin Bir Rüyası 


Bir gün bir cuma selâmlığında idi. Herkese her fırsatta savaştan söz etmekten kendini alamayan padişah hazretleri, törende bulunan şeyhülislâm Abdurrahman Nesip Efendi'ye, Trablusgarp'a dair yeni bir haber olup olmadığını sormuştu. Bunun üzerine şeyhülislâm efendi: 

— «Efendimiz; şimdilik resmi bir haber yok ama, benim size iyi bir müjdem var: Çok güzel bir rüya gördüm. Bu rüyaya göre pek yakında İtalyanları mutlaka denize dökeceğiz.» cevabını verdi. 

Padişah bu müjdeden belli belirsiz bir mutluluk duymuştu. Saraya dönüşümüzden sonra şeyhülislâmın sözlerini birkaç defa tekrarladı. Artık tahammülüm kalmamıştı. Belki haddim olmayarak: 

— «Böyle işler rüya ile yorumlanamaz. Şeyhülislâm efendi kulunuz dünyadan ve siyasetten habersiz bir kimsedir.» demekten kendimi alamadım. Sultan Beşinci Mehmet Han'ın bu sözlerime adamakıllı canı sıkılmıştı. Yüzüme baktı, hiç bir şey söylemeksizin dairesine çekildi. 


Mısır Hıdivi'nin İngiltere'ye Gidişi 


18 mayıs cuma selâmlık töreni Üsküdar'daki Yeni Valide Camii'nde yapıldı. Buradan Valdebağı Kasrı'na gidildi (1). Burada iken padişah hazretleri beni, Çamlıca'da oturan veliaht Yusuf İzzettin Efendi'ye gönderip selâmlarını yolladı. Akşama doğru Haydarpaşa'dan, Söğütlü Yatı'yle Dolmabahçe Sarayı'na dönüldü. 

İshakpaşa semtinde büyük bir yangın olmuştu. 
Ertesi gün padişah hazretleri, yangın felâketine uğrayanlar için sekiz lira yardımda bulundu. 

Mısır Hıdiv'i İngiltere'ye gitmek üzere İstanbul” dan ayrıldı. Sirkeci garında kendisini padişah adına başyaver Salih Paşa ile ben uğurladık. Birçok hükümet üyeleri de uğurlama töreninde hazırdılar. Hidiv, askeri bando ile ve bir müfreze askerin selâm resmi ile uğurlandı. 

Dolmabahçe yazın nispeten sıcak oluyordu. Bunun için padişah hazretleri 31 mayıs günü Yıldız Sarayı'na naklettiler. 


Yusuf İzzettin Efendi ile Bir Gezinti 


Veliaht Yusuf İzzettin Efendi beni Hekimbaşı Çiftliği'ndeki yazlığına davet etmişti. Padişahın da 


(1) Bugün Valdebağ sanatoryumunun bulunduğu yer ve yöre. 
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memnunlukla izin vermesi üzerine, 22 haziran günü kendisinin yanına gittim. Öğle yemeğini birlikte yedik. Yusuf İzzettin Efendi, özel bir jest göstermiş, beni almak üzere, Dolmabahçe Sarayı rıhtımındaki istimbotunu Üsküdar iskelesine göndermişti. Yemekten sonra Üsküdar'a gelip orada beklemekte bulunan istimbotla Haydarpa açıklarına kadar bir deniz gezintisi yaptık. Sonra kendisi Çamlıca'daki köşküne döndü; beni de istimbotu ile Dolmabahçe'ye kadar yolladı. | 


Mahmut Şevket Paşa'nın İstifası 


Mahmut Şevket Paşa, 26 haziran 1912'de, Harbiye Nazırlığı görevinden istifa etti. Bu istifanın dış sebebi şuydu: Asker olan ve hâlâ üstlerinde bu sıfatı taşıyan kimselere siyasetle uğraşmayı yasak eden bir kanun düzenlenmiş, meclislerden geçtikten sonra padişah tarafından da onaylanmıştı. Mahmut Şevket Paşa bu yeni kanunun yeni atanacak bir harbiye nazırı tarafından yönetilip uygulanmasının daha yerinde olduğunu ileri sürüyor ve bu sebeple görevinden ayrılıyordu. Bu, meselenin dış yönü idi. Ama asıl istifa sebebi tamamen başka nedenlere dayanıyordu. 

25 haziran gecesi, daha doğrusu 26 haziran sabahının erken saatlerinde, Nişantaşı'nda saray başmabeyincisi için ayrılmış bulunan konakta bir kitabın okumasına dalmıştım. Bu sırada telefonum çaldı. Başkâtip Halit Ziya Bey telefon ediyordu. Kabineden bazi kimseler önemli bir meselenin konuşulacağını, bunun için onunla ve benimle görüşmek istediklerini 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bildirmişler ve kendisini uykusundan uyandırmışlardı. Halit Ziya Bey: «İsterseniz bu konuda birlikte bir karara varalım» diyordu. Ben, zaten giyimli olarak oturmaktaydım. Kendisine, o zatlara telefon etmesini, görüşmeye hazır olduğumuzu bildirmesini söyledim. Birkaç dakika sonra da başmabeyincilik konağının bitişiğindeki başkâtiplik konağına geçtim. 


İstifanın Sebebi Neydi ? 


Biz, Halit Ziya Bey'le, bu zamansız atamanın sebebini araştırır ve bu konuda tahminler yürütürken aşağıda otomobil sesleri duyuldu. Sonra Dahiliye Nazırı Hacı Adil, Posta ve Telgraf Nazırı Talât, Evkaf Nazırı Hayri beyler yukarı çıktılar. 

Bizim meraklı bakışlarımız üzerine ilk olarak Adil Bey konuştu. Levazım Dairesi başkanı İsmail Hakkı Paşa'nın bazı önemli yolsuzlukları ortaya çıkarılmış. 
Bunun âmiri bulunduğu için Millet Meclisi'nde Mahmut Şevket Paşa'ya bir sürü soru yöneltilmiş. Bunun devam edeceği ve Harbiye Nazırı paçavraya çevrileceği için —Hacı Adil Bey'in sözleri aynen böyleydi— bizim kendisinin yanına giderek, İttihat ve Terakki Partisi adına onu en geç yirmi dört saat içinde istifaya davet etmemiz yerinde olurmuş. Ayrıca, Harbiye Nazırı'nın bilinen nitelikleri sebebiyle, padişah hazretlerine de durumu haber vermemiz ve kendilerini bu istifa haberine hazırlamamız yerinde olurmuş. Sabahın bu çok erken saatlerinde bu yüzden bizleri rahatsız etmişler imiş. 

Bu konuşma karşısında Halit Ziya Bey de, ben 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de hayretler içinde kaldık. Her ikimiz de onlara, bunun çok önemli bir mesele olduğunu, gerçekleştirmeye girişmeden önce enine boyuna, bunun meydana getireceği sonuçları hesaplayıp hesaplamadıklarını sorduk. Partilerindeki birtakım akımlara ve çatışmalara bağlı bulunan nazır beyler, doğrusu, inandırıcı cevaplar veremediler. 

Öte yandan bizler, nazırlar tarafından verilen görevi yerine getirdik ve saraya gider gitmez durumu padişaha anlattık. 

Mahmut Şevket Paşa hâlâ çok güçlüydü ve istese böyle bir teklifi hakaretle geri çevirebilirdi. Fakat onurlu bir kişi olduğu için istifa dileğini derhal yerine getirdi. Harbiye Nazırlığı vekâletini, Bahriye Nazırı Hurşit Paşa üzerine aldı. Gerçekten iyi bir asker, güçlü bir devlet adamı, namuslu bir insan, özden bir yurtsever olan Mahmut Şevket Paşa'ya karşı İttihat ve Terakki Partisi'nin bu davranışı kelimenin tam anlamı ile çirkin, hatta nefret vericiydi. Nitekim onun siyaset alanından çekilmesiyle birlikte felâket zincirleri gittikçe artarak birbirini izledi. 


Köstence'deki Camiye Halı Hediyesi 


Romanya hükümeti tarafından Köstence şehrinde de bir cami yaptırılmış ve bu caminin açılışını bizzat kral Karol yapmıştı. Padişah hazretleri, adı geçen camiye Hereke'de yapılmış çok büyük ve çok güzel bir halıp hediye etti. Halı, özel bir görevli tarafından Köstence'ye götürülüp Romanya müslümanlarının teşekkürleri ve duaları arasında camiye serildi. 
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Arnavutluk'ta Yeni Bir Ayaklanma 


Bir süreden beri Arnavutluk'tan yine kötü kötü bazı haberler gelmekteydi. Nihayet 3 temmuzda yeni ayaklanmaların patlak verdiği öğrenildi. Bu ülkede öteden beri güdülen kötü ve yetersiz siyaset, halkın cahilliklerini kendi kişisel çıkarlarına âlet eden bazı fesatçıların devamlı kışkırtmaları, yabancı ajanların gizli gizli sürdürdükleri entrikalar —zaten tamamıyle sönmemiş bulunan— isyan ateşini yeniden alevlendirdi. 

Ayaklanmayı bastırmak için Arnavutluğa yollanan askerler içinde Halâskârlar grubundan (') da bazı subaylar bulunmaktaydı. Bu gruba bağlı subaylar- dan bir kısmı, görevlerini yapacakları yerde, —vaktiyle İttihatçıların yaptıkları gibi— silâhlarıyle birlikte dağa çıktılar. 

Sait Paşa kabinesi, Mahmut Şevket Paşa'nın istifa edip ayrılmasından sonra, enikonu zayıflamıştı ve hükümet üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar, çekişmeler birbirini izlemekteydi. Bu yüzden ikide birde bir nazır istifa ediyor, yerine başkası getiriliyor, daha bu mesele kapanmadan yeni bir nazırın daha istifa ettiği duyuluyordu. Arnavutluk'ta dağa çıkan halâskârlar grubunun yaptığı yetmiyormuş gibi, bunların İstanbul'daki arkadaşları da —İtalya ile savaş halinde bulunduğumuzu, kendilerinin siyasetle değil 


C) Miralay Sadık Bey'i ve Hürriyet ve İtilâf partisini destekleyen bazı subaylar Halâskâran kurtarıcılar adlı yarı açık yarı gizli örgüt kurmuşlar, özellikle İttihat ve Terakki partisini hedef edinen aşırı bir muhalefete girişmişlerdi. 
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kutsal görevleri olan askerlikle uğraşmaları gerektiğini .unütarak— ikide birde düzensiz ve aşırı davranışlarda bulunuyorlar, bilir bilmez her siyasi faaliyete karışarak kabinenin çalışmasını köstekliyorlardı. Bütün bu olup bitenler karşısında artık devlet gemislini yürütemeyeceğini anlayan Sait Paşa, kabinenin istifasını padişaha sundu. 


Orduda Karışıklık ve İtaatsizlik 


Temmuzun dördüncü günü sadrazamlık görevi Londra büyükelçisi, eski sadrazamlardan Tevfik Paşa ya teklif edildi. Fakat o bunu birden kabul etmeye yanaşmadı. Bazı şartlar ileri sürüyor, bu arada Meclis'in feshedilmesini istiyordu; ancak bundan sonra sadrazamlığı kabul edebilecekti. Tevfik Paşa, bu isteğinde oldukça haklıydı, çünkü Meclis çalışamaz ve hükümete de iş sağlayamaz hale gelmişti. Ancak Meclisi feshetmek yetkisi padişahta değildi. Kabine kurulur, o bu işi görüşüp karara bağlar, padişah da onaylayabilirdi. Bu cevap üzerine Tevfik Paşa'nın sadrazamlığından tabiatıyle vazgeçildi. 

5 temmuz 1912 günü Askeri Şurâ üyelerinden 
Nazım Paşa, Genel Kurmay başkanvekili Hadi Paşa, Birinci Ordu kumandan vekili Osman Paşa hep birlikte saraya geldiler. Odamda kendileriyle görüştük. İkisi de ordudaki büyük karışıklıktan, askeri itaatin bütünüyle ortadan kalkmış olduğundan, Arnavutluk isyanından ve bu isyanda karşıyla çatışacak yerde dağa çıkan Halâskârlar grubunun yaptıklarından söz edip şikâyetlerde bulundular. Biz böyle konuşurken Harbiye ve Bahriye nazır vekili —çünkü o günlerde Bahriye'den istifa etmişti ve bu görevi vekâletle yürütüyordu— Hurşit Paşa da geldi. 

Hurşit Paşa, öteki paşaları başmabeyincinin odasında bulacağını —anlaşılan— hiç beklemiyordu ki her hal ve tavriyle şaşkınlığını belli etti. Askeri itaatin yetersizliğinden söz eden paşalar, kendi âmirlerinin haberi bile olmaksızın, saraya gelmekle şiköyette bulundukları durumun içinde kendilerinin de bulunduğunu böylelikle ispatlamış oluyorlardı. Nezaket sınırları içinde bunu kendilerine belli etmeye çalıştım. 


Padişahın Orduya Bildirisi 


Bütün Osmanlı ordusuna bağlı büyüklü küçüklü birliklerde okunulmak üzere, padişah hazretleri 6 temmuz 1912 günü, bir bildiri yayınladı. Bildirinin metni şuydu: 


«Asker! 


Hükümetin istifa etmesi üzerine, meşrutiyet kurallarına uygun olarak, ayan ve Millet Meclisi başkanlarının da görüşlerini aldıktan sonra Londra'daki büyükelçimiz Tevfik Paşa'yı sadrazamlık görevine davet etmiştim. Yeni kurulacak kabinenin devlet işlerinin yürütülmesinde çok tecrübe ve bilgi sahibi, görüşlerinde bütünüyle bağımsız ve her türlü özel yan etkilerden uzak kimselerden kurulması benim için hem çok önemli, hem de çok gereklidir. 

Durum bu halde iken; dünkü gün, bazı subaylar adına olduğu ileri sürülerek kanunuesasi hükümlerine ve herkesin başeğmekle yükümlü bulunduğu hilâfetin ve saltanatın kutsal haklarına karşı bazı yersiz istekler 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ortaya atılmıştır. Saltanatın açık ve kesin haklarına ve “başlarında başkumandan sıfatıyle benim bulunduğum bir ordunun, yemin ile itaate mecbur olduğu kanunuesasiye aykırı istekler ileri sürecek tek bir kimsenin bile Türk ordusu içinde mevcut bulunacağına ihtimal vermemekle birlikte, sayılarının pek az olduğun- da şüphe olmayan küçük bir zümrenin bu çeşit nizam dışı davranışa girişebileceği mümkündür. Bunların bu türlü davranışları cezasız bırakılmayacaktır. 

Bazı yanlış anlamalar ve aldatılmalar sonucunda asıl görevleri olan askerliği bir an için de olsa unutmuş kimselerin çıkacağı mümkündür. Bunu göz önünde tutarak, askerliğin temeli olan itaat ve intizamı, saltanata ve hilâfete bağlılığı daima şaşmaz bir vatanseverlik ilkesi tanıyan ordumun büyük, çok büyük çogunluğuna sesleniyorum: Bunlar siyaseti bir tarafa bırakarak yalnız âmirlerinden alacakları emirleri yerine getirmekle, kendilerini tertemiz yurt toprağına adamakla görevli olduklarını asla unutmamalıdırlar. Bunun tersine bir davranış bütün millete ve bütün memlekete tam bir ihanet sayılacaktır. Bu yolda değil bir eyleme geçmek, bir gösteride bulunmak bile büyük tehlikeler doğurabilir. Her zaman böyle fırsatlar bekleyen düşmanımızın, dün gece devletimizin başkenti- nin kapısına kadar (') gelerek buradan içeriye girmeye çabalaması, bu konuda bizler için önemli bir ibret dersi olmalıdır. 

Bu bildirimin bütün askeri birliklerimizde, subayların ve askerlerin yüzlerine karşı okunması ve okutturulmasını Harbiye Nazırı vekiline emrettim .» 


6 temmuz 1912 
Mehmet Reşat 


(1) O günlerde İtalya donanmasından bazı gemiler Çanakkale boğazına kadar sokulup bazı yerleri topa tutmuşlar ve karşıhk olarak ateş açılınca derhal geri çekilmişlerdi. 
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Şehzadeler Sadrazam Olarak Kimi İstiyorlar ? 


Padişah hazretleri parlamentarizm usulüne tam bir uygunluk göstererek kabine bunalımı konusunda ilgili kimselerle görüşüp onların fikirlerini almaya başladı. Ayan meclisi başkanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Millet Meclisi başkanı Halil Bey birkaç defa padişahın huzuruna çağrıldılar. 

Eski sadrazamlardan Kâmil Paşa'nın taraftarları kabineyi onun kurmasını istiyor ve bunun için geniş bir propaganda yapıyorlardı. Şehzadelerden bir kısmı da bu propagandanın etkisinde kalmışlardı ve sadrazamlığa Kâmil Paşa'nın getirilmesi için çaba harcıyorlardı. Kâmil Paşa kinciliğiyle ün yapmış bir kişiydi. 
İttihat ve Terakki Partisi'nden de bir süre önce çirkin birtakım muameleler görmüştü. Bunun sonucu olarak, eğer sadrazamlığa getirilirse, bir intikam politikası izlemesi pek mümkündü. Memleketin içinde bulunduğu o kritik günlerde ise böyle bir politika çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. 

Öte yandan akla gelen isimlerden biri de Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ydı. Düzeni, itaati kaybolmuş bir ordu üzerinde onun geniş bir nüfuzunun bulunduğu, bu orduya yeniden çekidüzen verebileceği umulurdu. 
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'ndaki büyük kahramanlığı ve yararlığı dolayısıyle çok temiz ve şerefli bir adı vardı. Böyle bir kimsenin, böyle eski bir başkumandan ve yüce bir mareşalin sadrazamlığa getirilmesi, memleketin çıkarları açısından büyük faydalar ve olumlu sonuçlar sağlayabilirdi. Bütün bunları düşünerek Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesininin memleket menfaatleri bakımından.en hayırlı yol olacağını hünkâra arzetmekten kendimi alamadım. Padişah teklifimi tereddütle karşıladı. Anlaşılıyordu ki buna pek istekli değildi. 


Gazi Ahmet Muhtar Paşa Sadrazam Oluyor 


Sadrazamlıktar istifa etmiş bulunan Sait Paşa, saraya geldi ve padişah tarafından kabul edildi. Kendisi huzurda bulunduğu sırada hünkâr beni de yanlarına çağırttı. Yanlarına çıktım. Padişahın bana ilk sözü şu oldu: 

— «Muhtar Paşa sadrazam olabilir mi?» 

Cevap olarak şevketmeâbın arzu buyuracağı kimseyi bu makama getirmesinin kendileri için çok açık ve kesin bir hak olduğunu, Ahmet Muhtar Paşa'nın da —öteki birçokları gibi— bu görevi yürütebileceğini düşündüğümü arzettim. Bunun üzerine padişah herhangi bir cevap vermeden, sadece Sait Paşa'yla vedalaşarak, dairesine çekildi. Romatizmadan adamakıllı muztarip olduğu için yürümekte zorluk çeken Sait Paşa”nın koluna girdim. Dışarı çıkarken, benim için bir bilmece halini alan padişah hazretlerinin bu sorusunun ne mânâya geldiğini bana anlatmasını rica ettim. Sait Paşa, sadrazamlık için Muhtar Paşa'yı padişaha tavsiye ettiğini; padişahın kendisine doğrudan doğruya cevap vermeyip beni çağırarak, böyle bir soruyu bana yönelttiğini söyledi. 

Bu istifa etmiş sadrazamla çeşitli konularda görüşlerimiz birbirinden çok ayrıydı ama, sadrazam tayini hususunda aynı kişi üzerinde birleşmiştik. Bu arada Sait Paşa'nın, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'yı sadrazamlık için tavsiye etmesinin en büyük nedeni Kåmil Paşa idi. Ortada onun da adı dolaşıyordu; bu ihtimali ortadan kaldırmak için —aslında bu berikinden de hiç hoşlanmadığı halde— Ahmet Muhtar Paşa'yı tavsiye etmeyi şerlerin ehveni olarak kabul etmişti. 
Benim böyle kaygılarım yoktu. Ben Muhtar Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesinde, kendi anlayışıma göre, memleket için büyük faydalar umuyordum ve tavsiyem de bu temele dayanmaktaydı. 


Kırk Yıldan Beri Beklenen Makam 


Sait Paşa gittikten sonra padişah beni tekrar yanına çağırdı. Sadrazamlığı Muhtar Paşa'ya teklif etmeye karar verdiğini ve hemen kendisini saraya çağırmamı emir buyurdu. Ben de gerekeni yaptım. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, bir süre sonra odamdaydı. Yine sadrazamlık konusunu görüşmek için çağrıldığını sanıyordu. Kendisine sadrazam olduğunu, fakat padişah tarafından bildirilinceye kadar kimseye bir şey hissettirmemesini anlattım ve rica ettim. Bu eski ve yaşlı vezirin çehresi bir anda değişti. Tarifi imkânsız bir özdenlik ve sevinçle elimi sıktı: 

— «Kırk yıldan beri, demek ki nihayet bugün nasipmiş.» dedi. 

Yüreğinin derinlerinden gelen bir ses olduğu kuşkusuz olan bu sözlerle, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, ta Abdülhamit zamanından bu yana sadrazamlığı beklemekte olduğunu itiraf ediyordu. 

Bundan sonra padişahın yanına gidip geldim. 
Sadrazamlık görevinin kendisine verilmiş bulunduğunu ve padişah hazretlerinin kendisini beklediğini resmi bir dille ifade ettikten sonra, önüne düşüp onu şevketmeabın huzuruna çıkardım. 


Sait Paşa Hakkında 


Küçük Sait Paşa lâkabiyle ün kazanmış olan eski sadrazamı (') pek yakından tanımıştım. Kendisi zeki, muktedir, nazik, terbiyeli, mevkice kendisinden aşağıdakilere daima iltifatlı; ama bütün bu özellikleriyle birlikte son derece kararsız, tereddütlü ve vesveseli bir kimseydi. 

Sait Paşa'nın —yerine ve zamanına göre— daima birbirinden ayrı birkaç düşüncesi ve görüşü bulunurdu. İlk bakışta bunların hepsi de akla yatkın gözükürdü. Bir devlet adamı, bir kabine başkanı olarak Sait Paşa hiç bir zaman cesur ve atılgan kararlar vererek herhangi bir meseleyi kesinlikle çözümlememiştir. Her şeyi, en küçük bir devlet meselesini bile, kılı kırk yararcasına incelemeden geçiren bu ünlü vezir, kendini ve yapmış olduğu işleri —hem çağdaşları önünde hem de gelecek kuşaklara karşı savunmak için— gereğinde olayları kasten yanlış anlatmaktan da çekinmemiştir. Kaleme almış olduğu anılarında buna dair pek çok örnekler bulunmaktadır. 


(7) Eski bir gazeteci olan Sait Paşa'nın Şinasi ile edebi tartışmaları vardır. Şinasi, onun karakterine çok uygun olarak, kendisine “Şapur Çelebi» diye alaylı bir ad takmıştı ve bu ad kendisine âdeta yapışıp kalmıştı. «Küçük Sait Paşa» diye anılmasının sebebi, vücutça ufak tefek oluşudur. 
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İnce, cılız, zayıf sesiyle, sonderece düzgün ve sağlam konuşan Sait Paşa'nın en başarılı olduğu görev Ayan Meclisi başkanlığıdır. Burada bulunduğu sürece müzakereleri iyi yönettiğine hiç şüphe edilemez. 
Çünkü bu meclisin hem üye sayısı çok azdı, hem de sorumluluğu. Üstelik üyelerin hepsi yaşça da, başça da gerçek olgunluğa ulaşmış kimselerden meydana çelirdi. 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesini 9 temmuz 1912'de kurdu. Cemalettin Efendi şeyhülislâm, sadrazamlık adayı Kamil Paşa da (') bu kabinede Şurayı Devlet başkanı (2) idi. Hüseyin Hilmi Paşa adliye, Na- 


C) «Vaktiyle sadrazamlıkta bulunduğu sırada, ben de Kâmil Paşa ile —görev icabı— bazı kereler karşı karşıya gelmiş. 
tim. Bir süre Hariciye Tahrirat Kâtibi, bir süre de, Bulgar istiklâl meselesinde, Osmanlı devleti tarafından delege olarak çalışmış ve kendisinden emirler almıstım. Kâmil Paşa müstebit ruhlu, inatçı, fakat çok namuslu ve doğru bir adamdı. Ancak sonderece karışık bir şekilde konuşurdu; ne söylediği de öyle kolay kolay anlaşılmazdı. Kıbrıs"lıydı. 
Belki de Türkçesinden daha sağlam bir İngilizcesi ve Fransızcası vardı. Meşrutiyetin ilk aylarında Bosna-Hersek eyaletimiz Avusturya-Macaristan devleti tarafından ilhak edildiği zaman bu konuda birkac nota hazırlamış, Bunları zor okunan Türkçe yazısıyle kaleme almış, Fransızca'ya tercüme işini bara vermisti. Gabriyel Noradonkyan Efendi, Bulqar delegesi qospodin Liyaçef ve benden meydana gelen kurul, kendisinin konağında ve baskanlığı altında tonlanırdık. Bu toplantılarda Kamil Pasa bazan övle qarip fikirler ortaya atardı ki, şasmaktan kendimizi alamazdık. 
Kısaca söylemek gerekirse: Taraftarlarının öve öve göklere çıkardıkları Kâmil Pasa'da ben, umursamazlık ve duy. 
gusuzluktan baska olağanüstü bir meziyet bulamamışımdır. «Bu not kitabın yazarına aittir.» 

©) O zamanlar, şeyhülislâm gibi, Şurayı Devlet başkanı da kabine üyesi sayılırdı. 
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zım Paşa harbiye, sadrazamın oğlu Mahmut Muhtar Paşa bahriye, Gabriyel Noradonkyan Efendi hariciye nazırlıklarına getirilmişlerdi. 

Padişahların, yeni atanan sadrazamlara hitaben bir tezkere yazmaları çok eskiden beri Osmanlı devletinin geleneklerindendi. Sultan Beşinci Mehmet Han da Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya yolladığı tayin buyruğunda birçok övgülü sözler söylüyor, gerekçeler sıralıyordu. Bu arada şu çeşitten cümleler de bu tezkerede yer alıyordu: «Bazı bölgelerde, özellikle Arnavutluk'ta hoşnutsuzluğa, birtakım zorlukların mey- : dana gelmesine ve bunların sonucu olarak şikâyetlere sebep olan işlemlerin yeni kabine tarafından hemen ele alınarak dikkatle incelenmesine; kanuna, adalete aykırı görülen hallerin derhal ortadan kaldırılmasma, bütün Osmanlı halkını memnun ve mutlu kılacak kanuni tedbirlerin alınmasına muvaffak ola-. 
cağınıza güvendiğimden dolayı...» 


Sıkıyönetimin Kaldırılması 


10 temmuz «23 temmuz», artık âdet edinildiği 
üzere, milli bayram kutlandı. Aynı gün, bir süreden beri memlekette yürürlükte bulunan sıkıyönetim idaresi de kaldırıldı. Ancak bu arada Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi ilk hatalarından birini işledi: Halâskârân Grubu diye geçinen ayaklanmacı subaylar- dan bazısını önemli yerlerin polis müdürlüklerine tayin etti. Böyle tayinlerin gerek hükümetten olumlu işler bekleyen halk üzerinde, gerek padişah üzerinde kötü etkiler bırakacağını Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya 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hatırlatmaktan kendimi alamadım. Çünkü halk ve padişah Büyük Kabine gibi şatafatlı bir adla kurulmuş olan yeni hükümetten —şuna buna taviz vermek değil— büyük işler başarmasını istiyordu. 


Milli Bayram Dolayısıyle Kutlamalar 


Milli Bayram münasebetiyle Paris'ten gelen tebrik telgrafını ve padişah hazretlerinin emirleriyle buna verdiğim cevabın örneklerini aşağıya alıyorum: 


«Başmabeyinci Lütfi Simavi Beyefendi Hazretlevine, 

Paris'te bulunan Osmanlı uyruklu iki yüz kişi, meşrutiyetin ilânının yıldönümü münasebetiyle, büyükelçi R'fat Paşa hazretlerinin himayesi ve başkonsolos Hüsnü Bey'in baskanlığı altında düzenlenmiş bulunan ziyafette bir araya gelerek Padişah hazretlerine ebedi bağlılıklarını ve sadakatlerini tekrarlamışlar; padişahımızın sağlık ve mutluluğu, Osmanlı devletinin yükselmesi ve ilerlemesi için dua ve niyazda bulunmuşlardır.» 


Cevabım: 


eParis”te Osmanlı büyükelçisi Rifat Paşa Hazretlerine, 


Mesrutiyetin ilânının yıldönümü münasebetiyle Paris teki Osmanlı uyruğunun padişahımız hazretlerine bağlılık ve iyi niyet duygularını bildiren telsraflarını aldım ve hünkâr hazretlerinin katına ulaştırdım. Padişahımız efendimiz hazretleri bundan son derece duygulandılar. Gerek vatan ve millet, gerek kendi şahısları hakkındaki bu duysu ve dualardan dolayı memnuniyetlerini bildirmeye beni memur ettiler.» 

Başmabevinci Kulunuz 
Lütfi Simavi 
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Halâskâr Subaylar Grubu ve Meclis 


12 temmuz 1912 günü Millet Meclisi'nin kırkıncı 
genel kurul toplantısının birinci oturumunda meclis başkanı Halil Bey, gündem dışı olarak, söz aldı ve bütün milletvekillerine aşağıdaki konuşmayı yaptı: 

«Yüce meclise çok önemli bir konuyu sunacağım. Sonderece dikkatle dinlemenizi özellikle rica ederim. 

Dün akşam Meclis-i Mebusan'dan ayrılıp evime gittiğim zaman orada açık bir mektubun bırakılmış olduğunu öğrendim. Evdekiler, bunun bir subay tarafından getirildiğini söylediler. Fakat bunu getiren subay kimdir? Evdekiler tabii bunu bilemiyorlar. Bu mektup Halâskâr Zabitân Grubu şeklinde, kırmızı bir mühürle mühürlenmiş olarak geliyor. Meclis-i Mebusan Reisi'ne başlığı ile gelmiş olduğu için bunu bütün milletvekillerine arzetmeyi hem bir başkanlık görevi, hem de bir vatan görevi biliyorum. Bundan dolayı bu mektubu yüksek kurula arzediyorum. » ` 


Halil Bey'e Gönderilen Mektup 


Mektubun sureti şudur: 


«Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey'e, 


Gerek İttihat ve Terakki çevrelerinde, gerek Millet Meclisi ortamında vatan için hiç de hayırlı olmayan bir sürü kötü ve tehlikeli gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Bunlara ilâve olarak bu defa pad'şah katında da girişmiş bulunduğunuz birtakım teşebbüsleriniz ve entrikalarınız grubumuzca yakından izlenmektedir. 
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Bunların hepsini bildiğimiz ve büyük bir cezaya lâyık gördüğümüz halde, pis kanlarınızla lekelenmeyi arzu etmediğimiz için sizlere hatırlatmayı gerekli görüyoruz ki milletle birlikte bütün ordunun başta gelen haklı isteklerinden en önemlisini teşkil eden şey bugünkü Millet Meclisinin ve daha doğrusu Fındıklı kulüp ve tiyatrosu'nun bir an önce feshedilmesidir. Buna engel olmayacağınızı ve hatta isteklerimizi derhal gerçekleştirmeye çalışacağınızı kırk sekiz saat içinde belirtmez ve ispat etmezseniz bizler üzerimize düşen vatan vazifesini tamamıyle yerine getireceğiz. Bunu size şimdiden haber veriyoruz.» 


Not: Şurası da bilinmelidir ki kendilerinde hiç b'r değer ve meziyet görmediğimiz şahıslara hitabetmekten kendimizi arınmış saymaktayız. 

11 temmuz 1912 
Halâskâr Subaylar Grubu 


Meclis'te Hararetli Müzakereler 


Bu tezkerenin okunması üzerine Meclis'te sonderece heyecanlı müzakereler olmuş, yurtseverlik dolu nutuklar söylenmiştir. Özellikle İzmir milletvekili Seyyit, Kırklareli milletvekili Ömer Naci beylerin ve Erzurum milletvekili Varteks Efendi'nin nutukları gerçekten takdire değerdi. 

Milletvekillerinin daveti üzerine ikinci toplantıda hazır bulunan Harbiye Nazırı Nazım Paşa, Halâskârlar Grubu'ndan söz ederken, meşrutiyetin ilânından beri böyle birçok blöfler yapıldığını, buna önem verilmemesini söyledikten sonra bu işi kimlerin düzenlemiş olduğunun ve elebaşılarının yakında ortaya çıkarılması için gerekli tedbirlerin alındığını ilâve etti. 
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Sadrazam, Halit Ziya Bey'i İstemiyor 


15 temmuz 1912. O sıralarda Avrupa'da bulunan 
ve kendisine teklif olunan Dahiliye Nazırlığı'nı kabul etmeyen eski sadrazamlardan Avlonyalı Ferit Paşa, Ayan Meclisi başkanlığına tayin olundu. 


16 temmuz 1912. Eski bir gelenek uyarınca bugün 
sürre alayı (') yapılacağından, padişah hazretleri Yıldız Sarayı'ndan Dolmabahçe'ye geldi. Bu tören dolayısıyle sarayda bulunan nazırlar bir toplantı yaptılar. Bir aralık yanıma gelen Sadrazam Gəzi Ahmet Muhtar Paşa, başkâtip Halit Ziya Bey aleyhinde birkaç gün önce bahsini ettiği gelişmenin şiddetlendiğini ve padişah hazretlerinden onun görevinden affedilmesini istirham edeceğini bildirdi. Bunun üzerine, benim de artık sarayda kalmamaya karar vermiş olduğumu kendisine söyledim. Sadrazam paşa, buna katiyen razı olmayacağını, sarayda kalmamın kendi başarısı için şart olduğunu, zaten bütün öteki kabine arkadaşlarının da aynı fikirde olduklarını ileri sürdü ise de ben fikrimde ısrar ettim. Aslında bir saray adamı olmadığımı, sırf kaderin bir zorunluluğu ile bu göreve getirildiğimi, başmabeyincilikte üç yıl üc ay namusumla vazife gördüğümü. bunun aynı şekilde sona ermesini istediğimi hatırlattım. Önümüzde büyük ve kötü gelismeler olacağa benziyordu: bunları önleyebilmek elimden gelmeyeceğine göre en iyi şey onlara şahit olmadan buradan ayrılmaktı. 


(1) Her yıl İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye çesitli ve değer. 
İl hediyelerin yola çıkarılması münasebetiyle düzenlenen tören. l 


311 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ 
İşler Çığırından Çıkıyor 


İşlerin artık bütünüyle çığırından çıktığını ve sözün ayağa düştüğünü görmemek mümkün değildi. Bu şartlar içinde görev yapmama asla imkân yoktu. 

Sadrazam Paşa, arkadaşlarıyle bu konuyu konuşmadan bana cevap veremeyeceğini söyleyerek, nazırlarla toplantıda bulunduğu salona döndü. Birkaç dakika sonra geri geldi. Hiç bir partiye mensup olmadığımı ve şimdiye kadar bana verilen bütün görevleri tam bir tarafsızlıkla yürüttüğümü bilen arkadaşları —bir tanesi dışında— sarayda kalmamı arzu etmekte imişler. Durum böyle olduğuna göre istifa fikrinden mutlaka vazgeçmeli imişim. Ama ben bunlar üzerinde durmadım: 

— «Paşa hazretleri, hakkımda gösterilen teveccüh ve güvene teşekkür ederim; fakat kararım kesindir. Padişah hazretleri de, nazırlar gibi, partiler ile hiç bir alışverişim olmadığını bilirler. Bundan dolayı sizden ricam şudur. Kendilerine başkâtibin affını arzederken lütfen «her ikisinin de aynı zamanda saraydan ayrılması doğru olur.» deyiniz. Öte yandan özel hizmet görevinden kendi isteğimle ayrılmak istediğimi padişahın bilmelerini de arzu etmiyorum. Böylelikle, haksız yere, onun tarafından nankör olarak tanınmak istemem. İşte bunun içindir ki sizin bu hususta bana yardımcı olmanızı rica etmekteyim.» 
dedim. 

Eskiden beri bana sevgisi olan ve sadrazamlığı için ne kadar yardımım dokunduğunu bilen Gazi Ahmet Muhtar Paşa, üzgün bir tavırla ve «Bana çok zor bir görev yüklediniz» diyerek dışarı çıktı. Ben de doğruca Halit Ziya Bey'in odasına gittim. Orada Hakkı ve Mahmut Şevket paşaları buldum. Sonderece rahattım. Mutlu ve neşeli bir tavırla: 

— «Bu dakikada başkâtip ve başmabeyincinin azilleri padişahtan istirham olunuyor.» diyerek olanı, biteni açıkladım. Getirdiğim haberden gerçekten üzüntü duyan her iki paşa da bir ağızdan: 

— «İşte bu eksikti.» dediler. 


Padişah Hazretlerine Veda 


17 temmuz günü, vedalaşmak üzere ve ayrıca 
teşekkür, tâzim duygularımızı son bir kere bildirmek için Halit Ziya Bey'le birlikte huzura kabul olunduk. 
Padişah hazretleri çok kederliydi. Hizmetlerimizi daima takdir ettiğini, bizi hiç bir zaman unutmayacağını söylerken gözleri doldu. Sonra konuşmasını tamamlayamayarak kalktı. Her ikimiz de ağlayarak. üc yıl tek bir ağır sözünü işitmediğimiz ve dalma lütuf ve iltifatını gördüğümüz padişahımızın elini öptük. Bizi okşadı. Üzgün ve hızlı adımlarla yanımızdan ayrılıp öteki salona geçti. 


Sarayda Üzüntü ve Uğurlama 


Şimdi arkadaşlarla vedalaşmak lâzımdı. Mabeyn-i Hümayun bir matem evine dönmüştü. En büyüğünden en küçüğüne kadar bütün görevliler hüngür hüngür ağlıyorlardı. Bu şekilde bizi kapıya kadar uğurladılar. 
Daha sonraları saray ağalarından ve şehzadelerden 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görevliler gelerek üzüntülerini belirttiler. Hakkımızda gösterilen bu sevgi ve iyi niyet belirtileri bizim için gerçekten övünç vesilesi idi. 

Resmi görevinden ayrıldığı halde, oturduğu beylik konağı boşaltmakta ayak sürüyen bir zatın bu tutumu, padişahın hem hayretini hem de biraz öfkesini gerektirmişti. Bu konu üzerinde bir süre önce benimle dertleşmişti. Ben de o zaman hünköra: 

— «Efendimiz; bir gün şerefli hizmetinizde bu-İunmaktan mahrum olduğum vakit, inşallah, ben böyle yapmam. Sayenizde oturmakta bulunduğum konaktan en geç üç gün içinde çıkarım,» demiştim. Kendisi de, kendi sağ oldukça böyle bir ihtimalin hatıra bile getirilmesinin doğru olmayacağı cevabını vermişti. Bu olayı unutmadığım için derhal bir ev aramaya koyuldum ve üç gün içinde bir apartman kiralayarak oraya taşındım. Orada iki hafta kadar kaldım, sonra dinlenmek için Avrupa'ya gittim. 


— Üçüncü Bölümün Sonu — 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


SULTAN REŞAT NASIL BİR PADİŞAHTI ? 


Word Price'in Üzüntüsü 


Hareketimden bir gün önce, Londra'da yayınlanan ünlü Daily Mail gazetesinin Berlin muhabiri Mister Word Price'ten aşağıda tercümesini koyduğum mektubu aldım. Kendisi vaktiyle İstanbul'da aynı ga: zetenin İstanbul muhabiri olarak bulunmuştu. Rumeli'ye yapılan geziye de gazetesi adına katılarak padişahın bu gezisinde, izleyip gördüklerini tarafsızca ve mutlaka taraf tutuyor gözükürse, bizim lehimizde olarak İngiliz basınına yansıtmıştı. Mektup şu idi: 


«Sayın Efendim, 


Başmabeyincilik görevinden istifa etmiş olduğunuzu bu sabahki Berlin gazetelerinde, büyük bir üzüntü” ile, okudum. Osmanlı ülkesini yakından tanıyan her İngiliz'in, sizin gibi İngiltere'yi ve İngilizce'yi hakkıyle bilen bir kimsenin böyle önemli bir mevkii terkettiği haberinden benim kadar üzüntü duyacaklarına şüphe yoktur. 

İstanbul'da bulunduğum süre içinde hakkımda göstermiş olduğunuz lütuf ve nezaketi her zaman şükranla hatırlayacağımı ve sizinle ileride yine karşılaşmak üm:t ve temennisinde bulunduğumu derin dostluk ve saygı duygularımla bildirmek isterim.» 


31 temmuz 1912 


Daily Mail Özel Muhabiri 
Word Price 


Sultan Reşat'ın Öğrenimi ve Zekâsı 


Yaratılıştan zeki bir insan olan Sultan Beşinci Mehmet Reşat Han, tam ve yeterli bir öğrenim görmemişti. Oldukça Arapça bilgisi vardı. Mevlevilik tarikatına mensup olduğu icin daha çok Farsça'ya merak etmişti. Bu dilde güçlü bir konuşması ve yazması vardı. Tarihle de meşgul olurdu. Osmanlı tarihini ve özellikle Osmanlı padişahları ile ilgili olayları ayrıntılarına kadar bilirdi. Üç yıl üç ay devam eden başmabeyincilik görevim sırasında padisahın siirle ilqilendiğini pek görmedim. Bundan dolayı, Çanakkale zaferi üzerine, kendisi tarafından yazılmıs olarak gösterilen manzumeyi (") onun adına her kim yazmışsa 


(0) 18 mart 1915 Canakkale zaferi üzerine. o zaman yayınlanan Donanma dergisinde Sultan Reşat”ın elyazısıyle ve imzasıyle bes beyitlik bir qazel çıkmıstı. Sonradan bu konu bir havli tartısılmıs, bunun padisahın eseri olmadığı, padişaha dikte ettirilip bir çeşit zorlama yoluyle kendisi- 
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—benim 'naciz fikrime göre— padişaha hzimet etmiş sayılmaz. Osmanlı padişahları, olayları sadece yaparlar, bunları vakanüvisler yazarlardı ('). İstanbul'a gelen yabancı hükümdarların ve büyük kumandanların ilk iş olarak ziyaret ettikleri Çanakkale'ye —ki kahramanca savunuluşu Birinci Dünya Savaşımızın tek yüz akıdır— hünkârı götürmeyi akıl etmeyip de, Türk askerinin o muazzam çarpışmada gösterdiği yiğitlik ve kahramanlık konusunda kendisini şiir yazmış gibi göstermek hiç de doğru bir davranış değildir. 


Padişahın Büyük, Hatta Aşırı Nezaketi 


Âdeta canlı bir terbiye örneği denilebilecek Sultan Beşinci Mehmet Han'ın aşırı ölçüde bir nazikliği vardı. O kadar ki bazan hükümet üyeleri ile konuşurken «arzederim», «istirham ederim» gibilerden, bir hükümdar için kullanılması caiz olmayan deyimleri kullanırdı. Bu hususta zaman zaman, haddim olmayarak, kendilerini uyarmak istemiş ve bu aşırı ne: zaket halinin bazı kimseler tarafından hazmedilemeyip kötüye kullanılabileceğinden söz etmiştim. 

Bir gün padişah bir zatın terbiye bakımından yetersizliğinden şikâyet ettiği zaman: 

— «Siz padişahımızın müsaadelerine güvenerek 


ninmiş gibi gösterildiği ileri sürülmüştür. Askerleri ve Türk zaferini öven bu manzumenin Yahya Kemal'e yazdırılıp padişaha maledildiği yolunda bir söylenti vardır. 

(€) Lütfi Simavi Bey, bu satırları yazarken, Abdülhak Hamid”in: «Tarihi yazan benim, yapan siz» mısradan esinlenmişe benziyor. 
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arzediyorum. Bu hele siz sebebiyet verdiniz. Bazı adamlarımızın sizin iltifat ve nezaketinizi hazmedemeyeceklerini defalarca arzetmiştim.» dedim. Bunun üzerine, çocukluk yıllarından bir anısını anlattı. Babası Abdülmecit Han ile birlikte İzmir'e gidiyorlarmış. Kamarasında sıcaktan sonderece rahatsız olmuş. 
Fakat, öz babası olduğu halde, padihaşı rahatsız etmemek için çağrılıncaya kadar kamarasından dışarı çıkmamış. 


Gezintilerden dönerken, evlerimize yaklaştığımız sırada, arkasındaki arabada bulunan başkâtiple bana hemen her seferinde bir yaverini gönderir, zahmet edip saraya kadar kendisiyle gelmememizi, ev yakın- ken oradan yuvamıza gitmemizi emrederdi. Biz de kendisine teşekkürde bulunur, padişahımızın maiyetinde bulunmaktan gurur duyduğumuzu, bizi bu şereften yoksun etmemelerini istirham ederdik. Arkadaslardan bazıları şu ya da bu sebeplerle rahatsız oldukları zaman mutlaka adam yollayıp hatırlarını sordururdu. Şüphesiz ki kendi emirleri üzerine olacaktır, oğulları iki defa, hastalığımda geçmiş olsun demek için evime kadar gelmişlerdi. 


Yemeklerini çoğunlukla yalnız yerdi. Gerek bu zamanlar, gerek herhangi bir yerde birlikte yemek yerken —çoğu zaman— meyvesinden veya tatlısın- dan bize göndermeyi, uzatmayı unutmazdı. Daima redingotlu bulunurdu. Misafir kabul edeceği vakit göğsünü mutlaka düğmelerdi. Kendisini hemen hiç bir zaman ceketle görmedim. Gezilerde bile redingot giydiğinden, bizler de mecburen aynı şekilde giyinirdik. 
Kanaatimce bu biraz aşırıydı; pratiğe de uygun değildi. Yalnız padişah üniforma giymekten hoşlanmazdı. 

Sultan Reşat için halk arasında birçok gerçeğe aykırı dedikodular çıkarılmıştır. İnmeli olduğu, çok içki içtiği bu dedikodulardan bazılarıdır. Düşmanları tarafından özellikle yaydırıldığı anlaşılan bu söylentilerin aslı yoktu. Hareketleri ağırdı, fakat inmeli değildi. İçki ise hemen hemen hiç içmezdi. Büyük kardeşi Sultan Beşinci Murat"ın kendisini çok sevdiğini, onun içkiye fazla düşkün olduğunu anlatırdı. Hatta, veliahtlığı sırasında, yanına gittiği bir gün kendisine zorla konyak içirdiğinden —şaka yollu— ya-- kınmıştı. 


Padişahın Hafızası Kuvvetliydi 


Hünkör yaşlılığına ve devamlı olarak çektiği mesane hastalığına rağmen, öteki padişahlara oranla,. 
bir hayli gezintiler yapmıştı. Cuma namazlarını da aynı camilerde değil, çeşitli ve değişik camilerde kılardı. Sarayda kaldığı günler, vakti müsait oldukça, kuşluk bahçesine gider; pek sevdiği ve çeşitli türlerini çok iyi bildiği güvercinlerle eğlenirdi. 

İdama mahküm edilenlerden onayını, öteki devlet meselelerini imzaladığı kalemle imzalamaktan özellikle çekinirdi. Bu konu -için ayrı bir kalemi vardı. Hafızası sonderece güçlüydü. Konuşmaları sırasında geçmiş yıllara ait çeşitli olayları en küçük ayrıntılarına kadar hatırlar ve anlatırdı. 

Bir gün mefruşat idaresi depolarında bulduğumuz ve temizletip kendisine takdim ettiğimiz çok güzel ve altın işlemeli bir kafesi, biraz gözden geçirdikten sonra şöyle demişti: «Amcam Sultan Abdülaziz Han zamanında huzura kabul edilirken —içinde iki nadir cinsten kuş da bulunduğu halde— bu kafesi somaki odanın —elçilerin ve bazı önemli yabancıların özel olarak kabul olundukları daire— koridorun- da görmüştüm.» Hazine-i Hassa görevlilerine kafesin kaydını çıkarttığımız zaman, padişahın söylediklerinin tamamen doğru olduğu anlaşıldı. Bu kafes meselesi en azından kırk beş yıllık bir olaydı. 


Hazine-i Hassa'da Kasa Hırsızı 


Padişah hazretleri, babası Sultan Abdülmecit'in usul ve âdetlerini yeni baştan canlandırmaktan pek hoşlanırdı. 

Bir akşam Balmumcu köşkünde yemek yiyerek, gece saat dokuz sularında saraya döndük. Önde giden yaverler fener tuttular. İffetli, dürüst ve kişisel çıkarların çok üstünde bir şahsiyet olan padişah, kendinden önceki hükümdarın hiç bir şeyine el koymadı. 
Yeğenlerinin ve kadınefendilerinin bütün eşyasını oldukları gibi kendilerine verdi. 

Yıldız Sarayı, Abdülhamit gittikten sonra, bir süre İstanbul belediyesinin idaresinde kalmış, sonra Hazine-i Hassa'ya teslim edilmişti. Sarayın temizlettirilmesi sırasında, şöminelerin birinin üzerinde eski gazeteler altından çıkan altın ve elmaslarla işlenmiş çok değerli bir tacı, Çırçır yangınında zarar gören okulların yeniden yapılması ve onarılması için, 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Babıâli'de kurulmuş bulunan yangın komisyonuna: göndertmişti. Padişahın ödeneklerinin Hazine-i Hassa veznesinde muhafaza edilmesi tehlikeden uzak değildi. Hatta bir cuma günü ünlü kasa hırsızlarından birkaçının veznenin kasalarını kırmaya uğraştıkları öğrenilmiş ve adamlar yakalanmıştı. Bunun üzerine biz padişaha parasını bankaya koymasını, hatta bunun faiz de getireceğini arzettik. Faiz sözü geçince buna kesinlikle razı olmadı. 


Padişahın Çekindiği Şeyler 


Hünkâr kendi özel dairesinde kalorifer yapılmasına taraftar değildi. Gözlere zararı dokunur korkusuyle elektrik ışığından da çekinirdi. Gazete ve kitapları gözlüksüz okurdu. Yalnız olduğu zamanlar odasında, yarı karanlık denilecek kadar, az bir ışıkla yetinirdi. Güneşten rahatsız olduğu için, böyle havalarda bahçede gezerken, daima şemsiye tutardı. 


Trablusgarp'ın Kaybedilmesinden 
Kim Sorumlu ? 


Bana karşı derin bir güveni ve büyük bir teveccühü bulunduğu için, kendisine arzettiğim hususları daima dikkat nazarına alır; özel olarak kabul edeceği elçiler ve misafirlerle nasıl konuşması gerektiğini, tenezzül gösterip benden sorardı. İlk kez huzurlarına kabul ettikleri kimselerle konuşurken, emirleri gereğince, mutlaka ben de orada bulunurdum. 
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Sadrazamlıktan ayrılmış kimseler, tebriklerini sunmak için, bayramın ikinci günü saraya gelmeyi âdet edinmişlerdi. İtalya savaşı sırasındaydı. Bayramin ikinci günü padişah hazretlerinin yanına giderek, “o gün saraya geleceklerini tahmin ettiğim Hüseyin Hilmi ve Hakkı paşalar hakkında ne gibi bir emirleri olacağını sordum. Vahdettin Efendi de o sırada padişahın huzurundaydı. Padişahtan önce söze başlayarak Trablusgarp'ın elimizden çıkmasına sebep olan Hakkı Paşa'yı şevketmeâb efendimizin tabiatıyle kabul buyurmayacaklarını ifade etti. Bunun üzerine ben, Hakkı Paşa'nın bu konuda günahsız olduğunu, zayıf, bulunuşumuzun başımıza bu felâketi getirdiğini ve naçiz fikrimce her iki eski sadrazamın da aynı şekilde muamele görmeleri gerektiğini arzettim. Padişah bu söylediklerimi sükünetle dinledikten sonra, sanki Vahdettin Efendi orada yokmuş gibi, bana döndü: «Paşalar geldiğinde haber veriniz; ikisini de birlikte kabul edeceğim.» dedi. 


Padişah ve Partiler 


Zaman zaman Sultan Beşinci Mehmet Han bana İttihat ve Terakki'ye mensup olup olmadığımı sormuştur. Ben hiç bir partiyle ilişiğim olmadığını kesinlikle arzettikten sonra —bu fırsattan yararlanarak— kendisinin ve hanedana bağlı kimselerin de “daima partiler üstünde olduklarını, bunlardan hiç birisine ayrı ve özel bir eğilim ve sevgi göstermemeleri gerektiğini münasip bir dille anlatırdım. Bu arada eski İngiltere kraliçesi Victoria'nın, Liberal Parti'ye ve 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özellikle onun başkanı Mister Gladstone en ufak bir sempatisi olmadığı halde, seçimlerde çoğunluğu kazandığı zaman kabine kurma görevini, güler yüzle, ona nasıl vermiş olduğunu hikâye ederdim. 


Sultan Reşat Gevezelerden Hoşlanmazdı 


Padişah hazretleri, titiz denecek kadar, temizliğe düşkündü. Bunun tabii bir sonucu olarak da kirli insanlardan nefret ederdi. Fazla konuşmalardan da hoşlanmazdı. Karşısındaki uzun uzun bir şeyler anlatmaya koyulursa sıkılır, esnemeye başlardı. Kendisi bir şey anlatırken memnun gözükürdü. Yabancılarla görüşürken, konuşmaya bir temel hazırlamak için, huzurundaki kimselerin hayat hikâyelerini ve yaptıkları hizmetleri kendisine arzederdim. 

Bir gün, kabul buyuracakları bir zat hakkında kendilerine bilgi sunduğum sırada, bu adamın bir hayii geveze olduğunu ve sıkılmamaları için konuşmayı mümkün olduğu kadar kısa kesmelerini hatırlatmıştım. Emirleri gereğince konuşmada ben de bulundum. 
Sorduğu bir soruya karşı o zat uzun, yersiz bir sürü ayrıntılara girince padişah çok rahatsız oldu. Nihayet misafirinin bir ara nefes almasındar faydalanarak kendisiyle görüşmekten memnun olduğunu söyleyip ayağa kalktı. Adam gittikten sonra onun gevezeliğin- den yakınınca, durumu daha önceden kendilerine anlatmış olduğum cevabını verdim. 

Padişah, sohbetleri sırasında, kendinden önce gelmiş geçmiş Osmanlı hükümdarlarının tahttan padişah indiren siyasetçilerden hoşlanmadıklarını, bunların onlara karşı daima kuşku duyduklarını anlatmış ve sözü şöyle bağlamıştı: «Ama ben ecdadım gibi değilim. Ağabeyimi tahttan indiren Mahmut Şevket Paşa'ya karşı hiç bir kuşkum yoktur; aksine kendisine muhabbet beslerim.» Fakat ben bu muhabbet kelimesinin samimiliğine pek inanmamıştım. 

Bir sırasında Mahmut Şevket Paşa'ya İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesinde ne gibi rolü olduğunu sormuştum. Kendisi, eski padişahı tahttan indirmeyi hiç bir vakit aklına bile getirmemiş olduğunu, Yeşilköy'de Ayan Meclisi başkanı Sait Paşa'nıh başkanlığı altında toplanan milli meclisin —kendisinin buna karşı olmasına rağmen— tahttan indirme kararı verdiğini söylemişti. Paşa'nın bu sözlerini, âdeta bir müjdeymiş gibi, padişaha arzettim. Dış görünüşte memnun olmuş gibi göründü. Fakat Mahmut Şevket Paşa'nın bu işte rolü bulunduğuna inanmakta devam ettiğini anladım. 


Sultan Reşat'ın Kusurları 


Beşinci Sultan Mehmet Han —genellikle— vefasız sayılacak bir insandı. Hangi suretle olursa olsun iktidara gelenlere karşı iltifatlı, mevkilerini yitirenlere karşı oldukça ilgisiz ve şefkatsizdi. Ben sa a,- dan ayrıldıktan sonra, geçen zamanla, onun bu karakterinin daha da arttığını ve pek çok kimsenin küskünlüğünü çekecek kadar 'genişlemiş olduğunu çeşitli yollardan öğrendim. 

Padişah hazretleri temiz yürekli, dindar, iyi niyet sahibi, herkesin iyiliğini isteyen ve tevekküllü 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bir kimse idiyse de zayıf, güçsüz, dünya ahvalinden ve siyasetten habersizdi ('). Yalnız padişah değil, aynı zamanda bir halife olduğunu ve milletin kendisinden çok şeyler beklediğini takdir ederek devlet işlerine gerektiği zamanlarda elkoysaydı, birçok felâketlerin önüne geçebilir, hataları önlerdi. Yazık ki bunları başaracak yaratılışta bir adam değildi. 


Balkan Savaşı Kopuyor 


Avrupada bulunduğum günlerde, 2 ekim 1912 tarihinde Trablusgarp kendilerine terkedilmek suretiyie, İtalyanlarla barış yapılmıştı. Ama bundan iki gün sonra, 4 ekim tarihinde de, Balkan Savaşı ilân edilmişti. Kanaatim şudur ki o vakitki hükümet medeni bir cesaret gösterip —zaten gerçekte elimizden git- 


C) Uzun yıllar mesane hastalığından ıstırap çeken Sultan Be. 
şinci Mehmet Han'a. ölümünden iki yıl önce, Alman profesörü İsrail tarafından basarılı bir ameliyat yasılmıstı. 
Padisah hazretlerinin sadık bir adamı olan esvapçıbası Sa. 
bit Bey bu konuda bana daha sonraları şunları anlatmıştı: «Yıldız Saravı'nda bitkin halde yatmakta olan padisahı, ameliyat odası haline getirilen salona götürdüm. Kendileri omuzuma dayanarak zorlukla yürümekteydi. Emirleri üze. 
rine hekimler ve yardımcıları yanındaki salonda bekliyor. 
lardı. Ameliyat odasına girdiğimiz zaman padisah orada. 
ki bütün Türk doktorlarla ayrı ayrı helâllesti. Sonra kıble yönüne dönerek: «Ey büyük Allahım, eğer ben milletim ve vatanım İçin havırsız ve bahtsız isem beni şu ameliyat masasının üzerinden sağ kaldırma.» diye dua etti. Büyük bir caserat ve tevekkülle ameliyat masasına uzandı. Dok. 
torlar derhal masanın basına toplandılar ve görevlerine başladılar.» (Bu not Lütfi Simavi Bey'e aittir.) 
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miş bulunan,— Girit adası hakkında bazı fedakârlıklar yaparak Yunanistan'la uyuşmuş olsaydı, o uğursuz savaş meydana gelmezdi. 

Çatışmalar başlamadan önce —öteki Balkan devletlerinin başkentlerinde yapıldığı gibi— İstanbul'da da üniversite öğrencileri tarafından mitingler düzenlenmiş, Girit bizim canımız— feda olsun kanımız, çeşidinden sloganlar ve nutuklar söylenmişti. Daha sonra, Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesinin razı olmasiyle, İttihat ve Terakki partisi de Sultanahmet meydanında büyük bir miting yapmış, yurtseverce konuşmalarla halkı heyecandan heyecana sürüklemişti. 


Rusya Bizi Nasıl Aldatmıştı? 


Rusya elçisinin, savaş olmayacağı konusunda Hariciye Nazırı Gabriyel Noradonkyan Efendi'ye çok kesin bir garanti vermesi üzerine Türk ordusunun altmış bin kişi kadar tutan çok seçkin ve iyi eğitim görmüş kısmı terhis edilmişti (7). 


(1) Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar Rusya'nın Londra elçiliği kâtipliğinde bulunan mösyö B. Von Sibert'in, Rus Diplomasisinin Gizli Belgeleri, adlı eserinde, 3 mart 1912'de Rusya'nın öncülüğü İle Sırbistan'la Bulgaristan arasında bir ittifak anlaşması imzalandığı; bu ittifaka daha sonra Yunanistan ve Karadağ hükümetlerinin de katıldığı, netice olarak Balkan Savası'nın salt Rusya'nın teşvikiyle meydana geldiği açıklanmaktadır. Rus hariciye nazırı mösyö Sazanof 30 mart 1912 tarihinde, Rusya'nın Paris ve Londra elçiliklerine bu konuda telgrafla bilgi vermistir. 
Bu adamın Paris elçiliğine çekmis olduğu telaraf —Mösyö Sibert'in ifadesine göre— şöyledir: «Özel Balkan olayla-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Bulgaristan elçisinin bazı sorularına karşı Babıâli Edirne dolaylarındaki Türk askeri yığınaklarının, Bulgaristan'daki hazırlıklara karşı bir ihtiyat tedbiri olduğunu, orada sükünet sağlandığı takdirde bu yığınakların ortadan kaldırılacağını söylediği sırada, aynı hükümetin Harbiye Nazırı Nazım Paşa: «Balkanlarda bir savaş çıkarsa birkaç günde zaferi elde ederiz,» yollu garantiler veriyordu. İşte bu kararsızlıklar, dengesizlikler ve aldatılmalar içinde savaşın ilân edildiği duyuldu. 

Bunda bir gerçek payı varsa o da, büyük bir ordunun beslenmesindeki zorluğu dikkat nazarına alan Nazım Paşa'nın —vakit kaybedilmeksizin— saldırıya geçilmek fikrini ileri sürmüş olmasıdır. 


rında meydana gelmesi muhtemel olan değişiklikte ortak çıkarlarını korumak ve gereğinde karşılıklı birbirle: 41 sa. 
vunmak üzere bizim bilgimiz ve gözetimimiz altında Bulgaristan ile Sırbistan arasında bir ittifak anlaşması imzalanmıştır. Bunu şifahi olarak Fransa başbakanı ve harici. 
ye nazırı mösyö Poincare'ye bildiriniz ve meselenin son derece gizli olduğunu da ilâve ediniz.» Zorlayıcı sebeplerden do'ayı İstanbul'dan çıkıp İtalya ve İsviçre'de bir süre dolaştıktan sonra geçici olarak yerleştiğim Münih şehrinde, eski dostlarımdan Paris elçisi Rifat Paşa ile karşılaştım. Onunla konuşurken bu Sazanof'un telgrafından söz açtım. Rifat Paşa, Paris'te bir dost tarafından bu tef. 
graftan ve anlaşmadan haberdar edildiğini, durumu da derhal İstanbul'a yazdığını, fakat bir sonuç alamadığını, üzülerek anlattı. «Bü not Lütfi Simavi Bey'e aittir.» 
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Büyük Devletlerin Yalancılığı 


Aleyhimize birleşmiş olan Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ'a kısa süre içinde galip geleceğimizden şüphe bile etmeyen büyük devletler alelacele bir nota yayınladılar. Bu notada savaşta galip gelecek tarafın öteki taraftan kendine toprak katamayacağını, yani mevcut statükonun olduğu gibi muhafaza edileceğini ilân ettiler. Fakat bizim bozgunumuzla sonuçlanan savaştan sonra bu notayı hatırlamak bile istemediler. Durum aksi olsaydı notadaki ilkeleri harfi harfine uygulayacaklardı. Bu batının ikiyüzlülüğünün yeni bir örneğiydi (9). 


Babıöli Baskını ve Nazım Paşa'nın Öldürülmesi 


Kelimenin gerçek anlamıyle pek kötü yönetilen ve askerlik tarihimiz için bir leke olan Balkan Savaşı'nın sonlarına doğru, Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi istifa etmiş, yerine Kâmil Paşa'nın başkanlığında yeni bir hükümet kurulmuştu; Edirne'yi terke razı olduktan başka Midye-Enez hattını da sınır çizgisi olarak kabule hazır bulunduğunu ifade etmişti. 

Hükümetin bu tutumunu önlemek üzere —başta Talat ve Enver beyler olduğu halde— İttihat ve Te- 


(9) Batının bu iki yüzlü tutumu karşısında o zamanın tanınmış şairlerinden Emin Bülent Bey: 


Garhın cebin-i zâlimi, affetmedim seni: Türk'üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi, mısralarını yazmaktan kendini alamamıştı. 
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rakki'ye mensup büyükçe bir kalabalık Babıali"yi bastı. Çarpışma sırasında Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürüldü. Kâmil Paşa kabinesi zorla istifa ettirildi. 
Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığı altında yeni bir hükümet kuruldu. 


Mahmut Şevket Paşa'nın Öldürülmesi 


Bu olaydan birkaç ay sonra İttihat ve Terakki'ye karşı olan öteki partilerle, bunlarla işbirliği yapan bazı kimselerin düzenlemiş oldukları bir suikast sonunda Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Harbiye Nazırlığı'ndan —şimdiki üniversite merkez binası— Babıâli'ye giderken Beyazıt meydanında otomobili içinde öldürüldü «14 haziran 1913». 


Memleket İçin Büyük Bir Kayıp 


Bir yıl kadar Avrupa'da dolaştıktan sonra, istanbul'a dönmek üzere, Paris'te Orient ekspres trenine bindim. O tarihlerde bu tren Paris'ten öğleden sonra saat on dörtte kalkardı. Saat on üçe doğru yayınlanan Tan ve Antran-zifan gazetelerini almıştım. Yemeğimi yemiş, tavanı alçak olan kompartımanın vatağına uzanıp, gazeteleri okumaya başladım. İstanbul telgrafları arasında Mahmut Şevket Paşa'nın acıklı bir surette öldürülmüş olduğunu okuduğum vakit o kadar müteessir oldum ki, birdenbire nerede olduğumu unutup kalkarken sağ gözümü siddetle kompartımanın tavanına çarptım. O anda göz çevrem simsi- 


331 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ 


yah oldu. O hal ile İstanbul'a gitmeyi uygun bulmadığım için, bir ay kadar da Viyana'da kaldım. 

Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi memleket için tamiri imkânsız bir kayıp teşkil etti. Cinayeti işleyenler ve işletenler, bu kahraman ve yurtsever askerin kişiliğinde, memlekete büyük bir darbe vurdular. 


Mahmut Şevket Paşa'nın Meziyetleri 


Ahlâkının yüceliği, faziletleri, yurtseverliği herkes tarafından kabul edilmiş olan Mahmut Şevket Paşa çok değerli bir kurmay subaydı. Bağdatlıydı. Çok mükemmel olan Türkçesi ve Arapçasından başka Almanca ve Fransızcayı da rahatlıkla konuşurdu. Mem. 
leketin içinde bulunduğu türlü durumları ve onu çevreleyen tehlikeleri çok iyi sezinlemişti. Duygulu, terbiyeli, nazik ve alçak gönüllüydü. 

Bununla birlikte Arnavutluk meselesinde onun da hataları olmuştur. Olayları inceleyip sonuçlara varma konusunda kendisine büyük güvenim bulunan kardeşim Şükrü Paşa, meşrutiyetin ilk ilân edildiği günlerden başlayarak, islerin gidisinden ötürü kötümserdi. Ama başında bazı uyarsızlıklarını gördüğü bu değerli kumandan ve devlet adamına karşı büyük bir güven duyardı. Anlattığına göre, ilk zamanlar subaylara ve bazı kimselere karşı zayıf davranan Mahmut Şevket Paşa, sadrazam olduktan sonra, yepyeni bir karaktere bürünmüştü. Kendini tümüvle devlet işlerine adadığı için gecelerini de ya Babıâli'de ya da aynı zamanda nazırı bulunduğu Harbiye Nezgreti'nde 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geçirmeye başlamıştı. Yaşasaydı memleket ondan bir hayli. yararlanacaktı. Kardeşimin yargılarını daha sonraları pek çok kişilerden tekrar tekrar duymuştum. 


Nazım Paşa Nasıl Bir İnsandı? 


Mahmut Şevket Paşa hiç bir zaman İttihat ve Terakki'ye mensup olmadığı gibi, Nazım Paşa da Hürriyet ve İtilâf'çı değildi. Her iki parti de tanınmış ve değerli kişilere muhtaç oldukları için bu iki paşayı benimsemişlerdi. Çok eskiden beri tanıdığım Nazım Paşa'nın bana özel bir sevgisi vardı. Pek seyrek olarak saraya uğradıkça odama gelir; ağzından hiç düşmeyen tahta ağızlığıyle beş on sigara içip biraz sohbet ettikten sonra giderdi. Namusluluğu ve dürüstlüğü ile ün kazanmış olan bu kumandan, pek çok kimselerden alaylı bir dille söz ederdi. Hele her bakımdan kendisinden yüksek olan Mahmut Şevket Paşa'yı hiç çekemezdi. 


BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA NASIL GİRMİŞTİK? 


Padişahı Bursa"ya Götürmek İstemişlerdi İstanbul'a döndükten sonra, tazimlerimi arzetmek üzere, saraya gitmiştim. Padişah hazretlerinin 


büyük iltifatlarına nail oldum. Balkan Savaşı üzerine . 
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konuşurken, Bulgarlar'ın Çatalca önünde bulundukları sırada, Sadrazam Kâmil Paşa'nın kendisini Bursa'ya götürmek istediğini, fakat kendisinin buna cevap olarak askerleriyle birlikte şehit olmaya hazır “bulunduğunu, İstanbul'u katiyen terketmeyeceğini bildirdiğini söyledi. Benim İstanbul'dan ayrı olduğum sırada vefat eden ortanca oğlu Necmettin Efendi hakkında konuştuk. Kendisine başsağlığı diledim. Mahmut Şevket Paşa ve onun feci şekilde öldürülüşü hakkında da padişaha gerçek dışı şeyler anlatmış olduklarını —bu konuşmamız sırasında hissettiğim- den— rahmetli paşayı, lâyık olduğu bir dille, savun- 
“dum. 


Edirne'nin Geri Alınması 


Dönüşümden bir ay kadar sonraydı. Bulgarlar “müttefikleri ile ganimetlerin bölüşülmesi konusunda uyuşamadıklarından aralarında savaş çıkmıştı. Balkanlarda dengeyi korumak bahanesiyle Romanya Bulgaristan'a savaş ilân etti ve Sofya'ya doğru yürüme- ye başladı. Biz de bu fırsattan yararlandık. Kısa bir süre önce Londra'da mecbur kalarak imzalamış olduğumuz anlaşmayı tanımayarak Edirne'ye saldırıya 'geçtik ve bu tarihi şehrimizi yeniden vatana kattık. 


Yusuf İzzettin Efendi'nin Hastalığı 


1914 mayısında, hava değiştirmek için, Büyük- 
.ada'da oturmaktaydım. Sadrazam Sait Halim Paşa" 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dan bir telgraf aldım. Kendisini Babıâli'de ziyaret etmemi rica ediyordu. Ertesi gün İstanbul'a inip Sait Halim Paşa'yı gördüm. Yusuf İzzettin Efendi'nin hasta olduğundan bahsetti. Tedavi ve dinlenmek için Avrupa'ya gidecekmiş, beraberinde beni de götürmek istiyor ve bunda çok ısrar ediyormuş. 

Veliahtın bedence ve akılca rahatsız olduğunu çeşitli yerlerden işitmiştim. Kendisi önce kalbinden şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine kalbinde hiç bir rahatsızlık bulunmadığı yolunda en tanınmış hekimler garanti vermişler, ayrıca bununla da yetinmeyerek Viyana yakınlarındaki bir dinlenme evinde uzun bir süre istirahat ettirmişlerdi. Bundan sonra Yusuf İzzettin Efendi epeyce rahat bir dönem geçirmişti, ama: daha sonra hastalığının kansere dönüştüğünü iddia etmiş ve geçen zamanla bu vehminden de kurtulur gibi olmuştu. 


Veliahtın Kuruntuları 


Son rahatsızlığı en dehşetlisiydi. Padişah adayı olan ve kendisini tanıyanlara birkaç yıl öncesine kadar, devlet için, büyük ümitler veren bu zat bu sefer veliahtlıktan düşürüleceği kuruntusuna kapılmış; bu kuruntusunu gidermeye çalışan ilgililere yeminler ettirerek ellerinden senet almıştı. Bütün bunları işittiğim, bildiğim için —doğrusu— kendisiyle birlikte. 
Avrupa'ya gitmeyi hiç de arzu etmiyordum. Bununla: birlikte Sait Halim Paşa'nın ısrarları karşısında, yanına gidip, onun hallerini yakından incelemeye karar verdim. 
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İlk ziyaretimde onu umduğum ve bana anlatılanlar gibi bulmadım. Normal bir görünüşü vardı. Sağlık durumunun düzeldiğine kanaat getirip pek çok sevindim. Aynı gün Yıldız Sarayı'na giderek, padişah hazretlerinin huzuruna kabul edildim. Kendilerinin veliahtın sağlık durumunu sormasına cevap olarak, Efendi'yi iyi bulduğumu, hava değiştirmesi ve tedavi ile bunalımlarının daha da geçeceği hakkındaki ümitlerimi arzettim. Padişah ümitsizdi. Kendisini tedavi etmekte olan hekimlerin benim bu görüşüme, yazık ki, katılmadıklarını söyledi. Bu arada bir şey daha anlattı: Yusuf İzzettin Efendi, birçok ilgililerden istemiş ve almış olduğu senetler gibi, padişahtan da böyle bir belge istemiş. Kendisi —tabiatıyle böyle bir işi ciddi saymadığı için— bu belge işinin üstünde durmamış; fakat mabeyn görevlilerinden birisini ona göndererek, hiç bir zaman veliahtlıktan çıkarılması diye bir şeyin söz konusu olmayacağını tekrarlatıp hatırını almış. 

Bir süre sonra, ikinci bir ziyaretimde, Yusuf İzzettin Efendi'yi çok sinirli, çok telâşlı, velhasıl ilkin- den çok başka bir halde buldum. Gezisi hakkında görüşmelerde bulunmak üzere —emirlerine uvarak— defalarca Büyükada'dan Zincirlikuyu'daki köşküne gittim. Son görüşmemiz 19 temmuzda oldu. İşte o gün son derece üzücü olaylara şahit oldum. Ne dediği, ne düşündüğü, ne yaptığı belli olmuyor bir durumdaydı. Sorduğu ipe sapa gelmez sorulara, kendisini kuşkulandırmamak için, büyük bir ciddiyetle cevaplar verdim. Bu arada yersiz kuruntularla meşgul olmamasını, bunların halk üzerinde kötü etkiler meydana getireceğini anlatmaktan da geri kalmadım. Hatta bir ara daha ileri giderek, veliahtlıktan düşmesine imkân olmadığını, ancak böyle devam ederse manen düşmüş bulunacağını da hatırlattım. 

Tarifsiz derecede üzücü, sıkıcı olan ve dört saatten fazla devam eden bu konuşmamızda, veliahtın teşrifatçısı binbaşı Hasan Cafer Bey de zaman zaman hazır bulunmuştu. O gün yanından derin bir üzüntü ve ümitsizlik içinde ayrıldım. 


Talat Bey'e Bir Mektup 


Bu konuda Dahiliye Nazırı Talat Bey'e bir mektup göndermiştim. Mektubu aşağıya aynen alıyorum: 


«Almış olduğum telgraf emrine uyarak dün yine Zincirlikuyu köşküne gittim. Sizce de bilinen o mesele üzerinde saatlerce konuştuk. O kadar tedirgin oldum ve üzüldüm ki âdeta hasta oldum. Bunun uzun ve elem verici tafsilâtını vermeye lüzum görmüyorum. 

Öte yandan gezi konusundaki kanaatim de şudur: Ortada büyük bir savaş tehlikesi havası esmektedir. 
Böyle bir hava içinde veliahtın geziye çıkması hem memleket içinde, hem de memleket dışında yersiz ve zamansız görünecek, çeşitli yorumlara yol açacaktır. 
Bir savaş koptuğu takdirde kendisinin Avrupa'nın bir noktasında mahsur kalması ihtimali bile vardır. Bütün bunları veliaht hazretlerine de açıkladım. O söylediklerime tamamıyle katıldığını bildirdi ise de, Parlamentonun kendisi hakkında alacağı karar sırasında İstanbul'da bulunmak istemediğini, hiç olmazsa Köstence'ye kadar gitmekte arzulu ve ısrarlı bulunduğunu tekrarladı (9). Bu kasvet verici konuşmalarımız sırasın- 


(1) Hastalığının ve sabit bir fikrin korkunç etkisi altında buda zaman zaman yanımızda bulunan teşrifatçı Hasan Cafer Bey'le, kalkacak vapurlar hakkında bilgi edinmek ve pazartesi günü tekrar buluşmak vadiyle kendisinin yanından ayrılabildim. Sonra birdenbire romatizmaya tutulduğumu bildirerek, yarınki randevumuza gidemeyeceğimden dolayı kendisine mazeretimi bildireceğim. Bunun üzerine telgrafların yağacağını biliyorum. Fakat her şeye rağmen bir daha Zincirlikuyu'ya gitmemekte kararlıyım. Bu kararımı lütfen Sadrazam paşa hazretlerine arzediniz ve bana verilmek istenen bu görevden affıma yardımcı olunuz. Daha veliahtın yanından ayrıldığım zaman bunu bizzat Babıâli'ye gidip Sait Paşa'dan istirham etmek istemiştim ama, saat ancak on sekizde köşkten kurtulabildiğim için vakit çok geç olmuştu. Durumu bildirir, saygılarımı sunarım efendim. 
Lütfi Simavi 


Yusuf İzzettin Efendi'nin İntiharı 


Bu olaylardan kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı ilân edildiğinden, veliahtın Avrupa gezisi de kendiliğinden geri kaldı. O son görüşmemizden sonra bir daha kendisiyle konuşamadım. Son seferki tutumu beni gerçekten yıldırmıştı. Bu arada birkaç defa adamlarını gönderip beni çağırttı. Ama cidden ağlanacak bir halde olan bu bahtsız adamı görüp yeniden üzgünlüklere uğramamak için çağırılarını dikkate almadım. Aradan çok bir zaman geçmeden veliaht 


lunan Yusuf İzzettin Efendi, Millet Meclisi”nin yakında özel bir toplantı yaparak, kendisini velihatlıktan düşüreceğine kesinlikle inanmış bulunuyordu. “Bu not kitabın yazarına aittir.ə l 
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Yusuf: İzzettin Efendi'nin intihar ettiği haberi, bütün İstanbul halkı gibi, beni de matemlere: boğdu. 


Onun hayatına kastedeceği yakınları tarafından iyice biliniyordu. Bundan dolayı her türlü tedbirler alınmıştı. Fakat bütün bu tedbirlere rağmen Yusuf İzzettin Efendi, kim bilir nerede sakladığı bir ustura ile, —tıpkı babası Sultan Abdülaziz Han hazretleri gibi— bileğinin damarlarını keserek bu fani dünyaya veda etti. Kendisine karşı son saygı görevimi yerine getirmek için cenaze töreninde hazır bulundum. Aslında seçkin özellikleri bulunan, ileride kendisinden büyük hizmetler beklenen bu değerli şehzade, devasız bir kompleksin kurbanı olmuştu. Acı sonu bütün memleket halkını yürekten yaraladı. 


Yusuf İzzettin Efendi'nin sağlık durumu tamamıyle düzelmeden Sultan Beşinci Mehmet Han'a bir Tanrı emri vuku bulacak olursa, öteden beri şüphe altında bulunan Vahdettin Efendi'nin yerine, Beşinci Murat'ın oğlu Salâhattin Efendi'nin tahta çıkarılmasının karar altına alınmış olduğunu bazı çevrelerden duymuştum. İttihat ve Terakki partisi mensuplarının Vahdettin Efendi'ye hiç bir sempatisi bulunmadığı gibi en küçük bir güvenleri de olmadığını biliyordum. 
Vahdettin Efendi de bunun farkında idi ve iki taraf arasında gizli bir düşmanlık sürüp gitmekteydi. 


Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin hastalık günlerinde bir gün Büyükada Yat Kulübünün bahçesinde Dahiliye Nazırı Talat Bey'le karşılaşmıştım. Konuşmamız sırasında o bu konuyu «çok gizli» kaydı ile bana açıklamıştı. Fakat Salâhattin Efendi vakitsiz öldüğünden, Yusuf İzzettin Efendi de intihar ettiğinden 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—ister istemez— Vahdettin Efendi'nin veliahtlığına razı olunmuştu. 


Alman Zırhlıları. Çanakkale'de Savaşa Girişimiz. 


İtilâf devletleri, Almanya'ya karşı birleşmiş olan İngiltere, Fransa ve Rusya donanması tarafından kıstırılıp kovalanan Alman zırhlısı Goben ile kruvazörü Braslav'ın Çanakkale'ye girmeleri, ileriyi gören birçok devlet adamının rahat ve huzurlarını kaçırmıştı. 

Savaş başladığı zaman, Osmanlı devleti tarafsızlığını ilân etmişti. Bunun sonucu olarak, devletler hukuku hükümleri gereğince, adı geçen gemileri ya ülkemize sokmamak ya da bunların silâhlarını alıp savaş süresince onları güvenli bir limanımızda gözaltın- da bulundurmak gerekiyordu. Nitekim İngiltere ve Fransa bu konuda Osmanlı hükümetine başvurmuşlardı. Babıâli buna verilecek cevabı bir süre sürüncemede bıraktı. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra o iki gemiyi Almanya'dan satın almış olduğu cevabını verdi. Karşı taraf bu cevaba hiç bir zaman inanmamıştı. Ama o kritik günlerde bizi kışkırtmayı da çıkarlarına uygun bulmadıkları için, inanmış göründüler ve göz yumdular. Ne var ki bununla yetinmediler. Çanakkale Boğazı'nı güçlü bir kontrol altına aldılar. Böylelikle bunların yeniden Akdenize açılmalarını önlemiş oluyorlardı. Öte yandan güya Türk malı olan Yavuz ve Midilli adlarını alan gemiler hâlâ bütünüyle Alman amirali Suschon'un kumandası altındaydı. Bu gözü pek adam —Türk hükümetinin haberi var mıydı, yok muydu, burası hâlâ tartışma konusudur— bir gün Karadenize çıktı. Oradaki hafif Rus donanmasıyle çarpıştı. Bunun sonunda Almanya ile ittifak bağlantısı kurup savaşa katıldığımızı, tarifsiz bir üzüntü ile, öğrendik. 


Savaşa Katılmamızdan Kimler Sorumlu? 


Kendisi sadrazamlık mevkiinde bulunduğu sürece Osmanlı devletinin bu savaşa bulaşmayacağını her fırsatta her önüne gelene söyleyen, bunu İngiltere, Fransa ve Rusya elçilerine de devamlı olarak tekrarlamaktan geri durmayan Sait Halim Paşa, şüphesiz bu sözlerinde samimi idi. Mısır hanedanından, adı gibi halim selim, kibar bir zat olan bu paşa, özden bir Osmanlı devlet adamıydı. Ancak iktidarın gerçek ipleri, yeterince onun elinde değildi. Bahriye Nazırı Talat ve Adliye Nazırı Halil beylerin; sonra çok hızlı bir tempoyla rütbeleri atlayarak paşalığa ve Harbiye Nazırlığı'na yükselen genç, hırslı ve tecrübesiz Enver Paşa'nın baskısı altında bulunuyordu. Dolayısıyle onun sadrazamlığı biraz da göstermelik çeşidinden bir şeydi. Adlarını ettiğimiz bu nazırlar ve özellikle Enver Paşa, Almanya elgisi baron Volkenheim"ın yüksekten attığı vaatlerine kanmışlar, onunla gizli bir ittifak anlaşması imzalamışlardı. Böylelikle devletin ve milletin geleceğini —bir kumar oynar gibi— tehlikeye atmaktan çekinmemişlerdi. 

İşin acı bir yönü de şudur ki, böylesine önemli olan bir konudan ve bu kadar sorumluluğu gerektiren bir meseleden kabinenin öteki nazırlârı haberdar bile edilmemişlerdir. Devlet hazinesi tamtakırdı. Yenilgiyle sonuçlanan —Trablusgarp ve Balkan— iki savaştan daha yeni çıkılmıştı. Orduda her şey noksandı. Durum böyle olduğuna göre, hiç olmazsa savaşa katılmamızın başlangıç tarihini kendimizin kararlaştırmamız gerekirdi. Yazık ki bunların hiç biri göz önünde tutulmadı. Gerçi devletin içinde bulunduğu bu zor şartları Alman başkumandanlığına anlatmak ve açıklamak amacıyle, genel kurmay ikinci başkanı damat Hafız İsmail Hakkı Bey ve yanında birkaç Alman subayı Berlin'e gönderilmişti. Neye yarar ki işte o sırada —Türk heyeti Almanya'da bu konularla meşgulken— yukarıda da belirttiğim gibi, amiral Suschon Karadeniz olayını çıkardı. 

Almanya ile gizli ittifak anlaşmasını hazırlayan kimseler, bu felâketli Karadeniz olayından daha önce hiç bir bilgileri olmadığını, sonraları yeminlerle ileri sürmüşlerdir. Ama yemin de olsa bunların söylediklerine inanmak güçtür. Amiral Suschon'un bu denli sorumlu ve önemli bir atılıma kendiliğinden girişebileceğini hiç bir sağduyu kabul edemez. 


Savaşa Katılmamız Gerçekten Delice 
Bir Siyasetti 


Hicaz'ı, Yemen'i, Irak'ı, Suriye'yi ve Filistin'i kaybettiğimiz bu trajik olaya işte böylece bir hokkabazlıkla karışmış olduk. Bu girişim yüzünden geleceği karanlık gören ya da kendilerine haber bile verilmeden böyle bir ağır sorumluluğa girilmesinden gururları yaralanan nazırlardan bir kısmı derhal görevlerinden ayrıldılar. Ancak zaten zayıf kişiliğe sahip bazı önemsiz nazırlar kabinede kaldılar: 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Trablusgarp ve özellikle uğursuz Balkan Savaşı'ndan sonra, daha kabuk bile bağlamamış yaralarımıza rağmen —hele ortada hiç bir ciddi zorunluluk yokken— ve kimse tarafından kışkırtılmadığımız, saldırıya uğramadığımız dünyanın en güçlü devletleri aleyhinde savaşa girişmek belki delice, fakat delice olduğu oranda da canice bir siyasetti. 


Kötülükler Üstüne Kötülükler 


Bütün bunlar yetmezmiş gibi, —savaşa girişimizden bir süre sonra Talat Bey vezirlik rütbesiyle sadrazam olmuştu— memlekette korkunç bir hayat pahalılığı, ihtikâr, sefalet, açlık, küstahça ve hırsızca elde edilen servetler, yetkilerini kötüye kullanmalar, rüşvet ve hırsızlık ve daha bin bir türlü iğrenç rezaletler diz boyu alıp yürümüştü. 

Türlü yolsuzluklardan dolayı yürekleri kan ağlayan halk, fakir fukara, bu aşağılık gidişten daima uzak kalmaya çalışan namuslu kişiler; türlü fenalıklara yol açan hükümete ve yardakçılarına lânet okumaktan başka bir şey yapamıyordu. 

Öte yandan —her şeye rağmen— askeri harekâtın da son derece kötü yönetilmiş olduğunu saklamamak gerekir. 


Askerlik İşlerini de Berbat Etmişlerdi 


Başkumandan vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa —ki tam anlamı ile memleketin diktatörü durumundaydı— ortada hiç bir zorunluluk ve gerek yokken doğu sınırlarımızda Rus ordusuna karşı saldırıya geçmiş, Sarıkamış'ta görülmedik bir bozguna uğramış, doksan bin kişiden meydana gelen Osmanlı ordusunun seksen binini düşmana ve korkunç kışa kırdırmıştı. Bu büyük ordudan sağ dönenlerin sayısı on bine zor ulaşmıştır. 

Memlekette şiddetli bir sansür olduğu için bu acıklı bozgun o zaman memlekete ve hatta müttefikimiz Almanlara karşı bile son derece basit bir başarısızlık gibi gösterilmişti. Biz kendi topraklarımızı savunmaya bile yetmezken Enver Paşa —yine o kendi başına buyrukluğu ile— en seçkin askerlerimizi Galiçya, Romanya ve Makedonya'ya yollamış, bu arada İran'a da tam teçhizatlı bir kolordu sevketmişti. 


Cemal Paşa'nın Yaptıkları 


Bulgarlar bu savaşta güya Almanlarla bizim tarafımızdaydılar. Fakat, her zamanki gibi, ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden ulusal sınırları dışına tek bir er bile çıkarmamışlardı. İngilizlerin Suriye ve Irak'taki kolay başarıları, ustalıklarından değil, karşılarında kendilerine direnecek yeterince askeri güçler bulmadıklarından ileri gelmiştir. Kumandanlık, daha doğrusu bir çeşit bölge diktatörlüğü ile Suriye'ye giden Bahriye Nazırı Cemal Paşa ise —suçlu ya da suçsuz— Suriye ve Lübnan'ın birçok ilerigelenlerini ve Emir Abdülkadir'in torununu asmak suretiyle Arapları bizden büsbütün soğuttu, kine ve nefrete buladı. 
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Sadrazamın Bir Tezkeresi 


Savaşın en civcivli günlerindeydi. Şişli'de bir kira evinde oturmaktaydım. Bir akşam Sadrazam Sait Halim Paşa'dan, özel olarak yollanmış, aşağıdaki tezkereyi aldım: 


Eski Başmabeyincilerden atufetli Lütfi Simavi Beyefendi Hazretlerine 
Atufetlü Efendim Hazretlerine, 


Veliaht devletlü Vahdettin Efendi hazretleri, geçenlerde vefat etmiş olan Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı François Joseph hazretlerinin cenaze töreninde bulunmak üzere yarın saat onda özel trenle Viyana'ya hareket edeceklerdir. Sizin de kendileriyle birlikte gitmeniz uygun görülmüş olduğu için, aynı gün ve saatte garda hazır bulunmanızı rica ederim. 

13 ekim 1916 
Sadrazam 
Mehmet Sait 


Mahmut Şevket Paşa'nın feci bir surette öldürülmesinden sonra İttihat ve Terakki partisi tarafından sadrazamlığa getirilen Sait Halim Paşanın ne sebeple Türkçe kâğıtlara Mehmet Sait, Fransızca evraka ise Sait Halim imzasını attığını daha sonraları öğrendim. Bu tezkere de garibime gitmişti. Dört yıldan beri aralıksız iktidarda bulunan İttihat ve Terakki hükümetiyle hiç bir münasebetim bulunmadığı (') hal- 


C) Meşrutiyetin elde edilmesinde büyük rolü olan İttihat ve Terakki partisine hiç bir şekilde bağlılığım bulunmamakla birlikte bu partiye karşı bir saygı ve sempati beslerdim. 
İş başına gelen parti üyeleri yetersiz ve tecrübesiz kim- 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de, yeni veliahtın ilk Avrupa gezisinde adı geçen iktidarın beni hatırlamasına bir sebep bulamadım. Derhal red cevabı vermeyi düşündüm. O sırada tesadüfen evimde bulunan bazı dostlar israr ettiler ve vaktiyle kendisine hizmet etmiş olduğum padişaha karşı da bir saygı gösterisi olarak bu görevi kabulümün yerinde olacağına beni inandırdılar. 


selerdi; fakat hepsinin iyi niyetlerinden ve yurtseverliklerinden emindim. Hatta başmabeyinciliğim yıllarında, padişahın huzurunda veya dışarıda bu partinin kurmuş olduğu hükümetleri çoğu zaman savunmuştum. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra İttihat ve Terakki çok bozuldu. Kurduğu hükümetlerin çoğunun kötü idaresi o dereceyi buldu ki, bizzat kurucularından ve en hararetli mensuplarından bir kısmı bile ondan yüz çevirdi. Yukarda da anlatmış olduğum üzere, kendi isteğimle ayrıldığım başmabeyincilik görevinden sonra, bu partinin hükümet ileri gelenleri ile hiç bir yakın alış verişte bulunmadım. 1915 yılı ortalarında vilâyet meclisi üyeliğine seçilmiştim. Satın alınması kararlaştırılmış olan Fatih drednotu için terkettiğim aylık tahsisatıma karşılık, vilâyet muhasebesi —ısrarlı başvurmalarıma rağmen— bana bunun karşılığı olan makbuzu vermemişti. Ayrıca bağışta bulunan öteki pek çok kişiler arasında nedense adımı gazetelerde de görememiştim. Maarif müfettişlerine bir otomobil satın alınması hakkındaki vilâyet teklifini —maarif komisyonu başkanı sıfatıyle— kabul ettirmemiş ve eğer paramız o kadar çok- sa itfaiye için araba alınması gerektiği fikrini savunmuştum. Hal böyle iken, bir süre sonra müfettişler için biri yazlık biri kışlık, iki otomobil alınacağına dair ilânı gazetelerde görüp hayretler içinde kalmıştım. Bunun üzerine, sarayı terkettikten sonra kabul ettiğim tek yurt görevi olan bu işten de çekilmiş ve bir kenarda kendimi okumaya yazmaya vermiştim. İşte İttihat ve Terakki idaresiyle bütün ilişkilerim bundan ibaretti ve şimdi böyle bir göreve çağrılmama bundan dolayı şaşmıştım. (Bu net Lütfi Simavi Bey'e aittir.) 
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Vahdettin Efendi ile Birlikte Viyana'ya Giderken 


Gece alelacele yol hazırlığında bulundum. Ertesi sabah, söylenilen vakitte, Sirkeci garında idim. Yeni veliaht Vahdettin Efendi kendisini uğurlamaya gelmiş bulunan nazırlarla konuşuyordu. Beni görünce iltifat etti. Bu işle görevlendirilmiş olmamdan dolayı memnunluk duyduğunu belirttikten sonra şu sözleri alaylı bir şekilde söylemekten de geri durmadı: 

— «Yanımda sizin de birlikte geleceğinizi burada, şimdi haber aldım. Tabii memnun oldum. Çünkü sizi öteden beri sever ve takdir ederim. Fakat hiç hoşlanmadığım biri de seçilmiş olabilirdi. O vakit şüphesiz canım sıkılacaktı. Şu bizim meşhur meşrutiyetimizde, böyle bir tayinden önce, durumun bir kere de bana sorulmuş olmasını ister ve ümit ederdim.» 


Viyana Gezisi Hakkında Rapor 


Veliahtla birlikte Viyana'ya yaptığımız gezi konusunda dönüşte sadrazama sunduğum raporun sureti şudur: 


Yüksek Sadaret Makamına 


Almış olduğum yüce emirleriniz gereğince, Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı Fransuva Jojef hazretlerinin cenaze töreninde hazır bulunmak üzere padişah hazretleri adına Viyana'ya giden Veliaht Vahdettin Efendi hazretlerinin maiyetinde, ekimin on dördüncü pazartesi günü, Sirkeci'den trene bindim. 
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Viyana'da 


Veliaht hazretlerinin istirahat ve güvenlerinin sağlanması için gerekli bütün tedbirlerin yol boyunca alınmış olunduğunu gördüm. Karaağaç'ta Bulgar mutasarrıfı ve Niş'te bir Alman askeri birliği kendilerini karşılayıp tazimlerini bildirdiler. Karşılanmaya müsait olmayan saatlerde ve yerlerde trenin durması gerektiği zamanlar veliahtın teşrifat törenlerinden uzak kalmak istediği anlaşılıyordu. Kendilerinin rahatsız olmamaları için bu hususta biz yanındakiler de elimizden geleni yaptık. 

Çarşamba günü sabahleyin Viyana'ya varıldı. Garın rıhtımında imparator —Kral hazretleri ile saray görevlileri, bizi karşılamak üzere, hazır bulunuyorlardı. Askeri üniforma giymiş bulunan veliaht hazretleri derhal trenden indiler ve karşılayıcılar arasında bulunan Türk elçisi aracılığı ile imparatorla tanıştırıldılar. Karşılıklı kısa bir konuşmadan sonra haşmetmeâb ve veliaht hazretleri yanlarındaki zatları birbirlerine takdim ettiler. Bundan sonra Efendi Hazretleri imparatorun sağında oldukları halde, otomobile bindiler. Ben de hükümdarın özel yaveri general prens Luikoviç ile başka bir otomobile bindim. Birlikte Hofburg sarayına gidildi. Orada veliaht hazretleri imparator tarafından, imparatoriçe hazretlerine takdim olundular. Bu tanışmada tercüman olarak sadece ben hazır bulundum. 

Vahdettin Efendi, padişah hazretleri adına önce münasip ve saygılı cümlelerle başsağlığı dilediler. 
Bundan sonra başka konulara geçildi. Kendisinin konuşmayı pek iyi idare ettiğini belirtmek isterim. 
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Bu tanışma ve konuşma bittikten sonra sarayında, veliaht hazretlerinin misafir edileceği daireye gelindi. Bir süre istirahatte ve öğle yemeğinin yenmesinden sonra sarayda ve başka yerlerde kalan öteki konuk krallara, veliahtlara, arşidük ve arşidüşezlere kart bırakıldı. Veliaht hazretlerinin maiyetindekiler- den sadece ben Hofburg sarayında kaldım; öteki arkadaşlarım Otel Emperyal'a yerleştirildi. 

Ertesi gün, perşembe sabahı, saat on buçuğu beş geçe veliaht hazretlerinin imparator ve imparatoriçe ile buluşacakları yazılı olarak bildirilmiş olduğundan, bu saatte —maiyetlerinde ben de bulunduğum halde— hükümdarın oturduğu Aleksandra dairesine gidildi. Burada birkaç dakika kadar bekledikleri bir salonda veliaht hazretleri orada karşılaştıkları İsveç veliahtı, İspanya prensi ve imparatoriçenin saray nazırı olan hanımla tanıştılar. Kendileri bütün burada bulunanlardan önce, imparator ve imparatoriçe tarafından kabul olundular. Tercümanlık görevini eskiden olduğu gibi ben yaptım. Veliaht hazretleri bu ikinci buluşmada, imparatoru ve imparatoriçeyi, padişah hazretleri adına, samimi bir surette tebrik ettiler. 
Uzun ve mutlulukla dolu bir saltanat sürmelerini temenni ettiler. Şimdi bu savaş dolayısıyle mevcut bulunan aradaki ittifak bağının barıştan sonra da devam ettirilmesinin her iki memleket için de çok hayırlı sonuçlar vereceği ümidinde bulunduklarını söylediler. İmparator hazretleri bu tebrik ve temennilere teşekkür etti. Geleceğe dair dostluk dolu ifadeler- de bulundu. 
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İmparator François Joseph'in Toprağa Verilmesi Töreni 


Veliaht hazretleri defin günü, öğleden sonra saat on beşte cenaze töreninde hazır bulunmak üzere, maiyetindekiler ve iki mihmandarı ile birlikte Saint Etienne kilisesine gittiler. Kilise mihrabının iki yanı krallara ve prenslere, arşidük ve arşidüşeslere, son sıraları da olağanüstü heyetlere, büyük ve orta elçilere ayrılmıştı. Mihrabın sağ tarafında yerini alan imparator ve imparatoriçeden sonra protokol sırasına göre Bavyera kralı, Saksonya kralı, Bulgaristan kralı, Almanya veliahtı, Osmanlı veliahtı Vahdettin Efendi hazretleri ve daha başka hanedan üyeleri ve prensler yerlerini almışlardı. 

` Dini ayinin bitiminden sonra François Joseph'in tabutu; imparator ve imparatoriçe ve altı yaşlarında kadar bulunan veliaht da dahil olduğu halde, yine aynı teşrifatla yaya olarak takip edilip Habsburg hanedanı üyelerinin çoğunun yatmakta oldukları Capucin kilisesine götürüldü ve orada gömüldü. 

Veliaht hazretleri Hofburg sarayındaki yerlerine geldikten bir süre sonra, Rus cephesi başkumandanı ve François Joseph'in damadı olan prens Leopold de Bayver'in ziyaretini kabul buyurdular. Yaşlı, fakat dinç olan bu zat konuşma esnasında, kendi emrine verilmiş bulunan Osmanlı askerlerinin büyük askerlik kabiliyetlerinden, kahramanlıklarından ve vatanseverliklerinden samimi bir hayranlıkla söz edip tebriklerde bulundu. Zaten daha önce imparator hazretleri de kolordumuz hakkında yine böyle övgülerde bulunmuştu. Veliaht hazretleri teşekkür ettiler, bundan 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sonra da yüksek askeri değerleriyle tanınmış böyle ünlü bir kumandanla görüşmüş olmaktan duydukları memnunluğu belirttiler. Öğleden sonra bir ara Türkiye elçiliğine gidilmişti. Buradan dönüşte imparator ve imparatoriçenin —iade-i ziyaret için— veliaht hazretlerinin misafir bulunduğu Hofburg sarayına gelmiş oldukları öğrenildi. Törenin hitam bulup imparatorun Schombrun sarayına gitmeden önce iadei ziyarete gelmesi veda anlamı taşıdığı için, artık sarayda daha fazla kalmak uygun görülmedi; ertesi cumartesi sabahı elçiliğe nakledildi. 


Avusturya'daki Yaralılarımızı Ziyaret 


Veliaht hazretleri; yanlarında Türkiye büyükelçisi, yaverleri ve Kızılay'ın Avusturya-Macaristan'daki temsilcisi bulunduğu halde; Viyana'da tedavi altında olan Osmanlı askerlerini ziyaret ettiler. Kendilerine münasip hediyeler dağıttılar. 

Akşam yemeği elçilikte yenildikten sonra gece saat yirmi üçte, yine özel trenle ve elçi paşa ile birlikte Viyana'dan hareket edildi. Ertesi sabah Budapeşte'ye varıldı. Veliaht hazretleri Macaristan başkentindeki hastanelerde bulunan gazi ve yaralılarımızı da ziyaret ettiler. Otel Ritz de yemek yiyip şehirde küçük bir gezinti de yaptıktan sonra saat on beşte İstanbul'a hareket buyurdular. Semlin şehrinden imparator-kral hazretlerine bir telgraf çektiler: Osmanlı devletinin dostu ve müttefiki bulunan Avusturya-Macaristan toprağından ayrılmadan önce, haşmetmeâbın kendi hakkında gösterdiği iyi kabulden dolayı teşekkürlerini bildirdiler. 
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İstanbul'a Dönüş 


Sirkeci garına karşılamaya gelen Avusturya-Macaristan devletinin İstanbul elçisi, imparator-kralın çok saygılı ve dostça yazılmış cevap telgrafını veliaht hazretlerine sundu. Dönüşte Sofya istasyonunda Türk elçisi ve elçilik görevlileri, Bulgaristan hükümeti adına da bir Bulgar generali ile demiryolları genel müdürü, hariciye nezareti özel kalem müdürü gelip veliaht hazretlerine tazimlerini sundular. 

Veliaht hazretleri; kendisine mihmandarlık eden general Madle fon Lensbrug ile kurmay yüzbaşısı olan ve Harbiye Nezareti istihbarat dairesinde görevli bulunan Hans Göringez adlı kişilerle hat komiseri kurmay binbaşılardan Şakir Nimet Bey'e münasip nişanlar verilmesini size arzetmemi bana emir buyurdular. 

Kendilerinin yapmış olduğu bu kısa Viyana gezisinde devletin ve milletin şanını yüceltici bir tutum içinde olduğunu, temasta bulunduğu kimseler üzerinde çok olumlu etki bıraktığını arzetmeyi ayrı bir görev sayarım. Bu münasebetle bana gösterilen güven ve teveccühten dolayı da şükranlarımı sunarım. 


Eski Başmabeyinci 
Lütfi Simavi 
Vahdettin'in Kötü Şöhreti 


Bu raporu Sadrazam Sait Paşa'ya vermeden önce, o zaman kabinenin en nüfuzlu üyesi bulunan Dahiliye Nazırı Talat Bey'e gösterdim. Büyük bir dikkatle okudu, sonra: 

— «Size bütün memleketin gerçek bir güveni vardır. Bu satırları siz değil de bir başkası yazmış olsaydi inanmazdım. Demek ki Vahdettin Efendi tahmin ettiğimiz gibi değilmiş,» dedi. 

Bakanlar kurulunda okunan raporumun, Vahdettin Efendi için büyük bir reklam teşkil etmiş olduğunu çeşitli kimselerden işittim. 

Padişah olduğu ilk günlerde de o vakitki nazırlar, kendisiyle temasta bulunan devlet adamları, velhasıl hepimiz —Abdülhamit zamanındaki kötü şöhretine rağmen— Vahdettin Efendi'den millet ve yurt için büyük hizmetler umuyorduk. 


İkinci Abdülhamit'in Ölümü 


Şubat 1918. Eski padişah Sultan İkinci Abdülhamit Beylerbeyi sarayında öldü. Saltanat ve hilâfet makamlarını yüklenmiş, uzun süre tahtta oturmuş bir hükümdar olarak, hakkında gösterilmesi gereken büyük bir saygı ve törenle, büyükbabası Sultan İkinci Mahmut'un türbesine gömüldü. Bu türbeye, İkinci Mahmut'tan sonra ve kendisinden önce, Sultan Abdülaziz de gömülmüştü. Kendisi büyük bir hırsla ve âdeta tehditle yerini aldığı Sultan Beşinci Murat'ın cenazesine karşı büyük bir saygısızlık göstermişti. 
Bu hareketi yüzünden de o zaman halkın büyük öfke ve küskünlüğünü kazanmıştı. Fakat onu tahttan indirmiş olanlar —birer yabancısı bulundukları halde— 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kendisinin kardeşine reva gördüğü davranışta bulunmadılar. 


Abdülhamit'in Sorumlulukları 


İkinci Abdülhamit'in istibdadı ve vehmi sebebiyle, devleti çok büyük tehlikelere doğru —tabif bilip istemeyerek— ittiğini, imparatorluğu dağılmaya hazırladığını kabul etmemeye imkân yoktur. Kurtuluş için ümidimizi bağladığımız meşrutiyetten sonra da memleketimizdeki kötü idare, büyük suçlar ve kusurlar, adam kıtlığı şüphesiz bu hükümdarın zamanında ekilen tohumların meyvesidir. 

Bu padişah, otuz üç yıl devam eden saltanatı süresince, Sultan Abdülaziz Han'ın büyük himmetler ve milyarlar karşılığında düzenlediği güçlü Osmanlı donanmasını —tembelliğe mahküm ederek, her türlü talim ve manevralardan yoksun bırakarak— mahvettikten başka, öteki askeri kurumları da intizamsızlık ve itaatsizlik içinde bocalatarak eski güç ve kuvvetinden çok şeyler kaybettirmiştir. Din açısından da, insanlık açısından da nefret edilecek bir şey olan hafiyelik onun zamanında bir hükümet müessesesi haline konulmuş, dilimizden hürriyet ve vatan kelimeleri çıkarılmış, basının ağzına kilit vurulup bütün millet dünya olaylarından habersiz bırakılmış, namuslu ve yurtsever kimseler padişaha düşman olarak tanıttırılmış, her türlü ilerlemelere set çekilerek memleket yeni buluşlardan ve uygarlık eserlerinden yoksun kılınmış, padişahın oturduğu yer olan Yıldız Sarayı âdeta ordu denilecek kadar büyük bir kuvvetin korunmasına alınmıştı. 
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Bu çirkin ve son derece esef verici olayların, padişahın yakını bulunan bazı sefil adamların cahilce ve haince telkinleri ile meydana gelmiş olduğunu farzetsek bile bu zan Sultan Abdülhamit'in adını kendisinden sonra geleceklere karşı sorumluluktan kurtaramaz. 

Nevazişli davranışları, yaratılıştan gelen büyük zekâsı, siyaset konularındaki derin mahareti ile Avrupalıları âdeta kendine hayran bırakmış olan bu padişah, Tanrı'nın kendisine bağışladığı bu üstün meziyetleri milletinin gelişmesi ve ilerlemesi için harcamış olsaydı, herhalde adı tarihe altın harflerle yazılırdı. 

Bütün bunlarla birlikte meşrutiyeti izleyen yıllarda millet, kötü yönleri iyi yönlerinden çok fazla olan bu padişahı aramıştır. Çünkü o tahtta bulunsaydı —belki İtalya'ya Trablusgarp'ta bazı ekonomik tavizler verir— fakat bu ülkeyi bütünüyle ve böyle bir anda onlara kaptırmazdı. Balkan Savaşı'nın ise —bir kahinlik değildir-— mutlaka önüne geçerdi ve hele devleti o uğursuz Dünya Savaşı'na — ne yapar yapar— katılmaktan uzak tutardı. 


Birinci Dünya Savaşı İle İlgili Bazı Olaylar 


1918. Vahdettin le birlikte yaptığımız Viyana gezisinden sonra, iki yıl kadar, yine yalnızlık içinde kendi köşemde yaşadım. Bu sürede Sırbistan'ın, Rusya'- nın, Romanya'nın yenilgileri, Bağdat'ın elimizden çıkışı, Mısır ve kanal seferinin kesinlikle iflâs edişi, Suriye'de İngilizlerin başarılı .taarruzları gibi —bizi 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ve dünyayı sarsan— çok önemli olaylar meydana geldi. 


Vahdettin'in Almanya Gezisi 


Almanya imparatorunun daveti üzerine: veliaht Vahdettin Efendi Almanya'ya gideceğinden, Babıâli'- ye müracaat ederek, beni de yanına almak istedi. Bu gezide, o sırada İstanbul'da bulunan Çanakkale kahramanlarından Mustafa Kemal Paşa ile, miralay Naci Bey de beraberlerinde bulunmaktaydı. 


Almanya Gezisi Hakkında Rapor 


Bu ikinci geziye veliaht Vahdettin Efendi ile gidip döndükten sonra sadrazamlığa sunduğum raporun sureti aşağıdadır: 


Sadrazamlık Yüksek Makamına 


Makamınızca da bulunduğu gibi veliaht Vahdettin Efendi ve maiyetindekilerle birlikte içinde bulunduğumuz vagon Balkan trenine bağlanılarak on beş ocak cumartesi günü İstanbul'dan yola çıkılmıştı. 


Almanya Yolunda 
Sofya'da Elçiliğimiz mensupları ve Budapeşte'de paşkonsolos ve yanındakiler, veliaht hazretlerine ta- 


zimlerini arzettiler. Tren Viyana'da yarım saat kadar 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kaldığı halde, elçiliğimiz temsilcileri tarafından karşılanma ve uğurlanma yapılmadı. Bunun bir yanlışlık sonunda meydana gelmiş olduğu sonradan anlaşıldı. 
Viyana büyükelçisi Hüseyin Hilmi Paşa, o sırada Berlin'de imiş; hareket ve varış tarihi yanlış bildirilmiş imiş. Ayın on sekizinci günü Münih şehrine varıldı. 
Berlin büyük elçisi İsmail Hakkı Paşa, Münih garında veliaht hazretlerini karşıladı. Tren bir süre burada kalacağı ve geç hareket edeceği için, Bavyera Harbiye Nazırlığı tarafından gönderilen özel otomobillerle şehirde bir gezinti yapıldı. 


Almanya'da Karşılama Töreni 


Çarşamba günü sabahleyin Alman genel karargâhı yakınındaki istasyonda, Almanya'daki askeri delegemiz Zeki Paşa ve imparator hazretleri tarafından gönderilen ve veliaht hazretlerinin mihmandarlığını yapacak olan on beşinci kolordu kumandan vekili korgeneral Baron von Susskind, kolordu kurmay başkanı von Beren Hörst ve imparator hazretlerinin özel yaverlerinden binbaşı von Hirchfild karşılama törenine katıldılar. Yarım saat sonra Alman genel karargâhının bulunduğu kasabaya varıldı. Garda imparator hazretlerinin yeğeni prens Waldemar ve daha başka kumandanlar karşılamada bulundular. Buradan otomobillere binilerek genel karargâhtaki haşmetmeâbın köşküne gidildi. İmparator hazretleri kapının önünde yüksek misafirini karşıladı. Birlikte ihtiram bölüğü teftiş edildi. Bu sırada bando Osmanlı marşını çalmakta idi. 
Sonra bölüğün gayet parlak geçit resmi izlendi. İki 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taraf maiyetlerindekileri birbirlerine takdim ettiler. 
İmparator hazretleri bizzat öne düşüp yol göstermek suretiyle, veliaht hazretlerini, kendileri için hazırlanmış bulunan daireye götürdüler. Bir süre orada birlikte oturdular. Bu arada padişah hazretlerinin hatırlarını, sağlık durumlarının yolunda olup olmadığını sordular. Olumlu haberini almaları üzerine memnun oldular. Padişah hazretlerinin selâmlarından dolayı da pek memnun kalıp, ziyaretlerinden dolayı veliaht hazretlerine teşekkürlerini ifade ettiler. 

Veliaht hazretlerinin yorulmuş olduklarını hatırlatarak, yemek zamanına kadar kendilerini yalnız bırakmak üzere ayrıldılar. 


Hindenburg ve Lüdendorf'u Ziyaret 


Mareşal Hindenburg sonderece meşgul olduğu için, imparator hazretleri —kendisi de başta olmak üzere— bu büyük askeri her türlü törenden, ziyaretten, iadei ziyaretten uzak tutmaya karar vermiş ve bu kararını uygulamaya devam etmekte idi. Bundan dolayı veliaht hazretleri, onun ziyaretini beklemeden, bu dâhi kumandanı ziyaret etmeyi uygun görerek saat on birde kendisinin yanına gitti. Büyük saygı ile kabul edildi. On dakika kadar süren görüşme ve konuşma sırasında mareşal, Türkiye'nin bu savaşta göstermiş olduğu fedakârlığı ve Türk ordusunun hizmetle. 
rini şükran duyguları ile belirtti. Bundan sonra onun yakınında bulunan general Lüdendorf'un çalışma odasına gidildi. Burada da aynı saygı, Türk vatanı ve Türk ordusu hakkında aynı şükran duyguları ile karşılanıldı. 
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Alman İmparatorunun 
Vâhdettin Efendi'yi Ziyareti 


Saat on iki otuzda imparator hazretleri, veliaht hazretlerinin yanına geldiler. Osmanlı veliahtı hasmetmeâba çeşitli sigaralar, eski ve çok değerli bir sigara ağızlığı takdim etti. Her iki yüce şahsiyet karşı karşıya bir süre oturup, sigara içerek, sohbette bulundular. 

Konuşma sırasında Kayzer Wilhelm, Ruslarla yapılan mütarekeden söz atçılar; bu mütarekenin Osmanlı devleti için de hayırlı olacağını ve inşallah yakında çok iyi şartlarla barış anlaşmasının imzalanacağını ümit ettiğini; her ne kadar genel barışın tarihini tahmin etmek kabil değilse de, bu Rus mütarekesinin, batılı devletlerle de yapılacak şerefli bir barışın başlangıcı sayılabileceğini ifade buyurdular (7). 


Yemekte Alman İmparatorunun Söyledikleri 

Böylece bir süre sohbet edildikten sonra hep birlikte yemek salonuna gidildi. Yemeğe prens Waldemar, başvekil kont Hertling, feldmareşal von Hindenburg, general Lüdendorf, Avusturya - Macaristan ile Bulgaristan askeri delegeleri, birçok Alman generalleri, yüksek rütbeli subaylar, Berlin büyükelçimiz 


(C) Oysa bu buluşmadan oldukça kısa bir süre sonra Almanya düşmanlarından mütareke istemiş ve Osmanlı devletini tek başına bırakmıştı. Vahdettin'le birlikte bu geziye katılan Mustafa Kemal, anılarında, Almanların her şeyi tozpembe göstermek istemelerine rağmen acı gerçeği görmüş olduğunu belirtir. 


359 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ 


Hakkı ve Almanya'daki askeri delegemiz Zeki paşalar, veliaht hazretlerinin maiyetinde bulunan bizler davetli idik. 

Herhalde savaş içinde bulunduğumuz için olmalı, yemek sırasında mızıka çalındı. Almanya imparatoru Kayzer Wilhelm, sağına oturttuğu Osmanlı veliahtına büyük itibar gösteriyor, onunla samimi konuşmalarda bulunuyordu. İkinci yemek de verildikten sonra imparator hazretleri, Vahdettin Efendi hazretlerine dönerek, alçak bir sesle, memleketine yapmış olduğu bu ziyaretten çok büyük memnunluk duyduğunu tekrar tekrar ifade etti. Padişah hazretleriyle kendisinin şerefine kadehini kaldırdı. Sofrada çok nefis şampanyalar vardı. Tabiatıyle Vahdettin Efendi'nin kadehinde de bu şampanyadan bulunmaktaydı. Ancak her kadeh kaldırışında veliaht hazretleri ayağa kalkarak kadehi içer gibi ağızlarına götürüyor, fakat tek bir yudum bile almadan yerine bırakıyordu. İmparatora cevap olarak, gördüğü iyi kabulden dolayı padişah hazretleri ve kendisi adına gerekli teşekkürleri nazikâne yaptı. Vahdettin Efendi, sofra komşusu olan kont Hertling ile de dostça sohbetlerde bulundu. Bavyera kralı ile birlikte iki yüce hükümdarın güven ve sevgisini kazanmış Alman başvekili ile tanışmış olmaktan gurur duyduğunu söylemesi üzerine şansölye sonderece duygulandı. Tekrar tekrar teşekkürlerini ifade etti. Dost ve müttefik Osmanlı veliahtını tanımış olmakla asıl kendisinin gurur ve iftihar duyduğunu, tazimlerini arzetmekle şeref kazandığını belirtti. Böylelikle bu yemek, belki de şimdiye kadar eşine rastlanmadık ölçüde samimiyetle dolu resmi bir yemek olarak sona erdi. 
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Yemeğin bitiminde yandaki salonda kahveler içilirken, imparator hazretleri yüksek misafirlerine çok süslü ve zarif bir sigara tabakası ile imzalı bir resimlerini hediye ettiler. 


Almanya, Türkiye ile 
Müttefik Olduğundan Gurur Duyuyor 


Bir aralık imparator hazretlerinin emirleri üzerine feldmareşal von Hindenburg ve kont Hertling, veliaht hazretlerinin yanlarına gelerek, Osmanlı Devleti ile ittifak bağlantısı kurmuş olmaktan Almanya' nın büyük gurur ve övünç duyduğunu, Türk milletinin ve ordusunun fedakârlıklarını, Çanakkale'nin eşsiz kahramanlık destanını, taşıt araçlarının yokluğuna rağmen Kafkas, Irak ve Filistin cephelerinde gösterilmekte olan destansal kahramanlığı pek ziyade takdir ettiklerini, sadık ve fedakör dost Osmanlı devletinin bu savaştaki hizmet ve yardımlarının hiç bir zaman unutulmayacağını, zamanı geldiğinde bunun hayırlı ve verimli sonuçlarını derlemeye yardımcı olmanın Alman ulusu ve hükümeti için bir namus borcu olduğunu —ayrı ayrı, fakat hemen hemen aynı ifade ile— sayıp döktüler. 


İngilizlerden Alınan Tankları Ziyaret 


Böylece epey bir süre dinlenilip hasbihal edildi. 
İmparator hazretleri, önceden hazırlanmış bir program gereğince, Flander cephesine gidecekleri için veliaht hazretleriyle pek samimi ve dostça vedalaştılar. 
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Hükümdar ayrıldıktan birkaç dakika sonra veliaht hazretleri, prens Waldemar ile birlikte bir otomobile bindi. Son savaşlarda, Cambre çatışmasında İngilizlerden yağmalanmış olan bir tankı görmeye gitti. Bu gezide general Lüdendorf da hazır bulunmaktaydı. 
Tank incelenirken askerler gerekli bilgileri verdiler. 
Bu arada Cambre saldırısında bu tanklardan yüz tane kadarının zaptedilmiş olduğu; ancak bunlardan çoğunun harabedilmiş olması sebebiyle, ancak otuz kadarının işe yarayabileceği ve bizzat onları yapan düşmanlara karşı kullanılacağı anlatıldı. 


Hindenburg”un Ziyafeti 


Oradan Ren nehri boyunda bulunan prens Valdemar”ın evine gidildi. Çok güzel bir manzara karşısında burada ikindi çayı içildi. Akşam saat yirmide von Hindenburg hazretlerinin dairesinde, şerefe düzenlenen yemekte hazır bulunuldu. 


Hindenburg, Türk Ordusunun Hayranı 


Yemeğin ortalarında mareşal von Hindenburg ayağa kalktı, şu kısa ve özlü konuşmayı yaptı: 


— «Müttefikimiz Osmanlı devleti ve gerçek silah arkadaşımız şanlı Türk ordusunun hükümdarı ve başkumandanı olan padişah hazretlerinin temsilcisi olarak Alman genel karargahını şereflendiren veliaht hazretlerini şu anda aramızda görmekle büyük gurur duymaktayız. Bize bu şerefi bağışladıklarından dolayı veliaht hazretlerine derin minnet ve şükran duygularımızı arzediyoruz. 

Osmanlı ordusunun bu büyük ve yaygın savaşta göstermiş olduğu olağanüstü fedakârlık ve kahramanlıkları ve ortak amacımız uğrunda yapmış olduğu eşsiz hizmetleri hatırlamak ve hatırlatmak, bunu tekrarlamak suretiyle dilimizi ve hafızamızı süslemek bizler için cidden yüksek ve kutsal bir görevdir. Şevketli Osmanlı padişahı ile onun veliahtı hazretlerinin, müttefik ve sadık Osmanlı milletinin, yiğit ve daima cesur fedakâr ordularının şereflerine kadehlerimizi kaldırıyoruz. Hurra, hurra, hurra.» 


Vahdettin Efendi'nin Cevabı 


Bu samimi konuşmaya karşı veliaht hazretleri münasip kelimelerle teşekkür ederek imparator hazretlerinin, Alman ordusunun, Feldmareşal Hindenburg'un şerefine üç defa: «Yaşa, yaşa, yaşa.» diyerek karşılık verdiler. Yemeğin bitiminden sonra pek samimi bir şekilde vedalaşıldı ve gara doğru yola çıkıldı. Bir saat sonra Strasburg'a hareket edildi. Perşembe günü adı geçen şehre varıldı. Strasburg garında Wurtemberg krallığı veliahtı ve bu bölgelerin ordular grubu kumandanı dük Walbrecht, Alsas - Loren valisi, Strasburg belediye başkanı, kumandanlar ve yüksek rütbeli subaylar veliahtı beklemekte idiler. Sıcak ve samimi bir karşılamadan sonra, yemek vaktine kadar otomobillerle şehirde bir gezinti yapıldı. 

Veliaht hazretlerinin şerefine verilen ziyafette dük Walbrecht ve daha başka kimseler ittifak, dostluk, 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Türk ordusunun kahramanlığı konularında konuşmalar yaptılar. Veliaht tarafından da cevaplar verildi. 


Alman İstihkâmlarında 


Yemekten sonra bir süre istirahat edildi. Sonra otomobillerle (') İmparator İkinci Wilhelm istihkâmlarına gidildi. Tekniğin son sistemlerine uygun olarak yapılmış istihkâmlar ziyaret edildi. Akşam yemeği yine dük Walbrecht'in evinde yenildi. 

Ertesi gün trenle Kolmar'a hareket olundu ve varıldı. Garda ordu kumandanı korgeneral von Koendel ve maiyeti tarafından karşılanıldı. Otomobillerle Kolmar'ın batısındaki cepheye gidildi. Cephedeki birkaç general ve yüksek rütbeli subay, savaş üzerine bilgi verdiler. Fransız mevzilerine bin metre kadar yaklaşmış bulunuyorduk. Buradaki istihkâmları gördükten sonra yine otomobillerle Huhkütigsburg şatosuna gidildi. Bu şato Alsas eyaleti tarafından, harap bir halde, imparatora hediye edilmiş, sonra gerekli onarmalar yapılıp restore edilerek eski haline getirilmiştir. Burada çay içildikten sonra veliaht hazretleri hasmetmeâb imparatora bir telgraf çektiler. 

Sonra trenle Strasburg'a geri dönüldü. Akşam yemeği Alsas - Loren valisinin evinde yenildi. Yemekte kısa, karşılıklı dostluk nutukları verildi. 


©) O zamanlar otomobil henüz harcıâlem olmamıştı. Bundan dolayı yazar bu araçtan önemle söz etmektedir. 
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Krupp Fabrikalarını Ziyaret 


Sabaha karşı Strasburg'dan hareket edilerek aralık ayının yirmi ikinci günü bütün gün Ren nehri boyunca yol alındı ve Krupp fabrikalarının bulunduğu Essen şehrine varıldı. Mösyö Krupp von Böhlen'in rehberliğinde bu büyük fabrikalar grubu gezildi. Akşam saat dokuzda Hugel köşkünde veliaht şerefine verilen yemekte hazır bulunuldu. Bu arada fabrikanın çalışması hakkında da yeni bilgiler alındı. Bugün Krupp fabrikalarında, gece gündüz üç vardiya çalışmak üzere, yüz yetmiş bin işçi bulunmakta imiş. Bunlardan otuz beş bin kadarı kadınmış; fabrikaların safi yıllık kazancı üç milyon Alman lirasını aşıyormuş. 

Gece yarısı Essen'den hareket olundu ve aralık ayının yirmi üçüncü pazar sabahı Berlin'e varıldı. Garda Osmanlı elçilik mensupları ve Alman hariciye nazırlığı görevlileri tarafından karşılanıldı. Veliaht hazretleriyle maiyetindekiler için Berlin'in ünlü Adlon otelinde yer ayrılmıştı. Burada bir süre dinlendikten sonra, saat on dört otuzda, veliaht hazretleri Bellevue şatosunda imparatoriçe hazretlerini ziyaret ettiler. 
Berlin'den ayrılmadan bir gün evvel de, Almanya veliahtı hazretlerinin eşini Potsdam sarayında ziyaret edip, daha sonra Sans Soucie şatosunu gezdiler. 


İstanbul'a Dönüş 
Ocak ayının birinci salı günü akşamı saat yirmi birde Berlin büyükelçimiz, elçilik mensupları ve uğur- 


lamaya gelen Alman görevlileri tarafından garda 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uğurlanan veliaht hazretleri ve maiyeti, cuma günü İstanbul'a döndü. 

Almanya'da iken veliaht hazretleri, Feldmareşal Hindenburg, general Lüdendorf ve dük Walbrecht'e özel olarak yaptırılmış nefis sigaralar hediye ettikleri gibi; imparatorun maiyetindeki görevlilerden bazılarına ve Berlin'de hariciye nezareti tarafından emrine görevlendirilmiş memurlara münasip hediyeler, lüzumu olan kimselerle Adlon oteli müstahdemlerine, bir Osmanlı veliahtına yakışacak şekilde, ihsanlarda bulundular. 

Sunmuş olduğum tafsilâttan da anlaşılacağı üzere, veliaht hazretlerinin bu Almanya gezisi her bakımdan iyi bir etki yaratmıştır. Kendilerinin büyük nezaketi, derin zekâsı ve daha başka yüksek vasıfları —imparator hazretleri başta olmak üzere— herkes tarafından takdirle karşılanmıştır. Durumu saygı ile arzederim. 

Eski Başmabeyinci 
Lütfi Simavi 


Alman İmparatoru 
Osmanlı Mareşali Kıyafetinde 


Bu arada Almanya gezisiyle ilgili bir iki ufak anıyı da buraya almak isterim: 

Alman genel karargâhının bulunduğu Krisisnach adlı küçük kasabada, yemekten sonra salonda sigara 


ve kahve içilmekte iken, imparator hazretleri orada bulunanların hepsine ayrı ayrı iltifatlarda bulundu. 
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Alman imparatoru Osmanlı veliahtını, Osmanlı mareşali üniforması giyinmiş olduğu halde karşılamıştı. 
Sıkmak için bana el uzattığı sırada, armağan etmiş olduğu birinci rütbeden kırmızı kartal nişanından ötürü, kendilerine Almanca diliyle teşekkürlerimi arzettim. Memnun oldu. On beş dakikadan fazla özel olarak benimle konuşup memleketim ve olaylar hakkında bilgi aldı. Çok neşeli idi; eline yeni verilmiş bir telgrafı bana uzatarak, cepheden şimdi çok sevinç ve övünç verici bir haber alındığını, okumamı emretti. 
Gözlüklerim yanımda değildi. Gözlüksüz yazıları seçemeyecek kadar miyop olduğumu, özürler dileyerek, kendisine arzettim. Kendileri benden daha yaşlı bulunmasına rağmen telgrafı geri alıp rahatlıkla ve yüksek sesle okudu. 

Bir süre sonraydı. Amiral von Holsndrof ve büyükelçimiz Hakkı Paşa ile birlikte konuşuyorduk. İmparator yanımıza geldi. Elindeki sigarayı bitirmiş, atacak yer arıyordu. Bunu görünce yakındaki sehpada bulunan bir tablayı alıp getirdim. Büyük bir nezaketle teşekkür ettikten sonra amirale ve Hakkı Paşa'ya dönüp beni göstererek: 

— «Mabeyinci olduğunu ispat etti.» dedi. 


Hindenburg ve Lüdendorf'un İmzaları 


Von Hindenburg'un verdiği ziyafette bu büyük mareşalin solunda oturmaktaydım. Bir hatıra olmak üzere, yemek listesine imzalarını atıp bana vermele- . 
rini kendisinden ve general Lüdendorf'tan rica ettim. 
Duygulanarak her ikisi de arzumu derhal yerine getirdiler. Dönüş yolunda bir ara veliaht hazretlerine bu olaydan söz ettim. Kendisinin bunu akıl edemediğini, etmiş olsaydı kendisinin de bu dünya çapındaki iki askerden imza alacağını söyleyince üzerlerinde imzalar bulunan listeyi hemen kendilerine takdim ettim. 
Fakat bu hatıralardan yoksun kalmaya gönlüm razı olmadığından, veliahta mihmandarlık yapmakta olan general von Susskind'e konuyu anlatarak, bu hususta aracılığını rica ettim. İstanbul'a dönüşümüzden birkaç gün sonra von Hindenburg'un yaverinden taahhütlü bir mektup aldım. İçinde her iki kumandanın da imzaları bulunan aynı tarihli yemek listesi vardı. Bu hatıra usulü Avrupa'da yaygınlaşmış ve hemen herkes tarafından yapılagelen güzel samimilik gösterisidir. 


Sultan Mehmet Reşat'ın Yorgunluğu 


25 mayıs 1918. Tedavi için Almanya'da, Bavyera 
eyaletinde bulunan Kıssingen kaplıcalarına gitmek üzere, Berlin'e hareket ettim. Gerçekte tedavi kadar, belki tedaviden daha önemli sebepler beni İstanbul” dan ayrılmaya zorlamıştı. İstanbul artık tam bir rezaletler yatağı halini almış, hırsızlıklar, haksızlıklar, fuhuş; sefalet çeken geniş halk yığınlarının yanında zenginlik ve refahtan göbekleri patlayacak hale gelen mutlu bir azınlık; nüfusunu kötüye kullanarak akla hayale gelmez dolaplar çevirmeler ve daha sayılamayacak birçok yönleriyle içinde yaşanılmaz bir batakhaneye dönmüştü. Savaş devam ettiği için başka bir yere gitmek imkânı da olmadığından, Almanya'nın bu sakin ve mütevazi köşesine çekilip başımı dinlemeye 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karar vermiştim. Bu fikrimi bazı dostlarıma da açıkça söyledim. 

Yola çıkmadan önce, veda etmek için, padişah hazretlerini de ziyaret ettim. Kendilerini üzmüş olmamak için yukarıdaki kararımdan ve onun gerekçesinden tabiatıyle hiç söz etmedim. Sultan Beşinci Mehmet Han sonderece yorgun ve bitkin gözüküyor- 
'du. Konuşmamız sırasında: 

— «İmparatorların ziyaretleri beni biraz yordu. 
"Hele Avusturya imparatoru, imparatoriçe ile geldiğinden, karşılama, burada ağırlama ve uğurlama töreneri daha külfetli oldu. 

Kanapenin üzerindeki küçük yastığı göstererek: 

— «Şu yastık var ya; ona her baktığımda başımı "üstüne dayayıp istirahat etmek lüzumunu hissediyorum.» (') diye sağlık durumlarından şikâyette bulundular. Bir süre sonra yanından ayrılırken, şevketmeâb efendimi son defa olarak görmekte olduğumu nereieden bilebilirdim? 


— Dördüncü Bölümün Sonu — 


(1) Savaşın son yılında Almanya ve Avusturya-Macaristan imparatorları —bir çeşit moral gücü verme niyetiyle— kısa aralıkla İstanbul”u ziyaret etmişlerdi. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 


SULTAN VAHDETTİN DÖNEMİ ve ANADOLU SAVAŞI 


Sultan Mehmet Reşat'ın Ölümü 


Temmuz 1918. Tedavi ve dinlenmek için Bavyera'da Kissingen kasabasında bulunuyordum. Çevrenin güzelliği, memba suları ve kaplıcalarıyle ün yapmış bulunan bu güzel yer Karlsbad ve Marinbad gibi dünyaca meşhur tedavi ve dinlenme şehirlerini çok andırır. 

Kalmakta olduğum Victoria otelinin müdürü bir gün, orada yayınlanan küçük bir bölge gazetisini bana getirdi: 

— «Padişahınızın vefat etmiş olduğuna dair bir İstanbul haberi var; bilmem gördünüz mü?» dedi. Gazetede bir cümlelik yer tutan kısa telgraf haberini tarifsiz bir üzgünlük içinde okudum. İlk anda inanmak istemedim. Gerçi kendisini son ziyaretimde padişah 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hazretlerini oldukça yorgun ve dermansız bulmuştum ama, yüzünde hasta olduğunu belirleyen hiç bir iz yoktu. Birinci Dünya Savaşı'nda her gün doğru yalan binbir havadis uydurmak artık bir moda halini almıştı. Bu haberi de onlardan biri saymak istiyordum. 
Fakat ertesi sabah Berlin'den gelen gazeteler —çok yazık ki— bu kara haberin doğru olduğunu ispatladılar. Bu gazetelerde sadece ölüm haberi verilmekle. 
kalmıyor, ölümün ertesi günü veliaht Vahdettin Efendi'nin, Sultan Altıncı Mehmet Han, adı altında tahta çıkmış olduğunu da yazıyorlardı. Yeni padişahın, eskisinin cenaze töreninde bulunmuş olduğu da verilen haberler arasındaydı. 

Bu son haber, Sultan Mehmet Reşat'ın ölümünden duyduğum derin üzüntüyü belirli bir ölçüde hafifletti. Ben, bir padişahın, kendisinden öncekinin cenazesinde bulunmaması kadar çirkin bir hal düşünemem. Batılı hükümdarlar arasında görülmüş duyulmuş olmayan bu tutum ve bu saygısızlık bizde alışılmış hallerdendir. 


Başmabeyincilik Teklifi 


Birkaç gün sonra İstanbul'daki kardeşim Şükrü Paşa ya gönderdiğim mektupta rahmetli padişahın ölümünden duyduğum hüzün ve elemi anlatırken, yeni padişah tarafından tekrar saraya alınmak gibi bir tehlike de olduğunu, bereket versin ki bu sırada İstanbul'dan uzak bulunduğumu —söz gelişi— yazmıştım. Bu mektubumu postaya verip biraz dolaştıktan sonra otelime dönmüştüm ki, Berlin büyükelçimiz Hakkı Paşa'dan aşağıdaki telgrafı aldım: 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Kissingen'de Otel Victoria'da Lütfi Simavi Bey'e 

Sadrazamlıktan şimdi aldığım telgraf şöyledir: «Başmabeyincilik görevine eski başmabeyincilerden Lütfi Simavi Bey'in tayin edilmesi hususunda aynı padişah hazretlerinin buyrukları vardır. Kendisi Berlin”- de ise durumun ve derhal İstanbul'a hareketinin arzu edildiğinin bildirilmesi; eğer tedaviye çok şiddetle ihtiyacı varsa bir ay izinli sayılacağının, bu sürenin bitiminde hemen yola çıkmasının uygun olacağının kendisine iletilmesini rica ederim. Yeni görevinizden ve size gösterilen teveccühten dolayı tebriklermi sunar; Berlin'e gelmenizi ve şimdiden de İstanbul'a dönüş tarihinizi bildirmenizi istirham ederim,» Hakkı. 


Saray adamı olmadığım, bu hususu her fırsatta her önüme gelene ifade ettiğim halde, rahmetli eski hakan zamanında üç yıl üç ay bulunup da kendi arzumla terkettiğim bu makama yeniden tayin edilmiş olduğumu bildiren bu telgraf fena halde canımı sıktı. 
Memleketin durumu düzelinceye kadar Avrupa'nın şu sakin köşesinde oturmak, yazılarım ve bazı incelemelerimle meşgul olmak ve hepsinden önce dinlenmek en büyük arzum ve kararımdı. Otel masraflı olduğu için o günlerde münasip bir de ev tutmuştum ve buraya taşınmak üzereydim. Şimdi yeniden saray görevine çağrılmam bütün plânlarımı altüst etmisti. 


İstanbul'a Dönüş 

Kabul etmek mi reddetmek mi hususunda epey bir zaman kararsız kaldım. Meseleyi kendi kendime enine boyuna düşünmek için Hakkı Paşa'nın telgra- 


fına cevap vermediğim gibi, İstanbul'a da olumlu ya 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da olumsuz herhangi bir şey yazmadım. Kissingen'de böylece kararsızlık dolu bir hafta geçirdim. Bu sırada kendisiyle fikir alışverişi yapabileceğim ve gereğince beni uyaracak bir arkadaşın yanımda olmasını ne kadar isterdim. Nihayet aynı karışık duygular içinde Berlin'e gittim. Büyükelçi Hakkı Paşa ile hasbihalimiz arasında, altı yıldan beri aralıksız iktidarda bulunan İttihat ve Terakki hükümetinin tutum ve davranışlarına, hele son zamanlardaki siyasetine sonderece muhalif olduğumu belirttim. Durum böyle iken, bu iktidarın hükümet üyeleriyle yeniden temasta bulunmaklığımın çok zor olacağını, bundan başka kişisel özelliklerini yakından bilip tanımadığım yeni padişahın maiyetine kimleri alacağından da habersiz olduğumu, onlarla işbirliği etmekte belki de büyük zorluklar çekeceğimi anlattım. 

Tanrı'ya şükürler olsun ki vaktiyle Mabeyn-i Hümayun'dan temiz bir ad bırakarak ayrılmıştım. Şimdi oraya dönmek için ne arzum, ne de cesaretim vardı. 
Özellikle geleceği de çok karanlık görüyordum ve bu karanlık günlerde rolü olanların ve olacakların arasında bulunmaktan çekiniyordum. Bütün bunları eski bir arkadaşım olan Hakkı Paşa'ya teker teker sıraladıktan sonra red cevabı vereceğimi ilâve ettim. 

Benim uzun konuşmamı dikkatle dinleyen Hakkı Paşa söylediklerime katılmadı. Teklif olunan işin, her şeyden önce bir vatan görevi, böyle bir hizmeti kabul etmemenin bir çeşit görevden kaçma olduğunu ileri sürdü. Kabul ettiğim yolundaki telgrafı derhal Mabeyn-i Hümayun'a çekmem için ısrarda bulundu. Arkadaşımın söyledikleri beni inandırmamıştı ama, hakkımda böyle bir teveccüh ve güven gösteren yeni 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hükümdara karşı nezaketsizlik yapmayı da münasip bulmadığım için —ister istemez— kadere boyun eğdim. Görevimden dolayı teşekkürle birlikte, en kısa zamanda İstanbul'a döneceğimi —sadrazam aracılığıyle— padişaha arzeden bir telgraf çektim. On gün sonra da Balkan trenine binerek yurda doğru yola çıktım. 


Vahdettin'in Orduya ve Donanmaya Bildirisi 


Bütün müslümanların halifesi, ulu hakan ve başkumandanımız, kardeşim Sultan Beşinci Mehmet Han hazretlerinin hepimizi ağlatan ölümüyle, emir ve kumandanızı elime alıyorum. Yıllardan beri bin bir zorluk içinde Osmanlı ve İslâm tarihine mensup olduğum hanedan adına yeni yeni şanlı sahifeler ilâve eden siz arslanlar yurdunun kahraman yavrularına memnuniyeti şahânemi beyan eder ve bu uğurda Hakk'ın rahmetine kavuşarak er meydanlarında canlarını vermiş olan şehitleri derin bir saygı ile anarım. 

Vatanımızın ve dinimizin selâmeti için şimdiye dek pek kanlı bir surette, kahraman müttefiklerimizle omuz omuza devam ettiğimiz başarı dolu savaş yılları herhalde azalmaktadır, fakat henüz bitmemiştir. İşte, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davamızda Cenabı Hakk'ın daima bizimle beraber olacağın- dan zerre kadar şüphe etmeyerek, aynı yiğitçe saldırılarla düşmanla savaşmakta devam ediniz. Her yerde büyük bir kahramanlık ve yurtseverlikle taşıdığınız sancağım, sizlere her zaman zafer ve başarı yolu göstersin. Tanrı'nın lütuf ve yardımı, peygamberin yüce ruhu siz kahraman askerlerimin yol göstericisi ve destekleyicisi olsun. 


Mehmet Vahdettin 
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Padişahın Huzurunda 


Balkan treni yavaş yavaş Avrupa ülkelerini geride bırakıp İstanbul'a doğru yaklaşırken içimde bir eziklik duymaya, başmabeyinciliği kabul ettiğime pişman olmaya başladım. Bu ruh halim zaman zaman o dereceye geldi ki istasyonlardan birinde inip, yeniden, Berlin'e gidecek ilk trene atlamayı bile düşündüm. Ne var ki korkaklıkla, seciyesizlikle, döneklikle suçlanmak korkusu bu düşüncemi gerçekleştirmekten beni alıkoydu. 

Muhakkak olan şuydu ki, üzerime yükleneceğim bu görevde taşınması imkânsız pek çok zorluklarla karşılaşacağım konusunda içimde bir önsezi vardı ve bu önsezi içime tortu gibi çöküyordu. İşte ben bu çeşitten karmaşık duygular içinde bocalarken tren Sirkeci garına girdi. | 

Berlin'den hareket etmiş olduğumu bildiren telgrafımı üç gün öncesinden çekmiştim. Savaşın çok kötüye gittiği, düzensizliğin adamakıllı kendini gösterdiği günlerdi. Bu yüzden telgrafım Mabeyn-i Hümayun'a daha ulaşmamış imiş. Bununla birlikte ihtiyatlı davranarak kâtip beylerden biri saray arabasiyle istasyona gönderilmişti. 

Veliahtlığı sırasında Avusturya ve Almanya'ya yaptığı iki resmi gezide maiyetinde görevli olarak bulunduğum Sultan Altıncı Mehmet Han, saraya vardığımda beni derhal huzuruna kabul etti. Sonderece iltifatlı göründü. Kendisine bana gösterdiği teveccüh ve güvenden ötürü teşekkür ettim. Bundan sonra da devleti ve milleti, içine düşmüş bulunduğu şu kötü durumdan kurtarmak için kendisinin her türlü tedbire 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başvuracağından emin olduğumu, buna inancım olmasaydı çok şerefli, fakat sonderece kritik bulunan bu görevi kabul etmeyeceğimi yüzüne karşı söylemekten çekinmedim. Hünkâr sözlerime şu cevabı verdi: 

— «Evet, haklısınız. Dönüşünüzün sizin için bir fedakârlık olduğunu bilirim.» 


Mustafa Kemal Paşa'nın Tebrikleri 


Sultan Altıncı Mehmet Han'ın veliahtlığı sırasında Almanya'ya yaptığı gezide, Mustafa Kemal Paşa' nın da onun yanında bulunduğunu daha önceki bölümlerde yazmıştım. Başmabeyincilik hizmetine atanmam üzerine, o sırada Karlsbad'da tedavide bulunan paşadan aşağıdaki tebrik yazısını aldım: 


Karlsbad: 19 temmuz 1918 
«Muhterem Beyefendi, 


Başmabeyinciliğe tayin buyrulduğunuzu büyük bir sevinçle haber aldım. Padişah hazretlerinin zatıâliniz hakkındaki muhabbet ve güveni bence de malüm olduğundan zaten bunu bekliyordum. Cenabı Hak bu suretle padişahın yakınında bulunmanızı vatan için hayırlı ve uğurlu etsin. | 

Padişaha tebrik ve tazim konusunda ben de bir telgraf çekmiştim. Tahta çıkma, arkasından bayram ve başka törenler yüzünden bu telgrafımın kendisine sunulup sunulmadığını bilemiyorum. Çünkü o vakitler siz galiba henüz daha İstanbul'a gitmemiştiniz ve Berlin'de bulunuyordunuz. 

Yeni padişahın Osmanlı tahtına çıkmış olması bende, vatanımızın ve milletimizin selâmete ve saadete ulaşması bakımından çok büyük ümitler doğurmuş bulunmaktadır. Rahmetli Sultan Reşat hazretlerinin ölümünden üzgünlük duymakla birlikte vatanın, milletin, ordunun ehilsiz ellerde oyuncak olmaktan kurtarılacağı kanaati bu üzüntüyü oldukça hafifletmektedir. 

Birlikte yapmış olduğumuz o Almanya gezisi sonundaki rahatsızlık en nihayet beni Karlsbad'a gelmeye mecbur kıldı. Şimdi çok şükür iyileştim. Beş on güne kadar İstanbul'a dönmek düşüncesindeyim. 

Tazim ve bağlılık duygularımı padişah hazretlerine iletmenizi rica ile, size de saygılarımı takdim ederim beyim.» 

Ordu Kumandanı 


Mustafa Kemal 


Ulusal Ölçüdeki Devlet Adamlarımız Hakkında 


Kuvayı Milliye, daha sonra Büyük Millet Meclisi başkanı ve başkumandanı olan ünlü Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olduğu halde İsmet, Fevzi, Kâzım Karabekir, Nurettin, Refet ve Ali Fuat paşaların ve öteki kahraman arkadaşlarının Sevr anlaşmasıyle varlığına son verilmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nu ve dolayısıyle Türklüğü ve müslümanlığı nasıl yoktan var ettiklerini, ulusal ordu ile ne harikalar ve ne fedakârlıklar pahasına bu yurdu kurtardıklarını bütün insanlık tarihi hayret ve saygı ile ve Türk tarihi de derin saygı, sevgi, minnet ve şükranla kaydedecek; kendilerini ebediliğe kadar aynı duyguyla anacaktır. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ilk çalışma arkadaşlarından olan eski Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf ve eski valilerden Bekir Sami beylerle, albay Kara Vasıf Bey de fedakârca hizmetleriyle milletin şükran duygularına hak kazanmışlardır. 
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Mustafa Kemal Paşa'yı ilk defa olarak 1917 yılı “aralık ayında, Sirkeci garında, o vakitki veliaht Vahdettin Efendi'nin beraberinde Almanya'ya gideceğimiz gün gördüm. Trene bineceğimiz sırada orada bulunan bir zat: 

— «Tanışmıyor musunuz?» diye sorararak bizi birbirimize takdim etti. Çanakkale'deki övünç ve gurur verici hizmetleriyle —herkes gibi— ben de kendisini gıyaben tanıyordum; fakat şahsen görüşememiştik. Hizmetlerinden ve başarılarından ötürü kendisini orada tebrik ettim. Tanışmaktan duyduğum şeref ve iftihar duygularımı bildirdim. Yirmi iki gün devam eden gezimizde, yakın bir istikbalde milletin kurtarıcısı olacak olan bu büyük asker ve devlet adamının iltifatlarına nail oldum. 

Almanya'dan dönüşümüzden birkaç ay sonra, hava değişimi yapmak ve dinlenmek için Kissingen'e giderken Mustafa Kemal Paşa'yı da ziyaret etmiş, onunla vedalaşmıştım. Çünkü kendisiyle aramızda samimi bir dostluk doğmuştu ("). O sırada paşa bana, doktorların tavsiyesi gereğince kendisinin de tedavi için, Karlsbad'a gitmek üzere Harbiye Nazırlığı'ndan izin istemiş olduğunu ve izin çıkar çıkmaz yola çıka- 
“cağını söylemişti. Başkumandan vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı daima kensdisine rakip görür ve onu çekemezdi. İstenilen izni memnuniyetle vermişti. Çünkü, geçici bir süre için bile olsa, onun İstanbul'dan uzak olması kendisini fe- 


&) Lütfi Simavi Bey'in anılarını sonderece dürüstlük ve rahatlık içinde kaleme almış olduğu bu sözlerden de anlaşılır. Çünkü kitabının yayınlandığı yılda Atatürk iki yıldır cumhurbaşkanı idi; sağdı ve gerçek bir iktidarın başıydı. 
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rahlatıyordu. Nitekim, veliahtın Almanya gezisine: Mustafa Kemal Paşa'nın katılmasının son dakikalarda kararlaştırılmış olduğunu Sadrazam Talat Paşa bana: özel olarak aniatmıştı (7). 


Osmanlı Marşı 


Nizam-ı Cedid askerinin ilk kurulduğu yıllarda: saray mızıka öğretmeni İtalyan Donizetti'nin (2) İkinci Sultan Mahmut için düzenlediği marşın, bundan böy-- le, devamlı olarak Osmanlı Marşı olarak kabul edil-- mesini Sultan Vahdettin —çıkardığı bir fermanla— emir buyurdu. 


Bu sonderece yerinde olan kararı alkışlamamak mümkün değildir. Çünkü, kitabın baş kısımlarında de: belirttiğim gibi, Avrupa'da hükümdarların değişmesiyle marşlar değişmez. Bunun dayandığı gerekçe de: şudur: Asıl olan, nihayet fani birer insan bulunan hü-- kümdarlar değil, bu hükümdarların mensup oldukları milletlerdir. Hükümdarlar ölürler ama, milletler öl-. 
mezler. Bilindiği gibi bizim dilimizde marş olarak tanılan kasideye frenkler «kaside-i milliye» (5) derler.. 


() Talat Paşa, özellikle son zamanlarda, Enver Paşa'nın dik.. 
tatörlüğünden bıkmıştı; genç ve şerefli general Mustafa Kemal'e ümit bağlayanlardan biriydi. 

(2) On dokuzuncu yüzyıl Avrupa'sının, değerli ve ölmez eser. 
leriyle tanınmış, ünlü müzisyenlerinden biridir. 

(3) Yazar burada kaside sözü ile edebiyattaki bir nazım türü.--. 
nü değil, marş anlamını, kaside-i milliye ile de ulusal mar-. 
şı kastetmektedir. 
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“Bunun dışında Donizetti'nin sözü edilen marşı bizde -şimdiye kadar düzenlenenlerin en iyisidir (`). 


Sultan Reşat'ın Mirasını Kimler Aldı ? 


Başmabeyinci olduğum günlerde idi. Bir iş için padişahın huzuruna çıktığım zaman orada başkâtip Ali Fuat Bey'le Hazine-i Hassa genel müdürü Refik .Bey'i buldum. 

Padişah bu zatlara haremdeki ve mabeyindeki kasaların içinde bulunan eşya ve mücevherat hakkında bilgi ve emirler vermekteydi. İşin niteliğini bilme- 
.diğim için olan bitenden bir şey anlamıyor ve yapılan konuşmalara seyirci kalıyordum. Bu zatlar huzurdan çıktıktan sonra hünkârla yalnız kaldık. Sultan Vahdettin, Sultan Mehmet Reşat'ın özel kasalarındaki parayı saydırmakta olduğunu; haremdeki kasanın anahtarının, ağabeysinin ölümünden ancak bir hafta sonra bulunmasının kendisinde bazı kuşkular uyandırdığını bildirdi. Kasalardan çıkan paranın miktarı —eğer şim- 
“di yanlış hatırlamıyorsam— üç bini altın ve kalanı bankınot olarak toplam otuz bin lira idi. Buna dair “Hazine-i Hassa'da elbette bir kayıt olmalıdır. 

Sultan Vahdettin'in, ağabeysinden kalan bu para- 


((7) Bu sözlerden, Türkiye'nin ulusal marşının, Donizetti”nin adı edilen eserinin olmasının önerildiği gibi bir anlam çıkmaktadır. Yazar bunda haklıdır. Çünkü cumhuriyetin ilk yıllarında henüz ulusal bir marşımız yoktu. Mehmet Akif? 
in ünlü eseri, ulusal marş olarak değil, İstiklâl Marşı olmak üzere yazılmıştı. Bestesi de değişikti. Bu eser, yeni bir besteye uygulandıktan birkaç yıl sonra, Türkiye'nin “ulusal marşı olarak kabul edildi. 
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yı, onun kanuni mirasçılarına vermeyip. kendi keyfin-- ce harcadığını, bununla birtakım saray eşyası ve sofra takımları yaptırdığını büyük bir şaşkınlık içinde öğrendim. Çadırda yaşayan kabile ve aşiret reislerinin,. 
emirlerindeki insanların her türlü mal ve mülküne sahip çıktıklarını bilirdim ama, koskoca Osmanlı hanedanında buna benzer olayların geçeceğini aklıma bile getirmezdim. Sultan Reşat'a ait bulunan bu para ve mücevherler, devletin kendisine verdiği ödenekten biriktirilmiş paralarla meydana gelmişti. Bunun tabii bir sonucu olarak kendisinin ölümünde bunların hepsinin mirasçılarına geçmesi gerekirdi. Onun” mirasının oğullarına, oğullarının çocuklarına ve bunlardan sonra gelen kimselere verilmesi hem kanunun hem de şeriatın emrettiği açık bir gerçekti. Bunlara neden saygı gösterilmedi? Bunun üzerinde durmak istemiyorum. 


Hakkı Paşa'nın Ölümü 


Sarayda göreve başladığımın ayı bile dolmamış-- tı. Sadrazam Talat Paşa bana telefon ederek Berlin büyükelçisi Hakkı Paşa'nın ölmüş olduğu haberini verdi. Sonderece derin bir üzgünlük duydum. Durumu: huzura çıkarak padişaha arz ettim. Daha iki üç haftw önce, Kissingen'den Berlin'e gittiğim zaman Hakkı Paşa'yı sağlık ve afiyet içinde bulmuş, onunla konuşmuş, dertleşmiştim. İki defa başbaşa yemek yemiştik. Rahmetlinin sürekli ısrarları ile başmabeyin-- ciliği kabul etmiş ve telgrafı da bundan sonra çek-. 
miştim. Daha sonra yolculuk hazırlığı ve benzeri iş-- 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lerle çok meşgul olduğumdan birkaç gün elçiliğe uğrayamamıştım. Ancak bir kriz geçirdiğini öğrenince hemen yanına koşmuştum. İlgililer sağlık durumunda önemli bir hal olmadığını, hızla iyiye doğru gittiğini söylemişler, o anda uykuda bulunduğunu bildirmişlerdi. Bunun üzerine içim rahat olarak elçilikten ayrılmıştım. 

Berlin'den İstanbul'a hareketimden bir gün önceydi. Vedalaşmak için elçiliğe gitmiştim. Damadı ve ataşemiliter Cemil ve o sırada bir gezi için Berlin'de bulunan eski Gümülcine milletvekili Arif beylerle birlikte elçilikte öğle yemeği yedik. Yemekten sonra Hakkı Paşa'yı yattığı odada görüp ayrılacaktım. Fakat tam o sırada kendisi, giyinmiş olarak, oturduğumuz salona geldi. Rengi sapsarıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse onun bu halini hiç de beğenmemiştim. Bizim konuşmalarımıza zaman zaman katılıyor ya da onları izliyordu ama gözleri sık sık kayıyordu ve nefes almakta da zorluk çekiyordu. Bu hali bende büyük bir yeis uyandırdı. Öylece bırakıp Berlin'den ayrıldım. Nitekim İstanbul'a döndükten sonra bu gözlemlerimi bazı ortak dostlarımıza açtım. Onlar da üzüldülerdi. Dönüşten iki gün sonra sağlık durumunu sormak için Berlin e bir telgraf çektim. Gelen cevapta Hakkı Paşa'nın hızla iyileşmekte olduğu müjdeleniyordu. Meğerse son günleri imiş. 

Hakkındaki görüş ve düşüncelerimi daha önce söz konusu ettiğim için onları burada tekrarlamayacağım. Yalnız şurasını belirtmeliyim ki, bu bilgili ve değerli adam nispeten genç denilebilecek yaşta, memleketine ve milletine daha çok hizmetler görebileceği çağda öldü. En büyük üzüntüm buradan ileri gelmektedir. 


Kızılay Padişahın Himayesinde 


Yeni padişah Sultan Vahdettin, Kızılay'ın onursal başkanlığını üzerine aldı. Bundan dolayı genel merkez adına bir heyet saraya gelip şükran duygularını padişaha iletti. Huzura kabul olunan heyet iltifatlara nail oldu. 

Berlin'de vefat eden eski sadrazam ve Almanya elçimiz Hakkı Paşa'nın cenazesi İstanbul'a getirildi. 
Ortaköy'de Yahya Efendi tekkesinin küçük mezarlığında toprağa verildi. Büyük kızının yanına gömülen Hakkı Paşa'nın cenaze töreni hem çok ihtişamlı, hem de çok hazindi. Bütün nazırlar, yabancı elçiler, rahmetlinin akrabası ve dostları ile birlikte başkâtip Ali Fuat Bey, yaverlerden deniz albayı Hafız İbrahim Bey ve ben —saray adına— törende bulunduk. 


Başkumandanlık Vekilliği 
Unvanının Değiştirilmesi 


23 ağustos 1918. Başkumandanlık vekilliği unvanının, «Başkumandanlık genel kurmay başkanlığı» biçiminde değiştirilmesi hakkında padişah buyruğu çıkarıldı. Bu buyrukta: eBaşkumandanlık genel kurmay başkanlığı, eskiden beri olduğu gibi, damat ve padişah yaveri Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından yürütülecektir.» gibi bir cümle vardı ama; bu olay Vahdettin'in İttihat ve Terakki partisine indirdiği ilk darbeydi. Memleket ve savaş durumu hızla kötüye gittiği için, padişahın bu tutumuna karşı, ne parti ileri gelenleri ne de bizzat Enver Paşa ses çıkaramadılar. 


Padişahların Sakalı Meselesi 


Bilindiği gibi Osmanlı şehzadelerinin sakallarını uzatmamaları, bunu traş etmeleri bizde eski bir saray geleneğiydi. Taht sırası gelip de padişah olan bir şehzade ancak sakal bırakabilirdi. Sakal bırakma işi de tahta çıkış gününden başlardı. 

Bu geleneğe ilk olarak Sultan Vahdettin uymadı. 
Şehzadeleğinde olduğu gibi her gün traş olmakta devam eden Altıncı Sultan Mehmet Han'ın, bu usulü değiştirmek niyetinde olduğunu anlamıştım. 

Bir gün huzurda iken sakal meselesi söz konusu oldu. Sakalın türlü çeşit şekillerini sayıp döken hünkâr, sarayda bulunan görevlilerden bir zatın sakalını —haklı olarak— Helvacı Sakalı diye nitelendirdi. Bu arada yandan yöreden durmadan bana başvuruyorlar, yeni padişahın sakal bırakıp bırakmayacağı soruluyordu. Ben, padişahın niyetini anladığım için bunlara şöyle cevap veriyordum: 

— «Osmanlı tahtında sakal bırakmayan padişahlar da vardır. Nitekim padişahın yüce dedelerinden biri olan Yavuz Sultan Selim de sakal bırakmamışlardı. Altıncı Mehmet hazretlerinin de böyle yapacağı anlaşılıyor. Ve yine anlaşılıyor ki böylelikle padişah hazretleri sakallarını kimsenin eline vermek niyetinde değillerdir.» 
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Sonradan bu soruları ve cevabımı kendisine de anlattım. Vahdettin pek memnun oldu. O zaman iyice anladım ki o güne kadar bu konuda tereddütlü olan padişah, bundan sonra kesin bir sonuca varmıştır. 
O tarihten sonra sakal faslı da kapandı. 


Padişah İltifatları 


Padişah yerli yersiz, zamanlı zamansız, durmadan beni iltifatlara boğmaktaydı. Hemen her gün çalışma odasında yahut güvercinlik denilen bahçede saatlerce birlikte oturur sohbetler ederdik. Çok zaman: 


— «Muhabbete dalınca saatleri unutuyoruz. Sizin akşam yemeğini burada yediğinizi biliyorum. Dayeniz (") sizi bekler. Benim çok sevgili bir dayem vardı. Öldü, onun ölümünden çok büyük üzüntü duymuşumdur.» derdi. Yanında kahve ve sigara içmemize izim verir, biz saygı gösterisi olarak, içmek istemediğimiz vakit ısrar ederdi. 

Birkaç kere de vakanüvis Abdurrahman Şeref Bey'le birlikte padişahın huzurunda bulunup iltifatlarına nail olmuştuk. Sigara ve kahve ile ağırlandık. Bir defasında yine birlikte sigara içerken padişah: 

— «Biz eski dost olduğumuz için aramızda samimiyet vardır; yabancıların yanında tabii başka türlü bulunuruz.» Dostluk göstermesi kendisi için ne kadar büyüklükse böyle bir uyarmada bulunması da o kadar yersizdi. Bunun üzerine: 


(1) Dadı ya da bir kimseyi çocukluktan beri büyütüp onun annesi gibi yakını haline gelen kimse anlamına. 
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 — «Yabancıların yanında siz padişah hazretlerine karşı gösterilmesi gereken saygı ve davranış tarzını bilmeyecek kadar terbiyesiz olmadığıma şüphe buyurmamalarını istirham ederim,» demekten kendimi alamadım. 


Bir gün de biyıklarımın dik durmasının sebebini sormuştu. Cevap olarak bıyık yağı kullanmakta olduğumu arzettim. Merak etti. Ertesi gün bir bıyık yağı getirip kullanılış şeklini kendisine açıkladım (1. 


Elviye-i Sülüse () Heyetleri Huzurda 


Ağustos sonlarında Kars, Ardahan, Batum heyetleri Sadrazam Talat Paşa tarafından padişaha takdim edildi. Bu takdim töreni sarayın büyük salonunda yapıldı. Padişahın yanında saray görevlileri olan bizler de bulunuyorduk. 


(0) Günümüzden elli altmış yıl öncesinde bıyıkların yukarı doğru kıvrık olması bir çeşit erkek süsü sayılıyordu. Ancak yukarıya kıvrılan bıyıkların sürekli olarak böyle durması için çeşitli usuller vardı. Adı geçen «bıyık yağı»nın, şimdi kadınların kullandığı saç için olanlar çeşidinden, bir çeşit sprey olduğu anlaşılıyor. 

(2) Halk arasında adı «Doksan Üç Savaşı» diye de geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda adı geçen üç il merkezi ve çevresi Ruslara terkedilmişti. Bunlara üç i! anlamına «elviye-i Sülüse» denilmekteydi. Rus ihtilâlinden sonra bu üç il, Türk ordularının başarılı saldırılarıyle geri alındı. Ancak, Artvin'e karşılık, Batum yeniden Ruslara bırakıldı. Doksan Üç, yukarıdaki savaş tarihinin karşılığı olan hicri 1293'ün kısaltılmış şeklidir. 
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Elviye-i Sülüse ye Bildiri 


Padişah elviye-i sülüse halkına hitaben bir bildiri yayınladı. Bunun örneğini aşağıya alıyorum: 


Elviye-i Sülüse Halkına Hitaben Hatt-ı Hümayun 


Şanlı cedlerimiz —mekönları cennet olsun— Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman hazretlerinin çok parlak, şanla ve şerefle dolu zamanların- dan başlayarak art arda Osmanlı ülkesine katılmış ve üç yüz yıl bir süreyle Osmanlı devletinin idaresi altında kalmış bulunan Kars, Ardahan, Livana, Batum kaleleriyle bunlarn çevresindeki topraklar, geçen Doksan Üç uğursuz savaşı sonunda —savaş tazminatına karşılık olarak — düşmanların ellerine geçmiş bulunmaktaydı. O zamandan beri, islamlığın en büyük koruyucusu ve desteği olan büyük ve şerefli halifelik makamının şefkat ve babalıkla dolu nazarları, ana vatandan ayırtılmış olan bu bölgeler halkının hüzün ve acı dolu durumlarına yönelmiş kalmaktan hiç bir zaman uzaklaşmamıştır. Bunun neticesi olarak bu toprakların yeniden ülkemize katılmasını nasip buyurmuş olan yüce Tanrı'ya sonsuz hamd ve şükürler sunarım. 

Haşmetli ve güçlü müttefiklerim Almanya imparatoru, Avusturya-Macaristan imparator ve kralı, Bulgaristan kralı hazretleriyle şanlı devletimizin delegelerinin Brest Litovsk şehrinde Ruslarla yapmış oldukları anlaşmaya uyularak, buradaki halkın hangi tarafı istediği konusunda bir plebisit yapılmış ve halk büyük çoğunlukla Osmanlı devletini istediklerinden adı geçen yerler yurdumuza katılmıştır. İşin daha da bir memnunluk taraf: sadece müslüman halkın değil, 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müslüman bulunmayan halkın ana vatan olarak bizleri tercih etmeleridir. Bu sadakat ve sevgi, bir padişah olarak, benim için de sonderece mutluluk vericidir. 

Ülkelerinizin sevgili ve aziz ana vatana yeniden bağlanıp katılması hususunda gösterdiğiniz içten arzular ve yaptığınız çalışmaların böylece başkentimize özel heyetler yollayarak daha da pekiştirilmesi büyük bir anlam taşır. Bu da gösterir ki, bütün olumsuz yöndeki çabalara rağmen, Osmanlılıkla sizin aranızdaki bağlar hiç bir zaman kopmamış, hatta en küçük bir gevşeme bile meydana getirmemiştir. Bundan dolayı bir padişahınız olarak size ve temsil ettiğiniz bölge halkına memnunluğumu ve selâmlarımı bildirmek isterim. Elviye-i Sülüse'nin Türk vatanı içindeki yeni düzenin bir an önce sağlanması için hükümet üyelerine emir vermiş bulunmaktayım. 

Bu uğurlu ve mutlu olayın devletimiz ve milletimiz için yeni yeni başarılı ve hayırlı gelişmelerin başlangıcı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ederim. Allah hepimizi hayırlı başarılara ulaştırsın, amin. 


Mehmet Vahdettin 


Avusturya İmparatorunun Yıldönümü 


30 ağustos. Müttefikimiz Avusturya imparatoru 
ve Macaristan kralı Karl'ın doğum yıldönümü münasebetiyle —bir nezaket gösterisi olmak üzere— veliaht Mecid Efendi'nin, tebrik için, Yeniköydeki yazlık elçilik binasına gönderilmesi uygun görüldü. Aynı gün sarayda bu elçilik heyeti şerefine bir de ziyafet verilmesi kararlaştırıldı. Durum beş gün öncesinden Babıâli'ye bildirildi. 

Bu hazırlıklar hakkında gazetelerde bazı havadisler gören elçilik müsteşarı kont Çekoniç bana telefon etti. Gazetelerdeki habere rağmen kendilerine Hariciye Nazırlığı tarafından herhangi bir davetin yapılmamış olduğunu, bu yüzden tereddüde düşüldüğünü belirtti. Gerçek ne ise kendilerinin de buna göre hareket edebilmeleri için benden bilgi istedi. Havadisin doğru olduğunu söyledim. Hemen arkasından da Hariciye Nazırlığı'na telefonu açtım. Bu affedilmesi imkânsız kusur ve ihmalin hemen onarılması gerektiğini bildirdim. 

Aynı günün akşamı kont Çekoniç elçi tarafından evime gönderildi. Tedeüm duası yapılacağını, bundan sonra, yazlık olan Yeniköy'de değil, kışlık Beyoğlu'ndaki elçilik binasında bir kabul töreni düzenlendiğini hatırlattı. Bu durumda veliaht Yeniköy'deki elçiliğe gidecek olursa orada kendisini karşılayacak biri bulunamayacaktı. Bundan dolayı Mecit Efendi'nin Beyoğlu'ndaki elçiliğe gelmesini rica ediyordu. 

Çamlıca'da oturan veliahtı telefonla birkaç kere aradım. Hatlar o gün arızalı olduğu için konuşmam mümkün olmadı. Bunun üzerine kendisine acele bir telgraf çektikten başka, her ihtimali de göze alarak, kont Çekoniç"e Yeniköy'de bir görevlinin elçilikte bulundurulmasını tavsiye ettim. 

Yeni padişahın yabancı bir elçilikte yapılacak ilk resmi temasının Hariciye Nazırlığı'nın sebebi anlaşılmayan ilgisizliği ve umursamazlığı yüzünden böyle sektelere uğraması, bütün çevreler üzerinde çirkin bir etki bırakacaktı. Bereket versin veliaht Mecit 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Efendi: telgrafımı vaktinde almış. Doğru Beyoğlu elçiliğine gitti. 

Ertesi gün sarayda verilen ziyafette hazır bulunan Sadrazam Talat Paşa ve Avusturya-Macaristan elçisi, bu konuda gösterdiğim titizlikten dolayı bana ayrı ayrı teşekkür ettiler. Bunlar basit görünen, fakat düzenin düzensizliğini ortaya koyan bin bir belirtiden biriydi. Bir daha bu gibi yanlışlıklara meydan vermemek için —sadrazamın uygun görmesiyle-— protokol dairesinden seçtiğim bir görevliyi yanıma verdiler ('). 


Müdafaa-i Milliye ve Donanma Cemiyetleri 


Yeni padişah Müdafaa-i Milliye adlı, savunmaya yardım sağlayan, kurumu himayesine almıştı. Bundan dolayı adı geçen cemiyetten bir heyet geldi; bu ilgi ve yardımından dolayı padişaha teşekkür etti. Aynı amaçla kurulmuş ve beş on yıldır memlekete büyük faydalar sağlamış bir de Donanma Cemiyeti vardı. 
Kısa bir süre sonra o da himayeye alındı. Bunun üzerine Donanma Cemiyeti'nden de özel bir heyet geldi. 
Bunlar daha kalabalıktı. Dolmabahçe'nin ünlü camlı köşkü önünde birikip gösterilerle teşekkürlerini belirttiler. Pencerede bulunan hünkâr, kendilerini oradan selâmladıktan başka Yaver-i ekrem (2) Ahmet 


©) Tipik bir eski hariciyeci olduğu anlaşılan yazarın, protokol kurallarına karşı çok hassas olduğu, bu ve kitaptaki başka örneklerden anlaşılıyor. Nitekim yaşlılık yıllarında protokolla ilgili bir kitap yazması da bu eğiliminin bir sonucu olsa gerektir. 

(2) Onursal yaver. Bir çeşit manevi rütbe. 
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İzzet Paşa'yı da ayrıca yanlarına gönderip teşekkür- ve selâm etti. 


Tahta Çıkışın Yabancı Devletlere Bildirilmesi İçin Heyetler Düzenlenmesi ve 
Bunların Gönderilmesi 


Yeni padişahın tahta çıkışını resmen bildirmek üzere müttefik ve tarafsız hükümdarlara gönderilmek üzere iki heyetin kurulması için padişah emir verdi. 
Birinci heyet şehzade Abdurrahman Efendi, eski sadrazamlardan Tevfik paşa ve onun oğlu padişah damatlarından İsmail Hakkı beyden meydana gelmekteydi. 
Bunlar Viyana, Berlin, Sofya'ya gideceklerdi. İkinci heyette Yaver-i Ekrem ve ayan üyesi Ahmet İzzet Paşa, emekli generallerden Ziya Paşa ve ben bulunuyorduk; bizler de Kopenhag, Lahey ve Stokholm'e gidecektik. Bizim heyetimize daha sonra deniz genel kurmay başkanı Rauf Bey'le (") bir de kâtip katıldı. 
Fakat yol hazırlıklarımız devam ededursun, savaşın çok felâketli bir yön alması üzerine hareket etmemiz geri kaldı. 

Padişah, benim sarayda bulunmama büyük ihtiyaç olduğunu ileri sürerek, heyete katılmama önce razı olmamıştı. Hatta Sadrazam Talat Paşa bunun için bana: 

— «Padişahın bir görevlisini çok sevmesi işte onu böyle şerefli işlerden yoksun eder,» demişti. 

Bu arada ben Denimarka, Felemenk ve İsveç gi- 


() Rauf Orbay 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bi bizimle ilişkileri pek sınırlı ve küçük devletlere böyle kalabalık heyetlerin gönderilmesine karşı idim. 
Sonra, meşrutiyetin ilânından bu yana Avrupa'nın her tarafında iyi bir mevki edinmeye başlamışken, büyük devletlere üç ve küçük devletlere ikişer kişilik heyetler yollamış olduğumuz halde, şimdi bunun tersini yapıp küçük devletlere beş kişilik bir heyet yollama- nın münasebetsiz kaçacağına da inanıyordum. Bütün bunları ayrı ayrı ileri sürerek, heyet üyelerinin sayısını azaltmak üzere, kendimi listeden çıkarmaya karar verdim. Bilindiği gibi böyle heyetlerin barınma ve yiyecek masraflarını, gittikleri ülkelerin hükümetleri öder; ayrıca heyet üyelerine nişanlar da verilir. 

Usul olarak dostlara bile gönderilmesi doğru değilken, böylece bize tamamıyle uzak ve ilgisiz bulunan küçük kuzey devletlerine beş kişilik kalabalık bir heyetin gönderilmesi çirkin olacaktı. Belirli siyasi kurallara ve devletler arasındaki ilişkilere dair bilgileri bulunmayanların, bunları bilenlerle görüşüp fikir danışmaları gerekir. Birçok şeyden haberi olmayan iş başındaki büyüklerimiz, yazık ki, bilmediklerini de bilmezler. 

İsviçre'de cumhurbaşkanının her yıl değişmekte olduğunu, bunların Fransa ve Amerika cumhurbaşkanları ile hiç bir şekilde oranlanmaması gerektiğini ve şimdiye kadar İsviçre'ye hiç bir Avrupa hükümdar ailesinin tahta çıkış heyeti göndermediğini bilmeyen «İttihat ve Terakki» iktidarının Hariciye Nazırı bizi bu ülkeye bile göndermeye kalkıştı. Siyasi geleneklere asla uymayan bu halin gülünç olacağını —bin bir zorlukla— sadrazama anlatmaya muvaffak olabildik. 
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Vefa - Zeyrek Yangını 


Eylül ortalarında Vefa ve Zeyrek semtlerinde büyük bir yangın çıktı. Sadrazam Talat Paşa, yangın yerine gidip tekrar Babıâli'ye döndüğünü ve söndürme işi hakkında gerekli tedbirlerin alınmış olduğunu telefonla bana bildirdi. O sırada harem dairesinde bulunan padişaha, küçük bir tezkere yollayarak, durumu arzettim. Hünkâr, ağalarından birini yollayıp, Talat Paşa'nın tekrar yangın yerine gitmesini, o orada bulunacak olursa kendisinin ancak müsterih olacağını bildirdi. Ben de yine telefonla emri Talat Paşa'ya ilettim. 

Aradan on beş dakika geçmişti ki dairesine geçmiş olan padişah beni huzuruna çağırttı. Yangın yerine bizzat gitmek istediğini söyledi. Bunun halk üzerinde çok iyi bir tesir yapacağını, hatta askeri üniforma giyerlerse daha münasip olacağını —bir hatırlatma olarak— kendisine arzettim. Padişahın ve yanındakilerinin binmesi için saray otomobillerinin (7) hazırlanması hususunda ilgililere emir verdim; öte yandan da sadrazamı, emniyet genel müdürünü durumdan haberdar ettim. 


C) Sultan Reşat'ın son yıllarında otomobil yaygınlaşmış, bunlardan Osmanlı sarayı için de birkaç tane satın alınmıştı. 
Ancak eski gelenek ve göreneklere bağlı bulunan bu padişah, bunlara pek binmemiş, şehir içi gezilerini ve ziya. 
retlerini yine araba ile yapmıştı. 
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Padişah Yangın Yerinde 


Bir süre sonra tekrar padişahın huzuruna çıktım. 
Banyo yapmış ve sivil elbise giymişti. Askeri elbise giymenin vakit alacağını, bir an önce yola çıkmak için sivil olarak gitmeye karar verdiğini söyledi. Ben yangının da söndürülmek üzere olduğunu haber aldığımı söyledim. Manalı bir şekilde güldü: 

— «Daha iyi ya, tam vaktinde gideceğiz.» cevabını verdi. 

Bunun sebebini biraz düşününce anladım: Halk arasında eski bir inanç ve gelenek vardı. Bir yerdeki yangına padişah giderse yangının kısa zamanda söneceği sanılırdı. Aslında bu geleneğin bir dayanağı yok değildir: Padişahın orada bulunduğunu gören kimseler, yangın söndürme görevlileri daha canla başla çalışmakta, bütün güçlerini ortaya koymakta, bunun sonucu da oldukça verimli olmaktadır. Ne var ki bu, padişahın manevi gücüne bir işaret olarak yorumlanmaktadır. 

Yola çıkıldı. Her ne kadar emniyet genel müdürlüğünce yolların iki geçesine de polisler dikmiş ve böylece padişahın geçeceği belli edilmiş idiyse de, sokaktaki kalabalıktan hemen kimse padişahı tanımıyor, selamlamıyor, alkışlamıyordu. Bunun, kimsenin padişahın otomobil ile bir yere gidebileceğini akıl edememesinden ileri geldiği kanaatine varıldı. Yangın yerinde, başta sadrazam olmak üzere, bütün hükümet üyeleri hazır bulunmaktaydı. 
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Yangını Söndürenlere Mükâfat 


Zaten sonlarına yaklaşmış bulunan yangın, itfaiye subay ve erlerinin, Alman ve Avusturya-Macaristan askerlerinin ortak çabalarıyle kısa zamanda söndürüldü. Bu hususta gayretleri görülen Osmanlı ve yabancı görevlilere bin, yersiz yurtsuz kalanların ilk ihtiyaçlarına harcanmak üzere de bin olmak suretiyle iki bin lira bağışta bulunan padişah, buradan ayrıldıktan sonra Babıâli'ye gitti. Binektaşı'nda nazırlar tarafından karşılandı. Sadrazamlık odasında biraz dinlenip kahve içtikten sonra Yıldız'a, oradan da Dolmabahçe Sarayına döndü. Padişahın yangın yerine gitmiş olduğunu haber alan halk bu sefer bütün dönüş yollarını doldurmuştu. Ertesi günkü gazeteler yeni padişahın halk içindeki bu halkçı hareketini öven yazılar koydular. 


Sultan Vahdettin 
Kılık Değiştirerek Dolaşır mıydı? 


Hünkârın zaman zaman —eski Osmanlı padişahları gibi— tebdili kıyafet ederek gezindiği, bu arada bazı resmi devlet dairelerini teftiş ettiği, çarşılara, kahvelere gidip halk ile hasbihallerde bulunduğu yolunda her gün yeni yeni söylentiler ortaya atılıyordu. Hatta yabancı devlet temsilcilerinden biri de, konuşmamız sırasında, bu konu üzerinde durmuş ve aslı olup olmadığını öğrenmek istemişti. Onun sorusuna doğrudan doğruya cevap vermedim. Yeni padişahın çok çalışkan ve hareketli olduğunu belirtmekle yetindim. Bu elçinin sözlerimi olumlu yönde yorumladığını ve öteki meslektaşlarına da bu yolda bilgi verdiğini sonradan öğrendim. Durumu padişaha da arzettim. Birlikte güldük ('). 


Seyh Sünusi İstanbul'da 


Trablusgarp Savaşı sırasında, Türklerle birlikte, İtalyanlara karşı inat ve cesaretle savaşan, bu yüzden tarafsız dünyanın büyük takdir duygularını üzerinde toplayan Sünusilerin şeyhi Ahmet el Sünüsi (9) bu ülkenin elimizden çıkması üzerine, İtalyanlardan gizlenmiş ve bir süre de böylece direnişi sürdürmüştü. Ancak hiç bir imkânın kalmadığını anlayınca, bir Alman denizaltısı ile, Avrupa'ya geçti. Oradan da Balkan Ekspresi ile İstanbul'a geldi. 


Kılıç Kuşanma Meselesi 


Kılıç kuşanma töreninde, kendisine kimin kılıcr kuşatacağı meselesi padişahı ciddi surette meşgul ediyor, düşündürüyordu. Bu törenin tarihi niteliklerini yakından incelemek üzere, saraya ait eski kayıtları, defterleri çıkarttı. Şeyhülislâm Musa Kâzım Efen- 


(C) Yazar, elçiye yaptığını okuyucularına da yapıyor, bu konuda kesin bir söz söylemiyor. 

(2 Uzun süre Türkiye'de kalan, Bursa'da oturan Şeyh Sünusi, İstiklâl Savaşı yıllarında Ankara'ya gidip Atatürk'le de görüşmüş ve ondan iyi kabul görmüştü. Bu soydan gelen Libya kralı, 1969 yılında, bir ihtilâl sonucu tahtından uzaklaştırıldı. 
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di'nin ve sırf bu işle görevlendirileceğini ümit ederek Konya'dan İstanbul'a gelen Çelebi Efendi'nin bu şerefe nail olamayacaklarını, padişahla olan bazı konuşmalarımızdan sezinledim. 

Padişahın bu görevi nakibüleşrafa (') vermek niyetinde olduğunu tahmin eden şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi, bundan dolayı duyduğu küskünlüğü benden saklayamadı. Bir süreden beri nakibüleşrafların —padişahın zan buyurduğu gibi— peygamber soyundan gelenlerden seçilmediklerinin padişaha arzedilmesini benden rica etti. Bir gün hünkâr, yine bu konu üzerinde benimle görüşürken kendisine Birinci Napolyon'un taç giyme törenini anlattım. Özel olarak Paris'e davet edilen Papa Vil. Pi kiliside ruhani âyini tamamladıktan sonra imparatorluk tacını Napolyon' un başına koyacağı sırada, bu hükümdarın tacı Papa' nın elinden alıp kendi eliyle başına koymuş olduğunu hatırlattım. Sonuç olarak padişah hazretlerinin de böyle yapabileceğini, şuna ya da buna kuşattırmaktansa Halife Ömer'in kılıcını bizzat kendi eliyle beline kuşanabileceğini ilâve ettim. Söylediklerim Mehmet Vahdettin'i epey düşündürdü. Biraz sonra: 

— «Gerekirse ben de Napolyon'un yaptığını yaparım,» dedi. 


Eyüp'te Kılıç Kuşanma Töreni 


13 eylül 1918. Kılıç kuşanma alayı töreninin bugün yapılması kararlaştırılmıştı. Sabahleyin erkenden 


(©) Osmanlılar devrinde, peygamber soyundan gelenlerin başı olara kkabul edilen din adamına verilen san. 
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şehzadeler ve damatlar sarayda toplandılar. Kendileri için güzel ve dörtbaşı mamur bir büfe hazırlanmıştı. Bunların tebriklerini sunup daha önceden gitmelerinden sonra padişah, saat on buçukta, on çifte bir saltanat kayığı ile Eyüp'e gitti. Hazreti Halit'in türbesinde şehzadeler, hükümet üyeleri, şeyhülislâm, Çelebi Efendi, nakibüleşraf ve İstanbul'a daha bir gün evvel gelmiş olan Şeyh Ahmet el Sünusi hazır bulunmaktaydılar. Padişahın arzusu üzerine Halife Ömer'in kılıcını padişahın beline Şeyh Sünüsi kuşattı. 


Talat Paşa Almanya'da 


Kafkasya melesinde bazı menfaatlerimiz, Almanların Ruslarla yaptıkları anlaşmada, gereği gibi gözönünde tutulmamıştı. Bu mesele üzerinde Alman devlet adamlarıyle görüşmek ve gerekli tedbirleri istemek üzere Sadrazam Talat Paşa, Balkan Ekspresi ile Viyana üzerinden Almanya'ya gitti. Padişah adına Sirkeci garında kendisini ben uğurladım. 


Hükümdarın Takdirleri ve Memnunluğu 


Gazetelerde şöyle bir yazı yayınlandı: 


Yeni hükümdarın Eyüp'te yapılan kılıç kuşanma töreni münasebetiyle gerek İstanbul halkı, gerek basın tarafından yapılan içten gösteriler ve yayınlar padişah hazretleri tarafından büyük bir memnunluk ve takdirle karşılanmıştır. Padişah hazretleri bu memnunluk ve takdir duygularının basına ve kamuoyuna iletilmesini, kendisini ziyaret eden bir gazeteciler heyetine emir buyurmuşlardır. 


Lütfi Fikri Bey'in Bir Mektubu 


Eski (Dersim) milletvekili Lütfi Fikri Bey'den aşağıdaki mektubu ve ilişiğini aldım: 


Başmabeyinci Lütfi Simavi Beyefendi Hazretlerine: 


Bundan birkaç hafta önce, Mabeyin başkâtipliği aracılığıyle, Padişah hazretlerine siyasi bir rapor takdim etmiştim. Postaların durumu belli olduğundan belki ellerine ulaşmamıştır, düşüncesiyle söz konusu: raporun bir suretini bu sefer sizlere gönderiyorum. 
Lütfen başkâtip beyefendiden durumun ne olduğunu: sual buyurmanızı ve endişe ettiğim gibi, önceki yazım ellerine geçmemişse, dolayısıyle padişah hazretlerine sunulmamışsa, lütfen bu sefer ilişik olarak gönderdiğimin hünkâra takdim edilmesine aracılık etmenizi istirham ve bu vesile ile yeni görevinizi tebrikle saygılarımı sunarım efendim hazretleri. 


Cenevre"de eski Dersim milletvekillerinden Lütfi Fikri 
Lütfi Fikri Beyin Raporu 


«Padişah Hazretlerinin Yüce Katına Şevketmeâb Efendimiz, 


Vatanını seven ve aynı zamanda hem bilen hem 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de tarihini tanıyan her Osmanlı, zat-ı hümayunlarını meşrutiyetin ilk gerçek padişahı, yani saltanat hakları ile devletin ve milletin haklarının dengeli bir düzende yürütülmesinin en büyük uygulayıcısı, yeni bir idare tarzının ilk kurucusu olacak bir padişah olmak üzere selâmlamayı bir görev bilmelidir. Gerçekten de Sultan İkinci Abdülhamit hazretlerinin saltanatları süresinin, olayların ruhu bakımından, meşrutiyet dönemi denilen ve aslında bir ihtilâl döneminden başka bir şey olmayan dönemin açılması ile sona ermiş olması lâzım gelirdi. Ama böyle olmadı. 


Sizden önceki rahmetli hükümdar Sultan Beşinci Mehmet Han hazretleri, ihtilâl döneminin en ateşli ve heyecanlı bir zamanında tahta çıktılar. Ne var ki saltanat makamı bu zamanda büyük bir varlık gösteremedi. İş başındakiler —sanki padişahlık lâğvedilmiş, ortadan kaldırılmış gibi— bu yüce makama hiç önem vermeden, hiç bir şey sormadan istediklerini yaptılar. Böylelikle işler çığırından çıktı. Padişah bir köşede, sanki sürgünde imişçesine, işlerin dışında bırakıldı. 


Memleketimizde yüzyıllardan beri süregelen saray suiistimalleri, sonunda nasıl büyük bir tepki ile karşılanıp, yirmi üç temmuz olayı ile koca Osmanlı padişahlarının yüce tahtını temelinden sarsmışsa ve o tahtın sahibine işlerin yürütülmesi karşısında sadece bir eseyirciə durumuna düşürmüşse, ondan sonra bu ihtilali yapanların suiistimalleri, aşırı sertlik ve katılıkları da —tarihin bir kanunu gereği olarak— yine bir tepki ile karşılaştı ve bunun neticesi olarak herkes gözlerini şimdi tekrar saltanat makamına çevirdi. Bu tepkinin pek hararetlenmiş bulunduğu bir zamanda siz tahta geçmiş bulunmaktasınız. 

Onun içindir ki efendimiz, memleketin gerçek anlamında ilk meşrutiyet padişahı siz olacaksınız ve öylesiniz ("). Şimdi artık saltanat sürenizce, ne eski çağlardaki padişahların taşıdığı mutlak ve kayıtsız şartsız haklara sahip olmak isteyeceksiniz, ne de bir ihtilâl döneminde zorunlu olarak saltanat makamına yükletilmiş bulunan o güçsüzlüğün devam etmesine müsaade edeceksiniz. Böylelikledir ki bir memleketin gelişip yükselmesinde defedilmesi mümkün olmayan ve âdeta gelişme hastalığı diyebileceğimiz bu çeşit ihtilâl döneminden memleketimiz inşallah sizin uğurlu elinizle kurtulmuş ve restorasyon (2) denilen tabii hale geçmiş olur. 

ihtilâl döneminde, hatta bu dönemin başlangıcında bizler —sanki hemen meşrutiyet bütünüyle ve idarenin dizginlerini eline alabilecek bir çoğunluk partisi ve gereğinde onu denetleyecek bir de azınlık partisi derhal meydana getirilebilirmiş gibi— o zaman birçok güçlü ve değerli zatlarla azınlık partilerini temsil etmeye karar vermiştik (7). Oysa biraz son- 


(9) Lütfi Fikri Bev. İttihat ve Terakkicilerin amansız bir düş. 
manıydı. Padişaha belki de çok iyi niyetle yazdığı bu mek. 
tubun onun ittihatçılara ve sonra da Anadolu hareketine düsmanlığında, önemli rolü olduğu söylenebilir. Cumhur. 
yetin ilânından sonra bu rejime de karşı çıkan Lütfi Fikri Bey, bu yüzden bir iki kere İstiklâl Mahkemesine veril. 
mişti, 

(7) Onarıp, canlandırıp yeniden düzene koyma. Fransa'da Būyük İhtilâl sırasında bu amaçla ve bu ad altında kurulan düzen. 

(5) Lütfi Fikri Bey, 1910 yılında, Mutedil Hürriyetperver adlı 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ra o ihtilâl döneminin büyük ve müthiş çatışmaları arasında böyle örgütlenmeler hep alt üst oldu. Pek çok değerli vatan çocukları da bu uğurda kurban edildiler, hayatlarını kaybetiler. Ben kulunuz gibi canlarını nasılsa kurtarabilenler de, içeride ya da memleket dışında, susmuş ve dilsiz bir halde kalip olayların gelişimini beklemeye koyuldular. 

Bugün bir meşrutiyet padişahı olarak size düşen ilk kutsal görevlerden biri, meşrutiyet idaresinin ekseni ve hareket noktası demek olan şu çoğunluk ve azınlık örgütlerini canlandırıp düzenlemektir. Açıklamaya gerek yoktur ki meşrutiyet —hiç bir vakit—- bütün hak ve yetkilerin saltanat makamından alınması ve bir zümrenin tahakküm ve yağma eline verilmesi demek değildir. «İttihat ve Terakki» cemiyeti, iddia ettiği gibi, memlekette gerçekten kamuoyunun çoğunluğunu temsil ediyorsa bunu tam bir özgürlük içinde yapılacak bir seçimle ispatlamalıdır. Bundan dolayı, hiç zaman kaybetmeden, bütün size sadık bulunan halkınızın kanunuesasi ile pekleştirilmiş bulunan siyasi haklarını serbestçe ve hiç kimseden korkmaksızın kullanmaları imkânı hazırlanmalıdır. Siz padişahımızın sayesinde bu gerçekleştirilebilir. 

Şu noktayı da unutmamak yerinde olur: Her s} yasi topluluğun mutlaka iktidar mevkiine gelmesi şart değildir. Yeter ki siz hükümdarımızın sayesınde esaslı haklarımıza sahip olduğumuzu ve olacağımızı biləlim. Eğer memlekette bizim yerimiz gerçekten bir azınlık partisi olmaktan ileri bir seviyede değilse, biz- 


bir siyasi parti kurmuştu. Mektubunda padişaha bunu hatırlatmak istiyor. 
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ler bu çerçeve içinde de gerek siz hünkâr hazretlerine, gerek memlekete hizmet etmeye her zaman haziriz, 

Bu amaca ulaşmak, yani meşrutiyet düzenini güven altına alip onu bir daha zedelenmekten korumak için siz padişahımız efendimizin elinde kanunuesasi ile pekiştirilmiş birçok araç bulunmaktadır. Naçiz emellerimizin en başta geleni memlekette meşrutiyet idaresinin köklü bir şekilde yerleşmiş olduğunu görmekten başka bir şey değildir. Bunun gerçekleştirilmesi konusunda meşru ve kanuni araçlar dışında herhangi bir tedbiri, tabiatıyle, ne efendimiz hatırlarına getirirler, ne de bizler böyle bir şeyi arz ve teklif etmek cesaretinde bulunabiliriz. 

Şüphesiz bugün memlekette ihtilâl döneminde nüfuzu kötüye kullanmalar, şiddet ve katılık tutumları ve benzeri sebepler yüzünden İttihat ve Terakki cemiyeti () aleyhine büyük bir akım meydana gelmiş bulunmaktadır. Yine şüphe edilemez ki, bu akımın içinde ve ortasında bulunan adamların çoğu büyük bir istekle arzu ederler ki siz padişahımız hazretleri bu konuda en kısa yoldan gidesiniz. Tarihte Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa gibi türedilere yapılan şiddetli davranışla «İttihat ve Terakki» cemiyetini bulunduğu o tahakküm ve nüfuz mevkiinden bir anda düşüresiniz. Halbuki şiddet, üzüntü ve öfkeye bağışlanması lâzım gelen bu çeşit temennilerin yerine getirilmesi memleket için —hayırlı bir sonuca ulaşmak şöyle dursun— 


(€?) Mektubun sahibi, önce bir cemiyet olarak kurulan, sonra siyasi parti haline gelen İttihat ve Terakki'ye parti dememek suretiyle onun bu karakterden yoksun bulunduğunu hatırlatmak istiyor. 
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tersine yeniden birçok felâket ve musibetlerin doğmasına yol açabilir. Bundan dolayı bu hususta çok dikkatli olmak gerektiğini arzetmeye cesaret edeceğim. | 

Cesaret edeceğim; çünkü duydukları üzüntü ve elemler yüzünden konuyu derinlemesine inceleyemeyen bu birçok kimselerin sandıkları gibi, İttihatçılar katiyen Osmanlı tarihinde benzerleri görülen öteki türediler gibi başı boş, temelsiz, gelip geçici kimseler değildirler. Onların kökenlerini bu ülkede uzun yüzyıllardan beri sürüp gelen tahakküm ve istibdatta aramalıdır. O tahakküm ve istibdat nihayet, zamanın ve olayların, tüm maddi ve manevi çevrelerin yardımı ile, bir reaksiyon olarak meydana gelmiştir. Bundan da İttihatçılar yararlanmışlardır.. Demek istediğim şudur ki onlar büyük bir devrim gücü taşımaktadırlar. Sonderece derin kökleri bulunan ve memleketin en derin damarlarından hayat özü emen birtakım ağaçlardır. Kolay kolay kesilmelerine imkân yoktur. 
O halde, kesilmeseler bile, memleket için hayırlı bir şekil ve hale sokulabilirler. Yapılacak olan da bundan başkası olamaz. 

İttihat ve Terakki'nin ben kulunuz ve benim ben-' zerlerim gibi muhalifleri ve onların siyasetlerinin karşısında bulunanlar —bütün çektiklerimize rağmen— hakkı ve insafı hiç bir zaman elden bırakmak niyetinde değilizdir. 

İttihat ve Terakki mensuplarının şu on yıla yakındır bize reva gördükleri nice bin kötü davranışları, İhtilal Dönemleri'ne özgü ve giderilmesi mümkün olmayan zorunlu hallerden kabul ederek, onlara karşı bir intikam duygusu beslemeyi vatanın selâmeti 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açısından pek zararlı görmekteyiz. Biz ancak siz hünkörimizin sayesinde meşrutiyet makinesinin gereği gibi işlediğini görmekten memnunluk duyarız. Bu çerçeve içinde siyasi düşmanlarımızla savaşmaktan başka yol düşünmeyiz. 

Şu yazımın başlangıcında da söylediğim gibi, efendimizi ilk meşrutiyet padişahı olarak görmek istediğimizden ve meşrutiyetle yönetilen bütün ülkelerde olduğu gibi hükümdarların memleketin her türiü siyasi kuruluşlarıyle temas ederek onların düşünce ve isteklerini öğrenmeleri bir idare geleneği olduğundan, sizin tahta çıkmanız üzerine —ben kulunuz gibi— birtakım muhaliflerin neler düşündüklerini ve düşüneceklerini, efendimizden neler bekledik-İerini yüce katınıza arzetmeyi uygun gördüm. 

Tanrı'nın lütuf ve yardımlarından temenni edilir ki çok yakında meşrutiyet yönetiminin gerekleri —arzu edildiği gibi— gerçekleşir ve Osmanlı halkının siyasi bütün hakları güven ve garanti altına alınır da, bizim gibi kendilerini memlekete adamış kullarınız da tekrar yurda dönerek gerek basında, gerek meclislerde ülkemize, ulusumuza ve sizlere yeniden hizmet edebilmek şerefini kazanırız. 

Her hal ve surette emir ve ferman, velinimetimiz bulunan siz sevgili padişahımız efendimiz haz- 


retlerinindir. 
23 ağustos 1918 


Kulunuz, Cenevre'de eski Dersim milletvekili 


Lütfi Fikri 
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Lütfi Fikri Bey'in Bu Mektubu Hakkında 


Bu konu hakkında, başkâtip Ali Fuat Bey'le görüşüp durumun ne olduğunu sordum. Kendisi, Lütfi Fikri Bey'in yazısını epey önce aldığını ve padişaha sunmuş olduğunu söyledi. Lütfi Fikri Bey'in kişisel ihtiraslardan uzak görünen bu tasarısı; dilinin ilimlığı, fikirleri ve düşünceleri ile bir vatanseverlik belgesi niteliği taşıyordu. Bu nedenle kendisini kalpten tebrik ettim. Ama padişahın bütün bu yazılanları okuyup okumadığını, okudu ise neler düşündüğünü tabiatıyle bilemem. 


Kafkasya Heyetleri Huzurda 


Dolmabahçe camisinde cuma selâmlığı töreninin yapıldığı bir gün, caminin Hünkâr Mahfeli denilen yerinde Azerbaycan, Kuzey Kafkasya, Gürcistan ve Ermenistan hükümetlerinin delegeleri padişah tarafından huzura kabul olundu. Bu delegeler, hedef edindikleri amacın Osmanlı devleti ile dostça ilişkiler kurmak ve bunu sürdürmek olduğunu ve ancak böylelikle geleceklerini garanti altına alabileceklerini () arzettiler. Sultan Vahdettin bunlara münasip cevaplar verdi. 


(©) Rusya'da 1917 ihtilâli olduktan bir süre sonra sovyetler hü. 
kümeti, eski çar imparatorluğunu teşkil eden bütün ülke. 
lere istiklâl vermişti. Ancak bu yönetim tutunduktan kısa bir süre sonra, bunları teker teker geri aldı. Sözü edilen Kafkas heyetleri bu romantik çağın ürünleridir. 
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Avrupa'ya Heyetler Yollanması 


20 eylül 1918. Padişahın tahta çıkışını müttefik 
hükümdarlara resmen bildirmek üzere, şehzade Abdurrahim Efendi, eski sadrazamlardan Tevfik Paşa ve oğlu damat İsmail Hakkı Bey'den meydana gelen heyet yola çıktı. Padişah adına kendilerini Sirkeci garında uğurladım. 


Bir Ziyafet ve Bir Nişan 


Padişah tarafından Elviye-i Sülüse Batum, Kars ve Ardahan heyetlerine Dolmabahçe Sarayı'nda bir ziyafet verildi. Ziyafette hükümet üyelerinin bir kısmı da bulundu. Heyette bulunan bütün üyelere üçüncü rütbeden Mecidi nişanı verildi. 

Padişah hazretleri tarafından Şeyh Ahmet el Sünusi'ye ihsan edilmiş olan altın ve elmas işlemeli Osmanlı Nişanı-nı —hünkârın emirleri üzerine— kendisi huzurda iken getirip takdim ettim. Ahmet el Sünusi bundan büyük bir sevinç ve gurur duydu. 


Kurban Bayramı Alayı 


29 eylül 1918. Kurban bayramı alayı töreni Dolmabahçe camisinde yapıldı. Muayede (bayramlaşma) de en önce Mekke Emir'i Şerif Ali Haydar Paşa (). 


(1) Türklere isyan eden Şerif Hüseyin Paşa görevinden alınmış ve yerine Mekke şerifi «valisi» olarak bu zat tayin edilmişti. Ne var ki bu tayin sözde kalmıştı: çünkü artık Suriye ve Hicaz”a hükmümüz geçmiyordu. 
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Şeyh Ahmet el Sünusi, isyan ettiği için görevinden alınmış' Hüseyin Paşa'nın (') kardeşi ayan üyelerinden Şerif Nâsır Bey, Konya Çelebisi Efendi ve nakibüleşraf Efendi hünkâra tebriklerini arzettiler. Bu arada Şeyh Sünusi kısa bir duada bulundu. Padişahın emriyle sancağı Yaver-i Ekrem Ahmet İzzet paşa tutmaktaydı. 


Bulgar Ordusunun Çökmesi 


Ekimin ilk haftalarında korkunç bir haber alındı: Bulgaristan başvekili gospodin Malinof tarafından iti; lâf devletleri başkumandanlığına mütareke teklif edilmişti. Buna sebep ise Bulgar ordusunun belli bölgelerde ayaklanmalar olduğu, asi askerlerin Sofya üzerine doğru yürüyüşe geçtikleri söylentisi idi. Durumun son derece kritik olduğu anlaşılıyordu. O kadar ki Bulgar kralı Ferdinand, padişahın tahta çıkışını ken: disine bildirmeye gelmiş olan Türk heyetini ancak garda ve ayak üzeri kabule mecbur kalmıştı. Bu havadis İstanbul'da bomba gibi patladı. Herkes derin bir ümitsizlik ve şaşkınlığa düştü. Mensup bulunduğumuz kanadın bir kolu çatırdayarak çökmüştü. : 


C) Osmanlılara, isyan eden Mekke valisiydi. İngilizlerle birleşip Türkleri arkadan vurmuştu. Irak kralı Faysal ve Ürdün kralı Abdullah'ın büyükbabasıdır. Sonradan İngilizler tarafından Kıbrıs'a sürüldü, orada sefillik içinde öldü. 
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Savaşı Kaybetmiştik 


Padişahın tahta çıkışını Avrupa devletlerine resmen bildirmekle görevli heyet, gezisini yarıda bırakarak yurda dönüyordu. 10 eylül 1918 günü şehzade Abdurrahim Efendi'nin başkanlığındaki heyet, Sadrazam Talat Paşa ve Mısır Hıdiv'i —bir tesadüf olarak— aynı trenle, Balkan Ekspresiyle, İstanbul'a gelecekleri için, bunları padişah adına karşılamak üzere başkâtip Ali Fuat Bey, başyaver albay Naci Bey ve ben Sirkeci garına gittik. Garda bulunan Almanya ve Avusturya - Macaristan elçilikleri memurlarının —şu bilinen deyimi ile— ağızlarını bıçak açmıyordu. Biz de aynı halde idik. Kendimizi aldatmaya ve birbirimize cesaret vermeye çabalamakla birlikte savaşın kaybedilmiş olduğunu artık hepimiz sezinliyorduk. Bu gezisi sırasında askeri rütbesi albaylığa yükseltilmiş bulunan (") Sadrazam Talat son dere-e üzgün bir çehreyle trenden indi. 


Bulgaristan Mütareke Yapıyor 


Bulgaristan düşmanlardan mütareke istemişti. 15 
ekimde, devletlerin Bulgaristan tarafından yapılan teklifi kabul ettiklerine ve mütarekenin imzalandığı- na dair resmen haber geldi. İki gün sonra da Bulgaristan kralı Ferdinand'ın, saltanatı terke mecbur edil- 


C) Nazırların bir kısmına, İttihat ve Terakki'ye mensup vali ve öteki büyük memurlardan bazılarına onursal askeri rütbeler vermek bir süreden beri moda olmuştu. (Bu not ki- 

© tabın yazarına aittir.) 
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diği ve. ülkesinden ayrılıp Macaristan'a gittiği öğrenildi. Tahta kralın büyük oğlu ve veliaht Boris çıktı. 


Müttefik Devletlerin Barış İsteğl 


Artık bütün ümitler mahvolmuş bulunduğundan Almanya, Avusturya - Macaristan ve Türkiye; Amerika cumhurbaşkanı Mister Wilson'un bütün dünyaya ilân olunan on dört maddelik prensipleri üzerine, bu zata barış için başvurdular. 

Wilson prensiplerinin on ikinci maddesi özellikle bize aitti. Bunda Türkiye'nin salt Türklerle dolu olan yerlerinde Türklerin egemenliği kabul ediliyordu. Uyruğumuzda bulunan öteki ulusların özerkliği isteniyor, Çanakkale boğazı da, milletlerarası bir garantiye bağlanarak dünyanın bütün ticaret gemilerine açık bırakılıyordu. 

18 ekimde Almanya'da kabine bunalımı çıktığı 
duyuldu. Prens Max Dubad Aman başvekilliğine getirildi . 


Talat Paşa'nın İstifası 
Birkaç gün sonra Talat Paşa da istifa etti. Londra büyükelçisi Tevfik Paşa sadrazamlığa getirildi. Ye- 


ni hükümetin kurulmasına kadar Talat istifasının kamuoyuna açıklanmaması kararlaştırıldı. 
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Ahmet Rıza Bey'in Ayan Başkanlığı 


Talat Paşa bana telefon etti. Ekimin 23. günü meclislerin açılacağını, padişahın kimi Ayan başkanlığına getirmek istediğini öğrenmemi rica etti. Ben bu işlerle meşgulken paşa durmadan telefonu açıyor, cevabı beklediğini söylüyordu. Padişah ise haremde idi, çıkmasını bekliyordum Talat Paşa'nın ısrarlı telefonları üzerine durumu kendisinden bir yazı ile sordum. Fakat padişah buna cevap vermedi. Nihayet harem görevlilerinden birini gönderip emirlerini beklediğimi söylettim. Padişah, cevap olarak, odasında beklemekliğimi ve on dakikaya kadar mabeyne çıkacağını bildirdi. Kendisinin gelmesini beklediğim sırada bin bir türlü düşüncelere daldım. Çok güçlü olduğu bütün askeri çevrelerce ısrarla ileri sürülen, hatta bu konuda garanti verilen Bulgar cephesinin böyle birden bire ve ortada görünür hiç bir ciddi sebep yokken çökmesi, zannetmem ki —iddia olunduğu gibi— düşman devletlerin aldatıcı ve yıkıcı propagandasından (') ya da sosyalizmin ve onunla birlikte fit- 


(1) İngiltere'de tanınmış gazeteci Narthelif'in başkanlığı altında, düşman devletlerin iç durumlarını yakından bilen, tecrübe görmüş yazarlardan meydana gelme bir basın cemiyeti kurulmuş ve bu cemiyet bütün o zamanki tarafsız ülkelerde birçok şubeler açmıştı. Değişik dillerde yayınladıkları gazeteleri ile bu basın cemiyeti düşman devletler halkının moralini bozmaya çalışıyordu. Ayrıca çeşitli broşürler de bastırmıştı. Bunları, uçaklar aracılığı ile şehirlere ve siperlere attırıyordu. Her milletin ve her milletin değişik halklarının özel eğilimlerini okşayacak şekilde, birtakım yalanlar düzenleniyordu. Meselâ Avusturya - Macaristan'daki Islav ve Romen halklarını, parlak vaatler- 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ne ve fesadın ordular içine girmesinden ileri gelmiş olsun... . 

Savaşın, içinde bulunduğumuz müttefik grubun ve pek boş yere büyük bir tehlikenin içine itilmiş bulunan zavallı vatanımın ve milletimin felâketi ile so- 


le, askerlikten kaçmaya teşvik etmek; bizde de Arapları elde etmek için, kendilerini Türk boyunduruğundan kurtararak her türlü imtiyazları, hatta halifeliği bile Arap evlatlarına bağışlayacaklarını ileri sürmek bunlardan bir kısmı idi. Araplara atılan bildirilerde, kendilerinin onlara değil, zalim Türklere karşı savaşmakta oldukları, bundan dolayı kendilerinin Türkler safında değil, kendi saflarında yer almaları gerektiği inandırıcı ve aldatıcı bir propaganda ile anlatılıyordu. Savaşın sonlarına doğru Almanya'da sosyalizm fikri bir hayli gelişmiş, taraftarlar kazanmıştı. 
Bundan yararlanan bu cemiyet mensupları Almanlara attıkları bildiri ve broşürlerde, meselâ, şöyle diyorlardı: «Ni. 
çin savaşıyorsunuz? -Sizleri birer esir gibi kullanan ve en küçük insanlık haklarınızı bile kabul etmeyen bir imparatorun uğruna niçin haksız yere kanlarınızı döküyorsunuz?. 
‘Bizler, sizi ve bütün dünyayı boyunduruğu altına almak isteyen o zalime karşı bütün medeni milletlerle işbirliği yaparak, en küçük ulusların bile hürriyet ve egemenliklerini sağlamak için, savaşta değil, bir çeşit savunmada bulunuyoruz. Geliniz, hepiniz bizimle dostça ve kardeşçe el sıkışınız. Sizi âdicesine karanlık yollara sürükleyen o başınızdaki kötü adamları artık terkediniz. Onları terkettiğiniz anda aramızda şimdiye kadar sürüp gelen bütün düşmanlığı ve çatışmayı unutacak ve sizlerle yeniden kardeş olacağız...» Bu bildiriler Almanya'daki sosyalist çevreler üzerinde çok etkili oldu. Alman kara ve deniz askerleri arasında bile büyük etkiler yarattı. Öte yandan, Wilson prensipleri ve bu adamın Amerika kongresinde vermiş olduğu nutuk da, herkesle birlikte bizi de, aldattı. İtilâf dev-Tetlerinin savaşı kazanmalarında bu propagandanın büyük”: yardımı olmuştu. (Bu not kitabın yazarına âittir.) 
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nuçlanacağına şüphe kalmadığından, geleceği sonderece karanlık görüyor; kendimi tarifi imkânsız bir kâbusun ağırlığı altında hissediyordum. 

Ben böyle kara kara düşünürken padişah nihayet geldi. Emirleri üzerine karşısında oturdum. 

Padişah hazretleri bir tuhaftı. Bazı kadın misafirteri kabul ettiği için geç kaldığını ve ayan başkanlığı hakkında sadrazamın sorduklarını cevapsız bırakmasının sebebini bana açıklayacağını söyledi. Gülerek şöyle dedi: 

— «Ayan başkanlığı için benim bir adayım var. 
Kim olduğunu keşfedemeyeceğinizden eminim. Başkanlık için ben Ahmet Rıza Bey'i düşünüyorum. Bu adamın Ayan meclisindeki devamlı muhalefetinin yükselmek, daha da yükselmek hırsından ileri geldiğine hiç şüphe etmeyiniz. Kendisini başkanlığa tayin etmek suretiyle bu münasebetsizliklerine bir son vermek istiyorum. Şimdi sadrazama gidiniz ve benim tarafımdan bu tayini haber veriniz.» 

Bunun üzerine ben: 

— «Efendimiz, sadrazam paşayı telefonla saraya çağırayım, durumu kendisine bizzat siz ferman buyurunuz,» dedimse de padişah ilk görüşünde ısrar etti. Benim zekâmdan, isbilirliğimden filan söz ederek bu işi başarıyle sonuçlandıracağımı ileri sürdü. 

Benim bu meselede araya girmek istemeyişimin gerçek sebebi Ahmet Rıza Bey'in ayan başkanlığına tayin edilmesini Talat Paşa'nın büyük bir şaşkınlıkla karşılayacağını bildiğimden dolayı idi. Anlaşılıyordu ki padişah da aynı düşüncedeydi. Hasılı ağzıma bir parmak bal çalıp, bu konu hakkında sadrazamla yüz 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yüze gelmektense, işin zor yönünü bana yüklemeyt daha uygun buldu. 

Saray otomobiline binerek Babıâli'ye gittim. Yolda Talat Paşa ile nasıl konuşacağım, sözü nasıl açacağım hususlarını kafada tasarladım. Paşa'nın odasında biraz oturduk. Sonra küçük bir giriş yaptım. 
Tam padişahın arzusundan söz açacağım sırada Talat Paşa zeki zeki güldü: | 

— «Anladım, anladım; Ahmet Rıza Bey'i ferman buyuruyorlar herhalde,» dedi. Ben şaşırmakla birlikte meselenin böyle kolayca çözümlenmesinden memnun oldum. 

Sadrazam istifa etmiş durumdaydı. Bundan başka mütareke istenmesine mecbur kalındığı ve bütün ümitlerin mahyolduğunu gördüğü için sonderece meyustu. Bütün bunların sonucu olarak artık kendisi için hiç bir meselenin önemi yoktu. Eğer normal zamanlarda olsaydı, Ahmet Rıza Bey'in Ayan Meclisi başkanlığına razı olmasına asla imkân yoktu. 

Hasılı Ahmet Rıza Bey'in bu meclisin başkanlığına getirilmesi de işte böyle oldu. 

Garip bir tesadüftür ki —kitabın daha önceki bölümlerinde de yazdığım üzere— bu zatın ayan üyeliğine tayini için Sultan Beşinci Mehmet Han tarafından o zamanki sadrazam Sait Paşa'ya ben yollandığım gibi, onun yerine tahta geçen Sultan Altıncı Mehmet Han tarafından da, bu sefer başkanlığı için, Sadrazam Talat Paşa'ya yine ben gönderiliyordum. 
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Meclis-i Mebusan'ın Açılışı 


23 ekimde meclisler padişah tarafından tantanalı bir şekilde açıldı. Hünkâr, bulunduğu locadan inip meclis kürsüsüne geldi: 

«Şeriatın ve kanunuesasinin hükümlerine uyacağıma, vatan ve millete sadakat göstereceğime vallahil» diye yemin etti ('). 


Amerika Neden Savaşa Girmişti? 


Almanya elçisi kont Brnstorf artık ülkesine döneceği için, vedalaşmak üzere, Mabeyn-i Hümayun'a geldi. Kendisi daha önce uzun yıllar elçilikle Vaşington'da bulunmuştu. Bu ülkeyi, oranın özelliklerini, devletini yakından tanımıştı. Konuşma sırasında kendisine Amerika'nın savaşa katılması konusundaki fikirlerini sordum. Çünkü zaten daha savaşın başından itibaren itilâf devletlerine zahire, savaş malzemesi ve para vermesinden dolayı bu ülkenin ilk fırsatta yüzündeki maskeyi atarak resmen onların yanında yer alacağı öteden beri tahmin ediliyordu. 

Kont Brnstorf, eğer Alman denizaltıları Amerika gemilerine dokunmamış olsalardı bu devletin savaşa hiç bir zaman katılmayacağını; kendisinin hükümetini bu hususta pek çok kere uyarmış olduğu halde sözünü dinletememiş olduğunu, büyük bir üzüntü ile ifade etti. Ben o zaman buna, ne yalan söyleyeyim, 


(1) Ne var ki tarih onun bu yeminini tutmadığını ya da tutamadığını gösterdi. 
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pek inanmamıştım. Bununla birlikte kendisi memleketine döndükten sonra, bir ara Berlin'de kurulmuş "olan özel komisyonda da bu görüşünü ısrarla ileri sürdü. Bu çok önemli ve ilgi çekici konu üzerine yıllar sonra çeşitli ülkelerde pek çok eserler ve belgeler yayınlandı. Bunlara bakılırsa kont Brnstorf kesinlikle yanılmaktadır. Alman ordusunun Belçika üzerinden Fransa'ya hücum etmesinin, İngiltere'nin Almanya'ya savaş açmasına bir bahane olması gibi, denizaltı saldırısı da Amerika'nın savaşa girmesi için bir dış sebeptir. Çünkü cumhurbaşkanı Wilson'un daha sonraki itiraflarıyle de belli olmuştur ki, Amerika hükümeti İtilâf devletleriyle birleşip savaşa katılmaya zaten epey önceden karar vermişti. Gerek İngiltere” de, gerek Amerika'da kamuoyu çok ustalıklı bir şekilde bu yöne yöneltildi. Bugün artık bu mesele kesinlikle anlaşılmıştır. 


İzzet Paşa'nın Kabineyi Kurması 

Tevfik Paşa kabineyi kuramadığı için sadrazamlık görevini üstüne alamadı. Bunun üzerine Yaver-i Ekrem Ahmet İzzet Paşa sadrazamlığa getirildi. İzzet Paşa, Harbiye Nazırlığı ve başkumandanlık genel kurmay başkanlığı görevleri de vardı. 


Mondros Mütarekesine Doğru 


Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey'in başkanlığı altında bir heyet, mütareke anlaşmasını imzalamak üzere Mondros"a gönderildi. İstanbul'da acı ve karanlık günlerin belirtileri başlamıştı. Her türlü ihtimaller göz önüne alınarak Şeyh Ahmet el Sünusi Bursa'ya yollandı ('). 


Mütareke Şartları Nelerdi? 


30 ekim 1918. Bugün tarihimizin en acıklı sahifelerinden biri yazıldı: Mondrosta düşmanlarla mütareke imzalandı. 

İngiltere devletinin, müttefikleriyle anlaştıktan sonra, Akdeniz donanması kumandanını imzaya yetkili kıldığı bu mütarekede taraflar şöyleydi: Akdeniz donanması başkumandanı amiral Galtrop ve Osmanlı devleti Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey. Rauf Bey'- in yanında ayrıca hariciye müsteşarı Reşat Hikmet Bey'le, genelkurmayda görevli yarbay Sadullah Bey de bulunmaktaydı. Mütarekenin şartları şunlardı: 


1 — Karadenize geçmek için Çanakkale ve lstanbul boğazlarının açık tutulmaları, böylelikle Karadeniz'e geçişin sağlanması. Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki istihkâmların müttefikler tarafından işgal edilmesi. i 

2 — Osmanlı imparatorluğu sularındaki bütün 


41) Yazarın «her türlü ihtimaller...» demesinden anlaşılıyor ki, düşmanların İstanbul'u işgal etmeleri halinde, İtalyanların Şeyh Ahmet Sünusi'ye kötülük yapmalarından korkulmuştur. Trablusgarp'ta kendilerine karşı sonuna kadar di. 
renen bu yurtsever insanı İtalyanlar herhalde rahat birakmazlardı. 
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torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzileri ve öteki engellerin bulundukları yerler gösterilecek; bunları taramak ya da kaldırmak hususunda, müttefiklerin istediğinde, yardım yapılacaktır. 

3 — Karadeniz'deki bütün torpil bulunan yerler 
hakkında müttefiklere eldeki bilgiler tamamıyle verilecektir. 

4 — İtilâf devletlerine mensup esirler ve Ermeni esirler, herhangi sebeple olursa olsun, tutuklanmış bulunan kimseler İstanbul'da toplanacak; bunlar hiç bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan'a teslim edileceklerdir. 

5 — Mevcut sınırların korunması ve iç güvenliğin sürdürülmesi için gerekli olanların dışındaki bütün askeri kuvvetler silâhtan arınacak ve derhal terhis edilecektir. Terhisten sonra kalacak askeri kuvvetlerin miktarı ve konuş durumları —lİtilaf devletleri ile Osmanlı hükümeti arasında gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra— bir karara bağlanacaktır. 

6 — Zabıta güçleri ve buna benzer hususlar için 
kullanılması gerekli küçük tonajdaki gemiler müstesna olmak üzere, Osmanlı sularında ya da Osmanlı devleti tarafından işgal edilmiş sularda bulunan bätün savaş gemileri, İtilâf devletleri tarafından tesbit edilecek bir Türk limanında veya limanlarında gözaltında bulundurulacaktır. 

7 — İtilâf devletleri, güvenlerini tehdit edecek 
bir durum meydana geldiği takdirde, herhangi bir stratejik noktayı işgal etmek hakkına sahip olacaklardır (). 


(17) Mondros mütarekesinin en ağır maddelerinden biri de 
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8 — Halen Osmanlı devletinin işgali altında bulunan bütün limanlardan ve demiryollarından İtilâf devletleri yararlanacaklar; bu yerler onlarla savaşta bulunanlara karşı kapattırılacaktır. 

9 — İtilâf devletleri Osmanlı tersanelerindeki 
ve limanlarındaki bütün onarım ve kolaylık araçların- dan yararlanacaklardır. 

10 — Toros tünelleri işgal edilecektir. 

11 — İran'ın kuzey-batı kısmındaki Osmanlı kuvvetleri derhal savaştan önceki sınırlar gerisine çekilecekti. Kafkasya'nın bir kısmının Osmanlı askeri kuvvetleri tarafından boşaltılması —daha önce varılan anlaşmaya göre— gerçekleştirilmişti. Kalan kısımlar da karşı taraftan istenildiği zaman boşaltılacaktır. 

12 — Osmanlı hükümetinin iç haberleşmeleri 
müstesna olmak üzere, bütün telsiz telgraf ve kablolar İtilâf devletleri görevlileri tarafından kontrol edilecektir. 

13 — Denizcilik, askerlik ve ticaretle ilgili eşya 
ve malzemenin tahrip edilmesinin önüne geçilecektir. 

14 — Memleketin ihtiyacı karşılandıktan sonra 
kalan kömür, akaryakıt ve denizcilik araç ve gereçlerinden hiç biri dış pazarlara satılmayacaktır. 

15 — Bütün demiryolları İtilâf devletleri görevlilerinin kontrolu altına verilecektir. Bunların arasına, halen Osmanlı devleti kontrolünde bulunan Kafkas 


buydu. Nitekim bir süre sonra İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar —ortada hiç bir ciddi sebep bulunmadığı halde— bu maddeden yararlanıp İstanbul'u işgal edecekler. 
di. Böylelikle bu şehir, savaş sonucu değil, bir çeşit kurnazlıkla düşman eline düşmüş olacaktı. 


422 


OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ 


demiryolları da dahildir. Bu arada bölge halkının ihtiyaçları göz önünde tutulacaktır. Bu maddenin kapsamı içine Bakü'nun işgali de dahil edilmiştir. Osmanlı hükümeti, İtilâf devletlerinin gereğinde Batum'un işgal edilmesine itiraz etmeyeceklerdir. 

16 — Hicaz'da, Asir'de, Yemen'de, Suriye'de ve 

Irak'ta bulunan muhafız kıtaları en yakın İtilâf kumandanına teslim olunacaklardır. Adana bölgesindeki kuvvetlerin, bölgesel düzeni korumakla görevli bulunanlardan fazlası, beşinci maddedeki şartlara uyularak geri çekilecektir. 
. 17 — Trablusgarp'ta ve Bingazi'de bulunan Osmanlı subayları (') en yakın İtalyan muhafız kuvvetlerine teslim olunacaktır. Bunlar teslim emrine uymadıkları takdirde Osmanlı devleti onlarla haberleşmeyi ve onlara yardımı kesmeyi yükümlenir. 

18 — Trablusgarp ve Bingazi'de işgal edilmiş bulunan limanlar en yakın İtilâf muhafız kitalarına teslim edilecektir. 

19 — Alman ve Avusturya deniz ve kara subayleriyle sivil görevlileri ve bu devletlerin uyrukları bir ay içinde, nispeten uzak yerlerde bulunanlar da bir aydan sonra en kısa bir zamanda Osmanlı ülkesini terkedeceklerdir. 

20 — Beşinci madde gereğince terhis edilecek 


() Mondros Mütarekesi'nin bu maddesi ilginç bir gerçeği açığa vurmaktadır: İtalyanların Trablusgarp”ı işgal edişlerinin üzerinden altı yıl geçmiş olduğu halde, bu devlet o ülkeye hakkıyle hâkim ve sahip olamamıştır. Gönüllü olarak çalışan Türk subayları onları yer yer tedirgin etmiştir. Huzura kavuşmak isteyen İtalya, bu mütarekenin gölgesine ihtiyaç duymuştur. 
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Osmanlı askeri kuvvetlerine ait araç ve gereçler, silâhlar, cephane ve taşıt araçlarının nası! kullanılacağına dair İtilâf devletlerince gerektiği zaman emirler verilecek ve bu emirlere uyulacaktır. 

21 — İtilâf devletlerinin menfaatlerini korumak 
için İstanbul'daki İaşe Nazırlığı katında İtilâf devletlerinin temsilcileri bulunacak ve onlara gereken konularda her türlü bilgi verilecektir (7). 

22 — Osmanlı savaş esirleri hemen serbest bırakılmayacak, bir süre daha İtilâf devletlerinin elinde tutuklu kalacaktır. Sivil savaş esirleriyle askerlik çağını aşmış bulunanların serbest bırakılmaları göz önünde tutulacaktır. 

23 — Osmanlı devleti eski müttefikleri ile bütün ilişkilerini kesecektir. 

24 — Büyük vilâyetlerden herhangi birinde karışıklık çıktığı takdirde, bu vilâyetlerin tamamı ya da bir kısmının işgal hakkını İtilâf devletleri saklı tutmaktadırlar. 

25 — İtilâf devletleriyle Osmanlı hükümeti arasındaki çatışma 1918 yılı ekim ayının otuz birinci günü sabah saatlerinde sona erecektir. 

İngiltere kraliyeti savaş gemilerinden, Limni adasının Mondros limanında demirli bulunan Agamemnon zırhlısında 1918 yılı ekim ayının otuzuncu günü iki nüsha olarak imza edilmiştir. 

Sadullah Reşat Hikmet 
Hüseyin Rauf Artür Galtrop 


() İaşe Nazırlığı, Birinci Dünya Savaşı'nda kurulmustu. Hal.. 
kın yiyecek konusunda sıkıntı çekmemesini sağlayacaktı. 
Fakat başarıya ulaşamadı; hatta adı birçok dedikodulara, hatta romanlara konu oldu. 
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Padişah Hüseyin Rauf Bey'i Neden 
. Kabul Kabul Etmemişti? 


1 kasım 1918. Mütarekeyl imza etmiş olan Rauf 
Bey ve arkadaşları, Mondros'tan döndükten sonra, doğruca Mabeyn-i Hümayun'a geldiler. Padişah harem dairesinde bulunuyordu. Rahatsız olduğunu ileri sürerek bunları huzuruna kabul etmedi. Sultan Vahdettin"in niçin gücenik olduğunun sebebini ben biliyordum. Fakat her şeye rağmen, onun —sonderece önemli olan— bu meseleyi müzakere ve sonuçlandırma ile görevlendirilmiş kimselerden şifahi olarak bilgi edinmekten kaçınmasını, bir padişah olarak, hiç də ummaz ve beklemezdim. Sultan Vahdettin'in hastalık bahane ederek, saraya gelen heyeti geri çevirmesi, Damat Ferit Paşa'ya karşı yapılan bir davranıştan ileri geliyordu. 

Vaktiyle, kız kardeşini bu adama vermekle budalalık ettiğini, yakınlarına söylediğini duyduğum padişah, sonraları nedense bu fikrini değiştirmişti. Ferit Paşa, Vahdettin tahta çıktıktan bir süre sonra, onun büyük güvenini kazanmış ve onun nazarında memleketin en değerli devlet adamlarından biri imiş gibi görülmeye beşlamıştı. 

Geleceğin olaylarını vaktinden öndö anlatmış olmamak için, burada Sadrazam Ahmet İzzet Pasa'nın mütareke hakkında bana söylemiş olduğu bir hikâyeyi olduğu gibi aktarayım. Ahmet İzzet Paşa şöyle demişti: 

«İtilâf devletleri mütareke için görüşmeye razı oldular. Mondros'ta bulunan Amiral Galtrop'un yanına delege göndermemiz telgrafla bildirildi. Sizin de 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haberiniz olduğu üzere, derhal saraya gittim. Durumu padişaha arzettim. Sultan Altıncı Mehmet Han, Damat Ferit Paşa'nın delege olarak gönderilmesinin uygun olacağını ifade buyurdu. Ben böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Şaşırmış olmalıyım ki, elimde olmayarak ağzımdan: «Aman efendimiz; Ferit Paşa delidir, böyle önemli bir görev ve sorumluluğun hiç bir zaman üstesinden gelemez,» sözlerini kaçırdım. Fakat padişah oralı değildi: «İdare ederiz,» dedi. İktidarsızlığı, yerli yersiz kendini methedişi, geçimsizliği, şahsının, tavır ve hareketlerinin tuhaflığı ile tanınmış olan Ferit Paşa —padişahın emri üzerine— Babıâli'ye geldi. O kendisine özgü gururlu ve ahmakça tavırlarıyle konuşmaya başlayıp şu fikirleri ileri sürdü: 

Mondros'a gidecek ve Amiral Galtrop ile görüşecek, ona birtakım şartlar —sanki galip taraf bizmişiz gibi— ileri sürecekmiş. Bu şartları amiral kabul ederse ne âlâ imiş. Yok eğer kabul etmeyecek olursa, hiç vakit kaybetmeden doğru Londra'ya gidecek, kralla görüşecekmiş. Kral kendisinin eski dostu bulunan ölü Yedinci Edvard'ın oğlu imiş. Onun oğlu bulunduğuna göre babasından kendisine bu eski dostluğun bir miras olarak geçmesi, dolayısıyle kendisini sayması gerekirmiş. İşte buna dayanarak ondan mütareke şartlarının Türkler lehine olumlu olmasını isteyecek ve bunu da kabul ettirecekmiş. 

Devlet adamı diye geçinen birinin ağzından bu sözleri işittikten sonra, Damat Ferit Paşa'nın benim zan ve tahmin ettiğimden de daha cahil olduğunu anladım. Kendisine: «Daha sizin gideceğiniz kesinlikle kararlaştırılmadı. Durumu kabine üyeleri ile görüşeceğiz. Burada alınacak kararı size bildiririm,» dedim ve başımdan savdım. 


Damat Ferit Paşa'nın Cahilliği 


Sadrazam Ahmet İzzet Paşa sözlerini şöyle tamamlamıştı: 


«Kabine arkadaşlarıma, padişahın delege olarak Mondros'a Damat Ferit Paşa'yı göndermek istediğini anlattım. Bütün arkadaşlar buna şiddetle karşı koydular. Bunun üzerine bu acı ve sorumluluk dolu görevi Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey'e emanet ettik. Ferit Paşa ertesi günü, aldığımız kararın ne olduğunu öğrenmek üzere Babiâli'ye gelmiş. Önemli işlerle meşgul olduğumu, vaktim olmadığını bildirerek, kendisini yanıma kabul etmedim, döndü gitti.» 


Sultan Altıncı Mehmet'in, hasta olduğunu ileri sürerek, Mondros'tan dönen Osmanlı delegelerini huzuruna kabul etmemesinin sebebi, eniştesinin bu iş için oraya gönderilmemiş olmasıydı. 

Bu damat Paşa, çok eski zamanlarda, daha genç- ken, Londra elçiliğimizde kâtip olarak çalışıyormuş. 
O zamanlar daha Prens de Gal ve veliaht olan, daha sonraki İngiltere kralı Yedinci Edvard'ın eski bir dostu bulunduğunu iddia etmesi gülünç olduğu kadar da zavallıcadır. Kimbilir hangi toplantıda elçilik erkânı ile birlikte bu prense takdim edilmiş, o sırada belki aralarında iki üç dakikalık bir hasbihal de geçmiştir. 
Adamın, bunu eski Bir dostluk diye anlayıp ona güvenmesinin zavallılığı bir yana, Damat Paşa İngiltere'de devlet işlerinde kralın aktif bir rolü bulunmadığından da habersizdir. Bilindiği gibi bu ülkede devlet işleri parlamentonun güven oyunu almış bir kabine tarafından yürütülür. Kral kabinenin aldığı kararları imzalayıp onayıamakla yükümlüdür. Bu kararları reddetmek ya da değiştirmek hakkına hiç bir zaman sahip değildir. Kendine çok güvenen paşa, bu basit gerçeği bilmekten bile uzaktır, dünyadan haberi yoktur. 

Ama, çok yazık ki, Damat Ferit Paşa, bütün bu cahilliğine rağmen, daha sonraları —hem de defalarca— sadrazamlığa kadar yükselecek, en kritik ve bunalımlı bir dönemde devlet mekanizmasının başına geçecek, hem devletinin ve milletinin, hem de efendisinin başına tamiri imkânsız felâketler getirecektir. 


Talat, Enver ve Cemal Paşaların 
Yurttan Kaçışları 


3 kasım 1918. Bugün İstanbul'da herkesi şaşırtan; 
ve üzen bir haber bomba gibi patladı: Talat, Enver ve Cemal paşalar bir Alman gemisiyle İstanbul'dan kaçmışlardı. Haber herkesi şaşırttığı oranda da üzdü. 
Bundan üç gün önce Levazım Reisi İsmail Hakkı Paşa ansızın ortadan kaybolmuştu. Hepsi neyse neydi ama,. halk Talat Paşa'nın kaçışını özellikle hazmedemiyordu. 

Talat Paşa, bilgi ve kültürden yoksundu. Bir posta memurluğundan —sırf gözünün pekliği, ataklığı ve vatanseverliği sayesinde— milletvekilliğine, nazırlığa, nihayet sadrazamlığa kadar yükselmişti. Komiteci ve gerçekten inanmış bir ittihatçıydı. Namusuna: ve yurduna, ulusuna olan içten sevgisine toz kondurmak mümkün değildi. Ama alabildiğine cahil olan, İt-. 
tihat ve Terakki ye bağlılığınlan başka hiç bir meziyetleri bulunmayan kimseleri, âdeta gözü kapalı olarak, kabinesine almıştı. Bunların —ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar— memlekete fayda sağlamaları düşünülemezdi. Öte yandan gerçekten partiye mensup olanlarla, kendilerini parti mensubu gösterenler- den öyle türediler vardı ki bunlar, ya sayısız hatalar işliyorlar ya da nüfuz ticareti ve karaborsacılık yaparak ülkeyi kasıp kavuruyorlardı. Kendisi salt namus sembolü bulunan Talat Paşa bunları köstekleyemiyordu. Ama bütün bunlara rağmen geniş halk yığınları; çok üstün bir halk çocuğu olan paşayı hâlâ seviyordu. 
Bekliyor ve umuyorlardı ki o, kusurları varsa bunları itiraf etsin, açık bir alınla adaletin önüne çıksın, gerekirse verilecek her türlü karara yiğitçe boyun eğsin. İşte bu yapılmamıştı. 

İstanbul, paşaların kaçması olayı ile, günlerce: çalkandı. Pek geniş ve ağır suçlamalar, dedikodular yapıldı. 

Bu arada İttihat ve Terakki'nin ezeli düşmanları —bu üç paşanın kaçması olayından dolayı— hükümeti suçlamaya girişti. Birçok gazeteler de bu kampanyaya katıldılar. Fakat insafla düşünmek gerekirse İzzet Paşa ve onun hükümeti, durup dururken, bu paşaları gözaltına alamazdı. Bunun için o zaman ortada hiç bir dayanak yoktu. Gerçi her üçü de, bir ihtiyat tedbiri olarak, kollanmakta idiler, ancak bundan fazlasını yapmak imkönsızdı. Sonra onları kollamakla görevli bütün polisler, inzibat kuvvetleri görevlileri: 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bunların büyük lütuflarını görmüş kimselerdi. Alman taşıt gemilerinden ve denizaltılarından epey bir kısmı da henüz İstanbul'daydı. Bu böyle olunca onların kaçışlarını engelleyecek bir yol düşünülemezdi. Hasılı, benim naçiz kanaatime göre, bu konuda Ahmet İzzet Paşa'ya ve onun hükümetine yöneltilen suçlamalar, hiç değilse tedbirsizlik, ihtiyatsızlık isnatları yerinde değildir. 


İttihatçılar'ın Saraydaki Nüfuzu 


Zeki ve şakacı bir zatın Ekaanim-i Sülüse (') diye adlandırdığı Talat-Enver-Cemal paşaların —dışarısı şöyle dursun— saraydaki nüfuzlarının bile ne kadar fazla olduğunu şurada birkaç cümle ile belirtmek isterim: 

Almanya'dan başmabeyinci olarak İstanbul'a gelip sarayda yeniden göreve başladığımın sanırım üçüncü günüydü. Odamda, ziyaretime gelen bazı dostlarla görüşüyorduk. Büyük bir telâşla odama giren bir saray görevlisi: 

— «Efendim, sadrazam paşa geliyor!..» dedi. Bu telâşı anlamadığımdan ve yersiz bulduğumdan: 

— «Geliyorsa geliyor, bana ne?» diye cevap verdim. O zaman görevli bir hatırlatma yaptı: 


(0) Hıristiyanların baba «Tanrı», oğul «İsa» ve kutsal ruhtan meydana gelmiş olduğuna inandıkları tanrısal bütün. Meşrutiyetin, özellikle ikinci döneminde, iktidarı ve ülkeyi bu üç paşa ellerinde tuttukları için, adı geçen zat böyle bir benzetme yapmış olmaıldır. Buna bir çeşit triyomvira da denebilir. 
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— «Sizden öncekiler ve öteki mabeyin görevlileri sadrazam paşayı binek taşından karşılarlardı da; bunu bir vazife bilerek size de haber vermek istedim.» 

Ben, umursamadan ve biraz da şaşarak görevlinin yüzüne bakıp işi geçiştirdim. Yanımda bulunan ziyaretçiler de manalı manalı güldüler. 

Bundan bir hafta sonraydı. Yine odamda birtakım işlerle meşguldüm. Birden odamın kapısının iki kanadı gürültüyle arkalarına kadar açıldı; Bahriye Nazırı Cemal Paşa içeri girdi. Görevimi tebrik etmek ve elimi sıkmak üzere gelmiş olduğunu söyledi. Canım sıkılmıştı ama, bunu paşaya belli etmemeye çalıştım. Cemal Paşa çıkar çıkmaz şiddetle zili çaldım. 
Gelen odacıya kapımın iki kanadının, Bahriye Nazırı için, nasıl açıldığını —galiba öfkeden kıpkırmızı bir halde ve bağırarak— sordum. Adamcağız Enver ve Cemal paşaların pek nadir olarak saraya geldiklerini, geldikleri zaman da onlara kapıların her iki kanadının da açılmasının âdet halinde bulunduğunu anlattı. Başhademeyi çağırdım. Bütün emrindeki görevlilere bildirmesini, sarayda benden öncekilerin bütün usullerini kaldırmış olduğumu kesinlikle bildirdim. 
O günden sonra da, ben sarayda kaldığım sürece, sadrazam saraydaki odasına geldikten sonra bana kendisinin gelmiş olduğu haberi verildi. Odamın kapısının iki kanadı da bir daha açılmadı. 

Basit olaylar gibi görünen bu tutum ve davranışlar İttihatçıların geniş nüfuzlarının sayısız belgelerin- den küçük bir kısmıydı. 
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Mabeyindeki Değişiklik 


Sultan Mehmet Reşat Han'ın başmabeyinciliğin- de bulunduğum üç yıl üç ay süresinde, sırasıyle sadrazamlık makamına Tevfik Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa, Hakkı Paşa, Sait ve Gazi Ahmet Muhtar paşaları hiç bir vakit makam odamdan çıkıp şurada ya da burada karşılamadım. Bu zatlar —içlerindeki en önemlisi ve güçlüsü Sait Paşa da dahil— çok zaman geldiklerini haber verip odama gelirlerdi. Hareket Ordusu Kumandanı, sonra Harbiye Nazırı ve bir süre memleketin gerçek anlamda diktatörü olan Mahmut Şevket Paşa ise, yine gelişini önceden bildirerek doğruca odama gelirdi. Bütün bu değerli devlet adamlarının saraya gelip gidişleri, hiç de öyle törenli debdebeli değil, sakin ve normal geçerdi. Altı yıl uzak kaldığım Ma- 
'beyin'de bu süre içinde çok şeyin değişmiş olduğunu gördüm. 


Nazırlar ve Başmabeyinciler 


Bilindiği gibi bizde bu tür kurallar hiç bir zaman belirli protokola bağlanmamıştır. Zamana ve kişilere göre gelip geçer, değişir, uygulanır. Mevkiler, o mevkileri üzerlerinde bulunduranların önemine ve kişiliklerine göre ölçülür. Mesela İngiltere"de başmabeyincilik pek yüksek bir makam sayılır ve protokolda hükümet üyelerinden daha önce gelir. Eski Rusya, Almanya ve Avusturya”da da bu görev aynı ölçüdə önemli ve yüksek sayılırdı. Aşağı tabakadan yetişme başmabeyincilerin, vaktiyle sadrazamları bahçe kapısından karşıladıkları işitilmiş olaylardan olduğu gibi, öte yandan Sultan İkinci Abdülhamit zamanında başmabeyincilere yaranmak isteyen sadrazamlar da görülmüştür. O vakitler bazı nazırların saraydaki Esvapçıbaşı, Seccadecibaşı ve Kilercibaşı gibi önemsiz görevlilerden kendilerine koruyucular edindikleri de acı bir gerçektir. 


İzzet Paşa'nın İstifası 


Sadrazam Ahmet İzzet Paşa 9 ekim günü istifa etti. İstanbul'a galip devletlerin heyetlerinin gelmeye başladığı ve memleketin asayiş durumunun gittikçe kötüye gittiği bir sırada bu istifa gerçekten yersiz və üzücü idi. Yirmi gün kadar süren bir görev döneminden sonra meydana gelen bu istifa olayının içyüzünü biraz açıklamak istiyorum: 

Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, belki de, olayları kaldıracak güçte değildi. Hastaydı ve evinden de çıkmamaya başlamıştı. Padişah. kabinede bazı değiştirmeler yapmak niyetinde olduğunu, Evkaf Nazırı Abdurrahman Seref Bey aracılığı ile, Ahmet İzzet Pasa'- ya bildirdi. Hünkâr bu değiştirmelerle, İttihat ve Terakki'ye mensup oldukları bilinen Adliye Nazırı Hayri ve Maliye Nazırı Cavit beyleri kastediyordu. Sadrazəm cevap olarak söz konusu nazırların zaten kendiliklerinden istifa etmek üzere olduklarını ve bunların yerlerine getireceği kimseleri de düsünmekte bulunduğunu. yine Abdurrahman Seref Bey'le, padisaha arzetti. Fakat durum böyle olduğu halde, ertesi günü, 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ayan meclisi başkanı Ahmet Rıza Bey —yine padişah tarafından— sadrazamın konağına gitti. Padişahın bu adamlara güveni kalmadığını hatırlattı. Yanından ayrıldıktan birkaç saat sonra yeniden gidip bu sefer kesinlikle bu işin hemen çözümlenmesinin arzu edildiğini hatırlattı. Ahmet İzzet Paşa, padişahın bu ciddilikten uzak ısrar ve aceleciliğinden dolayı üzgünlüğünü saklamadı. Hemen kabineyi toplantıya çağırdı. 
Açıkça padişah ile kabine arasında hiç bir siyasi anlaşmazlık bulunmadığı halde, bir kabine başkanına yapılan bu baskılardan yakındı. Sadrazamın sorumluluğuna karışmak ve onu sınırlandırmak, baskı altında tutmak; hükümdar tarafından kısa bir süre önce yapılmış olan kanunuesasi hükümlerine uyma yeminini zedelemiş bulunuyordu. Arkadaşlarına bu hususu da çekinmeksizin açıklayan Ahmet İzzet Paşa, ardından hükümetiyle birlikte toptan istifasını verdi. 


İzzet Paşa'nın İstifa Mektubu 


Ahmet İzzet Paşa'nın istifasını bildiren mektubun sureti aynen şöyledir: 


Yüce Padişah Hazretlerine 


Evkaf Nazırı Abdurrahman Şeref Bey kulunuz aracılığı ile almış olduğum emirlerinizi düşünüp gereğini yerine getirmek yollarını. araştırırken Ayan Meclisi başkanı Ahmet Rıza Bey geldiler. Daha önceki emirlerinizin hem en kısa zamanda gerçekleştirilmesi, hem de hükümlerinin daha da yaygınlaştırılması hususunda kesin ifadede bulundular. 

Talat Paşa kabinesinin istifasından sonra hükümeti kurma işiyle Tevfik Paşa görevlendirilmiş, fakat bir hafta çalıştıktan sonra buna muvaffak olamadığı için, lütfen güven göstererek, görevi bana yöneltmiştin"z. 
Düşman orduları başkentin çok yakınlarında, düşman tarafından işgal edilmemiş memleket parçaları da her an işgal tehlikesi altında iken, sizin arzu ve emrinize uyarak devlet işlerini yürütmeyi üzerine alan toplulugumuz «Kabine» bir yandan nispeten uygun şartlarla mütareke imzalamayı başararak düşmanların saldırısını durdurabilmiş, öte yandan da gerek içerde, gerek dışarda mümkün olduğu oranda güven ve asayişi sağlamayı öngörmüştü. 

Anlaşmazlık ve bölücülük tohumlarını ortadan kaldırarak, partiler arasında yeni sürtüşme ve çatışmaların meydana gelmesini önleyerek, ülkenin bütün fertlerini sadece vatanın ortak çıkarları çevresinde tovlamaya, birleştirmeye ve meşrutiyetin her türlü hükümlerine ve esaslarına sadık kalmaya azmetmiş olan kabinemiz hakkında siz padisah hazretlerinin güvenlerinin ortadan kalkmış olduğu Ahmet Rıza Bey'in konuşmalarından anlaşılmıştır. 

Siz padişah hazretleriyle hükümet arasında belirmiş hiç bir esaslı anlaşmazlık söz konusu değilken kabine başkanına ait bulunan sorumluluğun birtakım kayıt ve şartlarla sınırlandırılıp bağlanmak istenmesini, hükümlerine tamamıyle uymaya yemin etmiş bulunduğumuz kanunuesasi ile bağdaştıramamaktayız. 

Kabinemizin kuruluşu sırasında, siz padişah hazretlerinden aldığımız buyruklara uyarak, kamu oyun- da intikam duyguları uyandırmamak prensibini de göz önünde tutmuştuk. Bu arada kimin buyruğu ile gelirse gelsin, kanunların hükümlerini tarafsızca uygulamaktan sapmamak da başlıca amacımızdı. Yine bu şartlar içinde, gücümüz yettiğince, devlete ve vatana hizmette devam etmek azminde bulunduğumuz halde, siz'n güveninizi yitirmiş olduğumuz kanaatine vardığımız- dan hep birlikte istifa etmeye oyb'riiğ yle karar verdk. 

İstirhamımızın lütfen kabul buyrulmasını, vatanımızın selâmete ulaşması ve sizin de ömürlere nail olmanız duasiyle birlikte, yüce katınıza arzeder:z. 


Ahmet İzzet 


İzzet Paşa'nın İstifası Ayan Meclisi'nde 


Padişah bu istifa mektubundaki imalı sözlerden dolayı müteessir olmuş, belki de ürkmüştü. Kendisinin kanunuesasi konusunda yemininden dönmediğini ve meselenin bir kere de ayan meclisinde görüşülüp yorumlanması gerektiğini bildirerek bu istifa mektubunu adı geçen meclise yolladı. Ayan meclisi gizli bir oturum yaptı. Tabiatıyle padişah lehinde bir yorumda bulundu. Bu yoruma göre padişahın kabineye bazı nasihatlarda bulunmasının bir müdahale olmadığı sonucuna varıldı. Sultan Altıncı Mehmet Han artık memnundu. Hem istediklerini fazlasıyle gerçekleştirmiş, hem de ayan meclisi tarafından temize çıkarılmıştı. 


Hata Kimindi? 


Şimdi burada meseleyi tarafsız incelemeye çalışalım: Bir hükümdarın kabinede değişiklik yapılması konusunda özel olarak tavsiyelerde bulunması haklı görülebilir. Ancak bunu böyle kabul etsek bile bir ayan meclisi başkanının padişahla hükümet başkanı arasında haber getirip götürme yetkisi asla yoktur. 
Başkan böyle küçük aracılıkların çok üstünde olmalıdır, Padişah, belki meşrutiyet hükümlerini hakkıyle 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bilmediği için, belki de işine öyle geldiğinden dolayı kendisine bir görev vermek isteyince, Ahmet Rıza Bey'in bunu kesinlikle reddetmesi ve bu işi emrindeki başka bir hizmetliye gördürmesinin uygun olacağını söylemesi gerekirdi. O bunu yapmadıktan başka, padişahın sözlerine —aslında hiç de taşımadığı kuvvet ve şiddeti vererek— adeta bir çeşit tehdit niteliğinde sadrazama aktarmıştır. Sultan Vahdettin —bilmem doğru bilmem yanlış— Ahmet Rıza Bey'le gönderdiği haberlerin hiç bir vakit tavsiye ölçüsünü aşmadığını bana tekrar tekrar anlatmıştı. Zaten alıngan ve çabuk öfkelenen bir kisi olan Ahmet İzzet Paşa'nın bu meseleden bir izzetinefis payı çıkarmasın- da Ahmet Rıza Bey"in büyük sorumluluğu vardır denilebilir. Eğer ayan meclisi başkanı, kraidan fazla kral taraftarlığı etmese ve işi bu hale getirmeseydi işler belki de başka bir yönde gelişirdi. Mesela hastalığı geçen ve yataktan kalkan Ahmet İzzet Paşa gider, padişahla yüz yüze görüşür, aradaki yanlış anlaşılma- yı gidermeye çalışırdı. Hasılı —kimbilir ne maksat güttüğünü şu anda artık asla kestiremeyeceğimiz— Ahmet Rıza Bey'in, üstüne vazife olmayan, bu gayretkeşliğine kapılmaması, dolayısıyle istifa etmemesi Ahmet İzzet Paşa için çok daha doğru bir davranış sayılırdı. 


Halil Bey'in Bir Tezkeresi 
10 kasım 1918. Rahatsız olduğunu ileri sürerek 
haremden dışarı çıkmayan padişaha şu tezkereyi 


yolladım: 
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«Meclis-i Mebusan başkanı Halil Bey, bana telefon etti; kabine değişikliğinin duyulduğunu, bunun gerçek olup olmadığını sordu. Bunun gerçek olduğunu bildirmem üzerine şu sözleri söyledi: «Meşrutiyet kuralları gereğince kabine bunalımı meydana geldiği takdirde, hükümdarın ayan ve Millet Meclisi başkanları ile görüşüp müşavere etmeleri gerekir. Bu defa sadece ayan meclisi başkanının çağrılması ve Millet Meclisi başkanının meseleden haberdar edilmemesi usule ve geleneğe aykırı düşmüştür. Bundan anlaşılıyor ki padişah hazretleri Millet Meclisine karşı güvensizlik beslemektedir. Bizim bu kanaatte olduğumuzu padişah hazretlerine arzetmenizi rica ederim.» Şimdiye kadar süregelen usul ve geleneğin korunması ve herhangi dedikodulara meydan verilmemesi için Millet Meclisi başkanını huzura kabul etmenizin münasip olacağını —b'r hatırlatma olarak— arzetmeye cesaret ettim. Ferman sizindir.» : 


Hareme bu tezkereyi yolladıktan kısa bir süre sonra padişahtan emir geldi. Telefonla Halil Bey'i saraya davet etmekliğim ve gelir gelmez de huzuruna iletmem emir buyruluyordu. Dediği gibi yaptım. Halil Bey'e telefon ettim. Kendisi gelir gelmez birlikte huzura çıktık. 

Padişah, Millet Meclisi başkanı Halil Bey'e Ahmet İzzet Paşa kabinesinin istifa tarzından büyük kırgınlık duyduğunu, bundan dolayı bu istifayı yorumlanmak üzere ayan meclisine gönderdiğini, maksadı- nın hiç bir zaman kanunuesasi dışına çıkmamak ve daima bu kanunun hükümleri çerçevesinde saltanat sürmek olduğunu uzun uzadıya anlattı. Halil Bey bu konuşmadan tatmin oldu mu olmadı mı orasını bilemem. Fakat hiç olmazsa formalite yerine getirilmiş oluyordu. 
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Veliahtın Padişahın Hatırını Sorması 


Veliaht Abdülmecit Efendi, Çamlıca'daki köşkün- den bana telefon etti. Padişahın sağlık durumunu ve hatırlarını sordu. Ertesi gün de Dolmabahçe Sarayı'ndaki veliahtlık dairesine geldi. Beni yanına çağırarak padişahın sağlığının duasında olduğunu, saygılarının kendilerine ulaştırılmasını istedi. Bu padişahin belirli bir rahatsızlığı olduğundan ileri gəlmiyordu. Saraylara ait eski bir gelenekti ve Abdülmecit Efendi onu yerine getirmekteydi. Zaten padişahın rahatsızlığı da bir gerçeğe dayanmıyor, son durumlar karşısında bir çeşit ortadan silinme eğilimine bağlı görünüyordu. 


İstanbul'daki Başlıca Kumandanlara Tavsiyeler 


10 kasım 1918. Haremde bulunan padişaha aşağıdaki tezkereyi yolladım: i 


Siz padişah hazretlerinden aldığım emir üzerine, birer saat ara ile, İstanbul Merkez komutanı Ahmet Fevzi ve genelkurmay başkanı Cevat paşaları Mabeyn-i Hümayun'a davet ettim. Her ikisine de sizn yüce selâm ve iltifatlarınızı arzettikten sonra, kendileriyle şu şekilde konuştum: 

«Şevketmeâb efendimiz sizi, yüklenmiş bulunduğunuz görevlerin sorumluluğunu hakkıyle kavramış, vicdan ve bilgi sahibi, yurtsever brer asker olarak tanıyor ve sonderece takdir buyuruyorlar. Geçirmekte olduğumuz büyük bunalımın şimdiye kadar tar h'im'zde bir benzerinin daha bulunmadığını açıklamaya lüzum görmüyorum. Rumların bugünlerde yaptıkları ve ölçüsünü daha da artıracakları çirkin tutum ve gösterilerinin mutlaka önlenmesi ve bu arada İtilâf devletlerinin de işe karıştırılmaması için bazı kesin tedbirlerin alınması gerektiğini padişah hazretleri sizlerin bilgilerinizden, güçlülülüğünüzden, vatan ve ulusseverliğiniz- den bekliyorlar. Padişah hazretleri sizinle bizzat görüşmek ve konuşmak arzusunda idiler. Hafif de olsa nezleden rahatsız bulundukları için bugün haremden çıkmaya karar verdiler; dolayısıyle bütün bu hususları size iletmekle beni görevlendirdiler.» 

Her iki kumandan da nail oldukları iltifat ve selâmdan sonderece duygulandılar. Derin bir saygı ve sadakatle size bağlı olduklarını belirttiler. Her türlü tedbirin fazlasıyle alınmış oduğunu, gerekirse yeni tedbirlerin de alınacağını, netice olarak hiç bir üzücü olaya meydan verilmeyeceğini, İstanbul'da güven ve asayişin korunması konusunda on b'n kişiye yakın bir kuvvetin hazırlanmış olduğunu, görevlerini gerektirdiği ölçüde ılımlı olarak, fakat askerce yerine getireceklerini, padişah hazretlerinin bu hususta müsterih olmasını ve kendilerine güvenmesini istirham ettiler. 

Cevat Pasa İstanbul'a gelmiş bulunan İngiliz askeri temsilcilerinden şimdilik memnun olduğunu. kendileriyle görüştüğünü, Rumlar bir münasebets'zliğe cesaret edecek olurlarsa görevini yerine getirmekte tereddüt etmeyeceğini onlara anlattığını, onlardan kabul gördüğünü ilâve etti. Durumu arzeder.m, ferman sizindir. 


Hünkâra Bir Tezkere 


Ertesi gün, sabah saat onda, yine haremde bulunan padişaha şu tezkereyi yazdım: 

Emir buyurmuş olduğunuz üzere mührünüzü eski sadrazam Ahmet İzzet Paşa kulunuzdan aldım. Tezke- 


reyle birlikte katınıza takdim ediyorum. Paşa, mührün mahfazasını kaybetmiş olduğunu, bunun üzerine, cebe 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girecek büyüklükte, yeni bir mahfaza ) yaptırdığını söy- 
1edi, Değişikliğin sebebi budur. 

Eski sadrazam mührü verirken size tazim duygularını iletmemi arzu etti. Size daima sadık olduğunu ve böyle kalacağını, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetinize hazır bulunduğunu arzetmemi benden rica etti. O sırada konakta eski Bahriye Nazırı tüm. Kendisi de aynı harar etli kelimeler ile sadakatini ve tazim duygularını belirtti. Siz padişah hazretleri haremden mabeyne çıktığınız zaman saygılarını sunmaya geleceklerini ve bunun ne zaman mümkün olacağının bildirilmesini de benden rica ettiler. Durumu arzederim. Ferman sizindir. 


Tevfik Paşa Sadrazam Oluyor 


11 kasım 1918 günü Tevfik Paşa sadrazamlığa getirildi. Padişahın Tevfik Paşa'nın sadrazamlığa getirildiğini bildiren geleneksel yazısı şöyleydi: 


Değerli vezirim Tevfik Paşa, 


İzzet Paşa kabinesi istifa etmiştir. Sizin belli bilgi ve tecrübelerinize ve halkın hakkınızdaki güvenine dayanarak sadrazamlığı size, şeyhülislâmlığı da Haydârizade İbrahim Efendi'ye vermiş bulunuyorum. 

İtilâf devletleri ile son zamanlarda yapmış olduğumuz mütareke savaş haline son vermiş bulunmaktadır. 
Simdi artık memleketimiz için kanuni ve meşrutiyet idaresine tamamıyle uygun düzenli b r yönetim zamanı gelmiş olduğundan. savaş halinin meydana getirmiş olduğu kanun ve ahlâk dışı davranışların en kısa zamanda ortadan kaldırılması gerekmektedir. Artık ülkemizin her tarafında kanun ve şeriat hükümlerinin btünüyle uygulanması icabetmektedir. Halkımız arasındaki ikiliğin, anlaşmazlığın yok edilmesi, bütün Osmanlıların tek bir gönül ve tek bir kalp olarak birleşip vatanın mutluluğu için omuz omuza vererek çalışması en büyük hedefimiz olmalıdır. Yeni hükümetin iç ve dış güvenliğimizi korumak ilk başta gelen görevlerin- den biridir. Bütün bu hususlarda sizinle işbirliği yapmak ve size yardımcı olmak niyetindeyim. Tanrı'nın hepimize başarılar lütfetmesini niyaz ederim. Amin. 


11 kasım 1918 
Mehmet Vahdettin 


İzzet Paşa Sarayda 


Yeni sadrazamın tayininden iki gün sonra eski sadrazam Ahmet İzzet Paşa saraya geldi. Önce beni ziyaret etti. Ben onun gelmiş olduğunu padişaha bildirmek ve huzura kabul edilmesini arzetmek için hazırlanıyordum ki hünkârın özel hizmetkârlarından biri geldi. Padişahın paşa hazretlerini huzuruna kabul edeceğini ve benim kendisine yol göstermemi emrettiğini bildirdi. Böylelikle, Ahmet İzzet Paşa'nın yanımda bulunduğunun kendisine haber verilmiş olduğunu anladım. 

Ahmet İzzet Paşa'nın önüne düştüm. Birlikte huzura girdik. Eski sadrazamı görünce padişahın takındığı tavır ve hareket dikkatimi çekti. Emri üzerine, dışarı çıkmayarak, ben de karşılarında oturdum. 


Padişah Hasta Rolünde 


Padişah yorgun, ağır ve muztarip görünmeye çalışan bir sesle İspanyol hastalığından (') çok zahmet 


(1) Birinci Dünya Savaşı sonlarında İstanbul'da yaygınlaşan bir çeşit grip. İspanyol Nezlesi diye adlandırılmıştı. 
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çekmekte olduğunu öyle bir halde ve öyle bir dilde anlattı ki, buna ben de inandım ve gerçekten üzüntü duydum. On dakikadan fazla sürmeyen bu görüşme- de hep kendisi konuştu. İzzet Paşa'ya tek bir kelime bile söyletmedi. On dakika sonra kendisinin ayağa kalkması üzerine ayrılma zamanının geldiğini anlayıp biz de kalktık. Eski sadrazamla, aşağı inmek üzere merdiven başına gelmiştim ki arkamdan koşan bir hizmetkâr şevketmeâbın beni çağırdığını haber verdi. İzzet Paşa'yı orada uğurlayarak tekrar padişahın yanına döndüm. Büyük bir şaşkınlığa uğradım. Biraz önce müthiş hasta görünen hünkâr şimdi tamamıyle değişmişti. Çehresinde hastalıktan en küçük bir iz görülmüyordu. Sesi de sonderece gür ve sağlamdı. 
Kırk beş dakika kadar beni yanında alıkoydu. Âdeta neşeliydi. Bu uzunca süre içinde İzzet Paşa'dan başka, hemen her konudan söz etti. Ancak bu arada şunu ağzından kaçırdı: Ahmet İzzet Paşa'nın yanımda bulunduğunu haber veren gayretkeş —her kim ise— bunu padişaha haber verirken eski sadrazam demeyi unutmuş olmalı ki, padişah gelenin İzzet Paşa değil, yeni sadrazam Tevfik Paşa olduğunu sanmış ve ondan dolayı hemen huzuruna çağırtmış. Yoksa eskisi olduğunu bilseymiş buna hiç de lüzum görmezmiş. 
Benim yol gösterciliğimle huzuruna girenin Tevfik Paşa değil de Ahmet İzzet Pasa olduğunu anlayınca artık bozmamış, kabul etmiş. Beni de birlikte oturtarak beş on dakika konuşmuş. 

Padişahın, hiç bir şeyi olmadığı halde, bu kadar ustaca hasta rolü oynayışına hayran kalmıştım. 
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Tevfik Paşa'ya Güvenoyu 


Tevfik Paşa kabinesi programını meclislerde okudu. Millet Meclisinde hayli gürültülü bir oturum yapıldı. Hatta oya başvurma sırasında çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından, yeniden oylama yapılarak, güvenoyu ancak ertesi günü alınabildi. 

Sultan Altıncı Mehmet Han Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız Sarayı'na taşındı. Kendisi önceden beri bu saraydan, özellikle sarayın harem dairesinden memnun olmadığını söyleyip dururdu. Sultan İkinci Abdülhamit'in çok sevdiği Yıldız Köşkü'nün ve orada ömrünü geçirdiği sıkıntılı dar ve karanlık dairenin —anlaşılan— onun küçük kardeşi Sultan Mehmet Vahdettin üzerinde de belirgin bir çekiciliği vardı. 
Kimbilir bu, belki de, iki kardeş arasındaki karakter benzerliğinin bir sonucuydu. Taşınmadan epey önce Yıldız Sarayı'nda geniş onarımlar yapılmasına başlatılmıştı. Bunları gözden geçirmek ve işleri hızlandırmak için haftada birkaç kere biz görevliler oraya gidip geliyorduk. Hünkâr, halk arasında dedikodu çıkmasından çekindiği için, bu taşınma hazırlığından gazetelere bilgi verilmemesini özellikle emretmişti. 


Daily Mail Gazetesinin Bir Yazarı Sarayda 


20 kasım 1918. Londra'da yayınlanan Daily Mail 
gazetesinin muhabiri sarayda beni görüp, padişahın huzuruna kabul edilmek istediğini rica etti. Durumu hünköra bildirdim. Arzettiğim istek yazısı şöyleydi ('): 


(C) Padişah Yıldız'a taşındıktan sonra mabeyne daha seyrek 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«Londra'da yayınlanan ünlü Daily Mail gazetesinin İstanbul muhabiri olup, sizden önceki rahmetli hakanın Rumeli gezisine gazetesi tarafından görevli olarak katılan ve halen de İtilâf devletlerinin Selânik'teki doğu ordusu genel karargâhında İngiliz basını adına savaş muhabiri görevlisi sıfatıyle çalışmakta bulunan Mister Word Price adlı zat, önceden beri kendisini tanıdığım ve aramızda dostluk olan bir kimsedir. Dün yanıma geldi. İtilâf devletleri kamuoyunu aydınlatmak ve elinden gelirse bizlere bir hizmette bulunmak amacıyle siz padişah hazretleri tarafından kabul olunmasını istirham etmektedir. Dün bu hususu size iletmiştim ama, izniniz çıkmadığından kendisini sarayda bekletemezdim. Bugün tekrar geleceğinden ben —haddim olmayarak— sizin kendisine cevap olarak vermiş olacağınız beyanatı şöylece tasarladım. Müsaade buyurursanız, bunları sizin cevabınızmış gibi, kendisine aktarayım: 


«1 — Bizim için çok uğursuz ve talihsiz geçen Trablusgarp ve Balkan savaşlarından daha yeni çıkmış bulunduğumuz bir dönemde bütün devletlerle dostça ilişkiler sürdürüyor ve bunu devamlı kılmak istiyorduk. Ulusal çıkarlarımız ve coğrafi durumumuz gereğince bizim bu büyük savaşa katılmamız asla doğru olmazdı. Eğer ben bu savaş çıkmadan önce tahta geçmiş bulunsaydım, Osmanlı devletinin taraf- 


çıkmaya başlamıştı. Bundan dolayı kendisinin huzuruna rahatlıkla çıkmak mümkün olamıyor, çoğu zaman durumları yazı ile bildiriyor, ondan da yazılı cevap ve emirler alıyordum. (Bu not kitabın yazarına aittir.) 
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sızlığını mutlaka korurdum. Vatanımı ve milletimi bu pek büyük felâketien uzak tutardım. 

2 — Ermeniler hakkında —söylenildiği gibi— 
bazı yolsuzluklar meydana gelmiş olduğunu, büyük bir üzüntü ile, ben de haber almış bulunmaktayım. Bu konuda derin araştırma ve incelemeler yapılmaktadır. Suçlu bulunanlar mutlaka cezalarını göreceklerdir (7). Ancak şurasını da hatırlatmak isterim: Ermeni komitelerinin bazı vilâyetlerde masum ve savunmasız halka karşı pek zalimce hareket ettikleri de bir gerçektir. Bunları elbette sizler de duymuşsunuzdur ve elbette bunlardan dolayı sizlerin de vicdanınız sızlamıştır. Ben, bir hükümdar olarak —cins ve mezhep farkını asla gözetmeksizin— bütün halkımın babasıyımdır. Bundan dolayı memleketimde meydana gelen her türlü haksızlıktan derin acılar duyarım. Herhalde şurasını belirtmem yerinde olur ki, böyle çirkin olayların yurdumda bir daha tekrarlanmayacağın- dan. bütün uygarlık dünyası güven duymalıdır. 

3 — Osmanlı vilâyetlerinde bulunan İngiliz esirlerine, savaş düzenlerine aykırı işlemlerde bulunulmuş olduğunu söylemeniz beni pek şaşırtmıştır. Çok eski bir dostumuz ve geçici bir süre için düşmanımız olan asil İngiliz milletine karşı biz Türkler her zaman sevgi ve saygı beslemişizdir. Bazı vilâyetlerde bazı görevlilerin, esirlerin barındırılması ve beslenmesi hususunda —sizin söylediğiniz gibi— ihmalleri olmuşsa bunlar elbette cezasız bırakılmayacaktır. Bu- 


(©) Vahdettin adına yapılan bu vaat, çok acı olarak gerçekleş. 
tirilmiş, birçok suçsuz Türk görevlileri bununla suçlanarak sudan bir yargılamadan sonra asılmışlardır. 
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nunla birlikte yine şurasını da hatırlatmam gerekir: Taşıt araç've imkânları zaten sınırlı olan ülkemde savaş dolayısıyle beslenme meselesi birçok zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Hatta bunun sonucu olarak bazt cephelerde kendi askerlerimin bile yer yer ve zaman zaman aç kalmış olduğunu tahta çıkışımdan sonra öğrendim. Şaştım ve tabiatıyle büyük üzgünlük duydum. İngiltere'nin eski dostluğunu ve rahmetli babam zamanındaki Kırım Savaşı'nda bu büyük devletin bize yaptığı yardımı her Türk daima şükran duygularıyle hatırlamaktadır.a 


Avrupa'daki Şehzadeler İstanbul'a Çağrılıyor 


Savaşın son günlerinde gerek öğrenim yapmak, gerek gezi niyetiyle Avrupa'da bulunan Osmanlı şehzadeleriyle sultan hanımların İstanbul'a dönmeleri için, Viyana ve Berlin elçiliklerine haber salınmıştı. 
Fakat birdenbire haberleşme imkânlarının kesilmesiyle bu konuda kesin bir sonuç alınamamıştı. Sultan Altıncı Mehmet, bunların sağlık durumlarını öğrenmek ve en kısa zamanda yurda dönmelerini sağlamak' işiyle beni görevlendirdiğinden, bu husus için Hariciye Nazırlığı ile temasa geçtim. 


Padişahın Gazeteci ile Görüşmesi 


23 kasım günü Daily Mail muhabiri yine geldi.. 
Durumu şu tezkere ile padişaha arzettim: 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«Daily Mail gazetesi muhabiri geldi. Siz padişah hazretlerinin bugün, lütfedip, kendisini kabul edeceğinizi ona müjdeledim. Derin şükranlarını arzetti. Yarın akşam saat on sekizde bir İngiliz muhribi ile Karadeniz'e çıkacağını eğer müsaade buyurursanız gitmeden görüşmek istediğini bildirdi. Ferman sizindir.» 

Padişahın kabulü üzerine İngiliz gazetecisi Word Price ertesi gün öğleden sonra saraya geldi ve huzura alındı. Tercümanlığı ben yaptım. Bir süre sonra Londra”nın ünlü Times gazetesinde yayınlanan ve o günlerin İstanbul gazetelerine de aktarılan padişahın beyanatı şuydu: 


“Osmanlı devletinin bu savaşa katılışı ödeta bir kaza sonucudur denebilir. Eğer siyasi ve coğrafi durumumuz ve bunlardan daha önce ulusal çıkarlarımız göz önüne alınmış olsaydı, ortaya çıkarılan bu oldu bitti halinin asla akla yatkın olmadığı anlaşılırdı. Ama çok yazık ki o zamanki hükümetin ileriyi göremeyişi bizi bu büyük tehlikenin tam ortasına attı. Eğer o zaman saltanat makamında ben bulunsaydım elbette bu elem verici sonuç hiç bir zaman meydana gelmezdi. 

Türkiye'de bazı siyasi komiteler tarafından Ermeniler hakkında reva görülen işlemleri, sonradan, büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bu gibi kötülüklerle aynı vatanın çocukları olan insanlar arasında geçmiş olan karşılıklı kıyımlar kalbimi çok derinden yaralamış bulunmaktadır. Tahta geçtiğim günden başlamak üzere bu çeşit olaylara yol açanların en ağır sekildə cezalandırılmaları için derhal inceleme ve araştırma yapılması emri vermiş bulunmaktayım. Şimdiye kadar bazı ayrıntılı engeller bu emrimin bir an önce yerine getirilmesini kösteklemiş olabilir. Fakat şu anda bu konu bütün inceliklerine kadar gözden geçirilmektedir. 

Türkiye'de İngiliz savaş esirlerine karşı yapıldığından şikâyet olunan hususlara gelince: Eğer böyle bir şey varsa bunun da derhal incelenmesini emredeceğim. Eğer yapılan şikâyet beslenme yetersizliğinden ileri geliyorsa, unutulmamak gerekir ki bizzat bizim askerlerimiz de bu yüzden çok sıkıntılar çekmişler ve kısmen de açlıktan ölmüşlerdir. Bütün bu haller, özellikle, ülkemizde ulaşım zorluğundan ve taşıt araçlarının yetersizliğinden ileri gelmektedir. 

Kırım Savaşı'nda İngiltere'nin müttefiki bulunan: babam Sultan Abdülmecit Han'dan ben de İngiliz milletine karşı dostluk, samimi saygı ve sevgi duyguları miras almış bulunmaktayım. Şimdi artık saltanat makamında ben bulunduğuma göre memleketim ile yüce İngiltere devleti arasında eskiden beri var olan dostça ilişkileri yenilemek ve bunu güçlendirmek için. 
bütün gücümle çalışacağım. Asil milletinizin büyük çoğunluğu tarafından, son elemli olaylardan dolayı tamamen suçsuz bulunan benim halkıma karşı da aynı duyguların beslenmekte olduğunu ümit etmek isterim. Türk halkı İngiltere'ye karşı, yukarıda da belirttiğim gibi, daha da candan yürekten dostluk ve sevgi beslemektedir. Milletimin büyük bir çoğunluğunun kendisine yöneltilmiş bulunan kötülüklerle en” ufak. ölçüde ortaklığı bulunmadığını ve sadece sayıca belli bazı şahısların bu hususlardan sorumlu bulunduğunu İngiliz milletine bildirmenizi —namuslu bir 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gazeteci olarak— sizden rica ederim. Bu sözlerim yüreğimden gelmektedir. 

Görüldüğü gibi Sultan Vahdettin, kendisine daha önce sunmuş bulunduğum notlar üzerinde bazı küçük değişiklikler yapıp, bunları hemen hemen olduğu gibi İngiliz gazetecisine aktarmıştı. 


Mister Word Price'in Bir Mektubu 


25 kasım 1918 günü Mister Word Price”ten aşağıdaki mektubu aldım: 


Perapalas Oteli 
Muhterem Lütfi Simavi Bey, 


Gelecek için düzenlemekte olduğum planlar, hiç beklemediğim bir şekilde, değişikliklere uğradı. Ben ngiliz donanmasıyle birlikte Sivastopol”a gitmeye hazırlanırken, acele aldığım bir telgrafla Londra ya çağrılmış bulunuyorum. Zan ve tahmin ettiğime göre İngiliz ortak basınının temsilcisi sıfatıyle yakında Pariste toplanacak barış konferansına gönderileceğim. 
Bu ani yolculuk sebebiyle, beni evinize çağırmak suretiyle yapmış olduğunuz nazik davete gelemeyeceğim- den ötürü pek üzgünüm. 

Ben dostunuzu Sultan hazretleriyle görüştürmek hususunda göstermiş olduğunuz dostluk ve yardımdan dolayı size gerçekten minnettarım. 

Padişah hazretleriyle yapmış olduğum görüşmeyi ve kendisinin beyanatını hemen dün akşam telgrafla Londra'ya ilettim. Bugünkü gazetelerde çıkacaktır ('). 

Eğer bir gün Londra'da küçük bir hizmetinizde bulunabilirsem bundan büyük gurur duyacağımı şimdiden bildirir, emrinize hazır bulunduğuma inanmanızı 


(1) Yukarıda örneği bulunan padişahın sözleri. 
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çok rica ederim. Londra'daki adresim şudur: 14 Hanover sküver - London. 

İngiltere'de bulunduğum sürece, Londra'ya gelecek olursanız sizi görmek şerefinden beni yoksun etmeyeceğinizi umar, dostluk duygularınıza tekrar teşekkür eder, en samimi dostluk duygularımın kabulünü istirham ederim. 

29 kasım 1918. 


Word Price 


Ayan Üyesi Şükrü Paşa'nın Ölümü 


22 kasım 1918 günüydü. Mabeyn-i Hümayun'da 
resmi işlerim ile meşgul bulunuyordum. Kardeşim ayan üyesi Şükrü Paşa'nın damadı Rauf Ahmet Bey telefon etti. Kayınbabası olan kardeşime, hazırlanıp Ayan'a gitmek üzere iken, birden hafif bir felç geldiğini haber verdi. O anda üzüntümden kendimi yitirecek hale geldim. Derhal! işlerimi bırakıp kardeşimin evine koştum. Fakat çağırdığımız doktorlar hiç bir şey yapamadılar. İki saat kadar sonra hayata veda eden kardeşim hepimizi matemlere boğdu. 

Birkaç yıl önce Sakız adası mutasarrıfı iken vefat eden, iktidar ve işbirliği, yüksek ahlâk ve fazileti, yurtseverliği ile tanınmış olan ağabeyim Hamdi Bey” in acısını daha unutamamışken uğradığım bu ikinci felâket beni adamakıllı sarstı. 

Ertesi gün sevgili kardeşimin cenaze törenini yaptık. Kendisini padişahın emri ve izni üzerine, Sultan Mahmut türbesi yanındaki küçük mezarlığa gömdük. Padişah, âlicenaplık gösterip ikinci mabeyinciyi, başhekimini ve daha başka bazı saray görevlile- 
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“rini —kendi adına— cenazeye yollamıştı. Birçok ta- 
'nınmış fikir ve devlet adamları kardeşime son saygı ve uğurlama görevlerini yaptılar. 


Veliahtın Başsağlığı Mektubu 


Veliaht Abdülmecit Efendi'den aşağıdaki telgrafı aldım: 


«Muhterem biraderiniz Şükrü Paşa'nın Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş olduğunu duymakla derin üzüntüye uğradım. Size yürekten başsağlığı dilerim.» 


Bu arada Ayan Meclisi başkanı Ahmet Rıza Bey "de elemlerime çok samimi bir şekilde katıldı. Beni teselli etmek için kullandığı kelimelerden pek duygulandım, kendisine minnettar kaldım. 


Bir Fransız Subayı Ne İstemiş ? 


Biz cenazenin ardından ağır ağır yürümekte iken, Ahmet Rıza Bey bir münasebetini düşürerek, Fransız “ordusunda yüzbaşılık rütbesine kadar yükselip, halen İstanbul'a gelen Fransız askeri heyeti içinde görevli bulunan Halit Bey adında bir kişiden bahsetti. Sultan İkinci Abdülhamit zamanında Türkiye'den kaçmış olan bu eski Türk subayını kendisi Paris'te iken tanımış. 
Halit Bey, Fransa'nın yabancılardan kurulmuş Lejyon alayına yazılmış imiş. Zamanla terfi ede ede yüzbaşılığa kadar yükselmiş. Şimdi, yabancı bir devletin -subayı olarak da olsa, hazır İstanbul'a gelmişken büyük bir arzusunu gerçekleştirmek istiyormuş. Bu arzusu da halifenin elini öpmekmiş. 

Ahmet Rıza Bey bütün bunları bana anlattıktan sonra: 

— «Bu subayın bu şerefe nail olması için durumu Damat Ferit Paşa'ya (') açtım. Fakat henüz bir netice alınmadı.» diyerek benden bir çeşit yardım isteyince o anda tepem attı. Vatanını, milletini, dinini ve ulusal şerefini ayakları altına alıp bize karşı düşman saflarında savaşan, şimdi de Fransız subayı üniformasıyle Beyoğlu caddelerinde boy göstermekten utanmayan bir adama —onu kendi elimle padişahın huzuruna çıkarmak için— aracılık edebilecek kıratta bir kimse olmadığımı, bu aracılığı yapan başkalarının da doğrusu çok cesur olduklarını, ayrıca padişahın da böyle bir ricaya sabır ve tahammül göstermesine şaştığımı bağırırcasına sayıp döktüm. Ahmet Riza Bey hiç bir cevap veremeyerek sustu. 

İki gün sonra Mabeyn-i Hümayun'da görevime başladığım zaman, kardeşimin cenazesine karşı gösterdiği lütufkâr ilgiden dolayı kendisine teşekkür ettiğim padişaha bu Halit Bey meselesini de açtım. 
Sultan Vahdettin onu kabul edecek miydi, etmeyecek miydi burasını bilemem. Ancak ben işi olmuş bitmiş göstererek, böyle bir adamı huzura kabul etmediği için kendisine bütün Türkler ve müslümanlar adına teşekkürler ettim. Tabiatıyle bu konu bir daha da ortaya atılmadı. 


. 


(1) O tarihlerde Ahmet Rıza Bey'le Damat Ferit Paşa'nın araları pek iyi idi. (Bu not kitabın yazarına aittir.) 
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Sadrazamlığa Heves Edenler 

Ancak bu konuşma sırasında, tebessüm ederek, benim çok çirkin gördüğüm bu aracılık sahiplerinin gözlerinin sadrazamlıkta olduğunu belirten padişah, konuşmasını: 

— «Onlar da heveslerini alsınlar...» diye bir cümle ile bağlamıştı ki bu cümleden ne mânâ çıkaracağımı kestiremedim. Aradan bir süre geçtikten sonra Damat Ferit Paşa defalarca sadrazam oldu. Bundan anlaşılıyordu ki padişah, daha o günlerde, damadını sadrazam yapmayı kafasına koymuştu. 


Mister Brown, Padişahı Görmek İstiyor 


18 aralık 1918. Bugün haremde bulunan padişaha 
şu tezkereyi yolladım: 


«Bendenizle görüşmek arzusunda olduğunu size daha önce arzettiğim Mister Brown dün akşam evime geldi. Kendisi Sultan İkinci Abdülhamit zamanında Amerika'nın İstanbul elçiliği müsteşarlığında ve maslahatgüzarlığında bulunmuştu. Aralıklı olarak iki kere yaptığı Türkiye görevinin toplamının yedi yıl kadar tuttuğunu anlattı. Kendisi ülkemizi ve ülkemizin birçok fikir ve devlet adamlarını yakından tanıdığı gibi, biraz Türkçe de konuşmaktadır. Samimi bir Türk dostu olduğunu ileri sürüyor. Mister Brawn, Ermenilere büyük zulüm yapılmış olduğu propagandasından dolayı Amerika'da kamuoyunun sonderece aleyhimize geliştiğini anlatıyor. Bu konuda şöyle birtakım fikirler de ileri sürdü: Hükümetlerin yaptıkları şeylerden dolayı o hükümetlere mensup bulunan milletler de tabiatıyle sorumlu sayılırlar. Bu her ülkede böyledir. O halde yapılmış olan zulüm hareketlerini birkaç kişiye yüklemekle böyle bir sorumluluktan kurtulmaya imkân yoktur. Bu böyle olduğuna göre, ortada bir suç varsa bir yandan bu suçu samimiyetle kabul ve itiraf etmeli, öte yandan da suçun başlıca işleyicilerini vakit geçirmeden cezalandırmalıdır. Ancak bu suretle dışarıda memleketimiz ve halkımız aleyhindeki hava biraz dağıtılabilir. 

Mister Brawn, bu fikirlerle birlikte şunları ilâve ediyor: Suçlular hakkındaki araştırma ve inceleme hızla yürütülürken, bununla yetinmemeli, Osmanlı devleti derhal İsveç, Danimarka, İsviçre ve Felemenk gibi tarafsız devletlere başvurarak onlardan birer delege göndermelerini istemelidir. Bu delegeler Türkiye'ye gelip Ermeni meselesini bizzat yerinde incelemelidir. Kendilerine her türlü kolaylık da gösterilmelidir. Eğer bunlar yapılacak olursa dışarıda aleyhimizdeki akım yavaş yavaş tavsayabilir. 

Bu zatın bir teklifi daha var: Siz padişah hazretlerinin Amerika cumhurbaşkanı Mister Wilson'a bir mektup yazmanızdan büyük faydalar umuyor. Bu mektupta Ermeniler meselesinin incelenmesinin ve ona sebep olanların şiddetle cezalanmasının tarafınızdan ilgililere emredilmiş olduğunu. bu konu bir komisyon tarafından büyük bir titizlikle incelenmekte ise de sizin bununla da yetinmediğinizi; ayrıca tahkikat- ta bulunmak üzere İsveç, Danimarka, İsviçre ve Feiemenk hükümetlerinden birer delege istettiğinizi; bu çirkin olayların bir daha tekrar etmeyeceğini ifadeden sonra, ülkenizde gerekli her türlü ıslahatı yapmak, planlar, projeler düzenlemek üzere tarafsız bir 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ülkeden uzmanlar getirmeyi düşündüğünüzü yazmanız tavsiyesinde de bulunuyor. 

Anladığıma göre Mister Brawn, tarafsız ülke sözüyle Amerika'yı kastetmektedir. Ancak, öteki devletlerin rekabet duygusunu uyandırmak için bunu açıkça söylemiyor ve belirsiz bırakmaya çalışıyor. Hatta mektubunuzda da bu hususun belirsiz kalmasını uygun görüyor. 

Kendisi önümüzdeki pazar günü Paris'e hareket edecekmiş. Oradan Amerika'ya geçeceğinden, sizin mektup işinizi üzerine almaya hazır olduğunu ifade ediyor. Her ne kadar Osmanlı devleti ile Amerika arasında siyasi ilişkiler kesik bulunmakta ise de, iki taraf resmen birbirine savaş ilân etmiş olmadıkların- dan siz padişah hazretlerinin mektubunu bizzat cumhurbaşkanı Wilson'a takdim edeceğini söylüyor. 


Mister Brawn'ın bana anlattıklarını özetleyerek arzetmiş bulunuyorum. Perşembe günü akşamı saat yirmi birle yirmi bir otuz arasında kendisini, Maarif Nazırı Rıza Tevfik Bey kulunuzla birlikte, huzura kabul buyurabileceğinizi ona müjdelemiş bulunuyorum. 
Ferman sizindir.» 

Mister Brawn'ın beni ziyaret etmesi hünkârın hiç hoşuna gitmedi. Kendisinin ancak benim aracılığımla huzura çıkarılmasını, tercümanlığı da benim yapmamı rica ettiği, padişah tarafından kabul edilmiş olmasının başka çevreden duyulmamasını özellikle rica etmişti. Hariciye Nazırı Reşit Paşa da padişaha böyle bir arz ve ricada bulunmuştu. Fakat padişah bu iki kanaldan da gelen ricayı gözönüne almadı. Her nedense yanına Maarif Nazırı Rıza Tevfik Bey'in de 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katılmasını buyurdu. Mister Brawn'ı kabul edişi de bir hayli soğuk geçti. 


Donanma Cemiyeti Aleyhindeki Propagandalar 


20 aralıkta padişaha şu tezkereyi yolladım: 


Mabeyn dairesine gelen Osmanlı Donanma Cemiyeti temsilcileri, siz padişah hazretlerine ilişikteki yazının sunulmasını benden rica ettiler. Ayrıca şifahen de şunları anlattılar: 

«Osmanlı Donanma Cemiyeti 1909 yılı temmuz ayında, hiç bir resmi makamın ilişiği ve etkisi olmaksızın, doğrudan doğruya halkımızın Türk donanmasının geliştirilmesi konusunda hissettiği ihtiyaç üzerine ve yine doğrudan doğruya milletin sinesinden meydana gelmiş bir kuruluştur. Öte yandan Osmanlı Donanma Cemiyeti'nin tüzüğü, Bakanlar Kurulu'ndan geçmiş, padişah tarafından da onaylanmıştır. İlgili yerlerde buna ilişkin kayıtlar da bulunmaktadır. Daha sonra adı geçen cemiyet yeni padişah hazretlerinin de resmen himayesi altına alınmıştır. 

Durum bu kadar açık ve kesindir ve bu durumun değiştirilmesi ya da ortadan tamamıyle kaldırılması padişahın yeni ve özel bir emriyle, cemiyetler kanununun on dördüncü maddesinin değiştirilmesine bağlıdır. Bazı gazetelerin cemiyet aleyhindeki garaz dolu yazılarına rağmen (") Osmanlı Donanma Cemiyeti hiç 


(C) İttihat ve Terakki partisinin karşısında olanlar, bu parti ik. 
tidardan düştükten sonra, onun zamanındaki her türlü kurumları onun eseri sayıyorlardı. Donanma Cemiyeti'ne de bu sebeple karşı çıkıldığı anlaşılıyor. 
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bir zaman siyasetle meşgul olmamıştır. Bunun böyle olduğunu eldeki bütün belgelerle ve dosyalarımızla ispat etmeye her an hazırız. 

Osmanlı Donanma Cemiyeti, bütünüyle, tarafsız bir kuruluştur. Misal olmak üzere şunu da arzedelim ki toplantılarımızda şimdiki Dahiliye Nazırı bir üye olarak çok vakit hazır bulunmuştur. Yine şimdiki şeyhülislâm Haydarizade İbrahim Efendi bir yıldan fazla bizde üye olarak kayıtlı bulunmuştur. Üçüncü kongremizin mazbata muharrirliğinde (zabıt katipliğinde) bugünkü Maliye Nazırı Abdurrahman Bey görev almıştı. 

Şimdi Donanma Cemiyeti'nin taşınır taşınmaz bütün mallarına el konmakla, onun millete karşı yüklenmiş olduğu görevlerinin tümü engellenmiş olacaktır. Ayrıca piyango, sigara kâğıdı, ipekçilik, tütün, tarım ve benzeri kaynaklardan elde edeceği gelirin ortadan kaldırılması da millet adına büyük ve zararlı sonuçlar meydana getirecektir. Biz cemiyet mensuplarının buradan en küçük bir maddi kazancımız bulunmamaktadır. Hepimiz görevlerimizi karşılıksız yapmaktayız. Cemiyette maaş almakta olan küçük bir memur kadrosu vardır, bunların aldıkları para pek az olduğu gibi, onlar olmaksızın bazı kırtasiye ve formalite işlerini yürütmeye de imkân yoktur. 

Cemiyette görevini kötüye kullanmalar olduğu ileri sürülmüş, bunu incelemek üzere müfettişler gönderilmiştir. Ancak böyle hiç bir şeyin söz konusu olmadığı müfettiş raporlarıyle pekiştirilmiştir. Şimdi bu cemiyet aleyhine bir kanun hazırlandığını duymaktayız. Böyle bir kanun, her şeyden önce, kanun dışı olacâktır. Hükümette, Donanma Cemiyeti'nin Bahriye Nazırlığı'na katılması yolunda müzakereler yapıldığıni düyduk. Bu müzakereler yapılırken bizzat Bahriye Nazırı toplantıda hazır bulunmamıştır ve kendisi bu katılma kararına karşıdır. Bahriye Nazırı'nın bu karşı tutumuna rağmen, hükümetin padişahtan emir alıp bunu gerçekleştireceği ya da gerçekleştirmeye çalışacağı anlaşılıyor. 

Yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız üzere, böyle bir padişah emri çıkacak olursa, cemiyetler kanunun on dördüncü maddesinin değiştirilmesi de şarttır. Bütün bu hususların padişahımız efendimize arzını rica ediyoruz.» 


Müdafa-i Milliye Cemiyeti'nin Kaldırılması 


Tevfik Paşa kabinesi, gerçekten de, Donanma Cemiyeti'ni Bahriye Nazırlığı'na ve Müdafa-i Milliye Cemiyeti'ni de Harbiye Nazırlığı'na katıp bağlamak arzusunda bulunuyordu. O bunu başaramadı ama, daha sonra iktidara gelen Damat Ferit Paşa, memlekete pek çok hizmetler ve yararlıklar gösteren bu iki ulusal kurumu bir kalemde ortadan kaldırdı ve mallarına el koydu. Çünkü kendisinden önceki iktidara ait neler varsa onun nazarında hepsi kötü şeylerdi ve daima her şeyin en iyisini kendisi yapabilirdi. 


Millet Meclisi'nin Feshedilmesi 


21 aralık 1918. Daha önceden düzenlendiği anlaşılan gizli bir karar gereğince, beş milletvekili meclise bir gensoru yöneltmişlerdi. Bu gensoru okunup cevaplandıktan sonra milletvekillerine, Meclis-i Mebusan'ın feshedildiğine dair padişahın fermanı okundu. Padişahın fermanı şuydu: 


«Bazı zorunlu siyasi sebeplerden dolayı Meclis-i Mebusan'ın feshi gerekmektedir. Kanunuesasim'z'n değiştirilmiş 7. maddesinin özel fıkrası «gerektiğinde meclisin feshi hakkını padişaha vermiş bulunduğundan? bu madde ve fıkraya dayanarak adı geçen meclisi bugünden itibaren kanun gereğince feshediyorum.» 


21 aralık 1918 
Mehmet Vahdettin Sadrazam Tevfik 


Feshe Nasıl Karar Vermişlerdi ? 


Haftada bir ve bazan da iki defa saraya gelen ve her defasında da huzura kabul edilen Ayan Meclisi başkanı Ahmet Rıza Bey, o gün yine gelmişti. 
Padişahın huzuruna çıktı. Bir süre kalıp gitti. O gittikten sonra hünkâr beni yanına çağırttı. Halinde bir olağanüstülük vardı. Yarım saate kadar çok önemli bir haber duyacağımı söyledi. 

— «İnşallah hayırlı bir şeydir efendimiz.» dedim. 

— «İhtiyarla () —Sadrazam Tevfik Paşa'yı kastediyordu— Meclis-i Mebusan"ı feshediyoruz.» cevabını verdi. 

— «Yirmi dakika kadar öncə Ayan Reisi Ahmet 


(0) Sadece bu paragraftaki tutumları ve bir sadrazamdan —gerçek bir argo diliyle— «ihtiyar» diye söz edişi bile, Sultan Vahdettin'in özelliklerini karakterini aydınlatan belirli ipuçları teşkil etmektedir. 
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Rıza Bey'i huzurunuza kabul buyurmuştunuz. Tabii bu: konuda kendisiyle görüşmüşsünüzdür.» 

— «Hayır, —manalı manalı güldü— Ahmet Rıza Bey'in bundan katiyen haberi yoktur. O da fesih haberini herkes gibi bir anda alacaktır.» 

Padişahın yanından ayrıldıktan kırk beş dakika sonra, Ahmet Rıza Bey telefonla beni aradı. Şimdi birkaç dakika önce meclisin feshedildiği haberini aldığını, doğrusu buna çok şaştığını söyledi. Ben de —daha bir seat önce yanında bulunduğum halde— padişahın bunu kendisine haber vermemiş olduğuna hayret ettiğim cevabını verdim. 

Çok tahmin ediyorum ki Ahmet Rıza Bey, telefonu kapadıktan sonra, saflığıma kıs kıs gülmüştür. 
Nitekim ben de can ve yürekten ona güldüm. 


Ahmet Rıza Bey Saraya Neden Sık Sık Gelirdi ? 


Ahmet Rıza Bey'in böyle sık sık saraya gelmesi —benim naçiz kanaatime kalırsa— Ayan Meclisi başkanı olmasından değil, hünkârla olan çok eski ve: köklü dostluğundan ileri geliyordu. Çünkü, bilindiği gibi, meclis başkanlarının sarayla ilişkileri pek söz konusu değildir. Meclis başkanları ancak olağanüstü hallerde —kabine bunalımı olduğu, müzakeresi yapılacak sonderece önemli kanunlar hakkında bilgi vermek gerektiği durumlarda ve hükümdarın özel çağrısı üzerine saraya gelirler. Meşrutiyeti kabul ederek idare tarzlarını benimsediğimiz bütün Batılı ülkelerde: usul ve görenek böyledir. Sultan Mehmet Reşat'ın saltanatının son yıllarında Ayan ve Millet Meclisi: 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başkanlarının ve hatta bazı ayan üyelerinin kendiliklerinden gün tayin ederek saraya gittikleri görülmüştü, ama bu da tabiatıyle usule aykırı idi. O zamanki alışkanlığın etkisiyle olmalı, bir seferinde o günlerin ayan başkanı Rifat Bey, izin almadan ve çağrılmadan saraya gelmiş —benim hatırlatmam üzerine— padişah kendisini kabul etmemişti. Bu davranıştan küskünlük duyan Rifat Bey istifa etmeye kalkışmış, fakat sonra vazgeçmişti. 


Şimdi ise Ahmet Rıza Bey, her istediği anda saraya gelip padişahla başbaşa görüşebiliyordu. 


Boğaz'da Yoğun Sis 


6 ocak 1919. Vaktinin çoğunu haremde geçirmeyi 
iyice âdet haline getirmiş bulunan padişaha şu tezkereyi yolladım: 


«Veliaht hazretleri beni telefonla arayarak, dün akşam Üsküdar'a dönerken, binmiş olduğum istimbotun yoğun sis yüzünden yolunu şaşırmış olduğunu ve Boğaz”da demirli bulunan bir İngiliz zırhlısına yanaşma- ya mecbur kaldığını, zırhlının subayları tarafından büyük bir saygı ile karşılandığını, onların verdikleri bir kılavuzla ve binbir zorlukla Üsküdar'a varmış bulunduğunu beyan etti. Durumu size arzetmemi, İngiliz bahriyesinin kendisi hakkında gösterdiği nezaketten dolayı İstanbul'daki İngiltere temsilcisine hükümet adına teşekkür edilmesi için sadrazama emir buyurmanızın uygun olduğuna inandığını da ilâve etmemi tavsiye buyurdu. Ferman sizindir.» 
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Tevfik Paşa Kabinesinin İstifası 


Tevfik Paşa kabinesi 12 ocak tarihinde padişaha istifasını verdi. Paşa, yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu görevi kabul etti. Bazı kabine arkadaşlarını feda ederek kurduğu yeni hükümet üyeleri ile birlikte —yemin etmek üzere— saraya geldi. 


Refik Bey Aleyhinde Yayınlar 


Bazı gazeteler Hazine-i Hassa genel müdürü Refik Bey aleyhinde sürekli yazılar koymaya başladılar. 
Meselâ bu arada Vakit gazetesi de «Karanlık Bazı Şeyler Dönmüş Müdür ?» başlığı altında makaleler yazdı. 

Padişahın veliahtlığı zamanında, Avusturya imparatoru ve Macaristan kralı François Joseph'in cenaze töreninde bulunmak üzere Viyana'ya giderken bu zatı ilk defa, trene bineceğim sırada görmüştüm. Kendisinin veliahtın büyütmesi ve Defter-i Hakani () müdürü olduğunu da seyahat sırasında öğrendim. Daha sonra Almanya yolculuğunda da beraber bulunduk. Vahdettin Efendi'nin, padişah olarak tahta çıkışında ilk iş olarak bu zata mabeyincilik ünvanını verdiğini ve Hazine-i Hassa genel müdürlüğüne tayin ettiğini, o günlerdeki Avrupa gazetelerinde okumuştum. 

Yapılan bu yayınlardan padişahın fena halde canı sıkıldı. Şevketmeâb bu konuda benimle birçok de- 


(1) Tapu ve Kadastro. 
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“alar konuşmalarda bulundu. Bir defasında, ki başkâtip Ali Fuat Bey de yanımızdaydı, padişah yine aynı konuyu açtı. Söylediklerinden şu cümleleri aynen aktarıyorum: 


— «Refik benim büyütmem ve adamımdır. Özel işlerim ve harem dairesinin alış verişleri için kendisini günde birkaç kere çağırtır ve emirler veririm. O benim sadece özel işlerimin adamıdır. Kendisiyle siyasi konulardan söz ettiğimizi, yani ona bir çeşit fikir danıştığımı iddia etmek kadar saçma bir şey olamaz.» 

Başka bir seferinde zevcesi kadınefendinin, hatta öz kızlarınır bile Refik Bey'in aleyhinde olduklarından yakındı. Bunlar tutumlu ve idareli harcamaların- dan ötürü Refik Bey'e kızıyorlarmış. Halbuki ona harcama konusunda her türlü emirleri veren tabiatıyle kendisi imiş. Çeşitli şikâyetlerin önünü almak için durumu karısı ve kızlarına da açıklamak zorunda kaldığını söyledi. 

Benim naçiz kanaatime göre en büyük hata, padişahın, şehzadeliği zamanında vekilharcı olan bir kimseyi Hazine-i Hassa genel müdürü ünvanı altında yine eski görevi ile yükümlü tutması olmuştur. 
Onun, bir şehzade dairesi ile bir hükümdar sarayı arasındaki farkı birbirinden ayırt edememesi affo-Tunmaz bir kusurdur. 

Hünkârın özel işleri için Refik Bey'i sık sık ca- 
.ğırtmasını, gerçek olayları yakından bilmeyenler, onun padişah üzerindeki büyük nüfus ve etkisine yormuşlardı. Hatta hükümet üyelerinden bile bazı kimselerin bu kanaatte bulunduklarını sonradan öğrendim. 
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Sarayda Ekonomiye Uyma 


Mabeyn-i Hümayun'da ekonomiye sonderece uymak zorunluluğu doğmuştu. Bu yüzden hizmetlilerden çoğu durmadan yemeklerin azlığından şikayet etmeye başladılar. Şikâyetçilerin başta gelenleri öteden beri padişahların özel hizmetlerini gören haremağaları —ki padişahın tahta çıkmasından sonra yeniden musahiplik (') derecesine yükselmişlerdi—'ve öteki yakınları idi. Ben buna karşı tabiatıyle bir şey yapamazdım. Bundan dolayı onların yakınmalarını durma- 
.dan «inşallah, maşallah» cevaplarıyle geçiştirmeye mecbur oldum. 


Saraya Ait, Saray Üzerine Yayınlar 


Saray üzerine yapılan yayınlara mutlaka bir son “verilmesi gerekiyordu. Padişahın emri üzerine Vakit gazetesi sahibi ve başyazarı Ahmet Emin Bey'i (2) mabeyn dairesine çağırıp kendisini aydınlattım ve bazı uyarmalarda bulundum. Ahmet Emin Bey, ricam üzerine, o günlerde gazetesinde aşağıdaki yazıyı yayımladı: 


C) İkinci Abdülhamit zamanına kadar harem ağalarının sarayda nüfuzları çok fazlaydı. Kitabın başında görüleceği üzere, Sultan Reşat zamanında bu nüfuz kırılmış, haremağaları gerçek yerlerine oturtulmuşlardı. Haremağalığı bir çeşit hizmetçilik, musahiplik ise bir çeşit mevkidir. Yazar bunu hatırlatmak istiyor. 

(2) Ünlü gazeteci Ahmet Emin Yalman. Kitapta adı geçenler- den günümüzde tek sağ bulunanı odur. 
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Karanlık Şeyler Dönmüş Müdür? 


Saray-ı Hümayun İlerigelenlerinden Bazılarının Açıklamaları 


«Sonderece azimli ve yepyeni bir döneme uygun olarak hareket etmemiz lâzım gelen bir zamanda, hükümetimizin başında eski usullere bağlı ve eski zihniyetle yetişmiş bir kabine bulunmaktadır. Bu, aslında sonderece elem verici siyasi bir gericilikten başka birşey değildir. Kamuoyu bu gericiliğin sebebini ve kaynağını öğrenmek istediği için, ortalıkta türlü türlü söylentiler dolaşıp durmaktadır. Bu söylentilerden bir kısmına göre gerici etkiler saray çevresinden, başka bir kısmına göre de Tevfik Paşa'nın yanında yöresinde bulunanlardan gelmektedir. 

Bir iki gün önce yazdığımız bir başyazıda bu söylentilerden üzerinde en çok durulan ve ısrarla tekrarlanan birisini ele almıştık. Adını andığımız söylentiye göre karanlık etkilerin kaynağı, başında Hazine-i Hassa genel müdürü Refik Bey'in bulunduğu bir mensuplar topluluğudur. Bu meselenin memleketin yaşamı yönünden büyük bir önemi bulunması dolayısiyle, konuyu derinlemesine incelemek istedik. Yazarlarımızdan birkaçını Mabeyn ilerigelenlerinden birkaçı ile ve durumu yakından bilen daha başka kimselerle görüşmeye yolladık. Yazarlarımızın bu görüşmeler sonucunda edindikleri kanaatin özeti aşağıdadır: 

Saray çevresinde bir geriye dönüş ve tahakküm etme fikir ve niyetinin bulunduğu katiyen söz konusu olamaz. En kuvvetli tahtların sarsıldığı ve demokrasi fikrinin gittikçe güçlendiği bir sırada eski usulde bir 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tahakküm ve istibdat kurmayı akla getirmek bile mümkün değildir. Sarayda hiç bir kadınlar topluluğu ve nüfuzu da yoktur. Padişah hazretleri meşrutiyetin gereklerini yerine getirmeye sonderece bağlıdır. 
Memleket ve milleti ilgilendiren meseleler hakkında, sorumluluk sahibi bulunan, sadrazam paşadan başka hiç kimse ile fikir ve görüş alış verişinde bulunmazlar. Mabeyn ilerigelenlerinin huzurda bulundukları sırada siyasi konulardan söz açmak da âdet değildir. 

Refik Bey'e gelince: Bu zat, padişahın daha şehzadeliği zamanında sarayda büyütülmüş, okula gönderilmiştir. Sadece padişahın kişisel yakını ve bir görevlisi durumundadır. Gerçi kendisi sık sık huzura çağrılır; fakat bu çağrılmalarda ona sadece sarayın özel işleri ile ilgili görevler verilir. Bu belli ve sınırlı görevlerinin dışında onun hiç bir sıfatı ve yeri yoktur. Hiç şüphesiz, sık sık huzura davet olunması, bazı kimselerin dikkat nazarını çekmiştir; bundan dolayı da garip, yersiz ve asılsız söylentiler ortaya atılmıştır, 

Kabineye gelince: Padişah hazretleri, kişiliği bakımından herkesin saygı ve güvenini kazanmış olan Tevfik Paşa'yı kabineyi kurmakla görevlendirmiş olup, bu kabinenin kuruluşundan doğan sorumluluklar ise tamamıyle Tevfik Paşa'ya aittir. 

Gerçeklerin meydana çıkmasından başka bir arzumuz ve niyetimiz olmadığı için mabeyn ilerigelenlerinin yapmış olduğu bu açıklamayı memnunlukla sütunlarımıza geçiriyoruz. 

Bu arada şurasını da belirtelim: Bizler zaten bir «mensuplar zümresi»nin padişahın fikir ve görüşleri 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üzerinde etkiler yarattığını ileri sürmek gibi bir haddini bilmezlikte bulunmadık. Tarihte birçok misalleri görüldüğü üzere —bir hükümdarın etrafında bulunmalarından dolayı— kendilerinde birtakım güçler bulunduğunu vehmedenler ve hükümet üzerinde etki yapmaya yeltenenler olmuştur. Biz, herhalde —saray ilerigelenlerinden olsunlar olmasınlar— bazı kimselerin, bir «mensuplar zümresi» şeklinde, padişaha değilse bile hükümet işlerine tesir ettikleri iddiasında ısrar edeceğiz. Çünkü bütün işlerimiz o kadar acz içinde ve günümüz durumunun gereklerine o kadar uygunsuz bir tarzda yürütülüyor ki, bütün bu olup bitenlerin ardında hiç bir karanlık etkinin bulunmadığına inanmak gerçekten güçtür. Günümüzdeki ahval ve şartların sadece siyasi yaşamımızdaki karışıklığın tabii bir sonucu olduğunu düşünmeye kolay kolay ihtimal verilemez.» 


Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Ölümü 


Uzunca bir süreden beri hasta yatmakta bulunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 21 ocak 1919 günü vefat etti. Bu haberi —pek seyrek olarak mabeyine çıkan— padişaha şu tezkere ile arzettim: 


«Tanrı siz padişah hazretlerinin ömürlerini ve sağlığını uzun ve devamlı buyursun, âmin. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın bugün saat on ikide vefat etmiş olduğunu, kendisinin yakınlarından Mazhar ve tedavisini yapan doktor Necmettin Arif beyler şimdi telefonla bana bildirdiler. Rahmetlinin cenazesi önümüzdeki perşembe günü sabahleyin Kalamış'tan istimbotla Sirkeci iskelesine ve oradan da Fatih Sultan Mehmet Han 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hazretlerinin türbesi yanındaki mezarlığa götürülüp burada defnedilecekmiş. Telefon edenler, rahmetlinin ölmeden önce, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını vasiyet ettiğini belirttiler. 

Askeri tören, istimbot ve öteki hususlar için başyaver bey kulunuzla görüşmekte olduğumu ve siz padişahımızın sayesinde gerekli her hususun yerine getirileceğini arzederim. Ferman.» 


23 ocak perşembe günü yapılan cenaze töreninde —padişah adına— başyaver albay Naci Bey, saray gemileri başkaptanı Hafız İbrahim Pasa ve ben hazır bulunduk. Cenaze toprağa verildikten sonra rahmetlinin faziletleri ve üstün vasıfları konusunda eski sadrazam Ahmet İzzet Paşa güzel ve dokunaklı bir konuşma yaptı. 

Ertesi gün, rahmetli paşanın en küçük oğlu, Galatasaray Lisesi öğrencilerinden Bedrettin Bey, benimle birlikte huzura kabul olundu. Hünkâr çocuğa başsağlığında bulundu, iltifat etti. 


Ahmet Muhtar Paşa Namuslu Bir Adamdı 


Ahmet Muhtar Paşa, 1877 - 1878 Osmanlı - Rus savaşında, doğu Anadolu cephesindeki başkumandanlığı sırasında büyük yararlıklar göstermiş: büyük şöhret ve gazilik unvanı kazanmıştı. İyi bir asker, namuslu, temiz bir insandı. Kısa süren sadrazamlığı döneminde herhangi bir başarı gösteremedi. 

Balkan Savaşı'ndan sonra Avrupa'dan İstanbul'a döndüğümde ziyaretine gidememiştim. Bundan, kendisine gücehik olduğum anlamını çıkarmış ve bir gün kendiliğinden Şişli'deki evime gelmişti. Bir saatten 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fazla devam eden sohbetimiz sırasında en çok, sadrazamlığı esnasında kabinesine almış olduğu Kâmil Paşa ile Şeyhülislâm Cemalettin Efendi'den yakınmıştı. Bunlar kabinede ona bir yardımcı olmamışlar, tersine hep aleyhine entrikalar çevirmişlerdi. 


Hürriyet ve İtilâfçılar Sarayda 


«Hürriyet ve İtilâf Partisi Başkanı» imzasıyle, Sultan İkinci Abdülhamit'in son başmabeyincisi olan Nuri Paşa'dan aldığım bir mektupta, bu örgütün yeniden kurulup çalışmaya geçmiş olduğu bildiriliyor; kendisi, ikinci genel başkan Mustafa Sabri Efendi ve genel sekreter Ali Kemal Bey'den (!) kurulu bir heyetin padişaha tâzimlerini sunmak üzere Mabeyrn-i Hümayun'a gelmek arzusunda bulunduğu belirtilerek, durumun padişaha arzedilmesi ve alınacak cevabın kendilerine ulaştırılması rica ediliyordu. 

Gelen yazı hakkında Sultan Vahdettin'e bilgi verdim. O, hiç düşünmeye lüzum görmeden ertesi gün gelmeleri için cevap yazmamı emretti. Bunun üzerine, önce kendisinden izin aldıktan sonra, şu hususları hatırlatmamın bir görevim olduğunu söyledim: 

Yeniden canlandırılıp kurulduğu ve çalışmaya başladığı bildirilen «Hürriyet ve İtilâf»ın —şu anda meclis de feshedilmiş durumda bulunduğuna göre— bir parti değil, olsa olsa bir cemiyet olması gerekirdi. Birkaç kişi, her ne ad altında olursa olsun böy- 


(1) Sonraları İzmit'te linç edilen ünlü gazeteci ve yazar Ali Kemal. 
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ie bir cemiyet kurabilirlerdi; bunların önce birtakım formaliteleri tamamlamaları, hükümler karşısında kendilerini meşru gösterecek niteliklere sahip olmaları icabederdi. Şimdi saraya padişahı görmeye gelmek isteyen partinin hiç bir özel ve tüzel kişiliği yoktu. Meclis toplantı halinde bulunsa bile, milletvekillerinden meydana gelme bir partinin temsilcileri bile olsalar —padişah partilerüstü bulunduğuna göre— bunların padişah ile bir iliskileri olamazdı. Bunlar eğer sadece özel bir cemiyetin temsilcileri iseler onları kabul etmekle her önüne gelen cemiyetin temsilcilerinin , canları istediği vakit padişah tarafından kabul edilmeyi istemek hakları olurdu. 

Benim uzun uzadıya sayıp döktüğüm bu gerekçeleri, canı sıkılmış bir halde ve dudaklarında sinirli bir tebessümle dinleyen Sultan Vahdettin, manâlı ve dokunaklı sözlerle şu cevabı verdi: 

— «Tahtların devrilmekte olduğu, millet hâkimiyetinin saltanat sürmeye başladığı bir dönemde böyle bir heyeti kabul etmekten kaçınamam. » 

Biraz durdu; bu sefer daha açık bir ima yoluyle: 

— «Hatırladığıma göre, bundan epey bir süre önce Sizin «Hürriyet ve İtilâf» partisiyle aranızda bir macera geçmişti, öyle değil mi?» 

Adamakıllı canım sıkılmıştı. Benim en katıksız niyetle yaptığım uyarmayı kendileri nasıl yorumluyordu. 

— «Hiç bir maceram olmadı.» cevabını verdim. 
«Biraderiniz Sultan Beşinci Mehmet Han zamanında kurulmuş olan bu partinin o zamanki genel başkanı Damat Ferit Paşa, arkasına taktığı bazı kimselerle ve önceden padişah hazretlerinden izin almaya bile lüzum görmeden saraya gelmişler; parti programını ve içtüzüğünü hünkâra sunmak arzusunda bulunmuşlardı. Bu, saltanat müessesesine ve protokol kurallarına aykırı bir tutumdu. Bundan dolayı, haddim olmayarak, bu kuralları korumayı başarmıştım. Herhalde hatırlatmak istediğiniz macera bu olsa gerek.» 

Padişah cevap vermedi. Ben de içim burulmuş olarak huzurdan çıktım. Ertesi gün, yukarıda adlarını andığım zatlar mabeyine geldiler; kendilerini padişaha ilettim. 


Hürriyet ve İtilâf Nasıl Kurulmuştu ? 


Bu vesile ile «Hürriyet ve İtilâf» partisinin ikinci defa olarak kuruluşunun hikâyesini kısaca anlatmak isterim. Bu hikâyede rolü olanlardan bir kısmı hâlâ hayattadırlar ('). Müşir —mareşal— Ömer Rüştü, Zeki, Kâzım ve yukarıda adı geçen eski başmabeyincilerden Nuri paşalar; eski elçilerden Hasip Bey, daha birçok emekli devlet adamları ki hâlâ haftada bir iki kere kahveye çıkarlar, tavla oynarlar, bu arada tabiatyle eski günleri de anarlar. 

Bir cuma günü Damat Ferit Paşa, yanında eşinin eski kocasından olma üvey oğlu, ayan meclisi üyelerinden Aristidi Paşa bulunduğu halde, emekli müşir Ömer Rüştü Paşa'nın Şişli'deki evine gider. Bu beklenmedik ziyaret hem ev sahibini, hem de her iki paşanın sadece ayan meclisinde karşılaşıp selâmlaştıklarını, aralarında samimi bir dostluk bulunmadığını 


C) Kitabın yayımlandığı 1924 yılı hatırlanmalıdır. 
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bilen evdeki misafirleri bir hayli şaşırtır. Hoş geldiniz demek, hatır sormak gibi karşılıklı bazı nezaket konuşmalarından sonra Damat Ferit Paşa ziyaretinin maksadını açıklamaya girişir. Memleketin geçirmekte olduğu bunalımlı dönemden söz ederek, böyle olağanüstü hallerin geçtiği bir zamanda vatan ve ulussever kimselerin bir tarafa çekilip oturmalarının doğru olmadığını, kendilerine çok işler ve sorumluluklar düştüğünü ileri sürer. Bunlar. artık bir araya gelmeli, memleket konusunda fikir alışverişinde bulunmalı, gerekli hususlarda padişahı da uyararak üzerlerine düşen vatan görevini yerine getirmelidirler. Bunun için de önce bir kulüp kurmak gereklidir. Böyle bir kulüp ya da cemiyet kurmak için ilk adımlar atılmıştır. Bu konuda bir araya gelip konuşmak, görüşmek, bazı kararlara varmak için salı günü Serkldoryan'da (') birlikte bir yemek yenilecektir. 
Kendisi, öteki arkadaşları adına, Ömer Rüştü Paşa'yı bu yemeğe davet etmek için gelmiştir. Paşa'nın kendilerini kırmayıp, bu yemeğe geleceğinden kuşkuları yoktur. 

Müşir Ömer Paşa, adı geçen günde Serkldoryan” daki yemeğe gider. Ulema sınıfından Mustafa Sabri, Vasfi, Mustafa Asım ve Zeynelabidin (?) efendiler de yemekte bulunmaktadırlar. Yemeğin sonunda orada bulunanlardan bir zat ayağa kalkar, arkadaşlarına ve 


C) Tepebaşı'nda bulunan o zamanın en ünlü aristokratlar kulübü. Sonradan bu bina «Fransız Hayır Cemiyeti» olarak kullanılmıştır. 

(2) Adları geçen bu kişilerden çoğu sonradan vatana hıyanet”- le suçlanarak sınırdışı edilmişler ya da kendiliklerinden yurttan kaçmışlardı. Bunlara Yüz ellilikler de denmiştir. 
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müşir paşalara hitabeden bir konuşma yapar. Bu konuşmanın özeti şudur: 


Şu anda orada bulunanların hepsi memleketin şu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmasını candan yürekten arzulayan gerçek yurtsever aydınlardır. 
Birleşmeli, bir araya gelmeli, vatan için çalışmaya koyulmalıdırlar. Bu çalışma için en kestirme yol da, savaş içinde İttihat ve Terakki tarafından kapatılmış bulunan, Hürriyet ve İtilâf partisinin yeniden kurulup canlandırılmasıdır. 

Bunun üzerine konuşmalar, tartışmalar yapılır. 
Müzakerelerin daha düzenli yürütülmesi için bir başkan seçilmesi istenir; Damat Ferit Paşa başkanlığa aday gösterilir. Eskiden beri ve oldum olasıya tarafsızlıklarını korumuş olan bazı paşalarla bu ulema sınıfından bazı hocalar bu adaylık teklifinden pek memnun olmazlar. Ne var ki Ferit Paşa'nın dost ve yardakçıları bu halin farkına varmamış gibi görünerek kurulacak «Hürriyet ve İtilâf» partisinin programı üzerinde birçok yaldızlı sözler söylerler. Sonra partinin başkanlığı Zeki Paşa'ya teklif edilir. Zeki Paşa başkanlığı kabul etmeyince eski başmabeyincilerden Nuri Paşa kandırılır ve hemen oracıkta kuruluveren partinin genel başkanlığına getirilir. 


Mesele işte bu şekilde geçmiş, parti böylece kurulmuştur. Aslında namusluluğu ve yurtseverliği ile tanınmış bulunan Nuri Paşa, işlerin nereye varacağını anlayınca başkanlıktan çekilmiştir. Kendisinin, bu çekilme olayından sonra bana anlattıklarını, sırası geldiğinde, söz konusu edeceğim. 
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Selâmet-i Umumiye Partisi 


Bu sıralarda bir de Selâmet-i Umumiye adlı parti kuruldu. Partinin kurucuları eski Hürriyet ve İtilâf'çılardan ve eski Amasya milletvekillerinden İsmail Hakkı, Şerif, Yahya, Adnan ve Ferit paşalardı. İsmail Hakkı Paşa genel başkan, Ferit Paşa genel sekreterdi. 
Bunlar da saraya gelip padişahla görüşmek istediler. 
İlk heyeti kabul eden Sultan Vahdettin, bunları da kabul zorunda kaldı. 


Ayan Meclisi Üyelerinin Faaliyetleri 


Devletin ve milletin içine düşmüş bulunduğu çok tehlikeli duruma bir çare aramak maksadıyle bir süreden beri Ayan Meclisi'nde özel olarak müzakereler yapılmaktaydı. Bunlar kendilerine göre birtakım kararlara vardılar. Başkan Ahmet Rıza Bey, birinci başkanvekili Çürüksulu Mahmut Paşa, üye Abdurrahman Şeref bey'den kurulu bir heyet saraya gelerek meclisin almış olduğu kararları yazılı olarak padişaha arzettiler. Kararların padişaha bildirilmesinin ertesi günü Damat Ferit Paşa ve kendisiyle aynı görüşte bulunan —ikisi hıristiyan— dört ayan üyesi, bu kararlara katıldıkları ve onun aleyhinde olduklarını ifade eden bir bildiriyi —imzaları altında— gazetelere yolladılar. 


Fransızca ve İngilizce 
Birer Gazete Çıkarmak Lüzumu 


Şubat başlarında padişaha şu tezkereyi sundum: 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«Siz padişah hazretlerince de malüm olduğu üzere, mütarekenin imzalanmasından sonra İstanbul'da Fransızca ve İngilizce dillerinde birçok gazeteler yayınlanmaya başladı. Bunların sahipleri ve sermaye koyanları genellikle Rum ve Ermeni azınlıkları mensuplarıdır. 
Basının serbest olmasından yararlanarak aleyhimizde akla hayale gelmedik düşmanca ve garazla dolu yazılar yazmaktadırlar. İtilâf Devletleri'nin İstanbul'daki temsilcileri Türkçe bilmedikleri için, memleketimizle ilgili her türlü bilgiyi ve günlük olayları, onların yorumunu bu gazetelerden izlemektedirler. 

Gerçekleri hiç çekinmeden bozup değiştiren ve bizi bu yabancılara karşı uygarlık yoksunu, hatta barbar göstermeye çalışan, bu gazeteler onlar için tek kaynak olduğundan —tabiatıyle— İtilaf Devletleri temsilcilerinin hakkımızdaki fikir ve kanaatleri de son derece olumsuz bir yönde gelişmektedir. 

Naçiz düşünceme göre siz padişah hazretlerinin hükümetleri tarafından ilk ele alınacak işlerden biri de —vakit geçirmeksizin— İngilizce ya da Fransızca, hatta mümkünse her iki dilde, gazete veya gazeteler çıkartmak, böylelikle Türklüğü, devletin haklarını, hükümetin yaptıklarını savunmaktır. Bu çok önemli nokta- nın şimdiye kadar ihmal edilmiş olması pek büyük bir hatadır. Bu hususu, hatırlatma olarak, arza cesaret ederim. Ferman.» 


Hünkâr Hasta 


Hünkâr diş ağrısından fazla muztarip olduğu için bugünkü cuma selâmlığı törenine çıkamadı. Selâmlık töreninin niçin yapılmadığını, birçok gazeteci saraya gelerek sordular. Kendilerine: «Padişahın biraz rahatsız bulunduğunu, özel hekiminin tavsiyesi üzerine, istirahat ettiğini» söyledim. 
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Franche Depré İstanbul'a Nasıl Gelmişti ? 


8 şubat 1919. İstanbul dolaylarında bulunan İti- 
Yaf devletleri başkumandanlığına Fransız generali Franche Depre€ tayin edilmişti. Bu general bugün İstanbul'a geldi. 

Bu adam Salıpazarı'nda rıhtıma çıktıktan sonra, beyaz bir ata binerek, büyük bir debdebe ve ihtişamla Fransız elçiliğine gitti. Hayvanının dizginlerini iki asker tutuyordu ve o, eski Roma kumandanlarının fethettikleri bir şehre girişleri tarzında ilerliyordu. 
Başta Rumlar olmak üzere Beyoğlu'nda kendisini çıl- 
.gınca alkışlayan halk yollarına çiçekler serpiyor, elerindeki Yunan ve Fransız bayraklarıyle taşkın gösteriler yapıyorlardı. Halk gerçekten matemli bir gün yaşadı (1). 


Mütareke Şartları Çiğnenmeye Başlıyor 


İşbaşında bulunan hükümetin yetersizliğini ve güçsüzlüğünü gören İtilâf devletleri temsilcileri, bun- 


d) Bu haksız ve haksız olduğu oranda da gülünç olan İstanbula Giriş'ten —bütün Türk halkı gibi— en çok yaralananlardan biri de ünlü edebiyatçı Süleyman Nazif olmuştu. Süleyman Nazif, çıkardığı gazetenin bir sütununu kara bir çerçeveye almış, içine Kara Bir gün başlıklı çok ağır bir yazı koymuştu. Bu yazıda, savaş sonunda fethederek girmediği bir şehre, böyle fatihçe bir edayla giren Fransız generalinin yüzüne mantığın manevi şamarını indiriyor; bunca yıldır memleketin nimetleriyle beslenen bazı nankör azınlıklara hakkettikleri bir dille sesleniyordu. 
Franche Depre'nin, bu yazı yüzünden, yazarın derhal idam edilmesini istediği, bunu İngilizlerin engellediği söylenir. 
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dan hemen yararlandılar. Sansüre ve polise ortak oldular, daha doğrusu bunlara elkoydular. Birbiri ardından kurulan kabinelerimiz, haklarımızı savunma: sını beceremedikleri için adı geçen devletler, kısa bir süre içinde mütareke şartlarını tam anlamıyle altüst edip çiğnediler. 

Sosyal Demokrat adlı bir parti kuruldu. Bu parti 
20 şubat günü, başkanları doktor Hasan Rıza Bey ve 
başkanvekili emekli tümgeneral Halit Paşa'dan kurulu bir heyeti saraya gönderdiyse de padişah bu adamları huzuruna kabul etmedi. 


Bir Fransız Hakkında Tavsiye Mektubu 


Bern elçisi Fuat Selim Bey”den aşağıdaki mektubu aldım: 


Başmahbeyinci Lütfi Simavi Beyefendi Hazretlerine 


«Devletlü Efendim Hazretleri, 

Size, bu yazıyı getiren Mösyö Louis Feuill€”yi takdim etmekle şeref duymaktayım. Kendisi, hükümeti tarafından İstanbul temsilciliği müsteşarlığına tayin edilmiş bulunmaktadır. İstanbul'un yabancısı olmayan Mösyö Louis Feuillé, uzun bir süre Galatasaray Lisesi'nde müdür yardımcılığı ve öğretmenlik yapmıştır. Ciddi ve içten bir sevgiyle memleketimizi seven, ona gönül bağlamış olan bir dostumuzdur. Bu sebeple kendisinin padişah hazretleri tarafından kabul edilmesine yardımcı olmanızı sizden istirham ederim. Memleketimize ve milletimize karşı duyduğu sevgiden ve iyi niyetten yararlanmak imkânları da bulunmaktadır. Kendisine ve ileri süreceği fikirlere inanmakta fayda olduğunu, Mösyö Louis Feuill&'nin güvene lâyık bulunduğunu arzeder, saygılarımı sunarım.» 

29 kasım 1918 
Bern elçisi: Fuat Selim 
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Padişaha Yolladığım Yazı 


Bu mektup üzerine, 25 şubatta, haremde bulunan padişaha şu tezkereyi sundum: 


«Bern elçisi Fuat Selim Bey'in bir tavsiye mektubunu beraberinde getiren Mösyö Louis Feuille adında bir Fransız yanıma gelerek, kendisinin vaktiyle Galatasaray Lisesi ikinci müdürlüğünde ve daha sonra da bir süre Mabeyn-i Hümayun mütercimliğinde bulundugunu ve şimdi İstanbul'daki Fransız Komiserliği emrine tayin edildiğini bildirdi. Savaş süresince İsviçre’ de görevliymiş. Oradaki birçok Türk devlet adamıyle, bu arada Türkiye”nin Bern elçisiyle dostluk kurmuş. 
İstanbul”a geleli iki buçuk ay kadar olduğu halde, saraya ancak bugün gelmesinin sebebi de, geldiğinden beri hasta yatmakta olmasıymış. Siz padişah hazretleri adına takdim ettiği iki yazıyı, veda edip ayrılacağı sırada, bana verdi. Bunları vaktiyle Mabeyn-i Hümayun” dan arkadaşı olan, eski Dahiliye Nazırı Reşit Bey'in (1) kendisine emanet ettiğini; sadrazam paşaya hitaben de elçi beyden bir tavsiye mektubu getirmişse de, henüz ona gidemediğini söyledi. Sultan Ikinci Abdülhamit zamanında mütercimlik görevinde çalıştığına göre, herhalde Türkçe'yi çok iyi bildiğini sorduğum zaman, yazılı olarak çeviri işlerinde çalıştığını, Fransızca'dan Türkçe'ye aktarma işinde usta olmakla birlikte konuşmada daima zorluk çektiğini ifade etti. 

Bende uyanan kanaat de odur ki bu adam gerçekten samimi bir Türk dostudur. Dilinin sıkı olduğunu ve gerektiğinde hizmete hazır bulunduğunu da konuşmamız sırasında birkaç defa tekrarladı. Kendisi hakkında siz padişah hazretlerine bilgi vereceğimi bildirdim. 
Gerektiğinde görüşmek üzere adresini de aldım. Durumu arzederim. Ferman.» 


C) Cemal Reşit Rey'in babasıdır. 
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Franche Depre Türk Dostu mu idi? 


27 şubat 1919. Paris'in ünlü Saint Cyre askeri 
okulunun eski öğrencilerinden bulunan bir Türk subayı —Fransa'ya karşı sevgi duyan bir Türk sıfatıyle— general Franch& Depr&'yi ziyarete gider. Çok güzel konuştuğu Fransızcasıyle onunla konuşur. Kendisinden İstanbul'daki Rum ve Ermenilerin yaygaralarına önem vermemesini rica eder. Bu arada Türklerin pek eski bir Fransız dostu olduklarını anlatır. 
Bu son savaştaki düşmanlığın kısa zamanda ortadan kalkacağını, eski ve tarihsel sevginin yeniden başlayacağını ilâve eder. Bunun üzerine Fransız generali cevap olarak: «Biz Türk düşmanı değiliz. Biz hükümetinizin güçlü ve çalışkan olmasını arzu ediyoruz.. 
Nazırların ve sadrazamınızın kişiliği bizim için önem-- li değildir. İstediğimiz, suçluların en kısa zamanda cezalandırılmasıdır. Gerek İstanbul"da, gerek vilayetlerde asayiş ve güven sonderece yetersizdir ("). Buna derhal bir çare bulmalı. Unutmayınız ki içiniz ve dışınız sizi sevmeyen düşmanlarla çevrilidir. Bu dediklerimin vakit kaybedilmeksizin yapılmasının sizce hiç bir pişmanlığı gerektirmeyeceğine emin olabilirsiniz ve bundan şüphe etmemelisiniz.» der. 

Bu subay bana gelip konuşmalarını anlattı. Ben: de bunları hünkâra arzettim (?). 


(1) O zamanki gerçekten âciz hükümeti savunmak bir yana.. 
sanki böylesine ağır işgal altında bir şeyler yapılabilirmiş gibi, gururlu bir konuşma yapılmıştır. 

(2) «Denize düşen yılana sarılır» derler. Bir işgal kumandanı-. 
nın lütfen söylediği bu sözlerden bir medet beklenmek. 
tedir. 
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Tevfik Paşa'nın İstifası 


4 mart 1919. Günün en çok üzerinde durulan 
konusu Ermenilerin katliama uğratılmaları ve sürgüne yollanmalarında suçlu bulunanların yargılanmasıdır. Bu konu üzerine kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin yetkilerinin genişletilmesi için Sadrazam Tevfik Paşa hünkâra başvurdu. Hünkâr bu teklifi reddettikten başka, dört aydan beri kabinenin tembellik ve güçsüzlük içinde bulunduğunu, başkâtibi aracılığıyle, sadrazama bildirdi. Bunun üzerine Tevfik Paşa için istifa etmekten başka yol kalmıyordu. Nitekim istifasını verdi. Padişahın da beklediği buydu. Nihayet beklediği gün gelmişti. Damat Ferit Paşa'yı sadrazamlığa ve Mustafa Sabri Efendi'yi de şeyhülislâmlığa tayin etti. 

Bu konudaki gözlem ve izlenimlerimi okuyucularıma kısaca bildirmek isterim: 

Tevfik Paşa kabinesinin istifaya davet edilmesinden üç gün önce mabeyin başkâtibi Ali Fuat Bey'in odasına gitmiştim. Odada Sayıştay başkanı Tevfik Bey'i gördüm. Saraya gelmeyi âdet edinmemiş olan bu zatın orada bulunmasına şaştım. Bir süre konuştuk. Ben evime dönecektim. Ayrılırken, arabamın dışarıda beklediğini ve arzu ederse kendisini de evine bırakabileceğimi, ne zaman gitmek istediğini kendisinden sordum. Cevap olarak evine ne zaman döneceğini kendisinin de bilmediğini söyledi. Bu garip bir cevaptı ve beni oldukça hayrette bıraktı. Tevfik Bey şaşırdığımı farketmiş olmalı ki açıklama yapmak gereğini duydu: Kabineyi kurmaya Damat Ferit Pasa 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memur edilmiş. Ferit Paşa, onu saraya çağırmış ve maliye nazırlığını kabul edip etmeyeceğini sormuş. 
Şimdi bunun kararsızlığı içindeymiş. 

Tevfik Bey bunları açıkladıktan sonra bana da lütfedip: 

— «Ne dersiniz beyefendi, kabul etsem mi etmesem mi?» diye sordu. 

Benim bu arkadaşın kişiliğine ve değerine inancım, saygım vardı. 

— «Mademki sordunuz, söyleyeyim: Damat Ferit Paşa'nın başkanlık edeceği bir kabinede görev almanızı asla tavsiye etmem.» dedim. 

Bir saat kadar sonra Mustafa Sabri Efendi, Avni Paşa ve daha başka bazı kimselerin saraya geldiklerini haber aldım. Netice benim için önemli değildi. 
Onun için, bunu beklemeye lüzum görmeden evime döndüm. 

Bu ayrıntıları anlatışımın sebebi, Tevfik Paşa'nın istifaya özellikle zorlanmış olduğunu, Damat Ferit Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesinin padişah tarafından çok önceden kararlaştırılmış bulunduğunu anlatmaktır. Padişahın bu kararından daha önceden hiç bir kimsenin haberi olmamıştır. Başmabeyinci olduğum halde ben bile olan bitenleri en son dakikada ve biraz da tesadüfen öğrenmiş bulunuyordum. 


Damat Ferit Paşa Hükümetinin Yemin Etmesi 
5 mart 1919. Bugün Damat Ferit Paşa kabinesinin yemin etme töreni yapıldı. İşin garip yönü, yeni 


sadrazam bu törende bulunmadığı için kabine üyelerinin başında şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi'nin bulunmasıydı. Başmabeyinci olarak, yemin etme kâğıdı benim elimdeydi. Bunu bütün nazırlara teker teker okuttum. Bu tören son bulduktan sonra padişah nazırlara hitabederek şu sözleri söyledi: 

— «Küçük hesaplarla ve aşağılık bir intikam ve menfaat duygusuyla hükümet işlerini yöneteceğinizi ümit etmek istemem. Bunu her şeyden önce yaptıklarınızla millete anlatacak ve ispat edeceksiniz. 
Zaten sizlerin böyle küçük duygu ve düşüncelerden arınmış olduğunuzdan eminim.» 

Filozofça ve devlet adamına yakışır bir nitelikteki bu sözlerinden dolayı padişahı içimden gurur ve ve sevinçle alkışladım. O kadar memnun ve mutlu idim ki, millete özel bir hizmet olur düşüncesiyle, «Yemin etme töreni münasebetiyle padişahın hükümet üyelerine hitabesi» başlıklı kısa bir yazı yazdım ve kaynak belirtmeksizin bu yazıyı 9 mart 1919 tarihli İstiklâl gazetesine yayınlattım. 

Yeni kabinede Harbiye Nazırlığı'na atanmış olan korgeneral Ahmet Abuk Paşa eskiden beri tanıdığım iyi bir dostumdu. Nazır olarak İstanbul'a yeni gelmişti ve kalacak uygun bir yeri yoktu. Kendisini bir süre başmabeyinci olarak oturduğum beylik konakta misafir etmek istedim. Bunu gerçekleştirmeden önce durumu padişaha da arzettim. Sultan Vahdettin, herhangi bir kötü yorumlamaya meydan verilmemesi için teklifimi yerinde bulmadı. Padişahın bu red sebebini ben kendi açımdan sonderece akla yakın bulmuştum. Oysa işin içinde iş varmış. Damat Ferit Paşa —eski bir düşmanlığın izi ve eseri olarak— beni saraydan uzaklaştırmaya karar vermiş 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imiş. Hatta kendisinin, hiç usulden olmadığı halde, yemin töreninde hazır bulunmaması bile saraya gelip benimle yüz yüze gelmek istemeyişinden ileri geliyormuş. Bunu kısa bir süre sonra, hem gelişen olaylardan, hem de dostlardan öğrendim. 


İttihat ve Terakki İlerigelenlerinin Tutuklanmaları 


10 mart 1919. Yeni hükümetin ilk işlerinden biri İttihat ve Terakki'nin bellibaşlı mensupları ile onun zamanındaki kabine üyelerini teker teker yakalatıp tutuklamak oldu. 


Memleket Baştan Başa 
Büyük Br Tehlike Altında 


Harem dairesinde bulunan hünkâra yolladığım tezkere: 


“Sivil esir olarak dört yıl İngiltere'de kalan Reşit Sadi Bey'le, İstiklâl gazetesi başyazarı Rauf Ahmet Bey dün gece evime geldiler. Çok iyi İngilizce bilen, akıllı ve yurtsever iki vatan çocuğu bulunan bu iki insan, Newyork Herald adlı ünlü Amerikan gazetesinin İstanbul muhabiri Mister Villiam Ellis tarafından akşam yemeğine davet olunduklarını, yemekte sohbet sırasında, cumhurbaşkanı Mister Wilson'un, Avrupa'ya geleceği sırada gezisinden bir süre önce bir nutuk verdiğini, bu nutkunda Almanya'nın savaşa sürüklemiş olduğu Avusturya - Macaristan ve Türkiye imparatorluklarının artık ortadan kalkmış bulunduğu yolunda sözler ettiğini uzun uzadıya anlattılar. Bu sözleri Mister 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Viliam Ellis kendilerine iletmiş. Yine Villiam Ellis ilâve etmiş ki: Türkiye hakkında maalesef pek kötü kararlar alınmak üzeredir. Hatta İstanbul'un Türkler elinde bırakılacağı da pek şüphelidir. 

Mister Villiam Ellis diyormuş ki: 

— «Devletin en sorumlu ve en yetkili bir adamı olarak padişah hazretleri harekete geçmeli ve hem Pariste hem de Newyork'ta yayınlanan Newyork Herald gazetesine bir demeç vermeli ve bu demecinde: «Barış konferansının toplanmak üzere olduğu Paris şehrinde Türklerin sesini duyurmak, yazık ki mümkün olmuyor. Düşmanlarımız ise aleyhimizde bin bir türlü iftiralarda bulunuyorlar. Adalete ve milliyet ilkelerine dayalı bir barış yapmak için enine boyuna inceleme yapmadan önce Türkiye'nin kaderi üzerinde karar verilmemek lâzımdır. Eğer bunun aksi yapılacak olursa yeniden anlaşmazlıklar ve bölünmeler doğacaktır. Milletler Cemiyeti adına bize yardım edilecek olursa, Batılı devletler gibi biz de büyük adımlar atabilir ve Avrupa'nın uygarlık kervanına katılabiliriz.» yolunda sözler söylemelidir. Bu demeci derhal Paris'e ve Amerika'ya ulaştırmak da benim görevimdir. Umarım ki bundan, tam lehinize bir sonuç alınmasa bile bazı yumuşatmaların elde edilmesi mümkündür.» 

Reşit Sadi ve Rauf Ahmet beylerin Villiam Ellis'in ağzından ilettikleri sözleri size arzetmiş bulunuyorum. 
Ferman.» 


Bu tezkereme karşı padişah: «Kaderimiz kesinlikle kararlaştırılmış ise benim böyle bir demeç vermemin ne faydası olabilir?» dedi ise de, bir hafta sonra sadrazam Damat Ferit Paşa'nın tavsiyesi üzerine, adı geçen muhabiri huzuruna kabul etti. Yanlarında Posta ve Telgraf Nazırı Mehmet Ali Bey de vardı. 

Konuşmanın ertesi günü padişah beni huzuruna kabul etti. Şuradan buradan bazı sözler söyledi. 
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Sonra konuyu New York Herald muhabirine getirdi. 
Kendisinin böyle bir görüşmeye niyetli olmadığını, fakat hükümetin yaptığı ısrarlar sonunda buna razı olduğunu anlattı. Bunları anlatırken sıkıntılı olduğu her halinden belliydi. Tercümanlığı Mehmet Ali Bey” in yaptığını ve bu adamın konuşmalara dair tuttuğu notların yanında bulunduğunu söyledi. Cebinden bir tomar kâğıt çıkardı: 

— «İşte şunlar; okuyun da fikirlerinizi bana açıkça söyleyin.» dedi. 

Gözlüğümü odamda unutmuştum. Okuyamadığımı görünce kendi gözlüğünü verdi. Okudum. Padişahın verdiği demeçte: «İttihatçılara savaş ilân etmiş bulunuyorum.» cümlelerini gözlerim faltaşı gibi açılarak izledim. Benim naçiz kanaatime göre bir hükümdar, kendi milletinin bir bölüğüne savaş ilân edemezdi. Edecek olsa bile bunları çekinmeksizin bir yabancı gazeteciye söyleyemezdi. Bu düşüncemi tam bir açıkyüreklilikle ve hiç çekinmeksizin hünkâra açıkladım. Özellikle bu sözlerim üzerine o gün olağanüstü iltifatlara nail oldum. Üç saatten fazla kendisinin yanında kaldım. 


İzmir Heyeti Sarayda 


19 mart 1919. İzmir'den özel bir heyet İstanbul a 
gelmişti. Adliye Nazırı Sıtkı Bey'in öncülüğünde bu heyet huzura kabul olundu. Ortada bazı kötü söylentiler dolaşıyordu ve İzmir halkı bundan üzgün ve tedirgindi. 

Padişah, İzmir'in Osmanlı vatanının asla bölünemez bir parçası olduğunu, bunun vatandan koparılmasının hatır ve hayale bile gelmeyeceğini; yurtseverlik duyguları ile dolu olan, gerçek yaşama azmi içinde bulunan bir ulusun yaşama ve var olma emellerinin: hiç bir kuvvet tarafından yok edilemeyeceğini uzun uzadıya onlara anlattı. Bu arada sözlerini şöyle bağladı: 

— «İlk fırsatta İzmir'e geleceğim ve orada milletimle yakından temas edeceğim.» l 

Heyhât! Bu, padişah için hiç bir zaman gerçekleştirilemeyecek bir vaatti. 


Trablusgarp'ta Kahramanca Savaş 


22 mart. Padişaha tezkere: 


«İngiliz çevreleriyle münasebeti bulunan bir zatın anlattığına göre, Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı hâlâ gizli direnmekte bulunan şehzade Osman Fuat Efendi' ye artık mütareke yapılmadığını bildirmekle görevli bir Türk subayı bugünlerde dönmek üzere imiş. Kendisi her ne kadar şehzade ile ve öteki Türk subayları ile temasta bulunamamış ise de götürdüğü resmi yazıları bazı kimselerin aracılığı ile ona ve öteki subaylara iletmiş. Bu arada hepsinin sağlık içinde bulunduklarını da öğrenmiş. 

Trablusgarp'ta bir çeşit cumhuriyet idaresi kuran ve İtalyanlara karşı hâlâ başarı ile direnen halk, Osman Fuat Efendi'yi ve yanındaki subayları, mütareke şartlarına uyarak İtalyanlara teslim etmeye razı olmuyorlarmış. Bir Türk gemisi ya da tarafsız bir devlete mensup bir gemi gönderildiği takdirde hepsini sağ salim İstanbul'a göndermeye hazır imişler; ancak İtalyanlara asla güvenleri yokmuş. Halk temsilcilerinin son sözü bu imiş. Arzederim (1). 


(1) İtalyanlar Trablusgarp'a çıktıktan yıllarca sonraları bile 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Bir Yanlış Anlaşılma 


23 mart. Padişaha tezkere: 


«Veliaht hazretlerinin özel işleri müdürü Zeki Bey yanıma gelerek şunları söyledi: 

— «Veliaht Abdülmecit Efendi hazretleri size selâm yolladılar. Bu söylediklerimi kendileri tarafından olarak değil de, siz kendiliğinizden söylüyormuşsunuz gibi padişah efendimize arzetmenizi istiyorlar. Öteden beri kendisine ayrılmış bulunan istimbot dün sadrazamın emrine verilmiş, kendisine ise bunun yerine son derece eski, kötü ve süratten düşmüş bir çatana gönderilmiş. Bu çatana Beylerbeyi'nde kuma oturmuş; deniz de biraz sert olduğundan Dolmabahçe'ye gidemeyerek, bir saatten fazla bir zamanda güçbelâ Kuruçeşmeye varabilmiş. Kuruçeşme'den, Dolmabahçe'deki dairelerine gidebilmek için telefonla saraydan bir otomobil ya da araba istetmişler. Otomobil gönderilmemiş; gelen araba ise pek eskiymiş ve vaktiyle valde sultanlara ait bulunan hurdalardan biriymiş. Padişah hazretlerinin veliaht hakkında teveccühleri olduğu bilinmektedir. Kendisinin de padişah hazretleri hakkında beslediği derin saygı kimsenin meçhulü değildir. Hal böyle iken bir veliahta karşı yapılan bu yersiz davranış neden ileri gelmektedir? Bu davranışı haber alacak olsalar herhalde padişah hazretleri de üzüntü duyacaklardır.» 

Zeki Bey'in bu sözleri üzerine derhal durumu incelettim. Mabeyn-i Hümayun müdürü telefon üzerine gerekli emirleri vermiş. Fakat telefon hatlarının bo- 


bölgesel direnme devam ediyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda bu devletle' yeniden çatışma başlayınca, oradaki dağınık güçleri örgütlemek üzere, Osmanlı şehzadelerinden Osman Fuat Efendi başkanlığında bir subaylar grubu, bir Alman denizaltısı ile gizlice bu topraklara gönderilmişti. Os man Fuat Efendi, harbokulu mezunu bir subaydı. 
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zukluğu yüzünden yanlış anlamalar olmuş. Bu durumu öğrenince Zeki Bey'e de anlattım. Ortada bir kasıt ya da ihmalin asla bulunmayacağını, olan biteni kendisine anlatacağımı, bundan padişah hazretlerinin de üzüntü duyacağını ilâve ettim. Durumu arzederim. 
Ferman.» 


Sarayda İntizamsızlık 


Mart 1919. Sarayda nizam ve intizamsızlık günden güne ve hissedilir şekilde artmaktaydı. Başma: beyinci olduğum halde benden gizli birçok kimselerin, hatta İtilâf devletleri uyruğundan, kim ve ne oldukları belli olmayan adamların —vakitli vakitsiz— padişahın huzuruna kabul edildiğini duyuyor, görüyordum. Padişah, böylelikle, güya çok ustaca bir siyaset güttüğü kanaatindeydi. Tabiatıyle onun ve çevresindekilerin bu tür davranışlarında Damat Ferit Paşa'nın da önemli rolü bulunmaktaydı. Bu münasebetsizlikleri önleyemeyeceğimi anladıktan sonra —binbir tereddüt ve isteksizlikle kabul etmiş bulunduğum— bu görev beni artık tam anlamıyle usandırmış, tedirgin etmişti. 

Bütün bunlar yetmezmiş gibi bazı yakın dostlarım ikide birde: 

— «Mademki bu durumu ve tutumu önlemeye gücün yetmiyor, o halde neden istifa etmiyor, kendini yiyip duruyorsun?» yollu serzenişte bulunuyorlardı. Artık iyice niyetlenmiştim: Tedaviye ihtiyaç duyduğumu ileri sürerek padişahtan izin alacak ve iznim sırasında istifamı yollayacaktım. İşte bütün bunları tasarladığım sıralarda idi ki Damat Ferit Paşa'nın kabinesi kurulmuştu. 
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Görevden Ayrılışım 


Hiç bir zaman siyasi bir kişi ve değer olarak isim yapmamış olan, vaktiyle çok kısa bir süre elçilik katipliğinde bulunduktan sonra kaderin yardımıyle damatlığa ulaşan, hiç kuşkusuz bu damatlık sıfatının yardımıyle de ayan üyeliği gibi önemli bir göreve tayin edilen Ferit Paşa, evet nihayet sadrazam olmuştu. 

Söylendiğine göre iki kelimeyi bir araya getirecek ölçüde olsun kalem ve fikir kabiliyeti yoktu. Bu yüzden ayan meclisindeki nutuklarını bile başkasına yazdırır, heyecanlandığı için, bunları okurken ağzı diline dolaşırdı. Sultan Beşinci Mehmet'in tahta çıkışından sonra kendisini ön plana çıkarmak için çalışmış, İttihatçılara yaranmak istemişti. Bunda başarı elde edemeyince «Hürriyet ve İtilâf» partisi kurucuları arasına katılarak yükselme yolları aramıştı. Bu arada —daha önceki bölümlerde yazmış olduğum üzere— Mehmet Reşat zamanında partisinin temsilcilerini huzura kabul ettirmediğim için bana kin ve garaz bağlamış, «ileride görüşürüz» gibilerden kendince tehditlerde bile bulunmuştu. İşte böyle bir adam şimdi, herkesin şaşkınlığı ve üzüntüsü içinde, sadrazamlik makamına oturtuluyordu. Onun, sadrazamlığa geçer geçmez ilk işinin aleyhimde entirakalar çevirmek olacağını çok iyi tahmin ediyordum ama, beni ısrarla Avrupa'dan bu göreve çağıran, bana daima güvenci bulunduğunu tekrarlayan padişahın bunlara asla kulak asmayacağı şeklinde bir inancım vardı. Büyük kardeşi Sultan İkinci Abdülhamit zamanında hiç bir sadrazamın —bir başmabeyinci şöyle dursun— sarayın bir odacısı için bile söz söylemeye cesaret edemediği herkesçe bilinen bir şeydi. 
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Onu bir yana bırakalım. Güçsüz ve âciz olarak tanılan ikinci büyük kardeşi Sultan Beşinci Mehmet Han zamanında bile bu böyleydi. Onun günlerinde —ben saraydan ayrıldıktan sonra— geçmiş bulunan bir olayı anlatacağım: 

Harbiye Nazırı ve başkumandan vekili Enver Paşa'nın yaverleriyle Mabeyn-i Hümayun görevlilerinden iki memur arasında, bir yemek meselesinden dolayı, tartışma çıkar. Yaverler çağrıldıkları yemeğe gelmedikleri için, saray kâtiplerinden Murtaza Bey, bunun padişaha karşı bir saygısızlık olacağını ileri sürer. Öbürleri yine aldırmazlar. Bu sefer işe padişahın özel kâtiplerinden Hacı Hakkı Bey karışır. Bunun üzerine büsbütün öfkelenen subaylar gidip Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya şikâyette bulunurlar. 

Enver Paşa o zamanlar memleketin gerçek bir diktatörüdür; sonderece nüfuz ve yetki sahibidir. Hemen ertesi günü mabeyn başkâtipliğine bir tezkere yollar. Tezkere aynen şöyledir: 


«Terbiyesiz oldukları için padişahın yanında çalışmaya lâyık bulunmayan Murtaza ve Hakkı beylerin azledilmelerini derhal padişaha bildiriniz ve neticeyi bana haber veriniz.» 


Başkâtip padişahın yanına gidip Enver Paşa'nın tezkeresinden ona bilgi verir. Padişah hiç bir şey söylemez. O haftanın cuma selâmlığı töreninde oraya gelmiş olan Enver Paşa'ya, gayet nazik fakat vakarlı bir sesle: «Saray görevlileri benim özel memurlarımdır» demekle yetinir. Enver Paşa yaptığı hatayı anlar ve meseleyi derhal kapatır. 

Bu ayrıntıları da bildiğim için, Sultan Vahdettin'- 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in Damat Ferit Paşa'nın kışkırtmalarının etkisinde kalmayacağına güveniyordum. Fakat ne olursa olsun huzurum ve isteğim kalmamıştı. Bir oldu bittiye karşı bırakılmadan kendiliğimden ayrılıp gururumu da zedelemekten kurtarmak azmindeydim. 

Benim binmem için ayrılmış olan saray arabası tamirdeydi. Bundan dolayı 30 mart 1919 günü, arkadaşım başkâtip Ali Fuat Bey in arabasıyle, birlikte evlerimize gidecektik. Tam Mabeyn-i Hümayun dan çıkmak üzere idik ki, padişahın Ali Fuat Bey'i çağırdığı haberini getirdiler. Gidip bir saat kadar sonra beni almaya gelen arkadaşımı derin bir üzgünlük içinde buldum. Sebebini sordum. Sudan bir cevap verdi. Arabaya binip yola koyulduk. Arkadaşım sanki bana dargınmış gibi hiç konuşmuyor, hep dışarıyı seyrediyordu. Israrla, neden sustuğunu, niçin üzüntülü olduğunu tekrar tekrar sordum. Gerçekten samimi bir elem içinde gözüken başkâtip bey nihayet anlattı: 

— «Padişahın huzuruna girdiğim vakit kendisini dalgın ve düşünceli gördüm. Epey bir zaman bana da bir şey söylemeden öylece durdu. Sonra ağzından şu sözler döküldü: «İttihat ve Terakki partisinin kabinesi istifaya mecbur olduktan sonra, Lütfi Simavi Bey” in de başmabeyincilikte kalmaması gerektiği yolunda bana ısrarlarda bulunmuşlardı. Ben, her şeye rağmen, kendisini savunmuştum. Fakat bugün artık bu durum bir mecburiyet halini almış bulunmaktadır. 
Kendisine münasip bir şekilde bunu bildiriniz.» İşte kardeşim bu görevimden dolayı gerçekten üzgünüm.» 

Beni Avrupa'dan —bir halk deyimiyle— kırmızı balmumu ile davet eden ve Ferit Paşa'nın ortaya çıkmasına kadar, görülmemiş ölçüde teveccüh ve iltifatlarda bulunan padişahın, eniştesinin kinine böylesine kolayca alet olarak beni feda etmesi çok ağırıma gitti. Hayret ve öfkeden kendimi yitirir gbi oldum. İttihat ve Terakki hükümetinin aralıksız altı yıl devam eden son saltanatlı ve rakipsiz döneminde ben onların hiç bir lütfuna uğramamış, tersine, bir köşede iş- siz ve görevsiz bırakılmıştım. Bu parti ile resmi ya da gayri resmi hiç bir ilgim ilintim yoktu. Kendi köşemde münzevi bir yaşam sürdürmüştüm. Eğer bir iki kere üç beş günlük geçici görevle görevlendirilmişsem bu da kendisiyle birlikte yaptığım Avrupa gezileriydi. Hal böyle iken padişahın beni ittihatçılarla işbirliği yapan, onların adamı olan bir kimse olarak nitelemesi pek büyük bir haksızlık ve insafsızlıktı. 


Öte yandan, görevden uzaklaştırmanın da bir yolu yordamı vardı. Hünkâr beni bizzat huzuruna çağırabilir, Damat Ferit Paşa'nın beni istemediğini, bu yüzden kendisinin zor durumda olduğunu —üstü kapalı olarak bile— ima edebilirdi. Bana bu kadarı yeterdi. 
Kendisinin huzuru ve rahatı için ben derhal görevimden istifa ederdim. Ama böyle yapmaması cidden çirkindi. Dünyanın hiç bir yerinde benzeri görülmedik bir şekilde görevden uzaklaştırılışım izzetinefsimi çok derinden yaralamıştı. 


Rahmetli Sultan Reşat'ın, arkadaşım Halit Ziya Bey'le bana karşı olan o zamanki davranışı ile, şimdiki padişahın davranışlarını zihnimden geçirdim. Ben bir şey söylemeyeyim. Çıkarılacak sonucu okuyucularımın vicdanına terkediyorum. 


Ertesi gün, 31 mart 1919, başkâtip Ali Fuat Bey'e aşağıdaki tezkereyi yolladım: 
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«Sekiz aydan beri süregelen arkadaşlığımızın tatlı anılarını ve bu süre içinde sizin bana karşı her zaman gösterdiğiniz nezaket, dostluk ve kardeşlik duygularınızı hiç bir zaman unutmayacağımdan emin olmanızı istirham ederim. 

İtiraf edeyim: Şu görevden uzaklaştırılış şeklini düşündükçe öfkemi yenemiyorum. Dünyada hak ve adalet adına bir şey olmadığından, haksızlığı bir dereceye kadar affedebiliyorum ama, değerbilmezlik ve benzeri çirkin işlemlerden iğrenmekten kendimi alamıyorum. 
Pek ileri gitmemek için bu konudaki duygu ve düşüncelerimi açıklamaktan vazgeçiyorum. Padişahın hakkımda çıkarmış olduğu buyruğun yazılı bir suretini lütfetmenizi rica ile derin dostluk duygularımı ve saygılarımı sunarım efendim.» 


Yaver Paşa Başmabeyinci 


Ali Fuat Bey bu mektubuma cevap vermeye cesaret edemedi. Sadece bir kâğıt parçası üzerine yazılmış padişah buyruğunun suretini gönderdi. Bu buyruğun metni şudur: 


«Başmabeyinci Lütfi Simavi beyefendinin, görülen lüzum üzerine, görevden alınması gerektiğinden adı geçen bu göreve eski harbiye nazırlarından Yaver Paşa'nın tayini ve adı geçen Lütfi Simavi Bey değerli ve dürüst bir zat olduğundan dolayı, kendisinin de başka münasip bir göreve atanması padişah hazretlerinin buyruklarındandır. Gereğinin yapılması için sadrazamlık makamına...» 

31 mart 1919 
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Veliahtın Üzüntüsü 


Veliaht Abdülmecit Efendi, durumu öğrenir öğrenmez, yaverini evime gönderdi. Karşılaşmış bulunduğum bu yersiz muameleden dolayı duyduğu üzüntüleri bildirdi. 

Şimdi ilk iş, her şeyden önce bir ev bulup, beylik konaktan en kısa zamanda ayrılmaktı. Son yıllarda birbirini izleyen yangınlarda İstanbul'un hemen hemen yarısı yanmış durumdaydı. Birçok binaları da —keyifleri öyle istediği için olmal — mütarekeden sonra İstanbul'a doluşan İtilâf devletlerinin subay ve memurları işgal etmişlerdi. Bütün bunlardan dolayı ev bulmak gerçekten zor bir meseleydi. Başımı sokacak bir çatı buluncaya kadar büyük zorluklar çektim. 


İyi Gün Dostları 


Geceli gündüzlü araya taraya, görevden ayrılışımın dördüncü günü, —her tarafa başvurmak sayesinde— Şişli'nin sonlarında, âdeta kır denilecek bir yerde pek yüksek bir fiyatla küçük bir ev kiralayıp oraya taşındım. 

İş başında bulunduğum dönemde, gerektiği zaman evinin bir kısmını emrime vermeye hazır oldukları hakkında yeminler bile eden bazı iyigün dostları bu vaatlerini bir anda unuttular. Akrabalık derecesin- de yakınlığımız bulunan bir aile ise —gözden düşmüş bir adam olarak, belki kendisine zararım dokunur korkusuyle— bomboş durmakta olan yalısını bile bana kiralamaktan kaçındı. 
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Ayan Başkanlarının Azli 


2 nisan 1919. Milletin ve devletin en tabii ve en 
kutsal haklarını, Türklüğü ve müslümanlığı İtilâf devletlerine karşı savunmak amacıyle kurulan Milli Kongre, Vahdet-i Milliye ve daha bunlara benzer bazı heyetler ve cemiyetler özel toplantılar yapıyorlardı. 
Bunlardan Vahdet-i Milliye cemiyeti toplantısını Ayan Meclisi'nde, fakat özel olarak düzenlemekteydi. Sadrazam Damat Ferit Paşa bu toplantılardan büyük kuşkular duyuyordu. Bunları önlemek için —tamamıyle iş ve kafa birliği yapmış olduğu— padişaha teklifte bulundu. Böylelikle padişah Ayan başkanı Ahmet Rıza Bey'le, başkanvekili Çürüksulu Mahmut Paşa'yı görevlerinden azletti. Ahmet Rıza Bey'in yerine Hoca Mustafa Asım Efendi, Çürüksulu Mahmut Paşa'nın yerine de Aristidi Paşa ile Azaryan Efendi'yi getirdi. 

Meclislerin toplantı döneminde bulunmadığı bir zamanda Ayan başkanının ve başkanvekilinin değiştirilmesi şimdiye kadar görülmüş işitilmiş şeylerden değildi; dolayısıyle bu aziller ve tayinler bütünüyle usul ve kural dışı bir tutumdu. Özellikle ayan üyeliğine daha pek kısa bir süre önce getirilmiş bulunan Mustafa Asım Efendi —meclis feshedilmiş bulunduğundan dolayı— gelenek gereğince mecliste ve arkadaşları huzurunda yemin etmiş olmadığı için ayan üyeliği bile tasdik edilmiş sayılmazdı. Bu yüzden, kendisinin başkanlığa getirilmesi herkesin şaşmasına, hatta alay etmesine yol açtı. 

Damat Ferit Paşa, aklına ne eserse onu yaptırıyor, bunları da padişahına istediği anda tasdik ettiriyordu. 
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Heyet-i Nâsiha (') nın Çabaları Boşa Gidiyor 


İstanbul hükümetinin öcizliği, işbilmezliği, İtilâf «devletlerine yaltaklanır bir tutumda görülmesi memleket halkını tedirgin etmeye başlamıştı. Her tarafta “düşman aleyhine gizli gizli örgütlenmeler sezinleniyordu. Bunun üzerine hükümet ilgili yerlere heyetler göndermeye karar verdi. 16 nisanda Şehzade Abdurrahim Efendi'nin başkanlığında bir heyet Anadolu'ya; 
29 nisanda Şehzade Cemalettin Efendi'nin başkanlığındaki başka bir heyet de Edirne'ye gönderildi. Buralardaki Türk halkı, her şeye rağmen, bu heyetlere saygı gösterdi. Fakat hıristiyan ahali —Patrikhane- den aldıkları gizli emirler üzerine— adı geçen heyetlerle görüşmeye bile lüzum görmediler. Böylece .bu teşebbüs sonuçsuz kalmış oldu. 


Heyet-i Nâsiha'nın Bildirisi 


Heyetler adına vilâyet merkezlerinde ve gerekii görülen yerlerde halka okunmak üzere bir de bildiri hazırlanmıştı. Bu bildirinin metni şuydu: 


«Hepimizin de bildiği gibi, şu son on yıldır büyük “Osmanlı devletimizin uğradığı dert ve belâlar, kanun- 
“arın ve şeriatın hükümlerine aykırı davranmış olan 


“(1) Nasihat etme heyeti. Damat Ferit Paşa, böyle heyetler yollamakla memlekette dirlik ve düzenliği sağlayacağı kanısındaydı. Bu tür nasihat heyetleri, bir süre sonra, halkı Mustafa Kemal Paşa aleyhine kışkırtmak için yeniden ve daha büyük oranlarda düzenlenecektir. 
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birtakım devlet adamlarının eseridir. Özellikle Dünya Savaşı'na da katılmak suretiyle gösterilen ileriyi görmezlik ve benzeri hataların tabii bir sonucu olarak bugün memleket felâketli bir durumda bulunmaktadır. 


Yurdumuzda savaşın musibetlerine uğramadık tek. 
bir bölge kalmadığı gibi, ülkenin bütününün de bu musibetlerden ne kadar zarar görmüş olduğu ortadadır. 
Velinimetimiz şevketmeâb efendimiz hazretlerinin şahâne ülkesinin bugünkü gerçek çehresini bizzat gözleriyle görmek, halkın en başta gelen ihtiyaçlarını inceleyip bunun sonucunu kendilerinin yüce katına arzeylemek üzere bir heyet kurulmuştur. Bu heyetin başkanlığı göz bebeğimiz, şanlı şehzademiz devletlü, necâbetlü Abdurrahman Efendi hazretlerine verilmiştir. İşte başkanımızın yönetiminde bulunan bizler, yukarıda belirttiğimiz maksatla şu anda vilâyetinizde bulunmaktayız. 

Hiç bir cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün ülkemiz halkına, onların şefkatli babaları olan padişahımızın selâmlarını getirmekteyiz. O padişahımız ki milletinin mutluluğundan haz duyduğu kadar, ızdıraplarından da aynı oranda elem duymaktadır. İşte şimdi kendileri bu mutluluk verici selâmları ile size iltifat etmekte, sizi sevindirmektedir. 


Geride bırakmış olduğumuz savaş sırasında maddeten ve manen uğramış olduğumuz zarar ve ziyanlar- dan dolayı padişah hazretleri son derece üzgündürler.. 
Şevketmeâb efendimiz hazretleri, savaş yıllarında mem-- leket halkı arasında meydana gelen kötü durumlara sebep olanları, ülkede yüzyulardır süregelen kardeşlik ruhunun ortadan kalkmasına yol açanları bugün birer birer ve birbiri ardından kanunun ve adaletin pençesine teslim ettirmektedir. Bunlar aslında bir avuç fesatçılardır; her cins ve mezhepten meydana gelmiş olan milletin masum varlığı bu gibi fesat lekelerinden tamamıyle arınıktır. Bizzat padişahımız bu kanaattedir. 

Padişah hazretleri, bütün halkının bundan böyle de asil Osmanlı tarihine lâyık bir surette hayatlarını sür- 
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'düreceklerine, ağırbaşlılıklarını elden bırakmayacaklarına, hükümetin işlerinde devlete yardımcı olup, kodaylık göstereceklerine inanmakta ve bütün bunları halkından beklemektedirler. 

Savaşın getirdiği musibetlerin yıkıcı etki ve izlerini ortadan kaldırmak elbette geniş bir zamana bağlıdır. Bununla birlikte geniş halk yığınlarının refaha kavuşmasını sağlayacak her türlü tedbirlerin hemen alınmaya başlanmasını da arzu etmektedir. Sırf bu konularla ilgilenmek ve uğraşmak üzere bir yüksek komisyon kurulması, memurların çok ve daha verimli çalışmaları, halkın da onları desteklemesi yine bu arzu-İar arasındadır. Yakında daha geniş yetkileri bulunan heyetler göndererek her türlü memleket işlerinin kolaylaştırılıp ıslâh edilmesi, alınan kararlar arasındadır. 

Bütün bunlarla birlikte memleketin kalkınması, re-Taha yönelmesi işleri —her şeyden önce— halkın rahatını ve güvenini yeterince sağlamaya bağlı olduğundan ve bu önemli konu da ancak o halkın hükümeti desteklemesiyle imkân bulacağından, bu konuda siz yurttaşların göstereceğiniz iyi niyete ve sağduyuya ne kadar ihtiyaç duyulacağını şüphesiz takdir edersiniz. 

Tarih ve özellikle Osmanlı tarihinde bu ve buna benzer büyük olaylar her zaman görülmüştür. Bütün bunlar milletin sabır ve süküneti ve saltanat makamıma göstereceği saygı ve bağlılıkla daima atlatılmıştır. 
Şimdi de bu yoldan yürünüldüğünde görülecektir ki geleceğimiz mutluluk ve aydınlıkla dolu olacaktır. 

İşte bütün bunlardan dolayı, yüce halifemiz ve padişahımız adına sizlere şu tavsiyede bulunmaktayız: Hakkınıza kanaat, yurttaşlarınızın haklarına riayet ve kanunlara itaat ediniz.» 


İzmir'in İşgali Faciası 


15 mayıs 1919. İzmir Yunan askerleri tarafından 
işgal edildi. Uygarlık, adalet ve milletler hukuku adına savaşmakta olduklarını, ülkeler fethetmek gibi kö-- tü ve çirkin maksatlarının asla bulunmadığını durmadan iddia edegelen İtilâf Devletleri— aslında daha: savaş devam ederken— ülkemizi aralarında paylaşmış, bu paylaşma konusunda birbirleriyle anlaşmış. 
bulunuyorlardı. Bu anlaşmanın sonucu olarak İstanbul Rusya'ya, Irak ve Filistin bölgeleri İngiltere'ye, Suri-- ye Fransa'ya bağışlanmıştı; İzmir ve dolayları da İtalya'nın hissesine düşmüştü. 


Yunanlıların Vahşice Zulümleri 


Ancak bu plan mütarekeden sonra bazı değişik-- liklere uğramıştı. İngilizlerin kışkırtmasıyle ve yardımıyle Yunan askerleri İzmir'e çıkarıldı. Şehrin işgali sırasında Yunanlılar ve İzmir'deki yerli Rumlar, daha limanda İtilâf devletleri donanması varken ve onların gözleri önünde pek vahşice zulümlere giriştiler. 
Bütün askeri ve sivil görevliler tutuklandı. Bunlara, Zito Venizelos (Yaşasın Venizelos) diye haykırmaları emredildi. Bu barbarca ve ahmakça yürek soğutma gösterisine uymayanlar en ağır hakaretlere uğradılar, zalimce dövüldüler ve pek vahşice öldürüldüler. Bütün bunlardan başka bu kudurmuş canavarların, ellerinde hiç bir savunma imkânı bulunmayan otuz Türk subayını şehit ettikleri ve birtakım ihtiyarları sadist zevklerle denize attıkları tarafsız ve bağımsız Avrupalı gazete muhabirlerince —resimleriyle birlikte—- ülkelerine gönderilip gazetelerde yayınlandı. 
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İstanbul'da Gösteriler ve Mitingler 


Bütün bu olan bitenler o kadar gözle görülür elle tutulur bir hal aldı ki, nihayet İstanbul'da Damat Ferit Paşa hükümeti bile —ister istemez— bazı gösteri ve mitinglerin yapılmasına göz yumdu. Aslında bu müsaade çok geç kalmıştı. Daha önceleri yapılmasına izin verilseydi; bu milletin kendisini öyle kolay bir lokma olarak yutturamayacağını dosta düşmana anlatmasına fırsat verilseydi, belki de facialar böylesine dehşet verici bir biçimde gelişemezdi. İtilâf devletlerinin o zamanki en nüfuzlu adamı İngiliz başbakanı Lord George eğer Yunanlı Venizelos'un küstah emellerini desteklemek gücünü kendinde bulmuşsa, bu biraz da bizim her şeye boyun eğeceğimize inanmasından ileri gelmişti. Galip düşmanlarda vicdan olacağını farzederek o vicdanlara sığınmak insanlık tarihinde hiç bir zaman olumlu sonuçlar doğuramamıştır. İşte Türk milleti ve Türk vatanı genellikle bu yanlış zihniyetin kurbanı olmuştu. 

Ne var ki İzmir'in işgali üzerine İstanbul'da yapılan gösteri ve mitinglere ilk zamanlar göz yuman Damat Ferit Paşa hükümeti —belki bel bağladığı dış güçlerin de emriyle— kısa bir süre sonra bu tutumundan geri döndü. Milletin sinesinden doğan, acı ve ıztıraplarından filizlenip fışkıran yeni yeni hareket ve kımıldamalardan korktu ve tekrar eski emir kulu tutumunu takındı. Takındı ama gayrı bundan sonra tek bir kitle halindeki büyük dağlar gibi bir vaziyet alan Türk milletinin sesini er geç bütün dünyaya önce duyuracağını, sonra da dinleteceğini asla değerlendiremedi. Vatan ve millet tehlikenin ta ortasında bocalarken o hâlâ parti gayretkeşliği güttü. Hatta yine o particilik sebebiyledir ki yurda sonderece faydalı olacak pek değerli birçok devlet adamlarını ve kumandanları iş başından uzaklaştırdı. Hemen belirteyim ki iş başından uzaklaştırılan kimseleri söz konusu ederken — benim gibi naçiz şahsiyetleri asla hatırllamıyorum ve memleket kaderinde rol oynayacak— gerçekten büyük ve değerli şahsiyetleri hatırlatmak istiyorum. 

16 mayıs 1919. İzmir'in işgali olayı üzerine Damat Ferit Paşa kabinesi güya istifa etti, fakat padişah aynı gün kabine kurma görevini yine bu adama verdi. 


Sarayda Toplanan Olağanüstü Saltanat Kurultayı 


Memleket sonu belirsiz kapkara günlerin içine sürüklenmekteydi. Durumu görüşmek, gidişe bir yön vermek üzere Sultan Vahdettin sarayda olağanüstü bir kurultay topladı. Adına Şurâyı Saltanat dedikleri bu kurultay bir çeşit danışma, söyleşme ve gerekirse bazı kararlara varma meclisi olacaktı. Eski ve yeni bütün nazırlar, ayan üyeleri, sivil ve asker devlet ileri gelenleri, partiler temsilcileri, baro, üniversite ve basından seçilen delegeler ve benzeri kimselerden meydana gelme iki yüz kadar aydın toplantıya çağrıldı. Yorgun ve üzgün görünen padişah şu sözlerle toplantıyı açtı: 

— «Devletin uğramış olduğu şu son durum ve felâketlere dair müzakere yapılması ve gerekirse bazı danışma kararları alınması için siz memleketin 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seçkin, aydınlarını buraya çağırmış ve toplamış bulunuyörum. Osmanlı İmparatorluğumuzun karşı karşıya bulunduğu zor şartlardan nasıl çıkılacağı hususunda herkes fikir ve görüşlerini burada açıkça belirtmelidir. Bunun böyle olacağını umduğum için toplantı- dan uğurlu ve mutlu sonuçlar bekliyorum. Bu meclisi hepimiz hakkında uyarıcı ve verimli kılmasını yüce Tanrı'dan niyaz ederim. Başkanlığı sadrazam paşaya terkediyorum.» 


Şurâ-yı Saltanat 
Komediden Başka Bir şey Değildi 


Sultan Vahdettin bu sözleri söyledi ve dediği gibi, başkanlığı Damat Ferit Paşa'ya bırakarak çekilip gitti. 

O gittikten sonra Ferit Paşa başkanlık kürsüsüne geldi. İzmir'in işgali hakkında İstanbul'daki İngiliz amiralinden aldığı notayı, kendisinin bu notaya verdiği anlamsız ve değersiz cevabı okudu. Yakında Pariste toplanacak barış konferansı için ilgili devletlere çektiği telgrafı, işgal olayı üzerine İzmir valisin- den gelen telgrafı da orada bulunanlara okumayı ihmal etmedi. Herkes şaşkın ve boş bakışlarla bunları dinledi. Çünkü bütün bunlar zaten son bir iki gün içinde gazetelerde yayınlanmış, yorumları bile yapılmıştı. Bundan dolayı kimse bunların tekrarlanmasın- dan nasıl bir fayda umulduğunu anlayamadı. 

Sadrazam, büyük bir iş yapmış kimsenin gururuyle susup gözlerini etrafta gezdirince her taraftan itirazlar, eleştirme sesleri yükseldi. Hükümetin güttüğü anlamsız ve şahsiyetsiz siyasete hücumlar edildi. Böyle bir hükümetin iş başında kalmaması gerektiği ileri sürüldü. Fakat bütün bunlar alabildiğine bir umursamazlık içinde dinlenilip geçildi. Yapılan hücum ve eleştirmelere cevap vermek lüzumu bile duyulmadı. Bu şekilde üç saat kadar devam eden toplantıya —daha doğrusu komediye— son verildi. Herkes geldiği yere çekip gitti. 


Yurtsever Vatan Çocuklarını Malta'ya 
Kim Sürdürmüştü? 


28 mayıs 1919. Sıkıyönetim tutuklular evini korumakla görevlendirilmiş olan İngiliz müfrezesi kumandanı, dün sabahın erken saatlerinde —saat 5 sularında— tutuklularevi müdürünü ziyaret ederek kendisine altmış yedi kişilik bir liste vermiş, bu listede adları yazılı bulunan kimselerin, «İttihat ve Terakki» partisi genel merkez üyeleri ile garnizon kumandanlarının ve daha başka bazı tutukluların —aldığı emir gereğince— bir saate kadar oradan alınıp yola çıkarılacaklarını bildirmiştir. 

Tutuklularevi müdürlüğü tarafından kendilerine teslim olunan kişiler İngilizler —bir koyun sürüsü imiş gibi— rastgele ve üst üste kamyonlara doldurarak taşımışlar, limandaki bir savaş gemisine bindirip (Malta) adasına göndermişlerdir. 

Bu ani tedbirin böyle ansızın neden alındığı halk arasında günlerce dedikodu konusu oldu ve sonunda netice anlaşıldı: Sultanahmet meydanında İzmir'in işgali üzerine yapılan mitingde halk coşmuştu. Bu coşkunluktan korkan bazı kimseler, halkın tutukluların 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bulunduğu Bekirağa bölüğüne hücum edeceğini, oradakileri hapisten çıkarıp serbest bırakacağını ortalığa yaymışlardı. Aslında buna tabiatıyle imkân yoktu. 
Fakat bu söylentiyi fırsat bilen ve bundan yararlanmak isteyen Sadrazam Damat Ferit Paşa İngiliz temsilciliğine başvurmuş, böyle bir tedbirin alınmasını onlardan rica etmişti. Rica İngilizlerin işine geldiği için onlar da hemen gereğini yerine getirmişlerdi. 


Milleti Nasıl Aldatıyorlardı? 


Haziran 1919. Osmanlı devleti temsilcileri Paris'te toplanacak barış konferansına çağrılmıştı. Savaşçı taraflardan biri bulunduğuna göre Osmanlı devletinin de —öteki yenikler gibi— bu konferansa çağrılmasından daha normal bir şey olamazdı. Ancak gerek Damat Ferit Paşa, gerek onun taraflıları bunu büyük bir başarı imiş gibi ortalığa yaymak ve propaganda yapmak küstahlığında bulundular. Bu arada hükümetin sözcüsü olan gazetelerden biri Almanya, Avusturya-Macaristan devletlerine barış şartlarının tamamiyle dikte edileceğini, bu devletlerin bir oldu bitti karşısında bırakılacaklarını, sadece bizimle barış masasına oturulup neler istediğimizin sorulacağını yazmak kadar göz göre yalan söylemek cesaretinde bulundu. 

Yemen'de, Hicaz'da, Irak'ta, Suriye'de ve Filistin'de İngiltere ve Fransa'nın mandası —daha doğrusu sömürgeciliği— altında daha o günlerde hükümetler kurulmuştu. Yurdun ve Türklüğün canevi olan koca İzmir, Balıkesir ve Konya dolayları İtalya ve Yunanistan tarafından işgal edilmişti. Adana, Urfa, Maraş dolaylarına Fransızlar sızmaya başlamış, Hatay da bütünüyle elimizden alınmıştı. Doğu illerinde Ermeniler bir devlet kurma çabasında idiler ve epey yol almışlardı. İstanbul işgal altındaydı. Bütün liman ve tersanelerimize el konmuştu; cephanelerimiz, silâhlarımız elimizden alınmıştı. Hal böylesine açık ve ortada iken Damat Ferit Paşa ve adamları hâlâ zaval-İı milleti aldatmaya çabalıyorlardı. 


Barış Konferansına Gidecek Heyet 


Barış konfefransı için Paris'e gidecek heyet konusunda birçok tartışmaların olduğu haberi alınıyordu. Pek çok kimse, çok sorumlu bir iş yapmak için değil, sanki turistik bir gezi için Fransa'ya gidileceği kanısında bulunuyor, kafileye katılma için elinden geleni yapıyordu. Barış heyetinin kurulması konusunda büyük gürültüler kopmaktaydı. 


Kabinede Bir Olay ve Bir İstifa 


Kabinede bu konuda geçen tartışma, hatta çatışmalar konusunda, arkadaşım olan bir nazır sonraları bana şu olayı anlattı: 

«Konferansa gidecek heyetin seçimi görüşülüyordu. Nazır olmadığı halde toplantıya katılan Topçu Rıza Paşa bazı görüşler ileri sürdü. Ondan sonra Çürüksulu Mahmut Paşa söz alarak, devletimiz için son 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bir kurtuluş ümidi olan bu fırsattan mümkün olduğu kadar yararlanabilmek için neler yapmak mümkünse onların yapılmasının gerekliliğine işaret etti. Fransızcayı çok iyi bilen, diplomasi mesleğinde sonderece tecrübeli ve bilgili olarak tanınmış kimselerin delegeler arasına katılması fikrini ileri sürdü. Bu arada birçok notaların alınıp verileceğini, meselâ bizden böyle notalar alıp verecek kimsenin bulunup bulunmadığını sordu. Bunun üzerine Sadrazam Ferit Paşa birden dikeldi; o daima ahmakça ve yüksekten atan tutumuyle: 


— «Merak etme Paşa, böyleleri var,» dedi. Çürüksulu Mahmut Paşa'nın: 

— «Var mı? Çok iyi. O halde söyleyin bakalım meselâ kim?» diye sorması üzerine: 

— «Ben» dedi. «Ben varım.» 

Sonra büyük bir öfke ile ve damdan düşercesine, hiç bir yeri, münasebeti yokken ekledi: 

— «Bundan böyle artık İttihatçı zihniyetiyle hükümet idare edilemez.» 

Çürüksulu Mahmut Paşa, suçlama altında kalacak adam değildi. Aslında hiç bir zaman İttihat ve Terakki partisiyle de anlaşıp uyuşamamıştı. O, çok daha gerçekçi ve Ferit Paşa'dan çok daha mantıklı bir adam ve yurtseverdi. Birden köpürdü: 

— «Ferit Paşa, Ferit Paşa, bana bak» dedi. «Bu sözlerinle beni ima etmek istiyorsan yanlış kapı çalıyorsun. Şurada sırası gelmişken ben de sana bir çift söz söyleyeyim: Ben senin gibi bir adamın başkanlığındaki hükümette çalışmaya tenezzül etmem.» 

Ve kapıyı vurduğu gibi çıkıp gitti. 
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Delegeler Heyeti Hakkında Müracaatlar 


Bu heyet meselesi İstanbul'da günün konusu olmuştu. 4 haziran 1919 günü, aynı konu üzerine padişaha önemli bir müracaat yapıldı. O zamanın halk oyunu en geniş ölçüde temsil eden cemiyetlerin ve milli kuruluşların imzalarını taşıyan aşağıdaki telgraf —padişaha sunulmak ricasıyle— Mabeyn başkâtipliğine gönderildi: 


«Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya bulunduğu çok büyük tehlike karşısında son ümit Paris Barış Konferansında yapılacak ustaca ve akıllıca teşebbüsler ve akla yakın savunmalardır. Haklarımızın gereği gibi savunulması buraya gönderilecek delegelerin, padişahın güvenini kazanmış olmaları kadar, milletin de güvenini kazanmış olmalarına ve günümüzün siyasi havasını kavr2'':5 bulunmalarına bağlıdır. Hal böyle iken seçildiş: ve Paris'e gönderileceği söylenen heyet üyelerinden pek çoğunun bu meziyetleri taşımadıkları hakkındaki yaygın kanaat, milleti derin bir ye'se ve ümitsizliğe düşürmüştür. 

Daha önce birkaç zorbanın kendi başlarına buyruk davranışları yüzünden devletimizin ve milletimizin uğradığı bunca musibetler şimdi unutulmuş mudur ki, bu sefer yer yer kendini gösteren milli iradeyi hiç umursamayan birkaç nazırın keyfi ve inatçı hareketleriyle daha elem verici bir sonuca gidilmekten kaçınılmamaktadır. 


İşte bundan dolayıdır ki padişah hezretlerinin bu heyeti seçerken daha dikkat buyurmasını istirham ediyoruz. Milli haklarımızın kutsal savunma görevini, rastgele kimseler değil, herkesin güvenini kazanmış ve bu işi gereği gibi yürütebilecek kimselerdir ki Pariste Türk milletini, Osmanlı Devleti'ni temsil edebilirler. Aksi takdirde ortaya çıkacak kaynaşmalardan ve çok önemli olaylardan bizim sorumlu tutulmamamız 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'iâzım geldiğinin padişah katına iletilmesini sizden isetirham eyleriz.» 

Bu telgraf üzerine, ona imzalarını koyanlardan bazıları hemen ertesi günü tutuklandılar ve cezaevi- ne yollandılar. 


Damat Ferit Paşa'nın Konferansa Gidişi 


Damat Ferit Paşa, yanında Maliye Nazırı Tevfik “ve Danıştay başkanı Rıza Tevfik Beyler olduğu halde, 
6 haziran 1919 tarihinde Fransa'ya hareket etti. Toulon limanına giderken sadrazamın bindiği taşıt aracı bir Fransız savaş gemisiydi. Basit görünen bu hal pek çok gerçek yurtseverlerin yüreğini kimbilir nasıl derinden sızlatmıştır? 

İkinci başkan, eski sadrazam Tevfik Paşa, 14 ha- 
'ziranda yola çıkacaktı. Bunu öğrenince 12 haziran 
1919 günü evine giderek kendisini ziyaret ettim. 


Tevfik Paşa Konferansa Neden Gitmişti? 


Maksadım, pek eskiden beri tanıdığım ve ben "Hariciye genel sekreteri iken nazırım bulunan Tevfik Paşa'yı Paris'e gitmeden önce görüp kendisine iyi yolculuklar dileğinde bulunmaktı. Bu arada Bakanlar Kurulu toplantılarına niçin katıldığını ve özellikle Damat Ferit Paşa'nın yanında —bir çeşit emrinde— barış konferansına gitmeyi nasıl olup da kabul ettiğini #öğrenmekti. 

Evinde bu konu üzerinde konuştuk. Doğrusunu 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söylemek gerekirse Tevfik Paşa kendisine yönelttiğim sorulara inandırıcı ve doyurucu cevaplar veremedi. Bununla birlikte söyledikleri üzerinde durulmaya değer şeyler olduğu için bunları şöyle özetlemek mümkündür: 


«Mevkii sallanmakta olan Ferit Paşa'ya bir dirsek vermek lâzımdı. Padişah da bu konuda bana çok ısrarlarda bulundu. Misal olarak, olağanüstü hallerden dolayı Fransa kabinesinde mösyö Jül Feri'nin dışarıdan görevlendirildiğini hatırlattı. Hünkâra Jül Feriden bahseden Damat Ferit Paşa'nın, tabiatıyle bu adamın çok yıllar önce ölmüş bulunduğundan haberi bile yoktur. Ama bunu yüzlerine vurmadım. 


Konferansa gitmek meselesine gelince: Bilindiği gibi Ferit Paşa, göze çarpacak derecede Fransız poli-- tikasına yönelmiş, hatta alet olmuş gözüküyor. Bunun karşısında memleket yararları için bir denge bulmak lâzımdı. İşte bu yüzden gitmeyi kabul ettim (') Siyatikten muztarip bulunduğum için sadrazamla bir- 


(1) Damat Ferit Paşa, İngiltere başvekillerinin Londra belediyesinde siyasi nutuklar vermelerini taklit ederek, o zamanlar yarı yarıya bir Fransız kurumu sayılan Galatasaray lisesine kendisini, bazı arkadaşlarını, Fransız öğretmen ve subaylarını yemeğe davet ettirmiş; sofrada kalkıp uzun bir nutuk vermişti. Bu nutkunda devletin sorunların- dan ve güttüğü siyasetten fazla, kendisinin ayan meclisinde İttihat ve Terakki hükümetine nasıl muhalefet ettiğini, filanca oturumda neler söylediğini, falan tarihte ne şekilde dil kullanmış olduğunu enine boyuna anlatıp kendi kendini övmüştü. Ferit Paşa, bu zamanlar kendini siyasetin en büyük ustası sayıyordu. (Bu not kitabın yazarına: aittir.) 
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dikte yola çıkamadım. Doğrusunu sizden saklamak istemem; gitmek istemiyordum. Bu hususta hayli direndim de. Fakat Ferit Paşa arka arkaya iki gün evime gelerek beni bunaltacak kadar ısrar ve ricalarda bulundu. 


Ferit Paşa'nın Yalancılığı 


Bu arada, eğer delegeler heyeti konusunda bir itirazım varsa bunu özellikle dikkat nazarına alacağını, hatta istersem heyeti yeni baştan kuracağını, esasen gazetelerde adları geçen kimselerin bir tahmin olduğunu, listenin resmen padişah tarafından “onaylanmamıs bulunduğunu —bin bir dereden su getirerek— söyledi. O evimden ayrıldıktan sonra Mabeyin başkâtipliğine telefon ederek durumu incelettirdim. Gazetelerde adları çıkan kimselerin delegeliğe atandıklarına dair sadrazamın padişaha arzda bulunduğunu, yirmi dört saat önce hepsinin olduğu gibi onaylarının çıktığını büyük bir hayret içinde öğrendim. Bunun üzerine artık dayanamayarak Şevki'yi -—Tevfik Paşa'nın eski tanıdık ve koruduklarından Hariciye evrak müdürü— Ferit Paşa'ya gönderip duru- 
'mu kendisinden sordurdum. Cevap olarak: «Evet padişahın onayından çıktı ama daha ben görmedim!..» 
gibilerden kaçamaklı yollara başvurdu. Halbuki bun-Tarı padişaha sunan kendisiydi. Nasıl olurdu da kendi sunduğu listeden haberli bulunmazdı? 

Görülüyor ki bu adam açıktan açığa yalan söyle- 
:mekten kaçınmayan ve bu haliyle de devlet yönetme- 
"ye kalkışan biridir. Konferansa gitmek konusunda padişahı da kandırmıştır. Güya Fransa'da ve İngiltere'- de birçok ilerigelen devlet adamlarıyle yakın dostlu-- ğu, hatta bunlar üzerinde nüfuzu varmış. Kendisi giderse çok iyi şartlarla barış yapabilirmiş. Hepsi yalan. Göreceksiniz Ferit Paşa Paris'te apışıp kalacak ve İstanbul'a eli boş dönecektir. Bunun sonucu olarak sadrazamlıkta tutunacağını da sanmıyorum. Ben: bütün bu düşüncelerimi padişaha açıkça anlattım. 
Kendilerine: «İhtiyaten şimdiden bir kabine hazırlayınız,» dedim. «Bunu nereden çıkarıyorsunuz?» diye sual buyurduklarında: «Kabine müzakereleri sırasında görüp işittiklerimden,» cevabını verdim... 


Veliaht ve Damat Ferit Paşa 


Yaşlı vezir Tevfik Paşa bir parça durakladı, ne-- fes aldı, sonra konuşmasını şöyle tamamladı: 

«Dün veliaht Mecit Efendi'yi ziyarete gittim. Biliyorsunuz Sadrazam Ferit Paşa —bir veliaht olduğu” halde— hâlâ gidip bu şehzadeyi ziyaret etmemiş, ona saygılarını sunmamıştır. Mecit Efendi'ye bunu açtım. 
Gülerek, Damat Ferit'in: «Veliahta gidersem bana ha-- karet eder, bu da padişaha dokunur, onun için gitmedim,» dediğini işittiğini söyledi. Padişah hazretlerinin, bir zamanlar adını bile anmak istemediği bu ada-. 
ma böylesine nasıl olup da bağlanmış olduğunu bir" türlü anlayamadığını veliaht üzüntüyle ilâve etti.» 

Bu yaşlı vezirin yanından içim burkulmuş olarak ayrıldım. Çünkü her şeye rağmen ya o da acz içinde: bulunuyor ya da işi «adam sen de» ciliğe vurup ötesine karışmıyordu. Bununla birlikte Paris'e gitmeyi: de ihmal etmiyordu. 
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Abdurrahman Şeref Bey'in Uğradığı Hokkabazlık 


13 haziran 1919. Bugün eski sadrazamlardan Ahmet İzzet Paşa'nın ziyaretine gittim. Yolda Abdurrahman Şeref Bey'e rastladım. O da, nazır olmadığı halde, kabine toplantılarına sürüklenenlerden biriydi. 
Nasıl olup da bu görevi kabul ettiğini sordum. Çünkü kendisi Vahdet-i Milliye cemiyeti üyelerinden olduğu için Damat Ferit Paşa padişaha söyleyip kendisini vakanüvislikten azlettirmişti, hatta bu azil işlemini bütün gazeteler yazmışlardı. Bir hokkabazlığa getirildiğini ve oldu bitti karşısında bırakıldığını söyledi. 


Ahmet İzzet Paşa'nın Hatası 


Ahmet İzzet Paşa'nın, konuşma sırasında kendisine sorduğum sorulardan bazılarına verdiği cevabı aşağıya alıyorum: 


«Her insan gibi tabii benim hayatımda da birtakım kara noktalar vardır. İşte, kabine dışından kabine toplantılarına katılmayı kabul edişim de, belki de hayatımdaki bu kara noktaların en büyüğüdür. Ferit Paşa, telefon ederek, bu görevi teklif ettiği zaman âdeta nutkum tutuldu; reddedemedim. Günahkârım.» 


Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi Sabah gazetesinde Ahmet İzzet Paşa - Ahmet Rıza Bey başlıklı bir yazı yazmış, her ikisini de açık ve ağır bir şekilde hakaretlere boğmuştu. Bu adam kabine üyesiydi. Sonra kabine toplantılarına katılmaya başladıktan sonra (') Adliye Nazırı Vasfi Efendi, İttihatçılar meselesini söz konusu ederken, bir gazeteciye yine Ahmet izzet Paşa hakkında çok ağır sözler söylemişti. Kabinede en azından bu iki adam varken, nasıl olur da bu şerefli paşa onlarla işbirliği yapardı? Bunu sormam üzerine: 

— «Evet hakkınız var; affolunmaz bir hata işledim,» diye cevap veren İzzet Paşa'yı gerçekten çok pişman ve üzgün gördüğümden artık konunun üstünde daha fazla durmadım. 


İyi Bir Parti Kurulması Düşünülürken 


16 haziran 1919. Eski başmabeyincilerden emekli müşir Nuri Paşa'yı ziyaret ettim. Sorduklarıma ondan da şu cevabı aldım: 


«Önemli görevlerde bulunmuş bazı emekli arkadaşlarla ara sıra toplanıp memleket olayları üzerine fikir alış verişi yaparak, çeşitli konularda gençlerimizi uyarmak ve onları mümkün olduğu oranda tecrübelerimizden yararlandırmak isterdik. İttihat ve Terakki partisinin iktidardan düşmesinden sonra tarafsız ve her türlü kişisel ihtiraslardan, kinlerden uzak bir parti kurmayı kararlaştırdık. İlk aklımıza gelen vaktiyle kurulup da yaşama imkânı bulamamış olan Hürriyet ve İtilâf partisini —bazı değişiklikler ve düzeltmeler yaparak— yeniden canladırmaktı. Bunu yan- 


(©) O zaman bazı kimseler, nazır olmadıkları halde, bir çeşit sandalyesiz bakan olarak kabine toplantılarına çağrılırlardı. Bunlara «Meclis-i vükelâya memur» denirdi. 
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dan yöreden bize tavsiye edenler de vardı. Bundan dolayı .o partinin eski mensuplarından bir kısmıyle bazı ilişkiler kurduk. Tam özgürlük içinde tarafsız bir seçim yapmak, kişisel ihtirasları bir tarafa itmek proğramımızın ana temeliydi. Bütün arkadaşlar bu görüşü paylaştılar ya da paylaşır gibi göründüler. 


Damat Ferit Paşa'nın Yardakçılarının Entrikaları 


Partinin başkanlığı önce müşir Zeki Paşa'ya teklif edilmişti. Onun reddetmesi üzerine başkanlık görevini ben üzerime yüklendim. Yardım Allahtandır diyerek işe başladık. Bizler böylece gerçek bir özdenlik ve içtenlikle çalışırken Mustafa Asım, Zeynelâbidin, Vasfi ve Mustafa Sabri hocaların Damat Ferit Paşa'nın Baltalimanı'ndaki yalısında toplanarak bin bir türlü kumpaslar kurduklarını ve sarayda entrikalar çevirmekte olduklarını kısa bir zaman sonra haber aldım. 

Damat Ferit Paşa beni birçok konularda aldatmıştı, son bir aldatışı bunların en önemlisi idi: Bir gün geldi, büyük bir sevinçle kulağıma eğildi: « Müj- de» dedi. «Sadrazam Tevfik Paşa da partimiz olan Hürriyet ve İtilâf»a girdi. Tereddüt ettiğimi görünce yemin etti. Ben de bunun üzerine bu havadisi partinin genel merkezinde ilgililere resmen ilân ettim. Fakat işin aslı esası olmadığını ben de sonradan herkes gibi öğrenince büyük bir utanç duydum. 

İşte hep böyle sahtekârlık, yalan dolan ile bocalayarak «Hürriyet ve İtilâf» partimiz güya kurulmuş oldu. Bana da öteki birçok arkadaşlar gibi «Meclis-i 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vükelâya memurluk» ve daha sonra da, sizin göreviniz bulunan başmabeyinciliği teklif ettirdi. Her ikisini de reddettim. Sizin azledilmenize karar verilmişti. Ayağınızın altına bir yolunu bulup da karpuz kabuğu koymak için Damat Ferit Paşa padişah katında ve şeyhülislâmlığa yükselmiş bulunan Mustafa Sabri Efendi de genel merkezde var güçleriyle çalışıyorlardı. 

Mustafa Sabri Efendi, sizin öteden beri Hürriyet ve İtilâf düşmanı olduğunuzu; partinin yeniden kuruluşu münasebetiyle saraya padişaha tâzimlerimizi sunmaya gittiğimiz zaman hünkâra: «Böyle bayağı adamların huzura kabulü doğru değildir,» gibi sözler söylediğinizi her tarafta ileri sürüyordu. Güya sizin böyle konuştuğunuzu kendilerine Tevfik Paşa söylemiş imiş. Böylelikle partinin genel merkezinde aleyhinize kuvvetli bir hava estirmeyi başarmıştı. 

Ben bu partiden istifa ettikten sonra, bu adamların ne kadar haris ve sadece kendi çıkarlarını düşünen, memleket ve millet meseleleri ile hiç ilgilenmeyen kimseler olduklarını gazetelerle ilân etmeyi çok kereler düşündüm. Fakat kuvvet de, basının önemli bir bölüğü de ellerindeydi, bana bunu yaptırmayacaklardı. Çaresiz vazgeçtim. 

Yaşlı bir adamım, dünyada hemen hemen hiç bir emelim kalmamıştır. Böyle olduğu halde doğru dürüst bir seçim yapılacağına inanım olsa seçimlere katılır, bu sadece kendi aşağılık çıkarlarını gözeten adamlarla mücadelede bulunmak için milletvekili olmayı arzu ederdim.» 

Nuri Paşa'nın sonderece samimi bir ifade ile söylediği bu sözler sırasında, Müşir Zeki Paşa ve 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Beşiktaş belediye şube müdürlüğünden emekli Mustafa Bey de orada bulunuyorlardı. 


Venizelos'un Kafası 


Son durumlar üzerinde incelemeler yapmak üzere İstanbul'a gemliş olan ve Cenevre'de oturmakta bulunan bir dostumun tavsiyesiyle beni de görmeyı arzu eden Journal de Genev gazetesi müdürü ve İsviçre parlamentosu üyelerinden mösyö Edvar Şapoviza ile bir saat kadar görüştüm. Kendisini memleketimiz konusunda aydınlatmak için bir hayli açıklamalarda bulundum. Bu adam, Paris”te de bulunduğunu, barış konferansı için oraya toplanmış delegeler arasında Venizelos'unkine denk başka bir kafa daha görmediğini ifade etti. Wilsonu Loyd George'u ve Glemanceau'yu avuçlarının içine alan bu Giritli'nin, Yunan emellerinin gerçekleştirilmesinde çok ustalıklı rol oynayacağını ilâve etti. 


Ne diyeyim, adam bir hayli haklıydı. Konuşma sırasında kendisine de anlattığım gibi vaktiyle Girit'- te avukatlık yapan ve o sıralarda bir mevki kapmak için Osmanlı devletine durmadan yaltakçılık eden bu adamı eğer İstanbul'da önemlice bir makama geçirip kendisine devlet işlerinde önemlice bir görev vermiş olsaydık, şimdi Yunanistan'a etmekte olduğu olağanüstü hizmetleri —çok muhtemeldi ki— bize ederdi (7). Çünkü bu adam hırslı bir politika serse- 


(1) Yazarın, okuyucular tarafından görüleceği üzere, zaman zaman böyle romantik görüşlerine rastlanmaktadır. Osmanrisi olup tek emeli yükselmek, sivrilmek, büyük rollerin aktörü olarak gözükmektir. Kader onu Yunanistan'a sevketti; Çin'e bile gitseydi, aynı taassup ve hararetle şüphesiz Çinlilerin haklarını öylesine savunurdu. 


Sansürün Yayınlatmadığı Bir Yazı 


19 haziran 1919. Vatandaşlar Arasında başlıklı 
bir makale yazıp gazeteye göndermiştim. Sansür bu makalenin yayınlanmasına izin vermemiş. Bu makaleden birkaç kısa bölümü aşağıya alıyorum: 


«... Bu satırlarımla İstanbul'daki müslüman olmayan vatandaşlarıma da seslenmek isterim. Sözlerimden ve ileri süreceğim bazı görüşlerden dolayı bana gücenmemelerini rica ederim. Bunların içlerinde, kendilerinin seçkin özelliklerini takdir ettiklerim pek çok kimseler vardır ve onlarla dost bulunmaktan mutluluk duymaktayım. Bu dostlarım benim nasıl bir adam oldugumu, taassuptan arınık bulunduğumu; fikir ve düşüncelerimi serbestçe dile getirmekten hiç bir zaman kaçınmadığımı, namuslu, bilgili ve güçlü kimselere karşı —hiç bir cins ve mezhep farkı gözetmeksizin— derin bir saygı beslediğimi çok iyi bilirler. 

Sevgili İstanbul'umuz, kim ne düşünürse düşünsün, daima Türkiye'nin başkenti olarak kalacaktır. Gerek burada, gerek Osmanlı vilâyetlerinin birçok yerlerinde Türkler, müslüman bulunmayan vatandaşlarıyle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yan yana yaşamak mecburiyetinde olduklarından, hiç vakit kaybet- 


İr devletinde en itibarlı mevkilere getirilmiş böyle birçok kimse; ilk fırsatta ona ihânet etmişti. 
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meksizin derhal birbirlerine dostluk, kardeşlik ellerini uzatmalıdırlar. 

Bulanık suda balık avlamayı âdet edinen ve vatanseverlik maskesi altında her iki tarafın da gerçek menfaatlerine aykırı propagandalar yapan kötü niyetli kişilerin zararlı telkinlerine önem vermek, bunlara kapılmak asla doğru değildir. Zamanın geçmesiyle birçok yaralar kendiliğinden iyileşir. İnsanlık tarihinin kanlı sahifeleri arasına geçmiş bulunan şu arkada bıraktığımız büyük tehlikeyi ve yıkıntıyı artık unutmaya çalışmalıyız. Ondan şu ya da bu zümre değil, herkes eşit ölçüde yaralar almış, acılar çekmiştir. Hele bahtsız Türk soyu bunun en ağır derecelerine katlanmıştır. 
Yalnız cephede değil, cephe gerilerinde bile milyonlarla kurban vermiştir. O halde geçmişin acı tecrübelerinden yararlanarak bu feci bölümlerin üstüne artık bir perde çekelim, onu ebediyen kapayalım. Gerçek vatandaşlığa yakışır bir surette dost ve kardeş olalım. Bu temennilerimle vatanını içten seven bütün Türklerin, bütün yurttaşların sözcülüğünü yapmakta olduğuma inanıyorum...» 


Ahmet İzzet Paşa Kabineye Giriyor 


Damat Ferit Paşa'nın Paris'te barış konferansına sunmuş olduğu muhtıra, gerek dili ve ifadesi, gerek içinde bulunan fikirler ve görüşler bakımından, konferans genel kurulunun hiç hoşuna gitmemiş. İş bu kadarla da kalmamış. Fransa başvekili ve konferans genel başkanı mösyö Clemenceau tarafından, 25 haziran 1919 tarihinde, bu muhtıraya âdeta hakaret ve tekdirle dolu bir cevap verilmiş. İşin daha hazin yönü 
—yine genelkurulun ortak kararıyle— 3 temmuz 1919 
da, Damat Ferit Paşa ve arkadaşları İstanbul'a iade edilmişti. 
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Türk delegeler heyetinin böylece kovularak İstanbul'a dönmesinden birkaç gün sonra, artık mevkii adamakıllı sarsılmış bulunan ve devamlı hücumlara maruz kalan Damat Ferit Paşa sadrazamlıktan istifa etmeye mecbur oldu. İşin dünya âlemi şaşırtan tarafı şu ki padişah, yeni kabineyi kurmak işini yine bu adama verdi. Ferit Paşa'nın bu üçüncü kabinesinde de —padişaha karşı olan anlaşılmaz bağlılığı sebebiyle— eski sadrazam Tevfik Paşa «Meclis-i Vükelö- ya Memur» sıfatıyle yine girdi. Hele, bir süre önce: «Hata ettim, günah işledim» dediğini kulaklarımla işittiğim Ahmet İzzet Paşa'nın da aynı görevi kabul edişi herkesi hayretten hayrete düşürdü. 


Hürriyet ve İtilâf Partisinde Toplantı 


Gerek içeride gerek dışarıdaki tutum ve davranışı ile milletin güvenini tamamıyle kaybetmiş olan Damat Ferit Paşa'nın, üçüncü defa olarak, kabineyi kurmakla görevlendirilmesini memleketin yüksek menfaatleri adına sonderece tehlikeli gören çeşitli siyasi kuruluşların delegeleri Hürriyet ve İtilâf partisinin genel merkez binasında toplandılar. Aşağıdaki hususları padişahın ve bütün milletin bilgisine sunmaya karar verdiler: 


1 — Damat Ferit Paşa'nın üçüncü defa olarak 
kurmuş olduğu bu kabine meşrutiyet kurallarına aykırı bir nitelik taşımaktadır. . 

2 — Adı geçen kabine devletin dış siyasetini 
ve iç işlerini yürütmek ve yönetmek yeteneğinden uzaktır. Kabine üyeleri ehliyetsiz ve yetersizdir. 
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3 — Damat Ferit Paşa, şimdiye kadar milletin 
en tabii ve en kutsal haklarının korunması hususlarında hiç bir liyakat gösterememiştir. Aciz ve birçok kusurla dolu bir adamdır; bundan dolayı da güvene lâyık değildir. 

İşte bütün bu sebeplerden dolayı bu kabinenin derhal iktidardan alınması ve onun yerine milletin güvenine lâyık, milletin kutsal haklarını koruyup savunabilecek gerçek değerde bir kabinenin kurulması gereklidir. Bu konuda bütün partiler ve siyasi kuruluşlar tam bir görüş birliği içindedirler. 

Ama ne var ki gösterilere, bildirilere, hor görmelere rağmen padişah eniştesini sadrazamlıkta tutmakta direndi. Yalnız birkaç gün sonra Ahmet İzzet Paşa, ondan beş on gün sonra da Tevfik Paşa meclisi vükelâ memurluğu'ndan istifa ettiler. 


Tevfik Paşa'nın İstifası 


13 ağustos 1919. Eski sadrazamlardan Tevfik Paşa'yı ziyarete gittim. Damat Ferit Paşa kabinesinde- ki görevinden istifa ettiğinden dolayı kendisine tebriklerimi sundum. 

Tevfik Paşa, sırf padişahın aşırı ısrarları yüzünden bu defa da bu görevi almış olduğunu, birkaç kere istifa ettiği halde bunun kabul edilmediğini —bir çeşit mazeret gibi— anlattı. Herkesin gerçek nefretini üstünde toplayan Damat Ferit Paşa'nın hiç bir akıl ve mantığa sığmayan bu siyasetinin memleketi parçalamaya doğru sürüklediğini belirtti. Bizzat kabine üyeleri içinde de —şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi ile Dahiliye Nazırı Adil Bey dışında— öteki bütün nazırların sadrazama karşı olduklarını ilâve etti. Hele bir iki gün önce kabine toplantı halinde iken Dahiliye ve Harbiye nazırları hak ve yetki konusundan dolayı birbirlerine girmiş; âdeta sokak kavgası yapmışlar. 
Bütün bu hallerden bezginlik duyan paşa sözlerini şöyle bağladı: 


— «Bir iş yapılacağı yoktu. O şartlar içinde benim şahsımdan ve görüşlerimden kabinenin yararlanması söz konusu olamazdı. Bunları ileri sürerek yazılı istifamı padişah hazretlerine sunup ayrıldım.» 


Ferit Paşa'nın Cahilliği ve İsbilmezliği Mahvımızı Hazırlıyordu 


Bu arada Tevfik Paşa çok yakın bir olayın hikâyesini şöyle anlattı: 


— «On beş gün kadar oluyor. Padişah tarafından kabul edilmiştim. İş devlet yönetiminden açılınca ben Damat Ferit Paşa'nın devleti sonderece kötü, ilkel ve başına buyruk bir tarzda yönetmekte bulunduğunu ileri sürdüm. Padişah bana, bu sözlerimi Ferit Paşa'nın yanında da tekrarlayıp tekrarlayamayacağımı sordu. Cevap verdim. Entrikacı bir adam olmadığımı, buna tenezzül etmeyeceğimi, anlattıklarımın hepsini Ferit Paşa'nın yanında da tekrarlayacağımı bildirdim. Meğer sadrazam da o sırada sarayda bulunuyormuş. Padişah kendisini çağırttı. Emri üzerine, daha önce söylediklerimin hepsini Ferit Paşa'nın yüzüne karşı birer birer yeniden sıraladım. 
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Sadrazam pek zor bir durumda kalmıştı. Ferit Paşa'ya dönüp, buna ne diyeceğini sordu. Kafasına bir İttihatçılar sabit fikri saplanmış olan bu adam, biraz bocaladıktan sonra: «Efendimiz, ya hemen şu anda istifamı kabul ediniz, ya da bana olağanüstü yetkiler veriniz. Bütün aleyhimdeki fikirler ittihatçılar tarafından beslenip körüklenmektedir. Ancak bu sayede ben onların hepsinin hakkından gelirim.» dedi. 

Bir süre sonra ben huzurdan çıktım. Hünkâr, Ferit Paşa'yı yanında alıkoydu. Neler konuştuklarını tabii ki kestiremem. Ancak bu olayın üzerinden on bes gün geçmiş olduğu halde durumda herhangi bir değişme, gelişme göremeyince vicdanıma karşı bir sorumluluk taşımak istemediğimden, önceki gün kesinlikle istifa ettim. 

Size daha yakın bir olaydan da söz edeyim: Geçen gün, padişahın daveti üzerine, saraya gittim. Padişah bana, veliahtın sonderece asabi olduğunu, kendisine: «Ferit Paşa görevde devam edecek olursa siz padişahımızın da kişiliğini tehlikeye koyacaktır.ə yollu haber gönderdiğini anlattıktan sonra: «Gidiniz veliahtı ziyaret ediniz; nereden nasıl bilgiler almış ki böyle konuşuyor, öğreniniz.» emrini verdi. Oradan ayrılıp veliaht Mecit Efendi'nin yanına gittim. Padişahın sorduklarını kendisine ilettim. Mecit Efendi: «Asabiliğim vatanımızın içinde bulunduğu tehlikeden, sadrazamın da cehaleti ve kötü yönetimi ile mahvolmamızı hazırlamasından ileri gelmektedir. Ferit Paşa ve onun şeyhülislâmı Mustafa Sabri Efendi, seçim yapılırsa yüzde doksan ittihatçılar kazanır, gibi propagandalar yaparak, mutlaka yapılması gerekli olan milletvekili seçimlerini de engellemektedirler. 
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Hasılı en güç ve ıstıraplı günlerinde vatan ve millet bu iki ne olduğu bellisiz adamın eline terkedilmiş bulunmaktadır. Bu böyle devam etmemelidir.» şeklinde konuştu. Haklı bir tedirginlik ve öfke içinde bulunuyordu...» 


Tevfik Paşa'nın Önemli Açıklamaları 


Tevfik Paşa ile konuşmalarımız sonra şöyle devam etti: 

Ben: 

— «Paris konferansı hakkında ortada birçok dedikodular dolaşıyor. Meselâ siz oraya varmadan önce Damat Ferit Paşa'nın konferans başkanlığına verdiği notayı, müşavir sıfatıyle kendisinin yanında bulunan Maliye Nazırı Tevfik ve devlet şürası —danıştay— başkanı Rıza Tevfik beylere bile göstermeyip dilini Fransız irtibat subayına düzelttirdiği; ayrıca notaların Türkçe gazetelerde yayımlanan tercümelerinin değiştirilmiş oldukları ileri sürülüyor. Bu konuda lütfen bilgi vermek ister misiniz?» 

Tevfik Paşa: 

— «Evet; birinci notayı —dediğiniz gibi— kendilerine göstermemiş olduğunu Tevfik ve Rıza Tevfik beyler bana söylediler. Öte yandan notayı Fransız irtibat subayına düzelttirdiği de maalesef doğru imiş. 
Bunların Türkçe gazetelerde yayımlanan suretlerinin kasten değiştirilmiş olduğunu da tasdik ederim. 

Paris'e varışımızdan bir gün önce, Ferit Paşa'nın büyük bir acelecilik göstererek, notayı konferans başkanlığına vermesi gerçekten şaşılacak bir tutumdur. 
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Oysa benimle görüşmesi, delegasyonun ikinci başkanı bulunduğuma göre beni bekleyip benim fikrimi de alması gerekirdi. Ama o özellikle bunun tersini yapmıştır. Beraberimde birtakım belgeler götürmüştüm. 
Bu belgeler yetkili uzmanların iki ay geceli gündüzlü çalışarak hazırladıkları şeylerdi; hepsi de milli varlığımız yönünden çok önemliydi. Ayrıca notanın, 12 
şubatta gerek düşman, gerek tarafsız devletlere yolladığımız istatistiklere dayatılması da lâzımdı ki bu da yapılmamıştı. 


Sadrazam, ikinci notayı kötü ve yetersiz Fransızcası ile, sekiz sahife olarak kaleme almıştı. Ve bu notada neler neler yazılı değildi?.. Meselâ Türk sısınırlarını bir yandan Hint Denizine, öte yandan Rumeli'nin sonlarına, ta orta Avrupa'ya kadar uzatmıştı. 
Kıbrıs ve Mısır hakkında, lütfedip, müzakerelere hazır olduğumuzu bildirmişti. Biz Türklerin Cengiz Han ve Timurlenk gibi vahşi olmadığımızı hatırlatmış, Arabistan'ı mutlaka almak istiyorlarsa oraya —eskiden beri olduğu gibi— sürre gönderme hakkını istemişti. 
Yani elimizden çıkacak olan bu ülke için itiraz etmiyor, fakat Mekke'ye her yıl çok ağır pahada hediyeler ve paralar yollamamız yükümlülüğünü bir hak ve şeref sayarak, bunu onlara kabul ettirmeye çalışıyordu. Bunun bir hak ve şeref değil, sadece bir ahmaklık olduğunu, arzu edilirse hiç bir anlaşma yapmadan, buralara istediği kadar para ve hediye yollamasını menetmeyi kimsenin aklının ucundan bile geçiremeyeceğini damat paşa bir türlü akıl edememişti. 


Her ne ise, bu notaya Fransa başvekili ve konferans başkanı mösyö Clemenceau'nun hakaretli cevabını herhalde Paris gazetelerinden okumuşsunuzdur.» 

Ben: 

— «Peki paşa hazretleri, sonderece büyük sorumluluğu bulunan bu konu üzerinde padişaha bir şey söylemediniz mi?» 

Tevfik Paşa: 

— «Hepsini, hepsini söyledim. Hünkâr cevap olarak sadece: «Ferit Paşa hatalı davranmış.» demekle yetindi. Bu durum karşısında artık başka ne yapabilirdim? Otuz beş yıl önce Paris'te toplanmış olan Süveyş Kanalı konferansına Osmanlı hükümeti ve o zamanın padişahı tarafından başdelege olarak gönderilmiş bulunduğumu, aradan bunca zaman geçtikten sonra ikinci delege olarak hem de Ferit Paşa'nın emrinde aynı şehre gitmeye razı oluşumun bir inanç yüzünden değil, sırf kendisinin emrine uymuş olmak için tarafımdan kabul olunduğunu belirttim ve sözlerimi de şöyle tamamladım: «Bütün bunlarla birlikte siz padişahımızın sayesinde güzel bir Paris gezisi yapmış oldum. Konferansın ünlü ve yetkili batılı delegeleriyle hiç bir temasım ve münasebetim olmadı.» 


Zararsız Bir Barış Ümidi 


Herkeste şöyle bir kanaat vardı: Dinlenmek üzere bile olsa, bizi düşmanlarımızın barış konferansına çağırmaları, onların hakkımızda pek şiddetli davranmayacaklarının bir belirtisi sayılabilirdi. Öte yandan dinleyici olarak giden bu heyetin yerinde ne yaptığını, ne ettiğini bilen bir adam bulunsaydı, devletin 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ve milletin tarihsel haklarını akla yatkın bir biçimde. 
savunsaydı, her halde —nispeten— daha az zararlı bir barışa nail olabilirdik. 


Ali Rıza Paşa Kabinesinin Kuruluşu 


İzmir işgal edilmişti. Yunanlılar sadece bu bölgede kalmayıp Anadolu'nun daha içerlerine girmek çabalarını da belli etmişlerdi ama; Batı Anadolu'da güneş batarken Doğu Anadolu'da yeni bir fecrin belirtileri de enikonu kendisini hissettirmeye başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmış, Amasya ve Erzurum'a bir ışık ve ümit seli halinde akmış, daha sonra Sivas Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Şimdi Anadolu'da öylesine canlı bir güç vardı ki, her haliyle bitkin, yalancı ve âciz İstanbul hükümetinin çok, pek çok üstündeydi. Bu ulusal ruh ve ulusal güç artık kendini adamakıllı sezdirmekteydi. Bu ulusal ruhtan gelen baskı sonucunda Sultan Vahdettin —geçici bir süre için bile olsa— Ferit Paşa'yı feda etmek zorunda kalmıştı. Ayan üyelerinden ve Meclisi Vükelâya Memur Ali Rıza Paşa sadrazamlığa getirildi. İşin gerçekten şaşılacak yönüne bakınız ki, Damat Ferit Paşa, yeni kurulan kabinede, hiç olmazsa, Hariciye Nazırlığı”nı kendi üstüne almak için sonuna kadar çabalamıştı. Hatta bunun için eşi Mediha Sultanı defalarca —aracılık için— padişaha yollamıştı. Sultan Vahdettin e kalsaydı, bunu derhal kabul ederdi. Ama günün şartları onu bu isteği gerçekleştirmekten alıkoymuştu. 
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Damat Ferit Niçin 
Hariciye Nazırlığı'nda Israr Etmişti ? 


Bütün fiyaskolarına rağmen kendinde büyük devlet adamlığı vehmeden Damat Ferit Paşa, yeni kurulan kabinede Hariciye Nazırlığı'nı isterken bir gerekçe de göstermişti: Memleketin şu bunalımlı döneminde kendisi gibi bir adamın ülkeye yararlı olması gerekirdi!.. Ancak bunun altında maddi bir sebep de bulunmaktaydı. Hariciye Nazırlarının oturmalarına mahsus olan Nişantaşı'ndaki beylik konak gerek kendisinin gerek eşi Mediha Sultan'ın pek hoşlarına gitmekteydi. Bu yüzden sadrazam iken bile burada kalmışlardı. Şimdi bu güzelim konaktan ayrılmamanın tek çaresi Hariciye Nazırı olmaktı. 

Ortada çok şeyler döndü ama, bu iş başarıya ulaştırılamadı. Damat Paşa'ya böyle bir görev vermemek- te yeni sadrazam ısrarla direniyordu. 

Ferit Paşa'nın sadrazamlıktan düşüşü memlekette âdeta bir bayram havası yarattı. Hiç şüphe yok ki o günkü ortamda her şey, her taraf kapkaranlıktı. Fakat onun işbaşından uzaklaştırılması, simsiyah bulutlar arasından bir an için bile olsa görülen, bir güneş parıltısı gibi kalplerde bir genişleme meydana getirdi. 

Bu olay üzerine Kuvayı Milliye adına Anadolu' dan İstanbul'a iki telgraf çekildi. Biri sadrazamlık makamına, öteki padişaha karşı idi. Bu iki telgrafın sureti ve sadrazamlığın cevabı aşağıdadır. Padişah, buna şahsen cevap vermemişti; çünkü o, kaderin kendi başına örmekte olduğu ağlara elinden gelen yardımı yapmakla meşguldü. 
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Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Telgrafı 


Sadrazamlık makamına Anadolu ve Rumeli Mü- 
“dafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Kurulu adına çekilen telgraf şudur: 


«Yeni kabine tarafından yayınlanıp Dahiliye Nezareti tarafından bir örneği vilâyetlere de yollanan genelgeyi okuduk. Vatan ve milletin bugüne kadar karşı karşıya bırakıldığı kötü şartların zorunlu bir sonucu olarak meydana gelmiş ulusal birliğe dayanan ve gücünü meşrü kanunlardan alan meşrü hareketlerimizin -eski kabine tarafından tamamıyle kötüye yorumlanması şimdiye kadar hükümetin millete dayanmasına, gücünü milletten almasına ve milletten yararlanmasına gerçek bir engel teşkil ediyordu. Kötü ve zararlı etkileri herkesçe bilinen bu ters yorumlamanın yeni kabine tarafından böylece ortadan kaldırılmış olması şunu göstermektedir: Artık hükümet bundan böyle devleti ulusal emeller ve çıkarlar açısından yönetecektir. Bu durumun ilân edilmiş olması bugünden başlayarak milletle hükümeti —bir daha hiç ayrılmayacak bir suret- 
“te— birleştirmiştir. Kutsal amacızımızın gerçekleştirilmesinde çok önemli bir etken olan bu birliğin sağlanılmış olmasından dolayı milli duygularla dolu şükran-Jarımızı, özel tebriklerimizle birlikte, arzederiz.» 


Mustafa Kemal Paşa'nın Telgrafı 


Mustafa Kemal Paşa, ayrı olarak, Sivas'tan pa- 
“dişaha şu telgrafı çekti: 
«Milletin sesini boğmak suretiyle memleketin her 


"tarafından yükselen vatan çocuklarının feryatlarının sizin yüce katınıza ulaşmasını engelleyerek hem milletini, hem de padişahını aldatmaktan çekinmemiş olar” eski kabinenin — yine bu milletin başvurması ve yakınması üzerine— görevinden alınıp, onun yerine ulusal istekler çerçevesinde memleket işlerini yönetecek yeni bir kabinenin işbaşına getirilmiş bulunması bütün: vatan evlâtlarının size karşı olan güven, saygı ve bağlılığını daha da artırmıştır. Bu duyguları size iletmekle şeref duymaktayız. Emir ve ferman siz halife ve: padişah hazretlerinindir.» (7 ekim 1919) 


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti' Temsil Kurulu adına 


Mustafa Kemal 


Sadrazamlıktan Temsil Kuruluna 


Sadrazamlık makamından Temsil Heyeti'ne aşağıdaki telgraf çekildi: 


«7 ekim 1919 tarihli telgrafınız padişah tarafından da görüldü. Padişaha karşı millet tarafından bağlılığı: belirten hisler kendisini de memnun etti. Devletin ve: milletin yakın zamanda selâmete ve saadete ulaşması! 
yolunda dua olunduğunu bildiririz.» 


Ferit Paşa'nın Korkunç Hataları ve Kuvayı Milliye Hakkındaki Sakat Fikirler 


Sevr anlaşmasıyle kutsal vatanımızı ortadan kaldırmak isteyen İtilâf devletleri, ölü zannettikleri Türklerin, Anadolu'da şaşırtıcı bir canlılık göstermelerine tam anlamı ile hayret ettiler. Hele, bunca yokluk içinde Kuvayı Milliye'nin hıristiyan yurttaşlarımızı da: 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—hiç .bir ayrılık gayrılık gözetmeksizin— koruyup beslemesi, giyindirip barındırması karşısında söyleyecek söz bulamadılar. Güvenliğin ve asayişin korunup sürdürülmesi ise sonderece memnunluk ve övünç verici idi. Bütün bu olaylar da, gizli kapaklı değil, görmek isteyen her türlü yabancı gözlemcilerin denetimi altında yapılıyordu. Avrupa komuoyunu —bir dereceye kadar olsun— lehimize çevirmeye başlamıştık. Venizelos'un bütün olumsuz çabalarına rağmen insaf sahibi çevreler, olan biteni sezinlemeye başlamıştı. 

Bütün bunlar böylece, sevinç verici bir nitelikte gelişirken, çok yazık ki hâlâ en büyük düşman olarak memleketin karşısında Ferit Paşa göze çarpmaktavdı. Bu adamın, artık kinlerini ve cahilliğini bir yana bırakıp, hiç olmazsa bundan sonra bu olumlu gelişmeleri batılılara karşı lehimizde bir koz olarak kullanması gerekirdi. Oysa o —gözünü bürümüş perde- nin ardında— Kuvayı Milliyecileri, güya eski ittihatçılar tarafından silahlandırılmış bir eşkıya grubu olarak göstermeye çabalıyor, bunların cezalandırılmaları için şeyhülislâmlara fetvâlar düzenletiyor ve çeteler hazırlıyordu. Zeki olarak bildiğimiz, hiç değilse öyle görmek istediğimiz Sultan Vahdettin ise —gerçekten çok yazık ki— eniştesinin elinde daima bir kötülük aracı olmaktan kendini kurtaramadı. 

Damat Ferit Paşa'nın Kuvayı Milliye hakkındaki görüş ve kanâatini belirtmek için, onun eski Harbiye Nazırı Cevat Paşa ile bir konuşmasını anlatacağım. Cevat Paşa bunu bana şöyle hikâye etmişti: 

«13 ağustos 1920 tarihinde, Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın —sebebini bir türlü anlayamadığım— 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daveti üzerine Babıâli'ye gittim. Ferit Paşa, Anadolu' daki kargaşalıktan, Kuvayı Milliye adı altında örgütlenmiş eski İttihat ve Terakki çetelerinden (!) ve bunların hükümete karşı çıkardıkları zorluklardan, dertlerden uzun uzun söz etti. Bunun üzerine ben dayanamadım: 

— «Paşa hazretleri; biz Anadolu'da sizin belirttiğiniz gibi çetelerin bulunduğu kanaatinde değiliz. Bildiğimiz bir şey varsa o da ailelerinin ırz ve namusunu savunmak ve yurtlarını düşmana karşı korumak için düşmana karşı silâha sarılan, kalpleri din ve vatan duyguları ile titreyen birtakım vatanseverlerin ayaklanmış bulunmalarıdır.» dedim. 

Bu sözlerim Damat Ferit Paşa'yı öfkelendirdi: 

— «Bu garip ve manâsız inanca kapılmış olanların kimler olduğunu artık biliyoruz. Sizin vatansever diye nitelediğiniz kumandanlar, paşalar ve beyler; Enver kılıcını şakırdatıp çılgınca davranışlarıyle memleketi batırırken ve cahil Talat da göç ettirme ve adam doğrama siyasetiyle bu felâketi daha da hızlandırırken acaba nerede idiler? Ve niçin o zamanlar böyle milli kuvvetler teşkil edip o delilerin taşkınlıklarına ve dolayısıyle vatanın çökmesine engel olmadılar.» diye bağırdı. 

Ben bu kuru ve safsata dolu çıkışmalara aldırmadım. Ona şu cevabı verdim: 

— «Bu konuşmalarınızla bana da pay çıkardığınızı, daha açık söyleyeyim, taş attığınızı anlıyorum., Ben dört buçuk yıl çeşitli cephelerde çarpıştım. Askerdim ve bir asker olarak sadece bana verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüydüm. Şimdi kendilerini kastettiğiniz kumandanlar da tıpkı aynı durumda bulunuyorlardı. Sonra bir noktayı da ben hatırlatayım: Bugün deli ve cahil olduklarını ileri sürdüğünüz Talat'ların ve Enver'lerin, iş başında bulundukları zaman, yaptıkları sizin evvelden beri üyesi olduğunuz ayan meclisinde alkışlanıyordu; sanırım bu mecliste siz de vardınız. O zaman alkışa katılanlar içinde bulunup bulunmadığınızı bilmem ama, bir üye olarak niçin o vakit yüzlerine karşı aynı suçlamaları haykırmadınız? Benim inancım odur ki memleketin seçkinler meclisi olan ayanın —ortada suçlar ve kusurlar varsa— hepimizi aydınlatması gerekirdi.» 

Damat Ferit Paşa verecek cevap bulamadı; beni niçin çağırtmış olduğunu da galiba artık söylemeye lüzum görmedi. Ayağa kalkmak suretiyle konuşmamızın son bulduğunu belli etti. Soğuk bir vedalaşma- dan sonra ayrıldık...» 

Damat Ferit Paşa kendisinin dediği yoldan gitmeyenleri, hatta bunlara sözle olsun karşı çıkanları hemen İttihatçı'lıkla suçlardı. Her tarafta İttihat ve Terakki keşfetmek onun için âdeta devasız bir hastalık haline gelmişti. Bu adamın bir çeşit fobi halini alan bu ters görüşü kendisine sayısız hatalar işletmişti. Bu konuda bir örnek daha verelim: 

Bağdat nakibüleşrafı Geylâni Zade'nin, Hindistan müslümanları arasındaki büyük nüfuz ve önemini, Irak'ı yakından tanıyan herkes bilir. İşte bu Geylani Zade'nin oğlu Osmanlı Ayan Meclisi üyesiydi. Adı Muhittin Efendi'ydi. Arap olmakla birlikte iyi bir Osmanlı olarak tanınıyordu. Bağdat ilerigelenleri ile elbirliği eder; her fırsatta bu ülkedeki Osmanlı çıkarlarını korumaya çalışırdı. Bağdat'ın Türkiye'den kopmak tehlikelerinin belirdiği günlerde Muhittin Efendi 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bu bağları yeniden pekiştirmek için bir çare düşünüyordu: Osmanlı hanedanına mensup bilgili ve güçlü bir kimsenin Irak dolaylarına genel vali olarak atanması. Bunun için en iyi niyetiyle gerekli propagandayı yapıyordu. Başarıya ulaşsaydı, muhakkak ki, devlet için büyük avantaj sağlanmış olacaktı. Fakat Damat Ferit Paşa ona da düşmandı; çünkü onun ayan üyeliğine getirilmesi İttihat ve Terakki ilerigelenlerinin desteği ile olmuştu. O halde bu adam da İttihatçı idi. Ferit Paşa bu gerekçe ile Muhittin Efendi'yi tutuklattı. Söylentiye göre artık Irak'ı kendilerinin malı saymaya başlayan İngilizler işe karıştılar; İstanbul" daki temsilcilikleri aracılığıyle onu serbest bıraktır: dılar. Ortada hiç bir sebep yokken uğradığı bu hakaret Muhittin Efendi ye ağır geldi. Bir daha dönmemek üzere İstanbul'dan ve Türkiye'den ayrılıp gitti. Yapılan bu ters ve yersiz hareketi düzeltmek için, hareketinden bir gün önce, padişah tarafından kabul edilen Muhittin Efendi'ye —bir çeşit tarziye olmak üzere— Birinci Mecidi ve babasına da Osmani nişanları verildi ama bâde'l harâb'ül Basra!.. (°). 


Amerikalıların Tahkikat Yaptırmaları 


Amerikalı Mister Crain adlı bir zatın başkanlığı altında, dört kişiden kurulu, bir inceleme ve araştır- 


(9 Eskiden Türkler tarafından da kullanılan «iş işten geçtikten sonra» yerine Arapça bir söz. Asıl «Basra şehri harap olduktan sonra» biçiminde çevrilebilir; fakat yukarıdaki anlamda kullanılır. Muhittin Efendi Irak'lı olduğu için yazar, özellikle, bu Basra'lı sözü kullanmış olmalıdır. 
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"ma heyeti İstanbul'a geldi. Daha önce Anadolu, Suriye, doğu illerinde dolaşıp inceleme ve araştırmalar yaptıktan sonra başkente varan bu heyet, İstanbul'daki her türlü siyasi cemiyetlere başvurarak bir temsilcilerini kendilerine göndermelerini istedi. Bundan amacı şuydu: Osmanlı imparatorluğunun kaderi ve Türk ulusunun geleceği hakkında neler düşünülüyor, neler isteniyordu? Bu istek bütün bu tür cemiyetler tarafından olumlu karşılandı. Hepsi, delege olarak, birer ya da bir kaç kişi seçip gönderdiler. 

Bu arada belirli çevrelerde belirli bir siyasi görüş oluşmaya başlamıştı: Amerika'nın desteğini sağlamak, daha doğrusu Amerikan mandası altına girmek. Bu suretle Avrupalı düşmanlarımızın hışmından “bir hayli kurtulacağımız umulmaktaydı. 


Genel Kötümserlik 


Kutsal toprakları —Mekke, Medine ve dolayları— toprağının verimi ve bereketiyle tanınmış koca Irak'ı ve dünyanın en güzel bölgelerinden bulunan Suriye, Lübnan, Filistin'i kaybetmiştik. Bunlar da yetmiyormuş gibi Anadolumuzun canevine Yunanlılar girmişti. 
Uğursuz Sevr anlaşmasıyle aziz vatanın öteki bölümderi de birer birer koparılmak isteniyordu. Bütün bunları görüp de kötümser olmamak, yürekten kan ağlamamak imkönsızdı. Herkes tarifsiz yeis ve ümitsizlikler içinde yüzmekteydi. Sırf Türklüğün ve islamlığın bu son barınağını kurtarmak için —denize düşe- nin yılana sarılması çeşidinden— Amerikan mandası saltına girmeyi isteyenler gün geçtikçe çoğalıyordu. 
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Çaresizlik içinde bu isteğe ister istemez yönelenler-Mustafa Kemal'in çevresine kadar uzanmıştı. Fakat O, sadece O: «Ya istiklâl ya ölüm!.» parolasından: dönmüyor da dönmüyordu. 

Tanrı'ya yüzbinlerce şükürler olsun ki onun dediği oldu. Gerçek istiklâl, onun başında bulunduğu” Kuvayı Milliye'nin eşsiz kahramanlığı sayesinde elde» edildi. 


Düşmanların Entrikaları 


Eski harbiye nazırlarından Cevat Paşa, Nişanta-- şı'ndaki konağında, Amerika inceleme ve araştırma: heyeti şerefine bir çay ziyafeti verdi. Birçok yüksek şahsiyetler arasında paşa beni de lütfen davet etmişti. Sofrada heyet üyeleri ile ve özellikle başkan ları Mister Crain ile uzun uzadıya görüştüm. Bu zat iki defa orta Asya'ya kadar seyahat ettiğini ve müs-- lümanların gerçek bir doştu olduğunu söyledi. Gerek: Mister Crain, gerek öteki arkadaşlarını bize karşı çok: iyi niyetli buldum. Bunların barış konferansına ve Amerika hükümetine memleketimiz konusunda sunmuş oldukları, sonderece dostça ve iyiliğimizi öngö-- ren raporlar, çeşitli düşmanlarımızın ustaca entrikaları yüzünden —çok yazık ki— hasıraltı edildi. 


Ferit Paşa'nın Küstahlıkları 


İstanbul'da yapacağım, yapabileceğim bir iş yoktu. Avrupa'ya gidip bir süre başımı dinlemek istiyor-- 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dum. Hazırlıklarımı sürdürürken, veda etmek ve tâzim. duygularımı sunmak için, veliaht Mecit Efendi'yi Çamlıca'daki köşkünde ziyaret ettim. Geçici olarak veliahtın teşrifatçılık görevini Budapeşte başkonsolosu Ahmet Hikmet Bey (') yapmaktaydı. Konuşmamızda o da yanımızda bulundu. Mecit Efendi gerçekten üzgündü. Padişahın, Damat Ferit Paşa'nın entrikalarına kapılarak, hakkımda reva gördüğü çirkin muameleyi bir türlü affedemiyordu. Bu durumu gayet açık ve mert bir dille tenkit etti. Ben de, kendisine teşekkür yollu cevap verirken, günün yöneticileri hakkındaki görüş ve kanaatlerimi hiç çekinmeksizin anlattım. 

Usul, gelenek ve göreneğe rağmen Damat Ferit Paşa —bir kere olsun— veliahtı ziyarete gelmemişti. 
Damat Paşa bununla da kalmamış; kendisinin Mecit Efendi ile küs olduğunu, barışmak için bazı şartları bulunduğunu bile ileri sürmüştü. Bu şartlar da şun- 


lardı: 1 — Münasebetsiz (1) kimselerle veliaht görüşmeyecek, 2 — Padişahı, yolladığı tasarılarla rahatsız etmeyecek, 3 — Çamlıca'da oturmayacak, 


Dolmabahçe Sarayı'ndaki veliahtlık dairesine taşınacak. 

Mecit Efendi, Damadın bu şartlarını anlatırken acı acı gülüyordu. Tabii ona gereken cevabı da vermişti. 


(7) Servetifünun topluluğunun ünlü nesir yazarlarından. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, cumhuriyetten sonra, Dışişleri Bakanlığı genel sekreteri iken 1927 yılında ölmüştür. 
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Veliaht Göz Hapsinde 


Sonradan öğrendiğimize göre durum bu kadarla kalmamıştı. Damat Ferit Paşa, kendisine hakaretli bir cevap yollayan veliahttan intikam almak için yeni bir çareye başvurmuştu: İstanbul'daki İngiltere ve Fransa temsilciliklerine jurnaller vermiş, Osmanlı veliahtının «Kuvayi Milliyeəcileri destekleyip onlara gizli yardımda bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine İngiliz tercümanı Mister Ryan ve Fransız tercümanı Mösyö Ludo, Mecit Efendi'ye gitmişler, kendisinin Çamlıca'da oturmasını uygun görmediklerini, Dolmabahçe'deki dairesine dönmesini istemişlerdi. Bundan sonra da veliaht uzunca bir süre göz hapsinde bulundurulmuştu. 


Ferit Paşa'nın Benden Öcü 


Avrupa'ya gitmek üzere, mensubu bulunduğum Hariciye Nezareti”ne —kanun gereğince ve yola çıkmamdan bir ay önce— izin için başvurmuştum. Dilekçem nezarette işleme konulmamış, mütareke komisyonuna havale edilmişti. Bir hayli zorluk çıkarıldıktan sonra nihayet bana adi pasaport verildi. Diplomasi mesleğine mensup bulunduğumu, iki kere başmabeyincilik ve nihayet hariciye genel sekreterliği yapmış olduğumu, ayrıca devletin yüksek nişanlarını taşıdığını ileri sürerek, adi pasaportla yurt dışına çıkmamın devletin haysiyeti ile de bağdaşmayacağını öne sürerek ilgili makamlardan durumun düzeltilmesini rica ettimse de, bu ricalarım —Damat Paşa'nın 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emri ve. etkisiyle— reddedildi. Paşa aklınca benden son öcünü alıyordu. 


Kont Sforça'nın Kanaati 


Neyse ki, çok geçmeden Damat Ferit Paşa sadrazamlıktan düştü de, yeni kabinede hariciye nazırlığına getirilen Mustafa Reşit Paşa bu haksızlığı ve münasebetsizliği hemen giderdi. Bunun üzerine 
16 ekim 1919 tarihinde Loyd kumpanyasının Frenç 
Ferdinand adlı vapuruna binerek İstanbul'dan ayrıldım. 19 ekim 1919'da Taranto'ya vardım. Ertesi gün trenle Roma'ya gittim. 

Roma'ya varışımdan üç gün sonra, o günlerin ünlü devlet adamı, İtalya Hariciye Nazırlığı Müsteşarı Kont Sforça'yı ziyarete gittim. Kont Sforça, mütarekenin hemen sonrasındaki ilk günlerde İtalyan temsilcisi olarak İstanbul'a gelmişti. Türklere karşı gösterdiği yakınlıkla iyi bir etki bırakmıştı. Beni büyük bir dostluk havası içinde kabul etti. Kırk beş dakika kadar devam eden konuşmamız sırasında —öteki batılılar ne derlerse desinler— Türklerin ve Türklüğün ölmediği, ölmeyeceği kanaatinde bulunduğunu; Anadolu'da doğup gelişmekte olan Türk ulusal hareketinin bunu pek iyi ispatladığını ifade etti. Yanından içim aydınlık dolu olarak ayrıldım. On gün kadar Roma'da kaldıktan sonra İsviçre'nin yolunu tuttum. 

Anadolu ihtilâli bütün gücü ve ihtişamı ile gelişiyordu... 
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HÜRRİYET YAYINLARI 


ALİ İLE NİNO — Kurban Said 
Romeo ile Juliet'ten Love Story ye kadar yazılmış en büyük aşk destanıdır. 
ÖĞRETMEN — Jack Lynn (2. baskı) “Öğretmen", bütün öğretmenlerin ortak dramını gözler önüne seriyor. 
YALNIZ KALPLER — C. D. Bowen -D. V. Meck Büyük besteci Çaykovski'nin mutsuz hayat dramı. 
BİR TANEM — Felicien Marceau 
Bir yasak aşkın romanı. 
GEÇMİŞTE YOLCULUK — Mebrure Alevok 
Ünlü kadın romancımızın renkli hayatının en renkli bölümü. 
OSMANLI TARİHİ 1 — Namık Kemal 
Büyük vatan şairinin bugünkü dille ve yeni yazıyla yayınlanan büyük eseri. 
MASA ANSİKLOPEDİSİ 
7'den 70'e herkesin en doğru, en son ve en özlü bilgiyi bulabileceği ansiklopedi. 
HEY KOCA YURT — Halikarnas Balıkçısı Anadolu'nun gerçek tarihini ilk defa ortaya koyan dev eser. 
YANYA SULTANI — William Plomer 
Osmanlı İmparatorluğu'na kök söktüren bir âsinin 
1001 gece masallarını andıran hayat hikâyesi. 
GELİBOLU GÜNLÜĞÜ — lan Hamilton 
Düşman kuvvetleri başkomutanının Türk'ün Çanakkale'deki kahramanlık destanını dile getiren anıları. 


DOKTORUM YANIMDA — Dr. Joan Gomez Doktordan önce gelen kitap. Vücut sağlığınızdan ruh sağlığınıza kadar her derdinizi halledecek tek eser. 
OKUL PİYESLERİ ANTOLOJİSİ 
Öğretmenlerin ve öğrencilerin aradığı kitap. Dünyanın en ünlü tek, iki ve üç perdelik okul piyesleri. 


KIZ MI OLSUN, OĞLAN MI? — Dr. Landrum B. Shettles - David Rorvik 
Artık çocuğunuzun cinsiyetini tayin etmek elinizde. 

BETSY — Harold Robbins 
Nefis bir aşk ve heyecan romanı. Hızlı yaşayanların destanı. i 

365 GÜN — Dr. Ronald J. Glasser 
Vietnam savaşındaki ana - baba günlerini, ecelle boğuşan gençlerin dramını, bütün dehşetiyle yansıtan roman. 

SOKAK KIZI — Dacia Maraini 
Ailesinde ve sevgilisinde, aşkı ve şefkati bulamayan bir genç kızın serüveni. 

HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA — Muhammed Heykel Büyük Peygamberin hayatı ve insanlığa ışık tutan fikirleri, bu dev eserde kaynaklara inilerek İslâm dünyasına armağan edildi. 


AVUKATIM YANIMDA — Osman Kiper 
Avukata gitmeden hukuki sorunlarınızı bu kitaba başvurarak halledebilirsiniz. Hukuk önünde sizi güçlü kılacak kitap. 

YEĞENİME DE... ŞİŞKODAN POKERDE KAZANDIĞIM 

ADAYI MİRAS BIRAKIYORUM — David Forrest Yepyeni bir roman türünün, en başarılı, en seçkin örneği. 

KARADENİZ OYUNU — Keith Wheeler 
Baştanbaşa Türk karasularında ve topraklarında geçen soluk kesici bir roman. 


EVLERİNİN ÖNÜ... — Cahit Öztelli Türkiye'de ilk defa bütün halk türküleri tam ve eksiksiz olarak, bir sınıflandırılmayla bu eserde yer aldı. 

DALGALARIN SESİ — Yukio Mişima 
Japon edebiyatının en ünlü yazarının en beğenilen romanı. Yalın ama büyük bir aşkın dile geldiği şaheser. 

AĞUSTOS 1914 — Aleksandr Soljenitsin 
«Dün Tolstoy'du bugün Soljenitsin.» Bütün dünya basını bu kitabı böyle övüyor. Nobel Armağanı kazanan yazarın, «yüzyılımızın kitabı» diye nitelendirilen eseri. 

OSMANLI SARAYI'NIN SON GÜNLERİ — Başmabeyinci 

Lütfi Bey'in Anıları 
Sultan Reşat ve Vahdettin'in Başmabeyincisi Lütfi Bey'in bir İmparatorluğun çöküşüyle bir devletin doğuşunu dile getiren, belge değerindeki anıları. 

KADINLAR — Joyce Carol Oates 
Modern ve güzel bir kadının romanı. 

BEN, MARİE ANTOINETTE — Victoria Holt Dünyanın en başdöndürücü kraliçesinin kendi ağzından hayatı. 

TÜRK DESTANLARI — Kemal Zeki Gencosman 
En eski Türk destanlarından, bu türde yazılmış en seçkin örneklere kadar bu dalın tek tam ve eksiksiz kitabı. 

AKINTI ADALARI — Ernest Hemingway 
Büyük romancının, ölümünden sonra yayınlanan romanı. 


